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Takdim 


Kıymetli Hemşehrilerim, 


Mazisi hayli eskiye dayanan Beykoz'umuzun geçmişte hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, günümüze kadar ulaşmış olan tarihi eserlerden anlayabiliyoruz. Yolu bu güzel topraklara düşmüş olan seyyahların tuttukları kayıtlar vesilesiyle Beykoz hakkında nitelikli bilgiler edinebiliyoruz. İlçemizin yakın geçmişini ise Beykoz'da uzun süreler yaşamış olan insanların diliyle öğreniyoruz. 

Kültür yayınlarımızın temel hedeflerinden biri de Beykoz'umuz hakkında her türlü bilgiyi kayıt altına alarak ilçemizin uzak ve yakın geçmişine ışık tutmaktır. “Beykoz'un Sözlü Tarihi” serisi ile Beykoz'un geçirdiği değişim ve dönüşüme birebir tanıklık etmiş olan “yaşayan bellekler”in hatıralarını kayıt altına alarak söz konusu hatıratın gerek matbu olarak gerekse elektronik ortamda gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı hedefliyoruz. 


Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan ve sözlü tarih serisi- nin ilk cildi olan “Beykoz'un Sözlü Tarihi 1” isimli çalışma ile ilçemizde doğmuş yahut fabrikalarda çalışmak üzere bu topraklara yerleşmiş olan insanların hatıralarını kayıt altına almıştık. Sözlü tarih serimizin birinci cildinde kendileriyle röportaj yapılan saygıdeğer hemşehrilerimizden çok şeyler öğrendik. Onları kitabın tanıtım programına davet ettiğimizde, bir kısmının vefat etmiş olduğunu teessürle öğrendik. Vefat etmiş olan hemşehrilerimizin yakınlarından kitap tanıtım programımıza gelenlerin, elimizdeki kayıtlara ulaşmaya, videoları izlemeye ve sevdikleri büyüklerinden bir iz bulmaya dair yoğun heyecanlarına şahit olduk. Öte yandan sözlü bilginin kayıt altına alınmadığı takdirde kalıcı olmadığını görerek bilgiyi kayıt altına almanın önemini bir kez daha idrak etmiş olduk. Tüm vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 


Beykoz Kitaplığı tarafından okuyucuyla buluşturulan Beykoz'un Sözlü Tarihi 2 isimli kapsamlı çalışmayı da okuyucularımızın ve kitapta yer alan hemşehrilerimiz ile sevenlerinin beğenisine sunuyoruz. Tıpkı serinin ilk cildinde olduğu gibi ikinci cildinde tutulan kayıtlardan da Beykoz'a dair çok şey öğrendik. Tarihi Beykoz Çayırı'ndaki sünnet şölenleri, fabrikalar döneminde yapılan şenlikler, yazlık sinemalar, çay bahçeleri, eski komşuluk ilişkileri ve konuşmacıların çocukluk hatıraları bizlere bir yandan geçmişteki Beykoz'un panoramasını, diğer yandan da Beykoz'un gelişmekte hızla mesafe katettiğini gösterdiler. Bu gelişmede dünden bugüne emek harcamış olan herkese minnettarız. 

Yoğun bir gayretin ürünü olan Beykoz'un Sözlü Tarihi 2 isimli bu çalışmaya sundukları anlamlı katkı dolayısıyla kitapta adı geçen tüm hemşehrilerime, kitabın hazırlık ve yayın aşamasında emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 


Araf Kigöm 
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Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


1958'de, Giresun'un Alucra ilçesinin Dereçiftlik köyünde doğdum. 
Çocukluğum, ilkokul birinci sınıfa kadar köyde geçti. Köyde büyüdüm. 
İlkokul 1. sınıfı köyde okuduktan sonra 2. sınıf için babamın yanına geldim. Babam İstanbul'da çalışıyordu, annem köydeydi ve biz de annemle birlikte köydeydik. Köyde okuma şartları biraz zayıf olduğu için babam beni İstanbul'a aldırttı. 2. sınıfta İstanbul'un Paşabahçe semtine geldim. Annem köyde kaldı. Ben babamın yanına geldim; babam o zaman Paşabahçe'de Bahçeli Kahve denilen bir mekân var, oranın üst katında kalıyordu. Orayı eniştem -halamın kocası- çalıştırıyordu. Paşabahçe İlkokuluna kayıt oldum. O esnada halamın yanında kaldım. 7 
yaşıma kadar köyde büyüdüm. 


Belli bir yaşa geldikten sonra köyde çobanlık yaptık. Çoban olarak daha çok küçükbaş hayvanları ormanlarda gezdirirdim. Okul hayatma başlayınca İstanbul'a geldim. 2. sınıfı okuduktan sonra 3. sınıfta tekrar köye gittim çünkü burada evimiz yoktu. Devamlı nakil yaptırı- 


yorduk. 4. sınıfta tekrar İstanbul Paşabahçe'ye geldim, kiracı olarak mezarlığın orada bir eve taşındık ve 1970 yılına kadar orada oturduk. 
İlkokulu bitirdikten sonra Beykoz Ziya Ünsel Ortaokuluna kayıt ol- 


dum. Ortaokulu orada bitirdim. Zeki bir öğrenciydim ama ders çalışmayı çok sevmezdim, okulda hocayı can kulağıyla dinler, öğrendiğim her şeyi okulda öğrenirdim. Evde kolay kolay ders çalışmazdım. Matematikten hep yüksek alırdım, öğretmenimiz değişti bir ara. O zaman ben matematikten düşük almıştım, babam çok kızmıştı. Allah rahmet etsin, babamı kaybettim iki sene önce. Ortaokulu bitirdikten sonra liseyi de Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde okudum. Bir sene üniversite imtihanı boş geçti, yani kazanamadım. İkinci sene Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü kazandım. Biraz zor oldu ama elektrik mühendisi olarak bitirdik okulu. Çünkü tam terör olaylarının olduğu 1970-1980'li yıllardı; memleketimiz çok etkilendi. Okulum etkilendi, bir 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dönem ara verdim okula, ailem göndermedi. Şu anda serbest olarak elektrik mühendisliği yapıyorum. 


1986 yılında evlendim. Zaten tanışıyorduk eşimle, teyzemin kızı oluyor. Onunla birlikte karar verdik, ailelerimiz de onayladı. 1986 yılının Ekim ayında evlendik. Bir sene sonra kızımız, iki sene sonra da oğlumuz oldu. İki çocuğumuz var, Allah bağışlasın. Kızımızı evlendirdik, bir torunum var. Oğlum henüz bekâr, şu anda işimi de büyük çoğunlukla ona devrettim. İşin başında oğlum var, o ilgileniyor. Kendimi yavaş yavaş emekliliğe hazırladım, emekli gibi bir şey oldum mesleğimde. 


Biz mühendis olmuştuk ama pratik olarak bir bilgimiz yoktu. Bunun için meslekte başımızdan bazı kazalar da geçiyordu. 1965-1970 arası Paşabahçe'deki mezarların orada kiracı olarak oturduk, evimizi Tepeköy'de 1970 yılında yapmaya başladık. O zamanlar Türkiye şartları çok zordu, şimdi gençlere bakıyorum da hiçbir şeyi beğenmiyorlar. 
Asıl zorluğu biz yaşadık. 


Çocukluğumda Paşabahçe'de tüpçüler vardı; onun kapısında gece dörtten öğleye kadar tüp kuyruğu beklediğimi biliyorum. Biz Sana yağınm paketini almak için bakkala yalvarırdık. Zaman, yokluklar içinde geçti. Şimdi her şey var çok şükür, her şey var. Maalesef kıymetini bilmiyoruz. 


Köydeki yaşantımız da güzeldi. Çocukluğumda kara sabanla tarlalarımızı sürerdik. O zaman traktör de yoktu, çok geç geldi. Bizim bir öküzümüz, komşumuzun da bir öküzü vardı. İki öküzü birleştirir, önce birimizin tarlasını, sonra diğerimizin tarlasım sürerdik. O zaman bir imece vardı köylerimizde. Sırayla birbirlerinin tarlasını sürerlerdi in- 


sanlar, hep beraber. Şu an öyle bir yardımlaşma insanlar arasında yok. 
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Kıbrıs Barış Harekâtı zamanını çok iyi hatırlıyorum. 1980 Darbesi'ni, 
28 Şubat Darbesi'ni yaşadık. Bunların hepsinin içinden geldik. 28 Şubat'ta üniversitedeydim. Her gün birkaç genç kardeşimiz vefat ediyordu, vuruluyordu. Üniversiteye giderken bir gün otobüsü taradılar, zor 


kurtulduk, ölümden döndük. Ders yaparken sınıfı tarıyorlardı. Bunların hepsinin canlı şahidiyim. Yerlere kapandık, camlar şangır şungur üzerlerimize döküldü. Nereden geçtik biz, bu şartlarda okuduk. 


Beykoz'da eskiden, bizim çocukluğumuzda, ulaşım yoktu. İş alanı yoktu. Paşabahçe'de 5 tane fabrika vardı: Cam fabrikası, Tekel fabrikası ve kundura fabrikası. Beykozlular çoğunlukla buralarda çalışıyordu. 
Fabrikalar da kapanınca buranın insanının çoğu, buraları terk edip gitmek zorunda kaldı. Buranın insanı üst kesim değil, hep işçi kesim. Yıllar geçtikçe Beykoz'da ulaşım sorunu ve diğer sorunlar yavaş yavaş çözülmeye başladı. Beykoz'da yaşamaktan şu anda çok mutluyum. Bir daha dünyaya gelsem yine Beykoz'da yaşamak isterim. Belki iş alanında biraz sıkıntılı ama oturmak için İstanbul'un ve dünyanın en güzel ilçelerinden birisi. Belediye başkanları iyi hizmetler yapıyor. Ali Zengin, Yücel Bey, Murat Bey gibi belediye başkanları geldikten sonra Beykoz'un çehresi biraz daha değişti. Çok daha güzelleşti, sahile yapılan hizmetler çok iyi. Beykoz'daki tüm camilerin tuvaletlerinin temizliği ve ücretsiz olması en güzel hizmetlerden birisi. Bundan mutluyum. 


Gençlerimiz mutlaka okullarını güzel bir şekilde okuyup bitirsinler. 
Her şeyi eleştirmek çok kolay ama eleştirmekten ziyade önce kendi görevlerini yapsınlar. Öğrenciliğini yapacaksın, çalışacaksın. En değerli şekilde bir iş bulacaksın. Bir şirkette başlayacaksın veya kendin kuracaksın. Ondan sonra yanlış bir şey varsa eleştirmeye başlayacaksın. 
Hiçbir şey yapmadan, çalışmadan, kazanmadan eleştirmek çok kolay ama bu çok yanlış. 
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Rahmetli babam 1960'larda çalışmak için İstanbul'a gelmiş. İstanbul'un bazı bölgelerinde çalışmış, oradan Beykoz'a gelmiş. Beykoz'da hocalık imtihanlarına girmiş ve Beykoz Merkez Camii'nde 1960'da göreve başlamış. 27 sene orada görevde kaldıktan sonra emekli olmuş. 
1960'larda rahmetli babam, Şahinkaya'da, şu anda İETT garajının olduğu yerde bir yer satın almış. Ev yapmış orada, ben de o zamanları hatrliyorum, 2 yaşındaydım. Bahçe içerisinde köpeğimiz falan da vardı. 
Onları hatırlıyorum, çocuktum ama. 2-5 tane ev vardı orada, bir tanesi de bizim evimizdi. Rahmetli babam orayı satınca kiraya çıktık biz. Müezzin ve hoca olduğu hâlde 27 sene kira verdi. Beykoz'da oturduk, çeşitli mahallelerde. 


Çocukluk arkadaşlarımla oyunlarımızı kendimiz icat ediyorduk. 
Misket, çember çevirme gibi değişik oyunlarımız vardı. İlkokulu Bey- 


koz İshakağa İlkokulunda bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra Balat'ta Kur'an kursunda okudum, sonrasında Erenköy Kur'an kursunda oku- 


dum ve hafızlığımı orada bitirdim. Ankara'da hafızlık belgemi aldım. 
1980 darbesinde İstanbul İmam Hatip Lisesine girdim. 7 sene imam 
hatipte okudum, çok güzel hocalarım vardı, Allah onlardan razı olsun. 
Hem dini bilgileri hem de dünyada bize lazım olacak bilgileri aldık. Ahlaki bilgilerimizi aldık, en güzeli de oydu zaten. 


Rahmetli babam askerden izne geldiğim zaman bir ağacın dibine oturttu beni bir akşam. “Oğlum, biz sana kız bakıyoruz, artık evlenme çağın geldi. Bize müsaade edersen sağa sola bakacağız, uygun görürsen evlendireceğiz” dedi. Hatta şunu da söyledi: “Senin sevdiğin birisi varsa söyle bize, onun gidip isteyelim.” “Ben kimseye bakmadım,” dedim. Babam, “O zaman biz arayış içerisindeyiz, askerden geldikten sonra seni evlendireceğiz.” dedi. “Peki,” dedik. Askerden geldikten sonra ileride, Yalıköy'de bir dükkânımız vardı, oraya gittim. Tabii sağa sola bakıyorduk, memlekete gittim kız bakmaya. Buraya geldim, 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çok yerlere gittim, arayış içinde olduğumuz için. Bunalıma girdim bir ara. Nasıl oluyor bu iş? Evlenmek için mi, hayat birleştirmek için mi, diye bir düşünceye kapıldım. Bir gece kalkıp bir dua ettim, kimseden habersiz. Duamda gözümün önüne bir resim çizildi, dedim ki: “Ya Rabbi, ben böyle böyle bir hatun istiyorum.” Aynen öyle oldu, aradan geçti bir ay ya da iki ay. Bir haber geldi, “Birisi var, gidelim,” dediler. Biz hazırlığımızı yapıp gittik. Kız halasıyla beraber kahveyi getirirken gözümün ucuyla bir baktım. O gece yaptığım duanın akabinde görmüş oldugum resmin aynısıydı. Babam bana sordu, “Ne dersin?” diye. Dedim ki: “Tamam, ben o gece gördüğümü gördüm. İstiyorum, bu iş olsun.” “Oğlum daha tanımıyorsun” dediler. Ama o gece bana beliren görüntüdeki kız olduğu için direkt kabul ettim. Sağ olsunlar, “Buyurun, gelin,” dediler. O gün biz istedik kızı. Şu anda o hanımla evliyim, Erzincanh. 27 senelik evliliğim var, 5 de evladım var. Birini, kızımı evlendirdim. Bir tane torunum var, Allah uzun ömür versin herkese. 


Babamdan gördüğüm bazı noksanlıkları, çocuğumda tamamlamaya çalıştım. 1988'de zannediyorum, Beykoz Spor Kulübüne geldim, boksa. Orada bir spor maceram olmuştu, tam ringlere çıkacaktım, o zaman İstanbul elemeleri vardı. Hocalarım, -Allah uzun ömür versin- iyi insanlardı. Bana dediler ki: “Sen bu işi halledersin, seni müsabakalara sokacağız, boks maçı yapacaksın.” Lisans çıkartılması için babamın gelip imza atması gerekiyordu. O gün babamı ikna ettim. “Baba, lisans çıkartılacak yardımcı olur musun, imza atılacak,” dedim. Tamam, dedi ve geldi. Hocalarla görüştüğümüz gün tam imza atacağı sırada, Beykoz Spor Kulübünden İstanbul elemelerinde müsabakaya çıkmış bir arkadaşım kapıdan içeri girdi. Enteresan bir şey, dayak yemiş. Ne yaptıysa artık maçta. Burnunda bir kırıklık oluşmuş, onu görünce babam kalemi bıraktı. Hocaya dedi ki: “Benim çocuğum da müsabakalara çıkınca böyle mi olacak?” Hoca sessiz kalınca “Ben imzalamıyorum, çocuğumu yolda bulmadım.” dedi, imza atmadı ve boks hayatım, orada başlamadan bitti. Öyle bir güzel anım oldu rahmetli babamla. 


Eski Beykoz çok güzeldi. Herkes birbirini tanıyordu, benim çocukluk arkadaşlarım çok vardı. Çok güzel günlerim geçti. Mesela korular- da gezerdik, oyunlar oynardık, top oynardık, çayırda motosiklet kiralar, orada binerdik. Lunaparkımız vardı, balık tutmaya çok giderdim. 
Ben hâlen de balıkla meşgul oluyorum, bazen karada bazen teknede balık tutuyorum. O günden kalma bir hevesim var, hâlen de devam ediyorum, arkadaşlarımla çıkıyorum. Herkes birbirine yakındı, güzel arkadaşlıklarımız vardı. Mesela ben 50 sene oldu imam hatip lisesinden çıkalı. 30 senelik 140-150 tane arkadaşım var, hâlen de görüşüyorum ve senede 2-3 defa toplantılarımız oluyor. İftarlara gidiyoruz, iftarlar- da muhabbet ediyoruz. Vefat eden arkadaşlarım oldu, Allah rahmet eylesin. Biz maddi yönden de birikim yapıp vefat eden arkadaşlarımızın 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ailelerinin ihtiyaçlarını gideriyoruz, çocukları varsa kendi bünyemizde her ay burs ödeniyor onlara. Yardımcı oluyoruz arkadaşlarımızın çoluk çocuğuna. Çocukların okulu bitinceye kadar kendi çapımızda burs veriyoruz. Bizim çocukluğumuzdan kalma ve okuduğumuz okulda aldığımız terbiye ile alakalı bir durum bu. Yoksa ben başka yerlerde bakıyorum ve böyle bir yardımlaşma çerçevesi göremiyorum. Mesela bir gün camide birisine yardımda bulunmuştum. Adamın bir tanesi geldi, yaşlı bir adamdı. “Çok güzel şeyler yapıyorsunuz, benim de aklımda bulunsun, ben de yardım edebilirim,” dedi. Sonra arkasını dönüp gitti. Bazı şeyler sözde kalıyor, özde olmuyor. 


Çocukluğumda rahmetli babam, beni 5 yaşındayken sabah namazlarma camiye getiriyordu. Namazdan sonra, Beykoz Camii'nin önünde bir tane kahvehane vardı, yıkıldı, orada toplantı yaparlardı büyükler. 
Çok güzel hikâyeler anlatırlardı, ahlaki yönden güzel şeyler anlattıklarından herhâlde, bize de oradan kaldı. Rahmetli babamla görev yapan İhsan Efendi vardı, hocamızdı. Çok mükemmel Kur'an okurdu. Hacı Osman Efendi Hazretleri, Beykoz'da yaşayıp hocalık yapmış, herkesin saygı duyduğu mübarek bir zattı. 1967'de vefat ettiğinden dolayı biz görmedik onu ama onun hakkında anlatılanlar hep kulaklarımızda kaldı. Buradan bize bir şeyler etki etmiş ki biz o gözle bakıyoruz insanlara. Maalesef şu anki durumda, ahlaki yönden telefonlar ve internet nedeniyle bir yozlaşma var çoluk çocukta. Ben dükkânın önünden geçerken okuldakilere bakıyorum. Tenzih ediyorum, bayanların öyle bir küfürlü konuştuklarını duyuyorum ki. Önceden ahlak bilgisi vardı ilkokulda, ben biliyorum. Çok değerli hocalardan ahlak bilgisi dersi almalı ki bir güzellik çıksın ortaya. 


Beykoz'da yaşamaktan çok memnunum. Karşıya alışverişe gidip geliyorum, Hisar'dan girdiğim anda Beykoz'a girdiğimi hissediyorum. Şurada bir tünel var, Elmalı Tüneli. Tünelden girdiğim zaman Beykoz'a girdiğimi hissediyorum. Bir de rahmetli Hacı Osman Efendi hazretlerinin “Peygamber Efendimizin ruhaniyeti Beykoz'da tecelli etmiştir.” 
cümlesi hep kulağımda. Onun manevi atmosferi de var Beykoz'da. Belgi yadırganır bilemem ama dini anlamda da önemli burası. Manevi önderler var Beykoz'da. Çok gelip giderler, sohbet ederler. Bu manevi atmosferi yakalamışlar, ben de zaman zaman gidip katılıyorum sohbetlere. Gayet güzel bir ortamda bulunuyoruz, Allah'a şükür. 


16 Beykoz'un Sözlü Tarihi » 2 


Abdullah 
Makas 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


t 


1965 doğumluyum. Babam 1945 senelerinde buraya geldi. Bu köyde 
doğmuşum, Kaynarca köyünde. Çocukluğum burada geçti, ilkokulu burada bitirdim. Kaynarca köyünde ilkokulu bitirdikten sonra okuyamadım, Tokatköy'de araba tamir dükkânında çalıştım. Tabii kışm buradan ulaşım olmadığı için o zaman süt kamyonlarıyla gidip geliyorduk, herhangi bir vasıtamız veya minibüsümüz yoktu. Kışın gidip gelemediğimiz için bırakmak zorunda kaldım. Sonradan rahmetli abim beni Beyoğlu'na bir tanıdığının yanına getirdi. Askere gidene kadar orada bölüm bölüm çalıştım. Bakkal dükkânında çıraklık yaptım. 


Biz tahta arabası ile kayardık, yakantop, saklambaç oynardık. Çok futbol oynardık. Sahamız yoktu, kendimiz yapardık, biriktirdiğimiz harçlıklardan forma yaptırır, top alırdık. O zaman top almak bile büyük meseleydi. Şimdi imkânları olduğu hâlde gençler kullanmıyor, biraz yadırgıyorum, bizde böyle bir imkân yoktu. Gençliğimizde hayvancılık yapardık, hayvanlara bakmaya giderdik. Tahta arabamız vardı, onlar da peşimizde. 
Akşamları hiç boş durmazdık. Hep aktiftik. Çocukluğumda, hatırlıyorum, bir komşumuz vardı. Televizyon yeni gelmişti. Bir film veya maç seyretmek için onların evinde 40 kişi olurduk. Bu komşular bize tahammül gösterirdi. Şimdi böyle bir şey yoktur herhâlde. İnsanlar birbirine tahammül gösterirdi. Köyümüzde hep imece usulüyle işler oldu: köyün ortak malları, değirmeni, köy binaları, hayvancılık ve bahçecilik... Traktörümüz yoktu, traktör dışarıdan geldi. Kazma işi olsun, belleme işi, gübre taşıma işi hep imece usulüyle devam ederdi. Çok daha güzeldi. 


1980 İhtilali'nde Beyoğlu'ndaydım ve çalışıyordum, çok kötüydü. O 
dönemler 14-15 yaşlarındaydım. Her akşam bir olay olurdu. Öyle olaylar olurdu ki emniyet güçleri bile bölünürdü. Akşamları dükkân açardık, o zamanki patron bırakıyordu bizi. “Sabaha kadar dükkân açık olacak” derdi. Bayağı bir zorluk çektik. Hiç böyle rahat değildik. Örgütün biri telefon ederdi: “Bu akşam kapatacaksın dükkânı,” derdi. Belki de rakiplerimiz telefon ederdi ama kapatır, dönerdik. Çok acayip olaylar 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vardı, Allah'a şükür bugünlere geldik. 80 İhtilali'nde biz çocuktuk anlamıyorduk ama tabii iyi bir şey olmadığını biliyorduk. Ondan bayağı etkilenmiştim. Ne olacağız, Türkiye'miz ne olacak diye. İş alanları çok fazlaydı. Kundura fabrikası vardı, cam fabrikası vardı. Daha hareketliydi buralar. Ortaçeşme veya Beykoz'un her tarafında kristal atölyeleri vardı. Çocukluğumuzda Beykoz'un çayırı, lunaparkı vardı. İnsanlar maç yapardı köyler arasında, bayağı bir renkliydi. 


Ben belediyeden emekliyim, belediye şirketindeydim. 1995 yılında evlendim ve kaldım burada. Eşim bir arkadaşımın baldızıydı, bakkalda tanıştık. Isındık birbirimize. Bütün kız kardeşlerim evliydi, sadece ben bekâr kalmıştım. Rahmetli annem vardı, yaşlıydı, evlenmem için baskı yapıyordu. Eşimle de tanışınca nasip oldu, evlendik. Eşim Rize Çayeli'nden. 


Beykoz'un geçmişi ile günümüzü kıyaslarsak eskisi daha güzeldi. 
Ben özlüyorum eskiyi. Eskiden Beykozlu, Beykoz'da ihtiyacını görüp çalışıyordu, iş ortamı buluyordu. Şu anda bana göre Beykoz'un en büyük sorunu, ulaşım. Otobüslerle sağlanıyor ulaşım, belki 10'da deniz yoluyla. Deniz ilçesi olduğumuz hâlde. Bir metro gelmedi, bizden sonra ilçe olanlara daha çok metro geldi. Belki gelmemesi daha iyi, kalabahk olmaması açısından ama bilmiyorum. Ben çalışan insan oldugum için çok zahmetini çektim. İş sorunu vardı. Önceden Paşabahçe Cam Fabrikasında insanlar vardı. Ben tavsiye etmiyor ve kullanmıyorum; rakı fabrikası da vardı. Kundura fabrikası vardı. Kaynarca Köyü Yaptırma ve Yaşatma Derneğini yeni yapıyoruz. Ben daha önceden de muhtar yardımcılığında, heyette bulundum. Yeni muhtarımız hariç, hemen hemen diğer muhtarların hepsinin heyetinde bulundum. Halk tercih etti, ozaman heyet ve muhtarlar ayrı seçimlerle seçiliyordu. Köyümüz ufak. Neredeyse 30 senedir köyüme hizmet ediyorum, etmekten de mutluluk duyuyorum. Elimizden geldiği kadar camimizin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. İnsanları camideki Kur'an kurslarına teşvik etmeye çalışıyoruz. Devletimizle koordineli şekilde çalışıyoruz; varsa bir eksiğimiz, onları gidermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. 


Gençlerimize tavsiyem, hayata biraz daha gerçek gözle bakmaları. 
Hep sanal yaşıyorlar, benim çocuklarım da dâhil. Çocuğum geliyor, iki sohbet ediyoruz, geçiyor odaya. Dışarıda aktiviteleri yok. Bizim gençliğimizde, belediyemizin bu kadar imkânı yoktu. Önceden annemiz bizi içeri alamıyordu, şimdi çocukları dışarı çıkaramıyoruz. 


Köyümde yaşamaktan çok memnunum, burası sakin. Bizim hâlen daha komşuluk ilişkilerimiz devam ediyor. Bir cenazemiz, Kur'an'ımız, düğünümüz olsa çağırıyoruz komşularımızı. Evimizin kapısı herkese açıktır, gece evinin kapısını açık unutsan bile herhangi bir sıkıntı olmuyor. Allah'a şükür memnunum ben köyümde yaşamaktan. Eski alışkanlıklarımız devam ediyor. Şehirde, apartmanda bir üst kattaki komşun rahatsız oluyor, alttakinin haberi yok ama burada öyle değil. Burada komşuluk ilişkileri devam ediyor. Belediyemize teşekkür ederiz hizmetleri için, çok hizmet görüyoruz köyümüzde. 
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İstanbul'un Beykoz semtinde, Paşabahçe Çiğdem Mahallesi'nde doğdum. Çocukluk dönemimiz burada geçti, doğduğum mahalle burası. Bu tepeye “Askeriye Tepesi” derler, burası gerçekten askerlerin olduğu bir mevkiydi. Çamurlu, topraklı bir zemini vardı buranın, burada askeri araçlar da vardı, arkasına takılırdık. O çamurun içindeki düzlük- te top oynardık, ayrıyeten top mevzileri de vardı. Saklambaç oynardık, koşardık. Tabii o zaman şimdiki gibi değildi, ev de yoktu doğru düzgün. 
Bizimkiyle beraber birkaç tane gecekondu vardı. 


Babam buraya 1957'de geldi, 1958'de ben doğmuşum. 1957'den beri aynı yerde ikamet ediyoruz. Çocukluk dönemimizdeki komşu ilişkileri çok farklıydı tabii, şimdiki gibi değildi. Şimdi insanlar burada çoğaldı çoğalmasına ama aradaki münasebetler de farkhlaştı. Kültür açısından yozlaşma mı diyelim, geçim sıkıntısı mı, bilemiyorum. Ama önceden böyle değildi, herkes birbirini tanırdı. Daha sıcakkanlıydılar, birbirlerine daha çok gidip gelirlerdi. Komşuluk münasebetleri daha farklıydı. 
Çocukluk dönemimde, 1970'lerde, siyah beyaz televizyon ilk olarak bizim evimize gelmişti. Bizim bir gecekondumuz vardı, televizyon siyah beyazken haftada bir gün yayın vardı ve cuma günleriydi. O zaman da Halit Kıvanç ve Erkan Yolaç vardı spiker olarak, onların programlarım seyrederdik. Haftada bir gün, o da 2 saat. Herkes bizim evde beklerdi, bütün mahalle birikirdi. Yerlerde oturanlar, camlara çıkanlar olurdu. Eve giremezdim ben, kendim seyredemezdim. 


20'li yaşlarımda Beykoz'da bina yok gibi bir şeydi, gençliğimiz hâliyle renkli geçti. O zamanlar daha farklıydı şimdikine göre. Oyun oynardık, sağa sola gezmeye giderdik, yürüyerek giderdik ama. Araba 


yoktu, devamlı yürürdük. Beykoz'da bizim Bahar Sinemamız vardı; 


yazlık sinemaydı. Oraya giderdik, tabii çocukluk ve gençlik yıllarımızda orada vakit geçirirdik. Yazlık sinemalar Paşabahçe'de de vardı aynı zamanda. Kapalı sinema iki tane vardı, onların takibini yapardık. 
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Hiç unutamadığımız filmlerden yabancı karate filmleri vardı genelde, Bruce Lee'nin ve Wang Yu'nun filmleri vardı. Aydemir Akbaş'ın filmleri vardı. Aklımızda kalanlar bunlar. Beykoz'umuz daha farklıydı. O zamanlar biz Beykoz Çayırı'na giderdik, eğlencemiz buydu. Herkes tabiiydi, insanlar şimdi yapmacık. Orada eğlenirdik, kafamıza göre gezerdik, kimse kimseye bir şey demezdi, daha saftı insanlar. Babamız bizi Burunbahçe'ye yüzmeye götürürdü ya da hep beraber mahallenin çocuklarıyla giderdik. Mısır yemeye giderdik, Küçüksu Kasrı'nın tam önündeki çayırda kazanlar kaynardı. Üç tekerlekli bisikletler vardı, onlara binerdik. Neşemiz buydu, çocukluğumuz böyle dolu dolu geçti. 
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1982'de evlendim, eşimle bir tanışma faslımız olmadı. Ben askerdim o zaman. Annem ve babam bu şekilde evleneceğimi söylediler, sadece hanımın resmini gösterdiler bana, ben de askeriyeden izin almıştım. 
İzne gelince kendisiyle tanıştım. O 15 günlük izinde, hem tanıştım hem evlendim. Askerden geldikten sonra ilk işim, telefon başmüdürlüğüne girdim, orada 7 sene çalıştım, ekip başıydım. Orada çalışırken polislige müracaat edip tüm imtihanları kazandım. Okulumuz belli oldu fakat ben okuldan sonra ayrıldım. İstifamı verdim bazı sorunlardan dolayı. 
Oradan TELETAŞ'a geçtim. Operatördüm, orada 8 sene çalıştım. Bilgisayara bağlı robotları çalıştırırdım. Oradan emekli oldum. 


1980 İhtilali'nde yine unutamadığım bir anım var. 1980 İhtilali'nin 
olduğu zaman biz evdeydik, bir yere çıkamadık, askerler tüm mahalleyi sarmışlardı. Denetlemeler, polisler... O zamandan hiç unutamadığım, evde çok darlanmıştım, tepeye kadar çıkayım, dedim. 50 metrelik yer zaten, askerlerden iki tanesi ve bir tane de bekçi geldi. Askerler bir şey yapmadılar ama bekçi geldi bana tekme tokat vurmaya başladı. 
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İşte kahramanlık yaptı yani. Bana hakaret etti, ben de tehdit ettim onu. 
Zaman geçtikten sonra ben Paşabahçe'de gördüm onu ama beni görünce kaçtı, ben de yakalayamadım. Böyle bir maceramız oldu ama iyi günler değildi. Allah kimsenin başına da vermesin. 


Beykoz şu an biraz modermnleşmiş bir şekilde ama eskisi gibi değil tabii. Şu anda konuşmalar, eğlenceler yapılıyor fakat eskisi gibi tadı yok. 


Gençlerimizin anne ve babalarına muti olmaları gerekir. Anne ve babalarının sözünden çıkmamalılar. Çalışacaklar, ne varsa çalışmada var. Tabii eğlenecekler de aynı zamanda. Kötü şeylere bulaşmayacaklar. Büyüklerinin sözünü dinlemeliler. 


Ben memnunum, burada doğup büyüdüm. Beykoz'umdan başka hiçbir yerde yaşama şansımız yok gibi bir şey bizim için. Evimizin kapısından çıktığımızda veya penceremizi açtığımız zaman deniz kokusunu alıyoruz. Biz buna alıştık, biraz yüksek olduğu için havadar yer burası. Buranın yaşantısına alıştık. Karşıda akrabalarımız var, binaların içindeler, kafanı kaldırdığın zaman bina gözüküyor. Gökyüzü zor görünüyor, yeşilliği yok. Biz Karadenizliyiz. Kendi evimin önünde ve arkasında da bahçemiz var. Biz onlara alıştık, yaşantımız bu şekilde. 
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1956 doğumluyum. Beykoz'a ben 6 yaşındayken gelmişiz. İlk, orta 
ve lise öğrenimimi Beykoz'da tamamladım. Daha sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra Adalet Bakanlığında görev yaptım. Beykoz'umuzda İcra Müdürlüğünde görevimi bitirdim ve emekli oldum. Bu görevim esnasında memuriyetin yanı sıra sivil toplum örgütlerinde de görev aldım. Aynı zamanda Beykoz'umuzda bulunan spor camiasına hizmet verdim. Örneğin Beykozspor'da 13 sene 2 ay gibi uzun bir süre çeşitli dönemlerde profesyonel olarak yönetim kurulunda üyelik yaptm. Asbaşkanlk, genel kaptanlık yaptım. Türkiye'de ilk Spor Kulüpleri Birliğini Beykoz'da kurduk, kurucu başkanlığını yaptım. Sonrasında İstanbul'a ve Türkiye'ye yaydık. Şu anda Kulüpler Birliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin her ilinde ve ilçesinde var. Boğaz'ın Yargıçları Derneğinin kurucusuyum. Beykoz Giresunlular, Beykoz Bulancaklılar, Doğu Karadenizliler gibi sivil toplum örgütlerinde görev yaptım. Giresun Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptım. 
Beykoz Giresunlular Derneğinde yıllarca yöneticilik yaptım, daha sonra Bulancak Federasyon Başkanlığı yaptım. 2005'te emekli olduktan sonra ticarete atıldım. Emlak sektöründe hâlen görevimi yapıyorum. 
Bu minvalde emlak sektöründe bazı gelişmeler olunca piyasanın durumuna göre bıraktım, Kavacık'ta bulunan Beyaz Saray Düğün Salonu'nda müdürlük yaptım. Şu anda da Kavacık'ta Atar Pastanesi'nin müdürlüğünü yapıyorum. 


Beykoz'a geldiğimiz dönemlerden sadece şunu hatırlıyorum: Rahmetli babam, annem, hep beraber gemiyle geldik. Bir kargo gemisi 


miydi, neydi, bilmiyorum. Hatırladığım sadece bu. O zamandan beri 


Beykoz'da yaşıyorum. Bütün çocukluğum Beykoz'da geçti. O dönemin Beykoz'u bambaşkaydı. Taşra kentleri nasılsa Beykoz'umuz o derece bakir bir yerdi. Hâlen de öyle diyorum, ama tabii şehir kalabalıklaşıp nüfus çoğalınca ister istemez bazı bozulmalar oldu. Bozulma derken 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kötü anlaşılmasın, şehir merkezlerinde artık kimse kimseyi tanımama- ya başladı. Eskiden herkes birbirini tanırdı. Beykoz'umuz 3135 km? bir alana sahip, uçtan uca birbirimizi tanırdık. Çocukluk arkadaşlarımız, smıf arkadaşlarımız var. Spor yaptık, spor arkadaşlarımız var. Sosyal camiada çalışmalarımız oldu, oradan arkadaşlıklarımız var. Memurluk yaptım bu ilçede, görevim çok ağır olmasına rağmen mümkün olduğu kadar devletin gücünü kullanmadık. Her insan borçlu olabilir, dedim. 
İnsanları fazla ezmeden, kırıp dökmeden görevimizi bitirdik. 


Çocukluk dönemimiz Beykoz Çayırı'nda top oynamakla geçti. Tabii ki fakir bir ailenin çocuğuyuz, ahım şahım bir çocukluğumuz olmadı ama o dönemlerde bakkallarımız vardı, bakkallarda çalışarak geçti. 
Hem okuduk hem çalıştık. 66 yaşındayım, hâlen çalışıyorum şükürler olsun. Sağlığımız el verdiği müddetçe de çalışmaya devam edeceğiz. 


Çok anılarım var, özellikle spor yaptığımız için Beykozspor'un altyapısında yetiştik. O dönemlerde hocalarımız vardı. Hacı Hocamız, bir de Nuri Hocamız vardı. Niye bu kadar spora önem verdiğime dair hiç unutmadığım, en önemli anımı anlatayım o zaman size. Biraz da yöneticilerimize ve gençlerimize örnek olsun. Sahamız, günümüzdeki spor sahaları gibi değildi. Sümerbank'ın yan tarafında çamur ve çorak bir sahamız vardı. O zaman daha 14 yaşındaydım. Dediler ki: Yöneticiler ve Başkan geliyor. Bizi antrenman esnasında, manga dizersiniz ya yan yana, o şekilde dizdiler. O zamanki yönetici abilerimiz geldiler. Tahmin ediyorum Başkan idi, ismini hatırlayamıyorum. Tek tek sordu bize: Kaç yaşındasın, annen baban ne iş yapıyor, gibi. Maddi durumlarımızı sordular. O Başkanımız her kim ise o tarihte, benim ensemden tuttu. “Oğlum, sen kaç yaşındasın?” “Ben,” dedim, “14 yaşındayım” “Baban ne iş yapıyor?” “Sümerbank'ta çalışıyor efendim.” “Sporu seviyor musun?” 
“Seviyorum efendim.” Ayakkabıma baktı. Ayakkabım delikti, ikisi de delikti. Eski spor ayakkabısı değil yani, işin özünde lastik bir ayakkabı ile antrenman yapıyoruz, her tarafımız çamur olmuş. “Bu çocuğu da yazın,” dedi, benim ismimi de yazdırdı arkadaşına. Ama eli hâlâ ensemde. 
Aradan birkaç gün geçtikten sonra bize forma geldi, top geldi, malzeme geldi, bana ayakkabı geldi. Hiç unutamıyorum. O günden bu yana imkânlarım dâhilinde spor yapan gençlerimize elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum, ömrümün sonuna kadar da yapacağım. Çünkü o el hâlen benim ensemde duruyor. Allah mekânını cennet etsin, kim ise. Öyle bir abinin elidir, hâlen de hissediyorum onu. Onun için bütün dostlarıma tavsiye ediyorum: Gençlerimize önem verelim. 


Biz Ortaçeşme'de büyüdük, Beykoz Çayırı'nda büyüdük. Dolayısıyla mahalledeki arkadaşlıklarımız hâlen devam ediyor. Koşarak bakkala gönderiyorlardı beni teyzelerimiz, ablalarımız. Giderdim, ekmeklerini alırdım, getirirdim, teslim ederdim. Bana harçlık verirlerdi, buna da biz seviniyorduk tabii. O yüzden çocukluğumuz bayağı bir güzel geçti. 
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Giderdik, topumuzu oynardık, kavgalar ederdik, ama hepsi çok güzelmiş, daha sonra daha güzel anladık. Mahallede seviliyorduk. Biz de ablalarımızı, komşularımızı seviyoruz. Hâlen de büyüklerimi her zaman, her bayramda gider, ziyaret ederim. Ellerini öperim. Biz de artık onların yaş konumuna geldik. O yüzden bizden küçükler de bizi ziyaret ederler. Bizimle hasbihal ederler, hâl hatır sorarlar. Çünkü biz o dönemde sorardık, demek ki bu iş sıraylaymış. Şimdi de biz o konuma geçtik, Allah razı olsun herkesten. 


15 Temmuz Darbesi'ne bizzat şahit oldum. O zamanlar AK Parti Beykoz ilçe başkan yardımcılığı yapıyordum. Rahmetli Yücel Başkan'la akşamüstü bir toplantımız vardı. Toplantıyı bitirdik. Arka planda televizyon açıktı. Arkadaşlardan 2-3 kişi, “Televizyondan, köprüyü asker kesmiş, diye duyduk.” dediler. Ben de “Gideyim, bakayım,” dedim. Baktım. 80 İhtilali'ni yaşadığımız için “Arkadaşlar, maalesef ihtilal olmuş,” dedim. “Ya olur mu? Kaza olmuştur, bir şey olmuştur da onun için kesmişlerdir.” dediler. “Tankların ne işi var Boğaz Köprüsü'nde?” 
dedim. Yücel Başkanım da yaş itibarıyla benden 5 yaş büyüktü. O da dedi ki: “Evet, Abdullah kardeşim doğru söylüyor. Hadi, hepimiz görevimizin başma?” İlçe binasına geldik, hemen mesajlarımızı attık. İnsanlarımızı köprüye topladık. Darbeyi ilk önleyenlerden bir tanesi bizim ilçemizdir. Bizim burayada trafik tıkanmış olduğu için basın gelemiyordu. Yol kesik olduğu için biz burada ilk olarak köprüyü kurtardık. O zamanlar 3 şehit verdik, 92 tane de gazimiz vardı. Gazilerimizi hastanelere taşıdık. Daha sonradan Allah yardım etti. Milletimiz gerçekten büyük bir teveccüh gösterdi. Bu ülke bu darbeyi böyle güzel bir şekilde atlatmış oldu. Yoksa şu an yine esaret altındaydık. Ülkemiz belki de parçalanmıştı, bilemiyorum. En önemli anılarımdan iki tanesi bu. 


Beykoz'da yaşıyor olmaktan tabii ki çok memnunum. Memnuniyetimin en önemli tarafını söyleyeyim: Emekli olduktan sonra gayrimenkul sektöründe ticarete atıldım. Beykoz'umuzda tabii imar olmadığı için o dönemde, 2004-2005 yıllarında, ben de dedim ki: Bu işi Ümraniye'de, Çekmeköy'de yapayım. Gittim, orada ofisler açtım; projeler aldım, projeler sattım. 9 sene Beykoz'un dışında yaşadım. Taşındım Beykoz'dan ama haftanın 2-3 günü yine Beykoz'a geliyordum akşamları. En son eşim, “Nasıl olsa her gün gidiyorsun Beykoz'a, biz tekrar Beykoz'a taşmalım,” dedi. Dolayısıyla Beykoz sevgisini içimden bir türlü atamadım. Beykoz'suz yapamadım. Tekrar döndüm, Beykoz'da yaşıyorum şu an. Yani sevgim bu kadar derin. 
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1956, Tirebolu doğumluyum. Nüfusa Görele'de kayıtlıyız. İlk ve ortaokulu Görele'de okudum; liseyi Sarıyer Vehbi Koç ve Kadıköy Ticaret Meslek Lisesinde bitirdim. Çalışırken de dışarıdan iki yıllık Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü okudum. Ziraat Bankasından 2005'te de emekli oldum. 


Ben Beykoz'a 13-14 yaşlarımda geldim. Rahmetli abilerim buradaydı, hep onların yanında kaldık, baba evi gibi. Fıstıkaltı'nda başladık, orada kirada durduk. İki ağabeyim Fıstıkaltı'nda oturuyordu. İkinci ağabeyim (büyük ağabeyimin küçüğü) Mustafa, rahmetli, o Almanya'da idi. 3 numara abim Hamdi Ak, Tekel'de çalışıyordu. Rahmetli ağabeyim de Paşabahçe Sigorta Hastanesinde çalışıyordu, en büyüklerimiz. Polis ağabeyim (o da rahmetli oldu), o da İstanbul'da başladı, Adana Kadirli'de emekli oldu. Rahmetli olan Hüseyin abimiz vardı, kundura fabrikasında çalıştı. O da emekli oldu. 


Ben Sarıyer'deyken tanıştık eşimle. Bir yıl kadar bir arkadaşlığımız oldu. Bir yıl da nişanlılık devremiz oldu. Kavacık'a gidip gelirken nişanlandık, 1984 senesinde evlendik. Yurdumuzu yuvamızı kurduk beraber, şükürler olsun. Eşim devlet memuru olarak Beykoz Vergi Dairesinde çalışıyor, orada tanıştık. Sonrasında kira olarak Paşabahçe'de ev tuttuk. Bizim evlilik hikâyemiz orada başladı... Bizim evlilik yıllarımız ve günlerimiz gayet muntazam geçti. Şu anda da 40. seneye merdiven da- 


yadık. İkinci bir kira olayımız da Çiğdem Mahallesi'nde oldu. Orada bü- 


yük oğlum Emre dünyaya geldi. Orada 11,5 sene kaldım. Şu anki mevcut evimi yaptık ve ikinci çocuğumuz da burada dünyaya geldi. Devlet memuru olduğumuz için hepsini de kreşte büyüttük. Çalışarak burayı çocuklarımla beraber yaptık. 


Buradan yarım saatte bir otobüs vardı, o zamanlar yollar da çok dardı. Bir saatte buradan Üsküdar'a varıyorduk. Rahmetli babam sıhhi- ye idi. 31 pare köylere bakardı. Biz 9 çocuklu bir aile idik: 7 oğlan, 2 kız. 
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Biz tamamen köyde yetiştik. Çocukluğumuz köyde geçti. Çok neşeli günlerimiz de geçti köyde. Arkadaş bağı, dostluk, yaramazlık... Her şey vardı bizde. Ondan sonra gel gelelim, okul zamanlarımızda top oynardık, inek eğerdik, oraya buraya (imece derler bizde) imeceye giderdik. 
Ondan sonra babamız bizi başka yerlere gönderirdi, biz top oynamaya kaçardık. Yani yaramazlık diz boyu. 


Köyde dostluk-arkadaşlık fevkalade idi. Birbirimize yardım ederdik; tarla kazmaya, bahçe kazmaya, fındık toplamaya... O zaman dostluk ve arkadaşlık, imece usulü çok güzeldi. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Zaten gençliğimizin en güzel yılları çalışarak geçti bizim. Şu anda da özlüyorum gençlik yıllarımızı. Şimdi yaşlandık tabii hâliyle, bir yerlere de gidemiyoruz; hayat şartları, ekonomi... 


1978 Nisan ayında işe girdim. Tirebolu'da başladım. 2,5 sene sonra tekrar İstanbul'a nakil istedim, Sarıyer'e. 1,5 sene de orada kaldım. 
Oradan Paşabahçe'ye tayin yaptırdık. 11,5 sene orada çalıştım. Ondan sonra Sıra ile büyük şubelere geçtim: Bağlarbaşı, Üsküdar, Beykoz, Kadıköy... Oradan emekli oldum. Devlet memurluğuna Ziraat Bankasında başladım, 25 yıl bilfiil bankada çalışarak emekli oldum. 


Unutamadığım çok şey var ama mesela Paşabahçe'de çalışırken bir gün sabahtan geldik, bankanın içinde 1 metreye yakın su vardı. O zaman da emekli maaşlarını vermek için biz bir saat önceden giderdik bankaya. O zamanlar 20 bine yakın emekli vardı Paşabahçe Ziraat Bankasında. Sabahtan kalktık, kovalarla beraber bankanın içini boşalttık. Emekliler de kuyruğa, sıraya girmişlerdi. Unutamadım. Orada 1,5 saate yakın bankanın içindeki suyu boşalttık arkadaşlarla. Tepeüstünden ve Paşabahçe'den dere gibi gelen sular bankaya dolmuştu, onu unutamadım. Ben biraz evvel Beykoz'da Ziraat Bankasında 20 bin emekli var demiştim; sadece Ziraat Bankasında 20 bin kişi vardı. O zaman Beykoz vardı, Kanlıca, orası burası derken burada nerden baksan 


50-40 bine yakın emekli maaşı ödüyorduk. 
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Beykoz'un yegâne vazgeçilmezleri: Cam fabrikası ve kundura fabrikası. Beykoz'da cam oymacılığı ve cam ustalığı çok yaygındı o zamanlar. Beykoz'un köylerinde bağ bahçe, yumurta, hayvancılık; hepsi mevcuttu, hâlâ da mevcut. Köyde her hanede 2-5 tane süt hayvanı, koyunlar ve keçiler vardı. Ben Ziraat Bankasında çalışırken tercihe gidiyorduk, buradan biliyorum. 


Ulaşım olarak da eskiden dolmuş taksiler vardı, gayet de uygundu. 
Beykoz, Üsküdar, Çengelköy... Her durakta saatli dolmuşlar vardı. Geniş, Amerikanvari araçlar vardı. Halk otobüsleri, belediye otobüsleri vardı. 


Gençlerimize verecek olduğum tavsiyeler: Ahlaklı olmalarını tavsiye ediyorum. Okumalarını istiyorum. Büyüklerini saymalarını, küçüklerini sevmelerini, topluma faydalı kişiler olmalarını istiyorum. Alkol, uyuşturucu, sigara gibi kötü alışkanlıkları olmasın. Daima topluma faydalı olsunlar ve spor yapsınlar. Bunları istiyorum. 


Beykoz sanki bize Giresun gibi, öz vatanımız gibi. Doğduğumuz yer değil de karnımızın doyduğu yer bizim için çok önemli. Ben de 15 yaşında oradan gelip burada 66 yaşına gelmişim. Burası benim köyümdür ve de doyduğum yerdir. 


Ben bankada çalışırken sınavlara girdim. Mevcut ehliyetimi büyüttüm, sürücü kursunda eğitmen olarak başladım ve bilfiil hiç durmadan 25 yıl sürücü kursunda eğitim hocalığı yaptım. Tabii bu benim resmiyetimde yazılıdır. Aynı zamanda 23 yaşında da cumartesi ve pazar günleri futbol federasyonuna göreve başladım. 41 sene de futbol federasyonunda saha komiserliği yaptım. 3-4 senedir yapmıyorum. Onun haricinde dernek kurumlarında sosyal faaliyetlerim ve siyasi çalışmalarım hâlâ devam ediyor. 


Bu imkânı bize tanıyan saygıdeğer hemşehrimiz, Belediye Başkanımz Murat Aydın'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kadar kahrımızı çektiler. Bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. 


Adem Ak 27 


40 yaşındayım. Mesleğim arıcılık. Esas mesleğimi sorarsanız, gemi 
kaptanıyım ama arıcılık bizim dede mesleğimiz. Dedem 1954 yılında İstanbul'a geldikten sonra arıcılık faaliyetine burada devam etmiş. Ben 
2000 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Güverte Bölümü mezunuyum. 
Mezun olduktan sonra birçok şirkette; yabancı bayraklı veya Türk bayraklı gemilerde çalıştım belli bir süre. Daha sonra uzaklara gitmek bize biraz zor gelmeye başladı. 2009 yılında evlendim. Evlendikten sonra 
2011 yılı gibi arıcılığa başladım. 


Babam, “Oğlum, ben zaten yaşlanıyorum. Artık arılara sen bakarsın bundan sonra” dedi. Öyle bir heveslendik. Bugün İstanbul'da en büyük 


arı üreticilerden biri sayılırım. 400'ün üzerinde kovanımız var, 1.000'in üzerinde ana arı yetiştirme grubumuz var. Kendi kovanımızı kendimiz imal edebiliyoruz. Arıların tüm ihtiyaçlarını neredeyse kendi kendine karşılayan bir sistem oluşturduk. Yani daha evvel dedemin-babamın biraz daha amatörce, eski usul yaptığı arıcılığı biz daha modern, daha teknik, günümüz şartlarına uygun ve daha rantabl hâle getirdik. On yildır İstanbul Arıcılar Birliğinde başkan yardımcılığı yapıyorum. 7 yıldır da Beykoz'da arıcılık derneği kurduk, Beykoz Arıcılar Derneği diye. O dernekte de yine aynı şekilde başkan yardımcılığı yapmaktayım. Beykoz'daki 500 kadar amatör-profesyonel arıcılarımıza buradan da hizmet etmekteyiz. 


Çocukluk hayatım... Babam devlet işleri yapıyordu, devlet müteahhitliği yapıyordu, birçok il gezdik çocukluğumda genel olarak. Daha sonraları İstanbul Üsküdar'da bir yerimiz oldu. Daha sonra bu Anadolufeneri'nde, şu anda bulunduğumuz yerde bir mekânımız oldu. Yaklaşık 25 yıldır da buradayız. Çocukluğumda, gençliğimde komşuluk ilişkileri çok çok daha iyiydi. Biz mesela babamın işinden dolayı şehir hayatı gördük. Trakya, Kastamonu, Çanakkale gibi yerlere giderdik. Oralarda özellikle Anadolu insanı daha misafirperver. Bizleri yatırırlardı, yemek ikram ederlerdi. Yani eskiden çok daha güzeldi. 
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Özellikle 2000'li yıllardan sonra sanki toplumsal-sosyolojik bir degişim yaşandı diyebilirim. Komşuluk ilişkileri daha su üstü, daha yapay hâle geldi. Ben öyle görüyorum şu anda, öyle hissediyorum. İnsanlar daha bencil olmaya başladılar. Eskiden biz mesela herkesi düşünürdük. 
Diyelim ki 5-5 kilo fazla bal çıktı veya birisinin bir hastalığı var, birisinin bir derdi var; hemen ona bal gönderirdik. Bizim bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman komşumuz hemen gönderirdi. Şimdi özellikle bakıyorum, yine Anadolu'da aynı şeyler devam ediyor. Mesela kışları Antalya'ya gidiyorum ben, arı çok olduğu için. Antalya'da bir evimiz var, kiralık. Orada oturduğum zaman sabahları komşum kapıyı tıklatmadan poşetin içine 2 yumurta, 2-5 tane biber, birkaç tane zeytin koyar. Sabahları kapıyı bir açıyorum; poşet, bir torba, bir şey. Kim getirmiş? Komşu getirmiş. 
Hangi komşu getirmiş? Yani böyle şeyler hâlâ orada devam ediyor. İnşallah sonsuza kadar devam eder. Bizim buralarda yok. Yani açıkçası İstanbul'da ben göremedim. Çok eskiden, benim çocukluğumda vardı: Kapı komşularımız vardı, sürekli biz onlara gelir giderdik, ama dediğim gibi inşallah eski günler yeniden olur, diye düşünüyorum. 


Eşimle tanışmamız şöyle oldu: Biraz ben onu gördüm biraz da o beni gördü. Sonra ailelerimize söyledik. Yani birbirimizi beğendik. Ailelerimiz de makul karşıladılar ve evlendik. Düğünüm Üsküdar'da oldu, Üsküdar Nikâh Salonu'nda. Sonra burada tamamladık. Çocuğum iki tane: Biri oğlan, 9 yaşında. Diğeri kız, 4 yaşında. 


Şimdiki çocuklara şunları söyleyebilirim: Eskiye nazaran şu anda hayat çok çok daha hızlı akıyor. Teknoloji çok daha hızlı gelişiyor. Her şeye çok daha kolay ulaşılabiliyor. Ancak kolay ulaşmak kolay tüketmeye de sebep oluyor. Kendilerini kolay tüketmesinler. En önemli tavsiyem odur. 
Doğadan uzaklaşmasınlar. Ben şunu gördüm: Doğadan uzaklaşan insanlar çok sağlıklı yaşamıyorlar. Açıkçası ne kadar para kazanırsanız kazanın, ne kadar servetiniz olursa olsun, sağlığınız olmadığı takdirde onun hiçbir kıymetiharbiyesi olmuyor. Ama az kazanın veya günübirlik kazanın, sağlığınız olsun, huzurunuz olsun, mutluluğunuz olsun. Ben özellikle bu zamanki hayatıma kadar hem yurt dışında hem yurt içinde çok insanla tanıştığım, çok yerler dolaştığım için hep bunu gördüm. 


2000'li yılların başında bizim bu yerin yolu topraktı. Kışın araçtan çıkamıyorduk. Arabamızı yukarı bırakıyorduk, çizmeleri giyiyorduk, çizmeyle buraya geliyorduk sabahleyin, buradan giderken çizmeyle yukarı çıkıyorduk. Arabamız olmadığında çizmeleri orada poşete bağlayıp ağacın dibine koyuyorduk, akşam geldiğimizde yine tekrar ayakkabılan çıkarıp çizme giyip öyle geliyorduk. Yani çok uzak bir zaman değil. 
Şimdiye baktığınız zaman elektriğin, suyun, doğal gazın, her türlü altyapın, her türlü hizmetin var; yok diyemeyiz, inkâr edemeyiz bunu. Gayet de güzel, hizmetlerden de memnunuz. Beykoz'da olmaktan memnunuz. Çünkü biz eski Beykozluyuz. Beykoz'da bir 350 yıllık mazimiz var. Beykoz güzel bir yer. İstanbul'un nadide bir yeri. Bir de İstanbul'da 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tarım yapıyorsunuz. Şimdi açıkça söyleyeyim iyi bir tarımcı olduğum için, İstanbul'un 4 tane ilçesi var tarım yapılabilecek kapasitede. Silivri, Çatalca, Anadolu Yakası'nda da Beykoz ve Şile. Bunların dışında evet, Kartal'da, Pendik'te diyelim veya Eyüp'te, Arnavutköy'de, buralarda da tarım yapılabilir. Ama tarımın en yoğun olduğu noktalar burası. 


Ben arıcılığa giriş yapınca hemen dedim, önce bir marka alalım. “Fenerköy” markası adı altmda markamızı da tescilledik. Ürünlerimizi İstanbul Arıcılar Birliğinin dolum tesislerinde laboratuvar analizli olarak bizzat doldurup hem Cumhuriyetköy Pazarı'nda Beykoz Belediyesinin sunmuş olduğu standımızda hem de burada kendi yerel bölgemizde satabiliyoruz. Şunu söyleyebilirim: Beykoz'da tarım yapılırsa “Ben ürünümü satamam, ürünüm elimde kaldı” diye bir endişeniz yok. Çünkü neden? Şehrin tam ortasındasınız. Ama önemli olan bu üretim proseslerini destekleyebilmek. Üretmek isteyen insanlar da var ve bize şehir- den çok insan geliyor. Çünkü insnalar buradaki doğal ortamı gördükleri zaman, evet gerçekten gelelim, işte doğal bal alalım, işte bir yumurta alalım, bir süt alalım, diyor. Doğal sebze meyveyi sofrada görebiliyor, bahçede görebiliyor; bunlar güzel şeyler. 


Gençlere, özellikle arıcılığı tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum derseniz, arıcılık gerçekten bir sağlık. Çünkü arıcılıkta bir kere doğal yaşam alanındasınız, birincisi o. İkincisi, arı ürünleri sağlık. Arının iğnesi sağlık, arının zehri şifa. Başlı başına her şey sizin hayatınızda bir farkındalık yaratacak. Ancak şöyle baktığımda günümüzün gençleri, hani bu televizyon dizi filmlerinde olduğu gibi kolay yaşamak, kolay para kazanmak, sosyal hayatın daha hızla aktığı, aktivitenin, eğlencenin daha bol olduğu işleri tercih ediyorlar. Ama ben açıkça söyleyebilirim ki doğa daha güzel. Yani doğada olmak hepsinden daha huzur verici. 


Biz, olduğumuz yerde kendi ürünümüzün, evde yediğimiz ürünümüzün tamamını kendimiz yetiştiriyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim; evde yediğimiz ekmeğin buğdayını dahi -Trakya'da bir bahçem varekip oradan karşılıyoruz. Cumhuriyetköy'de bir değirmen var, oraya götürüyoruz veya Trakya'da bir değirmende unu eleyip ondan burada ekmek yapabiliyoruz. Yani böyle bir köy yerinde yaşadığınızda, kendiniz ekip kendiniz diktiğinizde kışlık konservenizi yapabiliyorsunuz, tarhananızı yapabiliyorsunuz. Küçükbaş veya büyükbaş bir iki tane hayvan bakabiliyorsanız yılık et ihtiyacınızı karşılyorsunuz. Yani şöyle söyleyebilirim: Anadolu'yu veya Anadolu'daki yaşantıyı şehrin tam ortasında kurabiliyorsunuz. Böyle bir imkânınız var Beykoz'da. 


Beykoz Belediye Başkanlığına da teşekkür ediyorum. Rahmetli Yücel Çelikbilek Başkanımız döneminde Beykoz'umuzda arıcılarımıza çok güzel destekler verildi. Murat Aydın Başkanımız zamanında da o arıcılarımıza desteklerinin olacağı kanaatindeyim. Çünkü yaptığı hizmetler bunu gösteriyor. 
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Adem Sefer 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


1967, Beykoz doğumluyum. Babalarım 40'lı yıllarda gelmiş. Doğma büyüme Beykoz'da ikamet ettim. İlk, orta ve lise tahsilimi yine Beykoz'da gerçekleştirdim. Devamında 1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne girdim. 1989, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. 


90'n yıllarda askerlik görevimi gerçekleştirdim. Askerlikte acemiliğimi Tuzla Piyade Okulunda, usta birliğimi de Konya Üçüncü Ana Jet Üssü Komutanlığında gerçekleştirdim. Devamında, dayımın üzerine olan aile şirketimizle birlikte mekanik, ısıtma, havalandırma işlerine başladık. 1990'dan 2000'li yıllara kadar, on yıl boyunca Beşiktaş'ta ikamet ettim. 2005 yılnda mekanik işlerde daha çok doğal gaz oldugu için Beykoz'a geldim ve o süreçten beri, kardeşim makine mühendisi, onunla birlikte mekanik işler, doğal gaz, ısıtma, havalandırma işleri yapmakla meşgulüz. O süreçten beri de Beykoz'da ikamet ediyoruz. 


İş hayatım bu anlamda devam ediyor. Bir diğer nokta da siyasi hayatım, 2002'de AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte AK Parti'de başladı. 
2004 yılında Beykoz'da meclis üyesi adayı oldum. Yirmi ikinci sırada 


adaylığım söz konusuydu. Meclise 19 arkadaş seçildi AK Parti'den. Bize nasip olmadı. Siyaset uzun soluklu bir iş. Bunun devamında 2006 yılında AK Parti ilçe yönetimine girdim. 2007'de Allah nasip etti ve Beykoz AK Parti ilçe başkanlığı görevine atamayla geldim. Devamında iki dönem seçilerek üç dönem AK Parti'de Beykoz ilçe başkanlığı görevi yaptm. Siyasette aslında vurgulanması gereken en önemli şey şu: 2004 
yılndayken ben meclis üyesi adayı olduğum süreçte meclise aday olabilmek için büyük çaba sarf ettik ve 2004'te ne yazık ki yirmi ikinci s1- radaydık. Seçilemedik. Ama siyasetin uzun uzun soluklu olduğu burada ortaya çıkıyor. Çünkü 2006 yılından sonra 2007 yılında ben ilçe başkanı olduktan sonra 2009 ve 2014”te olmak için uğraştığım meclis üyeliğini Rabb'im bana nasip etti, ben seçtim. Böyle bir süreç yaşadık. 
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2014 yıl sonunda ilçe başkanlığı görevini milletvekili adayı olmak 
adına bıraktım. 2015 Haziran seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den milletvekili adayı oldum. Tevafuk, yine yirmi ikinci sıradan girdik. Bize milletvekilliği nasip olmadı. Devamında kasım seçimlerinde de biz listeye giremedik. Devamında şöyle bir şey yaşadık: 2017 yılında rahmetli Kadir Topbaş Bey'in Büyükşehir'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Danışmanlığında genel koordinatör olarak göreve başladım. İki yıl boyunca sürecim devam etti. 2019 yılında teşkilattaki büyüklerimizin, siyasi büyüklerimizin söylemeleri gereği, yani dayatmaları gereği, 2019 yılında Beykoz'dan meclis üyesi adayı oldum. Şu anda İstanbul Büyükşehir meclis üyeliği görevim devam ediyor. Aynı zamanda Beykoz'da AK Parti grup başkan vekilliği görevine devam etmekteyim. 


Bizim Beykoz, İstanbul'un en köşe yerlerinden birinde olduğu için hizmetlerin çok zor geldiği bir bölgeydi. Şu anki nesilde özellikle ev hanımlarımız çok şanslılar. Özellikle 1980 öncesinde normalde Beykoz'da suyla ilgili altyapımız yoktu. Annelerimiz tulumbalardan ve çeşmelerden suları taşırlardı. Suyu, sobaların üzerinde ve ateşle ısıtırlar, yemeklerini öyle yaparlardı. Ama şimdi bakıyorum, artık her şeyin yeni neslin önünde olduğu bir süreci yaşıyoruz. 


Ben Soğuksu Mahallesi'nde oturuyorum. Soğuksu Mahallesi'nden 


Beykoz'a kadar belki bir 8-10 kilometre uzaklıkta olan Ziya Ünsel'de ortaokula başladım. İlkokulu, bir 5-6 kilometre geride Halide Edip Ìlköğretim Okulu var, orada okudum. Biz okula giderken doğru düzgün yollarımız yoktu. Patika yollardan giderdik. Hiç unutmam, Soğuksu'nun en eskileri, rahmetli babamlardı. Bir dükkânımız vardı. O zamanlar, şu ankilerle kıyasladığımız zaman Sana yağının olmadığı, şekerin olmadığı, gaz yağının (önceden gaz yağı kullanırdı) olmadığı, büyük kuyrukların olduğu bir süreçti. Mesela bizim için en ilginç anlarından biri: Bizim bakkalımıza, yol olmadığı için katırlarla ekmek getirilirdi. Böyle bir 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süreci yaşadık. Kar eskiden çok daha fazla yağardı. Bir insan boyu kadar kar olurdu. Okula karların arasından, dereden, paçalarımızı sıvayıp öyle giderdik. Yani aslında İstanbul'da yaşıyor olmamıza rağmen doğudaki eski köy hayatını yaşadık. Her türlü zorlukları, sıkıntıları yaşadık. 
Elektriğimiz yoktu. 


Ufaklığımızda, okulda gaz lambalarıyla okumaya başlamıştık. Devamında elektrik direkleri, ilk elektriğin alınması. Tabii şu an bunların birçoğu hayal gibi geliyor. Ama biz o süreçleri yaşadık. Daha ilginci mesela, 2004 yılına kadar hemen yukarıda, Gümüşsuyu Karlıtepe'de su yoktu. 2004 yılından sonra oraya tankerlerle su gelirdi ve vatandaşlanmz öyle suyu alırdı. Çavuşbaşı'na ulaşmak için patika yollardan giderdik. Şu anki gibi yollarımız yoktu. Aslında belki bir taraftan hayat şartları çok sıkıntılıydı ama diğer taraftan da güzellikleri vardı. Güzellikleri de şu idi: Biz bırakın komşularımızı, komşularımıza gelen misafirleri bile tanırdık. Biz kendimizle iç içeydik. Önceden televizyon yoktu, var olan da birkaç taneydi. Her akşam birinin evinde toplanırdık. Biz komşuluğu gerçekten doya doya yaşadık, nesil olarak da doya doya yaşadık. Bizden sonra artık genç neslin odalarından çıkmadığı dönemler yaşanıyor. O zamanlar her türlü sıkıntılara, problemlere beraber koşan, her anlamda birbirine sahip çıkan bir yapı vardı. Ne yazık ki kentleşmenin verdiği bir şey ile insanlar birbirlerinden uzaklaştı; insanlar birbirlerinin sıkıntılarından uzaklaştı. Aslında şu anda psikologlar yahut buna benzer oluşumlar var ama o zamanlar en büyük terapiyi komşular birbirleriyle yapıyordu. Biz her türlü sıkıntıyı, problemi beraber yaşıyorduk. Mutluluklarımız da beraberdi, üzüntülerimiz de beraberdi. Tabir yerindeyse biz hayatı o anlamda güzel bir şekilde yaşadık. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Mahallemizde araba sayılıydı. 
Kapılarımızın önünde oyun oynadığımız, oyunların bol olduğu zamanlardı. Büyüklerimizden masallar dinleyerek kendimizi geliştiriyorduk. 
Bu şekilde biz en güzel çağlardan birini yaşadık, diye düşünüyorum. 


Eşimle tanışmam 1995 yılı itibarıyla oldu. Bir tanıdık vasıtasıyla tamştım. Kendisiyle Gebze'de tanıştık, aslen o da bizim gibi Ardahanh. Bir iş yerinde çalışıyordu, evlilik maksadıyla bir iki kez görüşmemiz oldu. Devamında da istemeyle birlikte 1995 yılında evlendik. 1996 yılı itibarıyla da ilk çocuğumuz dünyaya geldi. Şu anda 5 çocuğumuz var. 


15 Temmuz 2016 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki olaylarda gazi oldum. O süreci kısaca anlatmak isterim: 2016 yılında o akşam eve erken geldim. O zamanın ilçe başkanı da toplantıdaymış. Pek çok arkadaş yazdı, köprüler kapatılıyor galiba, diye. Bizim de bir bilgimiz yoktu o noktada. Daha sonra TV'yi açtığımda Binali Yıldırım Bey, “Bu bir kalkışma hareketidir.” deyince ben üzerimi yeniden giyindim ve hızla ilçe binamıza geçtim. İlçe binamıza ilk gidenlerden biriyim. Devamında insanlar ilçe binasının önünde kalabalık bir şekilde toplandı. Bu 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arada Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımız toplantılarını kesmişlerdi, onlar da ilçe binasına geldiler. İlçede insanlar “İkinci Köprü'ye inelim,” düşüncesiyle kalabahk bir şekilde konuşurlarken biz, neyin ne olduğunu bilmediğimiz için biraz daha beklemeleri konusunda insanları ilçe binasının önünde topluyor idik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın “Sahalara inin,” talimatıyla birlikte biz de Kavacık'taki ilçe binamızın önünden, İkinci Köprü'ye kalabalık bir şekilde indik. Tahmin ediyorum 3-4 bin kişi olan bir kalabalıkla birlikte köprünün önüne indik. 
İlk indiğimiz yerde önde bir tank grubu vardı. Onlar, bizim kalabalık geldiğimizi görünce havaya ateş açtılar. Ona rağmen vatandaş o coşkuyla onların üzerine gitti. Onların elinden biz silahları aldık. Ön tarafa, emniyet binasının olduğu yere yürümeye başladık. Oranın önüne büyük bir askeri set kurulmuştu ve bizden önce orada bulunan polisleri derdest edip üstte bir odaya kapatmışlardı. Askeriye, köprünün o ayağını ele geçirmişti. 


Kalabalık bir şekilde oraya gittik. Ön saflarda olanlardan biri de bendim. İlk atılan mermileri önce yere, sonra üzerimize vurdular. Benim karnımdan aşağı olan yerlerimin bütün kısmından şarapnel parçalarıyla yaralanmıştım ama farkında bile değildim. Devamında biz askerin üzerine gidince komutanlar içeriye, karakola kaçtılar. Büyük bir Türk bayrağı açılmıştı. Bayrağın önünde ben ve arkadaki genç kardeşlerimiz vardık. Biz o şekilde köprünün üzerine kadar devam ettik. Bu arada köprüden karşı yönden gelen motosikletli bir kardeşimiz geçiyordu. Bize, ileride askerin olmadığını söyledi. Ama biz yaptığımız istişarede bu adamların FETÖ'nün adamları olabileceğini düşündük. 
Kale almayarak yürümeye devam ettik. Devamında başka bir motosikletli geldi, o da öyle söyledi. Kalabalık olduğu için yaralanan ve şehit düşen kardeşlerimiz vardı. Onların hastaneye intikali o motosikletliler kanalıyla oldu. Köprünün ortasına kadar geldiğimizde ben genç 


arkadaşlarımıza köprünün diğer tarafına gidip bakmalarını söyledim. 
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Çünkü Anadoluhisarı tarafından da bir sıkıştırmanın olduğunu duymuştuk. Olmazsa oraya döneriz, düşüncesindeydik. Devamında arkadaşlar geldiler, ileride askerin olmadığını söylediler. O arada yanımdakiler, “Başkanım, vurulmuşsunuz” dediler. Ben o zaman vurulduğumu hissettim. İki üç adım attım, artık yürüyemez durumdaydım. Beni kollarıma girerek Kavacık'a götürdüler. Hastaneye gittim. Uçakların yukarıdan jet hızıyla geçtikleri zaman ben hastanedeydim. Devamında hastanede benim filmlerim çekildi, üzerimdeki şarapnel parçaları alındı. Hastaneden çıktım, ilçe binamıza geçtim. Yarım saat-bir saat orada kaldık. Daha sonra ben eve geçtim. Bu şekilde 15 Temmuza ilgili bir mazimiz var. Onu da anlatmak istedim. 


Ben şunu ifade edeyim, Beykozlu olmak gerçekten bir ayrıcalık. 
Çünkü ben İstanbul'un değişik yerlerinde hem işim gereği bulundum hem de yıllarca Beşiktaş'ta oturdum, iyi biliyorum. Bizden komşuluğa önem veren bir ağabeyimiz, bir gün hayıflanarak bana geldi, dedi ki: “Ademciğim, benim apartmanda alt katta bir komşum rahatsızdı. Birkaç gündür haber alamıyordum. Geçen gün biriyle konuştum ve iki gün önce ölmüş ve cenazesi kaldırılmış.” Şehirlerde komşu komşusunu tanımıyor böyle. Bizde düğünler nasıl kalabalık ve coşkuluysa cenazelerimiz de bu anlamda sıkıntıların ve problemlerin paylaşıldığı, dostların birbirinin acısını paylaştığı bir süreçtir. Beykozluluk bu anlamda gerçekten önemli. Beykoz, İstanbul'un bir ilçesi ama aynı zamanda Anadolu'nun bir kasabası. Burada her ne kadar bir değişim-dönüşüm başladıysa bile hâlâ o eski komşulukların ve paylaşmışlıkların devamının geldiğini görüyoruz. Bu da Beykozluluk adına gerçekten önemli. Dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın paylaşılmasını bu yüzyılda çok önemsiyoruz. Bu bölgede ihtiyaç sahibi çok fazla insan göremezsiniz. Çünkü burası, gerçekten komşuların birbirleriyle paylaştığı, ekmeklerini bölüştüğü bir bölge. 


Z kuşağı diye ifade edilen gençlerin kendilerini odaya kapatmak yerine birbirlerinin sıkıntılarını, problemlerini paylaşmaları; bulundukları bölgeyi kalkındırmak adına bir şeyler yapmaları gerekir. İnsanın önce ailesine, sonra komşularına, sonra da topluma hizmeti olmalı. Kendine hayrı olmayanın hiç kimseye hayrı olmaz. Dolayısıyla şunu iyi irdelemek lazım: Paylaşımcı olmak, birbirine destek olmak, birbirinin sıkıntı ve problemlerini paylaşmak bu anlamda çok önemli. 
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1965, Beykoz doğumluyum. İlkokulu ve ortaokulu Beykoz'da okudum. Liseyi Kabataş Ticaret Lisesinde okudum. Ondan sonra hayatımız ticaretle bugüne kadar devam etti. 


Aslen Sinopluyum ama Beykoz'da doğdum ve Beykoz'da yetiştim. 
Bizim dönemlerimizde deniz kenarında kum ocağı vardı, tekneler yanaşırdı buraya. Kantar vardı burada. Bizler, Akbaba giden Uzun EMli- ya'nın o yolda mesela voleybol oynardık. Seyrek; bir saatte, bir buçuk saatte bir araba getirdi. Araba geldiğinde ağı indirirdik, araba geçerdi. 
Ondan sonra o yolda tekrar voleybol oynamaya devam ederdik. Yani bu yollarda bizler çift kale maç ederdik o dönemlerde. Tabii Beykoz'da eskiden mahalli takımlar vardı. Beykoz Çayırı'nda bir anda aşağı yukan 5-6 sahada maç edildi. Biz de o futbolculara terazi başından su doldurarak su satardık. Devre aralarında falan ellerini yüzlerini yıkamak için onlar da bizden su alırdı ve o suyla, futbolculardan harçlıklarımızı kazanırdık. Tabii o dönemler çok daha değişikti. Mahallede mesela birisinin kömürü geldiği zaman o kömürü taşımak mahallenin o günkü gençlerine, çocuklarına aitti. Çocukluğumuz kömür ve odun taşıyarak, birbirimizin evine ve mutfağına girerek, yemeklerini yiyerek geçti. 


Beykoz, aslında İstanbul'un içinde bir köydü bizim dönemimizde. 


Çünkü bizim zamanımızda bizlerin her birinin evinde inekler ve keçiler vardı. Tabii benim çocukluğum seyyar satıcılıkla geçti. Çayırda gündüzleri Sümerbank'ın önünde meyve sebze satardık, akşamları da mısır satardık. Bu söylediğim dönemler, düşünün, ortaokul dönemlerimdi. Şimdi ortaokula giden veya ilkokula giden çocuklara baktığımız zaman Üsküdar'a gidemiyorlar. Bizler o dönemlerde arkadaşlarla beraber sinemaya gitmek için bahçelerden erikleri toplardık. Çünkü herkesin bahçesi vardı, bu kadar binalaşma yoktu. Erikleri toplardık, erikleri gerekirse ağacıyla beraber satın alırdık ve bu erikleri manavlara satardık. Ondan sonra da Yeni Sineması'na, Arı Sineması'na satardık. 
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Tabii o dönemlerdeki ilişkiler bambaşkaydı. Ben hiç unutmuyorum, Eminönü'nden bir gün bir gazete aldım. O gazete, o zamanlar buralarda satılmayan, bulunmayan bir gazeteydi. Ben Onçeşmeler'e geldiğimde o gazeteyi benim cebimde gören bir büyüğüm, benim enseme vurup o gazeteyi cebimden çekip, yırtıp atabiliyordu. Ama bugün baktığımız zaman ne komşumuzun ne de semtimizin çocuğuna karışabiliyoruz. 
Yani o dönemlerde birbirinin komşularına, çocuklarına; herkes birbirine sahip çıkıyordu. Yani bizlerin dışarıda bir yaramazlık yapması kesinlikle mümkün değildi, çünkü herhangi bir komşumuz, bizim yaptığımız bir yaramazlığa kesinlikle müdahale edebiliyordu. 


Ben 1965 doğumlu olduğum için 1975-1980 dönemlerine baktığımız zaman o yıllarda ortada da zaten bir karışıklık vardı. Siyasi bir anarşi dönemi vardı. O dönemleri de gördük tabii. Elhamdülillah atlattık. Yani bizim o çocukluk dönemimize baktığımız zaman biz, bir mahalleden bir mahalleye geçerken dahi toplu geçerdik. Yani odönemde biz, çocukluğumuzu çocukluktan ziyade ister istemez büyük olarak yaşadık. 


1990 yılında evlendim. Aslında evlenmem de bayağı bir macerah geçti. 1988-1989 yıllarında eşimi evin önünden geçerken gördüm ve amcama “Bu kızı isteyelim,” dedim ve o şekilde başladı. Tabii 1-1,5 sene bayağı bir maceralı geçti. Kayınpederin kızı bize vermesi, vermemesi arasında tereddütlerle geçen bir bekleyiş oldu. Belli bir süre oldu ve o dönemlerde bugünkü gibi mesajlaşma, sosyal medya falan hiçbir şey yoktu. Tabii hiç kimsede telefon yoktu. O şekilde geçen bir buçuk yıl... 
Aşağı yukarı tek bir görüşmeyle 1990 yılında evlendim ve 3 çocuğum, 
1 de torunum var. 


80 İhtilali'ne tümüyle tanıklık ettik. 80'ler, aşağı ve yukarı mahallelerden bile birbirimize gidemediğimiz dönemlerdi. Fakat 12 Eylül 1980'de sabahleyin kalktığımızda her köşede bir askerle beraber aşağı yukarı bir-iki gün evden çıkamadık ve 80 İhtilali'ne tanıklık ettik. 


Mesleğe, 1984 yılında sayacılıkla başladık. Yani Sümerbank'ın kahntılarıyız biz aslında, Sümerbank'ın yetiştirdiği sayacılarız. Sayacılıkla devam eden serüvenimizden sonra bugün balıkçıyız. Tabii bizler eskiden, saya döneminde Sümerbank'a mal getirirdik. Mal teslimi yapardık, saya teslimi yapardık. O saya teslimlerinde, cuma günleri Sümerbank'ta yarım tavuk çıkardı ve her birimiz cuma günleri o mah teslim etmek için yarışırdık. Çünkü o günlerde bir yarım tavuk yiyebilmek çok önemliydi. Sümerbank'ın yemekhanesinde o tavuğu yemek için yarışırdık. Cuma günlerini, Sümerbank'a gidip gelmeyi, mal teslimini hiçbir zaman unutamıyorum. 


Burada balık ekmek yapıyoruz. Tabii ismimiz “balık ekmek” olsada menümüz çok geniş. Yani aşağı yukarı 30'a yakın menü yapıyoruz. Ama balık ekmekle başladığımız için Beykoz Balık Ekmek olarak devam ediyoruz. 
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Burada ilk önce sahilde, kenarda canlı balık tezgâhları vardı. Canh ba- 


lık tezgâhlarının yanında ızgara kurup balık pişirmeye başladık. O zamanlar yalnız uskumru pişirip veriyorduk, o şekilde yapıyorduk. Ondan sonra orası iptal edildi. Daha sonra yan tarafa geçtik. Bir tekne çektik, tekneyle devam ettik. Sahilde masaları atarak kâğıtlar üstünde elle yediriyoruz. Tabii bu elle yedirme serüveni de aslında o günün şartlarında ihtiyaçtan oldu. Şöyle: O gün burada ne elektrik vardı ne su vardı; hiçbir şey yoktu. “Ne yapalım? Elektrik yok, su yok. Kâğıtlar üstünde verelim” dedik ve kâğıtlar üstünde devam ettik. 1995 yılından beri bugüne kadar, Elhamdülillah, bir yıldır da devam ediyoruz. Gerçekten bu meslek o kadar değişik, burada o kadar güzel insanlarla karşılaşıyoruz ki! 
Bir de burası Beykoz'un girişi. Birçok insanla tanışıyorsun, birçok insanla muhabbet ediyorsun, birçok olaylarla karşılaşıyorsun, onlara hizmet edebiliyorsun. Yani aslında biz burada, Beykoz'un girişinde, Beykoz'a gelen misafirlerimize hizmet ediyoruz. 


15 Temmuz FETÖ olaylarına da canlı canlı tanıklık ettik. 15 Temmuz'da, yıkılan kültür merkezinde Danışma Meclisi vardı. Ben de o zaman AK Parti'de ilçe başkan yardımcısıydım ve Danışma Meclisi'nde divan başkanı da o gün bendim. Rahmetli Yücel abiler falan, hep beraber. Bir haber geldi, haber gelince kültür merkezinin üstüne çıktık. 
Kültür merkezinin üstünde hemen Mustafa Gürkan, Abdullah Yümsel ve yine bir kardeşimiz daha vardı yanımızda, 4 kişi. Biz arabaya atladığımız gibi ilçe binasına gittik. İlçeden de hemen köprüye çıktık. Aşağı yukarı köprüye inen 100-150 kişiden bir tanesi olmayı Allah bize nasip etti. 15 Temmuz'da unutamadım bir anı var. Şöyle: Tanklar kenara çekilip her şeyi aldıktan sonra Yücel abi ve aşağı yukarı 20-25 kişi köprüden karşıya hep beraber yürüyerek geçtik ve daha sonra ileride 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yolların tutulduğunu söylediler. Biz de köprüden geriye döndük. Fakat Yücel abiyi bir araba gelip aldı, biz 8-10 kişi yürüyerek geriye döndük. 
Geriye döndüğümüzde tam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ortasndayken o ses bombaları patlatan jetler geçti. O sırada biz tam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ortasındaydık. O anda bize bir haber geldi: Boğaz Köprüsü havaya uçuruldu, diye. Fakat çok enteresan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tam ortasından baktığımız zaman aslında karşımızda Boğaz Köprüsü'nü görebiliyorduk. Ama biz ya Boğaz Köprüsü havaya uçurulmuş deyip (yani o olayda düşünün nasıl bir atmosfer) Boğaz Köprüsü'ne bakmak yerine biz o Boğaz Köprüsü havaya uçurulmuş olayına inandık. Bu benim 15 Temmuz'da hiç unutamadıěm bir olay. Yani düşünün, demek ki öyle bir atmosfere giriyorsunuz ki sağınıza solunuza ve karşıdaki Boğaz Köprüsü'ne bakamıyorsunuz. 


Beykoz aslında çıkmaz bir sokaktadır. Yani mesela çocukluğumuza baktığımız zaman bugün, geçmişte Tokatköyü'nde köprülerin olmadığı, Riva Deresi'nde karşısından köprünün olmadığı... Yani Riva'ya gittigimiz zaman karşıya patika bir köprüden geçerdik, ince bir köprüden. 
Burası bir köydü, zaten biliyorsunuz köyleri de çok olan bir ilçedeyiz. 
Daha yeni Büyükşehir Yasası'yla beraber köylerimiz mahalle oldu. Tabii geçmişteki çıkmaz bir ilçeden bugüne geldiğimizde İstanbul'un göz bebeği olmuş bir ilçe var. Geçmişe baktığımız zaman bu sahillerin her tarafında Beykozlular vardı, sahili Beykozlular kullanırdı. Ama bugün Beykoz'da ciddi bir dışarıdan gelen yerli turizm ve yabancı turizm olayı var. Dünkü köy olan Beykoz'dan, ilçe olan Beykoz'a geçiş dönemini yaşıyoruz. 


Gençlerimizin en büyük olayı şu: Biliyorsunuz her şey merakla başhyor ve bir kere ile başlıyor. Malum bugün bilmedikleri bir şeyi merak etseler de kesinlikle kullanarak onu denemesinler. Çünkü bir kere kullanmak inanın ikiyi, üçü, dördü, beşi de getirebiliyor. Onun için gençlerimiz kendilerine dikkat ettikleri kadar arkadaşlık yaptıkları insanlarada mutlaka dikkat etsinler. Çünkü arkadaş kitlesi ne kadar iyi olursa o genç o kadar iyi bir şekilde önündeki hedeflerine ulaşabiliyor. 


Beykoz'da yaşıyor olmaktan mutluyum. Hatta ben çoğu zaman düşünüyorum, biliyorsunuz, kentsel dönüşümle beraber Beykoz'da her şey değişiyor. Acaba ben Beykoz'dan gidersem nereye giderim, diye düşündüğüm zaman, inanın, Sinopluyum, Sinop'u da çok seviyorum ama öncelik Sinop mu Beykoz mu dersen, benim için Beykoz. Beykoz'dan başka bir yerde yaşayamam, diye düşünüyorum. 


Beykoz Belediyesine bu röportaj için teşekkür ediyorum. Sahilimize yaptığı bu güzellikler için de teşekkür ediyorum. Yani gerçekten Beykozlunun yıllardır özlemle, hasretle beklediği bu sahile Beykoz Belediyesi sayesinde kavuştuk. Onun için teşekkür ediyorum. 
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Çocukluğumuz bizim burada gayet güzel geçti, yani burada konu komşularımızla hep beraber, kardeşçe geçindik. O dönemde Beykoz'da kundura fabrikamız vardı, rakı fabrikamız vardı. Beykoz ve Sultaniye 


çayırlarında şenliklerimiz vardı. Çocukluğumuz oralarda geçti. İş ha- 


yatı derken, çocukluğumuzu fazla yaşayamadık. 12 yaşından beri de iş hayatındayım. 


1981 senesinde İzmir'e askere gittim. 1983'te geldim. Asker arkadaşlarımızla o zamanlar çok güzel geçti. 20 ay geçti, ondan sonra eğitimler aldık. Ben orada saraçtım. Ayakkabı tamirleri yapıyordum. Askerliğimizi bitirdik. 1981 senesinde telefonlar yoktu. Şu anda askerlik arkadaşlarımızın çoğuyla da görüşme imkânımız oluyor. 


Evlilik hayatımda 28 sene doldu. İki oğlum, bir de torunum var. 3 
yaşında, ellerinizden öper. Eşimi annem gördü, beğendi. Biz de gördük, beğendik. O günden bugüne bir hayatı sürüyoruz. Benim bir oğlum Acarlar'da güvenlik görevlisi. Evli, bir torunumuz var. Diğer oğlum da tiyatrocu. Tiyatro bölümünü okuyor. 


1973 senesinde mesleğe başladım. İstanbul Beyazıt, Gedikpaşa'da 
başladım, hâlâ aynı mesleği devam ettiriyorum. 62 yaşındayım. 50 senedir bu işin içindeyim. Buradan ekmek yiyoruz. Ben, ilk köprü açıldığı gün işe başladım. Boğaz Köprüsü'nden hatırlıyorum şimdi. 1973 senesinde açılmıştı. 


O sıkıyönetim zamanlarım, Kenan Evren zamanlarını yaşadık biz. 
Evlere gelemiyorduk, giremiyorduk. Ben haftalarca İstanbul Sağmalcılar'da ablamda kaldım. Buralara gelemiyorduk. Sağ-sol davasına burada çok arkadaşlarımız gitti. O günler inşallah bir daha tekrarlamaz. Her şeye rağmen güzel günlerimiz geçti; çocukluğumuz güzeldi. 


Eski esnaflar daha iyiydi. Çok esnaf vardı, fabrikalar kapandığı zaman esnaflık da bitti. Ben 39 seneden beri burada esnaflık yapıyorum. 
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Şişecam fabrikası kapandı, dekor atölyeleri kapandı; bizim işlerimiz, piyasa bitti, öldü. Tekstil atölyeleri vardı. Burada bayağı bir esnafımız kepenk kapattı. Ayakta durabilen çok az. Bakkallarımız vardı, bakkallar yerine marketler doldu, büyük zincirler geldi. Onlar da bizi öldürdü. Ben ayakkabı yapıyorum, BİM de ayakkabı satıyor. Boya satıyorum, BİM de boya satıyor. Yani bunun önlemini alamayacağız, böyle gidecek. Ben 25 liraya satıyorum, o 22 liraya satıyor. O alıyor balya ile biz alıyoruz 3-5 tane. Bizi devamlı öldürüyor marketlerimiz. Tabii bakkalların olmasını isteriz, çünkü milliyetçiyiz biz. Yani kendi esnafımızı tutmamız lazım. Ben şimdi burada dükkânı kapatayım, ne olur? Buradaki vatandaşlar, ayakkabılarını nerede tamir yaptırabilirler? Çok zor! 
Gidecekler başka yerlere, orada da kazıklanacaklar. Biz burada müşterilere hizmet veriyoruz, tabii hizmetin karşılığını da ücretimizi de alıyoruz, ama yeterli değil. Emekliyiz, buradan da 3-5 kuruş kazanıp bir çorbamızı çıkarmaya çalışıyoruz. 


Eskiden herkes kahvaltısını, yemeğini alıp Beykoz Çayırı'nda yemek yiyebiliyordu. Top oynayabiliyorduk. Güreşler vardı. Ben çocuktum, o zamanlarda 11-12 yaşlarındaydım. Lunaparkımız vardı. Bisikletçimiz vardı bizim orada, Ali Rıza amca diye, hiç unutmam. Onun 5 tekerlekli bisikletlerine binerdik. Çarpışan arabalar vardı o zamanlar. Daha zevkli, daha güzel bir hayatımız vardı. Şu anda herkes maalesef telefonkolik oldu. Telefonlarla hayatı unuttu; eğlenmeyi, gezmeyi unuttu. Telefonu eline alan unutuyor kendini. 


Şişecam fabrikası vardı büyük olarak, rakı fabrikası vardı, kundura fabrikamız vardı. 5 tane büyük fabrikamız vardı. Bunların üçü de gitti. 
Tabii üçü gidince esnaflık da tamamıyla bitti. Çünkü onların sayesinde çok kişiler ekmek yiyordu, onların sayesinde esnaflar da ekmek yiyordu. Fabrikasız kaldık şu anda. Bunun yanında tabii ki tekstil atölyeleri de vardı. Aşağı yukarı 7 bin küsura yakın tekstil atölyemiz vardı burada. 7 bine yakın da dekor atölyeleri vardı. Söylentilere göre olanlardan bahsediyorum. Onların yanında da tabii her dükkânda 3-5 kişi çalıştığını düşünürsek bunu rakama vurduğun zaman çok büyük bir rakam yapıyor. İşte onlar da esnafa bir katkı olurdu. 


Şu anda eski arkadaşlarımız yok, hepsi buradan taşındı. Kimisi vefat etti, sağa sola dağıldılar. Şu andaki arkadaşlarımızla da hepsini toplasan 15 senelik bir arkadaşlığımız var, diğer çocukluk arkadaşlarımızm hepsi dağıldılar, gittiler. Eski arkadaşlığımız çok çok güzeldi. Şöyle söyleyeyim: Benim 5 ablam vardı. Biz burada geç saate, 12”lere, Ülere kadar konu komşularla oturur, oynardık, gezerdik. Hep kardeş gibiydik. Kardeş gözüyle bakarlardı bizlere. Komşularımız da iyiydi. Birbirimize gider gelirdik. Hâl hatır sorulurdu. Kapısı açık, gir içeriye. Öyle bir komşuluk vardı. Şu anda kapıyı kapatıyorsun, kilitliyorsun. Şimdi o komşuluklar da bitti. 
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Beykoz'umuzdan memnunum. Burada en azından binalarda yaşamıyoruz. Bahçemiz var, evimiz var, belediyemiz yakın, market yakın, 


deniz yakın. En azından binaların arasında değiliz. 


Burada, Çukurçayır'da yazlık sinemamız vardı. Kapandı. Paşabahçe'de Arı Sineması, Yeni Sinema vardı, onlar kapandı. İncirköy'de yazhk sinema vardı, kapandı. Denize girmeye buraya, fabrikanın önüne giderdik veya bu belediyenin önünde iskelelerimiz vardı bizim, iskelelere giderdik. 


Gençlik gitti. Gençliğe hiçbir şey demeyeceğim. Şimdi bir cuma namazma bile zor giden bir gençliğimiz var. Burada hocalar yırtıyor kendilerini, “Gelin, Kur'an öğretelim,” diye. O bile yok burada. Ne bileyim, bir imam hatiplerimiz var, ama yeterli değil. Şu anda gençlerimizin çoğuna sorun, gusül abdesti bilmiyorlar. İslam'ın ve imanın şartlarım bilmiyorlar. Bu bilmeyen nesil, bu nesil nereye gidecek? Namustan bahsediyoruz. Tabii ki bunlar çok çok önemli, ama biraz İslam'dan da bahsetmek lazım. İslam'ı bilirsek namusumuzu da biliriz. İslam'dan uzaklaştık, namus da gitti. 


Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın'a çok çok teşekkür ederiz. Bize değer verdi, bize imkân verdi. Teşekkürlerimizi sunarız. 
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Sivas Şarkışla Altınyayla doğumluyum. An itibarıyla kafe-restoran işletmeciliği yapıyoruz. Emekliyim. Anne ve babam bildiğimiz Anadolu insam. Babamın işi, memuriyeti Ankara'da. Babamın önceliği yaptığı işi, ondan sonraki önceliği de ailesiydi. Çoluk çocuğunun hayata hazırlanması ve o günlük ihtiyaçlar... Tabii şu anda o özlediğimiz zamanı konuşuyoruz. Hatıraları konuştuğumuz zaman keyif alıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz, biz 4 kardeştik ve en az 2-5 tanemiz o günün şartlarında yer döşeğinde yatardı. Bu bizim klasik aile yapımızdı. Kardeşler birbirlerine bağlıydı. Yani büyürken, hayatın o günkü şartlarında evinizde, mahallenizde ve ailenizde yaşayabileceğiniz bütün güzellikleri yaşıyordunuz. 


Beykoz'a aşağı yukarı 1985 yılı gibi geldim. Aynı zamanda 1987-1992 yıllan arasında burada özel bir kurumda yöneticilik yaptım. O dönemde Beykoz'da da kaldık, evlendik. Beykoz'dan evliyim. 40 küsur yıldır da Beykozluyuz. 


İstanbul gerçekten tarihi, kadim ve çok değerli bir şehir, ama İstan- 


bul'u İstanbul yapan da özellikle Tarihi Yarımada. Orası aynı zaman- 


da tarihe tanıklık etmiş ve bizlerin son derece hürmet ettiği bir yer. 
1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethiyle beraber daha da önem kazanan, kadim bir yerdir. Birçok kültürü barındırır. Bu söylediğim biraz Beykoz milliyetçiliği gibi olacak, ama Boğaz'ın da en güzel köşesi bence Beykoz'dur. Beykoz'a gelince, eski beykozluların bütün o güzellikleri ile beraber anlattığı, bugün ise keşke devam edebilseydi dediğimiz ve Beykoz dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen yerler var. Eski Beykoz deyince aklımıza Beykoz Kundura Fabrikası, Beykoz Cam Fabrikası, ispirto fabrikası geliyor. Beykoz'un eskileri uzun yıllar ekmeklerini oradan yemişler, kazançlarını oradan sağlamışlar. İki kesimli bir Beykoz vardı o dönemde. Birincisi işçi kesimi. İkincisi de hemen sırtlarda, arka tarafta köylerde yaşayan kesim. Ben o köyleri gezmeyi çok severdim. 
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Çünkü aynı zamanda İstanbul'un pazarlarına en taze, en tatlı sebzeyi yetiştiren köyleri var. Hayvancılık keza aynı öyle. Öte yandan Beykoz'un merkezinde, kıyıda Beykoz Deri Kundura Fabrikası, Şişecam Fabrikası, onları destekleyen çok güzel saya atölyeleri, dekor atölyeleri, tekstil atölyeleri vardı. Beykoz İstanbul'un güzel bir köşesiydi. Biz öyle gördük. Yapılaşma bugüne nispetle biraz daha azdı. Mesela bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapılması ile beraber Kavacık kavşak noktası oldu, ama biz Kavacık'ın eski hâlini de biliriz. Bu bölge gayet yeşillik, daha bir sakin, köyü andıran bir yerdi. Hemen buradan doguya doğru gittiğiniz zaman Çavuşbaşı vardır. İstanbul'un içerisinde ama İstanbul'un dışında; Boğaz'ın hemen kenarında, çok sevdiğimiz, severek yaşadığımız, hayatımızı devam ettirdiğimiz bir yerdir. 


Üniversite olarak 80 sonrası döneminin öğrencilerindenim. Hem normal okulumuzu okuduk hem de dini eğitimimizi aldık. İstanbul Üniversitesinde hukuk eğitimi aldım. Sonrasında o dönemde eğitimle alakalı bir kurumda çalışma düşüncem olduğu için Beykoz'daki özel bir okulda yöneticilik yapmak için ayrıldım. Daha sonrasında işletme bölümünü bitirdim. Denizli ve Edirne Askerlik Şubesinde vatani görevimi tamamladım. Eğitim içerisinde olmanın böyle bir çeşitliliği var. Sadece tek bir kol değil de birkaç kol. Ben bundan çok memnunum. Çünkü hayatı dolu dolu yaşamak gerekiyorsa bunun birinci kaynaklarından birisi eğitimdir. Dolu dolu yaşamak istiyorsanız eğitimle alakanız olacak. 
Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimiyle alakalı 4-5 yıl kadar bir dönem yöneticilik yaptım. Sonra tecil olduğum için askere gidip geldim. 
Ondan sonra da ticari ve siyasi hayatım devam etti. 


Hayatınızı devam ettirirken muhakkak bir işiniz oluyor. Ben iş hayatına ilk olarak bir kamu bankasının sigorta bölümünün Beykoz acentesi olarak başladım. Tabii o dönemde insanlarla ilgilenmeyi, insanlara dokunmayı seviyordum. Siyasi olarak da benim Türkiye gündemi ve dünya gündemiyle ayrı bir alakam vardı. Takip ederim. Ne zamandan beri? Çocukluk dönemimde babamın “Ajansı dinliyorum, bir susun bakayım!” dediği dönemden beri. Amerika'nın başkanlarından Jimmy 
Carter'den, Ronald Reagan'dan beri. İçeride de bizim Türkiye'nin 1980 
yılına kadar en flash siyaseti: Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve MSP. Yani Erbakan, Türkeş, Demirel, Ecevit. O dönemlerden beri siyaset ilgimi çekmiştir. Bir de tabii Ankara siyasetin merkezi. Yani o gençlik hareketlerinin, üniversitelilerin, hani eskiler nümayiş derler, o toplantılarına, yürüyüşlerine, sonra bir daha Allah bu memleketi onu göstermesin, o silahlı çatışmalarına kadar da şahit olduğum için hep siyaset ilgimizi çekmiştir. 1980 sonrasında da ciddi manada Türkiye siyasetini takip ederdim. 1995 dönemlerinde, o dönemin darbe sonrası hükümeti, o dönemin en flash partisi Anavatan Partisi olmuştur. İlk Anavatan Partisine mahalle teşkilatından üye olmakla başladım. Yani o dönemdeki siyasi çalışmalar olarak, mahalle, ilçe, il vesaire, 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delegelikleriyle beraber Beykoz'umuza, genel manada değil, ama yerel manada “Ne yapabiliriz?” hikâyesi aklımızda olduğu için öyle başlamış olduk. 1994 senesinde de bilfiil İstanbul Büyükşehir ve belediye meclis üyesi olarak fiilen de siyasetin içerisinde olduk. Daha sonra 4. dönemde yine Beykoz meclis üyesi olarak devam ettik. Yani iki farklı belediye döneminde iki farklı Başkanla çalıştık. 


Beykoz'daki gençlerimize özellikle tavsiyem şu: Bir nesil öncesi dediğimiz Beykoz'un gençlerinin kahir ekseriyeti aynen bizim, “Anadolu insanı” dediğimiz insanların evlatları. Beykoz'da yöresel derneklerin geniş bir hinterlandı vardır: Kastamonulular, Rizeliler, Tokatlılar, Trabzonlular vesaire. Yani bir nesil öncesi hep bu Anadolu insanı dediğimiz güzel insanlardır. Bu insanların evlatları, gençler lütfen birinci derecede bir kere ailelerinden aldıkları gördükleri o çok güzel bizim örf ve adetlerimizi uygulasınlar. Öncelikle anne-babaya, aileye sevgi, saygı ve hürmet çok güzel hasletlerimizdir. Bir kere öncelikle bunu kaybetmemek lazım. İkinci olarak gençler bir şekilde okumalı. Nereye kadar? Gidebildikleri yere kadar. Yani eğitim, eğitim, eğitim! 


Beykoz'u çok seviyorum ve burada çok mutluyuz. İnsanlara yaşadıkları, doydukları yerler muhakkak sevimlidir. Fakat bence İstanbul'da Beykoz'un çok ayrı bir yeri var. Beykoz doğasıyla çok güzel bir yer. 
Mesela ben zaman zaman empati yaparım. Karşıya gittiğim zaman çok sıkışık ilçeler vardır, orada betondan başka bir yer göremezsiniz. Beykoz öyle değil. Sahile inince deniz havasını alırsınız. Bir yüz aşinalığı vardır, insanları daha tanıdıktır; daha sıcak, daha samimi gelirler. Artık İstanbul zaten cumartesi pazar günleri ve yazları çekilmiyor, herkes Beykoz'a geliyor. Yeşilliğimiz ve ormanımız var. Boğaz belki denize girmeye pek elverişli değil, ama Riva var. Beykoz'dan olmaktan da mutluyum Beykoz'u seviyorum. 
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Kanlıca doğumluyum. Burada doğduk, burada büyüdük. Esnaflık yaptık yıllarca, sonra emekli olduk, kulüple uğraşıyoruz. Uzun yıllar başkanlık yaptım, şimdi başkan yardımcılığı yapıyorum. Bir arkadaşımız başkanlık yapıyor, Mustafa Kaya. Kulübün her şeyi olmak kolay değil, 23-24 senedir bu kulübe hizmet etmeye çalışıyoruz. 


Uzun yıllardır burada ikamet etmekteyiz. Aslen biz Kemaliyeliyiz. 
Erzincan Eğinliyiz yani, eski adı Eğin. Büyük Atatürk'ün de kendi ismini verdiği bir ilçeden buraya gelinmiş. Dedem Balat'a geliyor, Balat'a 
yerleşiyorlar. Daha sonra babam buraya yerleşiyor. Aile olarak da 100 
seneden uzun süredir buradayız, Kanlıca'dayız. Babam rahmetli, buranın ilk esnaflarından bir tanesiymiş. Kanlıca'da tüccarlık, kasaplık yapmış.Şöyle söyleyeyim, 1952'de bile aşağıda resmi var babamın. Kanhca'nın ileri gelenleriyle bir tak kurulmuş aşağıda, yani Cumhuriyet Bayramı'nda. İşte o fotoğrafta var, çok eski bir resim: 1932. 


Çocukluk dönemimiz biraz zor geçti aslına bakarsanız. Yani biz kendi başımızın çaresine bakar gibi bir çocukluk dönemi yaşadık. Bizim işimiz gücümüz futbol, top oynamak. Tabii etrafta böyle yerleşim yerleri olmadığından etraf da müsaitti. Hakikaten güzel bir çocukluk dönemi geçirdik. Tabiat şartları iyi, denize giriyoruz. Körfez'de denize girmek heyecan vericiydi, heyecanlanırdık o zaman. Tabii deniz çok 


güzeldi, akvaryum gibiydi. Bilim insanları söylüyor 120 balık çeşidi olduğunu. Bunun çoğunu biz gördük. O zaman akvaryum gibi bir deniz, çok temiz, çok güzel. Tabii nüfusun kalabalıklaşması hasebiyle biraz kirlendi Boğaz. Şimdi son senelerde sağ olsunlar, ilgililer; kuşaklama sistemi, atık suyu denize vermeme gibi çalışmalar yaptılar. Tabii bunlar insanlık için önemli. Dünyaya saygı duyulması lazım. Yani bundan ev- 


velki kuşaklar nasıl bize bırakmışsa kirletmememiz lazım. Dünyaya hakikaten saygı duymamız lazım. Bizim şimdi şöyle bir durumumuz var, biz yere tüküremeyiz. Biz yere bir çöp atamayız, sigara izmariti falan, 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bunlar bizim için ayıp şeylerdir, atamayız. Öyle bir kültürden gelmişiz biz. Dolayısıyla biz doğada ağaca da değer vereceğiz, yeşili de kirletmeyeceğiz. Görüyoruz hep, mesela çok eski, tarihi yerlerimiz var, biliyorsunuz. Bu genç arkadaşlarımız almışlar ellerine bir sprey boya, o tarihi taşa yazıyorlar, tarihi mekânları kirletiyorlar. Bunlar çok önemli şeyler, yapılmaması lazım, diye düşünüyorum. 


Her ne kadar Beykoz'da “Kanlıca Beykoz'a uzak” gibi bir algı olsa da Kanlıca hakikaten İstanbul'a ve Beykoz'a mal olmuş bir semtimiz. Kanhca; hakikaten kibar insanların olduğu, okuma yazma oranının yüksek olduğu, fazla işsiz güçsüzün olmadığı çok nezaketli bir yerdir. Kanhca, biliyorsunuz yoğurdu ile meşhur. Ben uzun yıllar, “Bu yoğurdun yanına başka bir şey koyalım, ikinci bir şey koymamız lazım.” diye düşünüyorum. Turizm açısından söylüyorum, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olduğu için yıllardan beri onu düşünürüm. 


Eskiden komşuluk ilişkileri fevkaladeydi. Tabii o zaman evlerde su yok. Malumunuz bazı çeşmeler var, tarihi çeşmelerimiz. Onlar için de çok uğraş verdik Muhtarımla beraber. Birtakım onarımlardan geçti. Allah rahmet eylesin, Yücel Başkanım da onları elden geçirtti, sularını bağlattılar. Kapalı toplumlarda insanın konu-komşudan haber aldığı ilk yer çeşme başlarıdır. İkinci yer neresidir? Camidir. Üçüncü neresidir? 
Kıraathanelerdir. (Bugünkü anlamda demiyorum.) Kıraathanede sohbetler olur, o sohbetlerde bazı genç arkadaşlarımız not tutmuşlar, ileride bu devleti yönetmişler. Malumunuz bunlar var geçmişte. Tarihimizde, kültürümüzde bunlar var. Günümüzde ise bizim arzumuz şu: Doğduğu, büyüdüğü sokakta insanın mutlu olması, yaşaması, iş bulması, iş kurması, evlenmesi, çoluk çocuğa karışması vs. Derdimiz bu bizim. Esasında herkesin de derdi bu. 


Benim Kanlıca'da zaman zaman kafam takılır, bazı listeler yaparım. 
Mesela 56 tane insan geziyor Kanlıca'da. 56 tane genç arkadaşımız, 5 
kuruşsuz. Bunlar geziyorlar. Şimdi bu gezen arkadaşlar her türlü sapkınlığa, kanunsuzluğa açık arkadaşlar. Bunları birileri kullanıyor. Kullanınca ne oluyor? Olumsuz şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi bunlara iş güç... 
Bir de insanlar çalışmıyor artık. Ellerinde bir telefon, dünyaya hükmettik sanıyorlar, çok yanlış bence. Her şey elinizin altında olabilir, ama yaşamak lazım. Yaşayacaksınız, deneyecekseniz, eziyetini çekeceksiniz. Biz şimdi burada kulüple uğraşıyoruz. Kulüple uğraşırken ben 453 
tane müsabakaya çıktım, resmi müsabakaya. Biz buradan neyi amaçhyoruz? Amaçladığımız konu şu: Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması; topluma, milletimize, memleketimize iyi insan olarak yetişmesi, amaç bu. Yenmek, yenilmek, 5 puan aldın veya almadın, her ne ise. 3 tane netice var. O neticeler önemli değil ki. Karşımızdaki rakip olan arkadaşlarımız da o çocuklarımız da spor yapıyor. 
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Allah memleketimize bir daha darbe günlerini göstermesin; insanları birbirine kırdırdılar, öldürdüler, genç arkadaşlarımız birbirine girdi. Biz arkadaşlığa değer verdik, gerek sağ tarafa gerekse sol tarafa. 
Ne oldu, biz kazandık. Yani arkadaşlığa değer verdiğimiz için biz kazandık. Şimdi bizim aşırı solcu bir sürü arkadaşımız var, aynı zamanda aşırı sağcı arkadaşımız da var. Ben ona insan olarak baktığım, sevgiyle baktığım, sevgiyle yaklaştığım için biz kazandık, diye düşünüyorum. 
Tabii o zamanlar hakikaten zor günler geçirdik. İnanılmaz zor geçen günlerdi onlar. Kanlıcalı Çubuklu'ya gidemiyor, Çubuklulu Kanlıca'ya gelemiyor. Efendim, böyle bir bölünmüşlük vardı. Yani bir kaos vardı. 
Tabii darbeler iyi şeyler değiller esasında. Askeri darbeler bu memleketin ayıbıdır. 


Tabii 1980 yılı sonrası büyük şehirlerimiz büyük göç aldı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki o terör hadiselerinden sonra büyük bir göç aldık. 80 yılından sonra. Ondan evvelki gelişler, yani bu göçler 1950'li yıllarda da var. İnsanlarımız buraya geldiği zaman buranın örf ve âdetine uyarlardı. Şimdi baktığınız zaman mesela asker uğurlamaları var, burada böyle bir şey yoktu bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda. Asker uğurlarken silahlar atılıyor. Ben gözlerimle gördüm, bir hanımefendi, bir kızcağız durakta duruyor, meşale attılar, kızın saçları tutuştu. Böyle bir şey görmedik biz, bunları bilmiyoruz. Yol kapamalar, bilmem neler... Buradaki yerleşik halk, göçenlere göre azınlık kaldığı için bunlara uymak mecburiyetinde kaldık. Sanki bunların örf âdeti iyiymiş gibi. 

Gençlere tavsiyem: Ailelerinden, öncelikle bulundukları sokağı, nereden gelmiş, nereye gitmiş, bunları öğrenmeleri, bu bir. İki: Bu telefonlar falan, bunları bir tarafa bırakmalarını istirham ediyorum. 
Bırakamazlar belki ama bunlardan kendilerini soyutlamalarını rica ediyorum. Çalışmalarını rica ediyorum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak! Bir de çok okusunlar. Herhangi bir kitap demeden hepsini okusunlar. Bilgili olsunlar. İlçeyi tanısınlar, semtlerini tanısınlar; kim kimdir? Meselaben 85 yaşındaki bir amcamıza, Allah rahmet eylesin, sordum: Necdet abi, dedim. Ya bu aşağıda bir türbemiz var, içinde iki tane mezarı var. Bunların hangisi İskender Paşa, hangisi oğlu Ahmet Paşa? Bir merak edip de sormamışlar. Oysaki İskender Paşa, Kıbrıs'ın alımında etkili olmuş, Kanuni devrinde yaşamış bir komutan. Bu İskender Paşa Camii Mimar Sinan'ın ilk eseri. Burada 8 tane çeşme var. Soruyorum mesela, “Her gün önünden geçiyorsunuz, şu çeşmenin ismi ne?” “Çeşme.” 
Evet, çeşme de yani kimdir, nedir, banisi kimdir, kim yapmış; bilen yok. 
8 çeşmeden bir iki tanesini söylüyorlar, öteki 6 tanesini söyleyemiyorlar. Kimse bilmiyor yani. 
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1965 doğumluyum. Hâlen Beykoz'da ikamet etmekteyim. Demirciyim. Demir doğrama işleriyle uğraşıyorum. Bu mesleği dedem Mehmet Morgül ve babam Yaşar Morgül'den devralarak yürüttüm, şimdiye kadar getirdim ve devam ettiriyorum. Dedem, 1948 yılında Beykoz'a yerleşti. Balta, kazma ve dövme işleriyle uğraştı. Bizler de ferforje işleriyle hayatımızı devam ettirerek bugünlere kadar geldik. 


Beykoz İshakağa İlkokulu mezunuyum, ortaokulu Ziya Ünsel'de okudum. Kabataş Erkek Lisesini terk ettim. Terk ettikten sonra Beykoz'da bu mesleğe yönelmiş oldum. Şunu söyleyebilirim ki hayatta tek üzüldüğüm şey, Kabataş Erkek lisesi gibi bir liseyi terk etmek oldu. 


Askere gittim. Sonrasında Beykoz'da bu işe devam ettim. Sonuçta evlilik hayatına adım attık. Bir kızım, bir de oğlum var. Oğlum Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Kızım Kocaeli Üniversitesi mezunu. İş hayatına devam ediyorlar. Biz de Beykoz'da bu işe devam ediyoruz. Allah nasip ederse ölene kadar bu işi devam ettireceğiz. 


Çocukluk dönemimizde Beykoz dört dörtlük, harikulade bir yerdi. 
Herkes birbirine saygı duyardı. Böyle bir gençlik yaşadık. Hiç kimseyi de gençliğimizde üzmedik. Hiçbir yanlışımız olmadı ve hâlen daha yaşıyoruz. Çocukluk dönemim çok iyi geçti; okul hayatı, dükkân hayatı, sefer tası ile yemek taşıma hayatı... Böyle devam etti, gitti. Hayatımız hep inşaatlarda geçti. Onun kapısını tak, bunun kapısını tak, evden yemek getir. Okul hayatı bittikten sonra hep bunlarla uğraştık. Babamlarla saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde dükkânımızı idare ettik. Eleman yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz elemanlar fabrikalara işbaşı yaptı, çalışmaya başladılar. Onlar evlendi, mutlu olduk. İnsanları yetiştirmek kadar güzel bir şey yok. İnsanlara değer vermek kadar güzel bir şey yok. 


Sokağımızda bir sürü esnaf arkadaşımız vardı, abilerimiz vardı, hepsi rahmetli oldu. Bir garip Berber Yılmaz'ımız var, onunla idare ediyoruz işte. O zamanlar bizim dükkânın bölgesinde bulunan çoğu Ermeni 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ve Rumlarla dört dörtlük komşuluk yaptık. Kimse kimseyi üzmezdi. 
Enteresan bir şey daha anlatayım çocukluk hayatımızdan: Dükkânda sofrayı kurardık, herkes aynı sefer tasından yemek yerdi. Beykoz'da bir tek bizim dükkânda telefonumuz vardı. Telefonumuz çalardı, “Falanca komşuyu çağırır mısın, falanca aileyi çağırır mısın, görüşeceğiz.” 
diye söylerlerdi. Hep böyle yaşadık, hiç kimseyi de çağırmamazlık yapmadık. Yani komşuluk vardı, dostluk vardı. 


Eşimin annesi Düzceli, babası Bitlisli. Cihangir kızı. Bir akrabamın vesilesiyle tanıdım, akrabamın Kur'an hocasıydı. Cenab-ı Allah bize nasip etti. En büyük anım, çocukluk hayatımda kundura fabrikasında yemek yemek olurdu. En büyük hayalim oydu. O zamanlar oralarda iş yapardı ustalarımız, biz de gider, yemek yerdik. Çocuktuk. En güzel anım bu. Ama şimdi cam fabrikası, kundura fabrikası, hepsi hayal oldu artık. 
Kalabalıktan mı desem, çokluktan mı desem... Yani hoşumuza gidiyordu sıra beklemek. Belki çocukluğun vermiş olduğu bir şey de olabilir, hem kundura hem cam fabrikasında. Cam fabrikasında biraz zorlanıyorduk ama yine de kaçamak yapıyorduk. O yıllardaki çocukluk bir başkaydı. 
Gençliğimizde, çocukluk hâllerimizde, 11-12 yaşlarında oralara girip çıkmak, iş yapmak, dolaşmak, insanları tanımak kadar mutlu bir şey yoktu. En güzel anılarım bunlardı. Beykoz'da girmediğim hiçbir ev kalmadı. 
Kimisi rahmetli oldu, kimisi yaşıyor, kimisiyle görüşüyoruz. Herkese bir kapı veya bir şey yapıp yerine montaj etmişimdir. Cam fabrikası, kundura fabrikası, Tekel fabrikası... Ama hayatımızda hiç kimseyi üzmedik. 
En güzel anılar, dürüstlükten başka bir şey olamaz. 


Bizler Beykoz'da yetiştik. Siyasi olaylarda birçok arkadaşımızla kavgalı, gürültülü, patırtı hareketler geçirdik 70'li, 75'li, 80'li yıllar arasında. Ama şimdi bu arkadaşlarla hep beraber oturup aynı mekân- da yemek yiyebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. İşte bizi o hâlden bu hâle getirdiler. Şu anda dostluklarımız bile devam ediyor, eski günleri 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kapatmış durumdayız. Eskiden herkes birbirine hakaret, küfür, siyasi kaynaklı söylenmeyecek laflar ederdi. Bakıyorsun şimdi, hep arkadaş olduk. Şimdi aynı masada çay içiyoruz, aynı masada yemek yiyoruz, hâlimizi soruyoruz, hatırımızı soruyoruz. Ne değişti acaba, onu da merak ediyorum. O zaman böyleydi, bugün böyle. Demek ki bugünkü davranışlarımız doğruymuş, doğru yolu bulduk. Böyle devam edip gidiyoruz arkadaşlarımızla.. Allah bir daha eski günlere bizleri düşürmesin. 


Son zamanlarda Beykoz'da yapılan birçok güzel proje var. Sahil şeritlerimiz var, yürüme yollarımız var. Yani eskiden bunlar yoktu. Eskiden bunlar düşünülmemişti. Ama son zamanlarda bunlar düşünülüyor. 
Bazı bölgelerde imar çalışması devam ediyor. Allah herkesin kalbine göre versin. 


İlkokul çağlarımızda, ilkokulu bitirdikten sonra öğretmenlerimiz derdi ki: “Oğlunuz okuyabilir ya da okuyamaz.” Herkesi bir yere adapte ederlerdi: Kimimiz marangoz, kimimiz demirci, kimimiz meslek sahibi, kimimiz boyacı, kimimiz kaportacı... 


Beykoz'daki gençliğin de hemen hemen hepsi boşta geziyor, ne yaptığını bilmiyor. Gençlere de üzülüyorum, çünkü gençler de meslek sahibi olmak istemiyor. Aslında meslek sahibi olan insanların her yerde iş bulma imkânı var. En güzel tarafı, iş bulma imkân. İşi de yaptıkça kendilerini adapte edebiliyorlar. Ama gençlik şu anda hiçbir şey yapmadan sağda solda gezmekten bertaraf oluyor. 


Beykoz'da yaşıyor olmaktan mutluyum. Önü deniz, arkası dağ, her tarafi oksijen içerisinde. Herkese uzun ömür diliyorum, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Beykoz'da yaşamalarını tavsiye ediyorum. En güzel yeri İstanbul'un, Beykoz. Sessiz sedasız. Her türlü imkânı var. 
Beykoz'u çok iyi değerlendirin. Beykoz'u kaybetmeyin, diye söylerim gençlerimize. Beykoz'u güzelleştiren Sayın Belediye Başkanımız Murat Aydın'a teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Her şeyin hayırlısını dilerim. 
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On yaşındayken buraya geldik. O zaman okula gidiyorduk. Tabii kışın bayağı, 1 metreye yakın kar yağıyordu o zaman. Şimdi nerede o karlar? Artık böyle bir şey yok. Okula epey zorlanarak giderdik. Bizim keçimiz vardı. Okuldan gelip keçileri güderdik. O zaman buralar hep açık alandı, çok ev yoktu. Keçilerle uğraşıyorduk. Arkadaşlarla keçiyi bırakırdık, doğru denize koşardık, denize giderdik. Tabii bizim keçiler başkasının bahçesine girerdi, o zaman şikâyet gelirdi: “Bizim bahçeye girdi.” diye. O zaman da evden fırça yerdik. Çünkü keçiye bakmadan Körfez'e, denize kaçıyorduk. 


Çocukluk dönemimiz, arkadaşlarla geçti öyle. O zamanlar bilyeli araçlar vardı, nerede bu scooterlar falan? Scooterların o zamanlar bilyelisini yapıyorduk biz. Binerdik Körfez'e kadar, ondan sonra Körfez'e varırdık, denize girerdik, yüzerdik. Kaptanlar Mahallesi'ne doğru çıkarken o zaman, yol bayırdı, o bilyeli arabamızı sırtımıza vururduk: Giderken o bizi götürürdü, dönüşte de biz onu götürürdük. Şimdi Trabzon tarafında yarış yapıyorlar ya, bilyeli arabalarımız öyleydi. Şimdi hepsi fabrikasyon olduğu için o bilyeliler artık kalmadı. O yıllarda televizyon da yoktu. Televizyon, 1968 idi galiba, o zaman geldi. Biz 1974'te televiz- 


yonu aldık. İlk kahvelere gelmişti, ozaman çocuk olarak giderdik, millet 


kahvede otururken biz de arka camdan bakardık. Çok merak ederdik, televizyon görmemişiz o zaman. Akşam oldu mu doğru yazlık sinemaya giderdik. Tekel mevkiine giderken orada Nihat Bey'in sineması vardı o zaman. Şimdi tabii artık sinema kalmadı. Oraya giderdik. Film başlardı, biz ışıklar söndüğü vakit duvarın üstünden atlar, içeriye girerdik. 


Komşuluk ilişkilerimiz o zamanlar çok farklı idi, memleketin neresi olursa olsun. Beykoz genelde Karadeniz ağırlıklı olsa dahi bizim insanlarımız, Türkiye'nin insanları çok farklı; hangi yöreden olursa olsun. Anadolu'dan gelen insanların bakış açıları daha farkh İstanbul'un yerlisine nazaran, akraba gibi. Birinin hastası olsa, düğünü olsa; herkes 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birbirine yardıma koşuyordu o zamanlar. Bugüne gelindiğinde siteler yapıldı, binalar yükselmeye başladı. Ne oldu? Yandaki komşusu hasta 
dahi olsa komşunun haberi olmuyor. Sokağa çıkıyorsun. Eskiden 100 
kişiyi görsen sokakta, muhakkak 99'una selam verir, hâl hatır sorardın, ama bugün sokakta 1.000 kişiyi görsen 10 kişiyi ancak hatırlıyorsun veya tanıdığın çıkıyor. Çünkü biz Anadolu'dan gelen insanlarız, alışmışız her gördüğümüze “Merhaba,” demeye, her gördüğümüzle selamlaşmaya. Çünkü öyle yaşadık, çocukluğumuzdan beri öyle gördük. Ama tabii yaş ilerledikten sonra bakıyorsun, bugünkü gençlere bakıyorsun, maalesef bu âdetlerimiz biraz kayboldu, bu komşuluk özelliklerimiz kayboldu. Şükürler olsun biz yine etrafımızda iyiyiz. Çünkü biz burada çok eski olduğumuz için insanlarla birbirimizi tanıyoruz. Sokağa çıktıgımızda mahallemizdeki oturan insanlarımızla yine selamlaşıyoruz. Hâl 
hatır soruyoruz. Benim bir de avantajım, mahallede muhtarlık ve 20 
sene esnaflık yaptığımdan dolayı insanlarla hareketimiz biraz daha rahat oluyor. Ama maalesef şimdi yavaş yavaş o X50'lere doğru inmeye başladı. Çünkü burada bir iş sahası oluştuğundan dolayı diğer ilçelerden de çok insanlar geldiği için onları tanıma şansımız fazla olmuyor. 


Beykoz'umuz İstanbul'un 57 ilçesinin içinde en güzel yerlerden bir tanesi. Bunun kiymetini bilmemiz ve hep birlikte Beykoz'umuza sahip çıkmamız gerekiyor. Şu an mesela sahilimizde çok güzel yürüme alanları yapıldı. Ulaşımda biraz sıkıntı var, metro gelirse inşallah o noktada insanlar daha rahat edecek, diye düşünüyoruz. Siyasilerimizden de metronun bir an önce gelmesini talep ediyoruz. 


Geçmişteki Beykoz'da yol yoktu, su yoktu, elektrik yoktu. Şöyle söyleyeyim: Biz geçmişte ayda bir ayakkabı değiştirirdik. Şimdi iyi kötü yine asfalt var. Tokatköy'ün yapılması çok iyi oldu. TOKİ yapıyor, belediye ile beraber. Ben geçmişteki muhtarlığım döneminde Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısına anlatmıştım. “Arkadaşlar buraya, -şu anki Beykoz temizlik şantiyesinin olduğu noktaya- şöyle 10-15 tane büyük bina yapın, 8'er kattan,” dedim. “Vatandaşları buraya toplayalım, güzel altyapısıyla beraber, donatılarıyla/” ama maalesef o cesareti o günkü belediye gösteremedi. Bugün sağ olsun Murat Başkan o konuda Sayın Bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan cesaret aldı. 


81 ilin aşağı yukarı 70'ini gezdim ben. Oralara gittiğim zaman Beylerbeyi'ne döndüğüm vakitte diyordum, “Tamam, ben Beykoz'a geldim.” Çünkü 50 senemiz burada geçmiş, burayla yoğrulmuşuz. Balık sudan çıkar da tekrar denize atlar ya, onun gibi. O zaman otobüsle gidip geliyorduk. Boğaz Köprüsü'nün orada iniyorduk şehirlerarası otobüsle. Oh, diyordum. Böyle bir derin nefes alıyordum, “İstanbul'a geldim, Beykoz'a geldim.” 


Ben 12 Eylül'de askerdim, darbe döneminde. O zaman Edirne'de askerlik yapıyordum. Benim için o günler de tarihi bir olay. Çünkü zaman 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biz Bulgaristan-Yunanistan sınırındaydık. Gece saat 12.00'de alarm çaldı. Bizi topladılar. Bütün koğuşta depoları boşalttık, araçlara yükledik. Sonra bizim bir yüzbaşımız vardı. “Arkadaşlar,” dedi. “Siz nöbet başında, şu saatte görev başındasınız; aileleriniz evde mışıl mışıl uyurken.” Ben bir an dedim, “Galiba savaş çıktı.” Sonra dedi ki komutanımız: “Askeriye, sivil hükümete el koydu.” Bunlar tarihin içinden. En yakın bunu 15 Temmuz'da yaşadık birebir. Belki köprüye ilk inen 100 kişiden bir tanesiyim. 100-150 kişi yoktu ama Türk milleti öyle bir sağduyuluydu ki vatan millet dendi mi, canını ortaya koyuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün orası ana baba günü oldu. Benim 20 metre önümde mahallelerimizden arkadaşlarımızı gözümüzün önünde vurdular ki ben 


buna birebir şahidim. 12 Eylül'ü yaşadık, bunları unutmadık. 


Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Üçüncü Köprü'nün yapılması... Bunlar bizler için tarihi birer olaydır. Çünkü yapılan her iş güzeldir ki bunları geçmişte biz hatırlıyoruz. Çocukluğumuzda da işte Boğaz Köprüsü yapıldığı zaman farklı siyasi gruplardan “Yaptırmam” deyip de sonradan o köprünün gelirini Ulaştırma Bakanlığından Başbakanlığa bağlayan insanlar da vardı. Geçenlerde bir saat içinde Ümraniye'ye geçmem gerekiyordu. Navigasyona baktım; Birinci Köprü tıkalı, İkinci Köprü tıkalı. Nasıl gideceğim ben karşıya? Arabalı vapurla gitsem yetişme şansım yok. Sonra beni Avrasya Tüneli'ne yönlendirdi. 
Emin olun, o trafiğin içinde 35 dakikada ben Ümraniye'ye geçtim. Düşündüm ki bu güzellikler olmasa 35 dakikada benim oraya gitme şansım yok. Çünkü orada da muhakkak o saatte bulunmam gerekiyordu. 
Memleket için yapılan her şey çok güzel. İnşallah daha güzelleri de olacak diye bekliyoruz. 
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Beykoz'un Göllü Mahallesi'nde ikamet ediyorum. İlkokulu Göllü kö- 


yünde okudum. İlkokuldan çıktıktan sonraki zamanlarım şöyle geçti: 1977-1978 yılları idi. Okuyacağız, vesait yok. Daha sonra Öğümce köyünde, hemen bizim yaşadığımız köyün karşısında Beykoz Paşabahçe Fabrikasının kristal bölümü kuruldu. 12 yaşında oraya girdim. Bir yıllık çıraklık dönemimden sonra 14 yaşıma girmeden usta olarak kadroya geçtim. Yalnızca ben değil, orada çalışan başka arkadaşlarım da vardı. Paşabahçe'nin dekor kısmında 1990-1991 yılma kadar, yani askere gidene kadar çalıştım. Askerden geldikten sonra Paşabahçe'de kristal üzerine dekor atölyeleri açtık. Yaklaşık 6-7 yıl o şekilde devam ettim. 
Daha sonra 2000-2001 yıllarında Paşabahçe'nin kristal dekor fabrikasının olduğu yere, Türkiye'nin ilk ve tek cam sanat okulu olan “Cam Ocağı Vakfı” kuruldu. Oraya düz cam ustası olarak girdim. Tabii ki şansım yaver gitti benim, çünkü şöyle söyleyeyim: Üfleme, boncuk, biblo üzerine dünyaca ünlü sanatçılardan eğitim alma fırsatı buldum orada. 
Ama öncesinde yine Cam Ocağı Vakfında rahmeti İzzet Usta'nın goble kristal dediğimiz bölümünde, 7 ay kendisinden eğitim alarak öncelikle üfleme tekniğiyle başladım. Büyük fırınlardaki goble tekniğiyle başladım. Daha sonra masaüstü alevle çalışma tekniği ustası olan Haldun Aykar'dan, Haldun Usta'dan eğitim aldım. Haldun Usta ile işin zorun- dan eğitime başladım. Cam ocağına dünya sanatçıları eğitim vermek için geliyorlardı. Alman Maria Michelle Mueller, cam ocağına eğitim vermeye geldi. Benim boncuk atölyesinde bir eğitim veriliyordu. Daha sonra Michelle beni eğitime davet etti, yani asistanlık yapmamı rica etti. Asistan olarak orada başladım ve ondan sonra da hayatım değişti, diyebilirim. 

Paşabahçe'de çalışırken zaten çocukluk dönemimizdi bizim, çocukluğumuzu biz orada yaşadık. Riva Deresi şu anda mesela bataklık gibi, biz yüzmeyi bile o derede öğrendik. Yani muhteşem bir atmosfer vardı 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çocukluğumuzda bizim. O günleri, o zamanları, köyümüzün o hâlini bile gerçekten özlüyoruz. Çocukluğumuzu yaşadığımız zamanlarda ortam gerçekten daha güzeldi. Mesela ilkokuldan çıktıktan sonra Paşabahçe'nin kristal bölümünde çalışıyorduk; bizim yaşadığımız Göllü köyünün hemen karşısında. İş yeriyle evimin arası 5 dakika sürmüyordu bile. Görüyordum zaten Riva Deresi'ni. Orada bizim vesaitimiz de sandal ve saldı. Kürek çekerek işe gidiyorduk. O kadar muhteşem bir ortam vardı ki! Orada sadece çocuk olarak ben yoktum: 20-30 tane 12- 15-14 yaşlarında bir çocuk grubu vardı, büyük olarak çalışan abilerimiz, bizim büyüklerimiz... Yani muhteşem bir ortam. Zil çalıyordu, öğle tatiline çıkıyorduk. O yemeği çabuk çabuk hemen yiyip nereye gidiyorduk? Riva Deresi'ne yüzmeye. Riva Deresi ile aramız iki dakika. Nasıl söyleyeyim ben size, derenin o billur hâlini özler olduk, orada yüzmeleri. Köy yaşantısında çocukluğumuz gerçekten muhteşem bir şekilde geçti, diyebilirim. 


Ben daha 18 yaşındayken sözlendim. Çünkü eşim Semra Hanım benim hem çocukluk arkadaşım hem de çocukluk aşkımdı. Askerden geldikten sonra hemen evlendim zaten. Allah bağışlasın, iki oğlum oldu. 
Gençliğimiz Paşabahçe'de geçti. Aynı zamanda ben bir de şirket takımında top oynuyordum. Sadece ben değil, biz 3-4 arkadaş oradaydık. 
O yaşantıyla ilgili de muhteşem anılarımız var. Genel Müdürümüz İlhan Bey bizi arabasıyla alıyordu, Paşabahçe'ye getiriyordu, antrenmanlara gidip geliyorduk; derken hafta sonu maçlar olurdu. Yani hafta sonları çok hareketli geçerdi bizim için, o zamanlar ortam da güzeldi, harikaydı arkadaşlık ortamı. Tabii çocuk yaştayız. Oradan, maçtan çıkıyoruz, köye gideceğiz, vesait yok. Köyde çalışan iki taksimiz var, taksici abilerimiz var. Eğer müşteri olmazsa onlarla gidiyoruz. Müşteri olursa tarihi bir otobüsümüz vardı, Hababam Sınıfı'nın o meşhur büyük mavi beyaz otobüsü, o da bizim köyün otobüsüydü. O otobüsün saatleri denk geldiği zaman köyümüze onunla giderdik. Bazen vesait yokluğundan otos- top yapıp, Riva sapağında inip dere kenarından, orman yolundan arkadaşlarla güle oynaya giderdik; yeri gelir Riva Deresi'nden sandala biner, oradan körük çeke çeke giderdik köyümüze. Yani çocukluğumuz gerçekten çok güzel, hareketli bir şekilde geçti. Örneğin daha çocuk yaşta, 10-12 yaşındayız. Yaşadığımız köyün yan tarafı Riva Deresi. Riva Deresi'nden çıkıyorsunuz, Boğaz'ın girişi, Karadeniz. Yaşadığımız Göllü köyü ile denizin arası en fazla yürüme yoluyla 15-20 dakika. 


İki sportmen oğlum var, ama inşallah onlar da benim gibi cam üzerine devlet sanatçısı olacaklar. Onların da okuma yılları çok güzel geçti. Biri üniversitede, hatta şu anda da açıktan okuyor üniversiteyi. Ceyhun da lisede bıraktı. Yalnız futbola bayağı bir devam ettiler. 
Benim aynı zamanda profesyonel top oynayan kardeşlerim var: Özcan ve Gürcan. Amcalarından örnek alarak onların da güzel bir futbol 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yaşantıları oldu. Devam etseler tabii ki öyle de çok iyi olacaktı. Burada, benim işe gönül verdiler, bu beni daha çok mutlu etti. Bir babadan oğula, toruna el vermek gerçekten muhteşem bir şey. 


2016 yılında Singapur'a bir etkinliğe gittim. Orada 550 devlet ve din 
adamına, güzel bir ortamda camdan semazen gösterisi yaptım. Gerçekten büyülendiler. Ayakta alkışladılar. Benim için unutamadığım anılardan bir tanesi de odur. Yan tarafta geleneksel giyimli devlet ve din adamları, yani diğer ülkelerden de gelenler, başbakanlar vardı. Hemen yan tarafında beni çok ilgiyle izleyen biri vardı, önce onun ayağa kalktığını ve alkışladığını gördüm. İçimden yaptığım semazeni onu hediye etmek geldi. Orada çok enteresan bir şey oldu, semazeni verdiğim kişi Endonezya Başbakanıymış, onu hayatta unutmuyorum. O anda Endonezya ve Japonya'dan teklifler aldım, “Gelin, bizim burada da böyle gösteriler yapın,” diye. Maalesef izinde olduğum için Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldım. Unutamadığım anılardan bir tanesi de odur. 


Beykoz'umuzda gerçekten güzel şeyler oluyor. Çok eskiye, yani şöyle 15-20 sene gibi bir zaman zarfına baktığınız zaman arada gerçekten büyük fark var; güzellik bakımından, köylerin gelişimi bakımından, yolculuk bakımından. Bunlar güzel şeyler. Boşuna demiyoruz biz “Boğaz'ın incisi” diye. Her gelen başkanımız muhakkak Beykoz'a bir 


katkı sağladı, sağ olsunlar. 
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Bizim müzemize çok sayıda okul ve grup geliyor. Bugün bile 70- 
80 kişilik bir öğrenci grubunu ağırladık. Gençlere benim nasihatim şudur: Sanatın, her ne olursa olsun, her dalı güzel. Evde resim çizebilirsiniz. Karakalem eğitimi de alıp niçin bir ressam olmayasınız? Benim bir ressam arkadaşım var, benimle beraber dünyayı geziyor. Atölyede boncuk yaptıkları zaman çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görünce dünyalar benim oluyor. O ışıltıyı görünce nasihatimi onlara da iletiyorum. Bir boncuk, bir cam deyip geçmeyin, ben de bir boncukla başladım fakat şimdi bir devlet sanatçısıyım. Artık lise ve üniversitelerde bunun bölümleri var. Teorik olarak, bilgi olarak okuyarak yapılırsa tabii ki daha profesyonelce olur. Biz o zamanlar okuyamadığımız için usta-çırak ilişkisiyle başladık, işin ucundan öyle tuttuk. Başarılı olduk mu? Gerçekten başarılı olduk. Ama şimdiki çocuklarımız daha şanslı. 
Okuyarak; teorik, yani bilgi temelli bu işi öğrenme şansları var. Başta da anlattığım gibi, ilkokuldan çıktım, Paşabahçe'ye girdim. Daha çocukluğumu yaşamadan iş hayatına atıldım. O zamanlar okuyamadım diye çok üzülüyordum. Ne yaptım? Bu işe ciddi anlamda profesyonelce başladıktan sonra ortaokul ve liseyi açıktan bitirdim. Hatta üniversite sınavları haftası sanırım, Almanya'da bir etkinlik vardı, oraya gitmek zorunda kaldım, kayıt olamadım. Öyle kaldı. Keşke her şey yolunda gitseydi de kayıt olsaydım, okulla beraber götürseydim, ama şükürler olsun, lise mezunuyum en azından. 


Beykoz'umuz bizim için bir değer. Beykozlu olmak gerçekten bir ayrıcalık. Boşuna demiyoruz, “Boğaz'ın incisi” diye. Gelen başkanlarımızdan Allah razı olsun. Yücel Başkanımızdan tutun Murat Aydın Başkanımız, Beykoz'umuza çok güzel değerler kattılar. Beykoz'u sevmemek elde değil. İnşallah böyle devam eder. Daha güzel şeyler bizi bekler. Ne mutlu “Türküm” ve ne mutlu “Beykozluyum,” diyene. 
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bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


Kaynarca Mahallesi'nin muhtarıyım. 2019 yerel seçimlerinde seçildim. Muhtar olarak ilk dönemim. Bizim buraya gelişimizden, eskilerden bahsedecek olursam, dedelerimiz ve babalarımız 1949 senesinde gelmiş. Biz tabii o zamanlar yoktuk. Tabii seneler çabuk geçiyor. Babalarımız-büyüklerimiz ormanlarla, bahçelerle, hayvancılıkla bizleri geçindirmeye çalıştı. Sıra bize gelince şöyle oldu: Biz de 1965 senesinden sonra 1975 senesine doğru aynı şeylerle uğraşmaya başladık. Okul yıllarımız başladı. 


İlköğretimi Kaynarca Köyü İlköğretim Okulunda okudum. Daha sonra ortaokul yılları başladı. Tabii o zamanlar burada yol yok, yürüme yolları var. Askeri yasaklar var, o yasaklardan kimlik bırakarak geçmeler var. Mesela 9 Numara diye bir yer vardı; Anadolukavağı, Kaynarca, Anadolufeneri, Poyraz kesimlerinde. Oradan kimlik bırakmadan geçemezdik. Tabii çocukluk yıllarımız; burada eski oyunlar yoktu, bilgisayar yoktu, elektrik yoktu. Tahmin ediyorum, sene 1982'de elektrik geldi. Biz o zamanlar; cereyan diye bir oyun vardı burada, sobeleme oyunu vardı, çelik çomak oyunları vardı, onları oynardık. Koşardık, eğlenirdik. Dosttuk, arkadaştık. Birbirimizin evine giderdik. Yani güzel bir ortam vardı eskiye göre. Şimdiki duruma göre de tabii arkadaş çevresi çok iyiydi. Yardımlaşmamız çok güzeldi; birbirimize komşu ve arkadaşlar olarak. Bizim hiç internet gibi bir şeyimiz yoktu o zaman. 


Çok güzel bir ortamımız vardı, doğal yaşam, diyelim. İstanbul'un için- 


de, yayla gibi bir yer burası şimdi. Şöyle söyleyeyim: Buradan, şimdiki duruma göre anlatırsam, 10 dakikada gidiyorsunuz Kavacık'a. Eskiden öyle bir şey yoktu. Yollar çamur, ışık yok. Yani çok zordu burada hayat. Eskilerimiz çok zorluk çekti. Eskilerimiz Rize'den geldi buraya. 
Rize Çayeli, Çeçeva derlerdi. Biz de öyle büyüdük. Ben doğma büyüme buralıyım: Kaynarca Mahallesi. 
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Büyüklere karşı saygımız sonsuzdu. Biz büyüklerimizin yanında konuşamazdık, top oynayamazdık. Onlar bize izin verirse oynardık, yani o kadar saygımız vardı. Herkesin birbirine; büyüklerine, küçüklerine karşı saygısı vardı. Gençlik yıllarımızda, büyüdükçe tabii sigara içmeler oluyordu. Biz büyüklerimiz yanında sigara içemezdik, kaçardık. 
Şimdi nerede öyle? İnsanlar büyüklerini hiç saymıyor bile. Oturuyor, oyununu oynuyor. Her şekilde rahatlar, yani şimdi öyle bir sıkıntı da var. Ama bizim yıllarımız çok güzel geçti, bunu söyleyebilirim. 


Beykoz Fevzi Çakmak Ortaokulu vardı, tabii bizim burada araba yoktu. O zaman sütçülerimiz vardı. Burada insanlar sütçülükle, hayvancılıkla geçinirdi. İki-üç kişi süt alırdı buradan. Biz o arabaların ve kamyonların sırtında okula giderdik Ortaçeşme'ye veya Dereseki'ye kadar. Oradan otobüslere binerdik. Bu şekilde zor şartlarda okullara gittik, ortaokulu bitirdik. Şöyle söyleyeyim: Ortaokula giderken Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde bir ev tuttu büyüklerimiz. Biz orada 4-5 arkadaş kaldık. Yoldan yürüyerek 6 kilometre giderdik okula. Akşam çıkacağız, biz eve nasıl döneceğiz? Bunun yağmuru var, çamuru var. Telefon yok, ulaşım yok. Bunlar bizim için çok zor günlerdi ama yine de güzel günlerdi, o günleri arar olduk ondan sonra. Tabii özlüyorsun yani o günleri, gençliğini özlüyorsun. Zaman değişiyor, tabii uymak zorundasın zamana. Bizim büyüklerimiz bize nasıl yol gösterdiyse biz o yolu takip ettik. Sağ olsunlar. 


Lise yılları başladı, biz buradan 5-4 arkadaş Beykoz Su Ürünleri Meslek Lisesine başladık. Bir sene orada okuduk. Gidiş geliş çok zordu. 
İlk dönem bize yemek verdiler orada. Beykoz Su Ürünleri Lisesinde yemek vardı, uzak köylerden gelenlere yemek verirlerdi, o yemeklerden faydalandık. Daha sonra okulu 3. sınıfta bırakmak zorunda kaldık. Bitiremedim. Son 4 dersimi verip Fevzi Çakmak Lisesinden diploma aldım. 
En son lise diplomam oradan. Son sınıfın 4 dersini vererek liseden mezun olduk. Su ürünleri, balıkçılık üzerine meslek seçmedik. Daha sonra askerlik yıllarımız yaklaştı, büyüdük tabii. Ne yapalım, ne edelim? 
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O aralar benim amcamın 17-18 yaşlarında bir oğlu vardı. Bayrampaşa'da ustabaşıydı: Marangoz Mehmet Öztürk. Bana dedi ki: “Gel yeğenim” O zaman ehliyet almıştım. “Benim fabrikamda çalış.” dedi. Biz de orada sigortalı olarak birkaç ay çalıştık. Daha sonra baktık olmuyor, geri döndük. 


1965'in 12. ayında askerlik çağımız geldi. 4-5 arkadaş vardık. Bizim buradan Nurettin Kaşoğlu abimiz vardı, büyüklerimiz. Onlar Almanya'dan gelmişti. Bir arabası vardı, bizi o arabaya koydu, Harem'e götürdü. Oradan tabii bizi otobüslerle uğurladılar. Birimiz Malatya, birimiz Sivas'a, birimiz Kayseri'ye, birimiz İskenderun'a dağıldık. Askerliğimi ben Sivas'ta yaptım. Askerliğim şöyle başladı: Ben lise mezunu oldugum için çavuş talimgâhına gönderdiler bizi. Askerde eğitim çavuşu oldum. 4 ay orada eğitim aldıktan sonra Kıbrıs'a tayinim çıktı. Kıbrıs'ta askerliğim devam etti. Orada da 4 ay sonra çavuşluğum geldi. Eğitim çavuşu olarak 18 ay askerlik yaptım. 


O zamanlar babam Libya'dan gelmişti; Libya'da çalıştı babam. Bize dedi ki, “Bir iş yapalım. Ne yapalım?” Biz de o zaman şoförlüğe hevesliyiz. Dedik, “Baba bir taksi veya otobüs gibi bir şey alalım.” O zaman bir servis otobüsü aldık. 5 sene bir servis işim oldu. Servis çektim İstanbul içinde, bazı bankalarda. Servisçilikle 5 senem geçti o şekilde. 
Daha sonra 1991 senesinde evlilik çağımız geldi. Servisçilik zamanında eşimle Göztepe'de tanıştım. Onunla bir hayat kurduk. 


Eski Beykoz zordu. Bize hayal-oyuncak geliyordu sinemalar, çok da bir şey anlamıyorduk o zamanlar. Yeter ki biz şehre inelim köyden, o idi gayemiz. Gündüz gidip Beykoz çayırlarında bisiklete binmek. Ne bileyim, oyun oynamak, top oynamak çayırlarda, o bizim hobimizdi. Okul yıllarında da aynı şeyleri yaptık. Bunlardı yani, başka bir şey yok. 


Beykoz'un geçmişi zor. Beykoz'da insanlar zor şartlarda geçindi. 
Çoğu köyler bizim gibiydi. Yolları yoktu, izleri yoktu, geçim zordu, iş yoktu, emeklilik yoktu. Şu anda herkes emekli. Bağ bahçe vardı ama yeterli olmuyordu insanlara. Şu an geçim daha kolay. Şu anda insanlar değişik kurumlara, belediyelere girdi, emekli oldu, rahat hayatları. 
Ama eskiden zordu. 


Gençlerimize neler söyleyelim? İnternete çok takılmasınlar, bağımhhk yapmasınlar kendilerine. Çıksınlar, dışarıda çimende oynasınlar. 
İnsinler, deniz kenarına otursunlar. Büyüklerine saygılı olsunlar, saygıyı bırakmasınlar ellerinden. Biz de onlara tabii ki gerekli saygıyı sunanz. Bizden hizmet istesinler, Beykoz Belediye Başkanımızdan hizmet istesinler. Biz de onlara gidip söyleyelim: Bak gençler bunları istiyor, bunları yapalım. Önayak olalım. Bunları isteriz. Gençlerimizin bizden hizmet istemesini tavsiye ederiz. Bu belgeseli düzenleyen Beykoz Belediyesine teşekkür ederiz. 
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Ahmet Soylu 


Gümüşhane Kürtün'ün Taşlıca köyünde, 1960 yılında doğdum. İlkokulu köyümde, zor şartlarda okudum. O günlerde köyde herkesin koyunu vardı. Koyunların olduğu yerler ile evimiz biraz uzaktı. 5. sınıfta biz sabahleyin kalkıyorduk, kitabımızı yine koltuğumuzun altına alıp gidip koyunun yaprağını, suyunu verip salıyorduk. Oradaki dereden geçip tekrar okula gidiyorduk. Köyümde o şartlar altında okulumu bitirdim. 
Dedem, Allah rahmet eylesin, 5'e giderken beni, “Bir sene bunu okutacağım,” diye sınıfta bıraktırmış. Daha sonra Hocam, “En iyi öğrenciyi bana sınıfta bıraktırmak zorunda kaldı İsmail Bey” dedi. Allah razı olsun, tabii onun da aklından neler geçiyordu, kim bilir... 


Ortaokulda Gümüşhane'ye gittik. O zamanlar Ferit Melen hükümeti vardı. Ferit Melen'in hükümetinde 70'lerin muhtırasıyla fimam hatiplerin orta kısmı kapatılmıştı. Fakat babam beni ortaokulda imam hatibe diye verdi. Ben o zaman ortaokulu imam hatip lisesi içinde okudum. 
2 sene Gümüşhane'de okudum. İmam hatip değil de ortaokul olarak devam ettik. Giresun'da amcamız vardı. 3. sene de amcamızın yanına, Allah razı olsun, Giresun Merkez Ortaokuluna gittik. Liseyi yine Giresun'da 70'li yılların zor zamanlarında, terör zamanlarında okuduk. Giresun Endüstri Meslek Lisesine kaydolduk. O zamanlar o liseye imtihanla öğrenci alıyorlardı. Elektrik bölümünü kazandım. 3-4 sefer okulumuzu solcular bastı. Biz sağ taraftaydık; Akıncı idik o dönemde. Milli Türk Talebe Birliğinin bünyesinde çalışmalarımızı yapardık. Bizim elektrik bölümü biraz daha milliyetçiydi. Gazi Hocamız, bir de Ali Rıza Hocamız vardı yine, Allah sağlık versin, hayattalar. Zaman zaman sosyal medyadan görüşüyorum hocalarımla. Bize mütevazı davrandılar, yardımcı oldular. 


Mezun olduk. O zamanlar sağ cenahta Milli Türk Talebe Birliği ve Ülkü Ocakları vardı. Solda sosyalist dernekler vardı. Vardı da vardı. Biz, okullarda Milli Türk Talebe Birliğinde Necip Fazıl'ın konferansları ile yetiştik. Allah onlardan razı olsun. Abdurrahim Karakoç'un “Hak Yol İslam Yazacağız” şiirleriyle yetiştik. 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 
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Babam da kamyoncu, orman işi yapıyordu. Köyümüz orman köyüydü. Babam benim şoför olmamı istiyordu. Bu arada sanat okulunu bitirmiştim, üniversitede de sanat okulları mezunlarının kontenjanları çok 
zayıftı. Meslek liselerinin de zayıftı. Ben 1979 mezunuyum, o zaman 382 
puan aldım. Diyarbakır Tıp Fakültesi benim aldığım puanın altında ön kayıtla öğrenci alıyordu, fakat lise mezunlarım. Bir sene bekledim, sonra tekrar girdim üniversite imtihanlarına. Bu sefer 435 civarında bir puan aldım, yükselttik puanı. Fakat yine meslek lisesi mezunu olduğumuz için giremedik. Sonra Giresun Meslek Yüksekokuluna girdik, okul hayatımızı öyle bitirdik, zor şartlarda. 


1980 yıhnın Mart ayıydı herhâlde, liseyi bitirdikten sonra bir sene 
boşluğumuz oldu. İstanbul'a yardım amacıyla geldik. Babam buradaydı o ara. Burada, olduğumuz yerde 1974 yılında babam bir gecekondu yapmıştı. O gecekonduda duruyorduk. Dedi ki “Oğlum, seni evereceğim” “Ya etme baba.” Abim de evliydi, okula gidiyordu. Olmaz etmez derken, eşimle o sene eskinin şartlarında evlendik. Biz “gelinci” diyorduk, dü- gün de demiyorduk. Yani babasının evinden alıyoruz gelin hanımı, eşinin yeni evine taşıyoruz. O şekilde şatafatsız bir düğünle evlendik. Tabii biraz da nasip, sonradan çok faydasını gördük. Biz Peygamberimizin sünnetini de işlemiş olduk bu arada. Eşim yaşça benden biraz büyük. Onun da faydalarını çok gördüm hayatım boyunca. Yani başarılarım varsa bir kısmı oradandır. 1980'in Mart ayında biz burada evlenmiş olduk. 


Okul vesilesiyle tekrar Giresun'a döndüm. Ben meslek yüksekokulunda okurken büyük oğlum oldu. Giresun'da o zaman lise 2. ve 3. sınıfta da Vakıflar Öğrenci Yurdu'nda kaldım. Meslek yüksekokulunu bitirince staj için Tirebolu'da kurşun çinko madenleri vardı, oraya gittim. 
“Körliman” diyoruz o mevkiye. Orada arkadaşım çalışıyordu, o vesileyle gittim. Staj bahanesiyle girdik, fakat staj da yapmadan çalışmaya başladik. Orada Maden İşle birlikte örgütlenme çalışmalarıma başladık. 3 
sene orada çalıştım. Bu arada üniversite imtihanlarına tekrar giriyordum. Adana'ya gittim; göreyim, gezeyim diye. Açıköğretimden lisans tamamlamak istiyordum. Gittim Adana'ya, üniversite imtihanlarına girdim, gezdim oraları. Adana'dan geldim, asker kaçağı durumuna düşmüşüm. 
Askerlik şubesinden, “İstersen seni hemen asker yapabiliriz, istersen de tecil ettirebiliriz” dediler. Duruma baktım ve askerlik kararı aldım. Devre kaybı olarak 1984 yılında Urfa'ya gittim ve orada askerliğe başladım. 
Ertesi gün devre kayıpları atış eğitimi aldık, derken 6 ay Urfa'da kaldım. 
Tabii devre kaybı olarak gittiğimiz için ilk günden itibaren usta asker gibi bizi nöbetçi yaptılar. Terörle mücadele için jandarmaya asker seçiyorlardı, bizi de seçtiler ve Mardin'e götürdüler. Mardin'de Jandarma Komando Tugayına geçtik biz ve orada ertesi gün dağlara çıktık. 11 ay dağlardan inmemek kaydıyla, zor şartlarda tamamladık askerliğimizi. Ben askerdeyken üç çocuğum da doğmuştu, en küçüğü 20 günlüktü o arada. 


20 yaş civarında geldik Beykoz'a. Birbirine gidip gelmeler, arkadaşlık 
ilişkileri; daha samimiydi, daha içtendi. Karşılıkbeklemeden oluyordutişler. 
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Kızım Beykoz İmam Hatip'te son sınıfta okuyordu. 28 Şubat sürecinde kızımı başörtüsü nedeniyle Karasu'ya yollamak zorunda kaldım. Ondan sonraki AK Parti döneminde, 2000-2020 arasındaki bütün olaylara şahitlik ettik. 


Beykoz, kabuğunu yırtmaya çalışıyor. Başkanımız da gördüğüm kadarıyla Beykoz'daki sahil düzenlemesi ve mesire alanlarıyla yaşanabilir yerlerin sayısını artırarak daha yaşanabilir Beykoz çizgisine çekmeye çalışıyor. İnşallah başarılı olur. Bu imar hareketleri Beykoz'da başlarsa en azından bir başıboş düzenden, daha disiplini bir düzene doğru geçmiş oluruz. 


Gençlerimiz okusunlar, idealist olsunlar, hedef koysunlar. Benim gördüğüm kadarıyla bu çizgilere ulaşamıyorlar, idealist değiller. Dedelerinin, Osmanlı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasındaki olayları iyi analiz etsinler. Milli-manevi değerlere sahip çıksınlar. Gençlik derneklerine muhakkak gitsinler; namazlarını kılsınlar gençlerimiz, yani dini değerlerinden uzak olmasınlar. Boş durmasınlar. İkili ilişkilerde arkadaşlık yaparken, kız-erkek gibi ilişkilerinde günübirlik değil de daha kalıcı ilişkilerde bulunsunlar. Yani aile olabilecekleri ilişkileri kursunlar. Yarın öbür gün 5 gün nişanlı kalıp 5 gün sonra ayrılma pozisyonuna gitmesinler. 


2004 yılında arkadaşlarımız, dernek yöneticilerimiz, bizim Gümüşhaneliler Derneğinden bana geldiler, “Muhtar olur musun?” dediler. 
Ben de muhtarlığı çok basit görüyorum o ara. Düşündüm taşındım. Dedim: “Bana müsaade edin.” Gümüşsuyu'nda siyasi parti çalışmalarımız- dan tanıdığım, mahallede öne çıkan 120 kişi kadar insan var. Ben başka 
12 aday var. Ben gittim. Onlarla bir istişare ettim. Aday olduk ve kazandık. Biz iki dönemi bitirince de muhtarlığı bıraktık. Ben muhtarlığı bırakınca 5 sene de meclis üyeliği görevini yaptım. “Nerede daha mutlu oldun, daha neyi istersin,” diye sorarsanız, -muhtarlık, meclis üyeliği, sendikacılık, hepsini yaptm- halkla ilişki kurmayı seviyorsanız, muhtarlık belediye başkanlığından sonra gelir. Muhtarlıkta biz 10 sene dolu dolu yaşadık, muhtarlıktan memnunum. Meclis üyeliğinde, başkanın iradesi kadar üyesin. Başkan “Şunu yap,” derse ancak o zaman meclis üyeliği yapabiliyorsun. Onun dışında görev olarak meclise gidip gelmenin dışımda bir görevin çok yok. 2019'dan sonra da memlekete yerleştim. Buraya böyle ayda yılda bir sefer, 1-2 ay geliyorum. Dostları görüyorum, sohbet ediyoruz, eskiyi anıyoruz, yâd ediyoruz, başkanlarımızı ziyaret edip kapatıyoruz. 


Murat Aydın Başkanımıza son dönemde Yücel Bey'den sonra imar hareketlerini çözmesinden dolayı gerek Çavuşbaşı'nda gerek Gümüşsuyu'nda ve gerek diğer mahallelerimizde Tokatköy'deki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Murat Aydın Başkanımızın ayrı bir aktivitesi var, nerede bir hemşehri grubu varsa ziyaret ediyor. Bizi de Gümüşhane'de ziyaret etti, o anlamda da ayrıca teşekkür ediyorum. 
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1975'te, İstanbul Fatih'te doğdum. 1822'den beri Beykoz'dayız. Babam sanayiciydi. Şişhane'de avize fabrikamız vardı. Dolayısıyla 1960'larda zannedersem, o fabrikayı orada kurduğu için o bölgeye yakın olan Fatih'te yerleşim sağlamışız. Muallim Yahya İlkokuluna gittim 1. ve 2. sımfa kadar. Tabii yazları buraya geliyorduk, çünkü burada büyük bir köşkümüz vardı o dönemde. Hâlâ da var, fakat 1999 depreminden sonra 
yıkıldı, ama tescilli bir tarihi eser olarak duruyor. Daha sonra buraya 11 
yaşımda, 1981-1982 yıllarında geldik. O yıldan beri buradayız, hiç gitmedik, ayrılmadık. Burasını daha çok sevdik. Tabii yazları geldiğimizde eğlenceliydi. Yazın bir sahil kasabası gibi, bir tatil yeri gibi geliyordu bize. 
Çünkü çayır var, gezecek yer çok, deniz kenarı. Fatih öyle değil; Fatih apartman dolu. Tabii zaman geçtikçe biz daha çok alıştık; okul olsun, iş hayatı olsun. Babam için biraz zahmetli oluyordu, buradan gidip geliyordu. O zaman İkinci Köprü -zannediyorum- yoktu. 1984'ten sonra açıldı, öyle hatırlıyorum. Arabah vapurla giderdi bazen. Bazen de köprüyü kullanırdı. Daha sonra da kapattık zaten, sanayiciliği de bıraktık. 
Tamamen buradayız; iş hayatımız da burada, yaşamımız da burada, ailemizi de burada kurduk ve devam ettik. Geldik, buraya yerleştik. O zaman ben 3. sınıfta Ahmet Mithat Efendi İlkokuluna başladım. Ablam da liseyi bitirmişti galiba o dönem. Ablam, annem, babam... Yazları Almanya'dan babaannem ile halamlar da gelirdi. Gazi Yunus Sokak'ta bizim evimiz, büyük bir köşk. Yani bir katı 200 m? düşünün, 5 katlı, 600 m? 
bir ev. Tabii bizim olmadığımız zamanlarda eve bakan, çalışan birileri de vardı. Zamanla aile gibi oluyorsunuz onlarla, iç içe. Beykoz'u görüyorsunuz, Beykoz'u tanıyorsunuz. Fatih'te tabii bunların hiçbirini yaşamıyorsunuz. Burada hepsi farklı, her şey farklı geliyordu o zaman. 


Eskiden dalyan vardı. Eski karakol vardı, karakolun yanında dalyan vardı. Vural amca vardı mesela, babamın arkadaşı. Vural amca, “Dalyan Gazinosu” denirdi o zaman, onun sahibi. Hemen biraz daha geriye gittiğinizde Balıkçı Cemal amca vardı. “Arap Cemal” derler, o da 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babamın arkadaşıydı. Balığımızı oradan alırdık; orada gider, çayımızı içerdik. Büfeci Ahmet amca vardı mesela, onlar da hep böyle babamın eski arkadaşları, eski Beykozlulardı. Esnaf tanıdık, esnaf çok güzel. Gittiğiniz zaman sorarlardı, “Kimin oğlu?” “Halim'in oğlu.” Yani bir yere gittiğiniz zaman paranız olsa da olmasa da çok problem değildi. 
Canım gazoz mu çekti, gir bakkala, Bakkal Levent var. Bakkal Levent'in babası benim dedemin yanında yetişmiş birisiydi. Çünkü benim dedem de buranın en büyük bakkaliyelerinden bir tanesine sahipti. Dolayısıyla herkes birbiriyle aslında bir nevi aile olmuş gibiydi. Bu tanışıklık, bu eski dostluk, ahbaplık, o ailece görüşmeler dolayısıyla, sokağa çıktığınız zaman tanınan birisi yapıyor sizi. Çünkü siz de karşı tarafi tanıyorsunuz. İşte şu şunun oğlu, bu bunun kızı, bu bunun hanımı; herkes birbirini tanıyor. Eski Beykoz'da bağlar biraz daha sıkıydı. 


Çayıra giderdik, top oynardık. Orada muhakkak bir tanıdık görürsün, muhakkak. Beykoz'a gelirsin, Beykoz Spor Kulübü var. Tabii ben 
1973 doğumlu olduğum için yaş itibarıyla tam arada kalıyorum. Yani 
1960 ve 1970'leri tam yaşamış bir insan değilim. Çünkü henüz doğmamıştım, ama duydum o hatıraları, o anıları; sürekli evde konuşulan konular, eskilerdir. Babaannem geldiği zaman dedemi anlatır, amcalarımı anlatır, rahmetli amcalarımı anlatır. Eskiden Beykoz'da az insan olduğu için hikâyeler daha güzeldi aslında. Şimdi hikâyeler de kaybolup gidiyor. 


Eskilerin muhabbeti de çok güzeldir. Rahmetli babamın arkadaşları vardır, gelirler bazen beni ziyarete. Ben onlara “babamın emanetleri” diyorum. Anlatırlar, güzel şeyler anlatıyorlar, hikâyeler hep böyle altı dolu hikâyeler. Hepsinde de mesaj var ve yaşanmış hikâyeler. Yani sığ değil. 
Zaman geçiyor ama teknoloji çoğaldıkça, teknoloji ilerledikçe herhâlde biraz da bu bağları da kopartıyoruz; bu bağlar da bitiyor. Bağlar bittikçe daha çok maddiyatçı ve daha maddesel bakıyoruz konulara, ama böyle bir semtin, böyle bir ilçenin içinde yaşamak çok güzel bir şey. Çünkü bizim semtimiz diğerlerinden daha farklı. O bağların çoğu kopmuş olsa da fiziki yapıları gördüğünüzde yine anılar alttan yukarı doğru geliyor, hissediyorsunuz. O hissi veriyor size. Mesela ben gayrimenkul işi yapıyorum. Gayrimenkul işi yaparken görüyorum ki insanların buradan ev almalarının en büyük sebebi, yani bir tarihi eser, bir köşk almalarının, bir ev almalarının sebebi; o sıcaklığı, o samimiyeti yakalamak için. Yoksa adam gider, sitede oturur; güvenlik, vesaire, şu bu. Ama orada oturan, yan tarafındakini tanımaz. Çoğu da öyledir. Vardır muhakkak. Yani ben tenzih ediyorum, birbiriyle iyi ilişkileri olan insanlar vardır, ama burası farkh. Beykoz farkh, eski Beykoz farklı. Eski Beykozlular da farkh ama yeni Beykoz da çok güzel. Yeni Beykoz da bir sonraki eski Beykozluları yetiştiriyor. Dolayısıyla semt de insanlara biraz o havayı veriyor. 


Tabii ki herkes bir yerden geldi. Yani biz Balkan-Boşnak kökenliyiz. 
Ama mübadele zamanı gelmedik. Yani savaştan, vesaireden, şundan bundan dolayı gelmedik. Biz 200 yılın daha da gerisinden gelmeyiz. 
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Yerleşmişiz burada, iş kurmuşuz, torun torba olmuş, yeni jenerasyonlar çıkmış. Yani neslimizi burada devam ettirmişiz. 


Çocukluğum harikaydı, çocukluğum çok güzeldi. Bizim evin bahçesi vardı, yan tarafta da arkadaşım vardı. Buradaki evleri biliyorsunuz, tarihi eser, böyle yan yana. Herkesin bahçesi var ve çocuğun en çok sevdiği şey nedir? Bahçedir, ağaçtır. Tabii o dönem bilgisayar yok, bilgisayar oyunu yok, dijital dünya yok daha doğrusu. Biz mahallede çocuklarla bir araya gelirdik. Çok klişe olacak ama şimdiki çocuklar bilmiyorlar; bilseler, o kokuyu alsalar... Toprak kokusunu alırdık, burnumuzdaydı. Ebecilik, saklambaç, kartopu, bilmem ne... Bunları oynardık. Kızlı erkekli bir oyun grubumuz vardı. Çıkardık sabahleyin, evden veya okuldan gelirdik. Okuldan geldikten sonra ödevini yap hemen, yemeği ye, dışarı çık. Oyuna devam. Güzeldi çocukluk. Çayıra gidersin, top oynarsın, Beykoz'a gidersin, yüzersin. Yani yapacak aslında o kadar çok aktivite vardı ki. Sandalımız vardı, sandalımıza binlerdik yazın 3-4 arkadaş. Ahmet Mithat Efendi İlkokulunun önünden atlarız, yüzeriz, eve geliriz; karnımız kurt gibi aç. Sağlıklı da büyüyorsun o anlamda. Evde tıkılı kalmıyorduk, çocukluk çok güzeldi. Beykoz'da büyükleride tanıyorsun, başına bir şey geldiği zaman ebeveynlerinin olmasına gerek yok. Yani illa annen ve babanın sahiplenmesine gerek yok. Orada düştün, kaldın, ettin, bir şey oldu. Muhakkak bir büyük hemen el uzatır. Yani eskiden “abiler” derdik; abi, amca, teyze. Hep bir büyük-küçük ayrımı vardı; ast-üst vardı, saygı sevgi vardı. Ama şimdi tabii ister istemez, bu dünyanın her yerinde böyle, aslında çok da hayıflanmamak lazım; çoğu insan, çoğu insanı tanımıyor. 


Gençliğim de güzeldi. Bir Beykozlunun gençliği nasıl geçer? Sporla geçer. Gençsin, her şeyi yeni tanıyorsun. O zamanlarda yeni teknoloji, atari oyunları vardı. Mesela çayırda Yaşar diye birisi vardı, onun atari makinaları vardı. Bisikletçi Yaşar derlerdi. Orada gider, atari oynardık. 
Jeton atardık, atari oynardık, spor yapardık. Nedir? İşte yüzersin, futbol oynarsın. Basket vardır. Kulübümüzün o zaman basket takımı vardı: Genç Yıldızlar, Genç Minikler, onları yapardık. Zaman böyle geçerdi gençlikte. Ne olurdu? Âşık olursun, flört olur. O zamanlar mektup yazarsın tabii, böyle şeyler. Mesela cep telefonu yoktu, ev telefonu vardı. 
Birisinden telefon gelecek diye evde oturursun, beklersin. Güzel zamanlardı gerçekten. 


Ben erken yaşta evlendim. Kendisinin teyzesi buradaydı. Onun da teyzesi, eniştesi Sümerbank'ın çok eski çalışanlarından. Teyzesini ziyarete Beykoz'a geliyorlar. Kütahyalı onlar. Biz 18-19 yaşlarındayız. Bir arkadaşım da onun kuzeniyle, yani diğer akrabasıyla flört ediyor. O tanıştırdı, vesile oldu. O günden bugüne gelindi. 5 çocuk oldu, aradan yıllar geçti. Her şey kısmet. Allah'a inancı olan bir insan için söylüyorum: Kader var. Yani yazıyor. Kütahya ile burası ne alaka? Ben hayatta evlenmeyecek bir adamım. İdeallerim var, farklı şeyler düşünüyorum, 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ama hiçbiri öyle olmuyor. Evleniyorsun, çoluk çocuğa karışıyorsun. 
Ben mesela babamın işini yaparım, sanayicilik yaparım diye düşünürken şu an farklı bir sektörde yer aldım. Hiçbir şey öyle planladığın gibi olmuyor. Ama hayat da güzel şeyler veriyor. 


Tabii her Beykozlu gencin celp kâğıdı geldiği gibi bizim de celp kâğıdımız geldi. İstanbul Metris 475. Hafif Oto Tabur Komutanlığında acemi birliğimi yaptım. İstanbul doğumluydum, İstanbul'da acemi birliğini yaptım. Sonra İzmir Ege, Ordu'ya gittim. Biz bayağı uzun bir süre askerlik yaptık. Çünkü bizim dönemimizde askerliğin uzaması durumu vardı. Uzadı ve 19 ay gibi uzun bir süre askerlik yaptım. İzmir'deydim. 
İzmir'den gelme sistemi kolay. O zaman uçağa biniyorsun; bir saatte, bir buçuk saatte İstanbul'dasın. 19 ay askerliği bitirdik, geldik. 


Buraya geldiğimde en çok hoşuma giden şey şu oldu: Biz bazen eski, yıkılmış, metruk, birçok mirasçısından kimi Almanya'ya gitmiş, kimi Amerika'ya gitmiş, kimi Beykoz'u terk etmiş, aslında eski Beykozlu olup aile farkh şehirlere, farkh ülkelere gitmiş, onlardan geriye kalan evler oluyor burada. Bunların hissedarlarını buluyoruz, topluyoruz, ediyoruz. Alan insanlar da ya adada doğmuş ya bu tip bir evde doğmuş olan, daha çok bu tip evlere merakı olan, nostaljiyi seven insanlar oluyor. 
Mesela onlar geliyor, evleri yapıyor. Evler tekrar can buluyor, yenileniyor, sıfırlanıyor ve burada bir yaşam başlıyor, hikâyeler oluşuyor ve bundan sonraki nesillere bırakacakları bir miras oluyor. Yani hem evin hikâyesi oluyor hem de fiziki olarak çok güzel bir duruma geliyor. Bunun 2-5 tane sacayağı var. Birisi, Beykoz'umuz güzelleşiyor. Ben bundan 17-18 sene evvelini hatırıyorum: Yukarıdan hava fotoğrafı çekilse sanki savaş çıkmış, bombardımana uğramış gibiydi Yalıköy. Fakat şimdi öyle değil, şimdi gelin bakın. Sağ olsunlar, devlet de bu konuda çok yardımcı oluyor. Teşvik ediyor, her türlü imkânı sunuyor. Şimdi gelin bakın, o bombardımana uğramış gibi olan, o yıkılmış dökülmüş olan evlerin hepsi yenilenmiş durumda. İçinde insanlar yaşıyor, aileler yaşıyor. 


Bugün Beykoz'da yaşayıp, işinden dolayı başka yere gidip, emekli olduğunda veya ticaretini bitirdiğinde; o süreyi geçirdiğinde tekrar Beykoz'a gelip ev alıp oturan insanlar var. Dünyada bir sürü yer var, Türkiye'de bir sürü yer var gitmek istersen. Neden tekrar geliyor? Çünkü bir kere geldi, gördü. Burada olan, hiçbir yerde yok. Biraz fanatik bir yaklaşım oldu, ama biraz araştırılıp bakılırsa Beykoz'un ne kadar eski bir semt olduğu görülür. İstanbul'un en eski semti Suriçi Fatih, vesaire, şu bu vardı; Edirnekapı vardı, Beykoz vardı. Buraya ava geliyormuş padişahlarımız. Çok eski, tarihi olan bir yer, hikâyesi olan bir yer. Bir tarafında deniz var, bundan mükemmel bir şey var mı? Bir tarafında da orman var. Hem orman havası alıyorsun, ciğerlerine çekiyorsun, mis gibi; hem deniz havası, iyot alıyorsun ve oturduğu yerlerin çoğu müstakil. 
Burada insanların çoğu müstakillerde oturuyor. Beykoz'dan ayrılmak, Beykoz'da yaşamamak mümkün mü? Beykoz ayrıcalıklı bir yer. 
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1965 yılında Çavuşbaşı'nda doğdum. Rize Kalkandere nüfusuna kayıtlıyım. İlköğretimi burada okudum. Ortaokul ve liseyi Üsküdar İmam Hatip Lisesinde okudum. 1988 senesinde eşimle evlendik. 35 çocuğumuz var. Babam rahmetli oldu, annem hâlâ sağ, benimle kalıyor. Emekliyim. Hayatı böyle geçirmeye çalışıyoruz. 


Ticaretle uğraştım yıllarca; inşaat malzemeleri sektöründe çalıştım, Likitgaz-Milangaz'ın Anadolu Yakası bölge bayiliğini yaptım çok zaman. Son dönemlerde de tekrar baba mesleğimiz olan inşaat işine girdik. Maltepe'de bir inşaat yaptık, ama 15 Temmuz'dan sonra bıraktık. 
Yani zor oldu bizim için. 1994 senesinde Beykoz'dan Refah Partisi'nden il genel meclis üyesi seçildim. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 1994-1999 senesinde il genel meclis üyeliği yaptım. Çavuşbaşı belediye olduktan sonra ben de AK Parti'de, 2004-2009 döneminde bir dönem meclis üyeli- 
8i yaptım. 

Beykoz gerçekten harika bir ilçe diyebilirim; yeşilliğiyle, sebzesiyle, meyvesiyle. Biz yıllarca Çavuşbaşı'nda fasulye, domates, biber, patlıcan dikerek ve onları yetiştirip Kadıköy pazarına götürüp satarak nafakamızı temin eettik. Eski komşuluklar çok güzeldi. Beykoz zaten güzel bir yer, hâlâ da güzel bir yer; yeşilliğiyle olsun, insanıyla olsun. 
Beykoz'u seviyorum. 


Eskiden Şişecam Fabrikası ve deri kundura fabrikası vardı. Beykoz'da birçok insan onların sayesinde nafakasını oradan kazandı ve 


çok kişi de oradan emekli oldu. Özel cam atölyeleri vardı. İnsanlar ora- 


larda çalıştılar. 


Çocukluk dönemimde ilköğretime burada başladım, burada okudum. 
Birinci sınıfı Çavuşbaşı merkezde okudum. Burası o zamanlar Çavuşbaşı olarak geçiyordu, sonradan beş mahalleye ayrıldı. O zamanlar çok 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farklı bir samimiyet vardı insanlarda. Bu zamanda bakıyorsun, teknoloji değiştiğinden dolayı insanların yaşantı şekli de değişti. Eski samimiyet yok artık; konu komşuya gitmek, onlarla oturup çay kahve içmek, onlara misafir gitmek... 


1. sımfı burada okudum. 2. sınıfı Yavuz Selim Mahallesi dediğimiz, şu anda kendi mahallemize yakın olan bir yerde okudum. İlkokulu burada bitirdim. İmam hatip lisesinin 1. sınıfını Çatalca'da yatı olara kokudum. 2. sınıfta Üsküdar İmam Hatip Lisesine geldim, oradan başladım. 5. sınıfta çok talihsiz bir olay yaşadım; bir trafik kazası geçirdim. 
Ayaklarım kırıldı, epey bir hasar gördüm. 1-2 sene hastanelerde yattıktan ve 5-6 sefer yapılan ameliyatlardan sonra kendimizi toparladık, düzeldik. Bunun üzerine askere de gittim. Yani ayaktan dolayı yine de askerlik yapabildim. Göndermiyorlardı da ben ısrarla gitmek istedim. 
Hani yapamazsam da oradan geri dönerim, diye düşünüyordum. Binbaşı çok dedi, “Sen gitme, yapamazsın,” diye. Ama ben gittim, yaptım da. Bitirdim, geldik. 


Eskiden çok samimi bir ortam vardı. Ben komşuma çok rahat gidiyordum; yatıyordum, kalıyordum. Bize kendi evlatları gibi bakarlardı. 
Aynı şekilde komşularımız da bize geldikleri zaman onlar da gelip kalabiliyor, yiyip içebiliyorlardı. Kendi evlatları gibi, kendi evlerimiz gibi gider gelirdik birbirimize. Bir samimiyet vardı, çıkar uğruna değildi. Şu anda birçok şey biraz farklı düşünülüyor belki, ama o zaman öyle degildi. Gerçekten bir samimiyet vardı insanlarda. Televizyonumuz da yoktu. Bir siyah beyaz televizyon vardı burada, Çiftlik Merkez Mahallesi'nde. Hatta bir anımı anlatayım: Muhammed Ali Clay, Allah rahmet etsin, bir boks maçı vardı. Bir gece saat 04.50'da, gece vakti kalkıp bir saatlik yol yürüyerek o maçı izleyeceğiz diye oraya kadar gitmişizdir. 
Televizyon yoktu. Daha sonra yavaş yavaş insanlar almaya başladıysa da bizim evde yoktu. Bizim eve çok daha sonra alındı. Komşunun evine gidip televizyon izlerdik. 
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Eşimle tanışmak gibi bir durumumuz olmadı, çünkü zaten amcamın kızıydı. Bir yerde yaşıyorduk, aramızda 100 m kadar bir mesafe vardı. 
Askerden geldikten sonra nişanlandık ve 6 ay sonra da 1988 senesinde evlendik. 


1970'li yılların sonlarında, imam hatip lisesinde okurken sınıfa biz girdiğimizde öğretmenimiz gelir, otururdu. “Sınıf tamam mı?” derdi, 
“Tamam Hocam,” denildiği zaman da Hoca yoklamayı almış olurdu. 80 
darbesi olduktan iki gün sonra okula gittiğimizde öğretmenimiz kapıdan içeri girdi. Biz tabii aynı şekilde oturuyoruz. Bize bağırdı: “Kalkın lan ayağa!” dedi. Tabii biz bir anda ne olduğunu şaşırdık, kalktık ayağa. “Oturun,” dedi. Oturduk. Yerine geçti, tek tek isim okumaya başladı. 
“Hocam, herkes tamam,” dedik. “Tamam mamam yok. Herkes buradaysa ‘Buradayım’; diyecek,” dedi. Böyle bir şey yaşadık orada. Çünkü bizim zamanımızda sağ ve Sol olayları çok fazla vardı. Her ne kadar okul olarak biz siyasete çok girmesek de ister istemez siyasetin içerisinde oluyorduk. Öyle bir anı yaşadık orada. Öğretmenlerimiz de kendilerine bir ders çıkardılar. “Artık öğrenciler beni sayacak; ben öğrencileri saymayacağım,” diye düşündü herhâlde ki öyle sert bir çıkış yaptı bize. O bir anı olarak kaldı bende. 


Beykoz İstanbul'da yaşanabilecek olan ilçelerden bir tanesidir. Şu anda da hâlâ öyle. Şimdiki Belediye Başkanımız sağ olsun, Murat Bey de tarım üzerine çok destek sağladı insanlara. Köylerimizi ihya etmek için çok mücadelesi var. Çok da takdir ediyorum o anlamda. İnsanları, her zaman sentetik değil de doğal yiyecekler üretmek üzerine desteklemiş oluyor. Bu anlamda Sayın Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Murat Bey ile biz il genel meclisinde beraber çalıştık. Yani ben 1994-1999 döneminde il genel meclisi üyesi iken Murat Bey de genel meclis üyesiydi. Kendisiyle oradan bir tanışıklığımız var. Kendisine ayrıca teşekkür ederim. 


Beykoz'da yaşıyor olmaktan memnunum. Üsküdar'da okuldan dolayı yıllarca kalmış olmama rağmen şu anda Üsküdar'a gittiğim zaman iki saatten fazla duramıyorum, başım ağrıyor. Buradaki oksijen yok orada. Bunu ancak yaşayan insanlar bilir. Şu Kavacık'tan bu tarafa geçtiğim anda, oksijenden dolayı sanki tansiyonumun yavaş yavaş düştüğünü hissediyorum. Kışın da aynı şekilde Üsküdar'a gittiğim zaman orada 5-6 derece sıcaklık görülürken buraya geldiğin zaman belki 5 ya da 0 derecelere düşüyor. Ama yazın da ona göre çok güzel bir havası vardır. Beykoz'un bu havasını herkesin solumasını isterim. Hele hele sahili! Gelsin, insanlarımız, dolaşsın burada. Ormanlarımız, yeşilliklerimiz, köylerimiz çok güzel. Ben insanların buralara gelip gezmesini, bir turistik yer gibi gezip hava almasını, oksijen almasını isterim. 
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Ardahan doğumluyum, ama rahmetli babamlardan ve büyüklerimizden duyduğumuza göre Eski Malatya dediğimiz Battalgazi ilçesinden Kars Kağızman'a gelmişiz. Kars Kağızman'dan da Ardahan'a gelmişiz, yani eski ismi ile Hopal Kuşuçmaz, şu anki ismi ile Güzelyurt köyüne taşınmışız. Bizim köyümüz biraz daha tepede, yüksekte bir yer. Yüksekte olmasından dolayı “Kuş uçmaz kervan geçmez” cümlelerini kullanmışlar oralar için. Yerleşimin oralarda olmasının hikâyeleri var tabii. O zamanlar Rus savaşları varmış. Rus çetelerinden halkı korumak, ailelerini korumak için oralarda daha güvende hissetmişler kendilerini. O yüzden oralarda yer almışlar. Tabii bu süreç içerisinde biliyoruz ki o dönemlerde yokluklar had safhadaydı; savaşlar olması ve nüfusun yoğun olması nedeniyle doğal olarak geçim sıkıntıları vardı. Bu geçim sıkıntılarını giderebilmek için o bölgede yaşayan insanların büyükleri göç etmek zorunda kalmışlardı. Bunlardan bir tanesi de benim babam. 


Babam genç yaşında İstanbul'a geliyor. Daha doğrusu askerliğini İstanbul Beykoz'da yapıyor, askerliği bittikten sonra bir daha kendi köyüne geri dönmüyor. O dönemlerde zaten çocukları var; küçücük çocuklar ve babaları yok. Yani biz babasız büyüdük, diyebilirim. Çünkü gurbetteydi babamız. Sevgiyi fazla yaşayamadık. Daha sonraki süreçte babamız askerliğini bitirdikten sonra burada, Beykoz'da ikamet etmeye başlamış. Beykoz'da ikamet ederken de bir ev satın almış 25 liraya ve orada bir manav kurmuş, o manavdan geçimini sürdürüyormuş. 
Daha sonraki süreçte bizi yanına aldı, İstanbul'a geldik. Tabii İstanbul'a gelirken o zamanlar vasıtalar yok. Ardahan'dan Kars'a kamyonun kasasında; malzemelerimiz, eşyalarımızla geldiğimizi hatırlıyorum. Hatta trene bindiğimizde de şöyle bir anımız olmuştu: O zamanlar ekonomik sebeplerden dolayı bir kardeşimize bilet alamamıştı büyüklerimiz, annemiz, babamız. Onu da kompartıman içinde çantaların, eşyaların konduğu yer vardı, oraya koymuşlar, oraya sıkıştırmışlardı ufak oldugu için. Yani böyle güzel bir anımız da olmuştu. 
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İstanbul'a, Beykoz'a geldik. Görmemişiz tabii, bilmiyoruz. Bir baktık ki babamız küçük bir manav kurmuş, o manavda hayatını idame ettiriyor. Biz de geldik, gecekondu bir bina. Yani doğru düzgün çatısı yok. 
O zamanki süreçte biz biraz zor koşullarda yetiştik. Babamızın bir işi yoktu, sadece manavlıkla uğraşıyordu. Hatta o dönemlerde şöyle bir durum vardı: Mezarcı Kâzım, dediğimiz Kâzım amcamız vardı. Onunla babam Beykoz'da ortak çalışırlardı. Tabii vasıta olmadığı için manavlara gelen meyve-sebze ve malzemeleri dört tekerlekli bir araba vardı ağaçtan yapılmış, o arabayı kendi güçleriyle çekerek taşırlardı. 
Beykoz'un şu an Merkez Taksi durağının olduğu yerde bir iskele var, o iskeleye yanaşır; motor karşıdan gelir, oradan alırlardı o arabalarla, Beykoz içerisinde dağıtırlardı. Yani insanlar herhangi bir hayvan ya da taşıyıcı yerine kendileri koşuyorlardı, kolay değildi. Tabii o süreçlerde yol ve su yok. Beykoz'da yol ya 35 tane ya da 4 tane vardı; onlar da patika yollar, yani taş kaldırımlardı. Eskiden fayton yolu dediğimiz yollar vardı; bir tek ana caddelerde yol vardı. Tabii su da yoktu o zamanlar. 
Biz suyu şöyle yapıyorduk: Bizim affedersiniz, bir eşeğimiz, katırımız vardı. Onun bir semeri vardı, semerinde kasalar yapılmıştı, ağaçtan kasalar vardı. Gaz yağı tenekeleri vardı o zamanlar, kare şeklinde. Onlarla doldurarak çeşmelerden evlere su taşırdık, evlere su götürür, verirdik. O dönemler kolay değildi, her taraf çamur. Yol yok, iz yok. Bu vesileyle öyle anılarımız da oldu. 


Daha sonraki süreçlerde babamın bizi geçindirebilmesi için biraz daha fazla iş yapması gerekiyordu. Bu sefer hurdacılığa başladı. Bizim bir at arabamız vardı; beyaz bir atımız vardı. Hiç unutmayız, çok binerdik. Adı da Ceylan'dı. Sanki bizden biri olmuştu. Şimdi anımsayınca içim bir tuhaf oldu. Sonraki süreçlerde Ceylan'ın bize çok emekleri oldu; yaşamımızda, geçinmemizde. Daha sonra Ceylan'ı kaybettik. O kayıpta ailecek gerçekten nasıl üzüldüğümüzün tarifi mümkün değildir. 


Babam hurdacılıkla meşguldü. Sekiz kardeş olarak geldik İstanbul'a biz; bir babanın sekiz çocuğu olarak geldik; 5 kız, 5 erkek. Hatta abim ortaokula giderken evliydi. Ardahan'dan biz buraya gelirken abim evliydi. Düşünün, ortaokula gidiyor abim, evli. Böyle durumlarımız da vardı. Tabii o zamanlar çocuklar küçük yaşta evlendiriliyordu. Bu süreç içerisinde biz de babamıza yardım edebilmek için hurdacılık yapıyorduk. Mesela babam at arabasıyla mahalleleri dolaşırken ben de beraber dolaşıyor, beraber geziyordum. Beraber çalışıyorduk, hurda topluyorduk, geçimimizi buradan sağlıyorduk. Başka bir işi yoktu, okuması yazması yoktu babamın ama şunu söyleyebilirim, çok akıllı bir insandı. Düşünün, sekiz tane çocuk İstanbul'a gelecek, hiçbir şey yerinde olmayacak. Sekiz çocuğun sekizinin de bugün kendi evleri var, kendi ayakları üzerinde durmuş ve hepsi okumuş, hepsi bir iş yerinden emekli olmuşlar. Onların çocuklarına bakıyorsunuz; hepsi yüksek 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tahsil yapmış ve hepsi şu anda bir iş yerinde çalışıyorlar. Yani enteresan ailelerden bir tanesiyiz. Geldiği yeri unutmayan, geldiği yere uyum sağlayabilen ve koşulları kendilerine doğru çevirebilme imkânına sahip olmuş enteresan ailelerden birisiyiz. 


“Çocukluğunuzu, gençliğinizi yaşadınız mı?” diye sorarsanız, ben çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi de yaşayamadım. “Sebep ne?” 
derseniz; tabii ki ekonomik koşullar. Babamla beraber hurdacılık yapıyordum ben. O dönemlerde Beykoz'da bir park vardı. Tabii 50-40 sene önceki olaydan bahsediyorum. Bizim şu anki deniz kenarındaki park. O zaman oralar toprak, yani beton diye bir şey yoktu. Ali Usta dediğimiz bir amcamız vardı, fırının hemen yan tarafında oturuyordu, iki kath bir yerde. Onun 5-6 tane boya sandığı vardı. İşte bizim gibi çocuklara boya sandıklarını kiraya verirdi. Onlara derdi ki mesela, “Yarısını sen kazan, yarısını da bana ver.” Bu vesileyle Ali Usta'yı da burada anmadan geçmek olmazdı. Ali Usta, Amido dediğimiz, sandalcılık yapan arkadaşın babasıdır aynı zamanda. Yani Beykoz'un çok eskilerindendir. 


Tabii boyacılık yapmaya başladık biz, oradan paramızı kazanıyorduk; 7-8 yaşlarındayız boyacılık yaparken. O zamanlardan Yavuz kardeşleri; Mehmet Yavuz Bey'i ve Hasan Yavuz Bey'i, bunları unutmamak gerekiyor. Çünkü onlara da ahd-i vefamız var. Biz boyacılık yaparken bayramlar gelirdi. O zamanlar boyacılık yaparken bayramlarda bizi giydirirlerdi. O zamanki koşulları baz alarak orada tespit ettikleri, durumu iyi olmayan çocukları; bizi çağınrlardı. Ayakkabısın- dan tutun da gömleğine, kazağına varana kadar bize katkı sağlarlardı. 
Ben buradan da onlara teşekkür ediyorum gerçekten. O güzel gönüllerine sağlık, diyorum.. Vefat edenlere Allah rahmet, kalanlara da uzun ömürler versin. 


Beykoz'daki yaşam, köy yaşantısı gibi hâlâ devam ediyor. Niye? 
O bölgeden gelen insanlarımız kendi geldikleri zaman, bölgelerinde- ki gelenek ve göreneklerini de buraya taşımışlar. Bir aile gibi olmuşlar; farklı bölgelerden gelmişler ama bir aile havası oluşmuş. Beykoz'a gelme sebepleri; bir ebeveyn geliyor, bir birey geliyor, ötekini çekiyor, öteki ötekini çekiyor, bu vesileyle. Zaten Beykoz'un mozaiğine, yerleşim birimlerine baktığınız zaman; bir yerde Mesudiyelileri görürsünüz, bir yerde Ardahanhları görürsünüz, bir yerde Rizelileri görürsünüz, bir yerde Tokathları görürsünüz. Buradaki kümelenme, daha önce gelen bir köylünün etrafına toparlanılmasıyla oluşmuştur. 


Beykoz'da o zamanlar bir de fabrikalarımız vardı; Beykoz'un farklı bir mozaiği vardı. Mesela benim hatırladığım kadarıyla Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası vardı, Tekel Fabrikası vardı, Şişecam Fabrikası vardı, Çubuklu'da Petrol Ofisi vardı, hâlen daha Mobil olduğunu biliyorum Fener yolu üzerinde. O zaman Çukurçayır'da tuğla fabrikası vardı, halat fabrikası vardı; Göztepe Mahallesi, Hisar tarafında. Tabii buna bağlı 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olarak Şişecam'a bağlı çeşitli gobleler, yan cam sanayi yapan birimler vardı. Bu vesileyle insanlarımız gece saat 11-12 vardiyasından çıktığı için o dönemlerde gece hayatı hareketliydi. Aileler genişti. Buralarda esnaf iş yapıyordu. Bu süreç içerisinde fabrikaların kapanması yavaş yavaş gençlerimizi semt dışına itmeye başladı. İş aramaya başladılar, bu vesileyle Beykoz'un dışına çıkmaya başladılar. Ben de Beykoz'un dışına çıkmaya başladım. Ayakkabı boyacılığı yaparken mesela vapur vardı bizde, sabah 07.00 vapuruyla giderdik Eminönü'ne. Ama o vapur, zannedersiniz ki bir evin içi. Herkesin oturacağı belli bir yeri vardı, kimse başka yere oturmazdı. O oturduğu yerdeki arkadaşların hepsi birbirini tanırdı; aile gibi olmuşlardı. Birbirlerinin sorunlarını dinliyorlardı; birbirleriyle şakalaşıyorlardı ya da kahvaltı yapacaklarsa her biri bir şey getiriyordu, orada kahvaltı yapıyorlardı. Aynı vapur, 18.45 dediğimiz Eminönü dönüşünde de aynı işi yapan insanlardan oluşuyordu. Tabii böyle bütünlük vardı eskiden. 


Eskiden insanlar; kızlar, erkekler, komşular birbirinin evine gelirdi, yere yatak sererdi ve hepsi bir arada yatardı. Yani eskiden “Sen kızsın, sen yabancısın,” denmezdi. Eskiden insanların birbirine karşı güveni vardı ve komşunun kızı, erkeği, orada genç varmış diye düşünülmezdi. Giderlerdi, orada yatarlardı, orada kalkarlardı ve ertesi gün evlerine giderlerdi. Ama bugün bir çocuğun başını okşamakta dahi tereddüt eder duruma gelmişiz. 


Biz o dönemlerde sendika faaliyetlerine, sendika çalışmalarına başladık. Evet zor, kolay olmadı. Bu süreçte pek çok arkadaşımız bugün belki aramızda yoklar. Yahut bazı arkadaşlarımız iyi durumda değiller, ama sonuçta o mücadelenin neticesinde bugün görüyoruz ki memurlarımız kendilerini ifade edebiliyor, haklarını koruyabiliyor, haklarını savunuyor. Bu süreç içerisinde ben KESK'e bağlı sendikalarda şube sekreterliği, mali sekreterlik, örgütlenme sekreterliği ve genel merkez yönetiminde görev aldım. Bugün de baktığım zaman “İyi ki bu sendikaları kurmuşuz” diyorum. Çünkü bugün, bu sendikalar aracılığıyla çalışanlarımızın hakları korunuyor; hakları, talepleri noktasında dikkate alınıyor ve bu vesileyle iş yaşamında olsun, ekonomik yaşamında olsun haklar kazanılıyor. Çok faydasını görüyoruz. Herkesin sendikalı olmasını diliyorum. 


Ben Beykoz halkına ve kendi insanlarıma öncelikle sıhhat, huzur, bereket dolu güzel günler diliyorum. Halkımın ve ülkemin hayalleri ve umutlarının yeşerdiği, geliştiği ve onunla yaşadığı güzel günler diliyorum. 
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1958, Ahlat doğumluyum. Ben fazla okumadım, ilkokul mezunuyum. 
Rahmetli babam okul müdürüydü ve öğretmendi. Annem ev hanımıydı ama aslında din hocasıydı. Onun da cenazesinde sel oldu. Rahmetli annemin cenazesine büyük sanatçıların hepsi geldi. Annem, çok sevilen bir hocaydı. 


Biz 6 erkek kardeşiz. Birisi, eski Türk halk müziği sanatçısı Metin Akın. Allah'ın rahmetine gitti. 5 kardeş hayattayız. Ömer abim, en büyüğümüz, polis. Ben 2 numarayım. Benden sonra 5 kardeşim daha var. 


Rahmetli babam Beykoz'a tayin olunca Çiğdem İlkokuluna müdür olarak atandı, fakat müdürlüğü istemedi. Cemal Hoca vardı, Karslı. O tayin oldu müdürlüğe. Babam da Ümraniye'deki bir okulda bir sene öğretmenlik yaptı, ondan sonra emekli oldu. Sonra İncirköy'de dükkân açtı, bakkal işletti. Rahmetli ağabeyim Metin Akın'la babam işlettiler orayı, sonra kapatıldı. 


Beykoz; eskiye nazaran o kadar değişmiş bir yer değil, hâlâ eskisi gibi güzel bir yer. Eskiden dostluk ve arkadaşlık vardı. O dostluk, o arkadaşlık çok olmasa bile hâlâ devam ediyor. Mesela bizim Çavuşbaşı'nda çok dostumuz vardı. Gelir giderdik. Benim bir sürü arkadaşım vardı. 
Şişecam'dan emekli Zeki ve Arap Mehmet; bunlar benim Rizeli arkadaşlarım. Bunun gibi arkadaşlarımız, dostlarımız çoktu. 


Eğlenecek yer çok fazla yoktu Beykoz'da. Benim hafızamda kalan 


bu. Öyle gazino türü yerler fazla yoktu. Tekel'in lokali vardı, bir düğün 


salonu vardı, İncirköy'de Şişecam'ın sahil gazinosu gibi bir yeri vardı. 
Oralarda düğünler olurdu. 


1982'de evlendim. Hanımım da bizim memleketten, o da Bitlisli. Dedeleri, dedelerimin eski dostu. Maltepe'de görücü usulü ile evlendik. 2 
oğlum, 5 de torunum var. Oğlumun birisi Türk Hava Yollarında memur. 
Ufak oğlum belediyede memur. 
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Müzisyen bir ailenin içinde büyüdük, doğduk, yetiştik. Abim Me- 


tin Akın, iyi bir Türk halk müziği sanatçısıydı, ondan sonra bana geçti. 
Kardeşlerimiz de bizim yanımızda yetişti: Uğur Akın, Onur Akın. Onur Akın da iyi bir müzisyen, iyi bir bestekârdır. O devam etti, bizler kenara çekildik. Uğur da çok iyi bir müzisyendi. Seneleri hep müziğin içinde geçti. 


Sigortacıydım. Şirketin baştahsildarıydım. Paradan sorumlu bir adamdım. 2007'e kadar çalıştım, sonrasında emekli oldum. Emekli olduktan sonra yine bazı şirketlerde idarecilik yaptım. En sonunda bir okulda 12 sene güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Başımıza bir tane idareci geldi, bu durum hoşuma gitmedi. Çalışan bir insan değildi. Ben de bıraktım. 


Beykoz, sakin ve güzel bir yerdi. Paşabahçe Şişecam Fabrikası vardı, kapandı. Tekel Fabrikası vardı, kapandı. Halat fabrikası kapandı. Çok fabrikamız vardı, onlar da kapandılar. Şimdi daha sakin bir yer oldu. Şu an İstanbul'un başka semtlerine nazaran aşırı bir kalabalığı yok. Beykoz'umuz cennet gibi bir yer. Çok memnunum. Beykozlu insanları da iyidir. Ben Beykoz halkının bir yanlışını görmedim. 


Yarınları kurmak ve temiz bir gelecek için gençlerin dürüst olmalan lazım. “Kısa yoldan köşeyi dönerim,” zihniyetinde olmamaları, çalışmaları lazım. Büyüklerine karşı saygılı olmaları lazım. Çalışsınlar. Çalışmadan bir şey olmaz. Babalarını ve annelerini üzmesinler. Adam gibi iş yapsınlar. 


Beykoz Belediye Başkanı Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben idarecilik yaptığım zaman Merter'deydim. Murat Bey de o zaman Zeytinburnu'ndaydı, oranın belediye başkanıydı. İyi işlerini gördüm, duydum. Çalışkan bir insandı. Başarılarının devamını diliyorum. Her şey gönlünce olsun bütün insanların. Size de sonsuz teşekkür ediyorum. 
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1972 yılında, Görele'de, yorgancı olarak meslek hayatına başladım. 
Daha sonra 1975 yılnda İstanbul'a geldim. O zamanlar çocuktum, kaçarak geldim. Geldikten sonra burada yine mesleğime devam ettim. Yıllar geçtikçe arada tabii ki başka meslekler de yaptım; konfeksiyon işi yaptm, bayan terziliği yaptım, daha sonra eski mesleğime geri döndüm. 27 
yıldır Soğuksu'da esnafım. Yorgancılık yapıyorum. Dikiş işleri, yorganchk... Yalnız başıma çalışıyorum şu anda, mesleğimizde çırak yetişmiyor artık. 


Yaklaşık 6 ay Şişecam'da çalıştım. Tabii o zaman kadrolu değildik, işten çıkardılar bizi. Konfeksiyona döndük, sonra tekrar çağırdılar. Ben geri dönmedim o zaman, çünkü oradan aldığımız para yetmiyordu. Asgari ücret veriyorlardı, yeterli değildi. Çocuklarımız oldu. Biz konfeksiyon hayatına devam ettik. Konfeksiyon hayatından sonra yorgancılıga başladım geldiğimde. 

Amcamın oğlu vardı İstanbul'da. Bana sürekli mektup yazardı, “Gel, burada iş var, burada çalışırız,” diye. Kaçarak geldim buraya, otobüsle. 
Bir tane gecekondu kiraladık burada, beraber yaşamaya başladık. Anne 


yoktu, baba yoktu. Yalnız başımızaydık. 15 yaşında İstanbul'a gelmişim... 


Yemek yapmasını bilmezdik, dışarıdan yerdik. Daha sonra annemi aldım yanıma, daha sonra babam geldi, derken beraber yaşamaya başladık. 


Eskiden komşuluklar çok güzeldi. Komşunuzda oturup sohbet muhabbet edebiliyordunuz, ama şimdi komşuluk ilişkileri bitti artık, şu anda genç kuşakta zaten hiç yok. İnsanlar hep evinde, bilgisayarın başında. Yani gençlikte komşuluk yok, ama eskilerde yine var. Biz sokakta birbirimizi gördüğümüz zaman en azından selamlaşır, hâl hatır soranz. Tabii ki eski günler yok artık. Yemek piştiği zaman komşu komşuya bir tabak yemek götürürdü. Ben memleketten geldiğim zaman benim bir tane teyzem vardı, Marziye teyze. Kocası vardı, Ahmet amca, inekleri vardı onların. Ahmet amca, Marziye teyzeye derdi ki: “Hanım, bu 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çocuklar köyden geldi. Bu çocuklar mısır ekmeğine, yoğurda, dolmaya alışıktır. Onlara da da götür” Allah razı olsun, bize getirirlerdi. Bizde anne baba yoktu. Akşam işten eve geldiğimiz zaman, iki yumurta kırıp yerdik. Ahmet amca evde her yemek piştiğinde bize de yemek getirirdi. 


Eski komşularımızın isimleri var; Ahmet amca vardı, Hatun teyze vardı. Fazlı Emanet vardı, büyük bir abimiz o da. Bizim Tahsin amca vardı, belediyeden emekli. “Çöpçü Tahsin” deriz, lakabı oydu; oğlu vardı, Kara Davut. Biz misket oynardık, onlarla aynı sokakta büyüdük, hep görüşüyoruz. Beykoz'a geldiğim zamanlar, Beykoz çok güzel bir yerdi. 
Şimdi değişti. Tabii o zaman insanlar daha güzeldi; insanlarda birbirine saygı vardı, komşuluk ilişkileri iyiydi, insanlar birbirlerine gidip gelirlerdi, ama şu anda öyle bir şey yok. Gelecek nesillerimize, gençlerimize bunları bizim öğretmenimiz gerekiyor. 


Beykoz güzel bir yerdi. Biz geldiğimiz zaman, buralarda bu kadar bina yoktu, daha sonraları yapıldı. Bizim muhitimizde toprak yol vardı. 
Burada elektrik, su yoktu. Mahallemizde tulumbalar vardı, omuzlarımızda su taşırdık. Böyle büyüdük burada. Beykoz, eskiye nazaran çok gelişti. Eskiden muhitimiz hep gecekonduydu; şu anda yapılaşma var. 
Binalar, siteler yapıldı. Tabii ki tarihi güzelliği yok şu anda Beykoz'un, ama Beykoz'umuz hâlâ İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi. 


Paşabahçe'de o zamanlar sinema vardı. Fıstıkaltı'nda yazlık sinemalar vardı. Akşam oldu mu sinemalara giderdik, güzel günlerdi o günler. 
Riva Plajı'na giderdik. Şile'ye giderken dereler var, derelerde yüzerdik. 
Yukarı çıktığımızda ev yoktu oralarda. Biz kestane toplamaya giderdik, top oynamaya giderdik, ormana piknik yapmaya giderdik. O kestane topladığımız, top oynadığımız yerler şimdi villa oldu hep. Piknik yapmak için dahi yer yok buralarda. 


Yorgancılıktan önce konfeksiyon işi yaptık. Şişli'de, Osman Bey'de belli firmalarda çalıştım. Makineciydim o zamanlar. Daha sonra dükkân açmaya karar verdik. 1996'da dükkân açtık buraya, bir arkadaşımla terzi dükkânı olarak başladık. Daha sonra arkadaşlar bana, “Mahallede yorgancı yok. Senin mesleğin yorgancılık. Bu mesleği devam ettir- sene,” dediler. Onların teşviki ile yorgancılığa başladık. Yaklaşık 25-26 yıldır buradayım, Soğuksu'da esnafım. Burada bizi tanımayan yoktur, arkadaşlarımız; eşimiz, dostumuz sağ olsun, işleri olduğu zaman bize gelirler. Mesleğimizi severek yapıyoruz; severek yapmasak zaten bu işi bu yaşa kadar devam ettirmezdik. 


1982'de askere gittim. Askerden geldiğimde, 1984 yılında evlendim. 
Eşimi de kaçırarak aldım. Çocuklarımız oldu, onlar da büyüdü. Şu anda iki oğlum, bir kızım var. Allah yollarını açık etsin. Tabii evlendikten sonra annem ve babamla 14 yıl beraber yaşadık, ondan sonra ayrıldık. 
Tabii annem, babam, kardeşim vardı; beraber oturduk. 
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80 darbesinde sabah işe gitmek için kalktık, o gece darbe olmuş. Gi- 


derken bizi jandarma çevirdi. “Nereye gidiyorsunuz?” dedi. “İşe gidiyoruz,” dedik. “Darbe oldu” dedi. Biz darbenin ne olduğunu bilmiyoruz o zamanlar, çocuğuz daha. Tepeköy Camii'nin önünde bizi askeri bir araca bindirdiler. O zaman Beykoz Belediyesinin önünde bir askeriye vardı; bizi askeriyeye götürdüler. Orada bir gece tuttular. Sabahleyin bizim saçlarımızı kestiler, 5 numara yaptılar, bizi gönderdiler. Bizim bir suçumuz yoktu ki, biz sadece işe gidiyorduk. Sokağa çıktığımız için bizi tutmuşlardı. Ama biz o gece darbe olduğunu bilmiyorduk ki! 
Bizi bıraktılar, geldik. Ondan sonra tabii bizi evimizden birkaç sefer gelip aldılar. Hiçbir şeyimiz yoktu, sadece gençliğimiz vardı. Hiçbir siyasi görüşümüz yoktu o zamanlar. 


Büyüklerimize karşı bizim öyle bir saygımız vardı ki; büyüklerimiz yolda yürürken önlerine geçip yürüyemezdik. Otururken bacak bacak üstüne atayım veyahut da bir dal sigara içeyim, diye düşünemezdik. 
Saygı vardı bizim zamanımızda. Ama şimdiki gençlikte maalesef yok. 15 
yaşında bir çocuk gelip “Amca bir sigara verebilir misin?” diyebiliyor. 
O zamanlar böyle bir dünya yoktu. Gençler büyüklerini örnek alsınlar. Gelecekleri her zaman parlak olur. Saygı ve sevginin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Saygılı olsunlar, yeter. Ben Beykoz'da yaşamaktan mutluyum. Severek oturuyoruz burada. Benim başka yerde evim var ama ben yine de Beykoz'da kirada oturuyorum. 
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1957 yılında Kanlıca'da doğmuşum. Annem ve babam daha önceden 
gelmişler, hatta arkamızdaki evde doğmuşum. Dedem, annemin babası; burasını annem ile kız kardeşlerine, beraber yaşamaları için yazlık ev olarak almış. Evlendikten sonra da annem ve babam burada yaşamaya devam etmişler. Biz ilkokulu burada, Kanlıca Sedat Simavi İlköğretim Okulunda okuduk. Sonra Anadoluhisarı Ortaokulunda ortaokul eğitimimi tamamladım. Ondan sonra Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde lise eğitimimi tamamladım. Daha sonra üniversite smavını kazandım: Denizli Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi. Şimdiki ismiyle Pamukkale Üniversitesini, 1981 yılında inşaat mühendisi olarak tamamladım. İnşaat mühendisliğini devam ettirmek için de bir büro açtım. Peşinden yedek subaylık görevim başladı. Yedek subaylık görevimi yine Anadolu Kavağı Deniz Piyadesinde ifa ettim. Ondan sonra da Beykoz Belediyesine, o zamanki Belediye Başkanımız Sayın Ali Zengin tarafından davet edildim. Çünkü Beykoz'da gerçekten de inşaat mühendis- 


lerine çok ihtiyaç vardı, fazla inşaat mühendisi de yoktu o sıralarda. 
1986 yılında Beykoz Belediyesine girdim, 55 yıl çalıştım. 


Buraya geldiğimiz zamanlarda, çocukluk yıllarımızda yolun kenarında otururduk da arabanın geçmesini beklerdik. Yani araç trafiği de yoktu burada. Burası köydü. Beykoz da bir köyün, bir kasabanın İstanbul'daki güzide yerlerinden bir tanesiydi. Hâlâ da öyle. Ben hâlâ Beykoz'u bir kasaba olarak görüyorum. İnsanlar birbirlerini tanırlar, geçmişlerini bilirler, her konuda birbirlerine yardımcı olmaya çalışırlar. Kanlıca da bunların içinde müstesna bir yer. Beykoz'da hiçbir yerde yokken Kanlıca'da sinema vardı, kültür merkezi vardı. İnsanlar buraya gelirlerdi. Yoğurdu meşhurdu, yoğurt yemek için de yerli turistler çok gelirdi. Haftanın her günü motorlarla turistler gelirdi. Çok yoğun bir yerdi. Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii, Mimar Sinan'ın eseridir. 
Yani Kanlıca, Osmanlıların ilk yerleşim alanlarından olan (Anadoluhisarı ile birlikte) tek ilçedir. Kanlıca ismi de oradan gelir. O zamanlar 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padişahımız bir et astırmış. Demiş ki: “Bu et nerelerde en çok dayanırsa, durursa, orası yerleşim için bize uygundur” Kanlıca, adını o kanlı etin burada bozulmamasından dolayı almış. Demiş ki: Yerleşeceğimiz yer burası. Bu bir rivayet tabii, konuşulur. Kanlıca'nın geçmişi Osmanlı zamanına kadar dayanır. Bugün daha farklı bir yapıya ulaştı; ama yine de nüfusumuz diğer mahalleler gibi fazla artmadı. Çünkü burası ufak, etrafı sınırlı bir yerleşim alanı. İçeride de Mihrabat Korumuz var. Bir tarafta da Hidiv Kasrı'mız var. Onlar da bizim tarihi yerlerimiz, turistler geldikleri zaman bu yerlerde dolaşırlar. 


Kanlıca çok eski bir yapılanmaya sahip. Belki de bende etkisi olmuştur bu eski yapılanmanın. Benim belki de inşaat mühendisi olmamın sebeplerinden biridir; yollarında dolaşmak, tarihi eserlerine bakmak. Kanlıca'da Bizans Dönemi'nden kalma hamamlar, sarnıçlar hâlâ mevcuttur. O zamandır bir merak oluşturmuştur bende; hep bunları incelerdim, bakardım, sonra da mesleğim oldu. Kanlıca'nın yapısından çok örnek almışımdır. 


Çocukluk yıllarımızda şimdiki gibi teknoloji yoktu. Çember oynardık, saklambaç oynardık, kovalamaca oynardık. Buradaki yamaçlarda bulunan, çam ağaçlarının olduğu yerlerde kendimize evler yapardık. O zaman çocukluk yıllarımız böyleydi. Sonra biraz daha yaş ilerleyince deniz köyü olduğumuzdan dolayı yüzme merakımız daha çok oldu. Buradan Emirgan'a yüzerdik. Şimdi buradan Emirgan'a yüzmek mümkün değil. O zaman böyle bir gemi sirkülasyonu da yoktu. Şimdi tabii çok yoğun bir deniz trafiği, deniz sirkülasyonu var. Gençlerin de artık eskisi gibi buradan denize girme şansları yok. Şimdilerde Beykoz Belediyesi yeni plajlar yapıyor, artık oralardan denize girme imkânı var. Biz burada kürek yarışmaları yapardık, yüzme yarışmaları yapardık; şimdi öyle olanaklar yok. 


Ben belediyeye girdikten sonraki sene, 1987 yılında İstanbul'a çok yoğun kar yağmıştı. Biz çok uğraşmıştık; yolları açacağız, hastaları hastaneye yetiştireceğiz diye. Ama öyle olmuştu ki; o zamanki makinelerle, ekipmanlarla baş edemiyorduk. Cenazelerin 3-4 gün evlerde kaldığını biliyorum, ama o çalışmalarımız bizim Beykoz'da birlikteliğimizi doğurdu. O zamanki belediye başkanımız da bize sonsuz yetki vermişti. O kışı, çalışmalarımızdaki insanların bize olan muhtaçlıklarından kaynaklanan dertlerini, problemlerini çözmekle çok uğraşmıştık. Çok amlar vardır bende o kış dönemine ait. 16-17 gün, o yoğun kar yağışı altında kimse sokaklara çıkamazken bayağı bir mücadelemiz olmuştu. 


Beykoz evvelden Küçüksu Köprüsü'nden başlardı; Küçüksu, Anadoluhisarı, Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe, Beykoz, Yalıköy. Kıyı kesimlerinde kurulmuş bir yerleşim alanıydı. O zamanki eski fotoğraflarda 
olduğu gibi yamaçlar da bomboştu, orman gibiydi. Sonra Beykoz'da 3 
tane büyük fabrika vardı. Atatürk'ün kurduğu Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Paşabahçe Şişecam Fabrikası ve Paşabahçe Tekel Fabrikası. 
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Bu üç fabrikanın da lojmanları vardı sağında solunda ve Anadolu'dan göç edenler de bu fabrikalarda çalışmaya başlamışlardı. Sonra Beykoz çok göç almaya başladı, özellikle köprü yapıldıktan sonra daha çok göç almaya başladı. Maalesef etrafımızdaki ormanlık alanların bir kısmı da o sırada konuta çevrildi ve güzelliğini kaybetti Beykoz, ama yine de İstanbul'un orman olarak en geniş alanına sahip bir bölge. İnşallah bundan sonrasında daha güzel şeyler yapılır, diye düşünüyorum. Bu yeni planlar yapıldığı zaman da herhâlde daha güzel bir Beykoz oluşacak. 


Kanlıca Yardımlaşma Cemiyetinin kurucusu, Hürriyet gazetesinin sahibi Erol Simavi. O da eski Kanlıcalıdır. Onun zamanında, o kurmuştu. Tabii o zaman babalarımız, büyüklerimiz yönetim kurulundalardı. 
Çok eski bir dernek burası, 1964 yılında kurulmuş. O zamanlarda Kanhca nüfusu 800 kişiymiş zaten. 800 kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak yemekhane kurulmuş; yani durumu iyi olmayanlara, vatandaşlara, durumu iyi olmayan okuldaki öğrencilere burada yemek çıkartılıyormuş. 
Müzik çalışmaları, Türk halk müziği çalışmaları, Türk sanat müziği çalışmaları, hafif müzik orkestrası, tiyatro kolları, resim çalışmaları, hafta sonları okuldaki öğrencilere yabancı dil ve matematik çalışmaları... 
Yani 800 kişilik bir köyde olması gereken, 60'lı yılların en güzel dönemleri bu yardımlaşma cemiyetinde yaşanmış. Biz emekli olduktan sonra bu bayrak yarışını abilerimiz bize uygun gördüler, davet ettiler. 
Biz de bundan sonraki vakitlerimizi burada değerlendiriyoruz. Gençlerin, orta yaşlıların, bayanların etkinliklere katılmaları için çeşitli branşlarda faaliyette bulunmaya çalışıyoruz. Onları yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Gençlere daha sağlıklı, daha düzgün bireyler olmaları için öncelik tanımaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. 


Annem ev kadınıydı, babam otelciydi. Otellerimiz vardı bizim Sirkeci'de. Tabii o zamanki otelcilik işletmesi şöyleydi: Anadolu'daki tüccarlar İstanbul'a gelirdi, buradan malzeme alırlardı, satışlar için depolar- dan ve büyük mağazalardan mallar alırlardı, oradan gelen tüccarlar bu otellerde kalırlardı. Bizim baba tarafı Trabzonlu, anne tarafı Bayburtlu. Oradan gelen esnaflar da bizim otellerimizde kalırlardı. Her şehrin ayrı bir oteli vardı evvelden Sirkeci'de, şimdi onlar da kalktı tabii. Şimdi daha çok turistlere yönelik. Çünkü artık bu malzeme dediğimiz şeylerin tümü, Anadolu'nun birçok şehrinde üretiliyor. Bu yüzden, o eski tüccar akımı geçti artık. 


Babam asker kökenli olduğu için bizim de iyi bir sporcu, iyi bir genç olarak yetişmemize çok katkısı olmuştur. Ben bununla ilgili bir anımı anlatayım: Lise yıllarında iken beden dersi hocamız gelmişti. Demişti ki: Gülle atacağız. Öğreteceğim size gülle atmak nasıl olur, gülle nedir, ne kadardır, diye. Babam bize daha önceden öğretmişti, dedim. Babam lobut sallardı, ayna boksu yapardı, ip atlardı. Bize cirit atmasını, gülle atmasını da öğretmişti. Ben gülleyi alıp derste atınca Hoca şaşırmıştı: “Ya nasıl olur böyle bir şey? Beykoz'da böyle bir şey görememiştim. 
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Nasıl, nereden oldu bu?” Bahsetmiştim, “Babam bize böyle şeyler öğretti,” diye. Babam 4 yıl oluyor rahmetli olalı. Ben Beykoz Belediyesinin hentbol takımından sorumluydum. Babama hentbol maçlarını anlatıyordum. Bana şunu dedi: “Ya bu sizin oynadığınız hentbol mu? Hentbolü biz oynuyorduk evvelden. Hentbol açık alanda, futbol sahaların- da oynanıyordu krampon ayakkabı ile. Çok sert olurdu. Güreş gibiydi, fiziği çok zorlardı. O zaman Trabzon'da spor, futbol yokken Trabzon Dağcılk ve Hentbol Kulübü varmış. Babam orada başlamış, sonra askeri okullarda hentbol takımında oynamış. O zamanki dönemlerde milli takıma kadar çıkmışlar. Şaşırmıştım. Ben babamdan hiç o zamana kadar hentbol ile ilgili bir şey duymamıştım. Belki mevzusu olmamıştı. 
Bize böyle burada bir canlılık geldi. Bizim yaşantımızda güzel bir yer almıştır hentbol. Şu anda da Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı, Süper Lig'de başarılı bir şekilde devam ediyor. 


v sya 


Çocuklarımız okuyacaklar, ezberlemeyecekler, çalışacaklar. Çünkü gerçekten de bizim yıllarımızda olduğu gibi Türkiye'nin okumuş, aydın insanlara; bir sanayi ülkesi olabilmesi için de mühendis kardeşlerimize ihtiyacı var. Benden onlara bir nasihat gibi olmasın, ama onlar da zaten şimdi kendilerini görüyorlar. Ayakta durabilmek için, yaşayabilmek için diğer arkadaşlardan daha fazla çalışmaları gerekiyor. Çünkü ülke, çok büyük bir genç potansiyeline sahip. Buradan da sivrilmek, başarıl olmak onların çalışmalarına bağlı. Çok çalışacaklar, başarılı olacaklar. 
Tabii Beykoz bizim bir parçamız. Ben ne yaptım, biliyor musunuz? Bizim bir mezarlığımız var, Osmanlılar zamanından kalma. Orada gömü çok sınırlı. Ne olur ne olmaz diye mezarlıktan kendime yer de aldım, yani mezarhkta yerimi hazırladım. Bırakın buradan ayrılmayı, ruhumuz bile burada kalacak. Beykoz böyle bir sevdadır, Kanlıca da onu bir parçası. Ben Beykoz'daki gençlerin ve Beykozluların “Beykoz sevdası”m hiçbir yerde görmemişimdir. 
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1969 yılında, muhtarlık yaptığım Alibahadır köyünde doğdum. Evliyim, iki oğlum var. Evliliğimi 2003 yılında gerçekleştirdim. İş hayatıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT bölümünde şoför olarak başladım. Emekliliğime kadar olan süreci, dernek başkan yardımcısı ve saha amiri olarak tamamladım. Yaklaşık 5 dönem azalığım var, daha sonra halkın teveccühüyle mahallemize muhtar olarak seçildim. 


Alibahadır; eski adıyla köy, şimdiki adıyla mahalle olan bir bölge. 
Mahallemiz Karadeniz'in kıyısında, doğası çok güzel ve mahallelimiz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Mahallemizde tesis olarak Okçular Vakfı ve Beykoz Belediyemizin yapmış olduğu Kemankeş Restoran’ var. Bununla beraber turizm bölgesine yakın bir bölge olduğu için özel Demircan Restoran ve Mola gibi mesire alanları da mevcut. 


Çocukluk döneminde komşuluk ilişkileri çok güzeldi. Şöyle anlatabilirim: Komşumuzun evine rahat gidip gelebilirdik. Bir işimiz mi var; 


imece diye tabir edilen bir durum vardı. İnşaat mı yapılacak veya bah- 


çe mi ekilecek? Birbirlerine imece usulü giderlerdi. Köyde o dönemler televizyon yoktu. Bir tane televizyon vardı. Köylü, Beykoz'da sinemaya gitmiş gibi bir evin içerisindeydi, kahve gibi çay servisi yapılıyordu. 
Onun dışında şöyle söyleyeyim: Bir komşu kendi evladı gibi komşunun çocuğunu dövme hakkını kendine görürdü. Yani dövmekten kastım, yanlışlıkla tekrarlamaması için uyarı babında; şaplak mı denir, tokat mı denir, yöreye göre isimler değişebiliyor; vurabiliyordu. Dayak yiyen çocuk, ebeveynine; annesine babasına gittiğinde şikâyet ederse şayet, bir dayaktan da evde nasibini ahyordu. Anne baba komşusuna gidip “Niye benim çocuğuma vurdun?” diye sorguya çekmiyordu; inanın, teşekkür ediyordu. Olmam gereken yerde olduğum sürece sıkıntı yok. Eğer olmam gereken yerde değilsem ve yapmam gereken dışında bir şey yapıyorsam okulda da cezası vardı. Bu kadar sahipleniliyordu ve bu çok güzel bir şeydi. Saygı vardı, sevgi vardı ve bizleri 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sevdiklerinin, çocuklar olarak bizlere sahip çıktıklarının göstergesiydi bunlar. 


Eşimle otobüste tanıştım. Ben Büyükşehir'de şofördüm. Baktım, anlaşabiliyoruz; evlilik kararı alma gibi bir noktaya geldik. Şu anda iki oğlum var, ellerinizden öperler. Büyük oğlum yaklaşık 19 yaşına giriyor, diğeri 18 yaşında. Aralarında bir yaş var. Biri erken, 6 aylıkken dünyaya geldi. Mutluyum. İyi ki varlar. Onları çok seviyorum. Buradan da bu şekilde söyleyebilirim. 


Unutamayacağım şeylerden biri şudur: Mahallemizin çocuklarına güzel bir park yapmak nasip oldu. Bu vesileyle de belediyemize teşekkürlerimi arz ediyorum. 


Ben 80 darbesinde yatın Kur'an kursunda okuyordum, ilkokulu bitirmiştim. Şimdi orada tam kolluk güçlerinin görevlerinin ne olduğunu bilmediğim için çocuk olduğumuzdan, hocalarımız da bizim travma yaşamamamız için paylaşım yapmazlardı. Dolayısıyla kursumuz devlete bağlı olduğu için bir sıkıntımız olmadı, yani herhangi bir baskı altında falan olmadık. Yalnızca merkezi noktada olduğumuz için bazı yerlerden silah sesleri duyabiliyorduk. Yani bir noktada bu da dediğiniz gibi o zamanın unutulmazları arasına girebilir. 


Şu an Beykoz turizme hazırlanıyor, diye düşünüyorum. Güzel yatırımlar var. Mesela Beykoz kordonu, sahil. Düşünsenize, yürüyorsunuz, sokak lambaları bile sizi karşılıyor. Hoş bir görüntü. Emeği geçenlere teşekkürlerimi bu vesileyle arz ediyorum. Gerçekten çok ufak bir dokunuş bile Beykoz'u farklı gösterebiliyor. Karhtepe'deki mesire alam... Yukarıdan kuş bakışı bakıyorsun ve Üçüncü Köprü'yü görüyorsun. 
Üç köprüyü de bir arada o noktadan görebiliyorsunuz. Boğaz ayaklarmızın altında, harika bir görüntü. Bugün mesela Beykoz Belediyesinin Ortaçeşme çayırında başlattığı çalışmayı da ben Beykoz sakinlerinden biri olarak olumlu görüyorum, çok güzel. Eğer sahildeki güzelliğin oraya devamı yapılırsa Beykoz bir harika bir görünüme kavuşacak. 


Gençlere tavsiyem var mı? Tabii ki var. Okumaları ve STK'larda görev almaları. Bunların kendilerini geliştirmek için çok önem arz ettiğini düşünüyorum. İlk etapta STK'lara katılsalar da fayda sağlar. Çünkü basamak basamak çıkacakları için sosyalleşmelerinde hız kazandırır. Çok olumlu olacağını düşünüyorum, tavsiye ederim. 


Beykoz'da olmaktan memnunum. Boğaz'ıyla, doğasıyla bir cennet. 
Ben içinde olduğum hâlde bu güzellikleri fark ediyorsam, düşünün dışarıdan gelenleri; ayrılmak istemeyeceklerini düşünüyorum. Buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın'a, ekibine ve yardımcı personellerine, hepsine; bölgeme sağladıkları katkıdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. 
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Giresun Bulancak'ın İcilli köyünde doğdum. 1962 doğumluyum. Oto tamircisiyim. İlkokulu köyümde okudum, ondan sonra gurbete çıktık. 
Çıraklık hayatımız 1973'te başladı. 19,80'e kadar çıraklık-kalfalık hayatim geçti, sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra dükkân açtık, iş yerimiz oldu, esnaflık yapıyoruz Beykoz'da. Gurbete, geçim sıkıntısından dolayı çıktık. Memlekette maddi imkânların kısıtlı olmasından 
dolayı gurbete geldik. Çıraklığa ilk Giresun Bulancak'ta başladım; 1973 
senesinde. 1978'den sonra burada, Beykoz'da devam ettik, Mehmet Karadeniz ile beraber. Ondan sonra askere gittim, askerden geldikten sonra dükkân açtık, kendi iş yerimiz nasip oldu. 


İlk geldiğimizde 17 yaşmdaydım, körpeydik. Beykoz o zaman daha güzeldi, daha sakindi. Ortam biraz daha iyiydi. Bizim ilk gençlik yıllarımızda ortam hem iyiydi hem kötüydü. Kötü yanı şöyleydi: O zaman sağ-sol davaları vardı memlekette. 12 Eylül'e kadar rahat ve özgür bir şekilde sokakta gezemiyorduk. 12 Eylül'den sonra askere gittim, geldim ve ondan sonra ortam rahatladı. 


O zamanki arkadaşlıklar, dostluklar daha güzel, daha mükemmeldi. Biz orada 6 kardeştik: 5 kız, 3 erkek. Erkeklerin en büyüğü benim. 
5 tane kız var, ikisi benden büyük. Onlar memlekette oturuyorlar şu 


anda. İki tane erkek kardeşim var, onlarla beraber çalışıyoruz bura- 


da. Çocukluğumuz öyle geçti. Köyde maddi imkânlar biraz kısıtlıydı. 
Çocukluğumuzda sabah kalkıyorduk. Ablalarım bahçeye gidiyorlardı. 
Hayvanlarla uğraşıyorlardı, annem ve babamla. Biz de hayvan gütme- ye gidiyorduk sabahleyin. Okul zamanı okula gidiyorduk. Arta kalan boş zamanda da dinleniyorduk. Okul bittikten sonra çarşıya çalışmaya indim. Ondan sonra bir daha köyde kalmadım. Çok güzel, mükemmeldi. Ben ilkokul arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum. 
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Beykoz'a gelmemin sebebi şöyle: Burada amcam vardı benim. Buraya geldiğimde amcamın yanına geldim. Gurbete gelmek için illaki burada birinin elinden tutması lazım. Yahut da birinin yanında barınman lazım. Burada benim öz amcam vardı, Çiğdem Mahallesi'nde oturuyordu. Onun yanına geldim. İlk başta onun yanında ikamet ettim. Eskiden mükemmeldi derken hep çalışmakla, meşakkatle geçti; çok bir rahatımız olmadı. Ama şu anki ortamdan daha iyiydi bana göre. Çünkü en azından arkadaşlık, komşuluk, akrabalık, eşlik dostluk ortamı vardı. Şu anda maddi imkânlar daha da iyi; ama o ortamı bulamıyoruz. Eskiye döndüğümüz zaman yaşama şartları daha kötüydü. Ben Beykoz'a ilk geldiğim sene, benzinin karneyle alındığı zamanları biliyorum. Beykoz'da sabah saat 4'te tüp kuyruğuna çok girdim ben. 1977-1978 yıllarında insanlar bir paket Sana yağı alamıyordu. 


Bizim ilk çıraklık zamanlarımızda Amerikan arabası vardı Chevrolet'ler, Plymouth'lar Dodge'lar... Ondan sonra bizim yerli, Türk Anadollar başladı. Eski ortam daha iyiydi. Yani tamam, sıkıntılar vardı, geçim sıkıntıları. Bir şey bulamıyordun ama en azından komşuluk vardı, paylaşım vardı. İnsanlar birbirleriyle paylaşıyordu. Ama şu anda bolluk var. İnsanlar yok yok, diyor; ama her şey bol, pahalı da olsa. O zamanlar paran da olsa bulamıyordun. Alım gücü daha çok sıkıntıydı. Çok şey değişti; teknoloji değişti. Bir kere, gelen arabalara ayak uydurmak zorundasın. Şu anda biz bu işi yapıyoruz ama şöyle söyleyeyim, bana sorarsanız 10 sene sonra insanlar bu arabaları yapacak usta bulamayacak. Çünkü alttan gelmiyor. Alttan gelmediği için sıkıntı var. Bir tek benim için değil, berberde bile öyle. 


Askere 1982 senesinde gittim. Van'da 19 ay askerlik yaptım. Orada da aynı işi yaptım. Otomatik araba tamirciliği ile tamir işi yine devam etti. Acemi birliğim de usta birliğim de Van'da. 19 ay orada kaldık. 


Evlilik hayatımız şöyle oldu: 18 yaşında evlendim. Biraz erken, çocuk yaşta evlendik. Erken evlenmemizin sebebi de elin yanında, amcamızın yanında, şunun bunun yanında duruyorduk. Biraz sıkıntı oluyordu. Kendi evimiz olsun, dedik. Evlendiğim eşim, anne tarafından akrabam oluyordu. Onunla 50 sene evli kaldım. 50 sene evli kaldıktan sonra eşim vefat etti. Ondan 2 çocuğum var: 1 oğlum, 1 kızım. Oğlumla beraber çalışıyoruz. Kızım da Beykoz Belediyesinde çalışıyor, psikolog olarak. Eşim vefat ettikten sonra ikinci evliliğimi yaptım. Onunla da şu anda mutlu hayatımız devam ediyor. 


Mesleğimizle ilgili anım şöyle: Bir işi yaparsın, yaptığın zaman arabanın motorunu toplarsın, çok mutlu olursun, ama o motorda bir aksilik olur da mesela arıza yapma durumu olur malzemelerden dolayı, işte sıkıntı oluyor. Bunlardan dolayı üzülüyorsun ister istemez. Anılar bunlar oluyor. Sevinçli yanı, yaptığın işten eğer müşteriler memnun kalıyorsa, ortama iyi geliyorsa o zaman da mutlu oluyorsun. Herkes seni 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övüyor, yaptığın işte mutlu oluyorsun. Ama yaptığın iş iyi olmuyorsa Zaten mutsuz oluyorsun. Biz de elimizden geldiği kadar, 50-35 senedir burada esnaflık yapıyoruz. %80 mutlu olduğumu zannediyorum yaptığımız işten. Severek başladım bu işe. Köyde çocukken, tahta arabayla oynarken heveslenmiştim. Ondan sonra çırak olarak o işe başladık, hâlâ devam ediyoruz. Bugün dünyaya gelsem yine tamirci olurum. 


80 darbesinden önce çok tanıdığımız, arkadaşlarımız sağ-sol çatışmasında bulundu. Bunlar üzücü olaylardı bizim için. Tanıdığım insanlar da vardı. Kaybettik mesela onları. Ama biz bulaşmadık o işe çok şükür, Allah bize nasip etmedi. Diyelim ki aynı sülaleden akraba; biri sağcı, biri solcu. Bu anlamda oldu. 80'den sonraki 28 Şubatları zaten biliyorsunuz. En son darbeye de zaten ben inanamıyordum bile. Nasıl oldu, ben de anlamadım o işi. 


Çocukluk yıllarında arkadaşlığımız her zaman mükemmeldi. Yani biz kapıda, sokakta oynardık. Televizyon ortamı yoktu, telefon ortamı yoktu. Oynayasın geldi mi ne yapıyorsun? Sokakta oynuyorsun. Kavga da etsen yarın yine arkadaşınla berabersin. Çünkü televizyonun başma gidecek bir durum yok. Telefon yok elinde oynayacak. Mecburen o arkadaşla beraber oynamak zorundasın. En fazla bir gün, iki gün küs kalabilirsin. 


O zaman insanlar daha sadeydi. Kentsel ortam da çok farklıydı. 
Yapı ve yol ortamı da çok farklıydı. Şimdi ortam daha zengin, insanlar daha fazla, karışık milletler daha fazla oldu. O zaman insanlar birbirine daha fazla saygı duyuyordu, daha fazla hürmet ediyordu. Büyük-küçük. Şimdi o saygı, o sevgi kalktı tabii ortamlarda. İnsanlar daha karışık, metropol kent daha fazla büyümeye başladı. İster istemez daha 


fazla karışmaya başladı. 
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Üst yoldan buraya gelirken önceden tek bir şeritten arabalar gidiyordu. Şimdi en azından çift şerit. Çevre yolları yoktu. Mahalle arasında yollar yoktu o zamanlar. Şimdi her taraftan her tarafa otobüs, dolmuş çalışıyor en azından. Yiyeceğimiz fazla olmuyordu. Mesela 
peyniri gramla alıyorduk; 100 gram-200 gram alıyorduk. En fazla 2 
öğünü bakkaldan alabiliyordun. Onun için ekşime yoktu. Bir çeşit yemek yapıyorsun, akşama bitirmek zorundasın. Buzdolabın yok çünkü. 
Televizyon zaten yok. Hatta çoğu gece cereyan bile yoktu o zaman burada, gecekondu olan yerlerde. 


Gençlere tavsiyem: İlk önce saygı ve sevgi. Birbirlerine saygı ve sevgi göstermeyi öğrenmelerini istiyorum. Saygının ve sevginin olmadığı yerde zaten hiçbir şey olmuyor, biliyorsunuz. Beykoz'u da seviyorum. Beykoz'da yaşamaktan mutluyum. Sakin burası benim için. Buraya alıştık. Ben buradan memlekete gidince buraya geldiğim zaman mutlu oluyorum. En azından burada gördüğüm arkadaşlarım, çevrem, her zaman gördüğüm insanlar. Kimseye bir şeyimiz olmadığı için gördüğümüz insanlar da hep yüzümüze güldüğü için biz de onların yüzüne gülüyoruz. Onun için mutluyum. Yeşili ve mavisinin zaten bizim Karadeniz'deki köyümüzden ayrı bir yanı yok. Karadeniz'de ne varsa aynısı burada da var. Yeşilinde, mavisinde, denizinde, yiyeceğinde, içeceğinde, kültüründe sıkıntı çekmiyoruz. 
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1978, Rize Kalkandere doğumluyum. İlkokulu Rize Kalkandere Yumurtatepe köyünde, ortaokulu Üsküdar Şemsipaşa İlköğretim Okulunda, liseyi Üsküdar Burhan Felek Lisesinde okudum. Sonrasında ticaret hayatına atıldık. Malum Rizeli olduğumuz için hep bir aile şirketinin geleneğini sürdürme gereksinimi hissettik. Ben de liseden sonra aile firmamızı daha da ileriye götürmek için çalışmalarda bulundum. Şu anda Renksan Alüminyum adı altında Beykoz Çavuşbaşı'nda boyahanemiz, Ümraniye'de alüminyum profil satış mağazamız var. Yine aynı şekilde Sakarya'da aynı grup olarak Renksan Ada Alüminyum adı altında aynı firmamızı yönetiyoruz. Buraların da (iki firmanın) yönetim kurulu başkanlığı yapmaktayım. Her Rizelinin genlerinde olduğu gibi inşaat, müteahhitlik ve taahhüt işleriyle uğraşıyoruz. Bölgesel olarak Kâğıt- 


hane'de, Üsküdar ve Bostancı'da inşaatlarımızı yaptık. Şu anda da Beykoz Çavuşbaşı'nda Alev Yapı olarak inşaat firmamızı kurduk. Merkezimizi buraya aldık. Burada imarlar açıldı. Bu güzel doğayı bozmadan, koruyarak bu harika doğanın içinde yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. 


Çocukluğumuz, Allah'a şükürler olsun, köyde harika bir şekilde geçti bizim. Nasıldık? Özgürdük. Kendi kendimize oyunlar oynayabiliyorduk. O özgürlüğün getirdiği bir öz güven vardı. Rahatlıkla köyden ilçeye gidebiliyorduk. Güven dolu bir ortam vardı. Şimdi çocuğumu köyden şehre getirdiğimde bana söylediği şey: “Baba ben evden camiye kadar gidebildim.” Biz buna çok şaşırdık. Biz mesela köyde 8 yaşlarında okula giderdik. Kışın boyumuzdan fazla kar vardı. İki kişi nöbetçi olurduk ve o 8-9 yaşındaki iki kişi gider, sobaları yakardık. Yani bu inanilmaz bir öz güvendi. Bir daha dünyaya gelseydim yine aynı şekilde çocukluğumu köyde yaşamak isterdim. Onun verdiği öz güveni şu anda ben hem ticaret hayatımda hem de normal hayatımda sürdürüyorum; bu harika bir duyguydu. Keşke bütün çocuklar aynı özgürlüğü yaşayabilse. Çünkü günümüzde çocukları parklara bırakamıyoruz, çocuklar evlerin içinde kapanıp kaldılar. Onları da anlamamız lazım. Aynı 


Ali Yavuz 91 


dili konuşabilmek lazım. Çünkü dünyanın başka bir yere evrildiğini düşünüyorum. Buna da bizim ayak uydurmamız gerekiyor. 


Kendimi şanslı hissediyorum. Evliyim, 5 kızım var. Eşimle tanışma hikâyemi anlatayım: Eşim ablamlara komşuydu. Bana ilk gösterdiklerinde ablam: “Çok güzel bir kız, iyi bir kız, harika bir ailesi var,” dedi bana. Ben de baktığımda yaşının çok küçük olduğunu söyledim. Sonra gel zaman git zaman, iki sene geçtikten sonra gördüğümde “Büyümüş, bayağı da güzel olmuş,” diye düşündüm. Allah kısmet etti, çok hızlı ve kısa bir süre içerisinde tanıştık. Uyum sağladık birbirimize ve evlenmeye karar verdik. Şimdi de 5 kızımız var. Mutlu da bir hayatımız var. 


Askerliğimi Amasya'da Çavuş Talimgâhının yanında yaptım. 4 ay orada kaldıktan sonra istihbarat eğitimi için bizi Ankara'ya sevk ettiler. Türkiye'de 55 kişi seçildi ve çok da güzel bir askerlik serüvenimiz geçti. Ankara'da istihbaratçı olarak askerliğimizi yaptık. Çok şey öğrendim burada; devleti, devletçiliği, ülkeye olan bağlılığımızı... 


Kendimle gurur duyduğum bir durum daha var: Çavuşbaşı Spor Kulübünün kuruluş aşamasında büyük rol oynadığımızı düşünüyorum, ama yönetici olarak değil, futbolcu olarak. Çavuşbaşıspor'un genç takımının ilk kaptanı, ilk sahip çıkan kişiyim. Çok güzel emekler vardı burada. O zamanlar yokluk vardı. Neden? Sahamız yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Ama o kadar güzel bir birliktelik vardı ki takım arkadaşlarımızla birlikte, hocalarımızla, yöneticilerimizle birlikte... Yani maça giderken duyduğumuz o heyecan, maça giderken yöneticilerimizin özverileri... 
Çavuşbaşı'ndan Kavacık'a antrenmana giderdik. Fırıncı abimiz vardı, firma arabasının, ekmek arabasının içinde gider gelirdik, ama hiçbir zaman isyan etmedik. Çünkü çok güzel bir iletişimimiz vardı. Çavuşbaşıspor'da kaptanlık yaptım genç takımlarına, sonra birlikte A Takımında oynadık; turnuvalarda birinciliklerimiz vardı. Şimdi ise bakıyorum, inanılmaz güzel yerlere geldi, güzel bir tesisi var; Hanefi Dilmaç Spor Tesisleri olarak harika bir tesisi var. İyi bir yönetimi var. İnşallah gençliğe çok daha güzel hizmetler sunacaklar. Biz de her türlü maddi manevi arkalarındayız zaten. 


Rize Kalkandere Yumurtatepe Köyü dernek başkanlığı yürütüyorum şu anda. Yaklaşık 3.500 civarında bir nüfusumuz Beykoz'da ikamet ediyor. Her birimizin ayrı kulvarda, ayrı işleri var. İyi bir aile birlikteliğimiz var, çok çabuk organize olabiliyoruz. Birbirimize bağlıyız. 
Ayrıca Rize Dernekler Federasyonu ile Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfında başkan vekilliği görevim var. Orada da çok güzel çalışmalarımız oluyor. Kültürümüzü yaşatmamız konusunda; birlikteliğimizi, akraba bağlarını, aile bağlarını, hemşehrilik bağlarını yaşatma konusunda çok iyi çalışmalarımız var; mikro milliyetçilik yapmadan. 
Biz mikro milliyetçiliği sevmiyoruz. Biz burada yardımlarımızı Beykoz 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Çavuşbaşı bölgesinde yaparken asla “Hangi ildensin?” diye sorarak dağıtmıyoruz. Herkese kapılarımız açık. 


İş hayatıma gelince Renksan Alüminyum'da elektrostatik toz boyama, profil, alüminyum profilleri boyama, çelik ekstrüzyonları boyama ve cephe ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü kompozit derzleme, levha gibi bütün sanayi ürünlerin satış mağazası var bizde. Ümraniye'de Renksan Alüminyum olarak. Bu yine bizim ve aile firmamız. Amcamla ve kardeşimle birlikte sürdürdüğümüz bir firma. Beykoz'da zaten yatırımımız var, buradaki iş sahasını genişletmek için 70'e yakın çalışanımızla birlikte Beykoz'a iyi bir katkı sunduğumuzu düşünüyorum. 
Aynı firmayı Sakarya'da da kurduk ve en başta söylediğim gibi genlerimizde müteahhitlik olduğu için yine burada, bu bölgede inşaat yapıyoruz. Bütün hedefimiz; bu kadar güzel doğanın olduğu bu yerde, doğayı koruyarak, daha da fazla yeşillendirerek, buraya çok güzel yaşam alanları yapmak. Bu yaşam alanını da Beykozlu veya dışarıdan gelecek olan kişilere sunmak. Yani ben burada bu imarı çıkartan, düzenleyen; başta Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten tam istediğim gibi. Bazen insanlar bana kızıyor, “Niye böyle düşünüyorsun,” diyorlar. Çünkü imarın daha da az olmasından yanayım. Doğayı korumamız lazım. Burası bir cennet. O kadar güzel bir yer ki, insanların hayalindeki köy hayatını yaşayabileceği, İstanbul'daki en güzel yerlerden bir tanesi. Burada da imarlaşmayı çok güzel bir şekilde çıkardılar. Çok fazla imar vermeden, 2,5 kat olarak ve yaşam alanları, bahçe alanları, çocukların oynayabileceği alanlar bırakarak. Buna bizim de bir katkımız olacaksa ne mutlu bizlere. 


Bizler Rize Kalkandere Yumurtatepe köyündeniz, bizim yaklaşık 5.000 nüfusumuz var. Hep bir aileyiz; Yavuz ailesi ve Uzlaş ailesi olarak. (Çoğunluğu Yavuz ailesinin oluşturuyor.) Bu ailemizden yaklaşık 5.000-3.500 kişi Beykoz'da ikamet etmektedir. Bize dedelerimiz ta önceden anlatırlardı Çavuşbaşı'ndaki o yaşamı. İnsanların nasıl, ne şartlarda yaşadıklarım. Şu anda herkes bakıyor: Ne kadar güzel bir doğa. 
Yeşil, harika bir cennet. Ama biz şunu biliyoruz dedelerimizin anlattığına göre: Burada pazardan bir şeyler alacak bir durum yoktu. Hep kömür ocakları vardı. İnsanlar buradan ulaşım olarak at arabasıyla Hisar'a inerdi. Üsküdar'a gidilirdi ve inanılmaz uzaktı. Yaşam alanları çok zor şartlarda gelişti burada, ama bakıyorum ki o aile birlikteliklerini insanlar korudukları için şu anda inanılmaz güzel bir iletişim içindeler. Tabii eskiden yokluk çok daha fazla olduğu için insanlar birbirlerine daha bağlıydı. Şimdi günümüzün getirdiği dijital çağdaki bu sistem, bizleri biraz daha yalnızhğa, evde herkesin bir odaya çekilmesine, telefon dünyasına bırakmak zorunda kaldı. Bizim o yeni nesle, Z kuşağı dediğimiz o çocukların seviyesine nasıl inebileceğimizi, aynı dili nasıl konuşabileceğimizi öğrenmemiz lazım. Çocuklara biraz daha özgürlük 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sunmamız lazım. Biz ilkokulda 8-9 yaşında okula gidip sobayı yakar- 


ken şimdi aynı yaştaki çocukları bakkala ekmek almaya bile gönderemiyoruz. Bunda suç çocukların değil, kesinlikle ebeveynlerindir veya gelişen bu dünyadaki sistemindir. Ben herkese çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmayı öneriyorum. Günümüz gençlerine de benim önerim, kendilerine olan öz güvenlerini asla kaybetmemeleri. Her zaman, her daim, her yerde öz güvenleri olsun, ama öz güvenle ukalalığı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Öz güvenli olsunlar, araştırsınlar, büyüklerden hikâyeleri dinlesinler, geçmişlerine sahip çıksınlar, eleştirsinler... Mantıklı şekilde büyüklerini eleştirebilsinler. Yani ortaya bir şey koysunlar. Sonuçta bir proje üretirlerse büyükleri de onlara destekçi olarak her zaman yanlarında olacaklardır. Asla tembel olmasınlar. 
Önerebileceğim en önemli şey: Tembel olmayın, çalışm mutlaka. Futbol deyimiyle örnek veriyorum: Formayı sen alacaksın. Formayı sana hoca vermez, sen kendin alacaksın. Çünkü onu hissettirdiğin zaman senin elinden tutup yardımcı olabilecek birileri mutlaka olacaktır. Hazırcılığı bırakacağız, kesinlikle araştıracağız, çalışacağız, çok daha fazla üretim yapacağız. 


Beykoz'da yaşamaktan gerçekten çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü bu kadar güzel bir yerde, bu kadar güzel bir doganın içinde, sakinliğin olduğu bir yerde yaşamaktan dolayı gerçekten şanslıyız. Bu doğayı iyi korumamız lazım. Bu bizim için çok önemli bir şey. Şanslı insanlardanız, çünkü Beykoz'da yaşıyoruz. Beykoz'da olmak bir ayrıcalık, bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Çünkü o kaostan, o kaotik ortamdan, yani metropolden biraz daha uzaktayız burada. Ondan dolayı şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu projeyi uygulayan, bu projenin çekilmesine vesile olan Belediye Başkanımız Murat Aydın'a ve siz değerli ekibe sonsuz teşekkür ediyorum. 
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Antoni 


Vilkoşevski A 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


Polonezköy'de doğdum. Ufakken biraz haşarı bir çocuktum. Babam tarafından çok seviliyordum ama aynı zamanda anne babam, çok yaramazhktan dolayı biraz kulaklarımı çekti ve aziz annemin, rahmetlik annemin deyimiyle ince bir sopa vardı, “aziz sopa”dan çok yedim. İlkokulu Polonezköy'de bitirdim. Beş sınıflık bir odada okuyorduk. Tabii bir öğretmen vardı. 5 sınıfta zordu öğrenmek; üçüncü, dördüncü, beşinci smıfa bir öğretmen. Buna rağmen Recep Hocamız bize elinden geldiği kadar, bütün fedakârlığıyla iyi bir şekilde dersleri verdi. 


1960 senelerinde, ufakken, burada her pazar günü bizim tek eğlencemiz toptu. Top oynardık. Kar ve yağmurlar hariç her zaman, rahmetli Zosia teyzenin bir tarlası vardı, orada köyün bütün gençleri toplanırdı ve top oynardık. Tabii ben ufak olduğum zamanlarda topu çok da sevdiğim için ortada oynayamıyordum. Beni ancak kaleye koyuyorlardı, orada kalecilik yapıyordum ve o günden 5-6 sene öncesine kadar hep kalecilik yaptım. 


Burada, köyümüzde, 1960 senelerinde rahmetlik Petrus amca vardı. Onun bir minibüsü vardı. Biz buradan minibüsle Beykoz'a giderdik. Beykoz'a giderken de Mahmutşevketpaşa, Elmalı ve Beykoz Korusu'ndan Beykoz'a gelirdik. Bizim durağımız Beykoz Onçeşmeler'in yan tarafındaydı ve bizim orada rahmetlik kasap vardı, Halil amca. Bir de onun bir kahvesi vardı. Tabii bu sol tarafta Onçeşmeler'e inerken o boş alanda eskiden büyük bir çınar vardı. O çınarın altında kahve vardı. Bir 


tarafında da Paşabahçe-Üsküdar dolmuşları vardı ve biz İstanbul'da 


işimizi gördükten sonra her zaman oraya gelirdik. Ya saat 17.00'de ya da 16.00'da minibüs köye dönüş yapardı. Erken geldiğimizde, 15.30'da bir sinema vardı. Oraya sinemaya girerdik, saat 17.00'ye kadar vaktimizi orada geçirirdik. Bütün o dolmuşçularla birbirimizi tanırdık. Bazen minibüs olmadığı zaman, rahmetlik Üstün amca vardı, o her zaman bizim köye gidip gelirdi. 
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Tabii Beykoz o zamanlarda daha güzeldi. Teknoloji ilerledikçe, televizyonlar çıktıkça insan topluluklarının kaynaşması azaldı. Orada aşağı yukarı herkes birbirini tanıyordu. Birbirimize, “Polonezköy'den falanca oğlu, falanca kızı” diye hitap ederdik. İyi ilişkilerimiz vardı Beykoz'da. Yazın mesela Beykoz Parkı'nda otururduk. Ufak motorlar vardı. 
Allah korusun, önümüzden bir büyük gemi geçtiği zaman biz o motorla ceviz kabuğu gibi sallanırdık. Hiç unutmam, bir gün büyük bir şilep geçti, bir vapur. Biraz yakındık o gemiye. Motorun içine sular girdi ve hatta oradaki bazı yolcularla o kaptan arasında biraz tartışmalar oldu, o kadar girilir mi, diye. 


Hiç unutmam, rahmetlik babaannemle giderken, o zaman belirli yaştaki çocuklardan bilet parası almazlardı. Ben büyük olmak için her zaman yaşımı büyük söylerdim. Rahmetlik nenemle girdik. Biletçi soruyor, “Çocuk kaç yaşında?” 5,5 muydum, 6 mıydım, böyle bir şey. 
Ben de “7 yaşındayım,” dedim. Nenem de o zaman sinirlendi, “Ufacıksın sen, niye 7 yaşındayım diyorsun?” O zamanlar fakir fukaralık vardı. Ben de 5,5-6 yaşındayken kendimi büyük gösteriyordum ki, hani o zaman bir kompleks vardı çocuklarda. Orada rahmetlik nenem bana bir kızmıştı. 


Bizim burada eskiden yılbaşı kutlaması yapılırdı. Eskiden şöyleydi burası: yukarı mahalle, aşağı mahalle, öbür mahalle. Aşağı mahalle, Cumhuriyet'e giden yol; yukarı mahalle, Beykoz yolu; karşı mahalle de bu 75. Yıl Caddesi. Bu 3 yerde de yılbaşı yapılırdı ve yılbaşında da hatırlarım, 00.00'a 1 kala tüfeklerle havaya ateş ederlerdi, yani eski yılı uğurlardık. Yeni yıl geldiği zaman da “Hoş geldi.” diye, tabii bizde avcıhk da vardı, o tüfekler patlardı. Herkes sayardı, kim ne kadar attı, diye. 
En çok atan hangi mahalle ise o zaman bir gurur yaşardı, en iyi şekilde bizim mahalle ya da falanca mahalle ya da sokak iyi bir şekilde yeni yıh karşıladılar, diye. 


Ceyranımız yoktu, 1972-1973 senelerinde geldi. Daha önce burada, köy kahvesinde sinema oynatırlardı, jeneratörle çalışırdı. O zaman plaklar vardı, üstü otomatik. O zamanın en sevilen, Ajda Pekkan'ın, Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun yeni çıkan şarkıları plaklarda, biraz hoparlörden yüksek sesle dinlenirdi. “Bugün film var,” diye o şarkıları dinletirlerdi. Herkes bakardı, “Ooo, bugün sinemacılar geldi.” Haydi, sinemaya giderdik. Yazın dışarıda seyrederdik, kışın da kahvenin içinde. Erkekler bir tarafta, çocuklar önde, bayanlar arkada. Rahmetlik Elifina teyze vardı. O arada bir böyle “Hoppa” derdi, poşette şekerler vardı, havaya atardı, biz hemen toparlardık o şekerleri. Güzel günlerdi o zaman. 


Polonya'nın ünlü bir folklor grubu gelmişti İstanbul'a, buraya da geldiler. O zamanlar bizde gaz lambaları vardı. Zenginlerde olurdu lüküs lambası. Ortada bir şapkası vardı, aşağıda gazı vardı; sıvı gaz. Boru 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ısıtılırdı ve ısındıktan sonra burada buradan pompalanır ve hava verilirdi. O havayla buradan, yukarıdan fışkırırdı içeriye. O şekilde yanardı. 
Işık hafif düştüğü zaman gene pompalanırdı, İşte gelen bu grup için bu lüküsleri her tarafa asmıştık. Öyle seyretmiştik o grubu. Tabii kilisede de o zamanlar bu lüküslerle ibadet yapardık; akşamları ya da kışın. 


İlk muhtar olduğumda bir toplantı vardı, Köy Hizmetleri ile. Tabii o zaman benden önceki muhtar Frederik Bey vardı. Ben dedim, “Efendim, köyümüzün altyapısı yok. Su yok, şu bu yok. Baraj lazım, şu bu lazım.” O, “Tamam Muhtarım, yaparız, ben hemen yazarım, çizerim...” 
“Bizim eski muhtar bunları söyleyecek durumda mı değildi acaba ki burada hiç şey yapamadı, dile getirmedi.” diye düşündüm hem de sevindim, yapılacak edilecek, diye. Hâlbuki sözle yapılıyordu. Yok bütçe- ye alınacak, yok şey yapılacak, yok karar çıkacak... Ondan sonra anladım ki bizim muhtarın işi zordu. Davulun sesi uzaktan hoş gelir, o da aynısı. 


O zamanlarda gidip bütün bürokratlarla iş yapıyorduk. Sağ olsun, şimdiki belediyemiz hepsini karşıhyordu, Beykoz Belediyesi. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bir şey istediğimizde bürokratlara gidiyorduk, oradan istediğimizi yaptırmaya çalışıyorduk. Dediğim gibi, eskiden Beykoz hakikaten güzel bir yerdi ama Beykoz devamlı yerinde kaldı. 
Kavacık'ta in cin yoktu. Köprü açıldıktan sonra Beykoz yerinde kaldı. 
Fabrikalar kapandı, o fabrikalar kapanınca merkez gelişmedi; Kavacık, o taraflar gelişti. Oranın eğlencesi daha büyük. 


Gençlere tavsiye edilecek çok şey var: Öncelikle telefon bağımlısı olmasınlar. Neden? Mesela ben normal telefon kullanıyorum. Göstereyim size, böyle (tuşlu) bir telefonum var. Rahatım. Ne dolandırılrım ne de çalarlar benim telefonumu. Teknolojiden uzak. Ha birisi varsa mesaj gönderir, ya da ben konuşurum, o kadar. Öbür telefonlar insanı bağlıyor oraya. Bir tek Türkiye değil, bütün dünyada gençler bu telefon sayesinde kültürlerini, ahlakını, her tür şeyini bozuyor. Bu telefonlar hakikaten iyi bir şekilde kullanılırsa çok şey elde ediliyor, ama maalesef bu her türlü üçkâğıtçılık, hırsızlık, uyuşturuculuk, insanın hayatını bozacak bir sürü şey de var. Bizim gençler şu anda çok merakh her şeye. Eski disiplin kalmadı. Eskiden anne babalarımız bizi başka türlü büyütürdü. Şimdi bir gence bir şey yaparsan hemen karşılığını veriyor. Kendilerini de yetiştirsinler; sırf televizyonlarla ve telefonlarla uğraşmasınlar. 
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Arzu Kuşdili 


Ben bir yaşındayken İstanbul'a geldik ve Beykoz'a, buradaki mahallemize yerleştik. 47 yıldır da burada yaşamaya devam etmekteyim. 
Benim için Beykoz gerçekten vazgeçilmez; hayat kaynağım, diyebilirim. Çoğu insana sorduğunuz zaman memleketini daha ön planda tutar, ama benim için Beykoz her şeyden çok çok daha önde gelir, birçok il ve ilçeden. Çünkü Beykoz gerçekten köklerimizi saldığımız ve huzurla, mutlulukla yaşadığım; çocukluğumdan genç kızlığıma ve sonrasında evlilik hayatımda da yaşamaya devam ettiğim yer. Bu yüzden benim için Beykoz çok özel. 


Kandilli Kız Lisesinden mezun oldum ve sonrasında çalışma hayatına atıldım. Çalışma hayatımda, eşimle tanıştık. Kalamış Marmara Market'te çalışıyordum. Sonrasında 1996 yılında evlenmeye, yuva kurmaya karar verdik. Eşim Kadıköy Moda'da yaşıyordu ama ben Beykoz'da olduğum için Beykoz'dan ayrılamayacağımı kendisine ifade ettim. Ev ararken eşim Kadıköy Moda'da ev arıyordu ama ben hep Beykoz'da kalmak için dua ediyordum içimden. Sonra rahmetli babam, “Bizim buradaki dairemiz boş dururken siz neden kiralık ev arıyorsunuz?” dedi ve sağ olsun eşimin de işi seyahatli olduğu için kırmadım babamı ve burada yaşamaya devam ettik. Şu anda eşime de sorsanız başka hiçbir yerde yaşamak istemez, çünkü Beykoz gerçekten yaşamlası bir yer. Huzuruyla, doğasıyla, insanlarıyla, tarihiyle, kültürüyle bambaşka bir ilçe. 


1996 yılında evlendikten sonra sırasıyla iki kız evladımız oldu. Onlar 
da şu anda burada yaşamaya devam ediyorlar ve onlar da şu anda Beykoz'dan başka hiçbir yerde yaşamak istemediklerini dile getiriyorlar. 


Özel sektörde uzun yıllar çalıştım. Birçok firmada görev aldım. Kısa sü- 


reli iş devamlılığım olsa da sonrasında kızımın liseye hazırlık döneminde çalışmamayı tercih ettiğim için 2019 yılında evdeydim ve kızımla ilgileniyordum. O sırada sağ olsun, çok sevdiğim iki tane ablam; bir tanesi Rafiye Kaya, bana: “Arzucuğum, muhtar adayları var, seçimler yaklaşıyor. 
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Sen muhtar adayları kim, biliyor musun?” diye sordu. “Çok bilmiyorum,” dedim. Sonra sohbet ettik ve bana, “Ya bence aday sen olmalsın ve biz seni desteklemeliyiz,” diye, sağ olsun, güzel bir telkinde bulundu. Ben de o sırada çok düşünmüyordum aslında. Hani hiç aklımda olmayan bir şeydi muhtarlık, ama sosyal görevlerde yer almayı, gönüllü olmayı ve projelerde çalışmayı çok seven bir insan olduğum için çok da uzak olduğum bir konu değildi aslında. Sonrasında düşündük ve hep beraber, “Olabilir” dedik ve seçimlere 2 ay kala karar verdim. Son 1,5 ay kala çalışmalara başladım. Her gün düzenli olarak mahallenin tamamını 1,5 ayda iki kere dolaştım. Kapı kapı, ev ev dolaştım ve ulaşabildiğim herkese ulaşıp onlarla sohbet etmeye, kendimi tanıtmaya, ne yapmak istediğimi anlatmaya başladım. Bu süreç çok güzel geçti. İnsanların güvenini ve takdirini kazandım ki, onlar da sağ olsunlar, beni muhtar olarak görmek istedikleri için oy vererek beni bu makama layık gördüler. 
Ben de şu anda Göztepe Mahallesi muhtarı olarak görevimin başında, görevime devam etmekteyim. 


Muhtar olduktan 2 ay sonraydı sanırım, eşimle sohbet ederken eşime, “Muratçığım, ben hayatımın işini buldum. Gerçekten çok çok severek yaptığım bir işim var. İyi ki muhtar olmuşum. İyi ki Rafiye ablam ve Aynur ablam bana, 'Arzucuğum, sen muhtar ol, biz de seni destekleyelim, demişler,” diye kendisine belirttim. Gerçekten, şu anda hiçbir şeyle ölçemem ben bunun değerini. Çünkü maneviyatı çok büyük bir meslek bizim mesleğimiz. Çoğu zaman dışarıdan insanlar, “Muhtar kimdir? Nedir? Ne iş yapar? Nasıl çalışır?” bunların çoğunu bilmez. 
Sadece evrak verdiğini ve ikametgâh verdiğini, nüfus sureti verdiğini zanneder ama aslında öyle değil. Muhtar, mahallesindeki her şeye hâkimdir. Herkese abla, anne, arkadaş, dost, yoldaş olmaya çalışır ve elinden gelen ne varsa fazlasıyla yapmak için mücadele verir: Yolda akan, patlamış bir boruyu, bozulmuş bir asfaltı, yanmayan bir elektrik direğindeki lambayı düzeltmesi için; bir çocuk tehlikededir ya da yaşadığı bir sıkıntı vardır; bunların hepsini, gelir ve muhtarlara anlatır insanlar. Bu güvenle, bu yakınlıkla çok güzel bağlar kurulur. Belediyelerde olan işlerinde ya da kaymakamlıkta olan işlerinde insanların, halkın birebir gidip oralara, oradaki makamlara ulaşma, erişme şansı her zaman olmuyor ne yazık ki. Fakat muhtara geldiği zaman, muhtar o vatandaşların sorununa çözüm noktasında çok daha rahat ve çok daha kolaylıkla yardımcı olabiliyor. Bence bu anlamda muhtarlık çok değerli ve çok özel bir meslek. Dediğim gibi ben bir yaşında buraya geldim ve 
46 yıldır aynı mahallede, aynı evde yaşamaya devam etmekteyim. Çok 
şanslıyım. O anlamda kendimi şanslı buluyorum. 


Gerçekten çocukluğumuzda burası mükemmel bir mahalleydi. Hâlâ öyle, ama o zaman daha farklıydı her şey. İnsanlar anahtarlarını kapıların üzerinde bırakırdı ve siz kapıyı bile çalmazdınız. Anahtarı açıp 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girerdiniz. Seslenirdiniz: Fatma teyze, Ayşe teyze, ben geldim. Ne yapıyorsun, iyi misin? Ya da annem şunu istiyor, derdiniz ve kimse de size “Aman niye kapıyı çalmadın?” demezdi. Çünkü insanlar birbirini sever ve güvenirdi. Çocukken biz güven içerisinde, yazın gece saat Vlere, 2'lere kadar saklambaç oynardık, ip atlardık, yedikule oynardık. 
Pek çok değişik şey yapardık ve kimse de bundan rahatsızlık duymazdı ya da “Çocuğumun başına bir şey gelecek mi?” diye endişelenmezdi. 
Çünkü herkes birbirini tanır, herkes birbirini korur ve severdi. Mahallemiz çok güzeldi. Çocukken bisiklete binerdim, genç kızlığımda bisikletim vardı. Onun dışında, hafta sonları sinemaya giderdik. Burada yazlık sinemalarımız da vardı ama ben o döneme maalesef biraz daha sonradan yetiştim. Benim genç kızlığımda çok sık Kadıköy'e, sinemaya giderdik. Ben hatırhyorum, çocukluğumda Nazmiye teyzeyi çok defalar elinde süpürge ile ya da elinde bir orakla mezarlıkta otları temizlerken, orayı düzenlerken gördüğümü. Bu yüzden, gerçekten muhtar olduktan sonra onun değerini ve kiymetini çok daha iyi anladım. 


Beykoz'umuz çok güzel ve çok da güvenli her anlamda. 1999 yılında yaşadığımız depremde Beykoz belki hiç hasar görmedi, hiçbir sorun yaşamadık ama gerçekten o sarsıntıyı çok derinden hissedenlerden biriydik biz de. Büyük bir endişe ve korkuydu. Sonrasında o yaşamış olduğumuz dönemde gerçekten o insanların televizyonlarda, radyolarda ya da gazetelerde görmüş olduğumuz görüntüleri, bizlerin belleğinde çok büyük izler bıraktı. Benim de muhtar olduktan sonra hatta muhtar olmadan önce projelerimin arasında depremle ve afetle ilgili çalışmalar yürütmek vardı. Çünkü gerçekten bu, ülkemizin en büyük gündemlerinden bir tanesi ne yazık ki. Ve hâlâ bu konuda çok fazla bir ilerleme katedemedik, ama inanıyorum ki bundan sonra el birliği ile hep beraber birlik olursak, bu konuda da çok güzel gelişmeler kaydedip, vatanımızı-milletimizi koruyup kollayabileceğiz. 


Gençlerimize vereceğim en önemli ve en büyük tavsiyelerden bir tanesi: Çok okuyun, çok araştırın ve bir bilgiyi sadece bir yerden degil, en az 3-4 yerden farklı şekillerde araştırın ve bunu mantık süzgecinizden geçirdikten sonra kendi mantığınızda değerlendirip ona göre bir karar verin. Yani kulaktan dolma ya da tek yönlü dinlediğiniz bilgilere asla güvenmeyin. Bilgileri mutlaka birkaç kaynaktan araştırın ve çok çok okuyun. Çünkü insan okudukça çok daha farkl dünyalara, çok daha farklı bilgilere erişebilir, ulaşabilir. Gençlerimize vermek istedigim tek mesaj bu. 


Beykoz'da yaşamak benim için bir tutku. Beykoz'dan başka bir yerde yaşamak ister miydim? Kesinlikle istemezdim. Benim için Beykoz gerçekten Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel ilçesi, yeri, hatta en yaşanılası yeri, diyebilirim. 
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Doğma büyüme Beykozluyum, başka hiçbir yerde ikametim olmadı. 
Çocukluğumdan beri hep Beykoz semti içerisinde hayatıma devam ettim. Aslen Giresun Eynesil Kekiktepe köyündeniz ama babamız oradan çok erken yaşlarda, 16-17 yaşında, oradaki imkânsızlıklardan, işsizlikten güçsüzlükten dolayı onun anlattığı meşhur bir gemi var, adı şimdi aklıma gelmiyor, ona binip İstanbul'a gelmiş. 


Klasiktir, insanların ihtiyaçları vardır, önce iş, sonra barınma gibi. 
İstanbul'a geldikten sonra babam Şişecam Fabrikasında işe girmiş. 
Bize hep “Ben yoldan geçerken işe girdim,” şeklinde anlatır, ama bugün de iş yok, Beykoz'da işsizlik var, diye kızıyor. Telkinlerde bulunuyor bize, “Ekmeğinize dikkat edin,” diye. Çünkü çoluğunu çocuğunu geçindirmek adına oradan gelmiş, Beykoz'a yerleşmiş. O zamanlarda bir gecekondu yapmış, sonra abim çalışmaya başlamış, ben çalışmaya başladım. 4 kardeşiz. Ablam Şişecam kapandığı için Mersin'e taşındı, eniştemin işi gereği. “Giresun'da çok bağınız var mı,” diye sorarsanız, çok bağımız yok. Neden yok? Kötü niyetten yahut bir terslikten değil, ama hayat koşturmacası, iş güç, çoluğun çocuğun okulundan dolayı şu anda Beykoz'da hayatımızı devam ettiriyoruz. 


Çocukluğumuz çok güzel geçti. Arkadaşlığımız, dostluğumuz... İle- 


tişim kaynakları olmadığı zamanlarda bile çok keskin, katı huylarımız vardı. Bir söz verdiğimiz zaman arkadaşlarımızla buluşurduk. Klasik çocuk oyunları oynadık; saklambaç, kukalı saklambaç... Fakat benim ve arkadaş çevremin ana oyunu, çoğu çocuğun olduğu gibi futboldu. Futbolu çok seviyordum çocukluk dönemlerimde. Mahallede nerede top bulsak orada top oynardık. Şimdi 49 yaşındayım. O zamanlar, 8 yaşlarımda bizim Beykoz'da mahalle arasında bile top oynayabileceğimiz bir sürü alan vardı. Şimdi bu çarpık yapılaşma sebebiyle emin olun top oynayacak yer bile kalmadı çocuklara. Ben dışarıya bakıyorum, şu anda yazın belli dönemleri hariç dışarıda oyun oynayan, saklambaç oynayan 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çocuk görmüyorum. Biz bakkaldan Tipitip alp, biriktirip ters düz oynayan adamlardık. Böyle bir çocuktum, çok da güzel geçti. Komşuluk ilişkilerimiz de çok güzeldi. Düşünüyorum da o kadar güzel günlerdi ki annemiz-babamız o kıt imkânlarla bizi komşuya rahatlıkla bırakıyordu ve biz 2-3 gün komşuda kalıp oradan okula gidebiliyorduk. Yani öyle bir güven ve dostluk vardı. Beykoz'un bazı bölgelerinin hâlâ böyle olduğunu düşünüyorum ve bunun yıkılmasını hiç istemiyorum. 


Komşularımızla biz komşuluktan ziyade akraba moduna geçtik. Çocukluk arkadaşlarımla hâlâ arkadaşlığım devam ediyor ve çok güzel arkadaşlıklarım var. Şimdi çocuklarımızı arkadaş yapmaya çalışıyoruz. 
Çünkü çocukluktan beri devam eden bir süreç olduğu için o güven içimize işlemiş. Anlatmak istediğim, 50 yıl öncesi. Kelime ile çok çabuk anlatılıyor, çok kısa gibi geliyor, ama inanılmaz bir zaman dilimi. Türkiye'de ortalama bir insan ömrü 66-68 yıl. Ben 50 yıldan bahsediyorum. Çok güzel günlerimiz geçti, harika bir çocukluğum oldu. Şimdiki çocukların da keşke öyle hayatları olabilse, öyle mutlulukları olabilse. 
Şimdi cep telefonuyla çocuklarımızı arıyoruz: Oğlum, eve gel, diye. Eskiden babam bize tembihlerdi: Akşam ezanı okunduğu zaman evde ol, diye. Biz ya top sahasındaydık ya da bir yerde top oynuyorduk. 


Okul hayatım Paşabahçe İlköğretim Okulunda başladı. Çok başarılı ve parlak bir öğrencilik hayatım olmadı ama okuyabildiğim maksimum noktaya kadar da okudum. O zaman 4'lük eğitim sistemi yoktu. Ortaokulu 60. Yıl İlköğretim Okulunda okudum. Daha sonra İstanbul Denizcilik Lisesi, sonra açık öğretim ön lisans yaparak hayatıma devam ettim. 1996 yılında Soğuksu Spor Kulübünde top oynarken bir sene sonra futbol sevdam dolayısıyla Paşabahçe Spor Kulübüne transfer oldum. Çok değerli bir hocam vardı, beni görerek transfer etmişti. Degerli abilerimiz vardı, değerli yöneticilerimiz vardı. Transfer oldum, 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futbol hayatım da devam etti. Futbol hayatımda bir sene sonra da ciddi, ağır bir sakatlık yaşadım. Çok üzülmüştüm, çok ağlamıştım. Futbolcu olmayı çok istiyordum, olabildiğim yere kadar gittim. Ama bazı şeyler nasip kısmet. Biz kadere inanan insanlarız. Akabinde Tekel'de işe başladım, sınavlarını kazandım. Dedim ya biraz evvel, kadere kısmete inanıyoruz diye, önümüze başka şeyler çıkacakmış işin ash. 6-7 ay Paşabahçe Tekel Fabrikasında çalıştım. Ondan sonra oradan Tekel Genel Müdürlüğüne nakil oldum. Sonrasında iş yerinde çalıştığım bir kişiyle, Filiz Hanım'la hayatımı birleştirdim. 2000 yılında evliliğimiz gerçekleşti. 2002 yılında Yiğit adında bir oğlum oldu. 2010 yılında da Ela Naz diye bir kızım oldu. İki çocuklu bir aile babasıyım. 


Hayatından memnun musunuz, diye soruyorsanız, memnunum Allah'ıma şükürler olsun. Yani derdimiz yok, bir şeyimiz yok, geçinip gidiyoruz. Uçmuyoruz kaçmıyoruz, ama mutluyuz. Önemli olanın da mutluluk olduğunu düşünüyorum. 


Muhtelif kulüplerde antrenörlük yaptım. Şu anda Paşabahçe Spor Kulübünün altyapı koordinatörü olarak görev yapıyorum. 4-5 çocuğa antrenman yaptırıyoruz. Onların oradaki mutluluğu bizim çocukluğumuzda yaşadığımız mutluluk gibi geldiği için emin olun çok mutlu oluyorum. Güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. 


Beykoz'un mutlu olduğum yanları da var, mutsuz olduğum yanları da var. Eleştirebileceğim yanlar da var. Biraz evvel anlattığım o komşuluk kültürü, akrabalık kültürü, toplum kültürü burada devam ettiği için mutluyum. Ben evlendiğimde çok kısa bir süre Ümraniye'de oturdum. 
6 ay sonra “Buraya nasıl gelirim” diye düşünmeye başladım. Çünkü 
yabancılık yaşadım. Burada eskilerle hep beraber olduğumuz için dışarı çıktığımda tanınan da bir insanım. Burada markete selam veriyorsun, bakkala selam veriyorsun, kasaba selam veriyorsun. Kendimi Beykoz'da güvende hissediyorum. Çoluğumun çocuğumun da güvende olduğunu hissediyorum. Neden, diyeceksiniz. Çünkü başına bir şey gelse birisini telefonla arayıp “Ya Ahmet, benim çocuğu gördün mü” dediğim zaman, benim çocuğumu tanıdığını bildiğim için güvende hissediyorum. Anlatmak istediğim güven unsuru o. 


Gençlere çok şey söylemek isterim. Benim genç bir oğlum var. Şu anda mesela herkes gençleri eleştiriyor. Özellikle biz 70 sonrası kuşağı, iki ayrı jenerasyonu görmüş insanlarız. Yani şöyle anlatmak istiyorum: Biz sobayı da gördük, kaloriferi de gördük. Biz internetsiz ortamı da gördük, internetli ortamı da gördük. Bunu örnekleyebilirim. Ben şunu bilirim: Bize köyden telefon gelirdi. Bakkala gelirdi telefon. Bakkal bize haber gönderirdi. Biz bakkalda beklerdik. Sonra köyden bir daha telefon gelirdi. Orada da muhtemelen muhtarlık veya bakkaldan telefon ediliyordu. Telefon şu anda hayatımızın bir parçası olmuş. Evet, çocukları, gençleri bu konuda eleştiriyoruz. Derler ki: “Yer vermemek 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için telefona bakıyor.” Emin olun, yer vermemek için bakmıyor. Çünkü 


hayatı olmuş. Bugün ben biraz gençlerden yanayım. Bugün bu konuda onları eleştiren herkes eve gittiğinde kendisi de Instagram'a bakıyor. 
Kendisi de haberlere oradan bakıyor. Eskiden gazete anıp okunurken şimdi kimse gazete almıyor. Bu bir eksiklik değil. Çünkü iş daha kolaylaşmaya başladı. Biz eskiden biletçiye, “Otobüs ne zaman gelecek?” 
diye sorardık. Şimdi uygulamada otobüsün ne zaman geleceği belli. Bu anlamda gençlere şunu söylemek istiyorum: Bu teknolojiler, bu artılar gelirken hayat bir taraftan da zorlaşmaya başladı. Yani eskiden lise mezunu olduğunda, “Sen lise mezunu musun?” ya da “Üniversite mezunu musun?” gibi bir karşılığı vardı. Şu anda emin olun, herkes üniversite mezunu olabiliyor. Çünkü özel okullar çıktı. Bölümler arttı, imkânlar değişti, çocukların eğitim hayatı anlamında bir şeyler yapmak için anne babalar daha da bilinçlenmeye başladı. Kendi adıma konuşuyorum, beni ilkokula kaydettirdiler. “Burası sınıfın, bu da öğretmen,” dediler; daha da kimse gelmedi. Ben Tepeköy'den Paşabahçe'ye yaz-kış, karda okula gittim geldim. Böyle bir hayat. Ama şu anda servis var, bütün veliler okulların önünde, WhatsApp'tan bilgilendirmeler yapılıyor. 


Gençlerin çok çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Hani klasik bir kelime, ama tecrübelerim bunu söylemeyi gerektiriyor. Eğer gençlere bir şey aktarmam gerekiyorsa bunu aktarmam gerekiyor: Rutinin dışına çıkmaları gerekiyor. Sadece “Ben okula gittim, bugün okulda okudum, ders bitti,” değil. Çok araştırmaları gerekiyor, çok gözlemlemeleri gerekiyor. Eğer imkân varsa yurt dışımı görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'yi görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yapılan iyi şeyler var, takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
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1965, Beykoz doğumluyum. Bu sene itibarıyla 60 yaşında oluyorum. 
Beykoz'un eski esnaflarından Manifaturacı Şakir Bey'in kızıyım. 1986 
yılına kadar Ayşe Turan'dım. Eşimle tanıştıktan sonra Ayşe Güner olarak hayatıma devam ediyorum. 


İş hayatıma yine doğmuş olduğum ilçede, Beykoz'da başladım. Psikoloji mezunuyum. Rehber öğretmen olarak ilk önce Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesine atandım. 5 yıl orada çalıştıktan sonra Beykoz Rehberlik Araştırma Merkezi açıldı ve oraya idareci olarak atandım. 
Yaklaşık 16 sene de orada çalıştıktan sonra, 2019 yılında emekli oldum. 


Bir Beykozlu olarak Beykoz'un bizden öncekilere nispetle çok güzel bir çağında yaşadığımızı düşünüyorum. İlkokulumuz, evimize 50- 
60 metre uzaklıkta olan İshakağa İlkokulu idi. Orayı bitirdikten sonra 
da Ziya Ünsel Ortaokulunda okudum. O da evimize yürüme mesafesindeydi. Dolayısıyla okullarımız evlerimize, arkadaşlarımız da bize yakındı. O zamanların tadını çok güzel bir şekilde çıkardık, diyebilirim. 


Beykoz'daki evimiz merkezde, motor iskelesinin karşısında olan bir konumda, yani tam merkezi bir yerdeydi. 2 katlı bir evdi: Babamın dükkânı alt katta, bizim evimiz de üst kattaydı. Üst katta yatak odaları ve teras vardı. Buradan bakınca bana çok enteresan gelen şey şu: O zamanlar biz o terasta yemek yerdik. Akşam deniz seyredilirdi. Çünkü caddeden araba vesaire geçmiyordu. Ses yoktu, gürültü yoktu. Dolayısıyla o terasta çok güzel vakitler geçirdik. Sonra yan taraftaki dükkânı da babam alınca evi apartmana çevirme projesi gündeme geldi. O sırada biz Yalıköy Kuyu Sokağı'ndaki babaannemin evine taşındık. Tabii orada, “mahalle kültürü” dediğimiz daha farklı bir kültürle tanıştık. 
Bu, bizim pek bilmediğimiz bir şeydi. Seksek oyunlarıyla, saklambaçla, mahallenin çocuklarıyla; orada çok daha değişik bir atmosfere girdik. 
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Hoştu, çok güzeldi. İnsan ilişkileri çok güzel olan bir yerdi. O mahalle- 


de babaannem de önemli bir insandı. “Reşide Hanım” dendiği zaman 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babaannemi herkes bilirdi. Kendisi birçok konuda, şimdilerde “homeopati” denen tedaviyi uygulardı. Birçok ilacı vardı. Yanan, babaanneme gelirdi; ateşi çıkan, babaanneme gelirdi. Bir yeri kırılan, babaanneme gelirdi ve babaannem de bir şekilde herkesi iyi ederdi. O yüzden babaannem o mahallenin, her şeyi bilen “Reşidânımteyze”siydi. 


Dedem Ahmet Efendi ben 3 yaşındayken vefat etti, beni çok severdi. 5 yaşında olmama rağmen onu hatıralarımda canh olarak hatırlıyorum. Hikâyeyi benim bildiğim kadarıyla anlatayım: Dedemin annesi Beykoz'a gelmiş. Dedem o zamanlar 16-17 yaşlarındaymış. Hatta şöyle de bir hikâye anlatıhr: Arnavutluk'tan göç etmişler ve benim bildiğim kadarıyla bir grup, gemi ile İstanbul'a gelmiş; diğer bir grup da gemiyle Mısır İskenderiye'ye gitmiş. Onun için bizim Mısır'da, babamın “hala” dediği akrabalarımız hep vardı. Çok da severdi onları, hâlâ da gelir giderler, görüşürüz. Dedem 16-17 yaşlarında Mısır'a halasını ziyarete gitmiş, ama çok uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmemiş. Bir sene geçmiş, gelmemiş. Bunun üzerine okuryazarlığı olmayan dedemin annesi buradan gemiye binmiş ve Mısır'a gitmiş. Mısır'da akrabalarını bulmuş, dedemi de bulmuş ve alıp Beykoz'a getirmiş. 


Babam; Beykoz'da doğmuş, büyümüş, okumuş bir nesilden. Babam, Ahmet Mithat Efendi İlkokulu mezunu. Ben Milli Eğitim'de, arşive çok yakın olan bir okulda çalıştım. Babamın Ahmet Mithat Efendi İlkokulundaki mezuniyet belgelerini, arşiv kayıtlarından buldum. Hatta babam o zaman hayattaydı, kendisine de götürdüm. Böyle de bir anımız var. Yani evet, babam da ilkokulu Beykoz'da okumuş. Babamın şöyle bir anısı da var: Kuşpalazına yakalanıyor. Epey ciddi bir hastalık. Hatta o zaman, yakalananların ölüm tehlikesi geçirdiği bir hastahk. Daha sonra iyileşiyor, ilkokulu bitiriyor. Dedem çok modem bir adam. Oğlunu hep iyi yerlerde okutmak istiyor. O zaman İstanbul'daki en iyi okullardan biri de Robert Koleji. Dedem de babamı Robert Kolejinde okutmak üzere oranın sınavlarına sokuyor. Babam başarıl bir öğrenci, sınavı kazanıyor ve Robert Kolejinde okumaya başlıyor. 


Babamın, herhâlde biraz da doğuştan getirdiği bir özellik, maneviyatı kuvvetliydi. Hep böyle olmuş. Yani hep süperegosu kuvvetli, hep doğru, dürüst, ahlaklı olmak üzerine bir yaratılışı, fitratı var. Bu onun sonradan öğrendiği bir şey değil, bu daha ziyade doğasında var. Robert Kolejinde de hep bir Amerikan ideolojisi altmda okumuş, ama okulun anarşist çocuklarından. Milliyetçi kimliğini, manevi kimliğini hiçbir zaman ezdirmiyor, hatta bunu onlara bile öğretiyor. Bazı öğretmenleriyle çekişmeleri dahi olmuş. Dolayısıyla babam Robert Kolejinde tanınan bir öğrenci, çünkü daha o yaşta ciddi bir fikri var, bir ideolojisi var. Babam okulu bitirdikten sonra bir ara İngiltere'ye gitme mevzusu olmuş ama babam bakıyor ki babası buradaki dükkânda tek başına, yaşlanmış ve artık zorlanıyor; onun dükkânını devralıyor. O zaman için babamdan beklenen performans aslında bu değilmiş. Hani herkes “Daha iyi 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şeyler yapabilir,” diye düşünmüş olabilir ama babam burada, dedemin açtığı yolda çok değişik, çok samimi, güzel şekilde bir esnaflık yapmış. 
Bu yaptığından hiçbir zaman pişman olmadı. Hiç, “Keşke şunu yapsaydım,” dediğini duymadım. Her zaman işinden çok memnundu. Her zaman yaptığı işi ciddiye alarak yapardı. Babam birçok şeyi, piyasa- ya nispetle ucuza satardı. Çünkü alacağı zaman büyük mal alır, peşin parayla ucuza alır ve ucuza satardı. Dolayısıyla babamdan daha ucuza satacak kimse bulunmazdı. Mal aldığı büyük tüccarlar babamı hep çok büyük tüccar zannediyorlardı. Hâlbuki Beykoz'da küçük bir dükkânı vardı ve onun böyle bir alışveriş ahlakı vardı: Taksit hiç bilmezdi, veresiye hiç bilmezdi; aldığında peşin alırdı, sattığını da peşin satardı. 


Biraz da babamın dükkânına gelen misafir kitlesinden bahsedeyim: Babamın dükkânında çok enteresan bir misafir kitlesi vardı. Bir kere Beykoz'un gençleri vardı. Babamın dükkânında yetişen çok genç vardır. 
Hatırladıklarım mesela: İrfan abi, Arif amca, Kaya abi... Onlar babamı çok severdi, babam da onları çok severdi. Ben de onları çok severdim. 
Onun haricinde babamın şöyle bir avantajı vardı: Kolej mezunu olduğu için o zaman İngilizce bilen azdı. Müslümanlığı tanımak isteyen, İngiltere'den veya herhangi bir ülkeden gelen ve İngilizce bilen herkesin kolundan tutup babamın dükkânına getirirlerdi, bu konuyu en iyi babamdan öğrenebilir, diye düşünürlerdi. Bu şekilde çok ahbabımız olmuştur. 
Amerikalı bir çift, çok uzun zaman babamla annemin çok yakın dostları oldular: Alican Bey ve Betül Hanm. İkisi de şimdi rahmetli oldu. Babamın bu dostlukları tabii sadece dükkânda kalmazdı, eve yemeğe gelinirdi. Annem de çok misafirperverdi o anlamda. Yemekleri çok güzeldi. 
Dükkâna gelen Amerikah Pakistanlılardan mesela hatırladığım bir amca vardı. Tabii o zaman gençti. Onlar hep bizim evde kalırdı. Bizim evde yenilirdi. Amerikalı bir aile vardı, sürekli gelirlerdi. Böyle çok değişik bir atmosfer vardı ve biz, böyle bir atmosferin içinde büyüdük. 


Bahsettiğim gibi, lisan avantajından dolayı babamın çok fazla yabancı misafiri olurdu, ama bunların çoğu Müslüman olmak üzere İslamiyeti keşfetmeye gelmiş, değişik insanlardı. Zaten kültür seviyeleri de çok yüksek insanlardı, çünkü birçoğu araştırma için Türkiye'ye gelirlerdi. Hatta bazılarının çok zor şartlarda kaldıklarını, bakımsız evlerde kaldıklarını bile hatırlıyorum. Tek amaçları vardı: Burada İslamiyeti öğrenmek. Bu durumda, bunu en iyi öğrenecekleri kişilerden biriydi babam. Onları ilk iş, babama getirirlerdi. Onun haricinde dediğim gibi, Beykoz'daki dükkâna Beykoz'un gençleri çok gelirdi. Mesela Ümit abi bunlardan bir tanesi, hani dükkândaki sohbetlere en vâkıf olan kişi de o. Çünkü o, olayın daha çok içindeydi. Biz, bu insanlardan eve gelenleri ve ara sıra dükkâna uğradığımızda gördüklerimizi tanıyoruz. 


Bu vesileyle babamın esnaflığının, şahsiyetinin, arkadaşları ve dostlarının hep beraber anılmasına vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o buna değerdi. 
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Beykozluyum. Hâlen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesin- de öğretim üyesiyim ve bu fakültenin eski dekanıyım. Diğer yandan da 
1997 yılı, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAVY'ın kurucusuyum. 
Beykozluyum dedim, ama köken olarak Tireboluluyum. 12 yaşında Beykoz'a geldim ben. Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulunu bitirdim. İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesine gittim ortaokuldan sonra. Beykoz Ortaokulunda, Allah rahmet eylesin, çok meşhur bir Hocamız vardı: Şahin Köktürk. Kendisi müthiş bir hocaydı, bizleri spora yönlendirdi. Ben de pinpon yaptım, daha sonra boks yaptım ama denizcilik merakı vardı bende. Balıkları çok merak ederdim, denizin içini merak ederdim. Onun için de Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesine gittim, orayı bitirdim. 


Bizim çocukluğumuzda Beykoz şimdiki gibi çok kalabalık değildi. 
Temizdi, suları çok iyiydi. Ortaokul dönemimde bugünkü Sultaniye'de Gümüşsuyu'nun önlerinde yüzerdik. Hatta cam fabrikasının önünden İncirköy'e kadar olan bölgede yüzerdik ve çok az insan vardı o dönem Beykoz'da, Paşabahçe'de. Zaten o dönemde çok fazla okul yoktu. Birçok insan, tek bir okulda okudu. Bunların bir kısmı sabahçıydı, bir kısmı öğlenciydi. Sabahtan olanını saat yarım gibi bitirirdik, öğleden sonra da saat beş gibi giderdik. Beykoz sakin, güzel bir yerdi; hâlâ Beykoz çok güzel. 


Denizcilik okulunu bitirdim, bitirdikten sonra Et ve Balık Kurumunun bursuyla okudum. Bir dönem Et ve Balık Kurumunda çalıştıktan 


sonra üniversiteyi kazandım ve üniversitede İzmir'de Deniz Bilimle- 


ri okudum. Denizleri daha çok öğrenmeye çalıştım, daha çok anlama- ya çalıştım. Denizin nimetlerinden yararlanmanın bunların öğrencilere anlatılmasının çok önemli olduğunu düşündüm. Denizlerin korunması için çaba gösterilmesi gerektiğini düşündüm. Daha da önemlisi mavi büyüme ve mavi ekonominin önemini anladım o dönemde. Biraz önce de 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söylediğim gibi 1997'de eşim ve bir grup arkadaşlarla birlikte Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfını kurduk. Bu sene, 25. senesi. Hâlen bu vakfin başkanıyım. 


Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesinde göreve başladım. Aynı üniversitede 90'da doktorayı bitirdim. O süre içinde Fransa ve Danimarka'da çalıştım. 90'lı yılların sonuna doğru birçok bölgede; Akdeniz, Adriyatik ve Japonya'da çalıştım. 1994'te doçent, 2000 
yılında ise profesör oldum ve 2006 yılında Su Bilimleri Fakültesinin dekanı oldum. O dönem içinde Atlantik'te ve Karadeniz'de çalıştım. 
2014-2015 yılında Tokyo Japonya Kutup Araştırmalara Enstitüsünde görev yaptım ve onlarla 2014-2015'te Antarktika'da çalıştım. Dönüşte 
2016 yılında Türkiye'nin Antarktika programını yürütmek için ilk Antarktika seferini gerçekleştirdim. Bununla hâlâ gurur duyuyorum, övünüyorum, bana kısmet oldu, şükürler olsun. Hem Türkçe hem İngilizce Antarktika kitabı yazdım. Üniversitede tabii ki pek çok yetiştirdim. Denizlerin korunması için çaba gösterdiğimizi söylemiştim; sadece bunu değil, denizlerin korunması için eğitim ve araştırmanın önemini de anlatmaya çalıştım. Bütün bunları ben, bir sahil kasabası olan Beykoz'da eğitim ve öğrenime de kısmen devam ettiğimde başardığım için yaptm, çünkü hem Beykoz Ortaokulunda hem Denizcilik Okulunda, denizlerin korunması anlatılmasa bile, denizlerden yararlanma meselesi anlatılıyordu. Esas çıkış noktam, esas nosyonum odur. 


1987'de dalgıç okuluna gittim ve okulu bitirdim. Dolayısıyla dalışa başladım, hâlâ dalış yapıyorum. Sonra yelken yapmaya başladım, derken deniz benim için çok büyük bir tutku oldu, hâlâ öyledir. Sadece benim için değil, eşim için de öyledir. O da hocadır. İki çocuğumuz var. 
Onlar da dalış yapıyorlar. Denize çok merakllar. Bir şeyi anlatmak zorundayım, o da şu: Türk Boğazları; yani İstanbul Boğazı, Çanakkale, Marmara, o zamanlar çok daha temiz ve balık bakımından çok daha zengindi. Beykoz Belediyesinin amblemi kalkan balığıydı. Beykoz'da kalkan balığı o zamanlar çok revaçtaydı, ama bugün kalkan yok. Ben, çocukluğumda elimle kalkan balığı yakaladığımı biliyorum. Su pırıl pırıldı. Bugünkü gibi çamur akmıyordu her taraftan. İkincisi: Kanalizasyon çok azdı ve bugünkü gibi müsilaj falan yoktu. Boğaz balık doluydu. Kılıç balığı yalılara vururdu. Orkinos, dalyana girerdi. Lüfer balığı inanılmaz derecede boldu. Palamut da aynı şekilde boldu. İstavrit diye bir sorun yoktu, çoğu insan yemezdi. Çaça aynı şekilde. Kırlangıç bahğı vardı. Kaya balıkları her taraftaydı. Bugünkü Boğaz'ın yok oluşunu, Boğaz'daki hayatın yok oluşunu görünce çok üzülüyorum ve mutlaka bir şeyler yapmak gerekir, diye düşünüyorum. Çünkü Boğaz; Karadeniz ve Ege Denizi arasında bir atlama taşı, bir biyolojik koridor. Bu koridorun kapanmaması lazım, korunması lazım, bu su çok önemli bir şey. 
Beykoz'da da Boğazların korunması için büyük bir çaba göstermemiz 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gerekiyor, bana kalırsa Beykoz, denizciliğin Mekke'si. Çünkü burada Denizcilik Okulu hâlâ var, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi hâlâ var. Burada dalgıç okulu var, Deniz Kuvvetlerinin değişik kurumları var. Onun için Beykoz'u ve Beykoz'daki denizciliği ben önemsiyorum. 
Diğer yandan burada komşuluk ilişkilerimiz hâlâ iyidir. Burada eviniz yarı açık da kalsa, son zamanlara kadar en azından, kimse hırsızlık yapmaz. Komşularınızı bilirsiniz. Ben mesela cumartesi günleri Beykoz pazarına gidiyorum. Orada ortaokuldan kalma arkadaşlarım pazarcılık, kimisi de köftecilik yapıyor. Onları görüyorum. Herkesin profesör olması gerekmiyor. Eski dostlukları görüyoruz; bir çay içiyoruz, kahve içiyoruz. 


Öte yandan da Beykoz'un, Paşabahçe'nin, Anadolukavağı'nın; o bölgenin eski, korunmuş hâli ve bugünkü korunmamış hâli aklıma geliyor. 
Onun için Beykoz'un korunması lazım. Beykoz'un ormanlarının, suyunun, denizinin korunması lazım; Paşabahçe'nin aynı şekilde korunması lazım. Bizim en büyük, deyim yerindeyse, 'varlığımız, doğal kaynaklarımız. Beşeri sermaye çok önemli, insan sermayesi, ama doğal varlıklar da çok önemli. Onun için yeşili korumak, maviyi korumak, denizi korumak çok önemli. Tarımı korumamız lazım. Burada tarımı ayağa kaldırmak lazım. Eskiden biliyorsunuz, balcılık vardı, cevizcilik vardı, arıcılık vardı. Fakat bunlar gitgide azalyorlar. Onun için Beykoz'u tekrar eski hâline getirmemiz gerekiyor, her ne kadar çok güç olsa bile. 


Denizlerle ilgili tabii ki unutamadım çok anım var. Mesela Pasifik Okyanusu'ndaki mercan ölümlerini görünce çok üzüldüm. 2020 yılında, 


10 | Beykoz'un Sözlü Tarihi ° 2 


Tokyo Deniz Bilimleri Üniversitesinde hocalık yaptım ben. Dolayısıyla oradaydım. Tokyo Üniversitesinden Palau'ya geçtim, Pasifik Okyanusu'na. Orada çok mercan ölümü gördüm, çok üzüldüm. Aynı şekilde Avustralya'da Great Barrier Reef denilen, büyük mercan resifleri- nin olduğu bölgedeki ölümleri gördüm, kendi şehrinde. Çok üzülmüştüm. Burada, 1994 yılında Nassia tanker kazasını gördüm. Boğaz baştan sona petrole bulanmıştı, çok üzüldüm ve Boğazların korunması için, Boğaz'daki petrolün azaltılması için o zaman çok çabaladık, daha gençtim. Yine 1979 yılnda Independenta kazası oldu İstanbul'da. Onu gördüm ve çok etkilendim. Çok üzülmüştüm. “Acaba denizlerin korunması için ne yapabilirim?” diye o zaman da çok merak etmiştim. 


Unutamadım çok anım var. Mesela Van Gölü'nde çalıştım. Ege Denizi'nde hep heyecanla çalıştım, çünkü Ege Denizi'nin uluslararası sularında hep Yunanların tacizlerine uğradık. Bu Yunan tacizlerini nasıl aşacağımızı, onlarla nasıl baş edeceğimizi özellikle genç araştırmacılara anlattım. Uluslararası hukukun nasıl yanlış anlaşıldığım, uluslararası hukukun nasıl tek yönlü olarak bir ülkenin isteğine göre yönlendirildiğini gördüm. Onun için denizlerle sadece bir deniz biyolojisi profesörü, deniz ekolojisi profesörü olarak değil, aynı zamanda deniz stratejisi ve denizlerin korunması için politika geliştirme amaçlı olarak da ilgilenmeye başladım. Uluslararası birçok kurumda bunun dersini verdim. Özellikle Akdeniz Bilim Konseyinde bunları uzun yıllar anlattm. Uluslararası Denizcilik Okuluna gittim, orada bunları; Türk Boğazlarının önemini anlattım. Birçok konferansta, birçok toplantıda çevremizi saran denizleri, Türkiye'nin neden bir yarımada olduğunu ve neden denizlerle büyük ilgi ve alakası olduğunu anlattım. 


Diğer yandan Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesindeyken Fahri Korutürkü hatırlıyorum. Okula gelmişti, cumhurbaşkanıydı, Allah rahmet etsin. Denize çok ilgisi vardı. Onu hatırlıyorum. Yine Finlandiya Cumhurbaşkanının lüfer tutmak için Boğaz'a geldiğini biliyorum. 
Gazetelere çıkmıştı o zaman. Henüz küçüktük, bizi güvenlik nedeniyle denizden çıkarmışlardı. Bir cumhurbaşkanının gelip Gümüşsuyu'ndan Riva'nın önlerine kadar burada lüfer tuttuğunu daha sonra gazetelerden öğrendik. 


Denizle ilgili anlatacağımız çok şey var. Marmara Denizi'ndeki yaptığımız dalışlarda, (bugün yine aynı yerlerde dalış yapıyoruz) çok üzücü, o zaman 20 metreyi görüyorduk; bugün 5 metreyi zor görüyoruz Marmara Denizi'nde. Gökçeada'da da görev yaptım, orası da aynı şekilde. Kocaman orfozlar vardı, lahozlar vardı. İnanın bana, 15-20 kg'lik orfozları biliyorum. Bugün orfozları bulmak mucize artık. Onun için denizlerin korunması, sürdürülebilir kullanım ve sürdürülebilir balıkçılık için çok önemli. 


Bayram Öztürk m 


Benim denize karşı ilgim ortaokulda başladı, çünkü ortaokulda Pa- 


şabahçe Köybaşı'nda oturuyorduk. Beykoz Ziya Ünsel Ortaokuluna gelirken o zamanlar taksi yok, dolmuş yok. Yürüyerek geliyoruz. Sabahçıyım. Yürüyerek geldiğimiz için öğlenden sonra dönüş yolunda ceketimizi, kravatımızı çıkarıyoruz ve Gümüşsuyu'ndan denize atlıyoruz. Bir tek ben değil, hepimiz. Çünkü biz Karadeniz'den gelme, Karadenizli çocuklarız. Tirebolu'da da uzun bir deniz sahili vardır. Tirebolu'dayken de ben bunu yapardım. Suya karşı hep ilgimiz olmuştur bizim; suyun içindeki balığa karşı ilgimiz olmuştur, kürek çekmeye ilgimiz olmuştur. Deniz bizim için o zaman bir hobi idi, bir eğlence işiydi, biraz da, deyim yerindeyse, denize gitmek maceraydı. Mesela başka yerleri görmek, başka denizleri görmek... Buradan geçen balina gemilerini ve o zamanki Sovyet gemilerini görürdük. Büyük gemilerin peşinden bakar ve denizlerde ne oluyor, nereye gidiyor, nereden geliyor bunlar, diye merak ederdik. Onun için benim deniz tutkum bir grup arkadaşla denize girmekle başladı, yelkenle başladı, balık tutmayla başladı. Hâlâ o grup arkadaşlarımla çalışmaya, hayatta olanlarla konuşmaya devam ediyorum. Olmayanlara da Allah rahmet etsin, diyorum. Çok iyi arkadaşlardı. Dolayısıyla Beykoz'un, Paşabahçe'nin, Kanlıca'nın, Hisar'n eski hâlini biliyoruz. 


Gençlere tavsiyem şudur: Mutlaka denize çıkın. Deniz berekettir. 
Denizde çok para kazanırsınız. Denizde kendinizi geliştirirsiniz, yeni yerler görürsünüz, yeni şeyler öğrenirsiniz. Deniz uygarlıktır aynı zamanda. Deniz medeniyettir. Deniz önemli bir iş koludur. İster deniz taşımacılığı yapın, ister kaptanlık yapın, ister bir balık çiftliğinde çalışın, ister dalgıç olarak çalışın, ister denizde lojistik yapın, ister kürek çekin, ister kayık çekin, ister balık tutun; ne yaparsanız yapın. 
Deniz her zaman bereketlidir, her zaman verimlidir. Denizde kendinizi geliştirirsiniz. Deniz uluslararası bir iştir, İngilizce bilmeniz lazım. 
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Kendinizi geliştirme mesleğidir. Denizde, uluslararası bütün mesleklerden daha önemli olarak ulaşım meselesi önemli. Çünkü deniz ulaşımında belli bir lisanı bilmezseniz, örneğin İngilizceyi, yanınızdan geçen bir gemiyle anlaşamazsınız. Eğer balık satacaksanız aynı şekilde balık fiyatlarını vermeniz için İngilizce bilmeniz lazım. Sadece balık değil, karides yetiştirecekseniz yine İngilizce bilmeniz lazım veya başka bir lisanı; ikinci-üçüncü lisanı bilmeniz lazım. 


Denizi sadece deniz ulaştırmaya, kaptanlığa indirgeyemeyiz. Denizin çok kolu var ve biz buna “mavi ekonomi” diyoruz. Ne bunlar? Mesela yelkencilik. Mesela yatçılık, yat turizmi, kruvaziyer turizmi. Bunlar çok önemli. Başka? Deniz ulaştırması çok önemli. Başka? Balık avcılığı çok önemli, balık yetiştiriciliği çok önemli. Hatta denizin içinde kurulan rüzgâr türbinleri var şimdi. Rüzgâr türbinlerinden enerji elde edilmesi çok önemli. Sonra deniz dibi madenciliği; deniz dibinde madencilik yapıhyor artık, madencilik sadece karada yapılmıyor. Denizden elde edilen yeni biyoaktif moleküller var, bunlardan ilaç elde ediliyor. Deniz insanlar için çok önemli, insanoğlu için çok önemli, çünkü deniz insanı besliyor. Bu, şu demek: Öğrencilerime de anlatıyorum çoğu zaman; karada kazdığınız bir metrelik bir alandan verim alabilirsiniz. Oysaki denizde 200 ila 500 metreye kadar avcılık yapıp gıda elde edebiliyorsunuz. Bu sebeple gıda güvenliği için deniz çok önemli. Fakat bütün bunların olmazsa olmazı, denizlerin temiz tutulması. Söylediğimiz bütün faaliyetler, temiz denizler için geçerli. Balık tutacaksanız, temiz olacak. Eğer kirli bir deniz ise balık gelmez, dalış yapacaksanız keza öyle. Türkiye deniz-kum turizmi yapacaksa denizin temiz tutulması lazm. Kirli bir denize yurt dışından hiçbir turist gelmez, para yatırmaz, para vermez. Aynı şekilde biyoçeşitliliği, deniz hayatını korumamız lazım. Neyi görmeye gelecekler bu insanlar? Kaplumbağa görmeye gelecek, kuş görmeye gelecek, balık görmeye gelecek. Dolayısıyla denizlerdeki biyoçeşitliliğin de mutlaka korunması lazım. Burada bunun altını çiziyorum. Ve koruma alanları... Denizlerde belli alanları koruma altına almalıyız. Bu ne demek? Karadaki nadas sistemi gibi bir şey. İşte TUÜDAV'ın esas olarak yapmak istediği şey de bu: Deniz okuryazarlığı, denizlerde eğitim, denizlerin korunması, denizlerde araştırma. Bütün bunlar, Türkiye'nin denizlerde daha çok gidecek yolu olduğu gösteriyor. Biz, ömrümüzün yettiği kadar, kısmet olursa çalışmaya, araştırmaya, gençleri yetiştirmeye, öğretmeye devam edeceğiz. 
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Bengü Efsen 


1971, Paşabahçe doğumluyum. 52 yaşındayım. Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarından mezunum. Müzik öğretmenliği, keman eğitimciliği ve orkestra şefliği yapmaktayım. Meslek hayatıma 
2002 yılında, Beykoz Vakfındaki koro çalışmalarıyla başladım. 


Benim hikâyem biraz daha farklı. Evlendim, kızım oldu ve sonrasında (kırk yaşımdan sonra) 2002 yılında Beykoz Vakfında müzik çalışmalarıma başladım tekrardan. Oradaki çalışmalarım neticesinde Hocamız, çok değerli Cahit Gören, onun sayesinde yeniden müziğe döndüm ve keman çalmaya başladım. 35 yaşında Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarına girdim ve 40 yaşında ikincilikle mezun oldum. Bu süreçte önce Beykoz Vakfında keman dersleri vermeye başladım. Ben kendimi geliştirdikçe tüm öğrendiklerimi öğrencilerimle paylaşmak suretiyle güzel bir gelişim gösterdik. 


Beykoz Vakfında, Beykoz'da “Küçük Kemancılar” isimli ilk müzik 


grubunu kurduk. Sonraki yıllarda, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra kısa bir süre Beykoz Vakfı Türk Müziği Korosu'nda şeflik yaptm ve sonrasında da kendi derneğimizi açtık: Bengü Efsen Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Derneği. Yaklaşık 7 yıl, olağanüstü güzel projelerle çok güzel çalışmalar yaptık. Beykozlu sanatseverlere çok güzel projeler sunduk, müziğin her dalından örnekler vermeye çalıştık. Der- 


neğimizi açtıktan sonra Küçük Kemancılar müzik grubumuzun üyeleri, o dönemde (2005-2006 yıllarında kurduğumuz grup) yaş olarak büyüdüler. Genç kız, genç delikanlı oldular ve onlarla da Beykoz'un ilk gençlik orkestrasını kurmak yine bizlere kısmet oldu. Devamında, kendi derneğimize geçtikten sonra orkestramız ilerledi; çok sesli senfonik konserler hazırladık, müziğin her dalından örnekler sunduğumuz konserler yaptık ve derneğin açılışı ile birlikte dostluk ve barış korosunu kurmuş olduk. Değerli veli arkadaşlarım beni kırmadılar ve güzel bir koro oldu. Yıllarca birlikte çok güzel konserler yaptık: Tangodan 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 
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ilahilere, marşlardan klasik müzik konserlerine... Azerbaycan'ın 100. 
yılına ithafen, Beykoz Belediyesi sponsorluğunda yine Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde türkü konseri gerçekleştirdik. Aşağı yukarı 120 kişilik bir ekiple, Azeri parçalardan oluşan senfonik bir konser yaptık. Çok büyük bir projeydi. Yine Beykoz Belediyesinin sponsorluğunda “Senfoni Tadında İlahiler” konseri yaptık. Derneği 2014 yılmda kurmuştuk; 
2021 yılına kadar gerçekten Beykoz'a yaraşır, sanata yaraşır çok güzel 
çalışmalar gerçekleştirdik. 


Yıllar içinde gerek Beykoz Vakfındaki dernek çalışmalarımızda ve gerekse şimdilerde akademi olarak yürüttüğümüz çalışmalardaki amacımız hep aynı oldu: Gençlerimizin ve çocuklarımızın sanata gönül vermelerini sağlamak, müzik kültürünü öğrenmelerini sağlamak, bir konuda söz sahibi olmalarını sağlamak ve elbette ki sosyal yaşantılarının zengin, öz güvenlerinin yüksek olması sağlamak. Yıllar içerisinde sayısını hatırlayamayacağım kadar çok öğrencinin hayatına dokunmayı başardık, aileleri ile çok güzel ilişkiler kurduk. Şu anda hepsi farklı mesleklerde ilerlediler, ama müzik her zaman hayatlarında oldu, hatta kendi mesleklerinden önce müzikten gelir sağladılar. Çok iyi birer kemancı, çok iyi birer müzisyen oldular; hepsinin yolu açık olsun. Ama bizim görevimiz bitmedi. Bengü Efsen Sanat Akademisi olarak Beykoz Merkez'de biz, en doğru bildiğimiz şekilde, sanatın verdiği nahif duygulara sahip yeni nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte kızım Buse Efsen, Marmara Üniversitesi Müzik Bölümünü bitirdi. O da bir keman sanatçısı oldu ve birlikte Beykoz'un sanatsal çalışmalarına yön vermeye devam edeceğiz. En büyük amacımız, bahsetmiş olduğum gibi sanata gönül vermiş insanları, gençleri ve özellikle çocukları bu kültürle harmanlayarak öğütmek, ailelerinin onları yetiştirirken verdiği emeklere destek olmak; en önemli amacımız bu. 


Beykoz Paşabahçe doğumluyum. Paşabahçe'de Tekel Fabrikası vardı bir zamanlar. Tabii yıllar oldu kapanalı. Benim bütün ailem oradan emekli. Dedem, Paşabahçe Spor Kulübünden; dayım, eski voleybolculardandır. Hepsi Tekel'den emekli. Dolayısıyla ben Paşabahçe'de doğdum, ama 11 yaşından sonra Kanlıca'da büyüdüm. Beykozluyuz, biz burada büyüdük. 


Bahsettiğim gibi dayım voleybolcuydu ve onun çok güzel dostlukları vardı. Onların arasında büyüdüm. Voleybol maçlarına giderdik O zaman hep birlikte toplanıp anneannemler, dedemler ve Beykoz Paşabahçe'nin sevdiğimiz birçok insanıyla birlikte motorlarla büyük limana giderdik. Çocukluğuma dair en güzel anılarım hep onlar. Çok güzeldi. 


Keman, piyano, gitar, bağlama, ud, kanun, çello; şu anda ders verdigimiz branşlar, ama devam eden zamanlarda, dediğim gibi yaklaşık iki buçuk aydır Milli Eğitim'e bağlanma aşamasındayız ve bu çalışmamız 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bittikten, ruhsatımızı aldıktan sonra çok daha farklı çalışmalar yapacağız. Gençlik orkestramız, çocuk orkestramız ve yetişkin koromuzla yolumuza devam ediyor olacağız. 


Tabii eskiye oranla her şey değişiyor, hiçbir şey yerinde kalmıyor, ama güzel yönde değişimler var Beykoz'da. Mesela sahiller çok atıl durumdaydı, ama şimdi bir yürüyorsunuz; ışıl ışıl, pınl pırıl. Sahil, Beykoz'un ve gençlerimizin hizmetine sunuldu. Belediyemizin, özellikle (gençlere yönelik çalışmaları da var) bayanların meslek edinmesine yönelik açtığı kurslar gerçekten çok takdire şayan. Çünkü bayanları evden çıkardık, ev hanımlarını evden çıkardık. Artık hepsi bir şeylerle meşgul. Hatta birçoğu bunu meslek edinip bundan para kazanmaya başladı, bu çok güzel bir şey. Belediyenin müzik çalışmalarını, sanatsal 


çalışmalarını da takdir ediyorum. Tabii ki birebir çalışmalar hiçbir za- l S man toplu çahşma gibi değil. Birebir eğitim, çocuğa daha farkh bir eği- ETA tim verme adına yapılır, ama Beykoz'un nüfusu oldukça fazla. Hepimiz = ni Ra KeS k 


bir kenarından tutmalıyız; biz burada akademi olarak, onlar orada belediye olarak. Bu işi yapan dernekler ve sanat akademileri de var. Hep birlikte kültür ve sanat hayatına yön vermeye çalışıyoruz. 


Yalnız unutulmaması gereken bir şey var: Gençlerin sanatın yahut sporun bir dalıyla uğraşmaları. Ben bir kadın girişimci olarak, 20 senedir Beykoz'da sürekli yukarı doğru bir ivme ile yürümüş bir insan olarak, çalışmalarını sıfırdan başlatıp bugün buralara kadar getirmiş bir insan olarak ifade ediyorum, bizim yaşamamız gerekiyor. Bizim gibi insanların, bu yolda emek veren insanların yaşatılması için belediyelerimizin biraz daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. Kültüre ve sanata verilen değer, bir insanın gerçek değerini belirler. 


Bu güzel çalışma için Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın Beyefendi'ye, sesimizin Beykoz'un ulaşamadığımız kitlelerine de ulaşmasını sağlayabileceği için çok teşekkür ediyoruz. Bengü Efsen Sanat Akademisi olarak bizler, Beykoz'un kültür ve sanat hayatına yön vermeye devam edeceğiz. Bütün amacımız aydınlık ve müzik dolu, sanat 


dolu yarınlar için. Çok teşekkür ediyorum bu röportaj için. 
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Birol Balıkçı 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


1959, Üsküdar Zeynep Kâmil doğumluyum. Beykoz'da oturuyorum. Dedem 1908'de Beykoz'da doğmuş. Üç kuşak: Dedem, babam, ben ve benim kuşağım tamamen Beykozluyuz. Biz kendimizi, artık yüz yıh doldurduğumuz için Beykozlu kabul ediyoruz. Anne tarafım Rize Güneysu'dan gelme, Karadenizli annem, ama baba tarafım tamamen Beykozludur. 


Ticaretle uğraşıyordum. Mesleği annem-babam, hep beraber yapıyorduk. Annemle babam hacca gidince işi bıraktık, zaten emekli oldum. 
Ben de babam da emekliyiz. Ticaretle uğraştık: Ben 35 sene, babam 55 
sene. Rahmetli Özal zamanında bizim ticarethanemiz vardı. Bir baktık, kapıyı rahmetli Özal çaldı. İçeriye girdi. “Beykoz'daki en büyük sevdalı sizmişsiniz,” dedi Hızır beybabama. Babam da “Evet,” dedi. Ondan sonra onların birbirlerine sarılmalarını hayatım boyunca hiç unutamadım. 


Ben ilkokulu İshakağa İlkokulunda okudum. Ortaokulu Ziya Ünsel'de, liseyi de Göztepe Ticaret Lisesinde okudum. O zaman tabii ki 


bu kadar kalabalık değildi İstanbul. Bir saate buradan Göztepe'ye gi- 


diyordum, hem de otobüslerle gidiyordum. Yani gidiş gelişlerde böyle bir kalabalık yoktu, bu kadar insan yoğunluğu yoktu, ama 80'den sonra epey göç aldı Beykoz. Göç alınca da Beykoz'da insanlar çoğaldı. Beykoz, artık karmaşık bir hâle döndü. 


Çocukluk dönemim çok güzel geçti. Herkes birbirini tanıyordu. Eskiden, Ermeni Mahallesi derlerdi buranın adına. Eskiden burada Rumlarla Ermeniler otururdu. Hatta biz de burayı bir Rum'dan aldık. Beykoz Merkez'de esnaf olduğumuz için herkes bizi tanırdı. Kapılarından geçerken Rumlar Ermeniler bana hitap ederlerdi: “Hızır'ın oğlu, Hızır'ın oğlu! Bakar mısın? Aç mısın, susadın mı? Bir şey vereyim mi?” 
diye, tıpkı bizdenmiş gibi. Biz de onları kabul ediyorduk. Bence daha güzeldi. İnsanlar birbirini tanıyordu, herkesin birbirine bir saygısı, sevgisi vardı. Ben o zamanları ayrı bir dünya olarak, şimdiki bu dünyayı 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başka bir dünya olarak nitelendiriyorum. Şimdi herkes artık interne- te, telefona takılmış. Herkes yoluna devam ediyor. Eskiler daha güzeldi bence. Gençlere şunu tavsiye edebilirim: Artık şu internetten kurtulmaları lazım. Kendilerini başka olaylara, kitap okumaya, film seyretmeye, daha başka şeylere yöneltmeleri lazım. 


Mesela bizim lise çağlarımızda Kadıköy'de çok güzel bir tiyatro yerimiz vardı. 15 günde bir oraya tiyatro seyretmeye giderdik. Konserler oluyordu, konsere gidiyorduk. Şan Tiyatrosu vardı Beyoğlu'nda, ona çok gidiyorduk. Orada eğlenceler, müzikaller oluyordu. Müzikalleri çok seyrettim. Erol Evgin'in, Ajda Pekkan'ın programları, oralara gidiyorduk o zamanlar. Sinemayı hiç kaçırmıyorduk. Haftada bir kez sinemaya gidiyorduk. 


Beykoz'da yaşamaktan çok çok memnunum. Burası apayrı bir dünya. Beykoz'da yaşamak çok güzel bir şey fakat burası artık eskisi gibi değil. Artık her tarafa rahatlıkla gidiyorsunuz. Beykoz Vapur İskelesi'nden bindiğiniz zaman, 15 dakika sonra Sarıyer'desiniz. 5 dakika sonra Yeniköy'desiniz. Tek sıkıntı, akşam motorların 23.50'da sona ermesi. 


Şimdiki Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a çok çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir sahil şeridi yaptı. O sahil şeridinde gezdigim zaman dua ediyorum. İyi ki gelmiş, diyorum. İyi ki bunları yapmış, diyorum. Çok güzel bir sahil şeridimiz oldu. Eskiden orası kayıkçılar, şarapçılar; hep onlarla doluydu. Normal vatandaş giremiyordu. Şimdi herkese açık, çok güzel bir alan oldu. 
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Muharrem Ergül 2004'te belediye başkanı olduktan sonra Beykoz Spor Kulübü de Beytaş'a bağlı olduğu için buraya belediyeden bir başkan atandı. Ondan sonra da bize teklif etti. “Birol Bey, böyle böyle,” dedi. Benim babam hasta bir Beykozluydu, Beykoz'un hiçbir maçını kaçırmazdı. Babam da benim gibi Beykoz'da 1. Lig'de genel kaptanlık yaptı. Kulübün hesaplarını tutan biriydi babam. Benim babamın varı yoğu Beykoz'du. Bugün benim de varım yoğum Beykoz. Ben de 2004 yılında Muharrem Ergül başkan olduktan sonra Beykoz Spor Kulübünde genel kaptan oldum. İlk iki sene altyapılarla uğraştık. 3. Lig'deydik o zaman. 3. 
Lig'den sonra 2008 geldiği zaman Başkan bize şöyle bir talimat verdi: Bu sene profesyonel ligde şampiyon olmamız lazım, dedi. Çünkü 1. Beşiktaş oldu, 2. Fener oldu. Profesyonel ligde 100. yılında da bizim 3. olmamız lazım, dedi. Biz de “Başkanım” dedik. “Bu öyle kolay bir iş değil, buna bütçe lazım. Topçu lazım, daha güzel transferler lazım.” Biz Beykoz halkı olarak hep beraber el ele verdik o sene. Beykoz'u 100. yılda şampiyon yaptık, 2009'da 2. Lig'e, yükselme grubuna çıktık. 


Ben biraz yaramaz bir çocukmuşum, annem öyle söyler. Ben kendimi bildikten sonra da o yaramazlığım devam etti. O zamanlar cumartesi günleri okul vardı. Beykoz'un maçı da 15 günde bir cumartesiye denk gelirdi. Cumartesi günleri, ben maça gideceğim diye babama sabahleyin, hastayım, derdim. Sonra da öğlen olunca babamın yanına giderdim. “Baba beni maça götür.” Babam da bana: “Hani hastaydın, şimdi maça mı götüreceğim seni?” derdi. “Yok baba, şaka yaptım,” derdim. 
Babamla çok güzel anılarımız var. Babamın ve benim Beykoz Spor Kulübü ile özdeşleşmiş çok güzel anılarımız var. 


Beykoz Meydanı'nda, herkesin bildiği Münüp Büfe var. Hayatım orada geçti. Ben 35 yılımı oraya verdim. Babam da 55 yılını verdi. O büfede ne cumartesimiz ne de pazarımız vardı. Sadece maça gidebiliyorduk. Sabahın beşinde açılıp gecenin on ikisinde kapanan bir büfeydi. Orada çok güzel anılarımız oldu. Orada çok büyük insanlarla tanıştım. Beykoz'daki yalılarının hepsiyle ahbap gibiydik. Çok severlerdi, oğulları gibi görürlerdi beni. O zaman tabii ki bu kadar kalabalık değildi Beykoz. Şimdi 250 bin nüfus var Beykoz'da. O zamanları çok iyi hatırhyorum, sadece 20-25 bin kişi vardı Beykoz ilçesinde. Beykoz, İstanbul'dan ayrı bir dünyaydı. O zaman doğru dürüst ulaşım yoktu. Buradan Üsküdar'a, oradan da Eminönü'ne geçilirdi. Onu da gitmek için 1-1,5 saat otobüs beklemek lazımdı. Ama şimdi öyle değil. 


O zamanki anılar çok güzeldi. Herkes samimiydi. Dükkâna gelenler bana ve babama şaka yaparlardı. Herkes birbirine çok yakındı o zaman. Mesela diyelim ki sabahleyin işe gidecek, evde babasını uyandırmamak için vapur parası almamış ya da sigara parası almamış. Bir sigara alırdı, onun yanında bir de vapur parası alırdı. O parayla gidip gelirdi, öbür gün gelip o parayı bize verirdi. Öyle çok anılarımız var. 
Beykoz'da çok güzel bir ortam vardı. 
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Beykoz'da belli başlı 3-4 tane fabrika vardı. Kundura fabrikası akşam 5'te dağıldığı zaman en az 3-4 bin kişinin birden işten çıkışı çok güzel oluyordu. Onlar geliyordu. Beykoz esnafının yüzü biraz gülüyordu akşam olduğu zaman. Bir de Şişecam vardı, 5 vardiya çalışılıyordu: Akşam 10'da girenler, sabahleyin 6'da çıkanlar. Biz o zaman dükkânı açmış olurduk, sabahın altısında. Peynirini, kaşarını, ekmeklerini, helvalarını, yiyeceklerini, içeceklerini... Hemen hemen her şeylerini bizden alırlardı. O zaman meydanda sadece iki tane büfe vardı. Bir Münüp Büfe vardı, bir de Kaptan Büfe vardı. O zamanki döneme göre çok iyi alışverişler oluyordu, çok güzel dostluklar oluyordu. Çok güzeldi o zamanlar. Allah'a şükürler olsun, çok güzel işler yaptık. Çok güzel kazançlar sağladık, bugünlere geldik. 


Beykoz'un yapısı çok güzeldir: Camileriyle, Yuşa'sıyla, mesire yerleriyle çok güzel bir yapıya sahiptir. Ayda bir kere Yuşa'ya gitmeden duramam, Yuşa çok güzeldir. Orada kendimi ayrı bir dünyada hissediyorum. Bir sene kendi kendime söz vermiştim: Ramazan ayında 30 
teravih namazını Beykoz ilçesinin 30 camisinde kıldım. Böyle inançlarım çok fazladır benim. İzinli günlerimde Beykoz'da en çok hoşlandığım şey, Çayır'a gidip antrenman seyretmektir. Beykoz'un antrenmanını seyretmekten zevk alırım. Canım sıkıldığı zaman kendimi hemen sahile atıyorum ve hemen bugünkü belediye başkanının yapmış olduğu çok güzel Gümüşsuyu Restoran'da ya bir kahve içerim ya bir çay içerim; karnım açsa orada güzel bir yemek yerim. Orasını ben çok beğeniyorum. Ondan sonra sahil boyu İncirköy'e kadar yürüyorum. 


Belediye Başkanı Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beykoz sahili batık, kimsesiz, sahipsiz idi. Şu anda çok güzel bir sahil oldu; kafesiyle, sahiliyle çok güzel. Çocukların spor dalları ile ilgilenmesi çok güzel. Belediye Başkanı Murat Aydın'a o sahil için teşekkür ediyorum. 
Riva Plajı için de teşekkür ediyorum. Sonra ikinci koy için de teşekkür ediyorum. Şu anda üçüncü koyda da çalışmaları var. İnşallah en kısa zamanda o koy da biter. Beykoz güzel bir koya daha kavuşur. Bu kadar güzel çalışmaları için de Murat Aydın'a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında sağlık ve neşe ile Beykoz'a daha güzel işler yapmasım temenni ediyorum. 
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1958, Beykoz Alibahadır köyü doğumluyum. Ailemiz, atalarımız, büyüklerimiz geçmişten beri çiftçilik ile geçinmişler. İlkokulu Alibahadır'da, ortaokulu Beykoz Ziya Ünsel'de, liseyi de dışarıdan okuyarak bitirdim. Tabii ki atalarımızın yapmış olduğu tarımı uzun yıllar devam ettirdik. Şu anda kısmen de olsa hâlâ devam ettiriyoruz. 


80'li yıllarda taksiciliğe başladım. 1982'de evlilik yaptım; 2’si erkek, 
2'si kız olmak üzere 4 çocuğumuz oldu. 5'ü evli, Vi bekâr şu anda. 7 
torunum var. 1989-1994 yılları arasında rahmetli muhtarımız Nurettin Bey'e azalık yaptım. Cemiyetle, hizmet noktasında o zaman tanışmış olduk. 1994 yerel seçimlerinde talep üzerine muhtarlığa aday olduk ve muhtarlığı kazandık. Köyümüzde, seçilmiş olduğumuz arkadaşlarla beraber hizmete başladık. 4 dönem, 1994'ten 2014'e kadar, 20 
yıl muhtarlık görevi yaptım. 5 dönem de Beykoz Muhtarlar Derneğinde görev aldım ve Beykoz kamuoyuyla da yakinen tanışmış olup hizmetlerde bulunmaya başladık. Tabii ki “Ne gibi hizmetler?” derseniz, bu hizmetler içerisinde mahallemizde yapılması gerekenler, halkımızın sorunları, mahallenin ihtiyaçları gibi hizmetlerde bulunmuş olduk. 
Bakıldığı zaman o günkü şartlarda köyümüzün imkânları ve halkımızın geçim kaynakları biraz daha zordu. İmkânlar zordu, ulaşım zordu. Yollarımızın imkânları o yıllarda bu kadar iyi değildi. Ulaşımı sağlamaya çalıştım. Mesela Riva'ya minibüs çalışıyordu, otobüs yoktu. 137 otobüsünün konmasında, diğer 136 otobüsünün Mahmutşevketpaşa köyüne kadar gelip onun Alibahadır'a kadar uzatılmasında taleplerimiz oldu ve uzattık bu otobüsleri. Halkımız bunlardan faydalandı. O zaman su imkânları sıkıntılıydı. Köy Hizmetlerine sondaj vurdurarak köye, evlerdeki kullanım suyunu sağladık, su sıkıntısını giderdik. 


Köyümüze gençlerimiz için spor tesisi yaptık. Gençlerimizin daima yanında olduk. Her sene turnuvalar düzenlendi. Turnuvalarda onlara önderlik, abilik yaptım. İmkânlarını sağladık. Başarılı ve başarısız olduklarında daima yanlarında olduk. O gün köy turnuvaları yapılan 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spor sahası, daha sonra piknik alanına çevrildi ve bugünlerde Beykoz Belediyesine ait Okçular Vakfı Mete Gazoz Tesisleri olarak devam ediyor. Bizim o günlerde ormandan kiralamış olduğumuz yer, bugün Beykoz bölgesine veya dışarıdan gelen insanlara burada oturup dinlenme, yeme içme veya okullardan gelip okçuluk yapanların ok atmalarına imkân sağlıyor. Tabii tüm bunlar belediye tarafından düzenlenmiştir, ama o günkü tarihlerde bizim yapmış olduğumuz proje, belediyenin bugünkü hizmetine zemin hazırlamıştır. 


Alibahadır’ kısaca tanıtırsak: Alibahadır yüz ölçümü olarak ormanla beraber yaklaşık 19 bin hektar civarıdır. Bunun 4 bin dönümü açık alan, geri kalan 15 bini ise ormanla çevrili alanlardır. Bunun da yaklaşık 5 bin dönümü özel mülkiyettedir. Bunun kenarlarında da köy yerleşim alanı veya çiftlik arazisinin etrafında köylünün parselleri, tapulu arazileri bulunmaktadır. Alibahadır köyü, çok eski bir köydür. Yerleşimi çok eski, 1800'lü yıllardan gelmedir. O yıllarda Ali ile Bahadır adlı askerler varmış, Riva Kalesi'nde Cenevizliler zamanındaki kalenin askerleri, ismini de onlardan almaktadır. Buraya da o zamanlar onlar hâkimlermiş ve 6-12 haneli bir köymüş Alibahadır. Mezarlıklara bakıldığı zaman, mezar taşlarından zaten eski olduğu anlaşılıyor. 


Köyümüzden anlatılacak çok şey var. Köyümüzün geçim kaynağı tarımdır ve sebzesi meşhurdur. Yakın yıllara kadar İstanbul'un çeşitli pazarlarında “Alibahadır domatesi, Alibahadır fasulyesi, Alibahadır ürünleri” dendiği zaman millet bu ürünleri gönül rahatlığıyla alıp tüketiyordu. Bugünlere gelindiği zaman tabii ki azaldı bunlar. Geçmişte, birkaç köy ile beraber Beykoz'un komple sebzesini yetiştiriyor, diyebilirdik. Dışarıdan pek sebze gelmezdi. Mesela sebzeler; Alibahadır, Mahmutşevketpaşa, Değirmendere, Akbaba gibi birkaç köyde yetiştirilip Beykoz ilçesinde satılıyordu. 


O zamanlar mevcut olan fabrikalar çalışıyordu. Şişecam, deri kundura, Tekel, ispirto fabrikaları, Çubuklu'da Petrol Ofisi çalışıyordu. 
Beykoz'un tarihine bakıldığı zaman, o fabrikalar geçmişte kurulmuş olup o tarihlerde halkımızın geçimini sağlıyordu. Fabrikaların olduğu o günkü şartlara bakıldığı zaman; samimiyet, insanların güveni, birbirine saygısı ve sevgisi daha fazla idi, ama bugünlere bakıldığı zaman da samimiyet, güvenilirlik ortadan kalkmış durumda. O günkü samimiyet, o günkü dürüstlük bana göre daha iyiydi, daha doğaldı. 


Çocukluk dönemime gelirsek ben hareketli bir çocuktum; ilkokulda, ortaokulda. Çok ufak yaşta tarımla tanıştığımız için traktör sürmeye 9-10 yaşlarında başladım. Araba kullanmaya çok ufak yaşta başladığım için yetiştirdiğim üzümleri Beykoz pazarına, Paşabahçe pazarına götürüp satıyorduk. 14-15 yaşlarındaydık. Daha hareketliydik, sinemaya gidip geliyorduk. O zamanlar televizyonlar böyle yaygın değildi. Sinemaydı, gezme tozmaydı, çalışmaydı; böyle bir dönem içerisinde geçirdik. 
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Tarım köyü içerisinde atalarımızdan gelen mesleğimizi yaşattık, hâlâ da yaşatıyoruz. Tabii ben aynı zamanda 1982'den bu yana da taksiciyim. 
Taksicilikle ilgili birtakım sıkıntılarımız olsa da geçim kaynağımız yine taksicilik. 2007 yılında vergi mükellefi olduğum için Bağ-Kur'dan emekli oldum. 2007'den beri de emekliyim. O dönem, 1981-1982 yılında, sağ olsun, Allah rahmet eylesin, dedem vesile oldu. Babam da yardımcı oldu ticari taksi almama. Bir kısmını ödediler, bir kısmını da senet yaptık, senetle ben ödedim. İyi ki de öyle yapmışlar. Çünkü hepsini onlar ödeseydi malın kıymetini bilmezdik. Onların yardımcı olması ve benim de senetleri ödememle ticari taksiciliği o tarihten beri devam ettiriyoruz. 

Beykoz tarihi ve güzel bir ilçemizdir; mavisi ile yeşili ile... Bakıldığı zaman hakikaten gelenleri mest eden bir ilçedir. Ben çok yeri gezdim, yurt dışına gittim, diğer illere de gittim, ama Beykoz'u her zaman özlemişimdir, bütünleşmişimdir. Burayı seviyorum. Tabii ki geçmişiyle bugüne bakıldığı zaman Beykoz biraz da geçmişi unutup yeni bir oluşumla karşı karşıya gelmektedir; birtakım yerleşimler, planlar, vesaireler... 
Ama tabii fabrikalar kapandı, eski tarihte fabrikalar vardı. Ne bileyim, bir cumartesi günü oluyordu, bütün köylerden, her yerden insanlar pazarda birbirini görüyordu. Şimdi bunu göremiyorsun. Pazarlar artık o kadar önemli değil. Geçmişte mesela Beykozlu halkın kurmuş olduğu tezgâh pazarları çok iyiydi. Halk mutlaka pazarda eşini dostunu görüyordu, ihtiyaçlarını karşılıyordu. Şimdi bunların hepsini istediği yerden alabiliyor. Bir samimiyet vardı, sohbet vardı. Cumartesi günleri insanlar, Beykoz Çayırı'nda piknik yapmak için toplanıyordu. Bugünlerde tabii bunları göremiyoruz. Dolayısıyla da mülkiyetti, imardı; ilmik ilmik planlar, yerleşimler açıldığı için Beykoz da kabuk değiştiriyor. 

Beykoz benim için bir sevdadır, diyorum. Beykoz'dan başka bir Beykoz yok. 65 yaşına giriyorum. Beykoz'da doğduk. Ölünceye kadar, Allah ömür versin, Beykoz'da yaşar ve son nefesimizi veririz inşallah. 
Teşekkür ediyorum. 
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$ Cem Beceren 


Benim babam aslen Ordu Mesudiyeli, ama ben İstanbul'da doğdum. Çocukluğum Paşabahçe'de geçti. Futbola 8 yaşında, Paşabahçe Spor Kulübü'nde başladım. Futbolu çok seviyordum, oynamaya severek başladım. Aşağı yukarı 9-10 sene, 1994 yılna kadar Paşabahçe Spor Kulübü'nde amatör olarak futbol oynadım. O zamanlar takımımız da, Paşabahçe'nin altyapısı da çok iyiydi. Ben Paşabahçe'de oynarken Genç Milli Takım'a seçildim. Sonra taliplerim çıkmaya başladı. Genç Milli Takım, Marmara Karması takımlarında oynadım, derken o zaman Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Zonguldakspor gibi birkaç takım daha vardı. Onlar beni takımlarına istediler. Nasibimiz Gaziantepspor'daymış. 6 ay takip ettiler beni, önce gelip beni kulüpte görmek istediler. 
Yaşım da o zaman 17 civarıydı, tam beklentilerin olduğu zamanlar yani. 
6 ay sonunda Antep'e gidip imzayı attık ve ben profesyonel oldum. Antep takımı bizim devrenin zamanında çok iyiydi. Bizden maç almak çok zordu. Zaten o takımın X60' daha iyi takımlara transfer oldu, diyebilirim. Ben de tabii nasip, 5 senenin sonunda Trabzonspor'a transfer oldum. Orada 5 sezon kaldım, tabii oralarda oynamak Anadolu takımlarına göre daha zor. Beklenti daha fazla, daha iyi olmak ve hep iyi kalmak zorundasınız. 3 yıl kaldım; zorluklar, kolaylıklar oldu. 5 yıl sonra Elazıgspor'a gittim. O arada eşimle tanıştım. 


Eşimle görücü usulüyle 2001 senesinde tanıştık ve evlendik. Büyük oğlum 20, küçük oğlum da 5,5 yaşında. Büyük oğlum Ahmet Faruk, Haliç Üniversitesi Spor Akademisi'nde bu sene 3. sınıfı bitirecek inşallah. 
Küçük oğlum Ömer de kreşe gidiyor, henüz daha ilkokula başlamadı. 
Mutlu bir hayatımız var elhamdülillah, huzurluyum. 


Futbol adına mutluyum. Niye, diye soracak olursanız şöyle söyleyebilirim: İnsanların olmak istedikleri, hayallerini kurdukları yerde olduğum için hamdediyorum, bu konuda da mutluyum. Bunu büyüklenmek için söylemiyorum. Oralara gelmek kolay değil, oralarda barınmak da çok zor. 2-3 sefer Ogün Temizkanoğlu'yla antrenörlük yaptım. 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 
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Gölcük'te ve Paşabahçe'nin altyapısında antrenörlük yaptım. Şu an hiçbir şeyle meşgul değilim. 


Trabzonspor'da oynamak gerçekten zordu. Çünkü beklentiler fazlaydı ve rekabet vardı. Mesela ben stoperdim, benimle beraber en az 4-5 tane daha stoper vardı. Onlar da iyi takımlardan alınmış ve büyük beklentilerin olduğu futbolculardı. Kalite olarak onlardan düşük olmamz sizi geriye atıyor, orada hep iyi ve ayakta olmak zorundasınız, yoksa Trabzonspor gibi büyük takımlarda kalamazsınız. Hami Mandıralı ve Büyük Orhan denilen Orhan Çıkırıkçı benim takım arkadaşlarım, abilerimdi. Gökdeniz Karadeniz, Fatih Tekke, Marco Aurelio, Tamer Tuna; hepsiyle aynı takımdaydık. 


Sahada unutamadığım bir anım var: Beşiktaş'la Avni Aker Stadı'nda bir maç yaptık ve Beşiktaş'a 5-0 mağlup olduk. O gün sahadan çıkamadık, inanır mısınız. Yarım saat kadar sahanın ortasında takım olarak kaldık biz. Taraftarlar seyirci koltuklarını fırlatıyorlardı sahaya, aşırı öfkelilerdi. Kafamıza kafamıza geliyordu koltuklar. Sahada kaldık, çıkamadık bir süre. 


Futbolu çok severek oynadım, hiç kimse bana “Gel, sana futbol oynatalım,” dememişti. 8 yaşıma bastım, kendi başıma gidip Paşabahçe Kulubü'ne kaydoldum. Sonrasında 2-5 sene antrenörlük denedim, ama yapmak istemedim. 


Genelde Beykoz civarındayım, zaman zaman Paşabahçe'ye iniyorum. Arkadaşlarım var, onlarla oturuyorum. Çay, çorba içiyoruz beraber. 5-5 saat sonra da eve dönüyorum. Şu anda böyle rutin bir haya- 


st 
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Benim çocukluk zamanım daha iyiydi. 8-10 yaşlarında olduğum zamanları hatırlıyorum: O zamanlar daha fazla samimiyet vardı. Ama bence her şeye rağmen Beykoz geçmişe göre daha iyi, 20-30 sene öncesine göre daha gelişmiş bir durumda. Beyaz Erguvan Caddesi'nde, pazar sokağında oturuyorduk, çocukluğumuz orada geçti. Paşabahçe'deki evimizin hemen yanında yazlık bir sinema vardı, ücretsizdi, akşamları seyrederdik. Akşamları arkadaşlarımızla bizim evde toplanırdık. Sinema, terasımızdan net olarak görünüyordu, beraber izlerdik. Güzel bir çocukluk geçirdim. O çocukluk arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum. 

Beykoz'da bundan 30-35 sene öncesini hatta 40 yıl öncesini düşündüğümüzde, büyük bir fark olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 
Beykoz'da kültürel açıdan, sosyal açıdan uçurum olduğu söylenebilir. 
Gelişme inşallah artarak devam eder. Bunlar, insanın ve toplumun gelişmesi açısından önemli. Benim çocukluğumda ne etkinlik ne de sosyalleşebileceğimiz bir alan vardı. 


Gençlere önce ahlaklı olmalarını tavsiye ederim, her şeyin başı budur. İdeallerinin peşinden tereddüt etmeden gitsinler. Ben bu işi yapacağım, dediklerinde o işi sonuna kadar götürsünler. Mesela ben hayatımı futbolla idame ettirdim. “Başarabilir miyim,” diye hiçbir zaman tereddüt etmedim. Hayallerimin peşinden koştum. Babamla ilgili bir anım var: Gaziantepspor'a yeni gitmiştim, daha 17 yaşım bitmemişti, gencecik birisiydim. Ben yeni başlamıştım daha, hepimiz çok heyecanlıyız. Amatör bir kulüpten Süper Lig'e gitmek çok büyük bir iş. 
Babam tribünden heyecanla idmanı seyrediyordu. İdman arası verildi, babam yanıma geldi, beni gördü. Ben nefes nefese kalmışım. Terler akıyordu üzerimden. Babam beni öyle görünce dayanamadı ve dedi ki: “Oğlum, gel seni geri götüreyim, vazgeç.” Dayanamadı benim o hâlime. Ben babama tek bir şey söyledim: “Yok, gelmiyorum. Ben burada devam edeceğim.” Bu olayın üzerinden 25 sene geçti, babam bunu hâlâ söyler bana: “Sen bana orada 'Gelmiyorum; dediğinde anlamıştm buralara geleceğini.” Bu, benim hayatımdaki büyük tecrübelerden bir tanesidir. Gençlere de inandıkları yolda hiç tereddütsüz yürümelerini tavsiye ederim. 
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1957 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdum. Beşiktaş'tan sonra Nişantaşı, Etiler gibi şehir merkezlerinde; ormanla ve köyle hiç alakası olmayan bir ortamda büyüdüm. Babam çok ünlü bir mimardı: Mimar Yılmaz 


Sanh. Gerçekten Türkiye'nin en iyi mimarlarından biriydi. Doğada bakir yerleri bulup hem kendi yaşadı hem de orada tesisler kurdu. İnşaat- 


lar yapıyordu. Çocukluğumdan beri hep böyle doğanın içinde idim. İlk önce Kumburgaz'dan başladı. Çok temiz bir denizi, suyu vardı. Ben zaten çocukluğumu hatırladığım zaman sadece doğayla ilgili şeyleri hatrhyorum, nedense insanlarla ilgili şeyleri çok az hatırlıyorum. Beyin yapımdan mıdır, bilmiyorum. Mesela siz beni çekiyorsunuz; ben arkada bir tane serçe görürsem ona konsantre oluyorum, size olamıyorum. Kumburgaz'da sürekli denize giriyorduk. Mis gibi bir kumsal vardı, yan tarafımızda meyve ağaçları vardı. Sonra o siteden birisi yan tarafa bir otel yaptı. O deniz birdenbire lağım çukuruna döndü. Lağımı direkt suya verdiler ve kumsala da beton yaptılar. O güzelim cennet gibi yer, 5-5 sene içinde çok kötü bir hâle dönüştü. Babam bunun üzerine daha ileriye gitti. Bu sefer Kıyıkent diye, şu anda bile çok meşhur olan, bütün ünlülerin geldiği, yine denize sıfır, bakir, doğanın çok güzel olduğu başka bir site yaptı. Orada her gün denize dalıyordum, saatlerce. Eğlenceler oluyordu, ama ben eğlence kısmını hatırlayamıyorum. Hatta bir kere kocaman bir kırlangıç bulmuştum. Annem de beni dövmüştü, “Bu kılçıklı balığı niye vuruyorsun, günah değil mi?” diye. 
Yani öyle bir bolluk vardı. Marmara Denizi öyle bir denizdi ki, anlatılamaz. Hem tuz oranı düşüktü hem de balık çeşitliliği çok fazlaydı; hakikaten akvaryum gibi bir yerdi. Ondan sonra bir tane dere vardı. Derenin üzerinde balıklar uçuşurdu. İnanın bana, bu dediklerim 1972-1973 senelerinde oluyor, orası da 5 sene içinde bozuldu. Bakın, insanın dünyadaki hâlini düşünürsek fazla değil. Ben 66 yaşındayım, ne kadar hızh bozulduğunu anlatmaya çalışıyorum. Oraya bir bomba attılar, denize, hep daldığım yere. Bir gün baktım, ölü balıklar çıkmış ve o koy bir 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daha hiçbir zaman eski hâlini almadı. Babam oradan da bıktı, bu sefer Etiler'e gittik. Şu anda tıklım tıklım olan yer o zamanlar dağbaşıydı. Annem babama kızmıştı, beni bu dağbaşına getirdin, diye. Bu sefer orada inşaat yaptı. Denize nazır, acayip bir yer. Fakat in cin yok ortada. Hatta kurtlar falan vardı. Biz okula giderken korkardık, bayağı bakir bir yerdi. Şimdi Etiler'in hâlini biliyorsunuz. Söylememe gerek yok; bunlar çok çok hızlı oluyor bakın, 10 sene içinde, 15 sene içinde. Sonra Boğaz'da ufacık, 60 m? bir ev yaptı babam. Orada lüfer tutuyorduk, denize giriyorduk. O da birkaç sene içinde lağım çukuruna dönüştü, girilemez hâle geldi. Bodrum'da bir tekne aldı babam. Bodrum'da geziyorduk 1980'lerde. Şimdi Bodrum'un hâlini biliyorsunuz. Dağ taş şehir oldu. Babamın yaptığı her yer gitti, fakat bir tek Polonezköy kaldı. 


Erol Simavi var, eski Hürriyet gazetesinin sahibi. Onun binasını çizerken babam burada bir arazi aldı, 4 ortaklı. Ondan sonra ben buraya geldim. Artık büyümüştüm. Ben inşaat mühendisiyim. Babam mimar olduğu için biz de öyle olalım, dedik. Okulu bitirdikten sonra buradaki inşaatın son kısımlarını bana yaptırdı. Ben buraya âşık oldum. Ağaçlar, sessizlik tam bana göre. Sosyal bir insan da değilim. Aslında insanlar doğada yaşamaya müsait canhlar değil, insanlar sosyal. Yani sürü hâlinde yaşamaya, şehirlerde yaşamaya daha uygunlar. Siz bakmayın insanların “Doğa çok güzel,” dediğine, hiçbiri gelip burada yaşayamaz. 
Bu, bazı insanlarda oluşan bir durum. Ben onlardan biriyim. Yani ben gerçekten laf olarak değil, fiili olarak sınırda yaşamayı tercih etmiş bir kişiyim. Burası korundu. Şaka gibi yani, insan yapısına aykırı bir şey, nüfusla ilgili bir durum. İnsan nüfusu arttıkça, insan çoğaldıkça doğa da azalıyor. Fakat burası insan yapısına aykırı bir şekilde. Buranın halkı Polonya asıllı vatandaşlar. Bir şekilde burayı orman alanı ilan ettirdiler. 
Her türlü mantığa ters, her türlü çıkarcılığa ters bir durum. Tabii öyle 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olunca burada inşaat kısıtlandı. Bütün Kavacık, Çavuşbaşı, her yer ormandı. Hepsi kesildi, binalar yapıldı. Fakat ben bunu acıklı bir olay olarak anlatmıyorum. Bu doğal, matematiksel bir şey. Yani insan nüfusu çoğaldıkça ormanlar azalır, insan nüfusu arttıkça çevre kirlenir, insan nüfusu arttıkça su biter, iklim değişir. Bu böyle. Yani ah vah denilecek bir olay değil. Fakat bu arkadaşlar doğaya ters bir davranışta bulundular. Bunu kültürlerini korumak için mi yaptılar, ne için yaptıklarını bilmiyorum. Çünkü her insan arazisinin değerlenmesini ister, para kazanmak ister. Fakat bunlar para kazanmak istemedi. Kültürlerini yaşatmak istediler ve bir şekilde burayı orman rejimi içine soktular. Tabii bu bizim için büyüklerimizi değerlendirmemiz açısından gayet kötü bir durum oldu. Fakat burası da korunmuş bir vaha hâline geldi. Onun için kendilerine teşekkür ederim. Ben onların yaptığını yapamayabilirdim. 


Ben Polonezköy'e geldikten sonra dedim ki: “Ben İstanbul'da çalışmak istemiyorum. Ben sosyal bir insan değilim. Ben ormanda yaşamak istiyorum.” Babamla biraz mücadele ettik. Ondan sonra burayı kabul etti. Burayı, karşıda yaptığı otel gibi işletmeye başladım. Fakat iyi bir işletmeci de değilim. İnsanların ruhuna hitap edebilecek bir yapım da yok. Rakibim olmadığı için uzun seneler iyi para kazandım. Fakat daha sonra rakipler çıkınca orası yürümemeye başladı. Fakat hep hayvanlar ile iç içeydim, her zaman. Köpeğim vardı, atım vardı, biniyordum. 
Daha sonra geyik aldım. 


İstanbul'da benim bildiğim ilk hayvanat bahçesi, yani benim yaşamım boyunca ilk gördüğüm, Gülhane Parkı'ndaydı. Tabii o biraz demo- de bir hayvanat bahçesi idi. Hayvanlar ufak yerlere kapatılmıştı. Sonra hayvanat bahçesi işletmeciliği gelişti. Şu anda çok daha ileri düzeyde yapılıyor her yerde, aşağı yukarı bütün dünyada. O eski tip ufak şeyler bitti. Orası kapandığı zaman ben oranın hayvanlarını aldım. Ankara'daki hayvanların birçoğunu satın aldım devletten. Hayvanat bahçesi işletmeciliğine o şekilde başladım ve geliştirdim. 1981'den beri Polonezköy'deyim. 253 Nisan 1981, ilk parayı kazandığım tarihti. Gerçi babamın yanındaydım. O zaman babam vardı, Allah rahmet eylesin. 


Bir oğlum, bir kızım var. Oğlum otel kısmını işletiyor. Bizim burada asıl geçimimizi sağladığımız, finanse ettiğimiz şeylerden biri de konaklama. Hayvanat bahçesinin içinde seneler önce yaptığımız bungalov evler var. Kızım da benimle beraber bu bölümde. Beykoz'un çok güzel bir ilçe olduğunu düşünüyorum. İstanbul'un en iyi, en güzel ilçesi. Deniziyle huzurlu ve güzel bir yer. 
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1970 senesinde komşu ilçemiz olan Üsküdar'da doğdum. 8 kuşaktr Beykozlu olan bir ailenin çocuğuyum. Ailemin Beykozlu olmasından dolayı çocukluğumun büyük bir bölümü Beykoz'da geçti. Önümüz deniz, arka tarafımız orman; bunlar benim çocukluğumu oluşturdu. 
Öğrenim hayatıma burada başladım; İshakağa İlkokuluna, arkasından Beykoz Ziya Ünsel Ortaokuluna gittim ve burada çok keyifli bir çocukluk yaşadım. İstanbul Üniversitesinde Deniz İşletmeciliği okudum, branşım su altıydı. 


Okul hayatım bittikten sonra yurt dışı tecrübem başladı. Orada bir üniversite daha okudum. Dünyanın birçok yerinde bulunmama rağmen, Beykoz sevdası o kadar ağır bastı ki tekrar geri geldim. Bütün işlerimi Beykoz'da kurdum. Hepsinin kuruluş yeri Beykoz'dur. Biz inşaat ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketiz. İşlerimiz başka yerlerde, nerede inşaat varsa ya da denizcilik faaliyeti neredeyse o tarafa doğru kaydı ama dönüp dolaşıp tekrar geldiğimiz yer Beykoz oldu. 


İki çocuğum var, ikisi de Beykoz'da. Onlar da burada keyifle yaşı- 


yorlar. Şu anda bir tanesi öğrenim için Almanya'da, ama o da her firsatta buraya geliyor. Diğer çocuğum da üniversiteyi bu sene itibarıyla bitirdi. O da bizim işlerimizi devralmak üzere. O da Beykoz sevdalısı bir genç olarak büyümeye devam ediyor. 


Bizim soy ağacımızda, anne tarafında da baba tarafında da Beykoz var. Anne tarafından Beykoz'da 8. kuşağı benim çocuklarım yaşıyorlar. Bunların köklerine, daha da geriye gittiğiniz zaman; anne tarafım- dan bir Çerkez yerleşiminden geliyoruz. Baba tarafından da 5 kuşaktır Beykoz'dayız. Onların da daha eskisine gittiğiniz zaman, bir taraftan Bulgaristan; öteki taraftan da Bilecik Bozüyük çıkıyor. Oralardan gelmişler. Dedem, babamın babası, Beykoz'un mal müdürüydü. Annemi babası olan dedem bir mimardı, Türkiye'deki müzeleri kurup yurt dışımda da bu müzelerle alakalı prezentasyonları yapıyordu. Devlet 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memurluğu yaptı. Annem de bir seramik sanatçısıdır bu arada. Babamı maalesef kaybettim, ama annem hayatta ve seramiklerini yapmaya devam ediyor. Annem, 8 kuşaktır kullandığımız tarihi evimizde oturuyor. 


Bugünkü komşuluk ilişkileri ile benim çocukluğumda gördüğüm komşuluk ilişkileri arasında bazı farklılıklar var. Ben 55 yaşındayım. 
Belki şartlar bunu getirdi ama galiba biz Beykoz'da öteki ilçelere nazaran daha şanslı bir çocukluk geçirdik. Çünkü bizim, büyükler hep anlatır ya, kapılarımız açıktı. Herkes birbirine gider, gelirdi. Herkes birbirini bilirdi. Acıktığınız zaman size muhakkak yemek verecek bir komşu vardı. Bütün çocuklar sokaktaydı. Sokaklarda rahatlıkla dolaşırdık. 
Bunların hepsinin ne kadar büyük nimet olduğunu büyüyünce, kendi çocuğum olduğu zaman anladım. Beykoz, öteki ilçelere nazaran hâlâ biraz daha şanslı. Benim çocuklarım belki benim kadar özgür olamadılar, ama belirli ölçülerde onlar da bu duyguları yaşadılar. Arkadaşlarının evlerine rahatlıkla gittiler, geldiler. Bu, Beykoz'da şanslı olduğumuz taraf. Bizim hayatımızın bir kısmı da yurt dışında geçiyor. Benim eşimin ailesinin bir tarafı Amerikalıdır. Ben orada bayağı bir süre kaldım. Dolayısıyla oradaki hayatı da biliyorum. Baktığınız zaman oradaki hayat, daha robotik bir hayat. Beykoz'la, hatta İstanbul'la alakasız bir hayat. Orada insanlar daha çok kendileriyle ilgilenmek ve kendilerini en iyi şartlara adapte etmek zorundalar. Burada insanlar birbirleriyle olan ilişkileriyle bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Hâlâ sıcak insan ilişkileri bu ilçede, Beykoz'da çok şükür ki var. 


Eşim bir keman sanatçısı. Dünyada bilinen, Türkiye'de de oldukça tanınan bir sanatçı. Benim de bir konservatuvar geçmişim var, gerçi atıldım, ama öyle bir geçmişim var. Eşim de bir başka konservatuarın en gözde öğrencisiydi. Daha tanışmadan, Canan Hanım diye birisinin olduğunu ve çok iyi keman çaldığını duymuştum. Bizim okulda da hep anlatılırdı. Çok sonra bir arkadaş ortamında tanıştık. Çok keyifli bir evliliğimiz var. 

Eşimin anne tarafı Türk, baba tarafı Amerikalı. Ben de orada okudum. Dolayısıyla bizim de bir tarafımız Amerika'da olmak zorunda kaldı. Ama sevdalısı olduğumuz yer, Beykoz. Hani cezaevlerinde gün gün çizik atarlarmış ya, biz de Amerika'ya her gidişimizde gün sayıyoruz dönmek için. Beykozlular bilirler, Beykoz'a girerken çınarlı bir koru yolumuz vardır. Orası bence dünyanın en güzel yolu. Ben dünyanın birçok yerinde çalıştım ve henüz daha iyisini görmedim. O yolu gördügümüzde ikimiz de aynı anda “Oh! Geldik” diyoruz. Keyifle yaşıyoruz burada. Her şey çok mu harika? Hayır, ama insanlar burayı geliştirmek için bir şeyler yapıyorlar. Bunlar hoş çalışmalar. Hakikaten burası dünyada çok az bulunur bir yer. Bakınız önümüz deniz, arkamız orman. 
Bu, her yerde yok ve bizim en büyük avantajımız. Türkiye genelinde de söyleyebiliriz ama özellikle İstanbul ve Beykoz bu konuda biraz daha 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şanslı. Burada 4 mevsimi yaşıyoruz. Dünyada birçok yer 4 mevsimini yaşayamaz. Ya devamlı yaz ya da devamlı kış yaşarlar. İlkbahar ve sonbahar yoktur hayatlarında. İlkbahar ve sonbahar, Beykoz'un ve İstanbul'un en güzel mevsimleridir. Biz bunların hepsini keyifle yaşıyoruz. 


Eşimle olan bir anımızı anlatayım: Eşim New York'taki Türkevi'nin açılışına gidecekti. Buradan Cumhurbaşkanlığı'nın misafiri olarak Amerika'ya gittik. Buradan cihazlarımızı götürdük, her şey harikaydı. Konsere iki saat kala alana gittiğimizde, cihazlar çalışmadı. CIA orada, bütün güvenlikler orada, Cumhurbaşkanımızın korumaları orada. İnanılmaz bir güvenlik vardı. Üst düzey misafirlerin tamamı gelmişti ve ne yapıp ne edip bunu çözmemiz gerekiyordu. Oradaki teknisyenler özel eşya olduğu için yapmadılar, benim çözmem gerekiyordu. Ben yapmaya çalışırken biri gelip gidip eşimle ilgili soru soruyordu bana, o esnada işle uğraşıyordum, zaten gergindim. Hakikaten çok ciddi bir panik ortamıydı. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız orada, onların bütün yetkilileri orada. 3-4 kere soru sormaya geldi, en son içimden, “Bu beyefendi bir daha gelirse ‘Beyefendi, ben şu anda işimi yapıyorum. Lütfen benim işim bitene kadar bana soru sormayın; diyeceğim,” dedim. Yani tersleyecektim. Ne olduysa Allah yardım etti, bir şekilde o cihazlar çalıştı. 
Eşim konser vermeye başladı. Sonra o arada ilk kez kafamı kaldırdım. 
Baktım ki karşımızda yuvarlak bir masa var ve masanın tam ortasında bir beyefendi oturuyor. O beyefendiyi tanıdım, soru soran kişiydi. Oradaki birisine sordum, “Kim bu beyefendi?” diye. “New York Vali Yardımcısı,” dedi. Neredeyse New York Vali Yardımcısını tersleyecekmişim yani. Neyse, konseri keyifle bitirdik. Bu anıyı da anlatmak istedim. 


Biz Beykoz'da Şahinkaya mevkiinde bir konutun içindeyiz. Burası 
22 dönüm üzerine kurulu 10 tane binadan oluşuyor. Bunlar Osmanlı 
mimarisi ile yapılmış, geniş saçaklı ve ahşabın daha fazla kullamlarak yapıldığı binalar. Ahşabın korkulacak bir malzeme olduğu düşünülür ama bugün teknolojik ahşap var. Teknolojik ahşap da gerçek ahşabın bir parçası aslında. Ama ahşabın yangın etkisi düşürülmüş, izolasyon katsayısı artırılmış, ahşabın çalışma yükleri düşürülmüş türü. Biz de şu anda böyle bir evin içindeyiz. Burayı eşimle beraber dizayn ettik, çocuklarımızın da katkıları oldu. Umarım Beykoz'da doğru alanlarda, doğru yapı tipleri ve altyapı ile doğru sonuçlar alınır. Bunların Beykoz'umuza değer katacağına inanıyorum. Çünkü Beykoz, şu anda duvarın eşiğine kadar geldi ve duvara çarpmak üzere. Duvara çarptıktan sonra bir bomba patlayacak ve herkes Beykoz'u keşfetmiş olacak. 


Bu proje çok keyifli oldu. Kamera arkasında çok ciddi bir emek var, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu projenin önünü açtığı için Saym Murat Aydın'a da çok teşekkür ederim. 
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Cemal Yavuz 


Karekodu okutarak 


Beykoz Kültür Sanat 
Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


Dedelerimiz 19350'lu yıllarda Beykoz'un Çavuşbaşı köyüne yerleşmişler. Daha sonra Çavuşbaşı köyünden Kavacık'a gelmişler ve o gün bugündür ben Kavacık'ta ikamet etmekteyim. Çocukluk günlerimiz, bizim jenerasyonumuzdaki herkes gibi çok güzel geçti ve o günlerin özlemini hâlâ çekiyoruz. O günlerin bir daha gelmeyeceğini de biliyoruz. Hani yaş itibarıyla belki biraz yaşımızın fazla oluşundan dola- 


yı serzenişte bulunabiliriz ama “İyi ki o günleri yaşamışız” diyorum. 


Ben şu anki jenerasyonun o günleri görmesini gerçekten çok isterdim, ama maalesef böyle bir şansları yok. O zamanlar her şey çok güzel, çok doğaldı. Arkadaşlık doğaldı; kendi oyuncağınızı, kendi yaşantınızı, kendi eğlencelerinizi kendiniz belirleyebiliyordunuz. Arkadaşlar arasında bir değer, bir kıymet vardı. Hatta ben şöyle bir anımı anlatmak istiyorum: Yanılmıyorsam 1973-1974'lü yıllarda siyah-beyaz televizyon geldi ve ülkemizde yayın yapılmaya başlandı. Benim yaşıtım olan bir arkadaşım bana, “Cemal, babam televizyon aldı” dedi. Benim de o zamanki televizyon hayalim bir sinema perdesi gibiydi, koca bir sinema perdesi hayal ediyordum televizyon olarak. Çünkü sinemayla tanışmıştık, sinemayı biliyorduk. Ben inanmadım. Vardır, yoktur, derken gazozuna iddiaya girdik. Ben evlerine gittim. Gittiğimde bana televizyonu gösteriyor, ben inanmıyorum. Diyorum ki: “Bu televizyon degil, sen beni kandırıyorsun.” Yok televizyondu, değildi derken babası geldi. Rahmetli babası da yurt dışında gemilerde çalışıyordu, bu avantajını kullanarak televizyonu getirmişti. “Oğlum, televizyon bu,” dedi. 
Ben televizyonu ilk kez o şekilde tanımış oldum. Daha sonra ekonomik imkânsızlıklardan dolayı bizim televizyonumuz olmadı ilk zamanlar. Bizim mahallede bir komşumuz televizyon aldı. Yayın, sabahları saat 07.00'de İstiklal Marşı ile başlardı. Haftanın belirli günleri bütün mahallenin çocukları olarak biz o komşumuzun evine giderdik. Ta ki televizyon gece 23.00-00.00'de İstiklal Marşı ile kapanana kadar 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gözlerimizi kırpmadan bakardık. Ama her yayın olduğunda giderdik. 
Annelerimiz babalarımız kızardı: “Gitmeyin, yapmayın, etmeyin. Komşularımız rahatsız olur,” derlerdi ama biz anlamıyorduk. Biz televizyonu seyredebilmek için komşumuza gidiyorduk. O komşuluk ilişkilerini anlatmak istiyorum: Komşumuz bir gün olsun bize en ufak bir şey söylemedi. Hiç suratını dahi asmadı. Biz mahallenin bütün çocukları, sinemaya gider gibi evlerine giderdik. Orada bize yemeğimizi, içeceğimizi, Suyumuzu, çayımızı; her şeyi verirlerdi. Şimdi dönüp bakıyorum da “Nerede o günler?” diyorum. Hatta buna ilaveten bir anım var: 10'lu yaşlarda bir bakkalımız vardı. Kavacık'ta gazete satardım. Gitmiş oldugum evlerde gazete almadan önce bana ilk olarak “Karnın aç mı? Yemek yedin mi? Su içtin mi?” bunlar sorulurdu. Şu anki ortamı da zaten anlatmaya gerek yok. Gerçekten bizim çocukluğumuz çok güzeldi; her şeyiyle çok güzeldi. 


Biz o dönemlerde ticaretle meşguldük. Babamın bakkalı vardı. Tabii ki o dönemlerde çek yoktu, senet yoktu. O dönemlerde Kavacık'ta elektrik yok, su yok. Bir gün bir müşteri geldi. Bir kahp beyaz peynir, bir kangal sucuk, bir koli yumurta aldı. Ben de bakkaldayım. Hayretle bakıyorum: “Kim bu, Allah Allah,” diyorum. “Ne kadar zengin,” diyorum. Neden diyorum, biliyor musunuz? Çünkü insanlar o zaman 100 
gram zeytin, 100 gram peynir alırlardı ve günlük alırlardı. Rahmetli babam da onları deftere yazardı. Ay sonunda herkes gelir, parasını öderdi. Çek yoktu, senet yoktu; hiçbir şey yoktu. Kredi kartı yoktu ama insanlarda müthiş bir dürüstlük vardı ve hiç kimsenin bir lira parası kalmazdı. Herkes gününde, dediği saatte, söz verdiği saatte getirir, borcunu öderdi. İşte biz böyle bir çocukluk yaşadık. Şimdi bunları yeni jenerasyona anlattığımız zaman, “Böyle bir dünya yok.” diyorlar. “Ola- 


maz, diyorlar. İnanmıyorlar. 
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Beykoz'daki gençlik yıllarımız çok güzel geçti. İstanbul'a, Anadolu'nun bir ilçesinden, bir köyünden gelmiş olmamıza rağmen Beykoz ilçesi gelmiş olduğumuz yöreyi bize aratmadı. Çünkü Beykoz ilçesi gerçekten İstanbul'daki diğer ilçelerden çok farkl özelliklere sahip bir ilçedir. Beykoz ilçesinde hâlâ Anadolu'nun gelenek ve kültürlerini yaşıyoruz. Tabii geçmişte çok daha iyi yaşıyorduk. Zaman içerisinde ufak tefek dejenerasyonlar olsa dahi yine de Anadolu kültürünü yaşadığımız bir ilçedir Beykoz. Özellikle biz Karadenizliler çok fazla yadırgamadık. Çünkü biz doğanın, denizin ve yeşilin olduğu yerleri sevdiğimiz ve Beykoz da bu özellikleri taşıdığı için büyük şehre adapte ve uyum sağlamakta çok fazla zorlanmadık. 


Eşimle bir düğünde tanıştık. Başka bir akrabamızın düğünü vardı. 
Rahmetli annem de ısrarla bu düğüne gitmemi istedi. “Tanıdığımız değil. 
Gelmesem olmaz mı?” dedim. “Yok oğlum, gel gel” dedi. Kırmadım annemi. Ben de o zamanlar 28 yaşlarındayım. Tabii anne baskısı, sürekli, “Oğlum evlen, evlen, evlen,” derdi. Düğüne gittik. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Annem bana şu anki eşimi gösterdi. “Cemal, bu kız nas11?” dedi. Ben tabii o anda dondum kaldım. Hiçbir şeyden haberim yok. 
“İyi, güzel anne” dedim. “Hayırdır?” dedim. “İyi, tamam oğlum,” dedi. 
“Beğendin mi?” “Beğendim.” Ondan sonra tabii sebebini anladım. Daha sonra süreç işlemeye başladı. Aileler tanıştı, görüşmeler başladı. Söz oldu, nişan oldu. 1991 yılında da evlendik. 31-32 yıldır evliyiz. İki oğlum, bir de kızım var. Çocuklarımdan büyük olanı Eyüp isminde. Mimardır kendisi. İkincisi kızımdır, kendisi Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Şu anda Almanya'da yüksek lisansını yapıyor. Bir tane de küçük oğlum var. 
O şu anda lise Ve gidiyor, onun eğitim hayatı devam ediyor. 


İnşaat sektöründe çok atraksiyonlu amlar olmaz, ama hep şunu merak etmişimdir ve bunu bilgi amaçlı da söylüyorum: Burada yapmış olduğum inşaatlarda, özellikle dairelerde, apartmanlarda gelen müşteriler hep şuna dikkat etmişlerdir, hanım mutfağa girmiştir, eşi salona bakmıştır. Mutfağın kapılarına, seramiklerine bakılmıştır, odalara bakılmıştır, ama hiçbir zaman için bir daire müşterisi gelip de “Biz bu binadan daire alacağız ama bu binanın statik hesaplarını, bu binanın projesini görmek istiyoruz,” demediler bugüne kadar. Oysaki ilk önceliğimiz, binanın statik hesaplarını gösteren projedir. O projeyi görece- 
8iz, binanın sağlam olduğundan emin olduktan sonra kapısına bacasma, mutfağına, salonuna bakmamız gerekir. Yıllardır bunu bekledim. 
Böyle bir müşteri bugüne kadar maalesef gelmedi. Yani benim anı olarak değil de bilgi olarak bu çok merak ettiğim bir konudur ve buradan sesleniyorum: Bir yerden daire alacaksanız ilk önce o binanın projesini isteyin. Yakın tanıdığınız bir mimara ya da mimarlık bürosuna o statik projeyi incelettirin ve yapı denetim firmasından geçip geçmediğini, detaylarını sorun. Bence en çok dikkat edilecek olan husus budur. Binanın ne cephesidir, ne penceresi, ne kapısıdır. 
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12 Eylül sabahı kalktım. Bir apartmanın ikinci katında oturuyorduk. 
Sabah kalktım, iş için ofisime iniyordum. Sabah saat 6'ydı, erkenden iniyordum. Hiçbir şeyden haberim yok o zamanlar. İndim, direkt kapıda askerleri gördüm. Askerler dedi ki: “Geri gidin, evinize gidin,” dedi. 
“Hayırdır, neden?” dedim. “Darbe oldu. Sokağa çıkma yasağı var,” dedi. 
Hani darbe kelimesinin ne olduğunu da pek bilmiyorduk o dönemlerde. Şimdi bugünkü iletişim, sosyal medya, şu bu olmadığı için çok fazla da bilgimiz yoktu. Sonra televizyonun başına geçtik. Orada darbenin ne olduğunu, süreci daha sonra yaşadığımız için zaten gördük. Bireysel anlamda değil de genel anlamda bakıldığında benim hayatımdaki en önemli olay 12 Eylül darbesidir. 


Beykoz'un geçmişiyle bugünü arasındaki farka genel olarak baktıgımızda, bundan 20-30 yıl öncesinde Beykoz'un kendine özel bir dünyası vardı. Hatta benim bir çocukluk anım vardı Beykoz'la ilgili: Eminönü'ne gitmiştim. Adres yazdırıyordum. Yazdırmış olduğum adrese, 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“Beykoz Kavacık” yazdırdım. Bana şunu dediler: “Ya sen Kavacık'tan mı geldin?” “Evet,” dedim. Beykoz'u anlamamıştı ve “Ankara'dan buraya ne işin var?” dedi. Ankara'da Kavacık diye bir semt var, yani Eminönü'ndeki bir kişi Ankara'daki Kavacık'ı biliyordu ama Beykoz'daki Kavaak’ bilmiyordu. Ta ki ne zamana kadar gelişti bu süreç? İkinci Köprü yapılana kadar. Beykoz, İstanbul'da unutulmuş ve çıkmaz sokak olan bir ilçeydi. İstanbul'da uzun yıllar yaşayıp da Beykoz'a gelmemiş olan insanlar vardı. Bakın Kavacık demiyorum, Beykoz diyorum ilçe olarak. 
Çünkü bizim Beykoz çıkmaz bir sokaktı ve İstanbul'un diğer ilçelerindeki insanlar, Beykoz'dan olan insanları biraz köylüvari görüyorlardı. 
Gerçekten de öyleydi. Neden öyleydi? Çünkü Beykoz'a ilk yerleşim, Beykoz'daki fabrikalardan dolayı oldu: Tekel, cam ve deri kundura fabrikalarının Beykoz'da olması ve burada çalışacak olan insanların hepsinin buraya çalışma amacıyla gelmesinden dolayı. Anadolu'nun çeşitli köylerinden geldiler, Beykoz'a yerleştiler ve bütün dünyaları Beykoz oldu. Doğal olarak Beykoz'da Beykoz'un dışına çıkmadılar. Dışarıdaki insanlar da Beykoz'a gelmediler. Oysaki şu anda baktığımızda Beykoz'u değil, Kavacık'ı bütün dünya biliyor. 


Bizim çocukluğumuzda bizi ailemiz eğitirdi; anne, baba veya komşumuz. Biz onlara bakardık; doğru nedir, yanlış nedir onlar bize söylerlerdi. Bugün maalesef bütün ailelerin problemi. Sadece benim, senin ya da onun değil, genel anlamda bir sıkıntı var. Gençler artık bir ailenin yörüngesinden çıktı. Ebeveynler gençleri yönlendiremiyorlar, eğitemiyorlar. Gençler tamamen sosyal medya ya da farklı kuruluşlar tarafından eğitiliyor, yönlendiriliyor. Çünkü onların önlerine o kadar cazip şeyler koyuyorlar ki bizim doğrularımız onlara yanlış geliyor. Bir başkasının yanlışları onlara doğru geliyor. Bu olay o şekilde dizayn ediliyor. Bu, ailenin, İstanbul'un, ülkemizin değil; dünyanın genel anlamda bir sorunu. Ama bu sorun da dünyanın diğer ülkelerindeki çeşitli kuruluşlar, topluluklar tarafından bilinçli olarak yaratılıyor. Ticari amacı da var bu işin, sosyal boyutu da var. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. 
Ben gençlerden anlayış bekliyorum. Gençler sadece şunu bilseler yeter: Annem ve babam bana ne söylüyorsa bu doğrudur ve benim menfaatim, benim çıkarım içindir. Anne baba, bir komşu ya da bir tanıdık, çocuğunu, sokaktaki bir genci asla yanlış yönlendirmez. Yanlış yönlendirme konusunda çok küçük de olsa istisnalar vardır, ama onları konuşmak istemiyorum. Gençlerin büyüklerini dinlemelerini istiyorum. 
Onların tecrübesinden, bilgi birikiminden faydalanmalarını istiyorum. 
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1967, Giresun ili, Tirebolu ilçesi, Karademir köyü doğumluyum. İlkokulu köyümde bitirdim. Ortaokulu Beylerbeyi Ortaokulunda, liseyi Beykoz Denizcilik Lisesinde bitirdim. Üniversite hayatımı ise Zonguldak'ta tamamladım, mimarım. Gençliğimde bir şirkette yönetici olarak çalıştım. 1997 yılında kendi firmamı kurdum. İnşaat, alüminyum, cephe ve turizm dallarında faaliyetimize devam ediyoruz. Türkiye'de Çuhadaroğlu firması sebebiyle Antalya'da ödül aldığım zamanı unutamıyorum. 1999 yılında Türkiye'de bilinirliği çok fazla olan Yörsan markalı yoğurt ve süt firmasının ihalesini almıştık, o benim firmamın büyümesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi oldu. 


Çocukluğumuzda Beykoz tam bir köy havasındaydı. Herkes birbirini tanıyordu. Ulaşım bugünkü gibi değildi, yollarımız çamurdu. Ama insanlar doğaldı. Bugün Beykoz'da çoğu arkadaşımızı tanıyamıyoruz, bunda göç olaylarının da etkisi var. Benim çocukluğumda Beykoz'da üç büyük fabrika vardı. Hepsi kapandı. Bugün Beykoz göç veren, sanayisi olmayan, kendi küçük esnaflarıyla yürüyen bir ilçe olarak kaldı. Komşuluk ilişkilerimiz gayet güzeldi. Kapılar kilitlenmezdi. Komşular birbirlerinden şeker, tuz, yağ gibi malzemeleri ödünç alırdı. Uzak olsak da yürür, komşularımızı ziyaret ederdik. Ben o günleri arıyorum. 


Üniversite okuyunca evlilik erken olmuyor, 1998 yılmda evlendim. 
Ben Giresun Tireboluluyum, eşim İstanbul doğumlu. Aynı mahallede, Soğuksu Mahallesi'nde oturuyorduk. Kendisi aslen Giresunlu ama İs- 


tanbul doğumlu. İstanbul'da tanıştık. Evliliğimiz devam ediyor, 3 oğlum 


var. Onlar için uğraşıyoruz. Büyük oğlum benim mesleğimi devam ettiriyor, kendisinin yurt dışı eğitimi var, şu anda işi ona devretmeye çalışıyorum. Ortanca oğlum, Ukrayna'da tıp okuyordu, ancak savaştan dolayı burada online ders görüyor. Küçük bir oğlum var, ortaokul ikinci sınıfa gidiyor şu anda. Böyle devam ediyoruz hayatımıza. 
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Cevat 
Korkmaz 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


Unutamadığım olaylar oluyor: 1980 darbesi tam benim ortaokulu bitirme, liseye başlama çağıma denk geldi. Bizim gençliğimiz o konuda kayıplar verdi. Benim kaybettiğim; gençlik, çocukluk arkadaşlarım var. Acı bir tabloydu, otobüs taramaları gözümün önünde hâlâ, 15 kişinin öldüğünü gözlerimle gördüm. Darbe dışında o dönemdeki tüp kuyruklarını çok iyi hatırlıyorum. Sana yağı kuyruklarını hatırhyorum. Bir de yanlış hatırlamıyorsam lise 2. sınıftaydım, o dönemin cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren bizim okulumuzu ziyarete gelmişti, sınıfımıza da uğramıştı. Gençliğinizde böyle bir insanın gelip sizinle birebir görüşmesi, konuşması çok güzel hissettiriyor, benim için güzel bir anı olarak kalmıştır. 


1977'den beri Beykoz'dayım. Beykoz'un maalesef bitmeyen bir imar ve kentleşme sorunu var. Beykoz'da gerçekleştirdiğim önemli projelerim var. Bugünkü Beykoz'un belediye binasının dış cephe tasarımı ve uygulaması benim firmama ait. Beykoz'un önemli tesislerinden bir tanesi olan Alibahadır Tesisleri, bizim iki firma olarak yaptığımız güzel bir proje oldu. Yine Beykoz'un güzel bir restoranı diyebileceğim Kavacık'taki Doğal Dükkan da bizim projemiz. Kavacık'ta herkesin bildiği Papoğlu'nun olduğu Necati Bey'in binası da bizim projemiz. İsmini şu an unuttuğum, 8 tane daha çok modern bina kazandırdık Beykoz'a. 
Beykoz'un dışında dünyanın 8-10 ülkesine proje yaptık. Katar'da, Sudan'da, Ukrayna'da, Rusya'nın değişik şehirlerinde, Azerbaycan'da ve Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde projelerimiz var. Yörsan'ın yoğurt ve süt tesisleri bizim projemiz. Aynı zamanda Yalçınlar Fotoğrafçılık, belki bugün kapandı ama Türkiye'deki bütün mağazalarını ve genel merkez binalarını biz yapmıştık. Bunun gibi sayabileceğim birçok proje ile Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır hizmet veriyoruz, hâlen de- 


vam ettirdiğimiz projeler var. 


Cevat Korkmaz | 139 


Gençlerimize vermek istediğim tavsiyelerden en önemlisi şu: Herkesin üniversite bitirmesi şart değil, önemli olan ilgi duydukları herhangi bir mesleğe yönelmeleri ve o mesleği iyi yapmalarıdır. Maalesef günümüzde hiçbir sektörde kalifiye eleman yetişmiyor, özellikle ara eleman ve teknik eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bizim sektörümüzde de eleman yok. Bugün mesela bir otomobil tamircisi ya da en basitinden, bir seramikçi bulamıyoruz. Benim için en büyük sıkıntı, ara eleman sıkıntısıdır. Ben inanıyorum ki meslek lisesinden çıkan kardeşlerimiz, Türkiye'nin her yerinde rahatlıkla iş bulabilirler. Bu nedenle en azm- dan ortaokuldan sonra kendi ilgi alanlarının olduğu herhangi bir mesleğe yönelmelerini isterim. 


Ahmet Mithat Efendi şöyle demiş: “Dünyanın en güzel şehri İstanbul, İstanbul'un en güzel yeri Beykoz, Beykoz'un en güzel yeri benim yalımın olduğu yerdir” Beykoz, İstanbul'un gerçekten çok güzide bir ilçesi. Beykoz'da çok uzun süredir, eskiden köy olan ama şu an mahalle olan Görele Mahallesi'nde yaşıyorum. Eskiden mahallemizde herkes birbirini tanırdı. Görele Mahallesi'nde komşuluklarımız devam ediyor kısmen. Beykoz'dan da çok memnunuz. Mevcut başkanımız Murat Aydın geldikten sonra da özellikle temizlik ve çevre düzenleme konusunda değişiklikler oldu. Beykoz'un sahili güzelleşti. İmar planlarında büyük oranda düzelmeler oldu. Yücel Başkanımız zamanında başlayan imar düzenlemesini ve Murat Aydın Başkanımız da ileriye taşıdı. Beykoz'daki imar sorunun çözülmesi ile Beykoz'da insanların daha mutlu ve daha güzel yaşayacaklarına inanıyorum. Beykoz'un genelde bütün mahalleleri güzel, ama bizim Görele'de hâlimiz biraz daha güzel, diye düşünüyorum. 


Ben gençliğimde futbol oynadım. Beykoz'un hemen hemen her yerinde toprak saha vardı ve gençler spor yapabiliyordu. Benim gençliğimde ve çocukluğumda Beykoz 2. lLig'deydi. Uzun bir süre 2. Lig maçlarını Paşabahçe'deki sahada seyrettik. Sahalar topraktı ama gerçekten Beykoz'da sporcu yetişiyordu. Burada birlik ve beraberlik, dostluk ve arkadaşlık vardı. Şimdiki gibi iletişim kolay değildi. Telefon yoktu ama samimiyet vardı, güven vardı. Bugünkü gençlerde ve toplumda bu kalmadı. 
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50 yıldan beri Beykoz'da yaşıyorum. Çiğdem Mahallesi'nde oturuyorum. Evliyim, iki çocuğum var. 20 yıldan beridir de Çubuklu Spor Kulübünde başkan olarak görev yapıyorum. Hep Beykoz'daydım, devamlı Beykoz'un toprağını çiğnedik, diyelim. Gece gündüz Beykoz'da pek çok işte koşturduk. Benim hayatım 17 yaşına kadar Kalkandere'de geçti. İlkokulu ve ortaokulu Kalkandere'de okudum. Daha sonra Rize Lisesinde okudum, yüksekokulu da Rize'de okudum. 6-7 sene de Rize'de kaldım. Ondan sonra İstanbul'a döndüm. Çocukluğum esas olarak köyümde geçti. 

Ömrümün çoğu Beykoz Belediyesinde geçti. 26-27 yıl boyunca Beykoz Belediyesinde çalıştım. 36 yıl kamuda hizmet ettikten sonra emekli oldum. Tabii bu sırada toplumsal görevleri, sosyal görevleri de yürütmeye çalıştım. 10 yıl, Beykozlu Doğu Karadenizliler Derneğinin başkanlığını yaptım. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ya başkan ya 
da yönetici olarak görev yaptım. Çubuklu Spor Kulübü başkanıyım, 20 
senedir. 4 dönemdir İstanbul amatör spor kulüplerinde denetleme kurulu başkanı olarak görev yapıyorum. 800 kulüp var İstanbul'da, bir de Türkiye'nin bütün kulüplerinin Ankara'da merkezi var. Konfederasyonda yine denetleme kurulunda görev yapıyorum. 


Özel kalem müdürlüğü, basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlü- 


gü, bilgi işlem müdürlüğü, başkan danışmanlığı görevlerini yürüttüm. 
Uzun yıllar görev yaptık. Muharrem Başkan, Yücel Çelikbilek ve Alaattin Köseler gibi başkanlarla birlikte görev yaptım. Daha sonra 2019 yılında emekliye ayrıldım. Şimdi de kulüp başkanlığına devam ediyorum. 


Eşimle 32 yaşındayken evlendim. Biraz geç evlendim ben. Mahalledeki komşuluk ilişkileri vesilesiyle tanıştığımızı söyleyebilirim. İki çocuğum var. Bir tanesi lojistik mezunu, 28 yaşında, erkek. Kızım 18 yaşında, şimdi 19'a giriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyor, öğrenci. 
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Tabii eski zamanın Beykoz'u biraz daha farklıydı. O zaman Beykoz daha cıvıl cıvıldı. Daha canh bir insan topluluğuyla karşılaşmıştım ben o zaman. Çünkü fabrikalar vardı. Şişecam, Tekel, kundura fabrikaları vardı ve buralarda 10 bine yakın işçi çalışırdı. Onlara bağh olarak burada atölyeler vardı. Mesela ben burada Çubuklu'da Petrol Ofisi'nde çalıştığımda, sadece bizim burada 400 kişi vardı. Dolayısıyla çok insan çalışıyordu. Çok daha hareketliydi, çok daha canlıydı. Burada kültürel yaşamımız da daha iyiydi, daha farklıydı. Biz burada Paşabahçe'den 
5 otobüs, Beyoğlu'na tiyatroya giderdik. 3 otobüsü doldururduk. Şimdi maalesef bunları göremiyoruz. Bu hizmetlere ulaşmakta belki biraz zorluk çekiyor insanlar, bunun farkında değiller veya öncelikleri değişti insanların. Biraz bu konuda farklılıklar var, ama spor yaşamında önemli gelişmeler şimdi de var. Eskiden biz Beykoz Çayırı'nda, sağda solda top oynardık. Şimdi daha güzel sahalar var. Daha güzel sahalarda, daha güzel malzemelerle, daha güzel takımlarla spor yapma şansı var. 


Beykoz geçmişte daha içe kapanık bir yerdi. Daha kendine özgü, daha az ulaşılabilir bir yerdi. Bunun farklı bir güzelliği vardı. Bir Anadolukavağı'na, bir Kanlıca'ya, bir Küçüksu'ya gelmenin İstanbullular açısından farklı bir özelliği, farklı bir güzelliği vardı. Belki “Tamamen bozuldu,” diyemem şu an için, ama şimdi daha bilinir oldu, daha ulaşılabilir oldu. O eski kendine özgü yapısı tabii biraz erozyona uğradı, ama yine de Beykoz İstanbul'un göz bebeği. Ahmet Mithat Efendi, “İstanbul'un en güzel yeri Beykoz, Beykoz'un en güzel yeri benim bulunduğum yerdir.” demiştir. Yani o anlamda çok güzeldir. Tabiatla denizin birleştiği bir alandır. Burası yeşili bol, denizi bol bir yerdir. Bu kadar büyük bir güzellik hakikaten her yere nasip olmaz. Beykoz çok farklı bir yer. 


Yoğun gecekondulaşmanın başladığı dönemlerdi. Yani siz bir gecekondu yaptığınız zaman, belki 6 ay sonra çevrenizde çok değişik insanlarla karşılaşabiliyordunuz. Çünkü oralar o zamanlar öyleydi. Her yerden insanlar gelip Beykoz'a göç ettiler ve böylece mahalleler oluştu. 
Onun için öyle çok uzun süreli komşuluklar bizim zamanımızda yoktu. Ama daha önce buraya yerleşmiş olanların komşuluklarını, tarihte buraya yerleşmiş, burada varlığı olan Ermeni ve Rumların zamanında olan komşuluklarını; bizim insanlarla, Türklerle olan birlikteliklerini ben dinledim. Kulakları çınlasın, bizim Belediye Başkanımız Muharrem Ergül bunları çok anlatır, bunlara çok vâkıftı. O da çok eski Beykozlu olduğu ve çocukluğu da burada geçtiği için bunları çok yaşamıştı. Çok anlatırdı bize. Ben can kulağıyla dinlerdim, çok hoşuma giderdi eski şeyler. Beykoz'da o ilişkiler var olmuş geçmişte. Şimdi de tabii devam ediyor. Şimdi yerleşti artık Beykoz. Son yıllarda Beykoz'daki nüfus hareketliliği hemen hemen sıfıra yakın. Onun için şimdi yeni bir komşuluk anlayışı var. Şimdi her mahallede, evinizin yanında kimin olduğu bellidir. 
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En azından 350 yıldır, 40 yıldır artık değişmiyor. Dolayısıyla böyle bir komşuluğumuz var ve komşuluğumuz burada çok iyidir. 


Beykoz'u sevmezsek zaten bu kadar sıkıntıya katlanılmaz. Kendi çocuğumuza, kendi evimize ayıramadığımız zamanı buralara ayırıyoruz. Şu kupaları görüyorsunuz, bunları kazanmak kolay bir şey degil. Yaptığımız iş, zor bir iş. Bir sürü sıkıntıyla uğraşıyoruz, ediyoruz. Çok fazla da desteğimiz ve kaynağımız yok. Devlet, kulüplere ve spora maalesef yeteri kadar destek vermiyor. Dolayısıyla bunları hep kendi çevrenizde kendi gayretinizle, kendiniz yaratmak zorundasınız. 
Bu anlamda biraz zorluklar yaşıyoruz, ama çok güzellikleri de var. O çocukları ruhen, bedenen, fiziken, psikolojik olarak, sosyal olarak yetiştiriyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Bunu siz yaşıyorsunuz ve o gelişimi de görüyorsunuz. Bu büyük bir mutluluk. 


Aslında burası 100 yıl öncesinde de top oynanan bir alandı. Tabii o zaman buralar çok değişikti. Sahile kadar inen koruluk alanlar vardı. 
Daha sonra buradan yollar geçti. En sonunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı iken bu viyadükleri yapınca sahamız iyice küçüldü. Bize bu binayı yapıp verdi, sağ olsun. Kendisi bu sahada çok top oynardı. Sonra bu küçük sahamız, halı sahaya dönüştü. Sağ olsun belediye başkanlarımız Muharrem Ergül, Yücel Çelikbilek çok destek verdi bize. Futbolla ilgilenenler bilir, altyapılarda çok iyiyiz biz. Bu sene daha 2 grupta maçlar bitti. İkisinde de namağlup şampiyon olduk. Yine dediğim gibi Türkiye şampiyonu olduk. Bu kolay bir şey değil. 50 yılda, 100 yılda olabilecek bir şeydir, onu başardık. Çok başarılı bir şekilde gidiyoruz. 


Gençliğin işi çok zor. Gençlere üzülüyorum. Belki önlerinde çok imkân var; eğitim anlamında, sosyal konularda, sporda. Biz tabii sporun içinde olduğumuz için spor hep bizim aklımızın bir köşesinde. Önemli firsatlar var ama çok dezavantajlar da var. İş piyasası az. Kendilerini hep geliştirmek durumundalar. “Bu bana yeter, ben bu kadarla idare ederim,” düşüncesinde hiçbir zaman olmasınlar. Mutlaka kendilerinden daha iyileri çıkıyor. Daha bir sürü genç vardır, kendisinden 5 adım ileridedir, 10 adım ileridedir. Dolayısıyla kendisi hep geri kalacaktır. Sakın “Bana yeter,” demesinler. Mutlaka okumaları lazım. Mutlaka eğitimle kendilerini geliştirmeleri lazım. Bir de spor yapmaları lazım, mutlaka! Eğer yapabiliyorlarsa bir müzik dalında kendilerini denemeliler, gayret göstermeliler. Şimdi artık çağdaş bir insanın spor yapması, müziğin herhangi bir dalında bir becerisi olması, iyi bir eğitim alması ve iyi bir mesleğe sahip olması gerekir. 
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Cüneyt Pulant 


Doğma büyüme Beykozluyum. Çubukluluyum ve hâlâ doğduğum evde oturuyorum. Çeşitli işler yaptık. Esas işimiz, Çubuklu'da cam fabrikamız vardı; Dedeoğlu'nda, şimdi park olan yerde. Yıllarca camcılık yaptık. İstimlak olduktan sonra da özel kulüplerde, çeşitli yerlerde görev aldım ve şimdi de Beykoz Basketbol Kulübünün başkanıyım. 


Bu evde doğdum ben, babam da bu evde doğmuş. Biz hep burada yaşadık. Tabii başka yerlerde de oturduğumuz oldu. Ama tabii çocukluk dönemimiz şimdiki gençlerin çocukluk dönemlerinden çok daha harika geçti. İlkokulumuz hemen karşıdaydı zaten, hemen buradan okula giderdik. Eskiden 1.500-2.000 nüfuslu bir köydü Çubuklu. Şimdi 55- 40.000”lere yaklaşmış herhâlde nüfusu. Böyle büyük değildi. O zaman herkes herkesi tanırdı, müthiş bir komşuluk vardı. Cenazelerde, yandaki komşular haftalarca evinize yemek taşırlardı veyahut o komşulardan birinde cenaze oldu mu, bizim buradaki herkes seferber olurdu. 


Çocukluk ve gençlik günlerimiz Çubuklu'da harika geçti. O zaman top sahamız vardı. Bütün yaz, Türkiye'deki tüm ünlü futbolcular bura- 


ya yazlık maçlara gelirdi. Çubuklu, karnaval alanı gibiydi hafta sonla- 


nı. Aşağıda vapur iskelesinin orada gazino vardı ve o gazinoya Eminönü'nden özel vapur seferleri olurdu. Müthiş konserler olur ve Çubuklu o zamanlar ana baba günü olurdu. Müthiş bir kardeşlik ve aile bağı vardı. Herkes herkese giderdi. Mesela biz top oynardık; hangi kapıyı çalsak hemen bize ekmek arası bir şeyler yaparlardı. O zaman da herhâlde daha bereketliymiş evler. Çat kapı giderdiniz, oturmalar vardı, ama şimdi onların hepsi kalktı herhâlde. Bizim buralar yine nispeten iyi ama bilhassa apartmanlarda, artık kapı komşuları bile birbirini tanımaz oldu. O yönden de şanslıyız. 

Ben Beykoz Genç Takım'da top oynardım. Kundura fabrikasında 


soyunurduk, orada giyinirdik. O zaman Sümerbank Beykoz'du ismi. 
Sümerbank'taki çalışan abilerimiz bizlere yardım ederdi: “Aman gelin 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çocuklar, burada soyunun. Bakın duşlar sıcak,” derlerdi. Orada 24 saat sıcak duş imkânı vardı. Sümerbank'ın müdürleri bile o zaman Beykoz Kulübünü desteklerlerdi, ama şimdi Beykoz Kulübünü destekleyecek fabrika kalmadı. Sümerbank en büyük destekçisiydi. Paşabahçe Cam Fabrikası mesela Paşabahçe Kulübüne müthiş destek olurdu; Çubuklu Cam Fabrikası, Çubuklu Spor Kulübüne. Ailemizden başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış insanlar vardı. Malzemeydi, bilmem neydi; hiçbir sıkıntı olmazdı. O zamanlar, Çubuklu Kulübünün her şeyini mesela Çubuklu Cam Fabrikası karşılardı. Petrol Ofisi vardı. Petrol Ofisinden arkadaşlar vardı; müdürler, şefler. Onlar kulüpte yöneticilik yaparlardı. 
Yani o zamanki dostlukları anlatmak mümkün değil. 


Şurada gaz depoları vardı, hemen bizim ilerimizde. 1974 yahut 1975 
senesinde gaz depoları infilak etti. İnanın, fıçılar buralara düştü. Polisler geldi. O zaman rahmetli babaannem de bu evdeydi, oturuyoruz. 
Biz çocuğuz o zaman. Babaanneme, “Teyze, evi boşaltacaksın” dediler. Aylarca buralarda gaz soludu insanlar. Kokusu aylarca gitmedi. Gaz patlayınca, şurada vapur iskelesi var, oradaki fıçılar vapur iskelesinin üstüne düştü. Yani buralara, ilkokulun yan taraflarına düştü. Tam hatırlamıyorum; okul dönemi miydi, yaz tatili miydi, bilmiyorum. Hangi mevsim olduğunu da tam hatırlamıyorum, ama yani müthiş bir yangındı. 


Eşim de Çubuklulu olduğu için burada birbirimizi gördük, beğendik. 
Ondan sonra da aileler devreye girdi. Ben askerdeyken istemeler oldu. 
Ondan sonra askerden geldim, 1981 senesinde evlendik. 1982 yılında oğlum Hüseyin dünyaya geldi. O da şimdi müzisyen. Kızım, 1987 yılında doğdu, o da şimdi bir gazetede çalışıyor. 


Mesleğimiz camcılık. Bizim cam fabrikamız vardı; cam fabrikasında çok insan çalışıyordu, yani 500-400 kişinin çalıştığı bir fabrikaydı. 
Binlerce insan emekli oldu yanımızdan. O zamanla şimdiki işveren ve işçi münasebetlerini karşılaştıracak olursak, biz çalışanlarımızla -tabii babamızın gayretiyle oldu- abi kardeş, abla kardeş; hep o ilişkiler içindeydik. Yani ben patronum, öbürü çalışan gibi bir tutumumuz olmadı. Ben, bizim yanımızda çalışmış insanlarla hâlâ görüşürüm. Gelirler, giderler. Cam atölyeleri vardı, dekor atölyeleri vardı. Tabii müthiş bir sektördü camcılık Beykoz'da. Binlerce insan camcılıktan emekli oldu, camcılığın ekmeğini yedi, camcılıkla ilgili işler yaptı. 


Beykoz'da eskiden herkes birbirini tanırdı. Gidin Ortaçeşme'ye, Ortaçeşmeliler Çubukluluları tanırdı; Çubuklulular Anadoluhisarlıları tanırdı. Mesela Çiğdem Mahallesi Paşabahçe'ye, Rüzgarhbahçe Çubuklu'ya bağlıydı, 1980'den sonra muhtarlık oldu. Zaten Kavacık, köprü yapıldıktan sonra çok gelişti, müthiş değerlendi o bölge. Ama her şeyden önemlisi yine Beykoz'da müthiş bir sevgi vardı, bağlılık vardı. Anadoluhisarı'nın harika bir takımı vardı o zaman, Anadoluhisarı takımının maçına biz Çubuklu'dan mutlaka giderdik. 


Eskiden Beykoz'un nüfusu diyelim ki 50.000'di ama Anadoluhisari'nda halat fabrikası vardı, Çubuklu'da Petrol Ofisi vardı, bizim cam 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fabrikamız vardı, Paşabahçe Cam Fabrikası vardı, Tekel vardı, Sümerbank vardı. Buralarda hep Beykozlular çalışıyordu, binlerce insan. Ama şimdi nüfusumuz 250-300 bin oldu ve Beykoz'da çalışacak iş yeri yok. 
Konfeksiyonlar var, işte ne bileyim, Acarlar falan, büyük siteler var. 
Orada güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar insanlar. Maalesef burada okuma anlamında birazcık geride olan bir ilçe olduğumuz için gençlerimiz çok sıkıntı yaşıyorlar. İş yok, bulamıyorlar. Ben buradan Topkapılara kadar işe giden insanlar biliyorum. Devlete küsmemek lazım. Bu ülke bizim ülkemiz. Bugün biz bazı açılardan geride olabiliriz, ama ülkemize sahip çıkacağız. Kötüysek daha iyisini bulacağız. Ben şimdi kulüp başkanıyım. Ben işimi iyi yapamıyorsam benim yerime daha iyi bir arkadaş bulmak için çaba sarf etmesi lazım üyelerimizin. Bu, bütün kulüpler için de geçerli, devlet için de geçerli, belediyeler için de geçerli. Herkes için geçerli. Bu işi ben yapamıyorsam daha iyisini bulmaları; fakat ben bu işi iyi yapıyorsam, bana da sahip çıkmaları lazım. 


Bakıyorum, son dönemlerde gençlerimiz yurt dışına çok gitme talebinde bulunuyorlar. Araştırıyorlar, soruyorlar. Bana bile gelip, “Başkanım, ne yapayım?” diyen gençlerimiz var. Benim onlara diyeceğim şey şu: Bu ülkede çok güzel iş imkânları bulunabilir, ama gençler bunları kendi branşlarına, kendi heveslerine göre araştırmalılar. Bunu yapmadıkları zaman en kolay iş: “Ben yurt dışına gideyim,” demek oluyor. 
Git. Yarın sen yine buraya geleceksin. Orada bir şeyler öğrenip o işi Türkiye'de uygularsan o çok zarif ve güzel bir iş. Ama sen oraya gidip de kendini geliştiremezsen, oranın geleneklerine göre hareket edersen, o zaman da burada sıkıntı yaşarsın. 


Beykoz Belediyemizin -yapmıyor demiyorum, mutlaka yapıyordur, bizim bilmediklerimiz de vardır- mesela kulüpleri toplayıp onları bir çatı altında birleştirmesi lazım. Şimdi kulüp birlikleri falan var, ama Beykoz Belediyesinin bu işin başını çekmesi lazım. Bunu da nasıl yapar Beykoz Belediyesi? Spor adamları ile yapar. Yani bu işleri bilen, bu işlerde elini taşın altına koymuş, buralardan yetişmiş kişilerle yapabilirler. Mesela şimdi bakıyorum kapalı spor salonuna, Beykoz Belediyesinin oradaki arkadaşlar harika insanlar. Güler yüzlüler, yardımseverler, bir şey olduğu zaman hepsi o işe dört elle koşuyor. Ben devamlı gitmiyorum tabii antrenmanlara, ama bizim arkadaşlarımız her gün orada antrenman yapıyorlar. Kızlarımız her gün orada. Beykoz Belediyesi bünyesinde olan bütün arkadaşlar, (hentbol takımı, voleybol takımı, Beykoz Belediyesinin takımları) kendi takımları gibi bizim oyuncularımıza sahip çıktılar. Salonda çok iyi bir enerji var. Ben, sizin sayenizde oradaki arkadaşlara da sonsuz teşekkür ediyorum. 


Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın ve Belediye Başkan Yardımcımız Fatih Bey'e de sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Başkan Yardımcımızı ziyaret ettiğimde beni büyük bir zarafetle, müthiş bir sevgiyle karşıladı. Arada bir uğruyorum; çayını, kahvesini içiyorum. 
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Ben Beykoz'a yerleşmedim, ben Beykozluyum. Bizler, 180 yıllık Beykozluyuz. Burada 1842'de köyümüz kurulmaya başlıyor. Osmanh ordusunun himayesinde, ülkelerinin özgürlüğü için asker olarak geliyorlar. Tabii Polonya o zamanlar 3 imparatorluk tarafından bölünüyor: Pruslar, Ruslar ve Avusturyalılar. Osmanlı himayesinde, kendi ülkelerinin özgürlüğü için Osmanlı ordusunda savaşmaya başlıyorlar. Tabii önce Kırım Savaşı oluyor, ama savaş tam olarak Osmanlı'nın lehine sonuçlanmadığından ve Lehistan özgür olmadığından dolayı artık buraları bir vatan olarak kabul ediyorlar. Yerleşiyorlar, yerleşik duruma geliyorlar. 1919 yılında eski özgür Polonya oluşuyor, Lehistan Devleti oluyor. Ama onlar bu ülkeyi o kadar çok sevdiler ki, burayı bir ana vatan olarak gördüler. Kimse geri gitmedi. Kendi kültürlerini ve dinlerini koruyarak bugünlere kadar geldiler. Bu da bizim ülkemizin en büyük toleranslarından biri. Çünkü asimile olmadılar. Onlar kendi kültürleri ile aynı şekilde devam ettiler. 


Beykozluluk güzel bir şeydir. Yolda dahi giderken bir bakarsınız, “Beykozlu” diye bir araba geçer. Anadolu yollarında dahi kornaya basarsınız. Beykozluluğun öyle bir güzelliği vardır. Gençliğimizin veya çocukluğumuzun Beykoz'unda herkes birbirini tanırdı. Çocukluğumuzun Beykoz'u bizim için köyden gidiş noktamızdı. Ulaşım, minibüsten önce at arabaları ile yapıyormuş. Tabii ben o günleri görmedim, o at arabalarını. Bizim köyümüzün, tam bu değişimin olduğu zamanlarda bir minibüsü vardı. Sabahları Beykoz'a giderdi, akşam 17.00'de geri dönerdi. Beykoz'da bir kasabımız vardı, tam Onçeşmeler'in yanında, 


bizim yerimiz orasıydı. Orada beklerdik minibüsümüzü. Üst tarafın- 


da bizim kitapçılık, gazete bayiliği yapan Yaşar abimiz vardı. Bizim biraz büyük bir abimiz yurt dışında çalışmaya gitmişti. Beykoz'a geldiği zaman biz, herkesin birbirine ne kadar yakınlık duyduğuna hep şahit olduk. 


Daniel Ohotski 147 


Į Pr zy ET » ddh w 


ETOT AA i ta ~ j; al, p a é . erep 
P 7 
3 İd. T 


Zi Em 


D 1 


w- 


Çocukluğumuzda ve gençliğimizde, ister köyümüzde olsun ister Beykoz'umuzda olsun insanlar birbirine yardımcı olmak durumunda idi. Yani yaşamınız için, köyde şu andaki gibi manav, kasap olmadığı için ve Polonezköy turizmde de geleceğe çalıştığı için herkes birbirinden malzeme alırdı. Bir sosyal yaşantı olarak televizyon olmadığından ve radyo az derece dinlendiğinden dolayı akşamları hep aileler birbirlerinin yanına giderlerdi. Bayanlar kendi arkadaşları ile toplanır, sohbet ederlerdi. Bunun yanı sıra mesela mısır zamanında mısır koçanlarının temizlenmesi, kaz tüylerinin temizlenmesi, buna benzer bir sürü ortak çalışma grupları vardı. Misal: taml, buğday, arpa, yulaf. Bunları yaparken 3-4 ailenin veya daha fazla ailenin bir araya gelip de bu harman olayını yapması gerekirdi. Buna mukabil köyde herkesin yapması gereken bir işi vardı. Mesela köyümüzde en az 3-4 tane marangoz vardı, bunlar köyün marangozluk işlerini yaparlardı. Mesela arıcılık, köylünün ciddi gelirlerinden bir tanesiydi. Yani bir kişi anlarla ilgilenirdi. Ona giderdiniz, rica ederdiniz; o gelir, size yardımcı olur, siz de ona başka işte yardımcı olurdunuz. Mesela sebze yetiştiriciliği. Beykoz'umuzda bu işlerle Arnavutlar ilgilenirdi. Arnavutların hepsi üretirlerdi. Bizim köyümüzde dahi dere kenarlarındaki yerlerde bahçe yaparlardı. Benim dedem de aynı zamanda bir bahçıvandı. Dedeme baktığım zaman, mesela laternacılığı vardı, sebze yetiştirir, köyde çarık üretimi yapardı. Çünkü o zamanlarda yazın, bahar ve sonbahara kadar ayakkabı değil de tarımda, atların peşinden çarıkla gidilirdi. O çarıkları üretirdi, ona göre tabure üretirdi. Ne bileyim, herkesin kendine göre bir görevi vardı. 


Beykoz; İstanbul'umuzun en iyi korunan yeşil alanıma sahip en güzel ilçelerinden biri. Bizler de hem Beykoz'da hem Polonezköy'de yaşamaktan son derece mutluyuz. O kadar mutluyuz ki! Ben yurt dışına gidip gezen, dolaşan, sık sık Polonya'ya giden biriyim, ama benim 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yurt dışında 4 günüm geçtikten sonra canım sıkılmaya başlar. 5. gün ille de geri dönerim, ama eşim için durum böyle değil tabii. Çünkü o orada doğmuş, orada büyümüş, kendi ailesi, annesi-babası orada. Hâliyle onun için ayrı bir anlam taşır. Ama bizim vatanımız burası. 


Bir zamanlar köylü, kendi ürettikleri malzemeyi İstanbul'a götürüp satmak için tereyağını, yumurtasını, balını, etini; bütün malzemeyi götürüyorlardı gemiyle. Oradan Karaköy'e gidiliyor, Karaköy'den Beyoğlu'na çıkılıyor. Ondan sonra onların toplandıkları bir alanları var, oradan sırt çantaları ile Nişantaşı'na gidiyorlar, Cihangir'e gidiyorlar. 
Orada satıyorlar. Yani kendi ürettiklerini yine kendilerinin satabilme imkânları vardı bir zamanlar. Ondan sonra tabii Beykoz'da süt kooperatifi kuruluyor, sonrasında artık üretilen sütler ile kooperatif vesilesiyle Mahmutşevketpaşa'da peynir üretimine geçiliyor. Peynir üretildiği zaman artık İstanbul'daki o tüccarlık olayı da yavaş yavaş bitiyor. 


Bizim için Beykoz, vardığımız vakit, çeşitli ihtiyaçların karşılandığı yerdir. Hatta şunu derler: 1960'lara kadar Ermeni demir ustaları hâlâ varmış. O zaman buradan kömür, yani meşe ağacından yapılan ağaç kömürünün oraya onlara götürülüp, verilip, karşılığında da kazma, kürek, çapa veya buna benzer tarım aletlerinin böyle bir değişimle alındığını ifade ederlerdi. Ama ben tabii o günleri görmedim. Onlar bizim ba- 


bamızın anlattığı Beykoz'un güzel taraflarıydı. 
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Beykoz'a geçtikten sonra motorla Yeniköy'e giderdiniz. Yeniköy'den de minibüsle Taksim, Beyoğlu falan, o civara geçerdiniz. Yani böyle bir ulaşım vardı. Geri dönerken de Beykoz'a geldiğiniz vakit bir balıkçı vardı. Beykoz'un kalkanı her zaman oradaydı. Onlarca kalkan görürdünüz, onlarca. İstavrit, hamsi gibi balık çeşitlerine kimse bakmazdı. 
Ondan sonra Beykoz'daki dalyandan çıkan balıklar hep orada satılırdı. 


Beykoz'un gerçekten çok güzel bir yapısı var. İnsanı çok değerliydi Beykoz'un. Benim abim yurt dışından gelir, herkese selam vererekten Beykoz'da yürürdü. Büyük bir saygı vardı. Tabii ki fabrikaların gelmesiyle birlikte Beykoz'daki yapı da değişmeye başladı. Çünkü çalışacak insan ihtiyacı başlayınca her taraf dolmaya başladı, Beykoz biraz değişime uğramaya başladı. 


Şimdi ben şunu da eklemek istiyorum: Tabii Beykoz'un güzellikleri ile ilgili konuşuyoruz, ama Beykoz'da iş alanlarının genişlemesi gerekir. Evvelden bir Şişecam Fabrikası, Sümerbank, kundura fabrikası, bunun yanında rakı fabrikası... Bu tipteki büyük işletmeler mevcuttu. 
Şu anda Beykoz'da büyük işletme yok. Beykoz şu anda, gelecek açısından daha zengin kesimin akşamleyin gelip sabahleyin işlerine gittikleri bir oturma alanı olarak gözüküyor. Hâlbuki iş alanlarının, tabii ki çevreye duyarlı iş alanlarının önünün açılması gerekir. Bu, turizm mi olur, ki Beykoz'un en büyük vasıflarından biri de turizm alanlarıdır. Aslına bakarsanız Beykoz; deniz kıyısındaki en geniş alanlara, en geniş kilometre yapısına sahip ilçelerden bir tanesidir. Beykoz bugün İstanbul'un akciğerleri. Ormanlarıyla, her şeyi ile ilgili bu tipteki projelerin üzerine durulması ve buradaki insanlara iş alanları yaratılması gerekir. 


Göksu'ya plaja gidilir, orada piknik yapılırdı. En ünlü sinema Kanlıca'daydı. Akşamları açık havada sinema seyretmek için Kanlıca'ya gidilirdi. Çubuklu'da mesela, açık, herkesin girdiği bir gazino vardı, müzik dinlenebilecek bir yerdi. Mesela Çubuklu'da Müzeyyen Senar’ dinlemeye giderlerdi. Beykoz'umuzun çayırına gezmeye gidilirdi. Plaja Riva'ya gidilirdi. Köyümüzde o zamanlar iki tane kamyon vardı. Herkes bu kamyonlara doluşur, piknik malzemesi alınır, Riva'da köprüyü geçmeden, şu anki askeri alanın oralarda piknik yapılırdı. Denize girilir, eğlenilir, akşamleyin de geri dönülürdü. 


Gençlerin okumaları, yenilikleri takip etmeleri, yabancı dil öğrenmeleri, çalışarak ileriye doğru bakabilmeleri gerekir. 
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Giresun Görele'nin Kırıklı köyünde doğdum. 135 yaşına kadar Kırıkh köyünde ikamet ettim ve ilkokulu da orada okudum. Annem ve babam Almanya'ya gittiler, ben ilkokulu bitirene kadar anneannemin yanında kaldım. 1979'da Almanya'ya gittim, orada meslek okulunda okudum. Almanya'da bir markette çalıştım ve 1984'te buraya kesin dönüş yaptım. 
Beykoz'da oturmaya başladım, 1984'ten bu yana da Beykoz'dayım. Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Beykoz çok farklı bir yer, Karadeniz'i pek aratmıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde güvenlik olarak çalıştım, oradan da emekliyim. 1990 yılında evlendim görücü usulü ile. Eşim Görele Güneyköy'den, evliliğimiz devam ediyor ve iki çocuğumuz var. 


Beykoz Paşabahçe'de at arabaları vardı. Kaldırımlar farklıydı, yollarda asfalt yoktu. Elektrik de hakeza öyle. Evlerde su yoktu, çeşme bağlantıları vardı ama su akmıyordu. İşten dönüşte çeşme çeşme geziyorduk su taşımak için. Şu an çok şükür o durumlar gitti, çok iyiyiz. 
Buradaki komşuluk ilişkileri çok güzeldi. Birisi hasta olduğu zaman, diger komşular yemek getirirlerdi, yardımcı olurlardı birbirlerine. Şimdi ise kimse kimseye pek gitmiyor, pandeminin de bunda etkisi vardır. 
Bazı komşularımıza çat kapı gidebiliyorduk. Televizyon her evde yoktu, komşularımızdan birisi davet edince izleyebiliyorduk televizyonu. 
Çok çeşitlilik de yoktu, orada çizgi film veya herhangi bir dizi izlerdik. 
Çay kahve içerdik hep beraber. Büyüklerimiz pasta ve börek yaparlardı bize. Köyde ekmek yaparlardı, arasına helva koyardık, ekmeğin çeyreğini yerdik ama buna bile o kadar çok sevinirdik ki. 


Çalışmalarım daha çok güvenlik sektöründe oldu. Fethi Paşa Korusu'nda çok çalıştım. Oraya madde bağımlıları çok gelirdi, biz bazen başa çıkamazdık. Aşağı yukarı 15 sene güvenlik sektöründeydim. Unutamadığımız anılar oluyor ama bir tanesini hiç unutmam, Hidiv Kasrı'nda çalışırken mühendislerimiz belirli noktalarda kuyu açmamızı istediler. 19. 
kuyuyu kazarken bir tane iskelet çıktı oradan, biz polislere haber verdik, ama o olayı unutamam. 
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15 Temmuz'u Üsküdar'da yaşadım ben. O zaman ben Fethi Paşa Korusu'nda çalışıyordum, orası da tam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüyordu. Oradaki çatışmaları gözlerimizle gördük. Tepemizden F-16'lar geçti. Biz sonrasında güvenlikler olarak Cumhurbaşkanımızın hanesinin orada toplandık, destek vermeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Allah bir daha göstermesin inşallah. 


Eskiden Beykoz çok kırsal bir alandı, pek gelişmemişti. Gecekondu mahallesi olarak amılırdı. Şimdi ise Beykoz'umuz özellikle bu son dönemde çok çok güzelleşti. Sahilimiz, Riva'daki plajımız, Gümüşsuyu'ndaki sosyal tesisimiz çok iyi oldu. Ama özellikle Karhtepe Sosyal Tesisi çok güzel oldu, vatandaş orada piknik yapabiliyor ve tesis içerisindeki imkânlardan faydalanabiliyor. Sahil özellikle yazın sabaha kadar çok kalabalık oluyor. Belediyemizin etkinlikleri oluyor belediye binasının önünde, çok harika oluyor. Eskiden bu kadar güzel değildi burası, çok kırsal bir alandı. Bizim zamanımızda su taşıma olayı çoktu, özellikle el arabalarıyla herhangi bir çeşmeye giderdik. Çeşme çok vardı buralarda o zaman, kuyruk da olurdu çeşmelerde, oradan evlere su taşıyorduk. Şu an bu durumda değiliz çok şükür. Bazen haber verirlerdi, su akacak, diye. Su gelirdi 2 saatliğine ama çok uzun bir süre su olmadığı için hep bulanık akardı. 15-20 dakika beklerdik suyun düzelmesini. Böyle durumlar vardı. Elektrik vardı Beykoz'a geldiğimizde ama her evde üçer dörder paket mum da vardı çünkü lambalar yanmıyordu. 


Şimdiki çocuklar mumu da bilmiyor. Maalesef anlatamıyoruz da onlara. 
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Hastanelerde muayene olmak ayrı bir dertti, ilaç almak ayrı bir dert. 
Hastanede işimiz olduğunda bir iki günümüz gidiyordu, ilaç almak için kuyruğa giriyorduk, bir gün kuyrukta bekliyorduk. Şimdi o olaylar kalktı, bütün eczanelerimizden ilaçlarımızı alabiliyoruz. Önceden bunun dışında şeker, yağ, tüp kuyrukları oluyordu. Bizim zamanımızda ekmek karneyle alnıyordu, mesela günde 5 ekmek alabiliyordu insanlar. Şimdiki zamanda bu yok. Bayağı bir sıkıntı yaşadık, şimdikiler sıkıntı yaşamıyor ama yine de çok şikâyetçiler, bunu da anlamış değilim. 


Bizim zamanımızda iş imkânı biraz daha iyiydi Beykoz'da. Şişecam, kundura ve bir de Tekel fabrikaları vardı. Bunlar sırayla kapandılar. Şu an gençlerimiz için iş imkânı gerçekten yok denecek kadar az, gençlerimizin çoğu işsiz. İnşallah bu konulara el atılır. Güvenlik sektöründekiler genelde sitelere, villalara yöneliyor. Bir de Avrupa Yakası'nda çalışmaya giden gençlerimiz çok, zamanında biz de oralarda çalıştık; çanta yapımında, toptancı mağazalarında. 


Gençlerimize tavsiyem, büyüklerinden bizim yaşadıklarımızı öğrenmeleridir. Kararlarını da bu anlatılanlara göre almalarını isterim. 
Çünkü ben bazı yaşadıklarımızı anlatıyorum ama pek inandıramıyorum. Mum ışığında ders yapardık, su taşırdık çeşmelerden. Biz böyle dönemlerden geldik. Gençlerimiz şu an bu konularda çok daha rahat bir durumdalar. 


Beykoz'da yaşamaktan çok memnunum. Burası Karadeniz'den bir köşe gibi. Doğasıyla, deniziyle kısacası her köşesiyle Karadeniz'i anımsatan bir yer. Sayın Belediye Başkanımız Murat Aydın'a icraatlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Devamını da bekliyoruz ama zaten kendisi de çok iyi çalışıyor, çok memnunuz. 
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Ekrem Yılmaz 


1969, Rize doğumluyum, orada 4 yaşına kadar yaşadım. 1972'de Beykoz'a geldik. Babamlar daha önceden gelmişlerdi, 1968'de. Ben 1972'de geldim. Burada ilkokulu okudum. Genellikle burada atlamaca oyunlarımız vardı, oyun çok oynadık. Çelik çomak oynardık. Demirden, tenekeden arabalar yapardık. Kendi aramızda maç oynardık. Böyle yaşadık burada. 


Keşke eskiye dönebilsek. Hepimiz özlüyoruz o günleri. Burada deremiz vardı, balık tutardık. Burada alabalıklar çok vardı, küçük küçük balıklar vardı, onları tutardık. Buradaki ağaçlarda kirazlarımız vardı, çıkar, toplardık. Hayatımın büyük bir kısmı odun kesmekle geçti. Büyüdük, askere gittik. 


1989'da askere gittim. Acemi birliğim İskenderun'daydı, sonra usta birliğinde İzmir'e gittim. Ama tabii İzmir'de kalmadım, gemide olduğumuz için devamlı seyir hâlindeydik. Ondan sonra Gölcük'te tezkeremi aldım. Sonra işe girdim. Bir zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 


çalıştım, sonra tekrar işime döndüm. Bu sırada, 1992'de evlendim. İki 


kızım, bir oğlum var. 


Mesleğime ilk önce özel bir şirkette başladım, oraya normal bir eleman olarak girdim. Sonra aynı şirkette şoförlük yapmaya başladım, ondan sonra konumum değişti. Satın alma bölümüne geçtim, araç satn alımı yaptım. Lojistik müdürlüğü yaptım, oradan da emekli oldum. 
Şimdi emekli hayatımızı yaşıyoruz. 


Eskiyi arıyoruz, şimdiyi hiç sormayın, eskiler çok iyiydi. Çünkü insanlar birbirlerine bağlıydı. Konuşuyorlardı, muhabbet vardı aralarında. Şimdi kimse kimseyle konuşmuyor. Eskiden kahvede büyüklerimizin yanına oturamazdık. Saygı vardı. Şimdi bakıyorum, çocuk babanın 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yanında sigara içiyor. Her şey çok serbest. Biz eskiden rahmetli babamla kahveye gittiğimizde, ben onun oturduğu yere oturamazdım 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o bana seslenene kadar. Bu, evde bile aynıydı. Büyüklerini sayardın, o 


büyüklerin de seni severdi. 


Komşuluk ilişkilerimiz şu anda eskisi gibi değilse de devam ediyor. 
Eskiden bayramlarda herkes gider, büyüklerinin elini öperdi. Şimdi evlere gitmeye bile korkuyoruz. Eskiyi arar olduk. 


Elektriği rahmetli babamlar buraya getirdiler. Buraya telefonu da onlar getirdiler. Ben Rize'de doğduğumda bizim orada elektriğimiz vardı. Televizyonlar zor çalışırdı ama. Rahmetli babamlar, yağmurlu havalarda köyün insanlarıyla beraber çok eziyetler çekerek bu elektriği çektiler buraya. Elektrik çekildikten sonra yollarımızın bir kısmı düzeldi. Asfalt yoktu, çamurdu her taraf. Sonradan köy gelişti. Köylülerin mücadelesiyle oldu bu. 


Burada düğün yapıldığı zaman neşeli ortamlar oluşurdu. Bizim burada bir arkadaşımız bağlama çalardı. Düğünler o zaman salonlarda değil, meydanlarda yapılırdı. Cenazeler olduğu zaman bir birlik olurdu. 
Şu an eskisi gibi birlik beraberlik devam ediyor. Herkes birbirine tam destek. Küs olduklarınla bile cenaze günlerinde konuşursun, yardım edersin, herkes birbirine kilittir böyle günlerde. 


Ben Beykoz'dan memnunum. Köy olarak bizim burası tam yaşanılacak bir yer. Havadar, temiz... Gerçekten çok güzel bir yerimiz, köyümüz var. 


Ekrem Yılmaz 155 


Emine 


Biskupski 


Kastamonu'da doğdum. 5 kardeşiz. Annem Kastamonu'da yaşıyordu, babam gurbete çıkmıştı. Ayrılıklar oluyor diye babam, “Artık ayrı yaşamaya gerek yok. Polonezköy'de çalışıyorum, siz de benim yanıma gelin,” dedi. 4 yaşımdayken memleketimi terk ettim, Polonezköy'e geldim. 
Polonezköy'de ailece çalıştık. Polonyahlarla bir arada idik. Hepsiyle gayet güzel geçindik, arkadaş olduk. Büyüdük, okula gittik, sınıfları geçtik, bir yerlere geldik, hepimiz bir iş sahibi olduk ve “İşletme kuralım” dedik. İşletme kurduk, sonra annemi ve babamı kaybettim. Polonyalı bir bey ile evlendim ve hiç ayrılmamak üzere devamlı Polonezköy'de kaldım. Şimdi işletmem var, çocuklarım da benimle, beraber yaşıyoruz. 


Bahçe yaptık. Bahçede büyüyenleri turşu yaptım, değerlendirdim. 
Onları, gelen müşterilerimize ikram ettik. Her mevsim başka bir şey olduğu için yazın yazlık, kışın kışlık; kıvırcık salatası, soğanı, gerekli olan her şeyi kendimiz yetiştirdik. Kendi turşularımı kendim yaparım. Yemek yapmayı çok severim. Misafiri çok severim. Gelene gidene ikram etmeyi severim, hoşuma giden şeyler bunlar. Hâlen de böyle yapmaya devam ediyorum. Hiç erinmiyorum, seviyorum. Severek yapıyorum her şeyi. Severek yapılırsa insan hayatında her şey çok güzel oluyor. 
Yaptığın işi sevmen lazım bence, 


Bir grup geldi, omlet yapmamız gerekiyordu. 100 tane yumurta kırdım kovanın içine. O zaman leğen falan yoktu. Kovanın içine 100 yumurtayı kırdım, hazırladım, omlet yapacağım. Bahçede millet yemek bekliyor. Bu arada da bana yardım eden çocuğa, “Şöyle etrafı toparla,” dedim. O da önce gidip kovayı almış ve dökmüş. Ben omlet yapacağım, yumurta arıyorum, yumurtalarım yok. O gün çok zor bir gün geçirdim ama neticede köy olduğu için komşulardan ödünç alarak tekrar o işi bitirmeye çalıştım ve bahçede bekleyen insanlara o omleti yapıp yedirdim. Afiyet olsun, dedim. Ama siz bir de bana sorun ne kadar zor- 


luk çektiğimi. İnsan isterse her şeyi yapar. Komşudan alır, gene yapar. 
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Elma toplardık. Hayvanlar vardı, hayvanlara su getirirdik, ot getirirdik, arkadaşlarla bir araya gelip oyunlar oynardık. Öyle çok oyuncak yoktu oynayacak; çamurla, sopayla oynadığımız oyuncaklar... Dokuztaş oynardık. Komşular ve biz çok karışıktık: Türkler, Polonyalılar ve her kesimden insan vardı. Birbirimizle çok güzel geçinirdik. Bir şey yapacaksak hep beraber yapalım, diyorduk. Hep beraber geziyorduk, oturuyorduk. Köy meydanında parkımız vardı. Akşamları gidip orada toplanırdık. Oturup çay içilir, dondurma yenirdi. Çok büyük lükstü bizler için. Çünkü televizyon bile yoktu bizim zamanımızda. 


1983 yılında evlendik. İş kurduk, senelerce çalıştık. Kiradaydık. Sonra kendimize ev yaptık. Şimdi kendi evimizde, kendi yerimizde yaşıyoruz. Hâlen de devam ediyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Beykoz'a çok gitmezdik, küçüktük. Çocuklar çok dışarıda gezmezdi, ama senede birkaç sefer denizi görmek için, evden çıkmak için Beykoz'a giderdik. Köyde tek minibüs vardı benim dönemimde. O tek minibüs sabah 09.00'da giderdi, akşam 17.00'de geri dönerdi. Biz o saat içinde ne yapmamız gerekiyorsa, gemiye mi bineceğiz, motora mı bineceğiz, yemek mi yiyeceğiz, alışveriş mi yapacağız; hepsini yapıp bir an evvel saat 17.00'de evimize dönmek için zamanla yarışırdık. Tabii kalabalık! İnsanların çok olması bizi ürkütüyordu. Beykoz'da daha çok insan vardı, ama Polonezköy'de o kadar çok insan yoktu. Doğal orman, hayvanlar, arkadaşlar. Kendimize göre arkadaşlar, bildiğimiz. Dışarı çıktığımız zaman biraz ürkerdik. Köyde çok mutlu bir yaşantımız vardı. 


Deprem bizim gerçekten alışkın olmadığımız bir şeydi. Geceydi; böyle bir uğultu, bir ses vardı. Evde 13 kişiydik. Bahçem girişte, hemen çıkabileceğim bir yerde fakat kapıyı açmak aklıma gelmedi, camdan çıkmak aklıma gelmedi. O kadar büyük bir şey yaşandı ki hiçbir şey düşünemiyorsun. Çok korktum dışarı çıkamadım diye. Çocuklarım içeride uyuyorlardı, yeğenlerim vardı, kardeşlerim vardı. Tam o ara düğünümüz vardı, düğün misafirleri hep bendeydi, ama o kadar pa- 


nik yaptım ki anlatamam size. Ertesi gün öğlen oldu, kapıyı zor açtık. 
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Dışarı çıktık ama ben 5 ay evin içine giremedim. O kadar korku yaşadım, insanlara bir şey olursa ben ne yapacağım, diye. Ama insan her şeye alışıyor. Mecbur kalıyorsun alışmaya. Otoparkta yaşadım 5 ay, çadır kurdum. 35 ay sonunda yine dönüp dolaştım, evin içine girdim ve şimdi evin içinde yaşıyorum, ama gene hep bir korku var. Türkiye'nin depremi kaçınılmaz, diyorlar. İnşallah çok bir zarar vermez. Memleketimizi Allah korur, ki buna da inanıyoruz. İnancımız var. İnandığımız için de hepimize Allah yardımcı olsun. 


Köyümüzde hayvancılık vardı, tarım vardı. Herkesin 3-5 hayvanı vardı ama zamanla etrafımızda insanlar çoğaldıkça, kimi “Hayvanlar kokuyor,” dedi, kimi “Pis,” dedi. “Gereksiz,” dediler, dolayısıyla o onu takip etti, o onu takip etti. Şimdi çok kişide hayvan yok, buralar sakin. 
Hep işletme açıldı, ama hafta içi öyle fazla kalabalık yok. Hafta sonları köyümüz çok güzel oluyor. Kiraz festivalleri oluyor, meydandaki kilisenin orada belediye düzenliyor. Kilise herkese açık zaten, istediği zaman herkes girebilir. Türk'müş, Katolik'miş; hiç ayrım yapmazlar. Herkese açık olan bir yer. Herkes de mutlu bu şekilde. Burada mescidimiz var. İsteyen camiye, isteyen kiliseye... Karşılıklı. Köyün mezarı var, insanlar elinden geldiği kadar temizlemeye, toplamaya çalışıyor. Beykoz Belediyesi yollarımızı tertemiz tutuyor. Hiçbir sıkıntımız yok o konuda, gayet memnunuz. Sağ olsunlar. Teşekkürler. 


Eskiden köyde yaşayan daha çoktu. Şimdi herkes yaşlandı. Birbirine o kadar çok gidip gelebilen yok. Çok az kaldı, yani sayılıdır. Gençler zaten köyde durmuyor; köyü bırakıp gidiyorlar. Yaşlılar da öyle kendi hâllerinde. Ayda bir kiliseye gidip orada görüşürler. Bir şey yapmak istendiği zaman herkese söylenir, herkes birer tabak bir şey yapar. Bir araya gelinir, bir yemek yenir, sohbet edilir köyde geride kalanlarla. 
Ama toplasan 30 kişiyi bulmaz. Bayağı azaldı köyün halkı. 


Eskiden Beykoz'da sinema vardı. Köyde toplanırdık. Sinema dediysem böyle sinema salonu falan beklemeyin. Bir perde kurulurdu, orada sinema seyrederdik, ama biz buna zevkle gidiyorduk. Çünkü Polonezköy'den çıkıp Beykoz'a gidiyorduk. Beykoz bizim için değişik bir yerdi. 

Gençler neye meraklılarsa onu yapsınlar. Ailelerinin istediklerini yapacaklar diye bir şey yok. Eğer bir şeyde merakınız varsa onun peşinden koşup başarana kadar uğraşmanızı tavsiye ederim. Başaracaksınız. 
Bugün yapamazsınız belki ama bir hafta sonra, bir sene sonra yaparsınız. Yeter ki isteyin gençler, vazgeçmeyin. İsteklerinizden vazgeçmeyin. 


Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Öyle kapı kapı gezip herkesi onore etmek çok güzel bir şey. Gerçekten tebrik ediyorum, eski bir Zeytinburnulu olarak. Benim Zeytinburnu'nda da bir geçmişim vardı. 
Çok güzel şeyler yaptı orada. Zeytinburnu'yu Zeytinburnu yaptı. Başkanımızı her zaman tebrik ettim ve yine ediyorum. Çok güzel işlerle uğraşıyor. Allah tamamına erdirsin. 
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1966, Trabzon Yomra doğumluyum. Çocukluk yıllarım çok güzeldi, Yomra güzel bir ilçeydi. Orada Kaşüstü Mahallesi'nde yaşıyorduk. 
1994'te Trabzon'dan göç ettim ve İstanbul Beykoz'a yerleştim. Burada belli bir süre dayımın evinde bahçıvanlık yaptım. Sonrasında Beykoz Çavuşbaşı'nda dükkân açtım ve hayatımı demir doğrama üzerine kurdum. 


Sıkıntılar içinde büyüdüm, gariban hayatı yaşadık. Ama bundan hiçbir zaman utanç duymadım. Çok fakirlik çektik ama Allah anne ve babamdan sonsuz razı olsun, onların ailesinin bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok zengin olup başka bir hayat yaşamak istemezdim. 
Dürüstlüğü anne ve babamdan öğrendim, bizlere helal lokma yedirdiler her zaman. Onların duası, benim de çocuklarıma helal lokma yedirmemdir. Benim yanımda bir gariban ağlasa yardım etmeden duramam, ben bunları hep ailemden öğrendim. Yaşadığım sıkıntın dönemler akhma geldiği zaman mübarek bir zatın bir sözünü hatırlarım: Öyle zamanlar oldu ki, geçmişte ağladığım o yıllara ağladım. Yani benim geçmişte ağladığım zamanlar oldu ama sonrasında o ağladığım zamanlara ağladım. Biz şükrümüzü unutur olduk. Yediğimiz lokmadan, giydiğimiz ayakkabı ve elbiseye kadar her şeye şükretmemiz lazım. 


1989 yılında Trabzon'da evlendim, iki çocuğum var: Biri kız, biri oğ- 


lan. İstanbul'a geldim, Beykoz Çavuşbaşı'nda ikamet ettim. Bahçıvan- 


lıktan sonra demir doğramacı olarak atölye kurdum ve hâlâ daha o atölyede çalışıyorum. Memlekette çok açlık çektik, evliydim ama evimi geçindirecek durumum yoktu. Buraya geldikten sonra işlerin tam yerine oturduğu dönemde eşimi kalp krizinden 28 yaşında kaybettim. 
Büyük bir yıkım oldu benim için. Ne yapacağımı bilemedim. Memlekete mi dönsem, diye düşünüyordum ama buraya da yavaş yavaş adapte olmaya başlamıştım. İki çocuğum var demiştim; oğlumu babaannesi Trabzon'a götürdü, kızımı da anneannesi İskenderun'a götürdü. 
Sadece eşimden mahrum kalmadım yani, çocuklarımdan da ayrıldım. 
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Sonrasında yeniden bir hayat kurdum. Buradaki dostlarım beni bırakmadı, hep destek oldular bana. Tekrar evlendim, şu an burada evim var, Rabbime şükürler olsun, güzel bir hayatım var. Eşimi de Adapazarı'ndan aldım, çok şükür mutluyuz. 


Beykoz'da o dönem birbirine bağlık daha fazlaydı. Güzel bir binliktelik vardı. Çavuşbaşı geri kalmış bir yerdi. Çavuşbaşı'nın yolları yoktu, yollar hep çamurluydu. Eski Belediye Başkanı Osman Şimşek'in çalışmalarıyla gelişti burası. Komşuluklar çok iyiydi, Çavuşbaşı'nın halkı hâlâ birbirini tanır, yabancı hemen fark edilir. 


Gençliğimde futbola çok düşkündüm. Aşırı derecede Trabzonspor taraftarıyım, maçlar yüzünden iki kere kalp krizi geçirdim. Gençliğim kısaca futbolla geçti. 


Ben ilkokuldan çıktığımda annem beni, bir zanaatkâra teslim etti, “Eti senin, kemiği benim,” dedi. Benim bir iş edinmem için yaptı bunu. 
Şimdi ben yetiştirecek çırak bulamıyorum. Bizim mesleğimiz biraz s1- kıntılı, kaynak bizim gözümüzü alıyor. 


Bizim zamanımızda çarşamba günleri Türk filmleri olurdu televizyonda, ben onu izleyebilmek için o günler kaynak yapmak istemezdim, ama ustam bana bazen o günler de kaynak yaptırırdı. Bir şey diyemezdim. Şimdi birisi bana çocuk getiriyor, akşam çocuğum kör oluyor, diye beni arıyor. İşin bu olduğunu, kör olmadığını anlatıyorum. Ne desem de anlatamıyorum onlara. Bir sonraki gün göndermiyor çocuğu benim yanıma. Kaporta işlerine, inşaata, demire eleman bulamıyoruz. 
Herkes okuyor. 


Beykoz'da yaşadığım için Allah'ıma her gün şükrediyorum. Her gün şükür namazı kılmamız lazım burada yaşadığımız için, samimiyim bu 


konuda, bunu canıgönülden söylüyorum. Evimiz burada, iş yerimiz burada. Bunun için Rabbime sonsuz şükürler olsun. Güzel bir hayatım var. 
Beykoz'da olduğum için çok gurur duyuyorum. Çok seviyorum burayı. 
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1971 yılında, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı bir köyde doğdum. 
İlk ve ortaöğretimimi Trabzon'da, lise eğitimimi Rize'de tamamladım. 
1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazanarak 
İstanbul'a geldim. 1994 yılnda okulu bitirdim. Bitirdikten sonra da İstanbul'da iş hayatıma devam ettim. 1997 sonundan beri Beykoz'da ikamet etmekteyim. 


Çocukluk dönemim köyde geçti. Şimdiki çocuklara çocukluğumuzu anlattığımızda enteresan geliyor. Ben ilkokul 4. sınıfa gidiyordum, köye daha yeni geliyordu elektrik. Biz elektriksiz bir ortamda yaşadık. 
Gaz lambası vardı; eskiler bilir, pompalı lüksler vardı, onlarla büyüdük. İnek ve koyun çobanlığı yaptım. Tavuk besledik. Birçok hayvanımız vardı. Köyde tamamen doğal bir yaşam sürdük. Teknoloji de yoktu, yazın yaylaya çıkardık. Tamamen doğal bir ortamdı. Şu anki şehrin gürültüsünden, tozundan uzak bir yaşam sürdük. Daha sonra rahmetli babamın görevi sebebiyle Rize'de okudum. Sonra da üniversiteyi kazanınca İstanbul'a geldim ve İstanbul maceramız başlamış oldu. 1989'dan 


beri de İstanbul'dayım. 


1997'nin Kasım ayında askerliği bitirdim. Askerliğimi yedek subay olarak yaptım. 1998'den 20035 yılına kadar Beykoz Kanlıca'da ikamet ettim. 2003 yılından itibaren de Çiğdem Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. 


Beykoz'da ulaşım zordu. O zamanlar arabamız yoktu. Toplu ulaşım kullanıyorduk işe gidip gelirken. Tabii o zaman toplu taşıma imkânları biraz kısıtlıydı. Sonra kendi arabamızı alınca ulaşım daha kolay gelmeye başladı. Çünkü arabayla İkinci Köprü'den her yere ulaşabiliyorduk. 


O dönemin insani ilişkileri hâlâ büyük oranda devam ediyor. Tabii o zamanlar Kavacık bu kadar kalabalık değildi. Özellikle Kaptanlar civarı ve Kavacık merkezinde bu kadar yapılaşma yoktu. Fabrikalar 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kapanmamıştı o zaman. Dolayısıyla Beykoz halkını, işçiler ve onların aileleri oluşturuyordu. Bir komşuluk ve sıkı bir mahalle ilişkisi vardı o dönemler. Esnafından tutun da bütün mahalle halkı birbirini tanırdı. Daha sonra fabrikaların kapanmasıyla orada çalışan işçilerin kimisi emekli oldu kimisi başka yerlere gitti. Yapılaşma arttı ve çoğunlukla dışarıdan gelmeye başladı insanlar. O komşuluk ilişkileri, insanların birbirini yakından tanıması ve birbirleri ile olan münasebetleri azaldı. 
Eski ilişkiler kısmen devam ediyor. Bizim gibi derneklerin de bu ilişkilerin devam etmesine çok büyük katkısı var, özellikle yöre derneklerinin. 2015'te kurduk bu derneği ve bu dernek vesilesiyle birçok hemşehrimi tanıyıp onlarla arkadaşlık yapma imkânı buldum. Dolayısıyla bizim gibi dernekler burada komşuluk ve sosyal ilişkilerin iyi kurulması anlamında çok önem arz ediyorlar. 


2000 yılının Mayıs ayında eşimle nikâhlandım. Eşimle şöyle tanıştm: Ben Rize'den 1989'da geldim. Annem Rize'de oturuyordu ve hemen bizim yanımızda Rize Devlet Hastanesi vardı. Eşim de o zaman orada çalışıyordu. Orada da arkadaşımın eşi vardı, biz o vesileyle tanıştık. Ben tanıştıktan sonra annem de tanışmış onunla. Evlendik, iki oğlumuz var. Yaklaşık 25 senedir evliyiz. Eşimin tayinini de Beykoz'a aldık, 2001 yılından beri de Beykoz Devlet Hastanesinde çalışıyor. 


Ben 1994'ün sonunda okulu bitirdim. Sultanbeyli Belediyesinde 1 
yıl imar ve planlama bölümünde çalıştım. Sonrasında askere gittim. 
Askerden geldikten sonra kamuda çalışmak bana göre olmadığı için özel sektörde işe başladım. Sabancı Holding'te çalıştım belli bir süre. 
Sonrasında kendi ofisimi kurdum ve İstanbul'da imar planları ve proje işleri yaptım. 2022 sonu itibarıyla da emekli oldum. Meslek hayatım boyunca yaklaşık 10 yıla yakın bir zaman Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun, halkın deyimiyle Anıtlar Kurulunun üyeliğini yaptım. Burada yaklaşık 3 sene başkanlık, 2 sene başkan yardımcılığı yaptım. 10 
yıl boyunca yaklaşık 5-6 yıl Beykoz bölgesine baktım. 


Meslek hayatımda enteresan olaylar tabii ki var. Mesela Beykoz Emniyet Müdürlüğünün yapılmasına çok büyük katkılarım var. Onun hem imar planında hem projesinde Anıtlar Kurulu üyesi olarak imzam var. Birtakım okullara katkıda bulundum. Mesela Beykoz Konakları Vakfı Ortaokulunda imzam var. Yine en son yapılan Beykoz'daki Koç Ortaokulunda imzam var. Bazı okulların güçlendirilmesinde, yeni okul projelerinde bulundum. Kavacık Otağtepe'deki okul projesinde, Beykoz Belediyesinin meclis binasında imzam var. Beykoz'a bu hizmetlerin kazandırılmasında hem katkım var hem de altlarında imzam var. 


Köye, ilkokul 4. sınıfa gittiğimiz zamanlarda elektrik geldi. Elektriğin geldiği o anı da çocukluk anısı olarak hiç unutamıyorum. Ortalık bir anda aydınlık oldu. Çocuklarımın doğumunu unutamam: 15 Kasım 2002. Eşimin hamile olduğunu, aradan bir müddet geçtikten sonra da 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ikizlerimizin olacağını söylediler. Ben bir türlü kafamda bağdaştıramadım. İki çocukla nasıl olur, diye düşünmeye başladım. Bunlar unutamayacağım amlardır. 


Gençlerin her şeye çabuk ulaşmaları maalesef onları tembelleştirdi. 
Araştırma, fikir üretme konularında biraz eksiklikleri var. Bir de gençlerimizin özellikle tarihi doğru okumalarını tavsiye edebilirim. Çünkü geçmiş, geleceğin aynasıdır. Geçmişini bilmeyen, geleceği ile ilgili kararlar alma konusunda bocalar. Dolayısıyla gençlere eğitimlerine dikkat etmelerini, hangi meslekte olurlarsa olsunlar onu çok iyi yapmalan tavsiye edebilirim. 


Amacımız ilçemizin bu yaşanabilir ve güvenli ortamının devam etmesi, insanlarımızın mutlu olması. Uyuşturucu konusunda, ilçemizin emniyet müdürlüğü ile görüşüyoruz. Emniyet Müdürü Hakan Bey, bu uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor, sağ olsun. Biz de her zaman onların yanındayız, destekçisiyiz. Bu konuda insanlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Bunu da yapmak zorundayız. Çünkü burada bir dernek başkanlığı yapıyorsak, bir STK'nin başındaysak insanlara faydah olmamız gerekir. Ben kendime faydalı olmak için burada olacaksam o zaman bir anlamı yok. Biz belli bir birikimi olan insanlarız. Bunu da halkın, insanların, toplumun yararına kullanmak durumundayız. 


Biz, İstanbul'da yaşıyoruz, evet. İstanbul bir metropol ama Beykoz'da biz hâlen daha kasaba kültürüyle yaşıyoruz. Bu küçümseme anlamında değil. Esnafı tanıyoruz, insanları tanıyoruz. Balıkçıya gideriz, balıkçı bizi tanır. Kendimden pay biçerek söylersem Beykoz Belediye Başkanını, Kaymakamı, siyasi partilerin ilçe başkanlarını, savcıları tanıyoruz. Beykoz'da bu manada çok insan tanıyoruz. Bir yere yemek yemeye gitsek tanıdık çıkıyor. Bu konu benim için önemli, çünkü teknoloji çağındayız. Biz teknoloji fakiri büyüdük, insanlarla yüz yüze iletişim kurduk; şimdi ise herkes sosyal medyadan iletişim kuruyor. Ben ve benim yaş grubum bunları bilmeyiz. Aslında Beykoz bu konuda diger ilçelerden farklı, o yönünü seviyorum. Beykoz'u sevdiğim için buradayım. Toplu konutların bulunduğu başka bir yerde oturamam. Beykoz'da biz herkesi tanıyoruz, bu bize güven veriyor. İnsanın yaşadığı yerde kendini güvende hissetmesi önemli. Bu yönden Beykoz'da yaşamayı seviyorum. Bu vesileyle de bu çalışmayı yapan Beykoz Belediyesine teşekkür ediyorum. 
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Erol 
Karadeniz 


1971 doğumluyum. Beykoz’un İncirköy Mahallesinde oturuyorum. 
Aslen Giresun Görele köyündenim. Evliyim, 5 çocuğum var. Elektronik teknisyeniyim. 2019 yerel seçimlerinde doğup büyümüş olduğum İncirköy Mahallesi'ne muhtar adayı oldum. Amacım mahalleme hizmet edebilmekti. Çok az bir farkla seçimi diğer arkadaşımız kazandı. İncirköy'e ve insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. 


Beykoz'a 1983 senesinde geldim. Geldiğim dönemde Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezinde elektronik bölümünü okudum. O zamandan bu zamana Beykoz'da çok şeyler değişti. Şişecam, Tekel ve kundura fabrikalarında çok insan çalışıyordu. Ama şu anda Beykoz, iş imkânının olmadığı ve sadece emeklilerin olduğu bir yere dönüştü. Yöneticilerimiz Beykoz'un sahilini çok güzel düzenledi. İmar sorunu vardı. Beykoz çok gelişti. O günden bugüne kadar Beykoz'un gelişmesinde katkısı olan hemşehrilerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz. 


Çocukluğumuzda misket oynardık. Çelik çomak oyunu vardı. Hayvan güderdik. Babamın atı vardı, atla gezmeyi çok severdim. Köye gittiğimde müsait olursam hâlâ ata binerim. Köyde işlerimiz olurdu, anne ve babalarımıza yardım ederdik. 


Siyah beyaz televizyonlar vardı eskiden. O televizyonlarda Kara Şimşek filmini hiç kaçırmazdık. O akşam o filmi seyredebilmek için annemiz ve babamız bize neyi söylerse onu vaktinde yapmak zorundaydık. Çünkü yapmazsak komşumuza gitmemize izin vermezlerdi. O zamanki komşuluk bağları çok daha iyiydi. Çay içerdik, beraber mısır 


toplardık. İmece usulüydü her şey. Ortak yapılırdı. Mısırları beraber 


toplar, beraber soyardık. Fındık için de aynıydı durum, elle soyardık onları da. Şimdi makineler çıktı. Çok şey değişti. Yavaş yavaş komşu- 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


luklar da kalkmaya başladı. İnternet ve teknoloji çoğaldıkça insanlar uzaklaştı birbirinden. 
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1983 senesinde İstanbul'a geldim, çünkü Giresun Görele'de köyden 
ortaokula gitmek çok zordu. Babamız işçiydi burada, biz de İstanbul'a gidelim, dedik. İstanbul'a geldikten sonra babama dedim ki: “Baba ben okuyacağım.” Elektronik işini çok seviyordum. Tamir işlerini de sevdigim için, elektronik bölümüne yazıldım. Haftanın 5 günü okula gidiyordum, 2 günü çalışıyordum. Hep İncirköy'deydim. Tamircilikten başka bir iş yapmadım. Arkadaşlarım, tamirciliğe çok yatkın olduğumu söylerlerdi, onlar öyle söyleyince ben de tamirciliği kafama koymuştum. 
Ceza mahkemelerinin elektronik bölümünde, hukuk mahkemelerin- de bilirkişilik yapıyorum. Kendimi geliştirip yetiştirmek için mücadele veriyorum. 


Eşimle yaşıtız. Eşim, mahalle komşumuzdu. Beraber mahallede oyunlar oynardık. Büyüklerimiz vesile oldu evlenmemize. 19935 senesinde askerden gelir gelmez nişanlandık ve evlendik. Hepsi çok kısa bir zamanda oldu. Nişanlandıktan hemen sonra evlenme sürecimiz başladı. İki oğlum, bir kızım var. Çocuklarımdan ikisini kendi yanımda yetiştirdim. Birisi bilgisayar programcılığı ve kamera tamiratı işleri yapıyor, bir tanesi de askeri personel. Kızım, Balıkçılık ve Su Ürünleri'nde gıda okuyor. 


Dünden bugüne çok şey değişti Beykoz'da. Sosyal alanlar ile Beykoz'un yollarının, sahil kısmının düzenlenmesi, Beykoz'a üniversitelerin gelmesi, liselerin çoğalması Beykoz'da çok şeyi değiştirdi. Beykoz'da Karadeniz'in bir köyündeymişiz gibi yaşıyorduk. Ama şu anda Beykoz gerçekten yaşanacak bir duruma geldi. Beykoz'dan, İstanbulun hemen hemen her bölgesine otobüs seferleri başladı. 


Gençleri bazı kötü alışkanlıklardan spor kurtarabilir, spor yapmalarını tembih ediyorum. Okumalarını, muhakkak bir hedefleri olmasını istiyorum. Ben şu anda 52 yaşındayım, hâlâ okuma gayreti içerisindeyim. Okumak çok güzel. Hedeflerimizin olması gerekiyor. Geçmişimizi iyi bilmek lazım. Örf ve âdetlerimizi uygulamamız lazım. Onlar, olmazsa olmazlarımız. 


Beykoz'da yaşamaktan çok memnunum. Beykoz'da yaşamak, Anadolu'nun bir köşesinde yaşamak gibi. Yeşili, doğası, temiz havası ile... 
Beykoz, İstanbul gibi bir şehirde hâlâ yaşanacak bir durumda. Beykoz'un bütün insanlarını tanıyoruz. Bugün Mahmutşevketpaşa'daki insanı da Alibahadır köyündeki insanı da tanıyoruz. Beykoz, gerçekten yaşamaya değer bir yer. 
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ça Erol Memiş 


Paşabahçe'de doğdum, Beykoz'da büyüdüm. Gençliğim, çocuklugum burada geçti. Yıllarca Beykoz'a hizmet ettik, ömrümüz buralarda geçti. Dekorculuk yaptım, camla uğraştım yani. Aşağı yukarı 11-12 sene çalıştıktan sonra askere gittim. Askerden dönünce belediyeye girdim. 
1985'ten itibaren belediyenin altyapı işlerinde çalıştım: Asfaltları, betonları döktüm. Kanalizasyon işleri yaptım. Çoluğumuzu çocuğumuzu hep orada besledik. Yani oradan ekmek yedik. Emekli oldum sonra. 


Babam ve annem Çorum Kargı doğumlular. Babam orman işinde çalışıyormuş; annem köy kadını. Sonra İstanbul'a gelmişler. Biz burada doğduk, büyüdük. Bize burada sahip çıktılar, bizi büyüttüler. Annem ve babam orada geçinemedikleri için İstanbul'a gelmişler. Babam İstanbul'da kundura fabrikasına girdi. Orada hayatını çalışmayla, bize bakmakla geçirdi. Sonrasında emekli oldu. Annem vefat etti. Annem vefat ettikten sonra ikinci evliliğini yaptı babam. Onun için bizden ayrıldı. 
Biz de hayatımızı bu şekilde çalışmayla kazandık. 


Çocukluğum Beykoz Çayırı'nda geçti. Ayakkabı boyacılığı ile başladım. Simitçilik yaptım. Mahallelerde, sokaklarda satışlar yaptım. O şekilde büyüdüm, sonra okula başladım. Hacı Numan İlkokulunda okudum, orada 5'i bitirdim. Ondan sonra da hayatım dekorculukla devam 


etti. Sonrasında evlendim ve askere gittim. Ömrüm böyle geçti. 3 ço- 


cuğum var: 1 kız, 2 oğlan. Hepsi büyüdü ve evlendi. 


HAVVA MEMİŞ: Çorum Kargı'nın Çetmi köyünde doğdum ve orada büyüdüm. İstanbul'a geldiğimde eşimle tanıştık. Çok şükür 45 senedir mutluyuz. Torunlarımızla mutlu bir hayat sürüyoruz. 


Babam köyde çiftçilik yapardı, sepet örerdi, tıraş yapardı, çift sürerdi, duvar örerdi. Yani her işi yapardı. Babam köyde vefat etti. Ama hasta olduğu zamanlarda yanımızda kaldılar. 
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EROL MEMİŞ: Çocukluğumuzda, 13-14 yaşlarımda Ahmet Mithat İlkokulunun orada yüzmeye alıştık. Denize giderdik, orada bir abimiz bizi yüzmeye alıştırdı. Denizde yüzmeyi orada öğrendik. Çocukluğumuz Beykoz Belediyesinin oralarda geçti. Oralarda sandallara bindik. 
Ayaklarımızı, ellerimizi vurarak yüzmeye alıştık. 


Eskiden misketle, bisikletle oynardık. Çelik çomak, kuyu kazmaca oynardık. Arkadaşlar arasında top oynadık. Çeşit çeşit oyunlarımız vardı. Çocukluğumda kuyulardan su çekerdik. O zamanlar terkos yoktu, içme suyunu kuyulardan alırdık. Şimdi sularımız akıyor. Eskiden dağlardan, kuyulardan alıyorduk suyu. Yağlı güreşlere giderdik. Sanatçılar gelirdi, Beykoz'a onları dinlemeye giderdik. Orada gazoz satardık. Beykoz'un yaşantısı eskiden daha güzeldi, iyiydi. İnsanlar birbirine bağlıydı, şimdi o da bitti. 


Boğaz'da tanker patladı, o zaman buralarda deprem olmuş gibiydi. Camlar kırıldı, denizde büyük yangın çıktı. O gemi yanarak bitti. Biz bunları yaşadık, gördük. Boğaz'da büyük kazalar oluyordu. 


Beykoz'da cam fabrikası vardı. Orada 3.000-4.000 insan çalışıyordu. Buralarda Tekel Fabrikası vardı, onların da çok çalışanı vardı. Beykoz'da tersaneler vardı, onlar da hep kapandı. Beykoz'da çalışanlar, oturanlar iş bulamadılar. Çoluğumuzu çocuğumuzu Beykoz'da doğru dürüst işlere koyamadık, mağdur olduk. Belediyeye girmeden önce benim mesleğim dekorculuktu. Çay bardakları, su bardakları, vazo, sürahi yani elimize ne gelirse yapardık. Biz bunlardan ekmek parası kazanıyorduk. Baklava dekorlar yapardık, farklı desenler yapardık. Bizi dekorculuğa eski arkadaşlarımız alıştırdı. Biz Beykoz'dan ekmek yedik o zamanlar. Şişecam Fabrikası olmasaydı, biz geçinemezdik. 12 sene dekorculuk yaptım. Fabrikalar kapanınca aç kaldık. Askere gittim, askerden geldikten sonra belediyelerde işe girdim. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesine adam alınacak, dediler. Ben de o zaman askerden gelmiştim, dekorda çalışıyordum. Devlet işine gireyim, diye düşündüm. Çünkü bize az bir para ödüyorlardı, mesailere kalıyorduk. Belediyeye şöyle girdim: Sıraya girdik, en az 500-600 kişi işe girmek için gelmişti. Bina 5 katlıydı, ilk kata çıktık. “Ne iş yaparsın?” dediler. “İnşaatçıyım” dedim. “Dekorcuyum,” desem beni belediyeye almayacaklardı çünkü. Bana “Bizim işimiz, pis işlerdir; kanalizasyon işleri, ızgara işleri var,” dediler. “Ne işi olursa olsun, ben ekmeğim için çalışacağım. Ekmek davasıdır bu,” dedim. Belediyeye girdim, Beykoz'a gönderdiler beni. Zorluklar çektim çünkü eskiden makine yoktu, bir şey yoktu. El arabasıyla kum taşırdık, kürekle kum doldururduk. 
Eskiden araba yoktu, bir tane arabamız vardı; onu da elimizle ayağımızla ite ite çalhştırıyorduk arabayı. Kumu da elimizle ve küreğimizle taşıyorduk, o zaman kepçe yoktu. Hiçbir şey yoktu. 
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Giresun Eynesil'e bağh Kemerli köyündenim. 


Hep elin kapısında büyüdük; ana yok, baba yok, yemeye yok, içmeye yok. Görele çarşıya gideceksin, gaz almaya, gazhaneye. Gaz lambası altında ders yapardık. Elektrik yoktu, hiçbir şey yoktu, alacak para da yoktu. Ben çalışmıyordum, daha çocuktum. 5-4 tane ineğimiz vardı, işte onunla geçinirdik, yumurta ile. Yumurta olacak, yağ olacak, satacaksın da eve üç beş kuruş para getireceksin, eksikleri gidereceksin. 
Yoktu ki! Bizim zamanımız böyle geçti. 


Misket oynardık, derede yüzerdik. Fındık zamanlarında birbirimize giderdik, imece olurdu. Mesela mısır tarlasını kazmak için ben ona giderdim; o, ona giderdi. Birbirimize yardım ederdik. Bir hafta sonra da bana gelirlerdi. Çapa yapardım, tarla yapardık. Mısır ekmeğini bile zor buluyorduk biz, yoktu ki. 


Ben aslında 1955 doğumluyum, fakat kardeşlerim ufak olduğu için 
5 yaş küçülttüm yaşımı. 1958 olarak askere gittim. “Tutsalar elimden, 
bende neler var,” diye bir laf var. Ana yok, baba yok, pişiren yok, taşıran yok, eden yok. Bakıyorsun, kardeşlerini bırakıp da gidemiyorsun, kime bırakıp gideceksin? Ben askere gittim, gel de bana sor. Gözüm hep burada idi, kardeşlerimdeydi. Çocuktular, ufaktılar daha. Benim babam öldüğünde ufak kardeşim 40 günlüktü. En büyüğü kardeşleri- 


min içerisinde benim. İki tane kız kardeşim var. 


Soba yok, çıkma ocaklar vardı, o da yalnızca önünü ısıtıyordu. Toplanıyorduk orada, ısınıyorduk. Sabaha kadar titriyorduk. O zaman yatak, yorgan da yoktu. Benim zamanımda taş odun vardı, taş odunda yatardık. Neredeydi böyle bir yatak? O zaman kilim vardı. Şimdi Allah'a şükür her şeyim var. Yani çok iyiyim şimdi, Allah'ıma şükürler olsun. 
Dünyadaki yeşillikler, çöllerdeki kumlar kadar şükürler olsun. Geriye dönüp baktığım zaman gözlerimden aşağı yaşlar akıyor. 
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Askere gittim. Askerde ne anam var, ne babam var, ne kardeşim var, ne para veren var. 5 kuruşsuz askere gittim. Yoktu ki, kim gelecek? 
Millet bakıyordu; verirlerse yiyordum, vermezlerse yemiyordum. Ben askerde de eğitim çavuşu idim. 


Ben 1981'de geldim Beykoz'a. Daha önceden karşıda çalışıyordum, Beyoğlu Samanyolu Triko Dokuma Fabrikasında. Askerliği yaptıktan sonra dilekçe verdim, fabrikaya girdim. Şimdi oradan emekli oldum. 
Ben gobledeydim. El vazo servisinde çalışıyordum. Damacana, şişe, parfüm şişesi, kolonya şişesi, süs sürahileri, kül tablası, vazolar... Onları yapıyorduk. 


Beykoz'da cam fabrikası vardı, deri kundura fabrikası vardı, rakı fabrikası vardı, ama şimdi hepsi kapandı. İnsanların hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. İşte bir yerlerde, sağda solda çalışıyorlar; karşılarda, Acarkent'te, Acar İstanbul'da, Beykoz Konakları'nda, Vadi Konakları'nda, Boğazgören Sitesi'nde... Hep buralarda çalışıyorlar. Halk oradan geçimini sağlıyor. 


Güzeldi, insanlarda saygı vardı, sevgi vardı. Şimdi ne saygı ne sevgi var. O zamanlar bir ekmeği paylaşıyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi tutmuşlar, herkesin elinde bir telefon, herkes bir köşede. Televizyon izlemiyor şimdiki nesil. “Oğlum, bana su al da gel,” diyorsun, oğlun “Baba, işim var. Görüyorsun. Kalk kendin al” diyor. 


Ben şu yaşa geldim, hiçbir Allah'ın kuluyla bırak kavgayı, dil kavgası yapmış bir insan değilim. Kötü söz sahibine gerek. Küçüğe küçük, büyüğe büyük. Sor şu cami cemaatine, Soğuksu'da beni sevmeyen yok. 
Yani hiçbir insanlarla bir sıkıntım yoktur. 


Para da yoktu o zamanlar, ben fabrikada çalışıyordum, ekmek parası bulamıyordum. 


Ben annemin yanına gitmiştim, annem evlenmişti. O zaman sağ-sol kavgası vardı. Ben arabanın içerisinde giderken bir gazete almıştım elime, okuyordum. Dedi ki: “Bu gazeteyi niye okuyorsun?” Ülkücüymüş, bıyıklar aşağıda. Senin işin bitti, tamam, dedi. Nerelisin, dedi. Giresunluyum, dedim. Ne işin var burada, dedi. Ben cenazeye geldim, eniştem vefat etti, dedim. Enişten kim, dedi. Böyle böyle, dedim. Adamı tanıyorum, yoksa senin işin bitmişti, dedi bana. Ben götüreyim seni, dedi. 
Hani öğrenmek için. Köyde de öyleydi, evin içerisinde silah arıyorlardı eskiden, didik didik. 


Gidiyorduk çarşıya; para yok, pul yok, gaz yok, bir şey yok. Birisi verirse yersin, vermese yok, aç gezersin. Yani çok gittim geldim öyle. 
Öncekilerde bir saygı sevgi vardı. Yani bir ekmeği bölüşebilen insanlar da vardı burada. Hâlâ var, yok değil. Bir şeye ihtiyacın olduğu zaman, adamda olmasa bile yaratıyor. Yaratmak Allah'a mahsus. Diyorsun ki “Bana şu kadar para lazım.” Adam “Yok” diyor, sonra gidip birinden 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borç alıp sana veriyor. Komşularım, Allah'a şükür, hepsi iyi. Hiçbir sorunum yok burada. Hep, “Nasılsınız, iyi misiniz, bir şeye ihtiyacınız var mı?” diye sorarlar. Herkes sorar. 


Şimdiki nesillere ne tavsiye edebilirim? Z kuşağı diyorlar; ne söyler- sen söyle, hiç dinlemiyorlar bile seni. Dinleyen var mı? Yok. Ben Şişecam Fabrikasında çalışırken aşağı yukarı 20-25 yıllık arkadaşlarım vardı. Hep “Abi” diye çağırırlardı beni. Adamlar 32 farzı bilmiyor. Gusül abdestini bilmiyor. Namazı bilmiyor. Beni gördükleri zaman hep yakalarını kapatıyorlardı. “Senin bize yapmış olduğun insanlığı anam babam yapmadı” derlerdi. Şimdi beni gördükleri zaman saygı duyuyorlar bana. 
Her zaman “Bir şeye ihtiyacın var mı, bir isteğin var mı abi? Baba nasılsın?” diyorlar. Şimdi ben bu ana kadar burada hiç kimseyle ağız dalaşı yapmış değilim. Sağcısıyla da solcusuyla da, iyisiyle de kötüsüyle de herkesle iyiyim. Yani sen iyiysen herkes iyi. Sen kötüysen âlem de kötü. 


Memnunum. Allah'ıma şükürler olsun. Namazımdayım, camiye gidiyorum, eve geliyorum. Allah'a şükürler olsun; param var, huzurum var. 
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1965, Sinop Ayancık doğumluyum. Karadeniz'in güzel bir beldesinde dünyaya geldim. İlkokulu Aygördü köyünde okudum, sınıflarımız o zaman birleştirilmiş hâldeydi. Köyümüzde ortaokulu okuyabileceğimiz bir okul yoktu. Başarılarımı ve çalışmalarımı gören değerli öğretmenim, dedem Mehmet Ekşi'ye “Mehmet Bey, Ferdettin'in okuması gerekiyor. Biz de sizin köyünüzde okuyup büyüdük, eğitim aldık ve şimdi burada sizin evlatlarınızı yetiştiriyoruz. Ferdettin'in de aynı şekilde bizler gibi okuyup topluma, millete ve ülkeye faydalı olmasını istiyoruz,” dedi. Dedem de bunun üzerine Aygördü köyünün bağlı olduğu Sinop Ayancık ilçesinde beni ortaokula kaydetti. Zor şartlarda, çok imkânsızlıklar içerisinde okuduk. Otobüslere ulaşmak için yaklaşık 1,5-2 saat yürümemiz gerekiyordu, oradan da daha sonrasında toplu taşıma araçları ile Ayancık ilçesine gidiyorduk. Orada ortaokulu tamamladıktan sonra, 1979 yılında babamızın yanına geldik. Lise eğitimine başladım, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesinde yatılı olarak lise eğitimimi tamamladım, iyi bir eğitim aldım orada. Öğretmenlerimiz hamiyetperver insanlardı. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, canhıraş bir şekilde 


çalışıyorlardı. Bizim üzerimizde çok durdular, sağ olsunlar. Öğretmen- 


lerimizin nefesi enselerimizdeydi, üniversiteye hazırlanırken çalışmalarımızı takip ediyorlardı, bizleri evlatlarından ayırmıyorlardı. Bizleri geleceğe hazırlamak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar ve hayata hazırladılar. Onları ne kadar rahmetle ansam da haklarını ödemem mümkün değil. Onların bize gösterdikleri istikamette vatanımıza, milletimize katkı sağlayabiliriz inşallah. 


İnsanı şekillendiren olaylar vardır: Bunlardan birincisi eğitim ve öğretim hayatıdır. İkincisi vatan görevi, askerliğimizdir. Üçüncüsü de bir aile kurmaktır. Bu aileyi kurmadan önce insanın hayatını düzene sokması gerekir. 1992'de eczanemi Fıstıkaltı Mahallesi'nde, Şefkat Eczanesi adıyla açtım. Sonrasında da hayatımızı bu şekilde devam ettirdik. 
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EMliliğimizden iki yavrumuz dünyaya geldi. Birisi bizim mesleğimizde, sağlıkçı; diğeri de bilgisayar mühendisi. Bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bizler de Beykoz'umuzun Paşabahçe Mahallesi'nde eczacılığımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz. 


Beykoz'da yaşayanlar olarak Allah'a ne kadar hamdetsek, ne kadar şükretsek azdır. Beykoz, Boğaz'ın incisi ve gözdesi olan bir yer. Babam 1965'te gelmiş Beykoz'a. O zamandan beri Beykoz'u damarlarımızda dolaşan kan gibi yakından temaşa ediyoruz. “Beykoz'u seviyor musunuz?” sorusuna hiçbir Beykozlunun “Hayır,” diyeceğini düşünmüyorum. Bizi Beykoz'umuzda baki kılsınlar. Ben Beykoz'da her daim kalabilmek için, burada evimi yaptığım gibi mezarımı da yaptım. Emaneti Rabbimize teslim ettikten sonra bile Beykoz'da kalmak isteyecek kadar Beykoz sevdalısıyız. 


Sizler vasıtasıyla bizlere böyle bir imkân veren belediyemize minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu projeyi ortaya koyanları yürekten tebrik ediyorum. 
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Ben ve babam Ankara doğumluyuz. Büyükbabam Giresun'dan ilk göçenlerden; 40'lı senelerde Ankara'ya göçmüşler. Giresun'dan Ankara'ya sonradan göçenler ve okul kazandığında Ankara'ya gelenler hep bizim eve uğramışlardır. Bir iki gün değil, aylarca kalanlar vardı. Eskiden hayat öyleydi, köyden geldin mi, bir iki günlüğüne gelmezdin. Tek başına gelen de olmazdı; karısı ve çoluk çocuğuyla mutlaka bir 7-8 kişi olurlardı. Salonun ortasına yataklar serilirdi. Evet, yokluk vardı ama huzur da vardı, güzeldi. Eskiden, şimdiye göre daha mutluymuşuz. 


70'li senelerin sonunda buraya geldik. Mahmutşevketpaşa'da dededen kalma ufak bir yerimiz vardı. 9-10”lu yaşlarımız her hafta sonu Beykoz'a gidip gelmekle geçti. Mahmutşevketpaşa ve Elmalı'da geçirdiğimiz güzel amılarla dolu bir çocukluğumuz oldu. Okulu bitirdiğim- de buraya iş için geldim ve Kavacık'ta bir yer açtım. Kavacık o zaman 
böyle değildi, otobüs ve minibüsler de dâhil akşama kadar bazen 10 
tane araba zor geçiyordu. 


Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden 1992 yılında mezun oldum. 
Sonra burada inşaat malzemesi satılan bir yer açtım. Şimdiki nikâh dairesinin olduğu yerde birkaç sene o işlerle uğraştım ve burada işimi kurdum. Elektrik ve bilgisayar sistemleri kuran bir şirketim vardı. 
Krizlerden sonra restoran, kafe işleri yapmaya başladım. Danışmanlık boyutunda iletişim işlerine devam ediyorum. Hobi olsun diye de pandemiden sonra fidancılık yapmaya başladım. 


Beykoz; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapılana kadar Birinci Köp- 


rü'den dolaşarak gelinen, İstanbul'un ücra bir köşesiydi. Özellikle köy- 


lerden Eminönü'ne doğru gidenler, “İstanbul'a gidiyorum,” derlerdi. 
Esasında burası İstanbul'dan bile sayılmazdı. Oraya günübirlik gidemezdiniz. Eminönü'ne gittiniz mi, vapurla Beykoz Merkez'e gelirdiniz ancak. Buraya vasıta yoktu. Mecburen yürüyerek gidiyordunuz. Ben de 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o seneleri çok iyi hatırhyorum. Burası hâlen çok bozulmuş değil. Herkes hemen hemen birbirini tanır. Ama fabrikalar kapanınca bambaşka bir yer oldu burası. 1999 depreminden sonra güvenilir olması dolayısıyla buraya çok gelen oldu, villa siteleri yapıldı. Böyle sonradan oluşan bir nüfusumuz da var, ama Beykoz'un yerlisi birbirini iyi kötü tanır. 


Elmalı köyünde top sahasında oynardık çocukken. “Çocuklar top oynasın, onları kahveden kurtaralım,” diyerek çok çabalamıştır annem. 
Çok girişken birisiydi. Arkadaşlarından para toplayarak şimdiki Örnekköy Spor Kulübü binasını bizzat annem yaptırmıştır mesela. Diğer köylere de ulaşırdık, sadece bir köyün içinde kalmazdık yani. Burada birçok mahalleden arkadaşlarımız vardı, okul arkadaşlarımız, kız arkadaşlarımız vardı. Kanlıca'da, Körfez'de yüzerdik. O zaman plaj vardı, şimdi ev oldu oralar. 


Meyve topluyorduk daha çok burada. Çok ciddi meyve örtüsü var buranın. Beykoz'da kızılcık çok vardır. Burada yaşayan bilir ama dışarıdakiler çok bilmez. Özellikle Polonezköy taraflarındaki ormanlarımızda inanılmaz derecede kestane vardır. Karnımzı doyurursunuz, aç kalmazsınız Beykoz'da. 


Gençlik dönemimde de buradaydım, özellikle üniversiteden sonra. 
Bizim ailede bir Beykoz sevdası var. Annemin babası 1956-1964 seneleri arasında burada ortaokul müdürüymüş. Bir tane ortaokul varmış zaten. Herkesin çocuğu oraya gidiyormuş. Yani bugün yaşı 70-75'lerde olanların hocası benim annemin babası, dedemdir. Dolayısıyla bize dededen kalma bir Beykoz sevdası var. Okulu bitirdik, işimizi burada kur- 


duk. Evlendik, evimizi barkımızı burada kurduk. 
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80 darbesinde 11-12 yaşlarındaydık. Biz o zaman darbenin ne oldugunu bilmiyorduk. Asker gelip de “Dön geriye, okul yok bugün.” deyince biz bayram ettik. Toparlanıp Burunbahçe'ye denize gittik. O zaman işin vahametini bilmiyorduk. 


Beykoz'un başına gelmiş en büyük tarihi olaylardan biri, fabrikaların kapanmasıdır. Bu çok ciddi bir toplumsal yara oldu burada. Bütün ekonomi bunun üzerinden dönerken birden ekonominin kaynağı duruverdi. 


Toplum önünde konuşmakta zorlanan bir insandım küçükken. Sonraları öğrendim. Baktım ki toplumun önünde çokrahat konuşuyorum, o zaman siyasete başladım. Fizik mezunu olduğum için siyasetin akademik yönünü de bileyim diye kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü de bitirdim. Hiç değilse bu işin kitabını bileyim diye. Beykoz'da yaklaşık 18 senedir siyaset anlamında birçok çalışmada bulundum. 


Gençlerin bence tavsiyeye ihtiyaçları yok. Çünkü onlar bambaşka bir dünyada yaşıyorlar. Ben teknolojiyi de bildiğim için onları çok daha iyi anlayabiliyorum. Kendi yaş grubumdan farklı düşünüyorum bu konuda. Onlar bizim bildiğimiz dünyada yaşamıyorlar, bunu idrak etmemiz zor. Gençlere şunu söyleyebilirim: Yaptığınız işi çok iyi yapın. En iyisini siz yapın. 

2017'de oğlumun girdiği bir yarışma için Amerika'ya gittim. Ne yalan söyleyeyim, oraya iş bakmaya da gitmiştim ve bulursam kalırız, diye düşünüyordum. Orada 15 gün kaldım ama son 2-3 günümü telefondan Türkiye'deki dizileri seyrederek geçirdim. Normalde hiç izlemem ama o kadar özlemiştim ki burayı. Geldiğimde toprağı öpecektim, öyle bir vaziyetteydim. Beykoz'la aramda çok sıkı bir bağ varmış. 
O zaman fark ettim. Dünyanın en güzel yeri, bana sorarsanız burasıdır. 
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1964, Sinop Gerze doğumluyum. 1964-1965 yıllarında İstanbul Beykoz'a göç ettim. İlkokulu, Beykoz Paşabahçe Menekşe İlkokulunda ta- 


mamladım. Ortaokulu dışarıdan bitirdim. Çocukluk zamanlarımda, her mahallede cam dekor atölyeleri vardı. Sayıları çoktu. Ben de çıraklık dönemimi bu atölyelerin birinde yaşadım. Çukurçayır'da, Almanya'dan gelen bir Rahmi Usta'mız vardı, onun yanında geçirdim çıraklığı. Çıraklıktan kalfahğa, oradan da ustalığa derken yükseldim. Mesleğimi icra ediyorum. Türkiye'nin her bölümünde, her belediyesinde aktif görevler aldım. Çeşitli yerlerde çıraklar yetiştirdim. Şu an Beykoz'dayım, Beykoz'da cam işine devam ediyorum. 


Çocukluk yıllarımızdan beri şirin Paşabahçe'mizdeyiz. O zamanlar çok güzel komşuluklar, dostluklar vardı ve biz bunların içinde yetiştik. Aile terbiyesini büyüklerimizden gördük. Beykoz ve Küçüksu Çaymnda geçti çocukluğumuz. Oralara top oynamaya giderdik hep. Yağh güreşler, deve güreşleri olurdu. Biz Beykoz'da çocukluğumuzu doya doya yaşadık. 


Bizim çocukluk zamanımızda mahallede karşıdaki komşumuzda bir tencere yemek pişse inanın, bunun bir tabağı da bize gelirdi. Bizim evimizde bir tabak yemek pişse bizden de oraya giderdi. Yani burada akrabalıktan daha ziyade komşuluklar ön plandaydı. Herkes birbirine yardım eder, kimse kimsenin arkasından kesinlikle ve kesinlikle konuşmazdı. Giybet edilmezdi yani. Biz komşularda aile ortamını buluyorduk. 


1986 yılında askerden geldikten sonra görücü usulü ile evlendim. 
Güzel bir yuvamız oldu. Allah'a şükürler olsun, iki çocuğum var. Çocugumun biri öğretmen, Tekirdağ'da görev yapıyor. Oğlum 25 yaşında, o da hâlâ okuyor. Güzel bir ailemiz var. 

Ben bu mesleğe, düz bir camın üzerinde modeller açarak başladım. 


Modellere kendimiz karar vermek ve kendi ellerimizle cama can vermek benim en çok duygulandığım kısım olmuştur her zaman. Örneğin 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bir çay bardağının, bir su bardağının üzerinde modeller açıp “Bunu ben yaptım, işte bu benim eserim, ben başardım.” diyebilmek paha biçilemez. Gerçekten çok uğraştım, çünkü zanaat çok zor bir meslektir. 
Biz bunu öğrendik şükürler olsun. Zaman geçti, öyle bir duruma geldim ki bana Amerika'dan teklifler gelmeye başladı. Daha askere gitmemiştim ve bana teklifler geliyordu. Çocukluk sevdamız Paşabahçe, daha doğrusu Beykoz'a olan bağlılığım benim oraya yönelmeme engel oldu. Gitmedim. Gitmeyi çok istediysem de Beykoz'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. 


Çocukluk dönemimizde bizim sahilimiz vardı, Paşabahçe ve belediyenin oralarda. Kumluk, derdik oralara. Şu an belediye sağ olsun, aynı şekle getirdi, gerçekten teşekkür ediyoruz. Çocukluğumuz buralarda geçti. Denizde eğlenirdik. Biraz büyüdükten sonra Şişecam Fabrikasının bölümlerinde ben kendi adıma atölye kurdum. Paşabahçe Şişecam Fabrikasının yanı sıra Tekel, kundura fabrikası ve Vaniköy'deki yağ fabrikası bizim Beykoz halkının gelir kaynağıydı. Gelir seviyesi çok yüksekti. Bu yüzden dostluk, komşuluk, arkadaşlık vardı bizde. Çünkü kimse kimsenin malına bakmıyor ve kimse kimsenin arkasından konuşmuyordu. 


Şu anki belediyemiz ve Kaymakam Hanım cam üzerine yaptığımız çalışmalarda bize çok destek veriyor. Onlardan tek isteğimiz; cama can katalım, camı Beykoz'da yaşatalım. Camın nasıl yapıldığını, nasıl işlendiğini, hediyelik eşyaların nasıl yapıldığını Beykoz sahilimizde insanlara gösterelim. 


Ben, Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dışarıdan cam hocalığı yapıyorum. Gençlerimize mesleği; cam işlemeyi, kumlamayı, altın yaldızı, transfer baskıyı öğretiyorum. Hepsi bu okulda mevcut. 
Ben buradan pırıl pml gençler çıkacağına inanıyorum ve çıkıyor da. 
Buradaki gençlere de iş garantisi vererek bu mesleği öğretiyoruz. Okul yöneticileri destek oluyor bu konuda, her iş yerine çocuklarımızı rahatlıkla verebiliyoruz. 
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1959 yılında, Poyrazköy'de doğdum. Babamlar buraya ben 1 yaşındayken Rize'den gelmişler. Ben burada 4. kuşağım. Yaşım 64. Balıkçılıkla ilgileniyorum. Baba mesleğimiz bizim, çocukluktan beri burada denizlerle uğraşıyoruz. 2 oğlum var, onlar Moritanya'da. Orada balıkçılık yapıyorlar. Bizim orada bir teknemiz var. Çocuklarımın ikisi de evli. Torunlarım var. Yaşamımız bu şekilde devam ediyor. 


Poyrazköy İlkokulunu bitirdim. Beykoz Ortaçeşme'deki Fevzi Çakmak Ortaokulunu bitirdim. Sarıyer Genç Takımında top oynadım. Askere gittim. Askerden sonra kendimi tamamen denize verdim. 


Eşimle görücü usulüyle tanıştım. 1987 yılında, Beykoz Evlendirme Dairesinde evlendik. Bu dünyaya bir daha gelsem yine eşimi alırım. 
Eşim İzmit doğumlu. Bir komşumuzun aracılığıyla tanıştık. Çok mutlu bir hayatım var. Eşimden çok memnunum. 


Biz 5 kardeşiz, beşimiz de ortak olarak çalışıyoruz. Zaten bizim ba- 


lıkçıık mesleğini tek bir kişinin yürütmesi imkânsız. En az 2-3 kardeş birbirine yardım etmeli. Çünkü balıkçılık çok ağır bir meslek. Gece gündüz çalışıyoruz. Yani tek bir kişinin bu kadar işi yürütmesine de imkân yok. Huzurlu bir ailemiz var ve hâlâ 5 kardeş birlikte çalışıyoruz. 


Bizim burada çok güzel bir akrabalık, komşuluk ilişkimiz var. Beykoz'a bağlı Poyrazköy'ümüzün nüfusu tamamen Rizelilerden oluşuyor. 
Burada karışık bir nüfus yok. Herkes birbiriyle akraba. O ondan kız almış, o ona kız vermiş. Burada huzurlu bir komşuluğumuz, huzurlu bir yaşantımız var. Köyümüzün evleri öngörünüm kapsamında oldugu için zaten burada inşaat yasak. Benim iki çocuğum var, ikisi de Poyrazköy'den çıktılar. Burada ortaokulu bitirdikten sonra askere gittiler, evlendiler, yetiştiler. Askerden gelince evlendirdim ben çocuklarımı. 
Burada arsamız var ama ev yapamıyoruz. Yapamadığımız için çocuklarımızı Beykoz'da, Paşabahçe'de, Akbaba'da oturtuyoruz. Bizim buradaki balıkçılığımızdan tamamen uzak bir yaşantıları var. Yani çocuklar 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bu mesleği bizden aldılar ama işin başında olamıyorlar. Mesela bizde 4,5 ay balıkçılık yasak. Bu zamanlarda, bu 4,5 ayda biz teknelerin bakmn, ağlarımızın bakımlarını yapıyoruz. Çocuklarımızın evlerinden kalkıp Poyrazköy'e, işin başına gelmeleri 10.00-11.00'i buluyor. Bu yönden çok mağduruz Poyrazköylü olarak. 


Bizim çocukluğumuz denizde geçti. Biz 5 yaşında denize girmeye başladık ve denizin içerisinde yüzme öğrendik. Burada eskiden plaj vardı ama Beykoz halkı buraya gelemezdi. Çünkü o zaman burası askeriye bölgesi olduğu için buraya giriş serbest değildi. Dışarıdan gelenler köyden birinin ismini verip ancak öyle gelirlerdi. Biz çocukluğumuzda burada çok mahrumiyet yaşadık. Mesela bizim ceyranımız giderdi, bir ay sonra gelirdi. O zamanlar Poyrazköy'e askeriyeden elektrik gelirdi. Çok kesinti olurdu. Şimdi Poyrazköy'ü dışarıdan gelip gördükleri zaman, “Ay çok güzel yerde oturuyorsunuz” diyorlar; ama Poyrazköy'ün halkı, yani bizim büyüklerimiz, annelerimiz babalarımız burada çok eziyetler yaşadılar. Yani normal bir vatandaş gibi yaşamadılar. İstanbul'da oturuyoruz ama bizim burada karışık aile yapısı olmadığı için hâlâ Rize şivesiyle konuşuyoruz. 


Balıkçılık yapıyorum ve hayatımdan çok memnunum. Bu dünyaya bir daha gelsem yine balıkçılık yapardım. Biz çok serbest büyüdüğümüz için masabaşı işlerde veya sabahtan akşama kadar bir yerde, birilerine bağh kalmayı sevmedik. Serbest bir meslek seçtik ve hayatımızdan da memnunuz. Çocuklarım da bu işi sevdiler, bu işi yapıyorlar. Bizim mesleğimizin gurbetçiliği var. Biz mesela balığa açıldığımız zaman, icabında 1-1,5 ay evimize gelemeyebiliyoruz. Evimizden uzak olabiliyoruz. Biz Poyrazköy'den, İstanbul Boğazı'ndan balığa açıldığımızda Hopa'da balıkçılık varsa Hopa'ya gidiyoruz, balığın peşine. Eylül ve ekim aylarında Karadeniz'de palamut avcılığı başladığı için uzun bir süre evimizden uzakta kalıyoruz, ama memnunuz hayatımızdan. Buradaki eskilerimiz hep çocuklarının okumasını istediler. Anne babalar, denize sokmak istemez çocuklarını. Çünkü bu işin gurbetçiliği var. Bir de rastgele işi var. Şöyle diyeyim, mesela bizim büyüklerimiz o zamanlar yetim kalmışlardır. Yani benim babam, 1971 senesinde gemilere gitti. O zamanlar balıkta sıkıntı olunca geçimini sağlamak için gemilere, Yunan gemilerine gitti. Yunanistan'da çalıştı. Ondan sonra gemicilik hayatı yaşadı. Biz yetiştikten sonra tekrar denize döndü. 


Ben Poyrazköy'de doğdum. Burada ev yapamadığımız için ben evlendikten sonra burada evimiz yoktu. Halamın evinde oturuyordum. 
Halam Almanya'da çalışıyordu. Evinden çıkmamı söyledi bana, o zaman hüngür hüngür ağladım, Poyrazköy'den ayrılacağım, diye. Ortaçeşme'de evi vardı, onu satamayınca buradaki evi çocukları mecburen satmaya kalktı. İhtiyaçları vardı. Biz de onu satın alınca “Oh!” dedim ben. Biz denizi görmeden ne oturabiliriz ne de o yerde yaşayabiliriz. 
Biz bu denizlere çok alışığız. Gözümüzü açtık, denizi gördük. 
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Beykoz Çayırı'nda şenlikler olurdu. Gençken onlara giderdik. Çok da güzel olurdu. Umarım Beykoz'da yine aynı şenlikler devam eder. 
Çocukluğumda Beykoz çok neşeli ve çok güzel bir yerdi. Turnuvaları olurdu. Biz o zamanlar sporu sevdiğimiz için Poyrazköy olarak turnuvalara katılırdık. Beykoz'da yaz sezonları çok güzel geçerdi. Köyler arasında kaynaşmamız iyiydi. Turnuvalar şimdi olmuyor, nedendir bilemiyorum. Eskiden Beykoz Çayırı'nda hafta sonları güzel şenlikler olurdu. Kalabalık olurdu. Millet ailesini alıp o zaman çayırlara piknik yapmaya inerdi. Bizim en büyük eğlencemiz top oynamaktı çocukluğumuzda. Arkadaşlarımızla Poyrazköy'den kalkıp Beykoz Çayırı'na maç seyretmeye, top oynamaya giderdik. Şimdi öyle eğlenceler yok. Çocukluğumuzda Poyrazköy'de top oynayacağımız zaman Poyrazköy'ün bir kulübü vardı. Biz giderdik, sahanın etrafını kireçle dönerdik. Biz buraya, balıkçı barmağının içine halı saha yaptırdık. Şimdiki çocuklar teknolojiyi, yani bilgisayarı bırakıp da gidemiyorlar. Biz şimdi ah vah ediyoruz, bizim çocukluğumuzda böyle bir çim halı sahamız olsaydı biz herhâlde onun içinden çıkmazdık. Deniz ve halı saha arasında geçerdi çocukluğumuz. Benim 2 torunum var, telefonda oyun seyretmeden yemek yemiyorlar. 


Bizim her teknemizde yaklaşık 30 işçimiz var. Denizde çalışmak isteyen, balıkçınk yapmak isteyen işçilerimiz Karadeniz'in köylerinden ve sahillerinden gelir: Ordu, Perşembe, Rize, Hopa gibi. Bizim tabii ki bu insanların ailelerini geçindirme mecburiyetimiz var ve bu da tekne sahiplerine düşüyor. 


Murat Aydın Bey'e, bize bu imkânı tanıdığı için teşekkür ederim. 
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Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından 
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1963 yılında Tokat'ta dünyaya geldim. Eskiler hep şunu derlerdi: 
Doğduğun yerde değil, doyduğun yerde olursun. Biz de bu vesileyle doğduğumuz yerde kalamadık. 1974 yılında ilkokulu Ekinli Köyü İlkokulunda bitirdikten sonra hâliyle bende bir okuma aşkı doğdu. Bulunmuş olduğumuz köyde, bulunmuş olduğumuz beldede, yani köylerimizde ilkokulun dışında başka bir okul yoktu. Ya 15 kilometre uzaklıkta olan ilçeye gitmemiz ya da gurbette okumamız gerekiyor idi. Rahmetli annem, benim de okumamı istiyordu. Babam ise köyde kalmamı, hâliyle çiftçilik yapmamı, hayvanları otlatmamı istiyordu. Tabii biz bu şekilde giriş yaptık, ama biz aynı zamanda da 4 kardeştik. Birisi ablamdı, ben çok küçükken o aynı köyden evlenip gitmişti. Diğer 2 abim vardı, ama babam 5. erkek çocuğu olarak benim de köyde kalmamı istiyordu. Hep hayalim olan, zaman zaman da rüyama giren “Ben de keşke okuyabil- sen” hayalleri kurarken rahmetli babam benim bu iştiyakıma, bu aşkıma dayanamayarak dedi ki: “İstanbul'dan birisi gelirse seni oraya gönderirim. Tokat 60 km ve ilçe de 15 km. Gidip gelmen zor. Yatılı kalsan, nerede kalacaksın? Benim öyle bir gücüm ve imkânım da yok,” dese de rahmetli annem bir yolunu bulup köye gelen birisi olduğunda beni göndereceğini aklına koymuştu. 


Biraz daha başa gidecek olursam ben İstanbul'a gelmeden önce rüyamda, sonradan Zeytinburnu'nda olduğunu bizzat gördüğüm 5 kath bir okulda, hatta çatısı olmayan bir yerde okuduğumu görmüştüm. 
Ben ne zaman ki İstanbul'a geldim, baktım ki ilk gördüğüm okul orasıydı: Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi. Belli oldu ki bu vesileyle daha sonra 
oraya kayıt olacağım, orada okuyacağım, 7 sene yurtta kalacağım, 80 
ihtilali olacak, yurdumuz kapalı kalacak, kapalı kaldıktan sonra yine de mücadelemiz devam edecek... Tabii lise hemen birden bitmedi. 


80 ihtilali olduğunda ise ben kendi köyümdeydim; annemin babamın 
hanesinde idim. Televizyon yok idi. Sadece radyodan şunu duyduk: 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Asker ihtilal yapmıştı. Nihayetinde yurtlar kapanmıştı. Dini okulların birçoğu kapanmıştı Hatta imam hatip liselerinin de kapanacağı söylenmişti. Zaten ben yurtta kaldığım için okuyabiliyordum. Yurdumuz yoksa okuma şansım hiç yoktu. Nihayetinde neticeyi bekledik ve okulların da açılmasına az bir zaman kala tekrar İstanbul'a yolum düştü. Çünkü o zaman lise 1e geçmiştim. Geldiğimde yurdumuz kapalıydı. 


Büyükler demişlerdi ya, “Doğduğun yer değil, doyduğun yer,” diye. 
İmam hatip lisesini bitirince bir belge alınırdı, yeterlilik belgesi. “İmamlık yapabilir” şeklinde müezzinlik belgesi alınırdı, yani sadece diplomaya bakılmıyordu. Benim de âcizane, o dönemde imtihana girmem gerekiyordu, ama kadro yoktu. O zaman Beykoz Akbaba köyünde Yenimahalle Camii vardı. Minaresi yoktu, sadece binası yapılmıştı. Kadro verilecekti fakat kadrosu da bekliyordu. Buraya imtihan açılmıştı. 
Takriben 150 kişi burası için imtihana girecekti. O zaman Yüksek İslam Enstitüsünde okuyanlar ve daha farklı yerlerden gelmek isteyenler vardı; şehre yakın olması hasebiyle köylerden buraya gelmek isteyenler vardı. Biz de şansımızı deneyelim dedik. Tabii buraya gelmeden önce ilk görev yerim Çekmece, Çatalca'ya bağlı bir yer idi. Orada kısa bir zaman durduktan sonra burada açılan imtihana ben de dâhil oldum. Nihayetinde “Herhâlde hepimiz kazanamadık.” diye gitmişken bir de baktım ki kendimi Beykoz'da buldum. Beykoz Akbaba. İşte serüven, şimdi burada başladı. 


Ben buraya gelirken bir akşam üzeriydi. 1984'te açılan o imtihanı kazandığımı söylediler, ama Akbaba'nın neresi olduğunu bilmiyordum. “Çok yakın. 2 km ileride güzel bir köy, tarihi bir köy,” dediler. 
“Akbaba Hazretleri var,” dediler ama benim Akbaba Hazretleri hakkında da bir bilgim, bir malumatım yoktu. Nihayetinde önce 141 bile denmeyecek, toplam 50 mik küçücük bir yere, kiralanan bir yere geldim. 10-15 gün sonra da evlenecektik. Daha sonra da oraya geldik. İşte o günden bugüne bu Akbaba'dayız. Nihayetinde her ne kadar imtihanı kazanmış olsam da “Ben buradan giderim,” diye büyük mü konuştum ne, bu şirin köyde kalmak mecburiyetinde kaldım. Demek ki içeceğimiz su, yiyeceğimiz ekmek, yaşayacağımız ömür burada imiş. 1984'ten şu ana dek, 2025 yıl itibarıyla hâlâ bu köydeyim. 
Peki geldiğimde köy nasıl bir köy idi? Çünkü ben geldiğimde kıştı. Geldiğimden birkaç gün sonra köye kar yağmıştı, iyi hatırıyorum. Hele hele 1. ayda şu görmüş olduğunuz arkamızdaki çınarlar; bunların hepsi karlarla bürünmüştü ve sakin, safi, 5 tane camisi olan bir yerdi. Benim bulunmuş olduğum aşağıdaki mahallede bir cami vardı. O zamanlar 2 önemli fabrika vardı: Kundura fabrikası ve Şişecam Fabrikası. 
Bir de içki fabrikası vardı. Âcizane benim cemaatim özellikle kundura fabrikasında çalışan kimseler idi: Giresunlu ve Karadeniz ağırhkh. Neticede ben de 20 yaşında birisi idim. Komşularımız genelde 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Anadolu'dan gelmişlerdi. Aşağı mahallede idiler ve genellikle Karadeniz ağırlık, Giresun'un farklı farklı köylerinden gelen kişiler idi. Ölmüş olanlara Allah gani gani rahmet eylesin. 


Gördüğünüz gibi bu çınar ağaçlarının altı bir dinlenme, bir sayfiye yeridir. Buradan benim geldiğim zamanlarda, “albay” ya da “şu rütbede” ya da “şu mevkide” dediğimiz çok insanlar gelip geçti. Biz şunu gördük: Onlar da bir Osmanlı terbiyesi, Osmanlı adabı gereği bir din adamına karşı muhabbeti, sevgisi ve saygısı olan kimselerdi. Allah cümlesinden razı olsun. 


Erken evlendim. Buraya geldiğimde ben 20 yaşındaydım. 21 yaşında evlendim. Evlendikten sonra hâliyle 2 sene sonra ilk çocuğum dünyaya geldi. Birkaç sene sonra 2., derken 2., derken 4 çocuğumuz oldu. 
Bir kızım Üsküdar'da, şu an bir bankada çalışıyor. Eşi de bankacı. Diger çocuklarım da şu an burada, aşağıda. 


“Ben burada ne yapabilirim?” diye kendi çapımda düşündüm. Rahmetli babamın da bizlere vermiş olduğu destek neticesinde, “Oğlum, İstanbul'da kalıyorsun. Herkes hakkını almıştır. Senin de bir yuvan olsun,” diye vermiş olduğu küçücük bir parayla biz de bir yer aldık. O yer yol kenarı olduğu için “Burada ticaret de olur” dedik ve bir avize mağazası açtık. Buralarda, aşağıda zaten 2-5 tane avize fabrikasının mağazaları var idi. Onlardan bir tanesi de bize nasip oldu. Sonra üstüne kendi evimizi yaptık. Sonra ticaretle birlikte görevimizi yapmaya gayret ettik. Köyün eski düzeni, dizaynının Anadolu havasında olması dolayısıyla daha güzeldi, bir sıcaklığı var idi. Şimdi ise buraların betonla dolmuş olması, betonlaşması eskiye nazaran hoş görünüyor olsa da o 


sıcaklığı bulamıyoruz. 
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Vatanı, milleti, bayrağı, sancağı onlara emanet ettiğimize göre gençlerden istirhamımız şu: Değerlerimiz var ve o değerleri kaybetmeyelim. Gençler, iyi bir zamanda yaşıyorsunuz. Hem sizler açısından zor hem de kolay. Hepiniz bu vatan için önemlisiniz. Hepiniz değerlisiniz. 
Hepiniz kiymetlisiniz. Eğer bir milletin gençliği varsa vatanına, milletine, bayrağına, sancağına hizmet etmekte öncülük yapıyorsa o bizler için değerlidir. Onun için sizlerden istirhamımız şu: Gençler! Ne olur saygıyı kaybetmeyin. Sevgiyi kaybetmeyin. Muhabbeti kaybetmeyin. 
Çünkü gelecek sizler içindir. Sizler bizim için birer değersiniz. Her birinizi seviyoruz. 


“Dünyada ülke olarak neresi?” derseniz, Türkiye. “Türkiye'de il olarak neresi?” derseniz, İstanbul. “İstanbul'un en güzel yeri neresi?” 
dendiği zaman derim ki: Yuşa Aleyhisselam'ıyla, Akbaba Hazretleriyle, Uzun EVliya'sıyla, geçmiş tarihiyle birlikte iki denizin kesişmiş oldugu bu Boğaz'ın sayfiye yeri olan Beykoz. Karakulak suyuyla, havasıyla, deniziyle, ormanıyla Beykoz bir vazgeçilmezdir. Gerçekten kıymetlidir. 


Biz belediyenin ilk kuruluşunu biliyoruz. Benim geldiğim sene 1984'te rahmetli Özal'ın ve orada ismini de zikretmeden geçmeyelim, Ali Zengin abimizin (Allah uzun ömürler versin, o da Beykoz'da belediye başkanlığı yapmış, ama burada oturuyor) döneminde belediye kurulmuştu ama ondan sonraki belediyelerimiz de kendi imkânları nispetinde bu çalışmayı yapıyor. Son olarak bu şekilde güzel bir hizmeti bizlere sunan şu anki belediye başkanımız Murat Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir proje. Çünkü geçmişi hatırlatmak, geleceğe güzel bir mirastır. 
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Beykoz'un Anadolufeneri Mahallesi'ne 1981 senesinde geldim. 
Rahmetli babam 1958 yılında gelmiş. 1981'den sonraki hayatım burada geçti. İşlerim de burada. Benim ikametim Anadolufeneri Kaynarca Mahallesi'nde. Kaynarca yolu o zaman toprak bir yoldu. O günlerde Anadolufeneri'ne gelirken askeri kapılardan geçiyorduk. İki kimliğimiz vardı: Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaş kimliğimiz, bir de Anadolufeneri mahalle kimliğimiz vardı. Eğer Anadolufeneri kimliğiniz yoksa burada ikamet eden bir kişinin misafiri olarak girebiliyordunuz. Daha sonrasında kapılar kaldırıldı. 


Anadolufeneri deyince aklımıza ne geliyor? Ormanın içinde, denizin kenarında, yeşille mavinin birleştiği, uzun yaşamak isteyenlerin tercih ettiği bir yer. Ormanın temiz havası, denizin canlı ve taze balığıyla besleniyoruz. Mahallemizde ormancılık, hayvancılık ve bahçelerde yaptığımız tarımla geçiniyoruz. Ben tarımı seviyorum. 


Beykoz'da Karadeniz'den çok bir farkımız yok. Ormanımız, denizimiz, her şeyimiz yerinde. Mahallemiz çok güzel. Herkesi buraya bekleriz. Tarihi bir dokusu var, doğamız çok güzel. Beykoz'umuzun doğa ola- 


rak ve tarihi olarak bilinmeyen yerleri var Anadolufeneri'nde. Mesela 


1800'lü yıllardan kalan bir çeşmemiz, 1700'lü yılların sonlarında yapılmış bir camimiz var. Deniz fenerimiz var: Boğaz'dan çıkarken son kale, Karadeniz'den Boğaz'a girerken ilk kapı. 1500'lü yıllarda Fransızlar tarafmdan yapılmış, daha sonrasında 1937 yh civarında da tamamen Türkiye'nin kullanımına verilmiş bir fener. Buralar bilinmeyen yerlerdi. Geçmişte neden bilinmiyordu? Belki teknoloji bu kadar ilerlememişti. Artık tanınıyor. Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın'ın da büyük emekleri var. Başkanımızın bu gibi yerlere merak ve rağbetinin, bu dokulara temasının buralara ayrı bir güzellik kattığını düşünüyorum. 


Mahallemiz, coğrafi olarak Beykoz'un 3. büyük mahallesi. Nüfus olarak kışın burada 850 civarında bir nüfusumuz var. Yaz mevsiminde ise 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özellikle hafta sonları 2.500-3.000 kişiye çıktığı oluyor. Çünkü mahallemizin denize bakan kısmı, yani Anadolufeneri'nin merkezi dediğimiz yerin her tarafi deniz. Mahallemizin iki tarafında da, Karadeniz tarafı ve Boğaz tarafında da denize girilebilecek yerler olmasından kaynaklı yüksek bir sirkülasyon söz konusu oluyor. 


Çocukluk dönemimizde komşuluk ilişkileri çok güzeldi. Et yemek için kurban bayramını beklerdik. O zamanın şartlarında bir yerde toplu kesim yapılmıyordu. Herkes kendi bahçesinde, 3-5 kişi ortak olarak kurban keserdi. Biz de hangi yerde et daha önce pişmişse adeta o kurbanın ortağı gibi giderdik yanlarına. Ramazan Bayramı, “Şeker Bayramı”ydı bizim için. O zaman daha çok harçlık topluyorduk, herkesin kapısını bayram namazından sonra, sabahın erken saatlerinde çalıyorduk. Günümüzde bunlar kalmadı. Özellikle de son 3-4 senedir, pandemiden sonra kalktı bunlar. O zamanlar güzeldi. Aynı güzellikleri yaşatmak istiyoruz. Bunu nasıl sağlayabiliriz, bilmiyorum. Telefonları kapattığımız zaman iletişimi nasıl kurarız? Ben ara sıra mektup yazıyorum. Mesaj da atmıyorum. Çünkü geriye dönük, mektup daha güzel oluyor. Karşımdakinin de daha mutlu olduğunu düşünüyorum. Bana askerdeyken arkadaşlarımızdan, komşularımdan çok mektup gelmişti. 
Ayrı bir mutluluktu benim için. Çocukluğumuzdaki komşuluklar, onlarla aramızdaki diyaloglar çok farklıydı. Futbol oynamaya giderdik, kavga ederdik, ama ertesi gün maça yine sarmaş dolaş giderdik. Kavga ettiğimiz zaman maç sonunda gazozumuzu yine ortaklaşa içerdik. Ama şu anda günümüzde maça gidebilmek için bile bir halı saha gereksinimi oluyor, halı sahadaki ortamlar biraz daha farklı oluyor ama o zamanki ilişkiler çok daha güzeldi. 

2019'da muhtar olmadan önce 5 dönem azalık yaptım. Mahalledeki eksikleri tespit ettim o dönem. Komşularımın, mahalle halkının teveccühüyle muhtar seçildiğim dönemden beri de bu eksiklikleri gidermeye çalışıyorum. Aslında benim işim, iş makinesi operatörlüğü. 2005 senesinde İETT'de şoför olarak başladım. 2018'den sonra iş yerinde sendika baştemsilciliği yapmaya başladım. 


2005'ten sonra hayatımda farklı bir perde açıldı. Hepimiz Karadeniz'i biliriz. Ama 2005'ten sonra İETT otobüsünde çalışırken İstanbul'un her kesimine, her sokağına gittim. İETT'lerde her zaman çok enteresan olaylar olur. Mesela ben 14M hattında çalışıyordum, hiç unutamadığım bir anıdır. Kavacık durağından Kadıköy'e giderken belli ki İstanbul dışından olan bir bayan yolcumuz, “Kredi kartı geçer mi?” diye sordu. 
Ben de “Hanmefendi, biz taksi değiliz, kredi kartı bizde geçmiyor,” dedim. Arka sıralardan birisi Karadeniz şivesiyle, “Kaptan, bende pos makinesi var ama şarjı bitti. Şarja takalım ben pos makinesinden çekerim. 
İETT otobüsünde kredi kartı mı geçer?” dedi. Çok farklı anılar yaşadık ama aklımda kalan bu kredi kartı muhabbetidir. 


186 Beykoz'un Sözlü Tarihi » 2 


Anadolufeneri'nin şu anki ulaşımı İETT ile sağlanıyor. Yıllarca Kavacık'a gidiyorduk. Şu anda Sultaniye seferleri yapılıyor ki daha öncesinde de zaten Beykoz'dan Anadolufeneri'ne otobüsler geliyordu, şimdi biraz da geçmişe dönüş oldu. O günlerde Beykoz Çayırı'nda, şu anda pazar kurulan yerde lunapark kurulurdu. Çocukluğumuzdan bunları hatırlıyorum. Ben çok nasipsiz birisiyim. Abimle bayramda lunaparka gittiğimizde ben topları atar, vazo kazanırdım, kazandığım en büyük hediye buydu. Abim topları atar, duvar saati kazanırdı. Oradaki işletmeci abi bana, “Sen at, abin atmasın,” dedi. Benim atmamı istiyordu çünkü öyle de bir nasipsizliğim vardı. 


İnsanlar geçmişe “daha güzel” veya “daha kötü” derken biraz da kendisinden pay biçmeli. O günün şartlarında teknolojinin olmaması veya imkânsızlık mıydı daha güzel olan? Hayır. Kendi özümüzü mü kaybettik, insanlığımızı mı unuttuk? Bilmiyorum. O zamanın şartlarında Beykoz, -şu an bile baktığımız zaman- toplumsal olaylarda en iyi ilçelerden bir tanesiydi. O zaman da fevkalade idik, çünkü ben Fatih'te, ortaöğretimde yatıl okuyordum ve hafta sonu gelirken Dereseki'den ta buraya kadar yürüme gelebiliyordum. Korkmuyordum. Ama günümüzde oradan buraya, 7 kilometrelik bir yolu geç saatlerde yürüyebilmeleri için biraz daha cesaret gerekiyor. 


O günün şartlarında Beykoz'umuzda ne vardı? Zaman olarak değişti tabii ki. İstanbul çok mu iyiydi, çok mu güzeldi? Orası da tartışılır, ama biz o zaman çocuktuk ve bu çok da umurumuzda değildi. Sonrasında Beykoz Belediyesi kurulduktan sonra, merkeze odaklı bir hizmet gelmeye başlayınca güzel işler yapılmaya başlandı. Bana dünyevi olarak nereyi verirseniz verin, ben Anadolufeneri'nden vazgeçmem. Hiçbir yerle kıyaslayamıyorum. Televizyonlarda Alpler'den falan bahsediliyor ama bunların daha güzelleri ülkemizde var, biz fark edemiyoruz. 
5 ay öncesinde bir Karadeniz turuna katılmıştım; aynı orman, aynı güzellikler, aynı yeşillikler bizim Giresun'da da vardı. Ama dediğim gibi biz bunları bilmediğimiz için oralara güzel diyoruz. 


Beykoz'da Şişecam, Tekel, kundura fabrikaları vardı. Bu fabrikaların getirmiş olduğu bir işçi kesimi, bir ekonomik döngü vardı. Günümüzde de bunların yerine, turizme meyleden bir ilçe olma yolunda gidiyoruz. 
Tabii ki bunda yerel yönetimlerin katkısı fazlasıyla mevcuttur. 


Gençlerimize tavsiyem: Mesaj yazmasınlar, mektup yazsınlar. Görüntülü aramasınlar, bizzat gidip büyüklerimizi görsünler. Onlarla teknoloji üzerinden bir arada olmasınlar. Samimi olarak yüz yüze görüşsünler. Çünkü diğer türlü kendi kültürümüzden kopmalar başlıyor. 
Daha öncesindeki düğünlere veya cenazelere gittiğimiz zaman gençlerimiz orada biraz daha farklıydı. Şimdi cenaze olduğunda sadece bir mesajla “Başın sağ olsun” deniliyor. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır. Okumalarını tavsiye ederim. Ne olursa olsun, ne iş yaparlarsa yapsınlar muhakkak ve muhakkak okusunlar. 
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Halil Öztürk 


1958'de doğmuş, o günden bu yana da Beykoz'da yaşayan Beykozlu bir vatandaşım. Doğduğum evde evlendim, doğduğum evde çoluk çocuk sahibi oldum. Sümerbank Deri Kundura Fabrikasında da 17 
sene çalıştım. Beykoz İstanbul değildir; Beykoz kendi başına bir ilçedir. 
Beykoz insanı da ayrı vasıfları olan insanlardır. Beykoz, dostluk yapısı kuvvetli olan bir ilçemiz. 


Bizim çocukluğumuzda Beykoz'da çocuklar, 14-15 yaşındakileri de kast ediyorum, sokakta sigara içip yürüyemezdi. Hemen bir abi veya amca ensesine bir tokat atar, sigarayı atardı. Eve gidip bunu kimseye söyleyemezdik. Söylediğimizde de zaten evden bir daha azar işitir, gerekli cezayı alırdık. Beykozlu, Beykoz'un çocuklarının yanlışlarına engel olurdu. Kendileri o yanlışı yapsa bile o çocuklara engel olurlardı. 
Beykoz bir Anadolu'ydu, Anadolu kasabasıydı. Hakikaten Beykozlu olmak bir ayrıcalık. 


Beykoz'da Ahmet Mithat Efendi İlkokulunda okudum. Orası İstanbul'da yapılan 40. okuldur. O tarihten bu yana da Beykoz'dan başka bir 


yerde ikamet etmedim. İş olarak da ticaret için ve büyükşehir beledi- 


yesinde çalışırken çıktım. 


Rahmetli Arnavut Remzi denen bir amcamız vardı, bizim evimizden üç ev ötede otururdu. Biz, Kastamonu Taşköprülüyüz. Köye gideceğimiz zaman anahtarı Remzi amcaya bırakırdık. 10-15 gün köyde dururduk. Otobüsler sabah erkenden gelirdi o zaman. Eve geri geldiğimizde, Remzi amcanın 15 gündür geceleri, evimize zarar gelmesin diye bizde yattığı görürdük. Çiçeklerimiz sular, evimize bakardı 15 gün. Şimdi bir insan düşünün; hatırın için evinden, ailesinden, çocuklarından uzakta, evi korumak geceleri senin evinde kalsın. Böyle bir dostluğu bulun. 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


Biz Halimağa tarlasında oyun oynardık. Karnımız acıkınca yemek yemeye eve gitmezdik çünkü annemiz eve çağıracak diye korkardık. 
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Onun yerine bir komşumuzdan yağlı ekmek isterdik. O zaman Sana yağı vardı tabii. Ekmek üzerine Sana yağ ve salça sürülür, tuz atılırdı. Mahalle komşumuz bize verir, kimin çocuğu diye bakmazdı bile. Hiç kimse bakmazdı ama. Öyle bir çocukluk yaşadık biz. 


Beykoz'da sosyal imkânlarda gelişme var tabii. Yollarda maalesef pek gelişme olmuyor; arkadaki Şile ve Riva yolu, Karlıtepe yolu haricinde. Beykoz sahil yolu, tarihi yoldur. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlıdır. Genişletemezsiniz, mümkün değil. Tarihi eserler var, yalılar var. Üstten Acarlar, Tepe Grubu, Hisar Evleri, Göksu Evleri'yle burası bayağı nüfus aldı, dışarıdan yabancı akımı oldu. Dolayısıyla Beykoz'un insan yapısı, kültür yapısı değişti biraz. 


Benim direkt bir mesleğim olmadı hiç. Sümerbank'ta çalıştım. Esnaflık yaptım, kuyumculuk yaptım. Ondan sonra en uzun dönem belediyecilik yaptım. Allah rızası için gönülden yaptığında, severek yaptığında en zevkli olan da belediyecilik kısmıdır. Mesela şu anki Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Bey, reisimiz, biz Beykoz Belediyesindeyken o Büyükşehir Belediyesindeydi. Tokatköy'de bir akrabasını ziyaret etmek için bana telefon etti. Oraya beraber gittik, evlerini ziyaret ettik. Geri dönerken “Sayın Başkanım, şu Beykoz'un kenarında duralım” dedim. Şimdiki Ortaçeşme Stadı'nın oraya geldik. Eski yol tabii burası. Beykoz Çayırı 1,5 metre daha derindi o zaman. Hafif bir yağmurda bataklık olurdu oralar. O zaman da hafif bir yağmur yağmıştı, su birikintileri vardı. Tayyip Bey'e gösterdim, “Buraya biraz dolgu yapılması lazım, buranın drenajlanması lazım,” dedim. Allah onun ömrünü uzun etsin, telefon etti. O zaman Adem Baştürk Bey altyapıdan sorumluydu. Geldi. Şu an Ortaçeşme'deki çayır aşağı yukarı 1,5 metre doldurularak, drenajlar döşenip yağmur suları toplanarak bugünkü hâline getirildi. Şimdi yağmurlarda bataklık olmayan bir Beykoz Çayırı'mız var. 
Oraya gelmişken dereyi de gösterdik. O zaman Ortaçeşme Deresi dikenlerle kaph, lağım suyu akıtan bir dereydi. Aynı gün orayı gösterdim, ona da talimat verdi. Bugün gördüğünüz Ortaçeşme Deresi ıslah edilmiş, içinden lağım akmayan, tertemiz bir dere hâline getirildi. 


Eskiden yaz olduğunda trafik Akbaba köyünden, Tokatköy'den, Dereseki'den başlardı; Çubuklu, Kanlıca'dan çıkışa kadar devam ederdi. O zaman şimdiki gibi Çubuklu'da viyadük yoktu, alt geçit yoktu. Dedeoğlu çıkışı, Kiremitdere çıkışı yoktu. Rahmetli Yücel abimle orayı yaptırmak için Reisimizi şu an Büyükşehir Belediyesinin tesisi olan, Beylok dediğimiz Beykoz Lokantası'na davet ettik. Orada yemek yerken Büyükşehir Plan Proje Daire Başkanı Basri abinin çizdiği kara kalem çizimini Tayyip Bey'in önüne koydum. “Reisim; Kiremitdere, Soğuksu, Çubuklu viyadüğünü, dere ıslahlarını ve yollarını yaparsak çok oy alırız.” 
demiştim. Tayyip Bey'de o zaman, “Burayı yapmamıza gerek yok. Burası şu kadar milyona mal olur. Biz bu parayı gider Kadıköy'e yatırırsak 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günde 1 milyon insan görür. Beykoz'un nüfusu zaten 200.000. Oy almak için yapmaya değmez,” dedi. Ben tüyoyu aldım. “Reisim,” dedim. 
“Sen haklısın. Çok dua alırız, Çok hayra geçer, sevaba gireriz. İnsanları kurtarırız. Burayı yapalım” deyince güldü. Adem Bey'e döndü, “Adem Bey, buranın çalışmasını yapın, sonucunu bana getirin” dedi. İşte bugün aynı yol Soğuksu'ya çıkıyor, Rüzgarlıbahçe'ye çıkıyor, Kavacık'a çıkıyor. Derenin ıslahı bitti. Eskiden at arabası geçmeyen o dere, şu an muhteşem bir hâle geldi. Binalar yapılıyor. Benim için belediyecilik; şimdi hâlâ gezdiğimde ve oraları gördüğümde o zevki yaşatan, mutluluk duyduğum bir meslek. “Meslek” deyince benim daha hâlâ bunlar, yapılanların güzelliği geliyor aklıma. Allah vesile olanlardan razı olsun. 
Rabbim Yücel abime de gani gani rahmet etsin. 


Benim hanımın başı örtülü diye Paşabahçe Sosyal Sigortalar Hastanesinde bir kadın doktor tarafından kovulduğunda benim başım belaya girmiş ve işim karakolda bitmişti. Başörtülü insanları muayene etmiyorlardı. Benim iki kızım vardı. Bir kızım, Sarıyer İmam Hatip Lisesini bitirmiş ve Sakarya Üniversitesini kazanmıştı. Diş Fakültesini kazanan kızım, 2 yılık meslek yüksekokuluna gidebildi. O da palyaço gibi kafasının üzerine peruk takarak. Devlet tarihinde 1994'ten önce “belediyecilik” dediğinizde belediye, kapısından geçilmeyen yerlerdi. 1994'ten sonra belediyeler; aç insanların erzak da aldığı, hastanelerde rehin kalan insanların para alıp hastalarını kurtarabildiği, herkesin evine, kapısına hizmet götürülen yerler hâline geldi. Belediyecilikteki “devrim tarihi” 1994'te başlar Türkiye'de. 


Şu an bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, devlet yönetim seçimi de yapılmak üzere. Gençlerimizden de duyuyoruz, sağdan soldan, Allah rızası için gençlerimiz doğduğu, yaşadığı şu günü, gördükleriyle kıyaslamasınlar. 25 sene öncesine bir gitsinler. 25 seneden bu yana Türkiye nereye gelmiş, bir görsünler. Oylarını ona göre kullansınlar. Yapılarını, bakışlarım ona göre ayarlasınlar. Allah muhafaza, bizim hastane kuyruklarında ilaç almak için 24 saat beklediğimiz günlere geri dönerlerse... Biz yaşadık, onlar yaşayamazlar. Çünkü o günler, yaşanmaz günlerdi. Türkiye'yi o günlere döndürmesinler, yazık ederler. 
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Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


Tekvando hayatıma 1976 yılında, Beykoz Spor Kulübünde başladım. 
1976'dan beri hayatım hep sporla geçti. 1976'dan bu yana, tekvandoda müsabık olarak Türkiye Tekvando Federasyonundayım. 1981 yılında tekvandoda, Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçmiş bir Beykozluyum ve bundan gurur duyuyorum. Beykoz'da çok öğrencilerim oldu; salonlar açtım, binlerce öğrenci yetiştirdim, yetiştirmeye de devam ediyorum. Aynı zamanda uluslararası hakemim. Beykoz'da uluslararası turnuvalarda görev alıyorum, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı yaptım. Türkiye Tekvando Federasyonunun Merkez Hakem Kurulu Bölümü üyeliği yaptım. Tekvandoda olması gereken her yerde görev aldım. 


Çocukluk dönemimizde herkesin evinde televizyon yoktu, olanlarda da siyah beyaz televizyonlar vardı. Biz zor şartlar altında hem okuyup hem sporumuza gidiyorduk. Benim için hem okumak hem spor yapmak zor olduğu için ortaokuldan sonra kendimi daha çok spora verdim. Sporda bir hedefim vardı: Avrupa şampiyonu olmak. Bununla hem ailemi, hem ilçemi, hem de ülkemin insanlarını mutlu ettim. Çünkü bizim dönemlerimizde sporda pek fazla başarı olmuyordu. Ben bu başany 25 yıl sonra ülkemize kazandırdım. 


Çocukluk döneminde biz sadece vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı düşünerek mücadele veriyorduk. Maddiyata hiç önem vermiyorduk. Çocukluk dönemimiz hep sporla geçti, hâlâ da sporla geçiyor. Ben çocukluğumu hep sporla yaşadım. 


Eşim de eski tekvandocu. 1990'da evlendik. Üç çocuğum var: 2 kız, Terkek. Oğlum askerden yeni geldi, kızlarımın biri evli, biri de çalışıyor. 


Beykoz'umuzun en eski güzide mahallesinde, Soğuksu'da oturuyorum. Eski Beykoz ve yeni Beykoz arasında fazla bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Doğma büyüme Beykozluyum. Değişen bir şey yok bence. Benim için önemli olan gençliğe verilen hizmettir. 
Ben 1984 yılında Avrupa şampiyonu olduğumda, Beykoz Belediyesinin 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- ———— D S C a d muma 
Sampiyon tekvandocu Halit Avcı arkadaşları ve sporseverler arasında neşe içinde görülüyor. 


binası benim törenimle beraber açıldı. O zamanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ve ilçe belediye başkanımız Ali Zengin ile oranın temeli atılmıştı o dönem. 


1980'li yıllarda milli takıma seçildim, uluslararası turnuvalarda hep şampiyon oldum. Avrupa şampiyonluğu da benim unutamadığım bir olay. Finalde Kore asıllı Alman vatandaşı vardı, dünya 2.si ve 3 kez Avrupa şampiyonu olmuş birisiydi. Onu yenmek çok zordu, basın ve medya da ona çok değer veriyordu. Rahmetli İsmet Iraz Hocamız beni öyle bir motive ettik ki benim öz güvenim yerine geldi. Ben orada şampiyon oldum. Buna inanamadım, gece kalkıp kupama bakıyordum, “Gerçek mi,” diye. Allah nasip etti. Bu benim unutamayacağım anılardan bir tanesidir. 


Beykoz'un en başarılı spor adamlarından biri olduğumu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yarım asırdır bu sporun içerisinde hizmet veriyorum. Başarılarım zaten ortada. Ben 15 tane uluslararası şampiyonluk, bir kez Avrupa şampiyonluğu, dünya beşinciliği ve 100'e yakın milli sporcunun hocalığını yaptım. Birçok kurulda görev yaptım. Askerlik hayatımda da branş sorumluluğu yaparak hem sporumu hem de vatanımı temsil ettim. 


Gençlerimizin elinden telefon, bilgisayar düşmüyor. Sürekli internetteler. Gençlerimizi bunlardan ve diğer kötü alışkanlıklardan kurtarmamız lazım. Gençlik iyiye gitmiyor. Gençler hak ettiği ilgiyi de görmüyor büyüklerinden. Eğitim aileden başlar. Biz çocukluğumuzda, her zaman büyüğümüze ve küçüğümüze karşı sorumluluğumuzu bilirdik. 
Biz büyüklerimizin karşısında oturmamıza kalkmamıza, konuşmamıza çok dikkat ederdik ama şimdiki çocuklarda böyle bir eğitim yok. Gençler büyüklerimize karşı sorumluluklarını bilmiyor. Bizim zamanımızda komşuluk vardı, paylaşım vardı. Şimdi insanlar bunlardan uzak kaldılar. 
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1960 yılında, Sinop Boyabat'ta doğdum. 3 yaşıma kadar memlekette 
kalmışım, buraya 1963'te gelmişiz. Dedem, bizim yörenin ahşap ustalarından, “Gök Usta” lakabıyla bilinen bir dülger, ahşap ustasıydı. Ahşap evler yapardı. Zaten bu mesleğe de dedemin sayesinde, dedemden aşina olarak başlamış oldum. 1965'te Beykoz'a geldiğimiz zaman babam askerden yeni gelmiş, fabrikada çalışıyordu. Tanıdıklar, eş dost sayesinde kundura fabrikasına girmiş. Geldiğimizde şimdiki oturduğumuz evin arsasını almış. Binayı 1967'de bitirdi, taşındık. 


Ben ilkokulu, Hacı Numan İlköğretim Okulunda okudum. 20-25 gün Beykoz Ortaokulunda öğrenim gördüm. Ortaçeşme'ye Fevzi Çakmak Ortaokulu açıldığı zaman evimize yakın olması münasebetiyle, “Sizi oraya gönderiyoruz” dediler. Biz Fevzi Çakmak Ortaokulunun ilk mezunlarıyız. Ortaokuldan sonra liseyi Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde okudum. 1977 mezunuyum. 


Okulum bittikten sonra çalışmadım. Her ne kadar çalışmıyorsam da hobi olarak maket yaptığım çalışma dönemlerim oldu. Ortaokuldan itibaren tabela yazmaya başladım. Çok tabela yazdım. Arabalara, camlara, dükkânlara yazdım. İş hayatımdan fırsat buldukça o işleri yaptım. Lise bittikten sonra düzenli olarak çalışmaya başladım. Üniversiteye gitmek istedim. O zamanki siyasi olaylar sebebiyle rahmetli annem beni üniversiteye göndermek istemedi. Hâlbuki güzel sanatları çok istiyordum fakat gitme fırsatım olmadı. Gitmeme annem razı olmadı. Üniversiteye gitmediğim için hâliyle iş hayatına atılmam gerekti. O arada annem evde dikiş diktiği için ben de dikiş makinesi kullanmasını biliyordum. 
Öyle bir fırsat oldu, 6-7 ay boyunca konfeksiyon işinde çalıştım, ama o iş beni sarmadı. Dikiş dikmeyi de çok seviyordum fakat artık dedemin mesleğini, kendi sevdiğim mesleği yapmak arzusundaydım. Hasanpaşa'da Bekir Yanılmaz diye bir Bulgar göçmeni ustanın yanına çırak 


olarak girdim. İlk önce beni almak istemedi. Onun yeğenleriyle beraber 


gitmiştik. Yeğenleri de benim eniştemin kaportacı ustasının oğullarıydı. 
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Mimarlık okuyorlardı. Onlar da dedi ki: “Bizim bir enişte var, gel biz seni oraya götürelim.” Götürdüler. Enişteleri, “Lise mezunu olan benim yanımda çalışamaz,” dedi. “Niye çalışamasın? Ben çalışırım. Ben sadece 
makinede çalışmadım, yoksa elim aşina. Dedem eski dülgerlerden, 98 
yaşında vefat etti. Dedem Sinop Boyabat'ta “Gök Usta’ lakabıyla tanınır,” dedim. Ondan sonra, “İyi. O zaman başla çalışmaya” dedi. Başladım. 
“Burada ilkokul mezunları var. Bir şeyler öğrenmişler. Senden çekiç isterler, dükkânın süpürülmesini isterler. Senin de lise mezunu olman münasebetiyle ağır gelir,” dedi. “Ustam niye ağır gelsin? Benim için hiç fark etmez. Ben yer de süpürürüm. Çekiç isterlerse çekiç, testere isterlerse testere veririm,” dedim. Usta, 4 ay sonra benim bu işlerden anladığımı gördü. Makinelere de yavaş yavaş alıştım. Beni onların başına verdi. 
Askere kadar, 2,5-3 seneye yakın orada çalıştım. Askere Ankara'ya, Mamak Muhabere Okuluna gittim. Oradan genelkurmaya gittim. 


Eşimle ben askerdeyken sözlediler bizi. Geldikten sonra evlendik. 
Sonrasında tabii hâliyle yine bir işe girmem gerekiyordu. Ama çalışmak istemiyordum çünkü artık kendi işimi kurmak istiyordum. Yani sevdiğim bir işle haşır neşir olmak istiyordum. Ondan sonra bir zaman babam çok ısrar etti. Dedi ki: “Oğlum, kundura fabrikasına işçi alınıyor. İlla gir” Personel Şefi Sacit Bey vardı, beni o zaman fabrikaya aldı. Oranın mescidi- ne bir rahle yapmıştım. Çok beğenmiş. “Bunu kim yaptı?” demiş. “Mustafa Usta'nın oğlu.” demişler. O da, “Onu buraya alalım” demiş. Kundura fabrikasındaki marangozhanede 18 ay çalıştım. O çalışma hayatı, yani devlet işindeki hayat beni sarmadı. Benim çalışmam lazımdı. Oturmakla vakit geçirmek, şuraya buraya gitmekle bir günü feda etmek bana çok zor geliyordu. Benim kendim bir şeyler üretmem lazımdı. 


Bizim caminin müezzini vardı, Erzurumlu Hüseyin Hoca, Allah razı olsun. Bizim caminin kapısını yaparken, “Hasan, senin bu işlere elin çok yakışıyor. Yazın da çok güzel. Bizim bir hattat var, Hasan Çelebi. 
Ona götüreyim seni, bir tanıştırayım” dedi. “Hocam çok iyi olur, gidelim,” dedim. Ben de kalemi ve yazıyı çok seviyordum. Beni Hasan Çelebi'ye götürdü. Kendisi o zaman Fıstıkağacı'nda bir caminin imamıydı. 
Baktı, “Sen bu işi yapar mısın?” dedi. “Yaparım Hocam,” dedim. Aslında çok talebesi olduğu için almak niyetinde değildi. Hasan Çelebi Hocam, bayağı saygın bir hattatımızdır. Sonra, “Git kırtasiyeden bir defter alıp gel” dedi bana. Gittim, kırtasiyeden bir defter aldım. Bana ilk olarak rikadan ders verdi. Sonra da çalışmalarıma baktı. Başarılı oldum, rikayı bitirdim. Sonra sülüs ve nesihe başladım. O arada hem fabrikada çalışıyordum hem de Hasan Hoca'ya derse gidiyordum, ama içim içimi yiyordu. Hasan Hoca'ya bir kutu yapıverdim, çok hoşuna gitti. Sanatsal olarak bir şeyler yaptım, yine hoşuna gitti. Sonra dedi ki: “Oğlum, sen fabrikadan çık.” “Niye Hocam?” dedim. “Sen sanatkâr birisine benziyorsun, senin sanatını fabrika öldürür,” dedi. Fabrikadan ayrıldım. Dükkâm açtım, kendi atölyemde çalışmaya başladım. Şubatın 21'i ya da 25'ü. 
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Hasan Hoca bana, “Oğlum, nerede oturuyorsunuz?” diye sordu. Ben de, “Beykoz Tokatköy Merkez Camii'nin arkasında oturuyorum.” dedim. Bu sırada Hasan Hoca iş olarak Medine'deki Kuba Mescidi'nin yazılarını yazma görevini almış. Resulullah Efendimizin hicretten sonra bizzat kendi eliyle hizmet ederek çalışmış ve yapmış olduğu ilk mescittir Kuba Mescidi. Bir gece, saat 22.50-23.00'e doğru kapı çalındı. “Allah Allah, bu kapıyı kim çalıyor?” diye kapıya baktım, karşımda Hasan Hocam. “Oğlum, aşağı, dükkâna iner misin?” dedi. Hanıma, “Hayırdır, bu saatte Hoca Efendi niye gelsin?” dedim. “Bir in bakalhm, ne diyor,” dedi. İndim aşağı, dükkânı açtım. Hocam, “Oğlum, biz gidiyoruz” dedi. 
“Hocam nereye?” dedim. “Sonra öğrenirsin. Sen de geleceksin inşallah” dedi. “Harbiye'de bir firma var, oraya gideceksin. Pasaportun var, değil mi?” dedi. “Var,” dedim. “Orada senin işlemlerini yapacaklar. Biz şimdi gidiyoruz. Bir hafta sonra da sen geleceksin” dedi. “Hocam nereye?” dedim. “Medine'ye, Kuba Mescidi'nin yazılarını yazmaya,” dedi. 
Benim için en büyük o an odur, anlatamam. Allah ondan bin kere razı olsun. Velhasılı, 7-8 ay çalıştıktan sonra Hoca Efendi işimizi hac mevsimine denk getirdi. Haccımızı da 1987 senesinde yapmayı Mevla'm nasip etti. Geldiğim zaman artık bu tarihi işlere; oyma, kakma, kündekâri işlerine tamamen profesyonel olarak başlamış oldum. Genelde minber, mihrap, kürsü gibi cami işleri yapıyoruz. 


Çocukluğumuzda Beykoz çok güzeldi. Yeşillik çoktu. Şu çınarlamn bile o ilk görüntülerini özlüyorum. Kar yağardı. Hiç unutmuyo- 


rum, fabrika yolu ile çayırın arasında bir yol vardır ya, bir kış günü Ürdün'den izne geldim. Dedim ki, “Şuradan şöyle bir yürüyeyim.” Tünel 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gibiydi. İnsan üzülüyor. Bir Beykoz Çayırı orijinal kaldı. Öbür taraf da çayırdı, pazar yerine döndü. Eskiden orada güreşler olurdu. Ordulu Mustafa'nın omuzlarda Beykoz Hamamı'na taşındığını gördüm. Spor aktiviteleri çok güzeldi. 


Bizim zamanımızda büyüğe saygı, küçüklere de sevgi vardı. Gördügümüz o yaşantı maalesef şimdiki gençlikte yok. Komşuluk ilişkileri çok güzeldi. İnsanların maddi durumları iyileştikçe maneviyattan, arkadaşhk ilişkilerinden biraz daha uzaklaşıyorlar. Maalesef öyle, ama kaybetmesek çok iyi olur. Gençlere mutlaka şunu tavsiye ediyorum: İsterseniz 
10 üniversite bitirin, ama elinizde mutlaka bir mesleğiniz olsun. Meslek edinin. Her iş masabaşında olmayabilir. Evinde bir işin olur, kendi emeğinle yaparsın. Hobi olarak yaparsın, bir şeyler üretirsin. Üretmek çok güzel bir şey. Ben çocukluğumdan beri hep bir şeylerle meşgul oldum. Maket yaptım, resim yaptım, yağlı boya tabloları yaptım, tabelacıhk yaptım. Yani bunlar benim mesleğim değildi ama resmi seviyordum, yazıyı seviyordum. Gençler, “Ben okuyorum. Ben bilmem ne üniversitesi mezunuyum” diyorlar. Üniversite mezunu ol, fakat o diploma sana iş kazandırmıyor, senin hayat tecrüben sana iş kazandırıyor. 


Belediye Başkanımız Murat Bey'e çok teşekkür ederim. O beni iyi tanır. Atölyeme geldi ve sohbetinden sonra, “Ustam, sen Beykoz'un bir değerisin,” dedi. Allah razı olsun, öyle görüyorlarsa öyledir. “Senin hakkında bir kitap çıkarmak istiyoruz,” dedi ve kitap yayımlandı. Yapmış olduğum bütün işlerle ilgili fotoğrafları ilettim, röportajlar yapıldı. 
Allah razı olsun. Beykoz'umuza da güzel şeyler kazandırmaya çalışıyor. Çalışmalarından dolayı ona da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Beykoz'umuz güzel. Ben Beykoz'dan dışarı çıkamadım. Yurt dışından iş teklifleri oldu, ama özlerim diye Beykoz'u bırakamadım. 


Beykoz güzel. Ben Beykoz'umu seviyorum. 
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Daha önceleri ağabeyim Beykoz'da yaşadığı için gelip, ziyaret edip dönüyordum; 1984'te tamamen yerleştim buraya. Çocukluğumuz köyde geçti. Kente geldiğim zaman, daha çok okuduğum dönemlerde biraz sıkıntı çektim. Hakikaten çok sıkıntılar yaşadık. 1980'den önceki yılar- da bir mahalleden diğer mahalleye gidemezdik. O dönemler biz hakikaten acı bir tecrübe yaşadık. Okuduğumuz okuldan ayrı bir sokağa gidemezdik, çünkü bir taraf solcu bir taraf sağcıydı. Genelde öyle bir yapı vardı. Kendimizi koruyorduk, saklıyorduk. Biraz çalkantın dönemlerdi. 
Fazla siyaset hakkında konuşmak istemiyorum ama maalesef o sıkıntıh dönemlerde çok arkadaşımızı kaybettik. 


Annem ve babam köyde çiftçilikle uğraşıyordu. Biz 11 kardeşiz. Babam iki evlilik yapmış. İlk hanımı vefat edince ikinci hanımıyla evleniyor: 4 erkek 4 kız oluyor, bizim aile çok gelişiyor. Bizim akrabalık ilişkileri çok fazladır. Buradan Avrupa'ya kadar çok uzun bir sülaleye sahibiz. Gidip gelmeler, ziyaretler üst düzeydedir bizde. 


Mükemmel bir komşuluk ve ahbaplık ilişkisi vardır bizde. Hatta biz 


bunu burada da devam ettiriyoruz. Bizim kapımız herkese açıktır. Ge- 


len insanlar hiçbir zaman ikramsız geri dönmez. Onların bütün ihtiyacı da karşılanır. Beykoz büyük ölçüde Karadeniz'den göç almış olduğu için akrabalık ilişkileri fazlaydı. Beykoz bir kasaba görünümündeydi. Beykoz'da pek bir gelişim yoktu. Virane bir şehirdi, fazla bakımlı bir bölge değildi Beykoz. Ama son zamanlarda büyük atılımlar yapıldı. 
Hatta şunu da söylemekte fayda var: Her belediye başkanının illaki bir katkısı olmuştur Beykoz'a. Yalnız bu konuda Beykoz Belediye Başkammz Murat Aydın'ın hakkını da vermek gerekiyor, buraya çok büyük katkıları vardır. Bir kent görünümüne ulaştı Beykoz. En azından bu sahil düzenlemeleri, bu ışıklandırmalar... Hakikaten güzel bir görünüme geldi. Buradan şahsım adına kendisine teşekkür ediyorum. Kesinlikle çok büyük fark var Beykoz'da. 
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Şu anda bana göre Beykoz'un belli başlı sorunları var: İmar soru- 


nu başta olmak üzere hastane sorunu, yurt sorunu gibi bazı sorunlar... 
İmar sorunu kesinlikle birinci sırada olan sorunlardan. Murat Başkanımız da onun için uğraşıyor. Hastane sorunu çözülmek üzere, herhâlde yer ayrılmış. Beykoz'da çok büyük gelişmeler olacağını düşünüyorum. Beykoz hakikaten bir kent seviyesine gelmeye başladı. Biz Samsun'dan göç edip de buraya geldiğimiz zaman kimin kapısına gidersek gidelim, bizi hoş karşılıyorlardı. Değişen bir şey yok, o sıcak karşılama yine aynı şekilde devam ediyor. Köydeki yaşantının bir kısmı da buraya gelmişti. Biz birinci nesil işçiyiz, buraya ikinci nesiller daha düşmedi. Samsun bu konuda en son göç veren ildir. Ekonomik yapısı daha düzgün olduğu için ve göçle sonradan gelindiği için yine köydeki komşuluklar burada devam etmiştir. Arada hiçbir fark yok. Kimin kapısına gidersek gidelim, bizi iyi karşılar ve iyi ağırlarlar. Böyle bir komşuluk ilişkisi vardı. 


1992'de Beykoz Samsunlular Derneğini kurduk biz. Ben şu anda başkanlık yapıyorum. İlki kurulurken de yönetimdeydim ben. Birkaç dönem yönetimde olduktan sonra başka arkadaşlara devrettik. Devrettikten sonra dernek öyle bir duruma geldi ki son kongrede kapatılma seviyesine kadar geldi bu iş. Arkadaşlar bana rica ettiler, “Bunu toparla,” diye. Biraz da ekonomik sıkıntılar yaşadık. Pandemi dönemi oldu. Ben de kesinlikle kapatılmayacağını, bu işi devam ettireceğimizi söyledim ve gerçekten ben dernek başkanı olduktan sonra inamılmaz dayanışma oldu. Bir yıl oldu ben geleli. Ben geldikten Beykoz'da ne kadar faaliyet varsa hepsine katıldım. Beykoz'da ayrıca 19 il üzerine dernekler var. Her ay düzenli olarak toplantı yapıyoruz ve bütün toplantılara katılıyorum. Bir de üst kurulumuz var bizim, onun toplantılarına katıyorum. Şu anda derneği belli bir seviyeye getirdim. İnanılmaz dayanışma yaptık. Bu dernek daha önceden biraz bozuktu. Lokalin 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içerisine restorasyon yaptırdım. Üyelerime buradan teşekkür ediyorum. Bana çok büyük destek verdiler, hâlâ da veriyorlar. 


Kısa bir dönem öğretmenlik yaptım. Oradan bir öğrencim profesör oldu. Beni her gördüğünde “Hocam,” diyerek sarılır. Hiç unutmam, Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber bulunduk bir dönem. Beni götürdü, Muhsin Yazıcıoğlu ile tanıştırdı. “Sen bunu Ankara'ya getir,” dedi rahmetli. O öğrencim de şimdi profesör oldu. Bu benim için unutulmaz bir olay. 


Gençlere söyleyeceğim en önemli şey şu: Vatanını, bayrağını, milletini sevmeleri lazım ve daha sonra da bizim derneğimize sahip çıkılmalarılazım. Beykoz Samsunlular Derneği, buluşma noktamız. Ayrıca burası hareket noktamız bizim. Ne yapıyoruz? Düğünlere, meclislere ve cenazeler de oluyor maalesef, bunlara gitmek için burası bizim hareket noktamız. Ben geldikten sonra bir iftar yemeği, bir de sabah kahvaltısı verdim. Geçen günlerde de palamut balığı yedirdim üyelerime. Geçen 
19 üye derneği vardı, onlara levrek ikram ettik. Faaliyetlerimiz şu anda 
iyi gidiyor. Gençlerin buraya sahip çıkmaları lazım. Aslında bizim değil, gençlerin burada olması lazım. Hatta 25-50 civarlarında genç yönetim kurulu üyelerimiz de var. Kendi çocuğuma bile dedim: “Oğlum, bu derneği artık siz hareketlendirin. Bunu belli bir noktaya ancak siz getirirsiniz.” Çünkü teknolojiyi bizden daha iyi kullanıyorlar. Fakat maalesef gençler pek sıcak bakmıyorlar ama yavaş yavaş onlar da alışacaklar. Ben gerçekten onların önünü açmak için ne gerekiyorsa her zaman yaparım. Eski kurucu başkanlarımız da böyle, biz de böyleyiz. İnşallah onları bir gün burada görürüz. 


Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Vizyonu çok geniş bir insan. Yaptıkları ortada, yapacağı daha birçok iş olduğuna da inanıyorum. Ben, ona ve Beykoz'da çalışanlara çok teşekkür ediyorum. 
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4 “ Haşim Memiç 


1958 yılında Giresun Görele doğdum. 2 yaşında İstanbul'a gelmişiz. O zamandır Beykoz'un Çiğdem Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 
Daha evvel Pendik ve İstinye tersanelerinde kaptanlık yaptım. Kıyı Emniyeti ve Kurtarma Genel Müdürlüğünün kuruluşunda görev aldım. Kıyı Emniyetinden, genel müdür danışmanı olarak 2004 yılında emekli oldum. 


Ben Giresun Görele'de doğmuşum, ama oraları bilmiyorum. Gözümüzü açmadan buraya gelmişiz. Çocukluğum bu mahallede geçti. 
Gençliğim, Paşabahçe ve Beykoz'da geçti. Şu anda 65 yaşındayım. Allah ömür verdiği müddetçe de buradayız. Arada bir memleketimize gidiyoruz, ama artık bizim asıl memleketimiz Beykoz. 


1965 yılında Paşabahçe İlkokuluna başladım. Biz geldiğimizde buralarda, bilhassa kendi mahallemden pay biçeyim, toplasan 10 tane ev yoktu. Buralar buğdaylıktı. İnsanlar bahçıvanlık yapıyordu. Paşabahçe'de Şişecam vardı, malumunuz. Paşabahçe Hastanesi vardı, gözlerimi açtığımda ilk bildiğim bunlar. Paşabahçe İlkokulunun arkasında “Mektep Çayır” diye bir yer vardı. Şişecam'ın oraya işçi evleri gibi bir şey yapıldı. Orada top oynardık. Paşabahçe'deki mezarlığın üst tarafı 


boştu, orada top oynardık. 1970'lerde Çiğdem İlkokulu yapıldı, ilk ha- 


tırladığım o. Şu anda halı sahaların olduğu yerde top oynardık, orada küçük bir çayımız vardı. Bir de asıl büyük saha Beykoz Çayırı'nda vardı. Şu anda Beykoz Stadı'nın olduğu yerde. Bir de Paşabahçe Stadı vardı, büyük maçlara oraya giderdik. Çubuklu'ya top sahasına top oynamaya giderdik. Aşağıda küçük derelerimiz vardı, şu anda Çubuklu suyunun olduğu yerde. Hatta Mesa Evleri falan da var. Orada büyük bir havuz vardı; bazen ders çalışmaya giderdik, bazen top oynamaya, bazen koşmaya. Anadolu'daki bir köyden farkı yoktu buranın. Bezden 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top yapardık, bazen kumaşları sarardık, top yapardık, oynardık. Fakirlik de vardı. Naylon ayakkabılarımız vardı. 
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İlkokulu Paşabahçe'de okudum. Ortaokula Beykoz Ziya Ünsel'de devam ettim. Liseyi Denizcilik ve Su Ürünleri'nde bitirdim, güverte bölümünü. Bir arkadaş grubumuz vardı burada. Futbola çok meraklıydım ben. Arkadaşlar arasında kurduğumuz Çiğdemspor diye bir takımımız vardı. O zaman federe de değildi, gayrifedere bir takımdı. Burada Hakkı Emanet vardır, aşağıda, eski zabıta müdürlerimizden. Selami Dalga, İrfan Sarıkaya, Nazmi Demir, Faruk abimiz vardır burada, Faruk Demir. Çiğdemspor'u onun önderliğinde kurduk. Mahalle maçları yapardık o zaman, ama formalarımız vardı. Dağa antrenman yapmaya giderdik. Koşardık dağlarda. Çiğdem İlkokulunun altında çayırımız vardı, orada küçük bir stat yapardık. Tahtadan kaleler yapardık, top oynardık. Gençliğim genelde top peşinde geçti. Amatör olamadık. Sonra bizim Çiğdemspor federe oldu. Allah bize onun yöneticiliğini yapmayı da nasip etti. Genel olarak gençliğim okul ve top arasında geçti diyebilirim. Cemiyet hayatına da çok meraklıydım. O sıralar bizim zamanımızda gençlik olayları falan da vardı, biliyorsunuz. 1980'lerden evveldi bu anlattıklarım. Şimdikilere çok garip gelebilir ama herkesin kafasında bir ideali vardı. Herkesin devleti yönetmekle ilgili bazı fikirleri vardı. Az da olsa o akımlara da girdik, ama Allah'a şükür, bir şeye bulaşmadan o dönemi atlattık. 


Askere kadarki hayatım; kısa bir dönem Şişecam'da bir 4 ay çalışmışlığım var. Su kuyusu vardı, o zamanlar İSKİ yoktu tabii. Burada Numan Sarıkaya abimiz vardı, Sarı Mehmet dediğimiz bir abimiz vardı. 
Onlar borularla sondaj yaparlardı, sondaj kuyusu çok yaygındı o zaman. Her evin kapısında bir tulumba vardı. Hep toplanırdık arkadaşlarla. Küçük bir yevmiye de verirlerdi bize, giderdik, kuyuda onlara yardım ederdik. Zaten eşimi de öyle tanıdım. Yani genelde bizim maksadımız kız görmeye gitmekti, ama o işten para da kazandık. Yani para kazanmadık dersek yalan olur. Biz Harmantepe'de, demin anlattığım gibi, kuyu vurmaya gitmiştik. İlk orada gördüm eşimi, orada tanıştık. O 
daha çocuktu. Ben 17 yaşlarında falandım herhâlde, o da 15 yaşında. 3 
yaş farkımız var. Evlenme şöyle oldu: Bir ara ayrıldık gibi oldu. Ben askere gittim geldim. Şöyle ki ben 4 kız üstüne olmuşum. Annem babam da daha askerden gelir gelmez “Evlen” diye baskı yapmaya başladılar. 
Ben o arada “Evlenelim mi?” dedim, “Evlenelim,” dedi. O daha 19 yaşında, ben de 21 yaşındaydım. Aileler devreye girdi, öyle evlendik. Şimdi 2 çocuğumuz var, 41 yıllık evliyim. 


Benim askerliğim de çok garip oldu. Biz Su Ürünleri'ni bitirdiğimiz için direkt bahriyeli oluyorduk. Buradan İskenderun'a gittim. Acemilik döneminden sonra Çubuklu Dalgıç Okuluna geldik. Aşağı yukarı 2-5 ay kurstayken burada, o dönem terör olayları çok yaygındı. Banka soygunları yaygındı. Birden bahriyedeki askerleri jandarmaya çektiler. Jandarmalar bankaları bekliyordu o zaman. Her bankanın kapısında jandarma vardı. Jandarma azaldığı için bahriyeden seçtiler, piyango 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bize de vurdu. Çubuklu'dan Van'a gönderdiler beni. Van'a gittiğim yetmiyormuş gibi bir de hududa gittim, seyyar jandarmaya. Aşağı yukarı 
15 ay Van'da, çok zor şartlarda hudutta askerlik yaptım. Şartlar o kadar zordu ki anlatamam. Yemek yok, her tarafımız bit. Banyo yok, hep çamurlu sular. Hudutta, dağın başında. Şimdiki gibi de değil; iki asker, pusu atıyoruz hudut boyunda. O zaman terörde kaçakçılık çok fazlaydı. Şükür, başımıza bir iş gelmeden orada da askerliği bitirdik. 


Askerden geldim. Benim babam İstinye Tersanesinde makinistti. 80 
yılında bayağı yoğun bir adam alma dönemi oldu. Benim okuldan dolayı kaptan ehliyetim de vardı. O vesileyle İstinye Tersanesine girdim. 
Şöyle söyleyeyim: Babam Paşabahçe Çiğdem Mahallesi'nde çok tanınan bir adamdı. Babam İstinye Tersanesinde çalışıyordu ama aynı zamanda müteahhitlik de yapıyordu. Çok yardımsever, çok babacan bir adamdı. Hâlen mahalleliye “Takoz Ahmet” diye sorsan, millet hep övgüyle bahseder. Çok yardımseverdi. Kapısını, sofrasını herkese açardı. Babam çok kaliteli bir adamdı. Annem tipik bir Karadeniz kadınıydı. Elinden her iş gelirdi. Bilhassa bahçe, bağ, inek, dana. O işlere çok meraklıydı. Babası yaylacılık yapmış zamanında Giresun'da. Dolayısıylaannem tam bir köy hanımıydı. Okuma yazması yoktu ama çok çelebi bir kadındı. Yokluktan gelmişti; pancar dikerek, mısır ekerek, kendi yiyeceğini kendisi ekerdi. Tavuklarımız vardı, ineklerimiz vardı, keçimiz, koyunumuz vardı. 4 kız, 2 erkeğiz biz. Sonra ortalık biraz daha geliştikçe ablalarım da büyüdü tabii. Ben 2 yaşında olduğuma göre onlar da 10 
yaşında, 8 yaşında falandı. Onlar dikiş dikmeye başladılar. Ablam, karşıdaki köylülerden bayan iç çamaşırı dikmeyi öğreniyordu. Babam da o sıra, Enver Özden vardı Banker Kastelli'nin kardeşi, onun Paşabahçe İskelesi'nin yanında bir yeri vardı. Dikiş makinesi, buzdolabı, o tür şeyler satıyordu. Babamlar onunla gidip gelirken dost olmuş. “Ahmet, 


ben sana bir makine vereyim de kız dikiş yapsın,” diyor. O vesileyle 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başlıyor ablam. O zaman 07.50 vapuru var. Annem o vapurla Eminönü'ne gidiyor. Yeşil Direk bu işlerin membağı, oradan iş ahp geliyor. 
Ablam dikiyor, annem götürüyor. Derken 4 kız kardeşim, yani ablalarım da bu işi öğrenince bayağı bir getirisi oluyor bu işin. O vesileyle maddi durumumuz da biraz düzeldi. Sonra bizim mahallede o iş yaygınlaştı ve şu anda dahi hâlen bu işi yaparlar. Bir sektör oluştu, sonra da bizim mahallemizde bu işten hakikaten büyük para kazanan insanlar oldu. Ama bu işi mahalleye ilk getiren kişi benim büyük ablamdır. 
Biz mutlu bir aileydik. 


Buranın insanı genelde Karadenizli. Gelen amcasını çağırmış, dayısını çağırmış, kardeşini çağırmış. Dolayısıyla biz bir yörenin insanlarıyız. Ordu Mesudiyeli var, Kastamonulu var, onlarla biz hep kaderdaşlık, kader birliği yaptık. Bir aile gibiydik. Bir bacı-kardeş gibi. Hâlen de öyleyizdir biz eski insanlar. Evlere gider, geliriz. Annemi anne bilirler, biz de onların annelerini annemiz biliriz. Müthiş bir komşuluk vardı. 
Onlar seslenir, bir sesleniriz. 


Suya giderlerdi, eskiden çeşme falan yok. Aşağıdaki bir cevizin dibinde bir suyumuz vardı. Herkes bir güğüm alır sırtına veya omuzluk 


derdik o zaman, tenekelere su doldurur, getirirlerdi. O su kapısında e VIS d bir muhabbetler olurdu! Çok iyi bir komşuluk vardı. Beykoz’da hâlen -A AA tt PPE A p eski insanların çoğu birbirlerini yolda görünce selamlaşırlar. Neden, diyeceksin. Ya ilkokulda ya ortaokulda, ya maçta ya cenazede, illa ki 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bir yerde görmüşlükleri vardır, bir birliktelik vardır. Beykoz’da, Paşabahçe'de daha özelde de Çiğdem Mahallesi'nde eski insanlarm %90% birbirlerini tanırlar. Tanışır insanlar birbirleriyle; bir yerde oturmuşlar veya çay içmişlerdir beraber. Bizim buralarda komşuluk devam ediyor hâlâ. 

İstinye Tersanesinde çahşırken büyük bir kaza geçirdim, orada bir halat koptu, yüzüme geldi. O günün akşamını hiç unutamıyorum çünkü hastanede açtım gözümü. Başımda babamı gördüm ilk, sonra amcamı. 
Yüzümü aynada görünce moralim çok bozuldu, o an dünyalar başıma yıkıldı, ama sağ olsun ailem ve arkadaşlarımın yardımıyla toparladım. 
Hiç farkında bile değilim şimdi. İş hayatımda unutamadığım en büyük olay budur. Kızım yeni doğmuştu o zaman, onları bırakacağım diye korkmuştum, çünkü kafadan darbe aldığım için öleceğimi zannettim. 


Vatanımıza milletimize sahip çıkmamız gerekiyor. Şu sıkıntılı dönemde gençlerden özellikle rica ediyorum, milli duruşlarını hiçbir za- 


man kaybetmesinler. Memleket kuşatılmış vaziyette çünkü. 
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Hayrettin 
.” Kırca 


Giresun ili, Görele ilçesi, Kırıklı köyündenim. 1964 doğumluyum. 
Kasaplık, besicilik, tekstilcilik gibi çeşitli işlerde çalıştım. Kasap dükkânım ve şarküterim var. Şişecam'da 9 sene işçilik yaptım. 199/”te işten ayrıldım. Kendi işimi kurdum ve tekstil hayatına girdim. 25 kişi ile başladık tekstil işine. Kasaplık baba mesleğimizdir, hayvancılık da babadan kalma. 5 ay önce de kasap dükkânının üzerine bir şarküteri açtım. 


Beykoz'a 1986'da geldim. Ben besicilik yapıyordum buraya geldiğimde. 1988'den beri Beykoz'da kurban satıyorum. Burada kurban işine ilk başladığımda 6 hayvanım vardı. Şimdi ise 100'ü geçtik. O dönemler, bugünler gibi iyi değildi. Şimdiki insanların gelir düzeyi çok iyi. O zamanlarda köylere otobüs, minibüs yani ulaşım sağlayabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Şimdi ulaşım çok kolay, insanların ahm gücü daha yüksek. Biz o dönemlerde Beykoz'un köylerine parayla bile özel araba bulamıyorduk. 
Yürüyerek gidiyorduk. Yollar asfalt değildi, hepsi çamurdu. Ben buradan Beykoz Görele Mahallesi'ne giderken Acarkent'in içindeki patika 


yolları kullanıyordum, ama şimdi her tarafa otobüs, minibüs var. Ulaşım çok kolay oldu. Eskiyle bugünü kıyaslamak mümkün değil. 


1999 depreminde biz çok zorlandık. Benim evimin olduğu yer çıkmaz sokaktır. Biz sokağa 90 metre uzunluğunda naylon çektik, mahalle olarak balık gibi sırayla dizildik, on gün orada yattık. Tekrar deprem olur korkusuyla evlerde yatamadık. 


Beykoz'un önceden 5 tane fabrikası vardı, insanların alım gücü çok iyiydi. Bir de karşıda, İstinye'de bir tersane vardı. Beykozluların gittiği 4 tane iş yeri vardı yani. Sonra fabrikalar teker teker kapandı. Şişecam, İstanbul dışına çıktı. O zamanlarda her evin altında bir dekor atölyesi vardı. Bir yerden eşya almak istediğimizde nerede çalıştığımızı sorarlardı. “Şişecam,” deyince hiçbir esnaf zorluk çıkarmazdı. Senet bile sormazlardı. Eşyayı kapıya getirirlerdi. Şimdi o iş yerleri kapanınca Beykoz'daki iş imkânları da bitti. Beykoz'un gençliğinin çalışma 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alanı azaldı. O zamanlar insan çoktu, çok kalabalıktı buralar. Şişecam gibi bir yerde 3.000-4.000 kişi çalışıyordu, Kundura ve Tekel de öyleydi. Tekel'in yemek paydosunda, iskeledeki iki kafede de oturmak için yer bulunmuyordu. 


Beykoz'da komşuluk ilişkilerimiz hâlâ çok iyi. Karslılar'da oturuyorum ve çevredeki bütün komşularımızla ilişkilerimiz çok iyi. Burada köylülerim de var. Hastalıkta, düğünde, cenazede hep birbirimizi ziyarete deriz. Düğünümüz de beraberdir, cenazemiz de beraberdir. Eskiden mahallenin yaşlısının sözü herkese geçerdi; sevilirdi, sayılırdı, saygı gösterilirdi ona. Mesela bizim en yaşlımız komşum Remzi Gül'dü, Allah rahmet eylesin. Ramazan bayramında camiden çıkana kadar beklerdik hepimiz. Ailelerimiz memlekette olduğu için ilk onun elini öper, bayramlaşırdık. Şimdiki gençlikte bunlar yok, zaten ancak üçte biri bayram namazına gidiyor. Bayram sabahlarında benim olmazsa olmazım, ailenin bir arada olmasıdır. Çocuklarım ve torunlarımla bir arada olmak istiyorum. İki çocuğum var: Oğlum 1986 yılında doğdu, kızım 
1992 yılında. Onlar da tekstil işinin başındalar. 


Gençlerimize çalışmalarını, iş beğenmezlik yapmamalarını tavsiye ediyorum. Şimdiki gençler masa başında, takımlar giyerek işe gitmek istiyorlar. Çok yüksek maaş bekliyorlar. O zamanın yaşamları ile bu zamanın yaşamları bir değil. Şimdiki gençlerimiz zora gelemiyorlar. 


O zamanki Beykoz'la şimdiki Beykoz bir değil. Şu an sahilde yapılan düzenlemeler, bizler için büyük bir imkân. Beykoz'da sahilimiz bile yoktu, gezmek için yer yoktu, ailemizle oturup çay içebileceğimiz bir yer bulamıyorduk. Beykoz'umuzda daha da güzellerinin yapılacağına da inanıyorum. Geçmişte Beykoz'da böyle güzellik yoktu. Ne sahilimiz ne de çocuğumuzla, eşimizle oturup çay içebileceğimiz bir yer vardı. 
Ama şimdi adım başı her yerde var. Beykoz'da yaşamaktan çok memnunum, iyi ki Beykoz'da yaşıyorum. Murat Başkanımıza sahili yaptığı için ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 
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Aslen Giresun Göreleliyim. 1960 doğumluyum. Görele Çalış köyünde doğmuşum. Ben doğduktan kısa bir müddet sonra babam cam fabrikasında işe bağlamış ve Çiğdem Mahallesi'ne yerleşmişiz. 4-5 yaşına kadar Beykoz Çiğdem Mahallesi'nde kalmışız, daha sonra tekrar memleketimize dönmüşüz. 


Beykoz'la çocukluktan itibaren irtibatımız hiç kesilmedi. 1994 yılında Beykoz Yuşa Mahallesi Yeşil Camii'ne atanmamla beraber tekrar Beykoz'a yerleşmiş oldum. Beykoz'a ilk olarak geldiğim zamanı, çocukluk dönemimizin İstanbul'unu pek hatırlamıyorum; yani 4-5 yaşlarında olduğum zamanları. İlkokulu Giresun Görele'nin Çalış köyünde bitirdim. Ondan sonra yatılı bir okula gittim. Yatılı okulda bir iki yıl kaldıktan sonra Trabzon Vakfiıkebir'de Aziz Efendi Hocamızın -Allah rahmet etsin- kursunda okudum. Oradan imam hatip lisesine başladım. Böyle devam etti hayatım. 


Gençlik dönemimdeki memleketi sorarsanız; o zamanlar imece usu- 


lü vardı, her şey imece usulü olurdu. Biz Karadeniz'in biraz dağlık kesiminde bulunuyorduk. Traktörü yoktu. İnsanlar tarlalarda kendi elleriyle çalışırlardı. Kazmalar, fındık toplamalar, fındık soymalar, mısır soymalar... Çok güzel komşuluklar vardı. Bir gün onda, bir gün onda çalışılıyordu. Hatta bir sabahçı ve bir de öğleden sonra olmak üzere iki grup hâlinde çalışıyorlardı. Böyle mzh bir çalışmaları vardı büyüklerimizin. Herkes birbirini sever ve sayardı. Saygı ve hürmet vardı. 


Eşim, Trabzon Vakfikebirli. Kendisi öğretmen, hâlâ Beykoz'un Tokatköy İlköğretim'de öğretmen olarak devam ediyor. Biz 1980 yılında, 
12 Eylül'den bir gün önce evlendik, ondan sonra da 12 Eylül darbesi 
oldu. İki çocuğum var, otomotiv işi yapıyorlar. Biz de hâlâ Kavacık'ta otomotiv işine devam ediyoruz. Din görevlisiydim, emekli oldum. Beykoz'un çeşitli camilerinde görev yaptım: Çiğdem Merkez Camii, Gümüşsuyu Merkez Camii, Tekke Camii, Yuşa Camii. Maslak Camii'nden de emekli oldum. 
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Rize Çayeli'nde bir köyde görev yaptım. Daha yeni imam olmuştum. 
Gittik oraya, bir trafik kazası var. Cenaze yıkamasını daha öğrenmedik, bilmiyoruz; aniden bir imam olarak köye atandık. “Yarın cenaze var,” dediler. Cenaze geldi. Hoca bölgesi orası. Ben tabii sabaha kadar cenaze nasıl yıkanıyor, onu öğrenmeye çalışıyorum. Kâğıdı makasla kesiyorum, kefen yapıyorum; bağlıyorum, sarıyorum falan. Dersimi güzelce çalışmış oldum. Sabahleyin cenaze geldi; kafası yok. Ne yapacağız? 
Ama Allah öyle bir cesaret verdi ki bize. Pamuklar vesaireler, hocaefendilerle beraber hallettik. O günü hiç unutamam. 


Geçmişte siyasi olaylar çok sıkıntılıydı. 12 Eylül döneminde bir ara Ülkü Ocakları başkanlığı da yapmıştım. Parmaktan, ayaktan yaralandığımız oldu. Sıkıntılı günler geçti. Şükürler olsun, o günlerden bugüne geldik. Şimdi herkes birbirini daha çok seviyor, birbirine daha yakın. 
Sağ-sol olayı çok tehlikeliydi. Öyle çok olaylarla karşı karşıya geldik ki Fatsa'da, diğer yerlerde. Allah'ımıza şükürler olsun ki memleketimiz şu anda çok güzel. Herkes kardeşçe geçiniyor. Bunun devam etmesini istiyoruz. 


Beykoz'umuz tabii o gün de güzeldi. Şimdi daha güzel. Geldiğimiz zamanlarda camimizde sular akmaz, akan sular ise kokardı. Kömür kokusu vesaire olurdu, ciddi bir sıkıntı vardı Beykoz'da. Samsun'dan geldik, “Allah'ım, nasıl bir yere geldik?” dedim. O zamanlar hakikaten çok sıkıntın zamanlar geçirdik, ama gitgide her şey çok daha güzele doğru gidiyor. Ben Tokatköy'de oturuyorum. Şu anda kentsel dönüşüm başladı mahallemizde. İnşallah bu örnek olur ve her tarafi pırıl pırıl olur. 


Temennimiz budur. 
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Beykoz'umuz, İstanbul'umuzun incisi. Geçmiş dönemdeki arkadaşlar, belediye başkanlarımız, büyüklerimiz çok güzel çalıştılar, hizmetlerini yaptılar, gayret gösterdiler. Bugün de -sağ olsun- Başkanımızın sayesinde Beykoz'umuzun sahili pırıl pırıl oldu. Ben ilk defa bugün Kavacık'ta Millet Sofrası'nda çorba içtim. Bilmiyordum, bir arkadaş beni götürdü. Oradaki arkadaşlara sordum, dediler ki: “Biz burada günde 5-6 bin kişiye yemek veriyoruz.” Çok duygulandım. Fakir, garip, zengin herkes gelip orada çorbasını içiyor. İnşallah bu kültürel faaliyetlerimiz çok daha ileriye doğru gider. 


Beykoz'da yaşamaktan çok memnunum. Biz bir de Karadenizli olduğumuz için, Beykoz bize Karadeniz'i aratmıyor. Komşuluklarımız çok iyi. İnsanlar birbirlerini tanıyor. Beykoz bambaşka bir yer. Herkesin Beykoz gibi bir yerde yaşamasını tavsiye ederim. Beykoz'umuzda fındık bahçemiz de var, meyvelerimiz var, her şeyimiz var. Beykoz'un yukarısı yayla, aşağısı deniz. Köy havası var, şehir havası var, yayla havası var; yani her türlü havası var. 


Tanımak isteyen kardeşlerimizin de bir an önce Beykoz'u, özellikle de Yuşa Peygamber'i ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Yuşa aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselamın yeğeni, Beykoz'umuzda medfundur. Her gün binlerce ziyaretçi gelir. Bilmeyen kardeşlerimizin de Ziyaret etmesini isterim. Orada görev yaptığım yıllar boyunca duamız hiç reddolunması. Sabah namazını kıldıktan sonra evimizden, eşimizle vedalaşıp çıkarız. 


Bu memleket artık genç kardeşlerimize emanet. Bu kardeşlerimizin çok çok çalışmaları, hele okuyan kardeşlerimizin çok daha iyi okullara giderek yetişmeleri, vatana ve millete hayırlı olabilmeleri için gece gündüz çalışmaları lazım. Memleketimizde bazen uyuşturucu bağımlılığı vesaire duyuyoruz. Allah bunlardan bütün evlatlarımızı uzak eylesin. O kardeşlerimize bu işlere bulaşmamalarını, büyüklerini dinlemelerini ve örnek almalarını, ailelerini dinlemelerini tavsiye ederim. 


İş yerimiz Kavacık'ta: Beykoz Otomotiv. Çalışıyoruz. Bütün kardeşlerimize çalışmayı tavsiye ediyorum. Emekli olan kardeşlerim, bakıyorum cami kapılarında oturuyorlar. Değişik işlerle meşgul olabilirler. Biz de 65'e yaklaştık, ama hâlâ çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 


Beykoz'umuzu daha güzel bir hâle getirmek için çalışan Başkanımıza başanlar diliyoruz. Beykoz'a daha güzel şeyler yapılsın istiyoruz. İnşallah hayırlısıyla metro gelir, daha farklı hizmetler gelir. Beykoz çok güzel ve buranın daha güzel olmasını temenni ediyoruz. Bu projeden dolayı Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah kendisine sıhhat ve afiyet nasip etsin inşallah. Var olsunlar, sağ olsunlar. 
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1964, Beykoz doğumluyum. Aslen Giresun Göreleliyim. Kristal cam dekorcusuyum, çocukluk yıllarımda Beykoz'da bu meslek çoktu. Dedelerimin Beykoz'a yerleşme tarihi 1945-1950 yılları arasında. 1948- 1949'da Çavuşbaşı'na bağlı, eski ismi Çengeldere olan şu anda da oturduğumuz Görele Mahallesi'ni kurmuşlar ve o tarihten bugüne kadar da burada yaşıyoruz. O dönemlerin Beykoz'u çok yoğun nüfusluydu. 
O dönemlerde büyük ölçekli yaklaşık 6 tane fabrika vardı: Tekel, deri kundura, Şişecam, halat, Petrol Ofisi gibi. Bu büyük fabrikaların yanında 10 bine yakın da cam kristal dekor, marangoz, demirci gibi küçük ölçekli dükkânlar vardı. O zamanlar Paşabahçe'de adım atamıyorduk, o derece bir yoğunluk vardı. 


O zamanın komşuluk ilişkileri çok üst düzeydeydi; teknoloji, komşuluğu bozdu. 2000 yılına kadar her akşam komşuların birine sohbete gidilirdi. Mahallelerde kendi aramızda futbol, voleybol oynanırdı. Komşuluk, arkadaşlık üst düzeydeydi. Burada genelde tarım yapılıyordu, 


narenciye ve fındık mahsulleri vardı. İstanbul'da fındığın yetiştiği tek 


bölgeydi ve burada bu gibi işler imece usulü ile yapılırdı, yani para karşılığı değildi. İmece usulü ile her gün bir komşuya çalışmaya gidiliyordu. 


Bizim çocukluk dönemimiz zor geçti. Teknolojinin, bilimin dünyada tam olarak gelişmemiş olmasından dolayı zorluklar çektik. Dünya teknolojide 1990'dan sonra bir açınm gösterdi . Görele Mahallesi'nde, yani bizim yaşadığımız yerde çok ciddi ulaşım sorunu vardı. 1990 yıhna kadar burada bir ekmek alabilmek için 7-8 km Soğuksu'ya yürürdük. Ben Sarıyer'de çalışıyordum. Tekel'de, sabah 06.00'da kalkardım, 
yürüyerek buradan gider ve Paşabahçe vapuruna binerdik. Yaklaşık 7 
kilometre gidiş, 7 km de geliş olmak üzere 14 kilometre kadar yol yürürdük. Annelerimiz eşeklerle, beygirlerle veya sırtlarındaki sepetlerle giderlerdi. Genelde yürürdük ama kimse şikâyetçi olmazdı. Bilmeden spor yapmış oluyorduk. 
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Evliyim, 1989'un sonuna doğru nişanımız oldu. Eşim aslen Osma- 


niye Düziçili, orada yaşıyordu. Bir tanıdığımız vasıtasıyla tanıştık, önceden de birkaç defa görmüştüm. 1990'ın Aralık ayında da evlendik. 1 
kızım, 1 oğlum var. Kızım, yüksek bilgisayar mühendisi; oğlum da yönetim bilişim sistemleri mezunu. 


Askerliğimi 1984 yılında yaptım. Tabii o zaman tertip olayları vardı, şimdi pek öyle değil. Acemi birliğim Hatay Dörtyol ve Isparta, 40. Piyade Alayı'ndaydı. Sonrasında Sarıkamış'a tayinim çıktı, Dağ Taburu'nda komando olarak 15 ay kaldım. 


Sosyal dernekçiliğim 1998 yılında Görele Mahallesi'nde, Okul Yaptrma Derneğini kurmakla başladı. Görele Mahallesi'nde 12 derslik bir ilköğretim okulunun temelini atıp bağış olarak Milli Eğitim'e teslim ettik. 1998'de hatta 1997'de başlamış oldum bu işe. Ondan sonra siyasi hayatımız uzun süre devam etti. Bir siyasi partinin 6 yıl belediye başkanlığını yaptım. Çavuşbaşı ilçe sekreterliğinde bulundum. 2004-2009 yılları arasında Beykoz Belediyesi meclis üyeliği görevlerinde bulundum. Birçok komisyonda görev aldım, grup başkanvekilliği yaptım. 
2012-2020 yılları arasında da Beykozlu Giresunlular Derneğinin yönetim kurulu üyeliğini ve ikinci başkanlığını yaptım. 2020 yılından beri de Beykozlu Giresunlular Derneğinin başkanıyım. Ben dernek başkanı olduktan sonra bu derneğe çok ciddi bir ivme kazandırdık. Beykoz'da TÜİK'in açıkladığı raporlara göre, biz Giresunlular olarak birinci nüfusuz, yaklaşık 70.000'e yakın Giresunlu yaşıyor Beykoz'da, sorumluluğumuz ağır. Eski dernek başkanlarımızla birlikte buradaki ilk icraatımız, 2021 yılında Kavacık'ta Hasan Yavuz mevkiinde dernek merkezimizi satın almamız oldu. Sağ olsunlar hemşehrilerimizin, geçmişteki dernek başkanlarımızın, üyelerimizin, sevenlerimizin katkılarıyla binayı satın aldık. Hâlâ da dernekçiliğe devam ediyoruz. Bizim dernekçiliğimizdeki amacımız; kitlelere ve Giresunluya dokunmaktır, Beykoz'un sıkıntılarıyla ilgilenmektir. Biz dernekçiliği klasik anlamda yapmıyoruz, kahve tarzında olan dernekçiliği bıraktık. 
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Bir tane ustamız vardı, Cevat Usta, kendisi kristal dekorunun duayenidir. Eğer yaşıyorsa Allah uzun ömür versin, uzun yıllardan beri görmedim onu. Bir gün çalışırken bana dedi ki, sen iyi bir dekorcu olmak istiyor musun? Evet, dedim. O zaman dedi ki: “Çok çalışacaksın, çok hırslı olacaksın. Benim el hareketlerime dikkat et. Dekorculukta el hareketleri, çabukluk çok önemlidir. O, bunu ben hırslanayım diye söyledi, 6-7 ayda onun dediği seviyeye geldim ve beni takdir etti. O gün öyle söylemeseydi, bugün bu derecede başanılı olamazdım. 1989'da dekorculuk işi teknolojiden dolayı yavaşlamaya başlayınca, Tekel Fabrikasında Pazarlama Dağıtım Başmüdürlüğüne girdim. Önce Ortaköy'e gittim sonra Sarıyer'e. Sarıyer Tekel'de ambar memuru olarak 20 yıl, çok zor şartlarda çalıştım, sonrasında emekli oldum. 


Bizler Beykoz'da yaşamaktan çok memnunuz. Beykoz'un başka bir yerinde yaşama şansımız yok, kim olursa olsun, buradan gidince sudan çıkmış balığa döneriz. Beykoz büyüleyici ve güzel bir yer. 


Eskiden insanlar birbirlerine yardım ederlerdi. Cebinde para olmayana aramızda para toplar, verirdik. Evlenecek, askere gidecek olanlar için aramızda para toplardık. Şu anda maalesef Türkiye bunları kaybetti. Bizim gençlerimizi maalesef teknoloji bozdu. Teknoloji aslında iyi kullanılırsa faydalı. Türkiye'deki gençlerimiz Türkiye'den farklı yaşıyorlar, olaylardan bihaberler. Bütün gençler için söylemiyorum ama gençlerin çok ciddi bir kesimi kendilerini televizyona, kafeteryalara ve ellerindeki telefona kilitlemiş durumdalar. Doğru ve dürüst olsunlar, yaşhlarına yardım etsinler. Gençlerin bir an önce akıllarını başlarına alıp fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Bizim büyüklerimiz, babalarımız ve dedelerimiz, sabahleyin 06.00'dan sonra yaklaşık 7 km yol yürürlerdi. Onlarla yolda karşılaştığımızda, onları geçmek için izin isterdik. İzin vermezlerse onlarla beraber yürürdük yolu. Böyle bir saygı vardı, ki bu sadece bir tane örnek. Yaşlılarımız bizden bir ricada bulunduklarında hemen yapardık, onlara saygımız vardı. Köyümüz böyle bütünleşti, Çavuşbaşı da aynı şekilde. Ne zaman burada yerler satılmaya başladı, olay o zaman çığırından çıktı. 
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1962, Giresun Görele doğumluyum. 5 yaşında Beykoz Paşabahçe'ye geldim, Paşabahçe'de ikamet ettim. Sonra Köybaşı dediğimiz bir semtimiz var, oraya taşındık. Fıstıkaltı, İncirköy Mahallesi'nde yaşadım ve sonra bu bulunduğum evi yaptık, burada ikamet ediyoruz. 


60 yaşındayım. İncirköy mahalle muhtarlığı yaptım, genel anlamda 
serbest meslekle uğraştım, Trabzon Araklı ilçesinde bir kurumda, bir cam dekor fabrikasında işletme müdürü olarak çalıştım. 4 sene sonra İstanbul'a tekrar geri dönüş yaptım. 


Muhtarlık dönemimizden çok anımız var. Ben muhtar olduğumda herkesin kaydı deftere yazılıydı. Bilgisayar yoktu. Kaymakamlıktan izin alıp Detay firmasında çalışarak İncirköy Mahallesi'ndeki herkesin kaydını bilgisayara geçirdik. Defteri ilk gördüğümde şaşırmıştım; o defter- den hem adresleri hem de kişileri bulmak çok zordu. Bilgisayara ilk geçiren kişi bendim. 


Ben 5-6 yaşlarımda İstanbul'a geldim. Babam İstinye Tersanesi'nde 


çalışmak için bizden önce gelmişti. Paşabahçe'de ufak bir yerde ikamet ediyorduk. 7 kişi bir odanın içinde kalıyorduk. Bir holümüz, bir lavabomuz vardı, o kadar. Sonra benim hayatım filmlerde görüldüğü gibi çahşarak geçti. Paşabahçe'de 50 yıl önce ufak bir pazar vardı. O pazardaki tahtaları akşamleyin toplar, mahalledeki büyüklere satardım. Bu şekilde yetiştim. Arı Sineması vardı, orada yer göstererek ilkokul harçlığımı, okul sonrası harçlığımı çıkartırdım. Güzel bir ortamımız vardı. 


Çocukluğumuzda bizim komşularımız bizlere Sana yağın üzerine reçel sürüp dağıtırdı. Kimse bizden şikâyetçi olmazdı. Çok güzel oynardık. Ama şu an “Benim başım ağrıyor, evinize gidin, gürültü çıkartmayın” deniliyor çocuklara. Vasfiye teyzemiz vardı bizim Paşabahçe'de. O bizlere yağlı ekmek yapar, üzerine çilek reçeli sürerdi, onu hiç unutmam. 
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Karadenizli olduğumuz için rahmetli annem senede 4 defa Karadeniz'e gidip gelirdi ve bizi hep komşularımıza emanet ederdi. Onlar da kendi çocukları gibi bizimle ilgilenirdi. Emine ablamız vardı, Vasfiye teyzemiz vardı o zamanlar. Tabii onlar Paşabahçe'nin yerlisiydi. Saadet ablamız vardı, babamın yeğeninin hanımı, o da bizlerle gayet güzel ilgilenirdi. O zamanki komşuluklar tabii ki mükemmeldi. Yani az da olsa çayın orada hoş sohbetler yaparlardı. İnsanların birbirlerine saygı çerçevesindeki muhabbetlerine çok şahit olmuşumdur. 


Ben evleneli 56 yıl oldu. Eşimle çok severek evlendim. Eşim benden 7 yaş ufaktı. Liseyi bitirdi. Ben eşime ilk zamanlar kardeş gibi yanaşırdım; o da bana “Abi,” derdi. Sonra aramızda öyle bir şey oldu. Beni gerçekten çok sevdi. Sonra ben de ona evlilik teklif ettim, arkadaşlık teklif etmedim. Hiç unutmuyorum, Sarıyer'de Rumelikavağı'nın oraya götürmüştüm, orada evlilik teklifi ettim. Şimdi eşim bunları anlatırken tabii sıkıhr, ama ben gururla anlatıyorum. Benim bir arkadaşımın, iskelesi deniz üzerinde olan bir restoranı vardı. Oraya sadece bir tane masa koydurmuştum. Yemeğe başlamadan önce, “Fatma, sana bir şey söylemek istiyorum. Düşünmek falan yok, burada karar vereceğiz. Ya bu yemeği güzellikle yiyeceğiz veya üzüntümüzle geri döneceğiz. Sana arkadaşlık teklif etmiyorum. Benimle evlenir misin?” dedim. O da tabii ki kızardı. Gençlik, çocukluk var o zaman. Yaşı fazla yoktu. Bir 10-15 dakika sıkıldıktan ve ben de biraz ısrar ettikten sonra “Ben de seni seviyorum, kabul ediyorum.” dedi. Ondan sonra yemeğimizi güzel bir şekilde yedik. Böyle bir anımız var. 


Ben Ziya Ünsel Ortaokulunda okudum. Şahin Bey diye çok kıymetli bir öğretmenimiz vardı, herkes bilir. Rüstem Çağlar diye bir öğretmenimiz daha vardı. Biz Paşabahçe'den Beykoz'a yürüyerek giderdik. 
Çantamız yoktu. Yağmur yağdığı zaman bir poşete sarardık defterimizi, kitaplarımızı, kalemimizi. Şimdi burada 150 metreye veya 200 metreye, hadi 500 metre olsun; aileler servis tutuyor. Belki yanlış telaffuz edebilirim ama ben şundan yanayım: Böyle yakın yerlerde çocuklarımıza toplu taşıma kullanmayı öğretip onları servislere vermemeyi ben daha uygun görüyorum. Çünkü biz Paşabahçe'den Beykoz Ziya Ünsel Ortaokuluna yürüyerek gider, gelirdik. Karanlıkta tünelden geçerdik. 
Hava kararırdı, biz okuldan toplu olarak gelirdik. O zamanın şartları mı öyleydi, bilemiyorum. Ama ben yine söylüyorum: Bu kadar rahata çocuklarımızı alıştırmamamız gerekiyor. Ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmeleri gerektiğine inanıyorum. Bir insan çocuğunu okula götürürken ilk gün arkasından takip eder, ikinci gün takip eder, üçüncü gün takip eder. Dördüncü gün çocuğun kendisi gitmesi gerekir; artık o yolu öğrenmesi gerekir. Çünkü robot gibi gidecek, servise binecek, servisle gelecek. Kendisi hiçbir şey yapmayacak. Peki, nasıl anlayacak bu çocuk? Ortam kötü, diyeceksiniz, ama zaten bir ortam, yaşam tarzıdır. 
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Muhtarlık dönemimde cam fabrikası greve girdi ve kapanma aşamasına geldi. Beykoz'da cam, Tekel, kundura fabrikaları, çok eskiden de tuğla fabrikası varmış bizim oturduğumuz muhitte, İncirköy Mahallesi'nde. Tabii bunların hepsi kapanınca şu anda insanlar ekonomik olarak hoş bir durumda değiller. 3.000 kişinin üzerinde insan cam fabrikasında çalışıyordu, bildiğim kadarıyla 2.000 kişinin üzerinde insan Tekel'de, 1.500'ün üzerinde insan da o yıllarda kundura fabrikasında çalışıyordu. Bunları ikiye, üçe katlarsan; bazı aileler 4 kişi olursa tabii ki büyük bir nüfusu oluşturur. Bir de benim muhtarlık dönemimde öyle bir şansım oldu, o da benim artım değil, eksim. Onlarla çok uğraştık. 


Beykoz gerçekten bizim güzel bir ilçemiz. İstanbul'da Anadolu'yu yaşayan tek ilçedir, diye düşünüyorum. Sarıyer'in belli bir kısmı da belki hâlâ Anadolu'nun bir mahallesi gibidir; ama Beykoz'un Kavacık hariç tamamı öyledir, denilebilir. 


Benim esas mesleğim dekorculuk, dekor ustasıyım. 14.000 devirde suyla dönen bir taşın üzerinde camın üzerine işlem yapıyorduk; kolay bir şey değil. Sanatı esas icra edenler dekorculardır. Bunun hakkını vermek lazım. Şu anda çok az, cüzi bir atölye kaldı, ama o dönemlerde, benim dönemlerimde ben iyi de para kazandım. Şu anda oturduğum evin arsasını ben dekorculuk yaparak aldım. O zaman güzel kazanıyorduk. Dekorda çalışanlar, bizler; aylık, işçi olarak cam fabrikasında çalşanlardan daha iyi veya onlara eş değerde para alıyorduk. Şimdi tabii ki zor. Evlerin altındaki dükkân sahipleri de para alıyordu. Niye? Çünkü kiraya veriyorlardı bize. Ondan bir gelir elde ediyorlardı. Fason olarak çalışıyorduk, kazanç elde ediyorduk. Bizim yanımızda çalışan arkadaşlar vardı. Onlar da para kazanıyordu, derken bir çark dönüyordu ve o zamanlar hakikaten güzeldi. Hayat güzeldi. Şimdi zor, işin gerçeği o. Ne oldu, bilemiyorsun. O dönemler Beykoz'da bir hareket vardı cam fabrikasında, dekor atölyelerinde, esnaflarla. Düşünebiliyor musunuz 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5.500 kişinin burada oturduğunu? Tozu yeter. Fabrikaların esnafa faydası oluyordu o zaman. Tekel vardı o zaman, sayacılar vardı, kunduracılar vardı, dışarıda fason iş yapan arkadaşlar vardı, ayakkabıcılar vardı. Her evin altında muhakkak ve muhakkak bir atölye mevcut idi. Bu ayakkabı atölyesi olabilirdi o zamanlar; tamirci, dekor atölyesi zaten çoktu. Bakkallar vardı, o zamanlar büyük marketler yoktu. Tabii ki her evin altında veya köşede bir tane bakkalımız vardı bizim. Bakkala borç yazdırıyorduk; babamız ya da annemiz 2-5 gün sonra ödüyorlardı. Bakkal bize “Al, çikolata,” diyordu veya bir sakız, bir misket veriyordu, ama 


veriyordu. Çocuklara o zaman bir balon veriyordu. Hele bayramlarda! 
Annem ve babam bana bir ayakkabı aldı, ben onu giyemedim üç gün... 


Köprüden Kavacık istikametine geldiğim zaman, “Oh! Dünya varmış,” diyorum. Hele Paşabahçe'ye doğru gelirken içim açılıyor, rahat ediyorum. Benim eşim de öyle söylüyor, çocuklarım da öyle söylüyor. 
Benim çocuklarım yeni nesil, ama karşıyı asla sevmiyorlar. “Beykoz'a geliyoruz, bizim içimiz açılıyor. Rahatlıyoruz, kendimizi güvende hissediyoruz,” diyorlar en azından. Çünkü aşağı yukarı yine Anadolu'yu yaşıyoruz. Burada birbirini tanıyanlar çok. Yani birbirini tanıyanlar, birbirine dokunanlar, birbirini okşayanlar; sevenler, sayanlar çok. O yüzden Beykoz'da yaşamaktan memnunum. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum. Beykoz güzel bir ilçe. 
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1965 yılında, Giresun Tirebolu'nun Ede köyünde doğdum. Orada 
büyüdüm, çocukluğum oralarda geçti. Kemençe sanatçısıyım. Çocukluğumda çobanlık yapardık. Sonrasında ilkokul dönemlerimde bende bir müzik aşkı başladı. Bir öğretmenim vardı, gitar çalardı, onu çok örnek aldım. Kemençeciler düğünlerde çalarken hep onların yanında dururdum, kemençeye dokunmak isterdim. Beni bir kemençe aşkı vurdu çocukluk dönemimde. Sonra anneme dedim ki: “Ben kemençe alacağım.” Annem, “Babanın bir kemençesi vardı,” dedi, ama iş ciddiye binince annem söylenmeye ve “Kemençe çalma,” demeye başladı. Annemlerin imeceye gittiği bir gün, rahmetli babamın Almanya'dan getirdiği bavulların içini aramaya başladım. O zaman gardırop yoktu, bavullarda saklanıyordu eşyalar. Bulmak için 5 tane bavul kestim. Kemençeyi buldum. Bizim orada Niyazi dayı vardı, rahmetli; hem kemençe imalatı yapardı hem de çalardı. Gittim ona, “Niyazi dayı şu kemençeyi yapar mısın,” dedim. Babamın selamını da söyledim, eskiden işler hep selamla yapılırdı. Babam Almanya'daydı o zaman, Niyazi dayı babamı çok severdi. “Şimdi işim var, sonra yaparım,” dedi. Ben ağlama- ya başladım. Rahmetli eşi Ayşe yenge de oradaydı, dedi ki: “Yapsana çocuğun kemençesini, Osman'ın hiç mi hatırı yok üzerinde?” Osman babamın ismi. O öyle deyince Niyazi dayı benim kemençeye şöyle bir baktı, hemen tamirini yaptı ve güzel bir şekilde ötmeye başladı kemençemiz. Ben bir ayda öğrendim kemençeyi, Yakup Hocam da bana yardımcı oldu. Ben 12 yaşında düğünlere gitmeye başladım. O gün bugündür devam ediyorum, eş dost sayesinde de ayaktayız. 


Mesleğimde şöyle ilginç bir olay yaşadım: Bir adam düğünde çalması için kemençeci aramaya gelmiş, büyük kemençecilerimiz hep yoğun olduğu için onlar kabul etmemişler. Biz de o dönem inşaat yapıyorduk, babam Almanya'dan gelmişti. Onlar demişler ki, aşağıda küçük bir çocuk var, Hüseyin Çendoğlu, o senin düğününü yapar. Adam da Almancıymış. Geldi bizim yanımıza. Ben düğüne gitmemek için çok yüksek bir 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fiyat söyledim, ama adam kabul etti. Bizi arabasıyla düğüne götürdü. 
Orada iki gece, üç gün düğün oldu. Çok yüksek bir para aldım, o parayı hiçbir zaman unutamam, o gece bir araba parası kazandım diyebilirim. 


Memleketteyken bir minibüs aldım, dolmuşçuluk yaptım orada. Çocuklar büyüdükçe köydeki kazancım bize yetersiz gelmeye başladı. 1989 
yılında çocuklarımı da alıp gurbete, İstanbul'a geldim. Burada uzun süre servis şoförlüğü yaptım. Baktım o da yetmiyor bize, kemençeye ağırlık vermeye başladım. Bu düğün olayları çok tutunca o günden beridir de bu işi yapıyorum. Sözümde durduğum için de halk beni çok seviyor. 


Beykoz; sahili, ormanları, doğasıyla çok güzel. Biz o dönem gelirdik buraya. Beykoz'un sahilinde, Burunbahçe'de otururduk. Kaymakdonduran'a gider, orada piknik yapardık. Beykoz Korusu'na giderdik, eşle dostla beraber sofra kurar, eğlenirdik. Beykoz deyip de geçmeyelim. 
Beykoz İstanbul'un ana noktası diyebilirim. 


Eskiden Beykoz'da çok acayip bir kalabalık vardı fabrikalardan dolayı. Cam Fabrikası, Tekel Fabrikası, kundura fabrikası vardı. Bunlar yavaş yavaş kapanınca Beykoz sakinleşti. İnsanlar birbirine o kadar bağlıydı ki. Komşularımızla, akrabalarımızla bir bütün gibiydik. Her yere beraber gidiyorduk. Ulaşım bu kadar kolay değildi. Telefon yoktu, sadece ev telefonları vardı, o da herkesin evinde yoktu. İnsanlar birbirlerini gördükleri zaman çok mutlu oluyorlardı. Birlik ve beraberlik vardı. 
Ama şimdi insanlar birbirlerinden ayrılmak için bahaneler üretiyorlar. 
Pandemi de bu işin tuzu biberi oldu zaten. Allah sonumuzu hayır etsin. 


Beykoz bize köyümüzü andırıyor. Beykoz'da her istediğimizi bulabiliyoruz. Beykoz'un doğal güzellikleri o kadar çok ki. Bizim köyde “sırgan” dediğimiz bir ot vardı, mesela ben onu Bombalıdere'de bulabiliyorum. Lahana bulabiliyorum. Köyü aratmıyor bize burası. Beykoz'da yaşamaktan çok gurur duyuyorum, burada çok değerli insanlarımız var. Mesudiyeliler, Giresunlular, Gümüşhaneliler yani Karadeniz'in her bölgesinden tanıdık simalarla karşılaşıyoruz Beykoz'da. Beykoz bir sanatçı yatağı. Çok değerli sanatçılarımız var burada. 


Beni en çok etkileyen olaylardan biri, 15 Temmuz'daki darbe olayıdır. Ben Çengelköy'de düğündeydim, düğünden gelirken “Darbe oldu.” 
dediler. Eve gireceğim sırada uçak geçti üstümüzden, ben hemen eve gittim. Askerleri grup hâlinde yürürken gördüm eve gelirken. Düğüne gittiğim vatandaşlardan 8'i gazi oldu. Ben köprüye gidemedim çünkü kalbimde sıkıntı vardı. Beykoz halkının köprüye bir yürüyüşü vardı ki bunu görmeliydiniz. Böyle bir olay yaşadık. Gazilerimiz, şehitlerimiz oldu ama şükürler olsun atlattık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah'tan uzun bir ömür diliyorum. 


Bayrağımızın altında, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı temenni ediyorum. Murat Aydın başkanımıza da bize bu imkânları sağladığı, Beykoz'a kattıkları için teşekkür ediyoruz. 
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1967, Giresun Görele, Kırıklı doğumluyum. İlkokulu Kırıklı köyünde okudum. 1 yaşında İstanbul'a geldim, tekrar 5 yaşında Giresun'a gittik. 
12 çocuğun, 5.siyim. 1 kızım, 1 oğlum var. İkisi de evli. 2 torunum var, 
bir 5.sü de yolda inşallah. Rahmetli dedem, Şişecam'ın temelinde çalışmış, 1935'te. Dedem yıllar sonra tekrar Giresun Görele'ye geri dönünce 1968'de de babam İstanbul'a geliyor ve Şişecam hayatı başlıyor. 
Ben de 1 yaşında İstanbul'a geldim ve buradaki hayatımız başladı. Direkt Beykoz'a gelmişiz. İyi ki de gelmişiz, diye düşünüyorum. 


Çocukluğumda çok varlıklı bir aile değildik. 12 çocuğun ne kadar zor olduğu tahmin edilir. Çok zorlandım dersem yalan söylemiş olurum, çünkü çocukluğum hakikaten çok nefis geçti. Hayatımın 6 yılı Kırıkh'da geçti, bu da okul dönemime denk geliyor. Okul bitince de rahmetli babam tekrar İstanbul'a gelmemi istedi, iş hayatına başladım. 11 yaşımda Beykoz'da çalışmaya başladım. Boncuk işi ile başladım, sonra dekorculuk hayatım oldu. Çocukluğum hep çalışmakla geçti. Benim elim hızlıydı boncuk yaparken. Benim patronum o zaman Haluk Utkan'dı, boncuk işini Beykoz'a getiren kişi odur. Bizi hep yarıştırırdı; bize baklava ahrdı, tath alırdı. Heveslenirdik. Ben genelde başarıl olurdum bu konuda. 


Küçükköy'de de çalıştım bir dönem. Rahmetli babam 1983'te ölünce beni Şişecam'a aldılar, 15 yaşında çalışma hayatım başladı, 20 yıllık bir Şişecam hayatım oldu. Cam fabrikasına girdiğim zaman çok garipti; kocaman bir yer, küçük bir atölyeden çıkıp da kocaman bir fabrikaya girmek inanılmaz gelmişti. Ben çocuktum, oynuyordum oralarda. 


İşin detayını çok fazla bilmiyordum. Benim çalıştığım yer tezyinat bö- 


lümüydü, kadın çoktu. Beni 20 yaşıma kadar onlar büyüttü. Bir anne gibi, abi gibi, baba gibilerdi benim için. Şefkatle büyüttüler beni. Cam fabrikasındaki anlarım çok güzeldi. Ben babam öldüğü için bana yardım ederlerdi. Herkes bir araya gelirdi, para toplarlardı aralarında, sadece benim için değil, ihtiyacı olanlara da yardım edilirdi. Bende de 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hâlâ daha vardır o yardım ruhu. Orada öğrendiğim bir ruhtur bu. Bizim evimiz yoktu, 198/”te ev yaparken insanların bize yardım etmek için inamlmaz bir gayret gösterdiklerine şahidim. Bunları hiç unutamam. 
Askerlik için ara verdim Şişecam'a. 1987 yılında askere gittim, dönüşümde de tekrar Şişecam'a başladım. İş hayatım devam etti, 1995'te de kendi iş yerimi kurdum. Tekstil hayatım başladı. 


1989 yılında asker dönüşünde eşimle tanıştım. O da tekstilde çalışıyordu. O zaman ben Şişecam'da çalışıyordum. Ben bir gün yürürken hanımı gördüm. Onların iki tane keçisi vardı. Ben onunla konuşmak için bizim evin önündeki erik ağacını budadım, ağaçları budayınca yaprakları onlara veriyorduk hayvanları için. Tabii erik ağacını budamak işin bahanesiydi, tanışmak için yaptım bunu. 5-6 ay gibi bir zaman konuşmaya başladık. 1989 yılında, Aralık ayının 25'inde nişan yaptık. 1990 Temmuz'unun 22'sinde de evlendim. 33 yıldan beri evliyim ve iyi ki evlenmişiz. “Hayatımı değiştiren kadın” diyebilirim onun için. Hayatımın birçok noktasında yardımı oldu, benim bu duruma ulaşmamda çok emeği vardır. Onu da göz ardı etmek yanlış olur. Mesela tekstil hayatı hiç bilmediğim bir işti. Hanımım biliyordu ve Allah razı olsun, onun sayesinde ilerledik. Ben dışarıdaki işleri takip ederken o da içeriyi takip ediyordu. Bugünkü rahatlığımız onun sayesinde. 20 yıl tekstil hayatım devam etti, şu anda iş hayatını bitirdik. Hanımımla beraber emekliyiz. 


Ben emeklilikten sonra sosyal hayata atıldım. Dernek başkanlığına ve meclis üyeliğine, yani daha çok insanlarla iç içe olan işlere başladım. Sivil toplum kuruluşu hayatım başladı, ben 20-25 yaşlarında sivil toplum kuruluşlarıyla tanıştım. Rahmetli amcam Ahmet Kuruderi, Beykoz Giresunlular Derneğinin başkanıydı, onunla başladım sivil toplum kuruluşuna. Kırıklı Derneğinin de kurucusudur kendisi. Bir dönem Beykozlu Giresunlular Derneğinde başkan yardımcılığı, üç dönem de Giresun Görele Federasyonunda da başkan yardımcılığı yaptım. Kırıklı Beldesi Derneğinin başkanlığını 15 yıldan beri devam ettiriyorum. Giresun Federasyonunda da bir dönem görev yaptım, daha sonra hayatımıza Siyaset girdi. 2019 yılında Beykoz Belediyesine AK Parti'den meclis üyeliği adaylığına, sağ olsunlar, bizi layık gördüler. Biz de kazandık ve 4 yıldan beri Beykoz'da meclis üyeliği yapıyoruz . 


1980 ihtilaline şahitlik ettim. O zaman rahmetli babam Şişecam'da 
çalışıyordu. Biz kapıya bile çıkamıyorduk. Askerler, panzerler etraftaydı. İşe gidenlerin izin alması gerekiyordu. Sokaklarda gezemiyorduk. O dönemi, yaşamayanlara anlatmak zordur. Bugün gelmiş olduğumuz durum çok iyi. 12 Eylül dönemi bu ülkenin bence kara bir yüzüdür. 
Çok canların yandığını biliyorum, hiç suçu olmayan insanlar bu ülkede canını verdi. 


Beykoz, çok değişime uğrayan bir yer değil. Benim çocukluğumdaki Beykoz ve bugünkü Beykoz hemen hemen aynı, yaşam tarzı olarak da 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değişmedi. Beykoz'da şu değişti: Bizim çocukluğumuzda Beykoz refah içindeydi, ekonomisi çok iyiydi. Dekorculuk vardı, tekstil yerleri çok fazlaydı. İnsanlar bir şekilde para kazanıyordu. Fabrikalarımız vardı, onlar kapanınca Beykoz'da iş sahaları azaldı. Ben tekstile başladığım zaman 1.200 tane tekstil atölyesi vardı, sayısız dekor atölyesi vardı. 
Belki bugün bunlardan 5-5 tanesi duruyor. Beykoz, camla özdeşleşen bir yer. 1935'te açılmış Şişecam, daha öncesi de var hatta, birçok insan burada cam işinden emeklidir. 


Bugün Beykoz çok güzel. Sahilimiz mükemmel. Allah razı olsun Murat Başkanımızdan, onu da burada anmadan geçmeyelim. Beykoz'a 3-4 yılda çok güzel şeyler kattı. İnsanlar bunu görüyor. Beykoz'da bu döneme kadar yapılmayanların birçoğunu yaptı. Mesela sahilimiz, belediyemizin sosyal tesisleri bunlara örnek olabilir. Bugün sahilimiz avl cıvıl, 24 saat hareket hâlinde. Beykoz'da bu sahil düzenlenmesi yapılmadan önce saat 17.00-18.00 gibi hayat bitiyordu. Hareketlilik yoktu. 
Ama bugün öyle değil. Emeği geçen herkese de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu kentsel dönüşümler Beykoz'un refah düzeyini artıracaktır, bu da bir gerçek. 


Beykoz dışında yaşayamam herhâlde. Burası benim için farklı bir yer, çok güzel. Hayatım burada geçti, diyebilirim. Burada sokağa çıktiğım zaman, şuradan bir Paşabahçe'ye insem yaklaşık 50 kişiyle selamlaşıyorum. Bu benim için çok önemli, başka bir muhitte bunu bulamazsımz. Benim çocuğum farklı bir ilçede oturuyor. Oraya gittiğimde bunalıyorum, her yer beton binalarla kaplı. Beykoz bu konuda çok güzel, yaşam kalitesi çok güzel, oksijeni bol. Bir tarafınız orman, aşağınız deniz. Buranın doğası harika. 


Gençlerimize tavsiyem şu: Büyüklerinden tarihimizi öğrensinler. Bugünün Türkiye'si onların Türkiye'si. Ülkelerini sevsinler. Hayat; oturdukları yerden baktıkları, telefondan gördükleri gibi değil. Oradan çıkıp sosyalleşmelerini tavsiye ederim. Ancak o zaman bu ülkedeki birçok gerçeği göreceklerdir. Birilerinin söyledikleriyle değil, yaşayarak görmelerini isterim. 


Bu projeye emek veren ve bizlere bu fırsatı sunan Beykoz Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Sayın Murat Başkanıma da saygılar sunuyor, başarılar diliyorum. 
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1963 yılında, Giresun Tirebolu'da doğdum. İlkokulu Tirebolu'da bitirdikten sonra Beykoz Ziya Ünsel Ortaokuluna başladım. Daha sonra Ferit İnal Lisesine geçtim. 80'li yıllarda Ferit İnal Lisesini bitirdikten sonra, 1981'de İstanbul Üniversitesinde Yer Bilimleri Fakültesinin Jeoloji Mühendisliği Bölümü'ne kayıt oldum. 1985 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdim. O zaman Yer Bilimleri Fakültesine girdim ama Mühendislik Fakültesinden mezun oldum. Çünkü Yer Bilimleri Fakültesi, YÖK'ün gelişiyle beraber kapatıldı. Daha sonra yaklaşık bir yıl Nevşehir'de yer altında, kömür ocaklarında çalıştım. Sonra master için üniversiteye döndüm ve mineraloji petrografi alanında 1985-1987 yılları arasında master yaptım. Bu arada da tezim sırasında Divriği demir yataklarında ve bu bölgede özel sektörde 1,5 yıl kadar da saha çalışması yaptım, bu bölgede şirketlerin maden arama projesini yürüttüm: kurşun, çinko, demir, bakır, kromit... Daha sonra tekrar üniversiteye döndüm. Üniversiteye 1988 yılmda asistan olarak girdim, 1991 yılında doktoramı bitirdim. 1992 yılında Deniz Kuvvetlerinde Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesinde bir dönem yedek subay olarak askerlik yap- 


tm ve burada, İzmir bölgesinde deniz haritaları yaptık. 1993 yılında 


tekrar üniversiteye döndüm. 


1990'da evlendim, eşim de jeolog. Beraber biraz jeolojide çalıştık, ama daha sonra eşim öğretmenlik yolunu seçti. Destan ve Yazın isminde iki kızım var; biri 1990, biri 1994 doğumlu. Onlar da babaları ya da amcaları gibi diyelim, akademik çalışmalar yapıyorlar. Bizim ailede akademik bir dünya var. Onlar yer bilimi alanını seçmediler. Bir kızım deniz araştırmalarına yöneldi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilim Enstitüsünde çalışıyor. Deniz fiziği üzerine; oşinografi ve fiziksel oşinografi çalışıyor. Küçük kızım Bilkent Üniversitesinde sanatla ilgili bir alanda yüksek lisansına devam ediyor. Eşim de öğretmenliğe devam ediyor. 
O da hayatı Beykoz'da, öğretmenlikle geçmiş biri. Atatürk İlköğretim 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Okulunda başladı öğretmenliğe. Emekliliği geldi, hâlâ aynı yerde. Belki de bir okulda mesleğe başlayıp aynı okulda emekli olma durumunda olan, çok özel bir hikâyesi olan eşim, sınıf öğretmeni. 


Biz Beykoz'da İncirköy'de büyüdük ama şu an Kavacık bölgesindeyiz. Annem ve babam hâlâ İncirköy'de, orada ikamet ediyorlar. Abim Yalıköy'de, küçük kardeşim de yine Kavacık'ta. Kız kardeşim Kanada'da yaşıyor. O, 55-40 yıl önce Kanada'ya yerleşti. Orada çalıştı, emekli oldu. Kız kardeşim zaman zaman geliyor, İstanbul'a ya da Karadeniz'e gidiyoruz bazen beraber. 


1995 yılında yardımcı doçent oldum. 1999'da maden yatakları, jeokimya üzerine doçent oldum ve 2005 yılında da profesör oldum. Yani yaklaşık 18 yıldır İstanbul Üniversitesinde profesörüm. Bu arada dünyanın değişik kıtalarındaki maden arama projelerinde çalıştım. Afrika'da, Amerika tarafında, Asya'nın belli ülkelerinde, Gürcistan gibi ülkelerde maden yatakları üzerine pek çok deneyimim oldu. İki dönem Jeoloji Mühendisler Odasının İstanbul şube başkanlığını yaptığım. Bir meslek örgütünün iki dönem başkanlığını yaptım. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun müdürlüğünü yaptım. İstanbul Üniversitesi senatörlüğü yaptım bu arada ve daha sonra biraz da politika ile ilgilendik. Bunun yanlış bir kararım olduğunu söyleyebilirim, ama orada dünyanın bir başka yüzünü de gördüm. Şu an hâlâ çanşmalarımı, İstanbul Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün bölüm başkanı olarak sürdürüyorum. Afetlerle ilgili, İstanbul'un afetleriyle ilgili ve Türkiye'deki afet meselesi ile ilgili pek çok çalışma yaptm. Çevre jeolojisi dersi de veriyorum. Yer kaynakları ve yer afetleri, benim uzmanlık alanıma giriyor. Yer kaynakları derken, her tür cansız kaynakları kastediyorum. Tabii canlı kaynaklar bir başka alana giren meseledir; su, petrol, gaz, maden, metalik madenler, endüstri, ham maddeler gibi kaynaklar üzerinde çalışıyorum. Yani ekonomik jeoloji konusunda çalışıyorum. Bir taraftan da afetler, depremler, tsunamiyle ilgili uluslararası pek çok çalışmalarım oldu ve bunlar uluslararası dergilerde yayınlandı. Bugün de yer nasıl çalışıyor ve bu kaynakları, bu afetleri yer nasıl üretiyor; bu konuda çalışmalarımız sürüyor, araştırmalarımız devam ediyor. TÜBİTAK projelerimiz var. Çok merkezli yürüttüğümüz uluslararası çalışmalarımız var. 


Benim hayatımın genel hikâyesi bu. Buranın içinde Beykoz'a bir parantez açmak istiyorum: Beykoz'la da ilgili epey çalışmalarımız oldu, ama Beykoz'daki çalışmalarım daha çok Beykoz'un su kaynakları ile ilgili oldu. “Bu kaynaklar nasıl çalışıyor? Nereden besleniyor? Nasıl boşahyor?” Hidrolojik döngüyü, Beykoz'daki su yataklarını, su damarlarım, su kaynaklarını çalıştım. Beykoz'un afetselliği ve zemin yapıları üzerine araştırmalarım oldu. Onları da yayınladım. İstanbul'da da pek çok geniş kapsamlı çalışmalarımız oldu. Bazı belediyelerde, yerleşime 


222 Beykoz'un Sözlü Tarihi » 2 


uygunluk çalışmaları yaptık. Fakat Beykoz'da herhangi bir belediyede, yerde bir çalışmam olmadı. Bakırköy Belediyesine bir dönem danışmanlık yaptım; hem çevre hem de zemin danışmanlığı yaptım. Bu arada Beykoz'daki atık su arıtma meselesi üzerine, deniz kirliliği üzerine de çalışmalar yaptık. Türk Deniz Araştırmaları Vakfını kurduk. Beykoz'dadır yeri. Türk Deniz Araştırmaları Vakfında kıyı yönetimi üzerine bir grup oluşturduk; kıyı yönetimi ve kıyı yönetimi ile ilgili olmazsa olmaz atık suların arıtılması meselesini öne aldık. “Beykoz'da İstanbul Boğaz'ı yaşamalı, insanlar yüzebilmeli,” diye bir kampanya başlattık. Bu kampanya ile İstanbul'un yüzme sularının temiz ve yüzülebilir olması niteliğine dikkat çektik. Halk sağlığı bağlamında, temiz sular olmadan turizm olmaz. Dünya kentinin ancak temiz sularıyla yaşayabileceğinden yola çıkarak Beykoz'da pek çok kampanya yaptık. Basına bunları duyurduk. Dolayısıyla bir tarafıyla da denizlerle ilgili çalışmalarımız da oldu. Beykoz özelinde, Beykoz'un suyu ile ilgili çalışmalarımız oldu. Beykoz'un zemin ve yerleşim planlaması bağlamında çalışmalarımız oldu. Bunları yayınladık. Elimde de kuvvetli bir doküman var bu anlamda. Her döneme ait elimde fotoğraflarım var, slaytlarım var. 
İyi bir Beykoz arşivini de hayatımızın bu alanı içine sıkıştırmış olduk. 


Beykoz, bizim çocukluğumuzdan bu yana çok değişti. Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulunda, eskiden bütün çocukların, dolapları açınca ayaklarına giydiği spor ayakkabılar olurdu. Bir devlet okulunda bu çok büyük bir lükstür. Çok büyük bir ayrıcalıktır. Bugün çoğu inanmıyor, “Böyle bir şey olabilir mi?” diyorlar. Evet, öyle bir okulda okuduk, Şahin Hoca'nın öğrencileri olarak. Tabii Beykoz'da zamanla çok yapılaşma oldu; çehresi değişti, insanları değişti, fabrikaları kapandı. Bir şekil de alamadı. Beykozlu çocuklar olarak bu süreçlere şahit olduk. Bu da 


hayatımızın bir başka hikâyesidir. 
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Beni jeolojiye yönlendiren anılarımdan birisi: Komşum, Jeokimya Profesörü Muharrem Satır, Tübingen Üniversitesinde dekandı. Onu duyardım ben çocukken, Beykoz'da. Ara sıra bizim mahalleye komşumuz olarak gelir, giderdi. Çok enteresan bir adamdı. Oradan şimdi emekli oldu. Muharrem Hoca'yı gördüm, yani çocukken. Bizim Ferit İnal Lisesinde de İstanbul Teknik Üniversitesinin jeoloji öğrencileri kamp kurarlardı. Akşam hep beraber topluca dolaşırlardı. Benim de ilgimi çekmişti. Bir taraftan da üniversite sınavlarında puanınıza göre bir yere geçersiniz. Benim üçüncü tercihimdi jeoloji. Üçüncü tercihime girmiş oldum. Jeolog olmasaydım ne olurdum, bilemiyorum. Bütün meslekler değerli, hepsine geçebilirdik. İnsanlar tuttukları her alanda başarıl olabilirler. Yeter ki onun için bir gayret göstersinler. Benim doğaya ilgim var. Evet, kendimi orada buluyorum. Çocukluğum da köyde geçti. Doğada yürümeyi, koşmayı, gözlem yapmayı belki daha iyi öğrendik. Belki bizimle bütünleşti ama bugün üniversitede öğrencilerimize baktığımız zaman, doğada yürüyemeyen çocuklar bile jeoloji eğitimi için Jeoloji Mühendisliği Bölümü'ne giriyor. Tabii bu da ilginç bir durum, ama tamamen puanla ilgili bir mesele. Puanı oraya düşüyor çocuğun. Ne yapsın? O da onu okumak istiyor, ama herkes jeolojiyi yapamıyor. Jeoloji okuyup sanat yapan var, jeoloji okuyup başka mühendislik alanlarına girenler var, yazılım programını var. 


Anadolu, jeolojik açıdan çok zengin bir yer. Anadolu'nun jeolojik zenginliğinin nedeni, iki büyük kıtadır. Yani yukarıda Avrasya diye büyük bir süper kıta var, bir de altta Gondvana diye, işte o Afrika parçası. Hindistan da Gondvana'ya ait. O büyük kıtaların birbirine eklemlendiği, çarpıştığı ve kenetlendiği yerde bulunuyor Anadolu. Kenetlenince de bir dağ kuşağı olarak görüyoruz bu kenedi. Dolayısıyla çok farklı kayalar var Anadolu'da, çok farklı jeolojiler var; kırılmalar, kıvrımlanmalar var. O nedenle Anadolu bir mermer mozaiği. Mermer bakımından zengin. Büyük mermer yataklarını içeriyor. Çok zengin maden yataklarını içeriyor. Jeolojik açıdan aktif bir bölge. Depremleriyle kendini gösteriyor aktivitesi. Bu bağlamda Anadolu, jeolojik açıdan çok güzeldir ama dünyanın başka güzel jeolojisinin olduğu yerler de var. Anadolu'nun jeologları dünyanın her yerinde çok başarılı işler yapıyordu, yani her yerinde iyi mevkilere geldiler. Çünkü Anadolu, jeolojinin en iyi öğrenilebileceği bir yer gerçekten. 

Öncelikle, jeoloji okumak isteyen öğrencilere jeolojiyi okumalarını tavsiye ederim. Çünkü jeolog doğada, dağlarda, güzel ve temiz bir hava içinde, refah bir hayat sürer. Çok yer görür. Hiç kimsenin ulaşamayacağı yerlerde kalabilir. Gitmesi hiç mümkün olmayan yerlere de gidebilir. Örneğin benim son 15 yılım Hakkari'de, Kato Dağı'nda geçti. Şırnak'tan, Hakkâri'den Van'a kadar olan kuşakta Türkiye'nin en büyük çinko ve kurşun yataklarını keşfettik. Yerin özelliğinden dolayı kimsenin gidemeyeceği yerlerdi. Mesela Tanzanya'da hiç kimsenin ulaşamayacağı yerlerde, hiç kimsenin varamayacağı yerlerde çalıştık. Bunlar 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ayrıcalık bizim için. Güzel şeyler. Ben jeoloji okumalarını tavsiye ederim tabii ama okumak için doğaya alışkın olmak lazım. Yani jeoloji yapacaklar mesela fiziken biraz daha kuvvetli olmalı, polen alerjisinin onlarda fazla olmaması lazım vs. Yani siz eğer doğada bir araştırma yaparsanız ve araştırma sizin kafamızda iyice yer etmişse onu bulmak için hiç yorulmazsınız. Dağları taşları aşar, geçersiniz. Tabii işinizi sevmeniz ve ilgi duymanıza bağh. 


Arazi çalışmalarımız, jeolojik çalışmalar; sabahleyin erken saatlerde araziye çıkmakla başlar. Genellikle öğlen yanımıza biraz kumanya alınz. Şimdi artık araçlarda falan olur bu. Bazen de almayız, çünkü arazide yemek yersek şişeriz, fazla da verimli olamayız. O yüzden küçük bir iki kuruyemiş, küçük bir iki meyve almayı daha çok tercih ederiz. 
Jeolojik çalışmalarda yanımıza, bazı örneklerimizi taşıyacak elemanlar da alabiliriz, ama şimdi bu işi çok zaman araçlar yapıyor. Sonuçta haritaları alırız; taşları, kayaları haritalarız. Yani biz jeologlar, çok karışık görünen doğada, kaotik bir uyum bulmaya çalışırız: Kayalara, taşlara, dünyaya, araziye, yeryüzüne baktığınız zaman çok karışık gibi görürsünüz. Aslında onların müthiş bir uyumu, müthiş bir hikâyesi vardır ve hiçbir şey rastgele değildir. Bir tane çakıl taşı bile bir yerde rastgele olmaz, ancak birisi bir inşaat yapmak için bir yere bir taşı getirirse ya da bir kara yolu olursa iş biraz karışır. Bazen kafamızı karıştırıyorlar, “Bu taş burada ne arıyor?” diye. Doğada hiçbir şey rastgele değildir ve ezberlenemez. Biz onu eğitimimiz sırasında, ne öğrenmeleri gerektiğini anlaml bir şekilde çocuklara a-b-c-d olarak sırasıyla yükleriz. 
Bu şekilde bir jeoloji eğitimi olur. Keyifli bir iştir, zevkli bir iştir. Yerin sırlarını çözmek, bir bulmacayı çözmek gibidir. Dolayısıyla jeoloji yapmak keyifli bir iştir; sizi zinde tutar, dinç tutar. Çok yeri görürsünüz, çok kültürle tanışırsınız, çok meyveyle, sebzeyle ve yemekle tanışırsınız ve sadece kaya değil, her gittiğiniz yerde değişik bir dünya görürsünüz. Bu bağlamda jeologlar keyifli bir hayat sürerler. Kendimi de bu nedenle mutlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. 


Tabii Beykoz'da büyüdük. Beykoz'da yaşımız belli bir yere geldi. Bugün 61 yaşındayım. Beykoz'dan beklediğim mesele: Beykoz'un sularının temiz kalması, Beykoz'un güzelliklerinin sürmesi. Denizinin temiz olması. İnsanlarının ferah ve refah içinde bir hayat sürmesi. Bu konuda Beykoz'un geleceği için endişeleniyorum. Tabii doğal kaynakların kayboluşunu çoğumuz bilmiyoruz, ama bizim çocukluğumuzda biz, bütün bu Beykoz'un etrafındaki çeşmelerden su alır, evimize götürürdük. 
Her yerde bir çeşme bulunurdu. Şimdi bu çeşmelerin hepsi kurudu ya da bir yere çekildi, ama çoğu kurudu. İstanbul da kurudu. Beykoz'un temiz doğasının gelecek kuşaklarda kalması, temiz sularının kalması, lezzetli sularının akması, kesilmemesi Beykoz için özellikle istediğim bir şey. Beykoz temiz kalsın, suları aksın, denizlerinde Beykozlu çocuklar yüzsün. Beykoz bir denizci kenti olsun ama Beykoz, İstanbul'a ve dünyaya da hızlı ulaşımı sağlasın. O bağlarını kursun. 
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Doğma büyüme Çavuşbaşı'ndayım, 1966 yılında doğdum. O dönemler burası tamamen köydü. Ulaşım, elektrik yoktu. Hayvancılık ve tarımla uğraşırdık. Çocukluğum; hayvan bekleyerek, tarlalarda çalışarak geçti. İlkokulu bitirdikten sonra, 12-135 yaşlarımda cam fabrikasında çalışmaya başladım. 1-2 sene orada çalıştıktan sonra, 1 sene marangozluk yaptım. Böyle çeşitli işlerle uğraştım. Askere gittim, Evlendikten sonra 2 sene ticari taksicilik yaptım. Biraz kaynakçılık deneyimim var, İkinci Köprü'de kaynakçılık yaptım. Sonrasında fırıncılık yapmaya başladım ve emekli oldum. Ama hayalim marangoz olmaktı. Şimdi takımlarım var, kendimce tadilat yapıyorum. Günümü böyle geçiriyorum. 


Hayatı yavaş yavaş tanımaya başladığım dönemlerde, babam vefat etti. Hayvanlarımızla ben ilgilenmeye başladım. Sabah kahvaltıdan sonra inekleri ormana salıyorduk, sözde inek bekliyorduk ama top oynuyorduk orada sabahtan akşama kadar. Barajda çok yüzüyorduk. Çeşitli ormanlar vardı, oralarda geziniyorduk. Futbol oynamayı da seyretmeyi de çok seviyorum. Yorumlayıp tartışmayı da çok seviyorum. Kuralları, profesyonel hakemlerden bile daha iyi bilirim. 12 yaşımdan beri Çavuşbaşı'nda bir futbol takımı kurma hayalim vardı. Bir merada oynuyorduk biz, bir top sahamız olsun isterdik. 1995'te arkadaşlarımızla amatör bir futbol takımı kurduk. Şu andaki ilçe başkanımız Hanefi Dilmaç'ın da yarışmalarda çok emeği geçti. Takımın ilk kalecisiyim, çok uzun süre oynamadım ama 30 yaşında futbol takımının kaleciliğini yaptım. Mahallede de çok yapıyordum kalecilik. 30-40 sene yaptım, ama federalde de 3 sene yaptim. Sonra da gençlerin önünü açtık. Futbol takımı hâlâ devam ediyor. 
Biz de bazen seyirci, bazen de yönetici olarak maçları takip ediyoruz. 


Askere Isparta Eğirdir'de başladım, orada üç ay askerlik yaptıktan sonra dağıtımda Gökçeada'ya gittim ve 15 ay orada askerlik yaptım. 
Üşüttüğümüz için küçük hastalıklarımız oluyordu ama büyük bir sorun yaşamadan askerliğimi bitirdim. Her Türk genci gibi askerliğimizi yapmış olduk. 
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Babam askerliğinden sonra Çavuşbaşı'na yerleşmişti. Oturduğumuz yer, padişah zamanlarından kalma bir çiftlik eviydi. Babam o eve 
1952 senesinde yerleşmişti. Tarımla geçiniyorduk o dönem, yani tamamen geçinmek için buraya gelmişti. 1990'a kadar tarım ve hayvancılık yaptık, 1990'dan sonra inşaat ve ticarete atıldık. Babam sağken çeşitli inşaatlarda çalışıyordu. Bir inşaattan düşerek vefat etti. 


Çavuşbaşı Beldesi 90.000 dönümlük arazinin içindeydi. Burada yaşayan herkes bizim komşumuzdu. Komşuların köpeklerinin, inekleri- nin bile adlarını bilirdik. Ama şu anda 500 metre uzağımdaki komşumu bile tanımıyorum. Tabii ancak buradaki eski komşularımızı tanıyoruz. 
Eskisi kadar Çavuşbaşı'na hâkim değiliz. 


Ben çocukluğumda Rize'ye hiç gitmedim. Orada teyzemler, amcamlar vardı ama biz pek tanımıyorduk. Rize'ye bir defa teyzemin yanına gittim, orada sokakta dolaşırken bir kız gördüm. Ben buraya döndükten üç ay sonra o gördüğüm kızı istediğimi söyledim. Meğer babamın amcasının kızıymış. Gidip istedik onu ve hikâyemiz böyle başladı. 2 çocuğum var: Biri kız, biri oğlan. Oğlum evli ve bir erkek torunum var. 
Kızım da evli, ondan da bir kız torunum var. Şu anda mutluyuz, etrafımdaki insanlar mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Ailemin sağlığı yerinde, benim sağlığım yerinde, çok şükür. 


İnsan memleketiyle nasıl övünüyorsa ben de Beykoz'la öyle övünüyorum, Çavuşbaşı'yla da aynı şekilde. Beykoz'da imarın çok olması bizim işimize gelen bir şey değil, böyle güzel burası. Elimizden geldiği kadar Çavuşbaşı'nın yerlisinin düğününe, cenazesine gideriz. Herkes birbirininkine gider. Çavuşbaşı'nın çok önemli bir özelliği bu. İnsanlarım iki eli kanda da olsa düğünlere ve cenazelere gelirler. 


Böyle bir çalışmada bizi unutmayıp yer ayırdıkları için Beykoz Belediyesine ve Başkanımıza çok teşekkür ederiz. 
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1967, Beykoz doğumluyum. Paşabahçe Mahallesi'nin muhtarıyım. 
Paşabahçe İlkokulunda okudum. Paşabahçe Ortaokulunda da ortaöğrenimimi tamamladım. Liseyi, Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde bitirdim. 
Buranın çocuğuyum yani; burada doğdum, burada büyüdüm. Ailem buradaydı, ben ve iki abim buradayız. Annemi ve babamı kaybettim. 
Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde müzik öğretmeni olan bir arkadaşımla evlendim, bir oğlumuz var. Bir buçuk yaşında torunum var. Hayatımız bu şekilde devam ediyor. 


Çocukluğumu yaşayabildiğimi söyleyemem. Annem esnafı, bizim bakkalımız vardı. Babam da Tekel Fabrikasında çalışıyordu. Bizim sosyal yaşantımız olmuyordu, daha çok bakkalımızla haşır neşir oluyorduk. O zaman marketler yoktu, mahallemizde üç tane bakkal vardı, çok iyiydi durumumuz. Kalabalık oluyordu dükkânımız, gece gündüz hep açıktı. Bu yüzden sürekli bakkalda duruyorduk. Sağa sola gezmeye gidemiyorduk. Pikniklere, gezilere, denize gidemiyorduk çünkü babam fabrikada çalışmak zorundaydı, annem de bakkaldaydı. Biz abimlerle annemin etrafında pervane oluyorduk, annemi vakit buldukça dinlendiriyorduk. 


Eskiden mahallemizdeki komşuluk ilişkileri çok güzeldi. Gerçi be- 


nim mahallemde hâlen çok güzel. Hâlâ imece usulü çalışır. Rahmetli annem o zaman bir makarna, erişte yapacağı zaman komşularımız gelirdi, sabahtan akşama kadar çalışılırdı. Tarhanalar yapılırdı. Annem bazen onları bırakırdı, bakkala dönerdi, komşularımız el birliğiyle hepsini yapardı. Annem dolmanın içini yapardı, yaprağı götürür, komşuya bırakırdı. Komşularımız anneme sarıp verirlerdi. Su yoktu o zaman, su kıtlığı çok vardı. Bizim suyumuz vardı, annem komşularımıza hortumla su verirdi. Komşularımız bazen bulaşıklarımızı bile alıp yıkardı. 
Çok güzel ilişkilerin olduğu dönemlerdi. Düğün olduğunda el birliğiyle hazırlanırdı her şey, insanlar birbirlerine yardımcı olurlardı. Yöresel 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eriştelerimiz, keşkeklerimiz, dolmalarımız yapılırdı. Kına gecelerimiz- de davul zuma olurdu ve bunlar kesinlikle sokaklarda yapılırdı. Her şey el birliğiyle yapıldığı için zorlanmazdı insanlar. 


Beykoz'un şu andaki durumuyla önceki hâlini düşündüğümde, çok bir yaşım yok ama yine de tabii ki maneviyatın tamamen kayboldugunu, ilişkilerin yozlaştığım görüyorum. Komşuluklar bitti, özelikle pandemi komşulukları bitirdi. Gidiş gelişler kesildi. Bazı insanların belki işine yaradı ama ilişkiler bozuldu. Artık her şey telefonla hallediliyor. Bayramlar telefonla, hatta mesajla kutlanır hâle geldi. O zamanlar böyle değildi. Biz bayramlıklarımızı giyerdik, abimlerle beraber bütün komşularımızı dolanırdık. Bize mendiller, şekerler, çoraplar yani küçük küçük hediyeler verilirdi. Para verilirdi. Biz bayramları heyecanla beklerdik. Komşularımızın bize ne vereceğini bilirdik. Bunlar bizi o kadar mutlu ederdi ki. Maalesef şimdi bunlar kalmadı; ben yine de kendim yapmaya çalışıyorum. Çocuklara bayramlarda bir toka, bir oyuncak vermeye çalışıyorum. Kendi zamanımda yaşadığım mutluluğu onlara da yaşatmaya çalışıyorum. 
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O zaman fabrikalarımız vardı, şu anda tabii kapatıldı hepsi. Paşabahçe Şişecam Fabrikamız, Tekel Fabrikamız, deri kundura fabrikamız vardı. Benim büyükbabam da Tekel Fabrikasından emekli, babam da. 
Amcalarım Şişecam'dan emekli, abimler de. Geçimler hep böyle sağlanıyordu. Ben hatırlıyorum, köyden bize yiyecekler gelirdi. Patates, peynir, makarna, erişte, hamur işleri gönderilirdi. Annem dediğim gibi yapamıyordu, esnaflıkla uğraşıyordu. Ailemizin geliri, o zamanın şartlarına göre çok iyiydi. Sosyal yaşantımız yoktu. Bizimkiler hiç gezmemişler, hep çalışmışlar; bu yüzden iyi birikim yapmışlar. 


Okul yıllarımı pek hatırlamıyorum, daha çok lise yıllarımı hatırlıyorum. Lisede biz tam gün okuyorduk, öğlen bir saate yakın bir paydosumuz vardı, ben hemen eve gelirdim koşarak. Çünkü annem bakkalda olurdu. Eve gideyim, evde biraz iş yapayım, yatağı yorganı toplayayım, akşama bir yemek veya bir çorba yapayım düşüncesiyle giderdim eve. İşlerimi hızlı hızlı yapar, okula geri dönerdim. Herkes evine yemek yemeye giderdi, istirahat etmeye giderdi ama ben anneme yardım etmeye giderdim. Ama okuldaki arkadaşlıklarımız çok güzeldi. Biz kızlar olarak genelde kendimize ekmek arası hazırlardık, erkek arkadaşlarımız hazırlamazlardı kendilerine ama ben onlara da yapıp götürürdüm. 
Çok severdim onları. Biz kardeş gibiydik. Hâlen hepsi ile görüşüyorum, hepsini de çok seviyorum. 


Eşimle görücü usulü evlendik diyebiliriz. Aslında onu tanıyordum daha öncesinde. Fakat tabii o zamanın şartlarında gezip tozmak olmadığı için arkadaşlar arasında görüşüyorduk. Kendisiyle arkadaşlığımız evliliğe kadar gitti. İyi ki de onunla evlenmişim. Çok mutluyum, çok da seviyorum kendisini. Evlendiğimizde eşim üniversite son sınıfta okuyordu, bir sene sonra mezun oldu. Eşim öğretmen olarak Sivas Yıldızeli'ne atandı, oğlum o zaman 1,5-2 yaşlarındaydı. Biz Sivas'a gittik, 4,5 


sene sonra da Beykoz'a döndük. Buraya geldikten sonra eşim burada görev yapmaya başladı. Beykoz'un çeşitli okullarında görev yaptı, 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oğlumu da hatta kendisi mezun etmiştir Ferit İnal Lisesinden. Oğlum endüstri mühendisidir, eşiyle beraber biraz Almanya'da biraz İstanbul'da yaşıyorlar, torunumuz var. Onunla meşgul oluyoruz, gelip gidiyorlar. 


Muhtarlığa şöyle karar verdim: Ben, benden önceki muhtarın azasıydım. Onunla beraber güzel işler, güzel çalışmalar yaptık. Ben hep çocukluğumdan beri esnaf olarak büyüdüm. Annem bana gazete verirdi, bunları kolumun altına koyardım ve Tepeüstü'ndeki hastanede satardım. O zaman da bana “Muhtar, Muhtar,” diye seslenirlerdi, 6-7 yaşlarımdaydım o zaman. Gazetelerimi bitirir, hemen döner, gelirdim. 
Mahallede, evimizde ne olsa bana sorarlardı. Azalık olayından sonra kendi kendime, “Ben de muhtar olabilirim” diye düşündüm. İyi bir çalışma ile Paşabahçe'nin tarihinde seçilmiş ilk kadın muhtar oldum. Bununla da ayrıca gurur duyuyorum. 


Muhtarlığımın ilk günlerinde yaşadığım bir olayı unutmam: Bir amca gelmişti, yaşlıcaydı. Açtı kapıyı, girdi içeriye. “Muhtarı arıyorum,” dedi. “Buyurun amca,” dedim. “Sen değilsin muhtar, kadından muhtar mı olur? Kadın dediğin evinde oturur, çoluğuna çocuğuna bakar,” dedi. “Olur mu amca, kadın cumhurbaşkanları, bakanlar, başbakanlar var artık,” dedim. Kabul etmedi, çekti, gitti. Sonradan amcayla biz arkadaş gibi olduk. Çok babacan bir amcadır. Allah razı olsun, Allah uzun ömürler versin. 


Gençlerimize tavsiyelerim şöyle: Gençlerimiz okumak istemiyorlar, kısa yoldan para kazanmak istiyorlar. Gezip tozmanın, yiyip içmenin derdindeler. Önlerini göremiyor çocuklar, okullarını bitirenler var, iş bulamıyorlar, bir istihdam sorunumuz var. Bunu nasıl aşacağız, bilemiyorum. Uyuşturucu büyük bir sorun olmaya başladı bütün mahallelerde ve Türkiye genelinde. Ben buna çok üzülüyorum, ama elimizden bir şey gelmiyor. Çocukları sporlara ve mesleki eğitimlere yönlendirmek lazım. Herkesi becerisine göre yönlendirmek gerek, boşa geçirecek vakitleri yok. 


Beykoz'da yaşıyor olmaktan çok memnunum. Beykoz'u çok seviyorum. İyi ki buranın çocuğuyum. Dünyayı dolaşıp gelsem de tekrar Beykoz'da yaşamak isterim. Buradaki komşuluklar, ilişkiler, her şey çok güzel. Hiçbir yerde bu değerleri bulamayız. Herkes Beykoz'a, mahallesine sahip çıksın. Ayrıca Beykoz Belediyesine, böyle bir proje hazırladıkları ve bizleri de düşündükleri için çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. 
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1978, Beykoz Örnekköy doğumluyum. Bu köy, yaşadığım ve doğup 


büyüdüğüm yer. Dedemler 1950'li yıllarda Karadeniz'den buraya göç etmişler ve Karadeniz'in esintilerini yaşamak için böyle dağ bayırlık, yeşillik yerleri tercih etmişler. Su olmadığı için dere yataklarında, dere kenarlarında evlerini konumlandırmışlar. Çünkü ekip biçecekler, bahçelerini sulayacaklar, ürünlerini pazara getirip satacaklar. Mücadele ile babaannem ve dedem buraları satın alıp işlemişler ve buraları bize miras bıraktılar. Biz de Beykoz'da, bu doğanın içinde hem şehir hayatm hem de köy hayatını iki taraflı yaşıyoruz. Beykoz bizim vazgeçilmezimiz. Beykoz; bizim yaşadığımız evimiz, her şeyimiz. Nereye gidersek gidelim yine dönüp dolaşıp geleceğimiz yer, bizim için Beykoz'dur. 


Babaannem ben 2-5 yaşlarındayken maydanozları demetler ve onları pazarda satarmış. Onları satmak için hazırlarmış. Bir akşam eve gelince görmüş ki ben onları demetlemeyle uğraşıyormuşum. Hepsini de o kadar güzel demetlemişim ki, yani herhâlde tasarım ve sanat ilgisi bende o zamanlar başlamış. Sonra babamın çiçek ticaretiyle ilgilenmesi... Çiçek dükkânı vardı, onda da sanat ve tasarım var tabii. Ben evlenmeden önce ona yardımcı ve destek olmak amacıyla onun yanında çalıştım. Orada da tasarımlarım gelişti. Daha çok kuru çiçek vardı, tasarım yapıyorduk. Buket aranjmanlar tasarlıyorduk babamla. Sonra evlilik hayatım gerçekleşince ben babamın iş yerini bıraktım. 


Eşim Beykozludur, önceleri Beykoz'da esnaftı. Asıl mesleği ise kaptanlık. İlk zamanlar kaptanlık yapmıyordu, Beykoz'da bir kuyumcu dükkânında çalışıyordu. Ben her gün Beykoz'a indiğim için köyün bütün ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyordum. O zamanlar altın günleri vardı. Beni durmadan kuyumcuya gönderiyorlardı komşular, arkadaşlar, annemler. Ben de kuyumcuya gidip gelirken orada tanıştık. Ondan sonra eşim beni beğenmiş, kendi bana açıkladı. Önce ben reddettim, “Olmaz, evlilik neymiş, benim hayatımda şu anda evlilik ön planda 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değil” dedim. Kestirip attım. Kısmet, ne diyeceğimi bilemiyorum. Sonra eşim, “Hemen kestirip atma, bir konuşalım” falan derken biraz da bu şekilde görüştük, tanıştık. Sonra aileler tanıştı. Bir baktım, parmagğımda yüzük var. Sonrası evlilik. Erken yaşta, 20'li yaşlarımda evlendim. Eşim aslen Doğu Karadenizli. Rize Pazarlı eşim. Biz Beykoz'un dışına çıkmadık. Beykoz'da doğduk, Beykoz'da büyüdük, Beykoz'da evlendik, Beykoz'da yaşamaya devam ediyoruz. 


İki çocuğum oldu. Büyük oğlum Zafer Berk Tabak şu anda 24 yaşında, dış ticaret mezunu. Bir bankada işe başladı. Küçük oğlum denizci olacak, babasının izinden gidiyor. Kaptan ya da makineci olarak yetişecek. Bakalım hayat onu nereye sürükleyecek? 


Hamilelik dönemimde de sanatın peşinde koşuyordum. Doğum yaptıktan sonra sütümü sağıp biberona bırakıyordum, yine sanatın peşinde koşuyordum. Sergilere gidiyordum, atölyelere gidiyordum, devamh kendimi geliştiriyordum, devamlı araştırıyordum. Neler yapabilirim, diye devamlı bir çaba içindeydim. Hiç durmuyordum, günümü hiç boş geçirmiyordum. Boş geçirdiğim gün benim için kötü bir gün oluyordu. 
Akşamları o gün neler yapmışım, diye günümü değerlendiririm. Bugünü boş mu geçirdim, dolu mu geçirdim, diye. İnsanlarla ilişkilerim de iyidir. Omurilik Felçlileri Derneğinde başkan yardımcısıyım. Yardım kuruluşlarında da birçok görev alıyorum. Ben 15 yıldan beri özel resim atölyelerinde resme devam ediyorum. Öte yandan biz yine köy hayatını yaşamaya devam ediyoruz. Ben burada hem doğanın içinde yetişip hem buradan aldığım ilhamla dışarıya çıkıyorum. 


Babam ticaret işlerini bıraktı, burada muhtar oldu. Zaten babam köyün ileri gelenlerindendir. Köyün gelişmesi açısından çok desteği olmuştur babamın. Burada oyun salonları açmıştır, market ve düğün salonları açmıştır, yeter ki köyün insanına bir faydası olsun. Girişimci bir insandır babam. Bizi de öyle yetiştirdi. Bizi hiçbir zaman kabuğumuza çekip de “Siz yapamazsınız,” demedi. Biz de ondan aldığımız cesaretle gerçekten basamak basamak ilerledik. İş hayatımızda olsun, sosyal aktivitelerde olsun; hiçbir şeyden kendimizi geri çekmedik. Köy hayatında yetişip bir yerlere gelebilmek de mücadele istiyor, kolay olmuyor. 
Bu yollar böyle kolaylıkla, özel arabalarla gelinip gidilmedi. Her şey basamak basamak, kendi azmimizle, çabamızla gelişti. Ben elimde ıslak tuvallerle; otobüste, metroda Kadıköylere çok gitmişliğim vardır. İnsanlara boya sürülecek diye aklım gidiyordu. İnsanları boyamasın diye kendi üstümü başımı boyuyordum. Çünkü yağlı boya yaptığınız zaman ıslak oluyor. Bir hafta kurumuyor. Ben resimleri atölyeye getireceğim ya da sergiye çıkaracağım. Bunları hep otobüslerde, dolmuşlarda taşıyıp sergiledik. 


Girişimci olunca insan tanıyorsun, sosyal çevren gelişiyor. 15 yıl kadar, alaylı olarak sanat atölyelerinde çok eğitim aldım. Beykoz'da Halk 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Eğitim'de resim öğretmeni olmadığını söylediler. Beni tavsiye ettiler, orada kurs açmaz mısın, diye. Ben kendi yeteneğimi fark ettim ama kendim hobi olsun diye, kendi ruh hâlimi güzelleştirmek için, kendime iyi geldiği için resim yapıyordum aslında. Sonra “Bir deneyelim, hemen kestirip atmayın” dediler. Ben orada başladım. Hatta muhtarlığın üst katında hizmet verdim. Oranın da ısıtıcısı yoktu. Soğuktu. Ben soba yakmayı falan da bilmem. Orada resmen kömür, odun toplayıp soba yaktım öğrencilerime. Bu Halk Eğitim'in halka verdiği bir hizmet, ama hocaların çabası çok. Beykoz Vakfında kurs açtım, Beykoz Halk Eğitim'de açtım. Her açtığım yerin bana ilham vermesi lazım. Mesela bu kursları Beykoz'da açmamın sebebi: deniz, balıkçılar, kayıklar... Burada açmamızın sebebi doğa ile iç içe olmak. Köyde birçok emekliye, köy insanına, ev hanımına, çok kişiye eğitim verdim. Şu anda burada herkes birer sanatçı gibi. 


Ben ailenin en büyük kızıyım. 7 kız, 1 erkek kardeşim var. Annem çok çabaladı. Bu kadar çocukla uğraşmak kolay değildi. Benim bir küçüğüm benden 1 yaş küçük, onun bir küçüğü ondan 2 yaş küçük. Böyle 
7 kız peş peşe olmuş. Son ikisi ikiz. Oğlanı bulana kadar devam, dediler. Neyse ki sonunda buldular, herkes rahatlamış oldu. Oğlanı bulunca annem ve babam bize iyi bir hayat sundular. Şöyle iyi bir hayat sundular: Babam çok çalışkan bir insandı. Bizi kimseye muhtaç etmeyecek kadar çok çalışıyordu. Köyde refah içinde yaşıyorduk. Özgürlüğümüzü elimize veren kişi babam oldu. Annem de tabii ki bizim her şeyimizle ilgileniyordu. Annem Rize'nin bir köyünden buraya gelin gelmiş ve buranın yaşamına ayak uydurmuş. Sonuçta burası da Rize'ye, Karadeniz'e benzediği için yaşamında çok bir değişiklik olmadı ama bu kadar çocuğa sahip olması da başlı başına bir değişikliktir bence. 
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Çocukların yetiştirmek gerekir. Annem bizi ev içerisinde desteklerken 


babam da bizi hep okumamız, çalışmamız, kendimizi geliştirmemiz açısmdan destekledi. Maddi manevi bizim hep yanımızda oldu. Bizi hep teşvik etti. Girişimci olmamızı sağladı. Bizi hiçbir zaman pasif yetiştirmedi. Yani bizi mümkün olduğunca ilerilere götürmeye çalıştı. 


Gençler araştırmacı olsunlar. Gençler okusunlar, hayallerinin peşini hiç bırakmasınlar. Ben şu anda 45 yaşındayım. Geçen sene güzel sanatlar fakültesi için smava girdim. Sanat hayatımı taçlandırmak istiyordum. Bunu da neyle taçlandırabilirim? Bir diplomayla taçlandırabilirim, dedim ve sınava girip 4100 burs kazandım bir üniversiteden. 
Ben şu anda hem üniversiteye gidiyor hem eğitim veriyorum, hem de çocuklarımın başındayım. Bir anneyim sonuçta. Gençler zamanlarını boşa harcamasınlar. Tabii ki hepimizin gelecek kaygısı var, hele ki şu ekonomik koşullarda. Gençler uzak yerlere gidemiyorlarsa yakın yerlerde kendilerini keşfetsinler. 


Beykoz benim vazgeçilmezim. Beykoz benim evim, Beykoz benim yuvam. Ben Beykoz'a geldiğim zaman huzur buluyorum. Kanlıca'dan ya da Kavacık'tan bu taraflara doğru geldiğim zaman evime gelmiş gibi oluyorum. Beykoz benim ilham kaynağım. Beykoz benim yaşamım, Beykoz benim karnımın ve ruhumun doyduğu yer. 


Beykoz Belediyesine sahildeki yaşam alanları için; etkinlikler, çayır festivalleri için teşekkür ediyorum. Kültür sanattaki başarıları için de teşekkür ediyorum. Bizlerin ve gençlerin şimdiki yaşantısı güzel oldu. 
Beykoz'un sanatçılarına değer veren ve onları unutmayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm bunları böyle bir röportajda dile getirme imkânı tanıdığı için kendisine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 
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e 


İsmail 


Yükselsen 


1958 senesinde, Beykoz merkezde doğdum. Beykozluyuz. Babam da 
1910 senesinde Beykoz'da doğmuş, Beykoz'da büyümüş. 1981'de vefat 


etti. Beykoz İshakağa İlkokulunda okudum. Gençlik ve çocukluk yılla- 


nmz çok güzeldi. O zamanlar, beslenme saatlerinde bize pişi ile Amerikan sütü verirlerdi. O şekilde beslenme yapardık. Çocukluk zamanlarımız çok güzel geçti. Şimdiki hiçbir çocukta görmediğim oyunları oynardık. Mesela çelik çomak oynardık, çember çevirirdik, tonguç, saklambaç, ebecilik, seksek oynardık. Gazoz kapaklarıyla yılan oynardık. Yani çocukluk yıllarımız çok güzel geçti. 


O günleri özlüyoruz. Şimdi her şey sanal âlemde. Şimdiki çocuklarımızın elinden telefon düşmüyor. Kitap okuyan çocuk görmüyorum. 
Hiç oyun oynayan, sosyal hayatı olan bir çocuk görmüyorum. Bütün çocukların ellerinde telefon, zaten artık büyüklerimiz de aynı şekilde. 
Herkesin elinde cep telefonu, o şekilde gidiyoruz. 


O zamanlar nerede? Büyüklerimizin yanında söz hakkımız çok olmazdı. Babalarımızın yanında bu kadar rahat olmazdık. Çocukluğumuzda Beykoz'da gezerken komşularımızdan, büyüklerimizden bile korkardık. Çünkü akşam bizi babamıza söyler diye çekinirdik. Şimdiki kadar rahat hareket edemezdik. Daha bir derli topluyduk o zamanlar. 


Beykoz'umuz çok güzeldi. Bu kadar kalabalık değildi her şeyden önce. Herkes birbirini tanırdı. Herkes birbirinin çocuklarını da tanırdı. 
Beykoz'umuz tertemizdi. Ben Beykoz'un parkında denize giriyordum. 
Vapur iskelesinden denize atlıyor, yüzüyorduk. Beykoz'da dalyan kuruluyor ya şimdi, bu dalyanın olduğu yerden o zamanlar orkinos balıkları çıkardı. Böyle 7-8 metre boyunda orkinos balıkları yakalarlardı. Şambrellere binerdik, şambrellerle dalyanların oraya giderdik. Ama tabii bütün deniz kıpkırmızı olurdu. Orkinos balıklarım, kullandıkları o büyük sandallara almak için uğraşırlardı. Hep ölürlerdi zaten. Şimdi balık yok Beykoz'da. Hani Beykoz kalkanıyla, kırlangıcıyla meşhur 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derler, ama o bizim zamanımızdaydı. Ben o kırlangıçların, kalkanların yakalandığı zamanı biliyorum. Şimdi balıklarımız yok. 


Elektrik bile yeni yeni gelmişti. Televizyon yoktu. Televizyonu olanlara giderdik, orada televizyon seyrederdik veyahut da televizyon olmadığı için devamlı herkes birbirine gelir giderdi, muhabbetler olurdu. 
Ben çocuk olarak söyleyeyim, oyun oynardık mahalledeki arkadaşlarımızla. Karnımız mı acıktı? Hemen komşunun evine gidip “Hüsniye teyze, bana ekmek ver,” derdim. Ekmeği yağlardı, üzerine şeker dökerdi. 
Ama bu benim için değil, bütün çocuklar için geçerliydi. Başkalarının çocukları bize gelirdi, aynı şekilde yapardık. Komşuluk ilişkileri böyleydi. Sonra bütün kadınlar birbirlerinin kapılarının dibinde otururlardı. Tabii şimdi burada kapıların dibinde oturacak yer bile yok. Her taraf betonlaştı. 


Ben 1978'in Kasım ayında bahriyeli olarak İskenderun'a askere gittim. Daha sonra Turizm Meslek Lisesi mezunu olduğum için Gölcük Orduevi'ne geldim. Sivil ve çok rahat bir şekilde askerliğimi yaptım. Tabii 1980 senesinde bitti. Darbe oldu. Ondan sonra evlendim. Eşimle lise 
yıllarında tanışmıştım. İkimiz de liseye gidiyorduk. Tabii o benden 2 
yaş ufak olduğu için farklı bir sınıfa gidiyordu. Mahallemizin kızıydı zaten, o şekilde tanıştık. Aşağı yukarı 4 sene kadar gezme zamanlarımız oldu. Çok güzeldi o zamanlar. Şimdiki gençlerde ben onları göremiyorum. Bizim zamanımızda pastanelerde buluşulurdu. Bir kız arkadaşımızla buluşacağınız zaman mesela, “Saray Pastanesi'nde buluşalım,” derdiniz. Saat verirdiniz, orada buluşurdunuz. Şimdi ben çocukların o sevgiyi, o aşkı yaşadıklarını zannetmiyorum. 


Bizim zamanımızda açık sinemalar vardı, yazlık sinemalar. Hepsini tek tek hatırhyorum: Kundura fabrikasının içinde vardı, Tokatköyü'nde vardı, Yalıköy'de vardı. Beykoz'da Bahar Sineması'nın olduğu yer ile şimdiki hamamın arkasında sinema vardı. Gençken televizyon olmadığı için bütün gençliğimiz sinemalara gitmekle geçiyordu. Gençken, ufakken, genellikle kovboy filmlerine gidiyorduk. Çok güzel oluyordu kovboy filmleri. Ondan sonra geldiğimiz zaman mahallede onların tatbikini yapıyorduk. Yaşımız biraz ilerledikçe biraz daha romantik filmlere gitmeye başladık. O zamanlar arabesk filmler vardı. Orhan Gencebay'ın, Ferdi Tayfur'un falan. Eşimle tanıştıktan sonra onlara gitmeye başladık. 


Ben aslında turizm üzerine okudum. Babam elektrikçiydi. Burada elektrik dükkânımız vardı, hemen Onçeşme'nin arkasında, Şahinkaya çıkışının başında. Babam ben askerdeyken vefat edince kendi okudugum mesleği yapamadım. Babamın mesleğini devam ettirdim, elektrikçi olarak. 


Beykoz'un geçmişiyle bugünü arasında çok fark var. Her şeyden önce Beykoz, kozmopolit bir yer oldu, kimse kimseyi tanımıyor. Ben eskiden buradan Yalıköy'e kadar yürüdüğümde herkesle selamlaşıyordum, herkesle konuşuyordum. Herkes birbirini tanırdı. Fakat şimdi 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buradan Yalıköy'e doğru yürüdüğümüz zaman hiç tanımadığımız insanlar, tanımadığımız tiplerle karşılaşıyoruz. Hiç kimseyle selamlaşamıyor, sohbet edemiyoruz. Tabii şimdi biraz da nüfus çoğaldıkça insanlar da birbirini pek tanımıyor. 


Şimdiki gençler çalışmadan para kazanmak istiyorlar açıkçası. Yani yorulmadan, oturduğu yerden para kazanmak istiyorlar. Benim iş yerime bundan 10 sene kadar önce okullardan, staj yapmak ve meslek öğrenmek için öğrenciler gelirdi. Hakikaten öğrenmek için gelirlerdi ve bir şeyler de öğrenirlerdi. Şu anda da hepsi iyi yerlerdeler. Fakat şu son zamanlarda, birkaç senedir ve şu an da dâhil olmak üzere gençlerde böyle bir düşünce yok. Herkes, “Okulu bitireyim, sınıfta kalmayayım, ben bu mesleği yapmayacağım, ben bilgisayar yazılımcısı olacağım,” düşüncesinde. Hep böyle kolay, masabaşı işler istiyorlar. Usta yetişmiyor. En fazla 5 sene sonra herhâlde, Uzak Doğu'dan usta ithal ederiz gibime geliyor. Onlara tavsiyem: Bizim yapmış olduğumuz iş, altın bileziktir. Yani bu işlerde aç kalınmaz her şeyden önce. Şu anda görüyorsunuz, üniversite mezunlarının X80'i iş bulamıyor, boşta kahyorlar. Yazık oluyor, okudukları da boşa gidiyor. Meslek öğrenmelerin- de fayda var, diye düşünüyorum. 


Ben Beykoz'da yaşamaktan mutlu olmaz mıyım? Bir kere her şeye önce benim bütün büyüklerim burada doğmuş, büyümüş. Ben de burada doğdum ve büyüdüm. 65 yaşındayım. Beykoz, İstanbul'un en güzel yeri. Ben buradan Göztepe'ye taşındım, 5 sene dayanamadım. Koskoca bina, kimse kimseyi tanımıyor. Sadece kapıcıyı tanıyorum, yöneticiyi tanıyorum. Asansöre binerken, dışarı çıkarken karşılaştığınız- da “Merhaba!” diyorsunuz, ama ondan sonra kimse kimsenin kapısını çalmıyor. Ben Beykoz'da bu şekilde yetişmediğim için fazla dayanamadım. Beykoz'a geri geldim. Beykoz benim için İstanbul'un en güzel yeri; hem köy, hem kasaba, hem şehir. Ne derseniz deyin. Bir tarafınız yemyeşil, sırtınızı dayamışsınız ormanlara. Önünüz de masmavi, denize bakıyorsunuz. Tertemiz hava. İnşallah bozulmaz. 
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Beykoz Çubuklu, Dedeoğlu doğumluyum. Karşımızdaki evde dünyaya geldim. 66 yaşmdayım. Doğma büyüme burahyız, buranın en eskileriyiz. Eski dönemlerde yalnızca Rumların ve dedemin olduğu bir yerdi burası. Buraların eski sahipleri Rumlardı. Türk olarak bir tek dedem varmış burada. Dedeoğluluyuz, doğma büyüme buradayız. “Dedeoğlu” buradaki bir Rum'un adı, yani buraların sahibinin adı imiş. O isim öyle kalmış. Yukarıdaki çiftlikten itibaren buralar hep Rumların bahçeleriydi. Bu yol boyunca akan dere, Dedeoğlu Deresi'dir. Burası yol boyu meyve ağaçlarıyla doluydu. Burada yaşayan hiçbir insanm meyve ve sebzeye para vermediği bir semtti burası. Ekip biçilirdi; herkes de ihtiyacı kadar toplardı, giderdi. Bostan yapıyordum, buradan yukarılara kadar dedemin bahçeleriydi, Buradan İstanbul Hali'ne sebze giderdi, Beykoz'daki pazarlara sebze giderdi; her türlü sebze yetiştirilirdi. Dedemler bahçıvanlık yaparlardı. Biz de dedemizin yanında büyüdük, yetiştik o işlere. Çok güzel bir çocukluk geçirdik burada. 
Müthiş bir olay. Bizim çocuklarımızın o günleri yaşama şansı hiç yok. 
Biz burada at üstünde, her türlü hayvanla beraber yaşadık, öyle büyüdük. Atlara bindik; gezdik, tozduk. Müthiş bir çocukluk ve gençlik yaşadık. O işler, parayla olacak işler değil. 


Dedem; Kurtuluş Savaşı'ndan önce, o dönemlerde gelmiş. Sonra buralarda o büyük mücadeleler yapılmış, öylece kalmışlar. Türk hiç yoktu Dedeoğlu'nda. Çubuklu'da eskiler vardır, 3-5 tane. Şu an buranım en eskileri, Rumların bıraktığı yerleri alan Türklerdir. Yolun kenarında, otobüs durağının olduğu yerde kereste atölyesi vardı babamın. 
Babam da o işlerle uğraşıyordu. Bir tarafta bostan, bir tarafta inşaat malzemesi. O zaman binalar briketle yapılıyordu. 


Biz Çubuklu'da okuduk, Çubuklu İlkokulunda ilkokulu bitirdik. Anadoluhisarı'nda ortaokula gittik, Kabataş'ta liseye gittik. Harika bir çocukluktu, her hâliyle harikaydı. Zaten İstanbul da harika bir yerdi ama 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Beykoz çok daha güzel bir yerdi. Daha sonra gençlik dönemleri başladı. Türkiye'nin o günkü koşulları malum... Gençlik hareketleri başladı. 
Her genç gibi biz de o gençlik hareketlerinin içerisinde bulunduk. Başka bir evreye dönüştü olay, ama her şeye rağmen, her şeyiyle çok güzeldi. O günler de çok güzeldi. Mesela benim arkadaşlarım, bizim eve gelip annemden çok rahatlıkla yemek isterlerdi. Hemen arka bahçede sofra kurulurdu. Kıyafet lazım olsa hiç sormadan eve gelip alınabilirdi, böyle bir ortam vardı. Hepimiz öyleydik. Burada bütün komşular, aileler bir akraba gibi, aynı evin insanları gibiydi. Yani hiç ayrımız gayrımız yoktu, herkes eşit bir durumdaydı. 


Gençliğimiz çok hareketli geçti. Tabii büyüdükçe, lise çağlarına geldikçe Türkiye de hareketlendi. Biz de o ortama uyum sağladık. İyi arkadaşlar edindik. Dernekçilik yaptık. Daha sonraları büyüdükçe 12 
Eylül'den sonra siyasete de girdik ve her türlü olayı yaşadık. Mesela babamın iki tane sandalı vardı, balık tutulurdu. Yediğimiz balıklar; torik, kofana, lüfer... Böyle balıklar vardı. Gece çıkılırdı balığa. Burada bütün komşulara balık dağıtılırdı; kimse balığa para vermezdi. Sandah olan belli aileler bahğa çıkar ve bütün komşulara dağıtırdı. Yetişecek kadar, yettiği kadar. Beykoz bambaşka bir yerdi; dostlukların çok harika olduğu, dayanışmanın çok güzel olduğu, insan kalitesinin çok yüksek olduğu... Beykoz'da olmak özel. 


1977'de asker oldum. İskenderun'da acemi birliğine gittim. Sonra Çanakkale'de Deniz Piyade Taburuna geçtim. Çanakkale Orduevi'nde teskere aldık. 20 ay askerlik yaptık. O gençlik hareketleri içerisinde eşimle tanıştım. 1982 yılında, 12 Eylül darbesinden sonra evlendik. Ancak o zaman fırsat bulduk. O gün bugün de evliyiz. İki kız çocuğumuz var. Onlar da üniversiteyi bitirdiler, iş hayatına atıldılar. Hayat böyle devam ediyor. 


Bir gün solculara operasyona çekip cezaevlerine, şubelere getirdiler; 


ertesi gün milliyetçilere operasyon çekip onları getirdiler. Bu yaşandı. 


Le 
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Kötü anılardı, Türkiye'nin çok kötü zamanlarıydı. Kardeşin kardeşe kırdırıldığı bir dönemdi. Ama Allah'tan ucuz atlattık. Bugün daha rahat. İnsanlar birbirleriyle oturup konuşabiliyorlar. Öyle dönemler yaşadık ki birlikte doğduğun, büyüdüğün arkadaşınla selamlaşmak bile çok zordu. 
Tabii o gün kavga ettiğimiz arkadaşlarımızla şu anda aynı şekilde kardeşliğimiz devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor, yemek yemelerimiz devam ediyor, oturmalarımız devam ediyor. Şimdi çok farklı. Yani olaylardan herkes bir ders çıkardı. 


Meslekle ilgili çok anımız var. Çok dost tanıdık, inşaat yaptık ciddi oranda. Fethiye'de 34 villa yaptık inşaat şirketi olarak. 2011'den itibaren o işlere ara verdik. Asıl işimiz peyzaj, çevre düzenlemesi: Konca Garden. Bir de yurt dışından ahşap ev getirip satıyorduk. Oradan hazır geliyor, burada montajı yapılıyordu. 2011'den sonra krizler, sıkıntılar başlayınca restorana çevirdik burayı. Biraz restoran işi yaptık. Bu arada da tabii kooperatifçilik yaptık. Geçmiş yıllarda iki kooperatifte kooperatif başkanlığı yaptım. Çok insan tanıdık. Bugün dost olarak bize kalan insanlar var. Ben bugün Yenimahalle'den başlayayım, Kılıçlı köyüne kadar her gittiğim yerde 10 tane arkadaş bulurum. Her mahallede ve köyde çay içecek, sohbet edecek en az 10 kişi bulurum. 


Beykoz'un tamamı müthiş, güzel bir köy gibiydi. Anadoluhisarı'ndan tutun Ortaçeşme, Tokatköy'e kadar. Her akşam buluştuğumuz arkadaşlarımız vardı. Gençler arasında öyle bir ortam vardı. Ortaçeşme'den her akşam gelen arkadaşlarımız vardı. Kanlıca'da buluşurduk, orası buluşma noktasıydı. Kanlıca'da gazinolar, çay bahçeleri vardı. 
Kanlıca, insanların akşamları orada bulunduğu bir yerdi. Dalyan Gazinosu'nun olduğu, çay bahçesinin olduğu yer. Binlerce insan oradaydı. 
Hele yazları sinemalar... Yani Beykoz, bizim için tatil köyüydü. 


Beykoz dünyanın en güzel ilçesi. Ben 16-17 ülke gezdim; bu kadar güzel bir ilçe ne ben gördüm ne de buraya davet ettiğim insanlar gördü. Beykoz'un değerini, ancak dışarıdan birileri bize anlattığı zaman anlıyoruz. Misafir getiriyoruz buraya, Bulgaristan'dan Balkanlar'dan... 
Gezdiriyordum burada. “Siz dünyanın cennetinde yaşıyorsunuz,” diyorlar. Evet, doğru. Hakikaten dünyanın cennetinde yaşıyoruz. 


Siyasetle ilgilendim. Cumhuriyet Halk Partisinde il genel meclis üyeliği yaptım, yöneticilik yaptım, 5 dönem ilçe başkanlığı yaptım. Bir dönem, ilk yerel belediye olduğu zaman; Ali Zengin zamanında Beykoz'da belediye meclis üyeliği yaptım. Daha sonra iki dönem İstanbul il genel meclis üyeliği yaptım. Kültür Başkenti Komisyonunda görevler yaptık, Tarım Komisyonunda görevler yaptık. Siyasetle epey uğraştık. 
5 dönem ilçe başkanlığı yaptım. Şimdi 2011'den beri rahatım. Şu anda 
da tabii boş duramıyoruz. O hayata alışmış bir yapımız var, dernekçilik yapıyoruz. Benim kurucu başkanlığını yaptığım, Beykozlu Doğu Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin geçen yıl yeniden 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başkanı oldum. Şimdi de ne yapıyoruz dernekte? İhtiyaç sahibi ilkokul çocuklarını köylerde tespit ediyor, onları giydirmeye çalışıyoruz. Daha çok onlara yönelik işler yapıyoruz. 


Gençler çok şanssız bizim gençliğimize göre. Ben öyle değerlendiriyorum. Hayat çok pahalı. Gençlerin mutlaka bir şeylerle uğraşması lazım. Ülke adına, Beykoz adına... Yani sadece yaşamak değil olay, bu ülkeye katkı sunmaları lazım. Özgür olmaları lazım. Mücadele etmeleri lazım. Türkiye böyle gelişecek. Çağdaş Türkiye'yi böyle gençler yaratacak. Örgütlensinler, dernekler kursunlar, derneklerde görev alsınlar; okusunlar, eğitimlerini tamamlasınlar. Eğitim şart. Eğitim en önde gelen şey. Komşularına yardım etsinler, dayanışma içerisinde olsunlar. 
Düşüncelerini ifade etmekten korkmasınlar. Farklı farklı düşüncedeki çocuklar mutlaka bir arada olsunlar. Konuşsunlar, konuşarak çözülür her şey. Fikir alışverişi çok önemli. Bize geçmişte yaptırılmayan buydu. Yani bizi birbirimizle konuşturmuyorlardı. Zaten konuşabilseydik hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Bütün sorun konuşamamak. O yüzden hiçbir zaman siyasilerin ve büyük adamların laflarına, kindar davranışlarma takılmasınlar. Hiç umursamasınlar bile. 


Belediye hepimizin belediyesi. Bir şikâyetimiz yok. Her sorunla ilgili herkes herkese ulaşabiliyor. Beykoz'un öyle bir özelliği var. Bunu, dediğim gibi, başka ilçede yaşamak çok zordur. Bugün herhangi birimiz istese Beykoz'da en yetkiliye 10 dakikada ulaşırız. Bu güzel bir imkân. 
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1958, Giresun Tirebolu doğumluyum. Paşabahçe Çiğdem Mahallesi'nde büyüdüm. Paşabahçe İlköğretim Okulunu bitirdikten sonra Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulunda (o zamanki adıyla Beykoz Ortaokulu) okudum. Akabinde, Beykoz'da yeni açılmış olan Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesinde, o zamanki adıyla Balıkçılık Okulunda elektrik bölümüne girdim. Oranın ilk mezunlarındanım. Beykoz Denizcilik ve Su Ürünleri Lisesinde öğrencilik dönemlerimiz güzel geçti. İlk ve ortaokulda başarısız bir öğrenci olmama rağmen, Su Ürünleri'ndeki öğrencilik hayatım bana göre çok daha güzel geçti. Yüksekokul okumak istedim, ama nasip olmadı. WAT Motor Fabrikasında 2 yıl üst üste staj yaptım. Mezun olduktan sonra da Levent'te otellere, iş yerlerine, fabrikalara elektrik panosu yapan bir firmada çalıştım. Firma panolarının hem yapımında hem de kurulumunda, iş yerlerine, fabrikalara bizzat gittim. Daha sonra, Türk Telekom Anonim Şirketinde, o zamanki ismi ile PTT'de sınav açıldı. “Eleman alınıyor,” diye gazeteye ilan verilmişti. Ben askerliğimi yapmamıştım, 18 yaşındayım. Şartları gazetede okuduğumda, “Askerliğini yapmış olmak” maddesi vardı. Ben onu gördügümde tabii direkt kapattım. Benden sonra aynı ilanı babam okumuş. 
Aşağılarda başka maddelerde de askerliğini yapmayanların “2 yıl ilişiği olmaması şartı” varmış. Ben orayı dikkate almamıştım. Babam onu söyleyince gidip başvurdum. Nasip böyleymiş, gittim. Ankara'da yapılan sınavı başarıyla geçtim. Haber verdiler ve PTT'de işbaşı yaptım. 
Epeyce uzun bir süre, 32 yıl kadar çalıştım. PTT bu arada Turgut Özal döneminde özelleşti, Türk Telekom adını aldı. Türk Telekom olduğunda ben o şirkette çalışmaya devam ettim ve oradan 32 yıl sonra emekli olmak nasip oldu. Elhamdülillah bugün emekliyim. 


Çocukluğumda bizim bir gecekondumuz vardı. 2 odalı bir gecekonduydu. Tuvaleti dışarıdaydı. Banyosu yoktu, çocukluğumuzda annem bizi evin içerisinde leğende yıkardı. Kömürlü sobamız vardı. Ben hatrhyorum, annemin nüfus cüzdanıyla izin alınırdı. Beykoz'da şu anki 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Shell istasyonu karşısında bir kömür deposu vardı. Gider, o kömür deposunun oradan kömür alırdık. Nüfus cüzdanına da işlenirdi. Nasıl olurdu, bilmiyorum; doktor raporu falan alınıyordu galiba. Onunla beraber kömür alırdık. Şimdiki gibi istediğin kadar kömür almak yoktu. 


Çocukluğumuzda gerçekten çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Suyumuz yoktu, yolumuz yoktu. Suyu biz Maslak dediğimiz yerden kovalarla taşırdık. Kovalar dışında artezyen tulumbalarımız vardı mahallelerde. Neredeyse herkeste vardı. Bizim kendi tulumbamız çok daha sonraları oldu. Biz gider, komşuların tulumbalarından su taşırdık eve. 
Evin küçük erkek çocuğu ben olduğum için herhâlde, genelde su taşıma işleri bana kalıyordu. Evin sularını ben taşırdım. Bizim kocaman bir küpümüz vardı. O küpün içerisine sularımızı doldururduk, oradan harcardık. Daha sonraları sular su tankerleriyle gelmeye başladı. Oradan kovalarla, tenekelerle taşımaya başladık. Daha sonraları mahallelere su geldi. 


Yolumuz da yoktu, yolumuz da yapıldı. Daha sonra babamlar ve komşular hep beraber kendi yerlerinden verdiler, böylelikle resmi olmayan bir yol açıldı. İlkokula ve Beykoz Ortaokuluna giderken karda kışta hep yürüyerek giderdik. O zamanlar kar da yağsa okullar pek tatil olmazdı. Mahallemizin büyükleri bizim elimizden tutardı, büyük öğrenciler yani. Velilerin çocuklarıyla geldiğini ben hiç hatırlamıyorum. 
Şimdiki veliler hep çocuklarının yanındalar. Eskiden büyük öğrenciler küçük öğrencilere yardımcı olurlardı; o şekilde okula gider, gelirdik. 
Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulu vardı. Başka ortaokul yoktu. Oraya çoğu zaman yürüyerek veyahut otobüsle giderdik. Otobüs 25 kuruştu o zaman. Her zaman da gelmezdi. Gelmediği zaman, Paşabahçe'de bir taksici vardı: İsmi Şaban abi. Şaban abi bizi 25 kuruşa, otobüs bileti fiyatna okulun kapısına kadar götürürdü. Çantaları bagaja doldururduk; araba ne kadar alırsa, bazen 10-12 kişi Şaban abinin arabasına binerdik. 


244 | Beykoz'un Sözlü Tarihi ° 2 


Chevrolet markalı büyük geniş arabası vardı, onunla okulun kapısına kadar çıkardık. Öyle bir sevinirdik ki o zaman. Bazen yürüyerek giderdik, bazen taksiyle, bazen otobüsle. Okulumuzu böyle bitirdik. 


Su tankerlerinden su alırken tartışmalar oluyordu tabii. Çeşme kapılarında da olurdu, kuyularda da. Çok da fazla gerginlikler olmadı. 
Ben hatırlamıyorum bizim mahallemizde böyle bir şey. Eskiden tüp de yoktu. Tüp kuyruklarımız olurdu bizim. 


O zamanlar kuyruklar çok vardı. Her şeyin kuyruğu vardı. Evimizde neye ihtiyaç olduğuna bakılmıyordu. Bir yerde bir kuyruk varsa hemen o kuyruğa girerdik. Yani neyin kuyruğu olduğunun bir önemi yoktu. Çay olur, yağ olur, şeker olur, pirinç olur. Her şeyin kuyruğu vardı. 
Bir şeyin kuyruğu varsa o zaten genelde evimizde bulunmayan ya da az bulunan bir şeydir. Kuyruk varsa bir şey gelmiş demektir, kuyruğa girip oradan almaya çalışırdık. İhtiyaçlarımızı bu şekilde giderirdik. 


Komşuluk ilişkilerimiz gayet iyiydi. Biz komşularımızla gerçekten bir aile gibiydik. Hep birbirimize yardımcı olurduk. Zaten Türk milletinin genel özelliğidir bu. En azından bu zamana kadar öyleydi. Şimdi son dönemde biraz aile bağları, komşuluk bağları çözüldü, ama o zaman da hep birbirimize yardımcı olurduk. İnsanların bir ihtiyacı olduğunda, herkes birbirinin yardımına koşar, hâlini sorarlardı. Lafta degil, birbirlerine samimilerdi. Rahmetli babamın arkadaşları çok vardı. 
Mesela babamın çok samimi, kankası diyebileceğim rahmetli Mahir abi vardı: Mahir Özdemir. Mahir abi sürekli gelirdi bize, neredeyse her akşam. Sabahlara kadar değilse bile bayağı geç vakitlere kadar otururdu. 
Mehmet Sandıkçı abi vardı mesela, o da gelirdi. Temel amcam gelirdi. 
Onlar da hep oturup muhabbet ederlerdi. Güzel bir sohbet muhabbet ortamı olurdu evde. Biz de onları dinlerdik bir kenarda. 


Kendi gençlik dönemlerimizde arkadaşlarla beraber değişik iftar programları yapardık. Lise çağlarında ben çok değişik bir yöne evrildim. Çünkü daha öncesinde ben kendimi pısırık, hiçbir işe aklı ermez birisi gibi düşünüyordum ya da öyle yetiştirildim. Lisenin akabinde bana bir öz güven geldiğini düşünüyorum. Bunun da insanlarla aramdaki iletişimden kaynaklandığı kanaatindeyim. Şundan dolayı: Ortaokul döneminin sonlarına doğru babam bakkal açmıştı. Daha doğrusu bu bakkalı birisinden devralmıştık. O bakkalda ben de uzun süre çalıştım. Hatta o bakkalda rafların birisi boşalmıştı, orada derslerimi yapardım. Bakkalda insanlarla, müşterilerle içli dışlı olduğum için kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Ayrıca Su Ürünleri Lisesinde, yeni okul olması hasebiyle öğretmenlerimiz işine âşık insanlardı, özverili insanlardı. Hepsi sağ olsun, ölenler varsa Allah rahmet eylesin, bizimle çok ilgilendiler. Belki sayısı azdı öğrencilerin, ondan da kaynaklanmış olabilir, ama gerçekten ben öğretmenlerim sayesinde güzel bir lise eğitimi aldığımı düşünüyorum. Hatta benim bir İngilizce öğretmenim vardı: 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Hasan Nizamoğlu Müdürümüzün eşiydi. Onun ismi aklıma gelmedi. İngilizce öğretmenimiz bizimle bayağı bir ilgilendi. Yapamadığımız, başaramadığımız, aklımızın almadığı, öğrenemediğimiz, eksik kaldığımız yerleri bize ders haricinde özel olarak dersliklerde, amfilerde öğretirdi. Çok sağ olsun, bütün hocalarımıza da Allah rahmet etsin diyorum. 


1984 yılında evlendik. Bugün evliliğimiz neredeyse 40 yıla yaklaştı. 
Sonra 3 çocuğumuz oldu. İlk çocuğumuz kız, 1986 yılında doğdu. Daha sonra 1991 yılında da ikizlerimiz oldu. 2 erkek, 1 kız çocuğumuz var. 
Şimdi kızımdan 2, oğlumun birisinden de 1 olmak üzere 3 torunum var. 
Elhamdülillah. Allah sağlık, afiyet versin hepsine. 


Beykoz'da yaşamaktan çok memnunum. Sebebi de herhâlde burada büyümem. Çocukluğum, gençliğim burada geçti. Yaşlılığım da burada geçiyor. Çevrem burada. Çevre her şeyden önce geliyor. Yani insann arkadaşı, eşi, dostu olmadan dünyanın en güzel yerinde yaşasa bile çevresinde insan olmayınca çok da keyif alamaz. Alsa da bu belli bir süre olabilir, ama sürekli olmaz. Dolayısıyla benim her yerde bulamayacağım güzel insanlar burada, çevremde var. O yüzden ben Beykoz'da yaşamaktan çok mutluyum. Beykoz'un insanları da çok güzel. 
Ben seviyorum buranın insanlarını. Birbirlerini sever ve birbirlerine yardım ederler. Beykoz'da yaşamaktan çok mutluyum. 


Bu projeyi gerçekleştiren belediyemize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şahsım adına bu kayıtların, ileride evlatlarım ve belki torunlarım için kıymetli olacağını düşünüyorum. İnşallah onların da güzel günleri olur. Başkanımızın bu vesileyle teşekkür ediyorum. 
Başkanımıza ailesiyle, Beykoz halkıyla birlikte huzurlu, mutlu günler diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hepsine. 
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Beykoz Yenimahalle doğumluyum. Aslen Rizeliyim, köküm Rize'ye dayanır. Ama burada doğdum, burada büyüdüm. Ömrüm Beykoz'da geçti. Artık ben “Beykozluyum” diyorum çünkü tıpkı benim gibi çocuklarım, torunlarım da Beykoz Yenimahalle'de doğdu, yani kök saldık buraya. Beykozluyuz. Beykoz; değil İstanbul'un, değil Türkiye'nin, dünyanın en güzel yörelerinden biri. Doğasıyla ve yapısıyla... Çok daha iyi, çok daha güzel yerlere gelmesi gerekir ama Beykoz o bakir konumunu pozitif anlamda fazla geliştiremedi, bu da bir gerçek. 


Meslek olarak aslında ben teknikerim. Maçka Teknik mezunuyum, ama mesleği fazla icra etmedim. Gümrük Müşavirliği yaptım, kendi şirketim vardı. Şimdi artık emekliye ayrıldım, çocuklar devam ediyorlar. 
Bunun dışında dernek başkanlıkları, kulüp başkanlıkları gibi birçok görevlerde bulundum. 


2004 senesindeki seçimlere girerken bizim mahallemizin derneği 
kurulmuştu, arkadaşlar beni dernek başkanı olarak seçmişlerdi. Orada faaliyet gösterdiğim sırada, 2004 seçimlerinde meclis üyesi aday adayı oldum. Sonra Yenimahalle beni meclis üyesi olarak Beykoz Belediyesine gönderdi, göreve başladık. Hizmet yapmak için çaba sarf ediyoruz. 
Beykoz Vakfının yönetim kurulunda görev yaptım. Sonra Anadoluhisarı Spor Kulübünde uzun yıllar yöneticilik yaptım. 3. Lig'den şampiyonlukla 2. Lig'e çıktık. Kulüp başkanlığı nasip oldu, 4 sene kulüp başkanlığı yaptım. Çok da güzel gittik ama bir talihsizlik yaşadık: Marmara Üniversitesi ile ihtilafa düştük. Kulübümüzü yıkıma geldiler ve yıktılar. Büyük uğraşlar oldu, mahkemeler oldu. Anadoluhisarı aslında 100 yıllık bir kulüp, çünkü bu kulüpler, Üsküdar Anadolu, Anadoluhisarı, Sarıyer gibi kulüpler, lojistik yönden Kurtuluş Savaşı'nda destek sağlamak için kurulmuştu. Bizim, Göksu'da Baruthane dediğimiz 


bir bölgemiz vardı. İngiliz işgalindeyken Baruthane onların elindeydi 


ama bizim milis kuvvetlerimiz, şimdiki Ümraniye dediğimiz kesimden 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akşamları oraya inerlermiş. Biz yetişemedik tabii ama bunları büyüklerimizin anlattıklarından biliyoruz. Bu amaçla kurulan asırlık bir kulübü yıkıyorlardı, büyük bir mücadeleler verildi. Gerçi şu anda kulübümüz ayakta ve çalışıyor, gençlere hizmet ediyor. Bilemiyorum, bu kadar niye üstlerine gidildi zamanında, kulübü kaldırdılar. 


Ben belediye meclis üyeliği yaparken de 5 senelik görevimin 4 senesinde grup başkan vekilliği yaptım. Gerçi muhalefet meclisi üyesiydim ama gerçekten de bizim dönemimizde herhangi bir ayrım yapmadan, görevleri birlikte yaptık. Mesela Nişangah'da tarihi bir taşımız vardır. O zaman Belediye Başkanımız Muharrem Ergül bir iftar yemeği vermişti. O zaman daha ilk senemizdi. İftar yemeği bitti, hemen Başkan'ın yanına gittim. Dedim ki: “Sayın Başkanım, bizim orada tarihi bir eser var.” Kendisinin kültür ve tarih olaylarına çok ilgili ve düşkün olduğunu da biliyorum. “Adnan Bey, adını duymuştum” dedi. Dedim ki, “Perişan vaziyette o. Her tarafına karalahana ekiyorlar. Müthiş bir deger aslında.” Ertesi sabah telefon açtı. Dedi ki, “Adnan, şuraya bir gidelim.” Sabahleyin belediyeden kalktık, Yenimahalle Nişangah'a gittik. 
Şu an mükemmel vaziyette, sağ olsun, yollarıyla çok güzel yaptı. Oranın tarihi dokusunu ortaya çıkardı. Bu benim onurum, gururum. İyi bir işe vesile olmak gurur verici. Şu anda orası harika bir yer olmuş. Bunun gibi bir sürü çalışmalar var. Gerçekten topluma hizmet etmek güzel bir şey. İnsanlar, beklenti olmadan yaparlarsa çok daha güzel olur. 
Dostluklar kazanıyorsun, çevre ediniyorsun, insanları kazanıyorsun. 
En güzel mutluluk bu. 


Beykoz'un geçmişteki yaşamıyla şu anki yaşamı arasında tabii ki büyük fark var. Mesela elektrik konusundan bahsedeyim: O zamanlar ben gençtim. Bizim mahallemizin derneği vardı, Yenimahalle Kalkındırma Demeği diye. Büyüklerimiz kurmuştu. Sonra bize dediler ki: “Geçin bakalım, biraz da siz çalışın.” Elektrik ilk Yenimahalle'ye o dernek vasıtasıyla, onların emekleriyle gelmişti. Tabii zaman geçtikçe voltaj düştü, dağılım fazla olduğu için. Lambalar mum hâline gelmiş, dolaplar falan çalışmıyordu. Biz oturduk, karar aldık. Kalktık, Vaniköy'e gittik. O zaman TEK vardı, Vaniköy'de şeflikti. Zannediyorum Erdal'dı bize yardımcı olan arkadaş, tam hatırlayamıyorum, kulakları çınlasın, çok geçmiş zaman tabii. Anlattık, resmi başvurumuzu yaptık. Şeflik bize, “Bizim imkânlarımız kısıtlı, döşenecek yolu ancak siz kazarsamz biz gelir, trafo binası ile fiber kabloları döşeriz. Tamam mı?” dedi. 
“Tamam,” dedik. Sevinçle geldik mahalleye, insanlara kahvelerde anlatmaya başladık. Daha önceki yönetici abilerimizden fikir aldık. Böyle bir çalışma içerisindeyiz, dedik. Akşam yönetimde bize destek olan arkadaşlarla çıkıp mahalledeki evlerin hepsini tek tek dolaştık. Dedik ki: “Bir kazma ile kürek ve her evden bir kişi istiyoruz. Mazeret veya hastahk olursa bir yevmiye istiyoruz, yerinize yapacak kişi için.” O kadar 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güzel bir çalışma oldu ki! Bir dayanışma içerisindeydik. Böyle ip gibi dizildik, Yenimahalle'deki okulun oradan; eskiden ismi Çiftlik Caddesi'ydi, şimdi Doktor Ömer Besim Paşa Caddesi oldu, oradan Göksu'ya inen eski pazarın olduğu yere kadar dizildik. Biri kazıyor, biri kürek atıyor. İki gün sürmedi işimiz. Sonra geldiler, yaptılar. Her şey gayet güzel oldu, elektrikler bağlandı. Bunu böyle anlatınca bir emeğin hazzını alırsınız ya, ben de onun onurunu ve gururunu yaşıyorum. O heyecanı hâlâ yaşıyorum. 


Ramazan ayı geldiği zaman çok mutlu olurduk. İftar yemeğini, hatta sahur yemeğini konu komşu yaz günlerine denk geldiği zamanlarda birlikte yaparlardı. Bayram namazlarında herkes birbiriyle selamlaşır, bayramlaşırdı. Çocuklar o zaman herkesi kapı kapı gezerdi. Tabii nüfus biraz daha azdı ama burası yerleşim bölgesiydi. İnsanlar daha saygılı, daha sıcak, daha şefkatliydi. Şimdi bir otobüse binseniz kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimseyi bilmiyor. Bir evin bir iki gözü vardı, gecekonduydu. İmarı mimarı belki yoktu ama şartlar da onu getiriyordu. Fakat bir huzur vardı. Şimdi ne yapıyor insanlar? Bir örnek vereyim, bu eleştiri anlamında değil. Kaldı ki tasvip ediyorum da. Mesela şu andaki belediyemiz prestij yolları yaptı. Gerçekten güzel, hizmet bu. Daha modern, daha medenice. 


Hafta sonlarımız olurdu. Haftadan haftaya filmler değişirdi. İki tane yazlık sinemamız vardı. Dört Kardeşler Gazinosu vardı, Göksu Deresi'nin orada. Bir de Küçüksu Çayırı'nın kenarında vardı. Herkes bilirdi hafta sonu hangi filmler geleceğini; bak şu filmler var, diye söylerlerdi. Ailecek gidilirdi. Ellerde çekirdekler, bisküviler... Şu an ben bakıyorum mesela bir hareket yok. Belli bir kesim sosyal yaşamını yaşayabiliyor ama o haz, o mutluluk, o keyif yok. Ne hikmetse o algılar değişti. 
Belli değer yargılarımızı kaybetmeye başladık. Toplumsal değişim bunu 


getirdi, onu da bilemiyorum. 
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Beykoz'da gençlik dönemimizde, çocukluğumuzda, yani 70'li yıllarda ahenkli bir hava vardı. Tamam, imkânlar o zamanlar yine kısıtlydı, ekonomik sıkıntılar vardı, ama huzur vardı insanlarda. Bir kazanım içerisindelerdi. Birliktelik, dayanışma vardı; toplumsal mücadele veriyorlardı. Neden diyorum bunu? Beykoz'un 70'i zaten gecekondu mahallesiydi. Şişecam, Tekel, halat, kundura fabrikalarının olması nedeniyle bir işçi semti olarak ortaya çıkmıştı ve gelişmeye başlamıştı. Fakat insanlar şöyle rahattı: O kadar bir güven duyuyorlardı ki insanlar birbirlerine. Dayanışma içerisinde, herkes birbirinin eksiğini tamamlayabiliyordu. 


Beykoz'da geçmişte ulaşım, sağlık vardı ama daha zordu. Kanlıca'da çocuklar için Ana Sağlık vardı. Anneler, çocukları Yenimahalle'den kucağında götürürlerdi. Emek, çile fazla oluyordu ama insanlar daha mutlu, daha rahatlardı. Yarına daha güvence ile bakabiliyorlardı. Şimdi hizmetler gelişti, o zamanlarda imkânlar zaten kısıtlıydı. Ali Zengin Başkanımız, ilk belediye başkanı oldu. O zamana kadar şubeydi Beykoz, başkanlık falan değildi. Şimdi öyle değil; ekonomik anlamda gelişti, personel anlamında gelişti, araç gereç anlamında gelişti. Hizmet arttı, ama bu imkânlara göre yeterli mi, orası tartışılır. Tabii bir şeyler yapılabiliyor, bu inkâr edilemez. 


Beykoz'un geçmişteki insanlarıyla şimdiki insanları arasında fark var. Beykoz bir köy gibiydi. Hemen hemen herkes birbirini tanır, hemşehrilik de var tabii bu işin içerisinde. Yöresel ağırlık vardı ama bir ahenk, uyum vardı. Kastamonulu, Laz, Kürt diye hitap edilirdi ama ayrışmalar olmazdı. Bütünsel bir yaşam içerisinde dönerdik. Kimse kimseye ocu, bucu, şucu demezdi. Bunlar son 15-20 sene içerisinde daha çok olmaya başladı. Siyasi hareketler geçmişte yok muydu, vardı. Hakikaten halkın içerisinde o tarz bir ayrımımız yoktu. A partili, B partili diye bakmazdık birbirimize. Böyle bir yaşam içerisindeydik. Ramazan ayı geldiği zaman bahçede sokak iftarları yapardık; yolun kenarında, kaldırımlarda. İnsanlar çoluğunu çocuğunu, ne yapmışsa tenceresini getirirdi. Gece sahurda yapılırdı bunlar. Akşam erkenden teravih namazına giderdik, ama biz arkada dururduk çocuk olduğumuz için. 
Kahveye gidip meyve suyu ile leblebi yerdik, oyun oynayacağız ya. Erkenden giderdik, camide namaz bitti mi hemen biz kaçardık. Kahveye giderdik, ama sandalye bulamazdık insanlar namazdan çıktıktan sonra. Biz ayakta kalırdık. Niye? Çünkü büyüklerimiz geliyordu. Büyüklerimiz geldiği zaman onların oturduğu yerlere oturmazdık. Şimdi o saygı, o sevecenlik yok. Kalmadı şu anda. 
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1957, Beykoz doğumluyum. Doğma büyüme Beykozluyum. Eski dönemlerde nasıl Beykoz'da ikamet ettiğimizi sorarsanız; bizler televizyonun olmadığı, radyonun olmadığı dönemlerde yaşadık. Beykoz'da elektrik yoktu. Biz 10 kardeştik. 10 kardeşin de hemen hemen yedisi aynı odada kalıyordu, bunun yanında bir tek babam çalışıyordu, 8 kardeşin yanında. Biz çok yokluklar içinde büyüdük, bir tüp almak için Paşabahçe merkeze inerdik. 6-7 saat orada tüp kuyruğu beklerdik, onun yanında 4-5 saat gaz kuyruğu beklerdik, gaz almak için. Sadece bir yazlık sinemamız vardı, akşamları oraya giderdik. Zor şartlar altında büyüdük. 
Beykoz'da iki tane otobüs vardı o dönemlerde; 60'lar 70'lerde. Bir tanesi Üsküdar'daydı, bir tanesi Beykoz'da. Beykoz'daki kalkıp gittiği zaman Üsküdar'a, Üsküdar'daki Beykoz'a geliyordu. 5 tane de dolmuş taksi vardı. Onun haricinde Beykoz'da başka hiçbir sosyal faaliyet yoktu. 


Ben Sultaniye'de, Fatinhoca İlkokulunda okudum. Onun yanında, fabrikanın meslek okulunda okudum. Bizim dönemimizde orta oyun- 


ları vardı; cambazlar vardı, ipte yürüyorlardı. O orta oyunlarını genelde seyrederdik Beykoz'da. Onun yanında da eskiden Cüneyt Arkın'ın filmleri vardı, genelde onları seyrederdik. Sabah 8'de giderdik bilet almaya, 12'de girerdik. Onun haricinde akşamları da Bahar Sineması'na giderdik, Ortaçeşme'ye giderdik, Kundura Sineması'na giderdik. Bir günümüzü öyle geçirirdik, denize girerdik. 


Biz o günleri çok özlüyoruz. Şöyle özlüyoruz: Bizim dönemimizde Beykoz'daki evlerin hiçbir tanesinin kapısı kapanmazdı, sabahtan akşama kadar hepsi açıktı. Mesela bizim karnımız aç olduğu zaman, istediğimiz mutfağa giderdik komşunun, oradan yer içerdik. O günlerde hiçbir şey yoktu ama o günleri özlememek mümkün değil. Şimdi bakıyorsun; herkesin evinde araba var, o var, bu var. Yine de herkes isyan ediyor. 
Ama ben o günleri çok özlüyorum. Belki o zaman durumumuz iyi degildi, bir tek babam çalışıyordu, ama o zaman çok mutluyduk. Herkesle 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bir araya toplanıyor, derdimizi anlatıyorduk. Şu dönemde kimse kimseyi dinlemiyor, kimse arkadaş olmuyor. O günler keşke geri gelse de yaşasak. Ben Beykozlu olarak o günleri çok özlüyorum. Beykoz'da büyüdük. Babamızın mezarı Beykoz'da, annemizinki, bütün kardeşlerimizinki... Ben tekrar dünyaya gelsem tekrar Beykoz'da yaşamak isterim. 


Biz arkadaşlarla belediyenin önünden denize girerdik. Orada dubalara giderdik, balık tutardık, asfalta uzanır yatardık. Çünkü Üsküdar'dan Beykoz'a giden otobüs gelene kadar 2-53 saat geçiyordu. Tuttuğumuz balıkları Sultaniye'de, balıkçı okulunun orada pişiriyorduk tepsinin üzerinde, orada yiyorduk. Yedikten sonra da ya sinemaya gidiyorduk ya da evimize gidiyorduk. Ertesi gün de tekrar Beykoz Sultaniye'de toplanıyorduk; ya maça ya da tekrar balık tutmaya gidiyorduk. 
Beykoz'da dönme dolaplar vardı, onlara giderdik. Gençliğimiz o şekilde geldi, geçti. O günler keşke geri gelse de yaşasak. 


Bizim dönemimizde elektrik, televizyon, radyo; hiçbir şey yoktu, ama biz mutluyduk. Biz büyüklerimize karşı çok saygılıydık. Büyüklerimiz bize, şunu alın, dediği zaman koşa koşa gider gelirdik. Mesela bü- 


yüklerimiz yanında biz kesinlikle sigara içemezdik. Mesela biz komşu 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bakkaldan sigara aldığımızda bakkal ertesi gün gider, babamı çağırdı: “Senin oğlun bizden sigara aldı, oğlun mu bu sigarayı içiyor,” diye hesap sorardı. Büyüklere karşı çok büyük saygı vardı. Öğretmenlerimize mesela. Öğretmenleri gördüğümüz zaman kaçardık. Ben 20 yıldır eğitimin içindeyim. Türkiye'deki kantincilerin yöneticisiyim, İstanbul Kantinciler Odasında. Şu andaki öğrenci profiline baktığın zaman, o zamanki eğitimle şimdiki eğitim çok farklı. O zaman ortaokuldan aynlıyorduk biz, ayrıldığımız zaman bir bankaya veya bir yere girdiğimiz zaman bir müdür, bir şef olabiliyorduk. Ortaokulu bitirdiğimiz hâlde. O zamanki şartlar, o zamanki eğitimler bana göre daha iyiydi. Biz komşularla aile gibiydik. Dedim ya, herkesin evi ve kapısı açıktı. Bir komşu bir köye gittiği zaman çoluğunu çocuğunu komşuya bırakırdı, öyle giderdi. Komşuda bir şey piştiği zaman o yemeği götürür, komşularına dağıtırdı. Mesela bayramlarda her gittiğimiz komşumuzdan para alırdık. 
Eskiden komşular pilav, tatlı yaparlardı; mahallede bunları verirlerdi o zamanki gençlere, bir de para verirlerdi, ondan sonra gönderirlerdi. O zamanki komşulukla şimdiki komşuluk arasında çok fark var. Şu anda komşuluk yok zaten. Eski Beykoz, yeni Beykoz'dan daha iyiydi. Şimdi şöyle daha iyiydi: Eski Beykoz'da Beykoz'un neresine giderseniz gidin, herkesle aynı ahbaplığı, dostluğu kurabilirdiniz. Şu andaki Beykoz'da zaten o eski insanlar kalmadı. 


1980'de askerliğimi bitirdim. Samsun'da tanıdım ben eşimi, askerlik yaparken. Beykoz'a geldikten sonra 1982'de kendisini istettim, 1983'te de evlendik. Evlendikten sonra ben tam 50 sene Şişecam Fabrikasında çalıştım. 1970'te girdim Şişecam Fabrikasına, 1970'ten 1997'ye kadar Şişecam'da çalıştım. 1997'den de 2025'e kadar okul kantinciliği yaptım. 2 çocuğum var; biri kız biri oğlan. İkisi de evli. Kızımın iki tane çocuğu var. Onlar da Beykoz'da oturuyorlar, Paşabahçe'de. Şu anda hanımla ikimiz yaşıyoruz evde. Hemen hemen 30 yıldan beri kantincilik yapıyorum. 


Gençlere önce ben şunu diyorum: Hedef belirlesinler, yapacakları işi belirlesinler. Hedef belirlemeden başarılı olamazlar, başarı gelmez. 
Hedefi belirledikten sonra çalıştıkları yerde paranın azına çoğuna bakmasınlar. Kendilerini ispatlasınlar. Bu ispatın arkasından para da gelir, mutluluk da. Her şey gelir. Başta saygı, sevgi... Bizim gençlerimiz akılı, eskiye göre çok daha akılhlar, ama akıllarını yerinde kullanmıyorlar. Başka şeylerde kullanıyorlar. Tavsiyem bu. Bu programı düzenleyen Beykoz Belediyesine sonsuz teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
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Aile büyüklerimiz 1950'li yılların ortalarında Beykoz'a gelmişler. O tarihten itibaren, eğitimle ilgili çeşitli kesintiler dışında, biz ve ailemiz hep Beykoz'da yaşadık; hemen bulunduğumuz mahallede, Çiftlik Mahallesi'nde ilkokulu bitirdik. 5 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak hayata başladığımızı da ifade etmek isterim. İlkokuldan sonra bizim bulunduğumuz mahallede ortaokul ve lise gibi ortaöğretim kurumları olmadığından dolayı Beykoz'da Fevzi Çakmak Ortaokulunda -o zaman ortaokuldu, şu anda lise olduğunu biliyoruz- okuduk. Ortaokulu orada bitirdik. Daha sonra 1980 darbesi araya girdi. O noktada kısa bir kesinti oldu ama o kesintiden sonra ortaokulu bitirmiş olduk ve liseye başladık. Paşabahçe semtimizde bulunan Paşabahçe Ferit İnal Lisesinden mezun olmayı Allahu Teâlâ bize nasip eyledi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış olduk o dönemde. Oradan mezun olduk. Mezuniyet sonrasında, yani 90'lı yılların başları, Avusturya'nın Viyana kentinde, Viyana Üniversitesinde, insan hakları üzerinde lisansüstü eğitim çalışması yaptım. 1995-1996 yıllarında Türkiye'ye dönmüş olduk ve ondan sonra buradaki toplumsal hadiselere, toplumsal sıkıntılara çözüm arayan kuruluşlarla beraber çalışmalara başladık. 


Çavuşbaşı beldesinde Milli Gençlik Vakfının kurucu belde başkanlığım üstlendim. O dönemde hakikaten ciddi ve büyük sayılabilecek bir sivil toplum hareketini burada gerçekleştirdik. Çeşitli siyasi partilerle ve özellikle Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurarak burada yol, altyapı ve diğer hizmetlerin gelmesinde önemli ölçüde gayretler sarf ettik. Sonrasında Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde kurucular arasında yer aldık, ilçe teşkilatında çalışmalar yaptık. Daha sonra ilçe başkanlığı dönemimiz oldu ve bu süreç böyle devam etti. Şimdiki İstanbul 1 Numaralı Barosu, o zaman tek baro vardı, İstanbul Barosu üyesi olarak hukuki faaliyetlere, mesleği ifa etmeye başladık. Bu süreçte İstanbul Barosuna ait gerek Avrupa Birliği Komisyonunda gerek Uluslararası Hukuk Komisyonunda çeşitli çalışmalara katıldık. Sonrasında mesleki 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faaliyetlerimiz devam etti. Sivil toplumla ilgili, dış politika ile ilgili duyarlılıklarımız oldu. Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatında, dış ilişkilerden sorumlu olarak çalıştım. Bizim kurmuş olduğumuz Dış Politika Derneğinde de hâlen faaliyete devam ediyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz yıllarda kurulan ve yine kurucuları arasında bulunduğumuz İstanbul 2 Numaralı Barosu yönetim kurulunda elan görev yapmaktayım. 


Beykoz'la ve bulunduğumuz muhitle ilgili hatıralarımızı soracak olursanız ya da onlara gelecek olursak, ilk eğitim yıllarımızda şunu hatırlıyorum: Beykoz'da, 19. yüzyılın başlarından itibaren ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ciddi sanayi tesisleri kurulmuş. Mesela Beykoz Deri Kundura Fabrikasının 1810 yılında, o zamanın askeri ihtiyaçların- da gerekli olduğu için kurulduğunu biliyoruz. Daha sonra Paşabahçe Cam Fabrikasının, yine Paşabahçe'de Tekel İspirto Fabrikasının kurulduğunu, Beykoz Halat Fabrikasının olduğunu biliyoruz. Beykoz, Cumhuriyet'le birlikte, hatta daha öncesinde söylediğim gibi Osmanlı'nın son dönemleriyle birlikte bir sanayileşme hareketine girişiyor. Bu anlamda Beykoz, İstanbul'un diğer ilçelerinden ve hatta Türkiye'deki tüm ilçelerden ayrışan bir yöne sahiptir. Mesela ben hatırlarım, çocukluk yıllarımızda, bizim ortaokula gittiğimiz dönemde ya öğrenci ya da sabahçı olurduk. Deri kundura fabrikasında da 5 vardiya olurdu. Bir vardiyadan 800, 1.000 veya 300-500 kişi çıkıp Beykoz'a yayıldığında, onların Beykoz'un havasını değiştirdiğini hatırhyorum. Paşabahçe Cam Fabrikasının bulunduğu alan çok hareketli, İncirköy ve Gümüşsuyu mahallelerimizin çok hareketli mahalleler olduğunu biliyorum. 


Ben yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ta ortaokul yıllarımdan itibaren hayalimdir: Beykoz'un girişinde, Sultaniye Çayırı'nın karşısında, Paşabahçe Cam Fabrikası satış mağazalarının karşısındaki alamı, sahilde kalan alanı bir park yapmak. Beykozluların serbestçe yürüyebilecekleri, deniz ve sahil havası alabilecekleri bir yer olarak tahayyül ediyordum. Geçtiğimiz 2020'nin başlarında o sahilin açılmasını benim ilk gençlik yıllarımdaki hayallerimden bir tanesinin gerçekleşmesi olarak gördüm ve çok memnun oldum. 


Beykoz, İstanbul'daki diğer ilçelerinden manevi havası itibarıyla da ayrışıyor. Bizim Kanlıca Camii'mizin haziresinde Allah dostları yatar, bugün sahile gittiğiniz zaman görebilirsiniz. İlerlediğiniz zaman Akbaba Sultan, Kırklar, Medineli Hacı Osman Efendi Hazretlerinin yıllarca görev yaptığı cami, Yuşa Tepesi, yani Yuşa Peygamber'in bulunduğunu bildiğimiz yer gibi birçok manevi alan vardır Beykoz'da. Beykoz bu bakımdan da İstanbul'un diğer ilçelerinden farklılık gösteriyor. Tabii Fatih'i ayrı tutuyorum. İki tane Boğaz'ı kesen köprümüz var. Bunu da Allah Teâlâ'nın Beykoz'umuza bir lütfu olarak değerlendiriyorum. Beykoz, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanayileşme hareketlerinden kaynaklanan sahip olduğu bu öncü rolünü, 1980'li yılların sonlarında sanayi tesislerinin maalesef yenilenemeyerek çevreye 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verdikleri zararlardan dolayı kapatılması nedeniyle, bir miktar kaybetti. Sanayi ve üretim ilçesi niteliğinden çok; bir sayfiye merkezi, İstanbul'da çalışıp kazanan insanların dinlenmeye geldikleri bir yer olarak anılmaya başlandı. Tabii ben şahsen Beykoz'un üretimden kaynaklanan gücüne tekrar dönmesi gerektiğini savunuyorum ve buna inanıyorum. 


Esasen ben Karadenizli bir aileden geliyorum ama kendimi buraya ait hissediyorum. Burada doğdum, çocukluğum burada geçti. Şimdi bizim çocuklarımız ve ondan sonra gelecek nesiller de yine buralarda yetişecekler. Hem muhitimize hem ülkemize hem insanlığa fayda sağlayacak hizmetler sunabiliriz. Beykoz bunun için elverişli, ancak imara elverişli alanların Beykoz'da fazla bulunmaması, sit alanlarının fazla olması bunu bir miktar engelliyor. İlçemiz sınırları içerisinde birkaç tane üniversitenin faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve başkaca üniversitelerin de ilçemizde olduğunu memnuniyetle izliyoruz. Günümüzün ve geleceğimizin etkili alanlarından bir tanesi olan, yazılımla ilgili çalışmaların da teşvik edilmesi gerekiyor. Mesela bu, bizim planlarımız arasında yer alıyor. Bunu ifade ettik çeşitli yerlerde, ama şu ana kadar bir gelişme haberi almadım ben. Bir yazıhm lisesinin kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ören yerlerinin, çayırların, mesire alanlarının Beykoz'da çok olduğunu biliyoruz. Denizden ve Boğaz'dan da istifade ederek turizmin geliştirilmesi yoluyla da Beykoz'un geleceğine, Beykoz ekonomisine katkı sunulabilir, diye düşünüyorum. Böylece gençlerimiz Beykoz'da üreterek onurlu yaşayabilirler, dik yürüyebilirler. Her kim Beykoz için, ülkemiz için ve insanlhk için; tuğla üzerine tuğla, taş üzerine taş koyduysa veya yol üzerindeki bir taşı kaldırdıysa kendisine teşekkür borçluyuz. Ancak köle olmamak için, başkalarına muhtaç olmamak için üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Her alanda üreteceğiz inşallah ve bu ürettiklerimiz sadece bizlerle çocuklarımız için değil; tüm ülkemiz için, hatta insanlık için fayda olarak sonuçlara yansıyacaktır, diye düşünüyorum. 
Teşekkür ediyorum, düşüncelerimize müracaat ettiğiniz için. 
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1959 doğumluyum, Gümüşhane'nin Torul ilçesinin bir köyünde doğdum ve çocukluk yıllarımız o zamanki şartlarda köyde geçti. Köy ilkokulunda okudum. Ortaokulu Kürtün'de okudum, o zaman beldeydi, yani nahiye idi. Orada bitirdik. Ortaokulun son sınıflarında, 1977'de eşimle tanıştık. Aynı köylüyüz ama mahallelerimiz ayrı. O da gençti, ben de gençtim. 17 yaşında evlendim. Hayat böyle, köy hayatı ile devam etti. 


Çocukluğumuzda kale taşı oynardık. Naylon ve pamuk ipleri, annelerimizin yapmış olduğu yün ipleri bağlayarak top hâline getiriyorduk, topumuz yoktu şimdiki gibi. Teknoloji yoktu, ilkel çağdı, naylonları eritip bilye yapardık. Çocukluğumuz öyle geçti. O günleri özlüyorum. O zamanki ilişkiler daha sabitti, kahcıydı ve daha iyiydi. Bugünkü arkadaşlıklar, dostluklar yüzeysel. O zamanlar insanların kıymetiharbiyesi vardı. Şimdi insanın seninle bir işi varsa sana selam veriyor. O zamanki dostluklar daha iyiydi. Saygı ve sevgimiz vardı. 


1984'te, işe başladım. Bir kamu kuruluşuna girdik, çeşitli yerlerde 


çalıştık burada. Bayburt'ta da elektrik bölümünü bitirdik. Çalışırken, 
1959 doğumlu olmama rağmen, 1979 yılında askere gittim. Evliydim, 
çocuğum vardı hatta. 1980'in 10. ayında terhis oldum, darbeyi yaşadım. 
Geldim, hayat devam etti. 


Gümüşhane'de işe başladım. Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize, Tunceli, en son Bayburt. Bayburt'tan da İstanbul'a geldik. Çocuklar büyüdü artık okul çağına geldiler. Okulu bitiren askere gitmeye başladı. İşe girmeye başladılar. İş açılımı yok, yani iş sahası yoktu. Bulunduğum yerlerde, Bayburt'ta küçük bir fabrika bile yok. Hep gurbet... 
Göç veren yerlerdeydik. Anadolu'nun birçok yerine göç veriyorlardı. 
Ben 2000 yılında İstanbul'a tayinle geldim. 2008 yılında emekli oldum. 
Ondan sonra da bir 10 yıl da esnaflık yaptık. Sonrasında hanım rahatsızlandı, 2018'de gırtlak kanseri oldu. Bir cenazemiz olmuştu, kız kardeşimi kaybettim trafik kazasında. O günden itibaren 2022 yılına kadar gırtlak kanseriydi. Yendik, şu anda seviniyor. Gerçi 39 kiloya düştü 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ama şimdiye kadar yaşamıyormuşum, diyor. Yani o rahatlığı görünce ben yaşamıyormuşum, diyor. İlk buraya yerleştik. Benim memleketlim, köylülerim yerleşik olarak hep Karhtepe'de, Beykoz'daydılar. Onların vesilesi ile buraya geldik, buraya yerleştik. 


Beykoz bana göre İstanbul'un en güzide yerlerinden birisi. Beykoz ne köyü aratıyor ne şehri aratıyor. Hem köyde yaşıyorsun hem şehirde yaşıyorsun. Doğasıyla, güzelliğiyle, insanlarıyla Anadolu kültürünü yaşıyorsun. İşin açıkçası Anadolu kültürünü Beykoz'da yaşıyorsun. Yaşadığım müddetçe Anadolu'da nasıl yaşıyorsak burada da aynısını yaşıyoruz. Biz herkesle hep bir aradayız. Yani bir aile gibi herkes birbirini tanıyor. Nasıl Anadolu'da herkes köyünde, kentinde birbirini tanıyorsa burada da herkes birbirini tanıyor ve birbirine saygılı davranıyor. Buranın en güzel yönlerinden birisi de o. Herkes birbirine saygı çerçevesinde yaklaşırdı. En ufacık bir sorun yaşamadık ama tabii İstanbul'un diğer ilçelerine göre böyle söylüyorum. Köyde başka oluyor. Şimdi ben memleketimde dışarı çıktığım zaman arabamın kapıları açık olur, evimin kapısı açık olur. Korkusuzca, rahatlıkla yatabilirim ama İstanbul'da onu yapamıyorsun. İstanbul farklı bir şehir. Burası İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi. Diğer illere göre en temiz, olaysız ve sakin şehirlerden birisi. Beykoz'da oturmaktan da memnunum. 


Eskiden Beykoz'a gelirdik. Ben 1980'i de biliyorum. Ben askerliğimi İstanbul'da yaptım, Küçükçekmece'deydim. Şu Sultaniye'den yukarı, Karlıtepe'ye yürürdüm. Akrabalarım vardı o zaman buraya gelirdim. Yanlış hatırlamıyorsam Karhtepe'nin yolu, 1981 yıllarında açıldı. 
Hep yürüme iner çıkardı insanlar. İstanbul'a geldikten sonra suyu biz dışarıdan alıyorduk. Ormandan taşıyorduk, sırtımıza alıp geliyorduk. 
Daha sonra suya kavuştuk. Yeni yeni yapılaşmalar, yeni yeni çözümler üretildi. Yani bir dolmuş yoktu. Karhtepe'nin yolu, Alman Üniversitesi açıldıktan sonra biraz daha hareketlendi. Yol açıldı, gidiş geliş başladı. Önceki hâli biraz daha garipti. Ben çocukları getirdiğim zaman İstanbul'a, 2000 yılında, ağlıyorlardı okula giderken. Bayburt'ta okul kapıdaydı. Buradan yürüme gidiyorlardı çocuklar Fatinhoca İlkokuluna. “Baba, İstanbul dediğin yer burası mı?” diyorlardı. Yağmur çamur... Öbür tarafta yakındı okulları. Bazı zorluklar yaşıyorsun ama Allah'a şükür bugünlere. Gittikçe iyiye doğru gidiyor. 

Gençler, saygı çerçevesinde yaşayıp birbirlerinin hakkını gözetirlerse iyi olur. İnsanlığı, eşi dostu gözetmeleri lazım. Çevresine, anasma, babasına riayet etmeleri lazım ki huzur bulabilsinler. Şu anda yaşadığım toplumun içerisindeki gençlikten memnunum. Geleceğin gençlerinin biraz kendilerine dikkat etmeleri lazım. Arkadaşlarım çok iyi seçmeleri lazım. Arkadaşlar insanları yoldan çıkarabiliyor, kanmamaları lazım. Düşünmeleri, çevreyi analiz etmeleri lazım. Tedbirli davranmaları lazım, yol yürüdüğü arkadaşları dikkatlice seçmeleri lazım. 


Bu belgeselleri bizim için hazırlayan, bizleri evlerimizde ziyaret eden Beykoz Belediyesine teşekkür ediyorum. 
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1963, Üsküdar doğumluyum. 59 yaşındayım. Beykoz'da esnaflık yapmaktayım. Dükkânımız hemen hemen 90. senesine doğru gitmek- te. Babamdan kalan bir dükkânı işletmekteyim. Arnavut göçmeniyiz. 
Babamlar Balkan Harbi'nde Amavutluk'tan gelmişler. Annem Eyüp'ten gelin olarak buraya gelmiş, bir yuva kurmuşlar. Sermayeleri de biz olduk. Babamızla pek vakit geçiremedik, babamızı erken kaybettik. Sonrasında annemin çabalarıyla hayata tutunmaya çalıştık. Allah razı olsun, rahmetli annem bize çok iyi annelik ve babalık yaptı. Bütün ölmüşlerimiz nur içinde yatsın. 


1988 senesinden beri babamdan kalan dükkânı işletmekteyim, Allah'a şükür. Beykoz'da 4-5 kuşaktır gıda işiyle uğraşmaktayız. Tabii babamdan sonra dükkân bir müddet kiraya verildi, dükkânımız yine aynı şekilde çalıştı. Biz babamı kaybettikten sonra bir müddet Fatih'e taşınmak zorunda kaldık. 1971'de gittik, 1988'de geri geldik. Geri gelince tabii Beykoz'u tanıdığımız, sevdiğimiz için ve eski Beykozlu olduğumuzdan dolayı kaynaşmamız hızlı oldu. İnsanları zaten biliyorduk. Ondan sonra ekmek paramız için uğraşmaya başladık. Çok şükür, Beykozlular da bize destek verdiler. Dükkânımızı devamlı ziyaret ettiler, sağ olsunlar. Rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Beykoz'da güzel bir hayat geçirmeye çalışıyoruz. Beykoz'umuz güzel. 


Benim çocukluğum Beykoz'da güzel geçti. Yahlarm arasında boş- 


luklar vardı. Öğleden sonraları annem, ablam ve benim elimden tuta- 


rak yalıların arasından bizi denize sokar, yine elimizden tutup evimize getirirdi. Bizim o zamanlar öyle bir mutluluğumuz vardı. Hatta ben yüzmeyi abimle beraber Beykoz Kulübünde öğrendim. O zaman kulübün altı kayıkhaneydi. Orada taşlar, kayalar vardı. O kayalar yosun tutmuştu. Biz oradan kayarız diye korkardık. Abim beni kucağına alıp denize girmeyi ve yüzmeyi öğretmeye çalışırdı. Çocukluk Beykoz'da çok güzeldi. Onçeşmeler'in kanallarında oynardık. Tokyolarımız kaçardı, 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tokyolarımızı tutamazdık. O kadar bol ve gür bir suyu vardı Onçeşmeler'in. O zaman her şey verimliydi tabii, her şey güzeldi. Hayat daha kolay ve daha ucuzdu. Küçük mutluluklarla hayat devam ederdi. 
Komşularımız birbirine hep destek olurdu; Rum komşularımız, Ermeni komşularımız. Biz onlara aşure verirdik, onlar bize koliva verirlerdi. 
Paskalya çörekleri, renkli yumurtalar verirlerdi. Çocukluğumuz çok güzel geçti burada. Rum komşumuz vardı, Madame Sofo, toprağı bol olsun. Onu da hayatımız boyunca anmaya devam edeceğiz. Bize çok iyilikleri olmuştur. Anneme çok büyük destekleri olmuştur. O zamanlar hiç kimse birbirinin dinini sorgulamazdı. Yok o Rummuş, o gayrimüslimmiş, o Müslümanmış; böyle bir ayrım yapılmazdı. Herkes birbiriyle dostluk içinde yaşamını sürdürürdü. O zamanlarda kimsede lüks bir yaşantı yoktu. Dolayısıyla kimse kimseye bir üstünlük sağlamaya çalışmazdı. Komşuluklar çok tatlıydı. Tabii annem bize karınca kararınca, babasız bakmaya çalıştı. Hem baba hem anne oldu. Engelli bir abim var benim, onunla beraber bizimle yaşam savaşı verdi anneciğim. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize. 


Biz 4 kardeşiz. Babam 1965 senesinde rahmetli olduğu zaman ben 1,5 yaşındaymışım, ablam 2,5-53 yaşında, engelli olan ağabeyim 5 yaşında, büyük abim de 9 yaşında. Böyle ufakmışız. Annem, babamdan kalan dükkânın kirasıyla bizleri geçindirmeye çalıştı. Ondan sonra büyüdük tabii. İlkokula İshakağa'da başladım, 5. sınıfa kadar İshakağa'da okudum. Ablam ve abim de İshakağa'da okudu. Abim Beykoz Ortaokulunu bitirdi, ondan sonra Vefa Lisesine gitti. Ablam ilkokulu bitirdikten sonra, ben 3. sınıftayken Fatih'e taşındık. Ablam Fatih Kız Lisesini bitirdi, ben Pertevniyal Lisesini bitirdim. Ondan sonra askerlik dönemimde Beykoz'a geri döndük. Dükkânımızı kiracılardan devraldık, çalıştırmaya başladık. O gün bugündür dükkânımızda çalışmaya devam ediyoruz. 


Çocukluğumuzdaki evimiz Kavakdere Caddesi'ndeydi. Bizim çok güzel ahşap bir evimiz vardı. Evimiz neşeliydi, cadde üstündeydi. Gelen geçen birbirine selam verir, herkes birbirine iyi günler diler, ihtiyacı olanın ihtiyacı giderilirdi. Çocukluğumuzdaki olaylardan en çok hatırladığım: Çayırda yapılan deve güreşleri. Kışın karda develeri getirirler ve develer burada güreş yaparlardı. Onları seyrederdik. Bunlar bizim hayatımızdaki renklerdi. Eskiden televizyon olmadığı için bunlar bizim hayatımızda unutulmayacak anılardır. Beykoz Korusu'na izciler gelirlerdi. O zaman Beykoz Korusu doğaldı. Her yer toprak; kayalar, taşlar vardı. Ufacık bir havuz vardı, ondan başka hiçbir şey yoktu. 
Orada etkinlikler yapılırdı; çuval yarışları, yumurta yarışları yapılırdı. Bu etkinlikler bizim hayatımıza hep renk katmıştır. İzcilerin yapmış oldukları gece kamplarını seyretmeye giderdik. İzciler orada bize çok güzel, tiyatro şeklinde oyunlar oynarlardı. Hayatımız renklenirdi onlarla beraber. Yazlık sinemamızın önünde her yaz akşamı bir hareket 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olurdu. Beyaz Kelebekler'in konserlerini seyrettik o zamanlar. Yazın o sinemanın vermiş olduğu mutluluk, o tahta iskemleler, o serinlik, yazlık sinemalar benim için unutulmaz anılar arasındadır. Çok severim. Keşke yazlık sinema tekrar olsa da insanlar o mutluluğu tekrar yaşasa. İsterim bunu. 


O zamanlar biz küçük olduğumuz için bölgedeki esnaflardan pek haberdar olmazdık, ama annemlerin komşulukları çok iyiydi. Mesela bir Ahmet abimiz vardı burada, onda telefon vardı. Dayımlar bizi Fatih'ten aradıkları zaman saat verirlerdi: “Şu saatte arayacağız” derlerdi. Biz Ahmet abiye giderdik, oradan telefon görüşmesi yapardık. Sağ olsun, herkeste telefon olmadığı için o bize orada bir olanak sağlardı. 
Mesela dolaplar yoktu. Tel dolaplar vardı. Dolabı olanlar diğer komşulara soğuk su, buz verirlerdi. Çeşmelerden su doldururduk, evlerimizde su yoktu. Varil ile su doldururduk, ama çok mutluyduk. Yokluk vardı ama mutluluk da vardı. Yani yokluğun yanında mutluluk da vardı. Beykoz'da kimsenin kendisinden başkasına bir üstünlüğü yoktu. 


Biz gençken büyüklerimiz ne söylerlerse yapmaya çalışırdık. Mesela birinin taşınacak bir şeyi varsa gider, taşırdık. İstedikleri şeyi yapmaya çalışırdık. Şimdi zamanımızın gençlerine bakıyorum, tamam, hepsini seviyoruz ama o eski saygıyı, hürmeti, örfü, âdeti pek göremiyorum. Kendi çocuğuma da aynısını söylüyorum: “Oğlum, elinden geldiğince kendinden büyüklere hürmet et. Onlara karşı yapman gereken bir şey varsa yap,” diyorum. Kötü alışkanlıklardan uzak durmasını söylüyorum kendisine. Bunu diğer gençlere de söylüyorum. Onları da çok seviyorum. Onlar da bizim birer evladımız, Türk gençliği çok değerli benim için. Eskiden bize Türk gençliğini hep örnek gösterirlerdi. “İleri- nin büyükleri siz olacaksınız,” derlerdi. Şimdi bakıyorum gençlere, herkesin elinde Tekel maddeleri, sigaralar. Telefonlar zaten kimsenin elinden düşmüyor. İnşallah bu gidişat devam etmez de gençliğimizde bir uyanma olur. Hepsi bizim, hepsini seviyoruz, hepsini takdir ediyoruz, ama gençliğin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını istiyoruz ve büyüklerine saygılı davranmalarını istiyoruz. Allah hepsinin yollarını açık etsin. Gençliğe güveniyoruz ve gençlikten çok şey bekliyoruz. 


Beykoz'umuz güzel bir yer. Beykoz'umuzun önünün açık olduğunu biliyorum. Gençlerimizin de Beykoz'umuzun kıymetini bilmelerini istiyorum. Mesela Onçeşmeler'imize değer vermelerini istiyorum. Bizim Onçeşmeler'imiz, benzeri bulunmayan bir tarihi eser. Ecdadımız yapmış, bırakmış. Gençlerin maneviyatlarına biraz daha önem vermelerini istiyorum. Bir gün camiden çıktık, müezzinle dolaşırken ağacın dibindeki gençler bana yanımdakinin kim olduğunu sordular. Ben de gençlere dedim ki: “Gençler, tanımıyor musunuz, camimizin müezzini. 
Hiç mi diyaloğunuz olmadı müezzinle?” Daha sonra bu anımı Müezzin Efendiye anlattım. Dedim ki: “Müezzin Efendi, sen de bu gençlerle 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bir yakınlık kur. Onlara “Gençler, bir sıkıntınız var mı? Dini bir konuda sormak istediğiniz bir şey var m?’ diye sorarsan çok iyi olur,” diye kendisine öğüt verdim. Gençler bize yaklaşırken bizim onlara daha çok yaklaşmamız gerektiğini Müezzin Efendi ile konuştuk. Biz İslam dini- nin mensuplarıyız. Bunun yanında dini vazifelerimizi de unutmamalarım ben kendilerinden isterim. Bu, bizim dinimizin gerektirdiği bir mesele. Buna daha çok önem vermelerini istiyorum gençlerden. 


Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a, bu çalışmada bizlere de yer verdiği için teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim. 
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1956 yılında Paşabahçe'de doğdum. 5 kardeş burada doğmuşuz. Paşabahçe Cam Fabrikasının teknik öğretim kursu o zamanlar hastane olarak kullanılıyormuş, biz orada doğmuşuz. Babam rahmetli, Çubuklu Petrol Ofisi'nden emekli, 1974 senesinde vefat etti. Biz 5 kardeş burada doğduk, büyüdük. 3'ümüz Paşabahçe Cam Fabrikası çalışanıyız. 
Abimle ufak kardeşim oranın emeklisi, ben 1979'da girdim, 1989'da ayrıldım. 1992'de Almanya'ya gittim, 199/”te geldim. Almanya'da dayımın inşaat firması vardı, İŞKUR kanalıyla gittik. 2 sene anlaşmalıydı. 


12 yaşında başladım terziliğe, çıraklığım Tepeköy'de geçti. 1995'in 
sonunda da dükkân açtım. 25 sene sonra bu dükkânda bitti. 


Isparta 40. Piyade Alayı'nda askerlik yaptım, acemi birliğim oradaydı. Oradan Ankara Güvercinlik'e havacılık okuluna geldim ben. Orada 2 ay kaldım, 2 ay terzi olduğumu söylemedim. Benim bir ön devrem terzi, terziler gelmediği için tezkereye gidemedi. Ömer Yalçın diye bir yüzbaşımız vardı, bir şekilde kulağına gitti. Yüzbaşımız, “Paşabahçeli sen artık terzihanede kalacaksın” dedi. Ben o şekilde terzihaneye geçtim. Biz 2,5 ay erken terhisten tezkere aldık, Ankara'dan aldım. 


Evlilik konusu olduğu zaman, ben askere gitmeden önce teyzemi ziyarete gitmiştim. Teyzem, Adapazarı'nda Karasu Kocaali Mahallesi'nin köyündeydi, gençlik zamanımdı. Eşimle orada tanıştık, nişanlandık. Bir süre nişanlı kaldık, ben askere gittim. Askerden geldikten sonra evlendik. 


Çocukken, şu andaki Beykoz Belediyesi karşısındaki iskelelerden yüzerdik. Beykoz Belediyesinin karşısından Paşabahçe Cam Fabrikasının önüne kadar cıvıl cil olurdu oralar. Beykoz Çayırı'nda piknikler yapılırdı. Sultaniye Parkı'nın olduğu yerde sünnet düğünleri yapılırdı eskiden. Paşabahçe'de top sahasında toplu sünnet düğünleri yapılırdı. Benim oğlumun sünnetini Yücel Çelikbilek zamanında orada yaptık. 


O zaman komşuluk ve arkadaşlık daha başkaydı. İnsanlar birbirini tutarlardı. Şu anda o yok, kayboldu. O zaman daha iyiydi. Her bakımdan daha iyiydi. Şimdi biz yabancı olduk birbirimize burada. Benim Beykoz'da 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Hisar Köprüsü'ne kadar bilmediğim kimse yoktu. Daha önceki dönemlerde muhtar adayıydım ben. Şimdi biz yabancı olduk, 10 kişiden ya beşini tanırım ya üçünü tanırım. Geri kalanı tanımıyorum, ama eskiden herkesi tanıyorduk. O zaman komşuluk vardı, gelip gitme vardı, akşam oldu mu bir komşunun kapısında oturup muhabbet eder, çay içerdik. 


Benim gençliğim Paşabahçe'de geçti. Çıraklığım da kalfalığım da burada geçti. Eskiden Paşabahçe'de 10 tane terzi vardı. Şimdi var mı, biliyor musunuz? Biz iş yetiştiremezdik dikmekten. Tepeköy Camii'nin olduğu yer eskiden ahşap bir binaydı, vakıflara ait. Ben orada yetiştim. Cumartesi günleri Paşabahçe'deki arkadaşlara gidip parça başı iş yapardım, o kadar iş vardı ama şimdi sadece tamirat yapıyoruz mesela. Sıfırdan diktirme yok. Tekstil sanayisi aldı başını gitti. Şu anda ben bile hazır pantolon giyiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ben çok güzel ceket kolu takarım. Paşabahçe'de o zaman, şu anda Turkcell'in oldugu yerin üstünde Terzi Cevdet vardı. Eski sinemanın orada terzi vardı, Fazlı, Gümüşhaneli. Bunlara gidip akşamları yardım ederdik. Burada dükkânı kapattığım zaman ben oraya yardıma giderdim, terziler iş yetiştiremezdi, düşünebiliyor musunuz? Takım elbise, tek pantolon... Bir terzi haftada 5 takım diktiği zaman parmakla gösterilirdi. 


Evwvelden cam fabrikası ayın 30 günü servis servis para dağıtırdı. 
Biz buradan karşıya; Taksim'e, Beyoğlu'na, Aksaray'a gittiğimiz zaman parmakla gösterirlerdi, “Camcılar geldi,” diye. 10 kişi 10 kişi giderdik biz gezmeye. O zamanki arkadaşlıklar başkaydı. Şu anda cebinde paran varsa herkes seninle arkadaş, ama o zaman öyle bir şey yoktu. 
Sende para yoksa ben seni götürüyordum, bende yoksa sen götürüyordun. Evwvelde öyleydi. 


12 Eylül'ü çok iyi hatırlıyorum. 12 Eylül darbesi olmuş, Tepeköy Camii'nin olduğu yerde ahşap binada çalışıyordum. Ustam vardı rahmetli, Bulgaristan muhaciriydi. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Sabah kalktım, onun yanına dükkâna gidiyordum. Beni yolda çevirdi askerler. “Nereye gidiyorsun sen? Darbe oldu, haberin yok mu?” dediler. 
Beni eve bıraktılar, yasaktı darbe zamanında dışarı çıkmak. 


Bu arkadaki yoldan arabalar 15 dakikada geçerdi. Araba nerede? Biz top oynardık. Bilyalı arabalarımız vardı. Yukarıdan bir binerdik, cam fabrikasının oraya kadar inerdik onunla. Araba çok azdı, kamyonları vardı tanıdıklarımızın. Arabası, kamyonu olan herkesi tanıyorduk zaten, ama şimdi bakıyorsun her yerde araba var. Bu yolun altında ev mi vardı, ne evi? At arabası geçerdi buradan. Herkesin atı vardı Görele Mahallesi'nde, buraya atlarla eşeklerle gelir odun satarlardı. 

Beykoz çok güzel yer, biz Beykoz gibi bir yer bulamayız ki. Eskiden, askerden izine geldiğimizde Kavacık'tan bu tarafa geldiğimiz zaman insan Beykoz'a geldiğini anlıyordu. Havasından, suyundan... Şimdi de öyle. Ben karşıya geçiyorum, mesela hastanede yattım Bağcılar'da. 
İkinci Köprü'den bu tarafa geçtiğimiz zaman, “Oh be, Beykoz'a geldik ya” diyoruz. 
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1965, Beykoz doğumluyum. İlkokulu Çavuşbaşı köyünde, ortaokulu Ortaçeşme Fevzi Çakmak Ortaokulunda, liseyi Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra kısa bir dönem çalışma hayatım oldu. Çalışma hayatım devam ederken 1994 yerel seçimlerinde meclis üyesi adayı oldum. Seçimlerin sonunda seçildik, fakat 5 ay sonra seçimlerimiz iptal oldu. Tekrar seçime girdik ve kazandık. 5 yıl Beykoz Belediyesinde meclis üyesi olarak ve çeşitli komisyonlarda da görev alarak hizmet ettim. Ondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ'a geçtim. 16 yıl orada çalıştıktan sonra emekli oldum. Belediye yıllarımda ve İGDAŞ'ta çalıştığım dönem, dogup büyüdüğüm Beykoz'umuza, mahallemize çok güzel hizmetler yapmak nasip oldu. Beykoz Belediyesindeyken mesela Çavuşbaşı-Ümraniye ana yolu için o zaman büyükşehir belediye başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ettik. O da bize yardımcı oldu ve orayı asfalt yaptık. O coşkuyu hiç unutamam. Sonra İGDAŞ'a geçince bir gün, o zamanki genel müdürümüz beni çağırıp “Ya Çavuşbaşı'na doğal gaz getirmek istiyoruz, ne yapabiliriz? Bir çalışma yapar mısın?” dedi, yaptık. Çavuşbaşı'na doğal gaz hizmetlerini getirdik. O arada da doğup büyüdüğüm köye, mahalleme hizmet ettiğim için çok mutluyum, çok güzel anılarımız oldu. Çok güzel geri dönüşler oldu. Şu anda da emekli oldum, evdeyim. Çoluk çocuk beraber hayatı devam ettiriyoruz. 


Ben İGDAŞ'ta işçi statüsünde çalışıyordum, masabaşı idari işler bi- 


rimindeydim. Daha çok İGDAŞ'ın iç işleriyle, genel işleyişiyle ilgili idari 


işler biriminde yıllarca çalıştım. Personelimizin servisleriyle, yeme içmeyle, temizlikle ilgilenmek görevimdi. İdari işler biriminde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldum. 


Doğma büyüme Beykozluyum. Beykoz Çavuşbaşı o zaman köydü, şimdi mahalle oldu. Burada doğdum, 1965'ten beri buradayım. Dönemimizin Beykoz'u daha güzeldi, mahallemiz de daha güzeldi. Bu kadar 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nüfus yoğunluğu da yoktu. Belki ulaşım zordu ama biz daha mutluyduk, daha huzurluyduk. İnsanlar daha sevecendi, ahde vefalıydı. Güzeldi Beykoz. 


Çocukluk dönemim gayet güzeldi. O zamanki arkadaşlarımla hâlâ görüşüyoruz, sevimli arkadaşlarımız vardı, güzel dostluklarımız vardı ve bu dostluklar hâlâ devam ediyor. Çocukluk dönemimizde komşuluk ilişkileri çok iyiydi. O zamanlar buralar bu kadar şenlikli değildi, buralarda bu kadar ev yoktu. Bizim akrabalarımız başka mahallelerdeydi. O zaman babamız veya annemiz bir şey istediğinde sorgusuz sualsiz alp gelebiliyorduk ama şimdi öyle bir şey yok, en yakın komşusunu tanımıyor insanlar. Onun için bu da hoş bir manzara olmuyor. 


1996 yılında evlendim. Eşimle aşağı yukarı tanışıyor gibiydik. O, 
Of'taydı, ben buradaydım. Sonra araya girenler oldu, öyle tanıştık. 
1996'da nikâhımızı da, Beykoz'un o zamanki belediye başkanı Yücel Çelikbilek, Allah rahmet eylesin, kıydı. Yücel Başkanım sağ olsun bize çok takılırdı, o zaman iki bekârdık biz. Biri Arif Yılmaz'dı, biri de bendim. “Ne zaman evleneceksiniz?” diye bize çok takılırdı. Biz de “İnşallah, hayırlısı,” falan derdik. Bir sabah gittim belediyeye, “Başkanım, ben Trabzon'a gidiyorum,” dedim. “Hayırdır?” dedi. “Böyle böyle. Bir evlilik işimiz var,” dedim. O da çok sevinmişti, Allah rahmet eylesin. 
“İyi, hayırlı olsun,” dedi. Eşim fazla yabancımız da değildi, yani iyice bir konuşmamız yoktu. Öyle bir anda karar verdik ve kısa zamanda Allah nasip etti. 


İdareci olduğum için insanların her dediğini yapamıyorduk ama yaptıklarımızın geri dönüşleri güzel oluyordu. Güzel anlarımız oldu. 
Hiç ummadığın adam, ayrıldıktan sonra kurumu ziyaret ettiğimde çok memnun kaldığını söylüyor bana. O zaman ona yaptığımız ufak bir iyiliğin şimdi çok anlam taşıdığını söyleyenler var. Şirketteyken bir arkadaşımız geldi, “Benim servisle ilgili bir sorunum var, ben bunu yıllardır çözemedim.” dedi. Ben de arkadaşı dinledim. Hâlbuki çözülecek küçük bir işmiş, ufak bir değişiklikle onu mutlu ettik. Sonra yıllarca bize söyledi, biz de mutlu oluyoruz insanlara yardımcı olunca. 


Geçmişte Beykoz hakikaten güzeldi, İstanbul'da bir köy gibiydi ama günümüze gelince nüfus artışı, bina artışı, köylerin böyle fütursuzca yapılaşmasıyla biz Beykoz'a yabancı kaldık. Ben şimdi burada köyde kahvelere bazen çıkıyorum ama çoğunu tanımıyorum. Bir gelişme oldu olmasına ama daha çok eksiye gidiyoruz gibi duruyor. Mesela Beykoz'da bir imar planımız yok, Beykoz'un imarla ilgili çok problemleri var. Boğaziçi ön görünüm etkilenme alanı içinde olduğu için Beykoz bir düzene kavuşamadı. Mesela 5 tane fabrikası vardı, 5'ü de kapandı. O fabrikalar paydos ettiği zamanlar, Beykoz'da, Paşabahçe'de trafik dururdu. Şimdi onlar yok. Eski Beykozlular göç etti. O fabrikalara paralel, her evin altında bir atölye vardı. Cam, dekor, saya Tokatköy'de her 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evde vardı. İnsanlar daha rahat kazanıyordu. İnsanlar daha huzurlu ve mutluydu. Ama bu teknolojik çağda öyle bir şey gözlemleyemiyorum. 
İnsanlar şu anda mutsuz gibi. 


Gençlerimiz, ben kendi çocuklarıma da söylüyorum, milli ve manevi değerlerden ayrılmasınlar. Çünkü onlardan uzaklaşınca onları kontrol etmek çok zorlaşıyor. Kendilerini yetiştirsinler ama şimdiki gençlik maalesef telefonun esiri olmuş. Akşam otururken bakıyorsun, herkes bir köşede. Ben diyorum ki, herkes telefonları bıraksın. Akşam buraya toplarım ben onları, kaç saat tutabilirsem. Tamam, doğru yanları vardır, faydalı yanları vardır ama esir olmamak lazım bunlara. Onun için de milli ve manevi değerleri boş bırakmamak lazım. Kontrol etmek lazım. Kendilerini yetiştirmelerini söylüyorum. Mesela benim oğlum şimdi üniversiteyi bitiriyor, kızım bitirdi. Onlara da söylüyorum, bu ülkeye borcunuz var. Bir üniversite bitirmekle olmuyor; dilinizi geliştirin, doktora yapın ve çalışın diyorum, ama maalesef. Benim oğlum sporcu, spor kulübünde futbol oynuyor. Spora, sanata yönlendirmeye çalışıyoruz. Sokakta bırakmamak için bir mücadele ediyoruz. İyi arkadaşlar edinmeleri, iyi büyüklerinin olması için. Mesela onların önündeki jenerasyonları, örnek alacakları insanları iyi seçmelerini, onlara danışmalarını söylüyoruz. Bu konuda inşallah herkesinki iyi olur, bizimkiler de iyi olur. 


Türkiye vatanımız, Beykoz da doğup büyüdüğümüz yer. Beykoz'da yaşadığım için mutlu ve huzurluyum. Her ne kadar eksileri olsa da artıları bana göre fazladır. İstanbul'un trafik çilesini, o binaların yoğunluğunu gördükten sonra böyle ferah bir ortamda yaşadığımız için; anamıza, babamıza, geçmişlerimize rahmet olsun. Onların sayesinde oldu, mutluyuz. 
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1962, Adana doğumluyum. 6 yaşında İstanbul'a geldim. Şişecam Fabrikasından emekliyim. 6 yaşından beri de İncirköy Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Burada büyüdüm, burada yetiştim, burada mücadelemi yapıyorum. O zamanlar dostluk, arkadaşlık, samimiyet, yardımlaşma, spor faaliyetleri her şey üst düzeydeydi. 50-60 tane adam bir araya gelirdi, bir gecede gecekondu yaparlardı. Barmacak yer yaparlardı insanlar birbirlerine. 5 tane fabrika vardı: Paşabahçe Şişecam Fabrikası, Beykoz Deri Kundura Fabrikası, Tekel Fabrikası. Binlerce insan çalışıyordu, ekmek yiyordu buradan. Beykoz'da arkadaşlık ilişkileri çok güzel. İnsanlar bir kap yemek yerdi, bir kap da koku gidiyor diye komşusuna götürürdü. İnsanlar birbirine çok yardımcı olurdu o zamanlar. Her şey güzeldi o zaman; iyilik vardı, merhamet vardı. 
Çok güzeldi, çok güzeldi. Herkes birbirinin yardımına koşardı. Bayramı seyranı, mutluluğu sevinci herkes beraber yaşardı. Kardeş gibiydik, iç içeydik. Güzel bir ortam vardı. Bayramlarda el öpmelere giderdik, şeker verirlerdi bize. Sünnet düğünleri olurdu. Denize giderdik, çoluk çocuk top oynardık. Uçurtma uçururduk. Sünnet şenliklerinde, düğün şenliklerinde herkes birbirinin yardımına koşardı. 


Babam kahveciydi, biz üç kardeştik. Çok güzel de geçiniyorduk. Annem çalışmıyordu, ev hanımıydı. Güzel bir ortam vardı yani. Ayakkabı boyacılığı yapardık okul tatilinde, simit satardık, su satardık harçlığımızı çıkarmak için. Mücadele içinde geçiyordu hayatımız, güzel ortamlardı yani. 


Beykoz'un yapısı çok güzeldi, hep gecekonduydu her taraf. İnsanlar birbirine yardımcı olurdu, o dönem kimse evinde aç yatmıyordu, diyebilirim. Komşusunun evinde tencere kaynayıp kaynamadığını herkes bilirdi. Birbirine koşardı herkes. Şu bölgede insanlar en az 50 senedir burada oturuyorlar. Herkes burada, Paşabahçe'de birbirini tanırdı. 
Beykoz'da herkes birbirini tanırdı. Sabah buradan gemilerle işe gidilirdi, 0715 vapuru vardı. 0715 vapurla işe giderdik, akşam 18.15 vapuruyla 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gelirdik. Tabii fabrikada çalışmayan insanlar böyleydi. O zaman gençtik tabii. Karşıya gider, orada çalışırdık arkadaşlarımızla beraber. Ayakkabı boyacılığı yaptık, konfeksiyonda çalıştık, dekorda çalıştık, asitte çalıştık. Her türlü mücadeleyi verdik. Ondan sonra fabrikaya girdim, evlendim, çoluk çocuğum oldu. 


Öğretmenlerimizi görünce anne baba gibi saygı gösterirdik onlara. 
Öğretmenlerimizi, büyüklerimizi çok severdik. Bizim zamanımızda kimse büyüğünün, 1-2 yaş büyüklerinin yanında bile, sigara içmezdi. Saygı vardı. İnsanlar hiç tanımadığı insanı bile gördüğü zaman sigara içiyorsa sigarasını saklardı. Gençlik yıllarımız hep sporla geçti. Hep futbolun içindeydik, futbolla uğraştık. Başka derdimiz yoktu. Futbol, futbol, futbol... 
Top oynamayı severdik, oyunları seyretmeyi severdik. Başka bir sosyal faaliyetimiz yoktu burada. Hep sporun içindeydik, sporla uğraştık. 


Garibanlık günlerimiz, onlar geliyor aklıma. O sağ-sol davası... Sağsol ayrımıyla insanlara birbirlerini vurdurdular, kırdırdılar, kendileri de güldüler. Kardeş kardeşi vuruyordu. Hiç iyi günler değildi o günler. Allah o günleri getirmesin, tabii bunlar emperyalist güçlerin oyunuydu. 
Bu oyuna bizleri yani gençleri de düşürdüler o zaman. Hiç olmayacak şeyler, hiç. Allah o günleri getirmesin bir daha. Kardeş kardeşi vuruyor; en samimi arkadaşım, dostum dediğin adam seni vuruyor. Çok zor günler, hüzünleniyor insan aklına gelince. Onları hiç hatırlamak bile istemiyoruz. Bir mahalleden bir mahalleye, oradan oraya gidemezdik. 
Herkes birbirine düşman kesilmişti. 


Boştu buralar, araziydi hep. Herkes kendi evinin önündeki bahçede eker ve biçerdi. Herkesin evinde hayvanları vardı. Tabii olmayanlar da vardı. Doğaldı, her şey güzeldi. Kanserler, verem, tifo yoktu ki başımızda. Sonradan çıktı hepsi. Yoktu, böyle hastalıklar yoktu ki. Şimdi bir hastalık kaptığında insanlar annelerini ve babalarım hastaneye bırakıyorlar, gidiyorlar. Neymiş, bulaşıcıymış. Korkudan yanaşamıyor kimse kimseye. 


Vatani görevimi yapmak için, 20 yaşına geldiğim zaman, her Türk evladı gibi ben de askerliğime gittim. Görevimi yaptım. Aslanlar gibi geldim. Acemi birliğim Tekirdağ Malkara'daydı, oradan Çanakkale Ezi- ne'ye gittim. 

Eşim amcamın kızıydı Diyarbakır'da. Görücü usulü, birbirimizi severek evlendik. 5 tane çocuğumuz oldu; üç kızım, iki oğlum var. Oğullarımın ikisini bir gönderdim askere. Onlara baktım, kazasız belasız hepsini evlendirdim Allah'a şükür. Hepsinin yuvası ayrı. Hayatta bir mücadele içindeyiz. Devam ediyor mücadele. 


Fabrika arkadaşlarımız çok güzeldi, çalıştık burada. Sendikalarla çok mücadelemiz oldu. Grevler, direnişler oldu. Burada bayağı mücadele ettik sendikacı arkadaşlarımızla beraber. İş hakkımızı feshettiler, sendikalarla o anlamda mücadele ettik burada. Başkanlarımız, yöneticilerimiz sağ olsunlar burada direniş yaptılar. Hiçbir insanı attırmayız, burnunu kanatmayız diye. 21 gün fabrikada yattık, taşın üstünde. 


Mahmut Tanış 269 


Mücadele ettik, ekmeğimiz elimizden gitmesin diye. 5 çocuğum vardı, ben ne yapabilirdim ki? Allah razı olsun yine sendikacılarımızdan, bize sahip çıktılar, biz de onlara sahip çıktık. Kapatmamak için mücadele ettik. İş hakkımız feshedilecekti yoksa. O zaman oturdular, işverenler ve sendika anlaştı. 3 sene 10 ay vardı benim. Bizi yolladılar Mersin'e. 
Gider misin, gideriz. Trakya'ya, Eskişehir'e giden oldu. Oradan emekli oldum, Allah razı olsun sendikacılarımızdan, sahip çıktılar bize sağ olsunlar. Emekli olduğum gün hemen geldim buraya. 


Ben 17 sene kadar oldu, buraya geldim. Gençlik burada çok kötü, yardımcı olmak istedim. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Maddi imkânlarımız da sınırlı, biz emekli insanlarız. Dedim, bir şey yapmam lazım. Çocuklara bir mahalle takımı kurdum burada, ondan sonra işi büyütmeye karar verdim. Her sene bir ay kendimden fedakârlık yaparak çocuklara turnuva düzenliyordum burada. Kimseden para almadan, pek maddi bir imkânım olmadan... Sevdiğim insanlardan, eşimden dostumdan, sağdan soldan, arkadaşlarımdan rica ediyordum. İmkânları iyi olanlara söylüyordum: “Bana para vermeyin; forma verin, şort verin.” Paşabahçe Spor Kulübündeki arkadaşlarımızdan, Beykoz Kulübü başkanlarından, basketbol sorumlusu arkadaşlarımızdan rica ediyordum ve eski formaları, şortları, topları alıyordum. Burada çocuklara turnuva yapıyorduk. İncirköy Mahallesi çocuklarından topu, forması, şortu olmayan bir çocuk kalmasın, dedik. Bu sefer arkadaşlarıma yapıştım, bizim mahallemizden gidip iş adamı olan işçi arkadaşlarımız vardı. Onlara yapıştm, durumu anlattım. Abi para verelim, dediler. Biz, “Para ile işimiz yok, bize malzeme lazım” dedik. Ondan sonra malzeme almaya başladım onlardan. Bir seferinde arkadaşım, bir kamyonet forma, çanta, şapka, eldiven getirdi. 300 tane. 


Gençlerimize tavsiyemiz okusunlar, okusunlar. Her genç illaki bir sporla uğraşsın. Benim tek ricam o. Uğraşsınlar, mücadele etsinler hayatta. Anne babalarısnın eline bakmasınlar. 
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Ben, 1997 yılında Polonya'dan buraya geldim. Polonya'da doğdum; orada okudum, orada biraz çalıştım. Ondan sonra Türkiye'ye Polonezköy'e hem tatil yapmak hem de aile ziyareti maksadıyla geldiğim zaman burada eşimle tanıştık. 2000 senesinde evlendik. Eşim 5. kuşak olarak Polonezköy'de doğdu. Sonrasında 13 yaşındayken İngiltere'ye okumaya gitti. Buraya, annesine yardım etmek için 27 yaşında geri geldi ve Polonezköy'de kaldı. Ben de birkaç sene sonra geldim, tanışıp evlendik. 2 çocuğumuz var, onlar artık 6. kuşak. Şu anda İngiltere'de okuyorlar üniversitede. Ufak bir işletmemiz var bizim, et mangal üzerine. 


Geldiğimde Polonezköy daha kalabalıktı. Çünkü biz Polonyalı olarak az kişi kaldık burada. Yaşlılarımız, maalesef onları kaybediyoruz. 
Gençlerimiz, yurt dışına veya başka yerlere yerleşiyorlar. Kalabalıktı köy. Beykoz'un merkezine gezmeye ve yemeğe giderdik, Beykoz'u severdik. Beykoz'dan vapurla Yeniköy'e geçerdik. Orada bir restoranımız vardı, orada yemek yerdik. 


Eski Polonezköy'u ben tam bilmiyorum çünkü o zaman yoktum burada. Herkes şöyle anlatıyor: Ulaşım zormuş çünkü köprüsü yokmuş. 
İstanbul'un diğer tarafına gitmek için Beykoz'dan geçiyorlarmış. Ondan sonra bütün gençler İstanbul'da okudu. Yollarımız yoktu, orman yolu vardı. Arabalar yoktu, at arabaları vardı. Sonra yavaş yavaş gelişmeye başladı. Asfalt yapıldı. 1997'de geldiğimde Beykoz'da ve Paşabahçe'de 


büyük fabrikalar vardı, hatırlıyorum. İnsanların ekonomik durumu her- 


hâlde daha iyiydi. Fabrikalar kapandıktan sonra, şu anda ben de görüyorum, herkes bayağı bir problem çekiyor. Eskiden yollarımız bozuktu ama böyle değildi tabii ki, sürekli yardım edip yolları da düzeltiyorlardı. 


Ben de Polonya'da bir köyde doğdum, güzel ve ufak bir köyde. Tabii ki okula gidiyordum. Okuldan sonra da anneme babama yardım ederdik evde. Arkadaşlarım vardı, Polonya'da gezerdik. Çalışmaya başladıktan sonra arkadaşlık da birazcık dağıldı. Polonya'da biz de çocukken 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bir sürü oyun oynadık: voleybol, saklambaç... Ben Polonya'da komünistlik döneminde yaşadım. O zaman gerçekten ekonomi çok çok zordu. Çünkü marketler boştu, hiçbir şey alamıyorduk. Ama komşularla görüşüyorduk, konuşuyorduk, kahve çay içiyorduk. Birbirimize yardım ederdik. 


Bizim iş yerimizi 1967'de kayınvalidem Stella Dohoda kurdu. Sonra eşim yurt dışından geldikten sonra o da yardım etmeye başladı annesine. Biz de sonra beraber çalışmaya başladık. Müşterimiz azdı, ondan sonra yavaş yavaş çoğaldı. Yerimiz güzel, bahçemiz güzel. Birkaç tane masayla başladık. Yavaş yavaş artırdık, şu anda güzel bir müşterimiz var. Sürekli gelen müşterilerimiz var, senelerden beri geliyorlar. Artık müşteri değil, dostlarımız oldular. Ben çalışmayı çok severim, müşteri ile de iyi anlaşmaya çalışırım her zaman. 


Hatırladığım kadarıyla eski Beykoz çok kalabalık değildi, daha sakindi. Şimdi hem kalabalık hem bayağı değişmiş. Mesela güzel bir sahil yapıldı, belediyenin önünde binalar yapıldı yeni, gençlere de spor salonları yapıldı. Gümüşsuyu Restoran'ı var, biz çok seviyoruz. Oraya balık yemeye gidiyoruz sık sık. 


Benim iki tane gencim var. Bana diyorlar ki: “Sen hiçbir şey bilmiyorsun, biz daha iyi biliyoruz.” Onların bu internetleri, bilgisayarları, cep telefonları bizim zamanımızda yoktu ama sanki daha mutluyduk. 
Şimdi gençler çok stresli yaşıyor. Sürekli okul, sonra ne yapacağım diye düşünüyorlar. Böyle soruları var. Gençlere tavsiyem, ne seviyorlarsa onu yapsınlar. Aslında insan için para çok önemli ama mutluluk daha önemli. Ben burayı sevmeseydim, hiç çalışmazdım. Çünkü işlerimiz kolay değil. Restoran işletmek hiç de kolay değil, ama seviyorum diye buradayım. Beykoz Belediyesi çok yardımcı oluyor bize, güzel bir Belediye Başkanımız var. İlgileri ve yardımları için Beykoz Belediyesine çok teşekkür ederiz. 
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Benim babam Arap Ortodoks, annem Rum Ortodoks. Polonezköy'e gelin olarak geldim. Ben çok şanslı bir çocuktum; çok mutlu bir çocukluğum oldu. Onun için nurlar içinde yatsınlar, bu vesileyle anne ve babama rahmet dilemek isterim. İskenderun çok kozmopolit, hoşgörünün çok olduğu, üç büyük dinin de iç içe yaşadığı bir şehir. O yüzden çok keyifli bir çocukluk geçirdim, ama aynı şekilde İstanbul'a geldigim zaman burası da Beykoz da çok kozmopolit bir yapıdaydı. Aynı huzur burada da devam etti. Hem çocukluğum hem gençlik yıllarım mutlu geçti, şu an da mutluyum, diyebilirim. Çocuklukta buralar inanılmaz güzeldi, çünkü burada düşseniz, daha eve gitmeden pansumanınız yapılmış, evdekilerin haberi olmuş ve kapıda sizi bekliyor olurlardı. Dolayısıyla herkes birbirine çok saygılı ve hoşgörülüydü. Saygı, kazanılmış bir saygıydı, o yüzden keyifliydi. 


Buraya tam olarak 1995 yılında yerleştik. Yani rahatlıkla 50 senedir Beykozluyum, diyebilirim. Tabii eşim burada 5. kuşak. Dolayısıyla o, kuşaklar boyu hep Beykozluydu. 1990'da eşimle nişanlıydık. 1993'te de evlendim, Eşimle Saint Antuan Kilisesi'nde, Beyoğlu'nda tanıştık. Biz gayrimüslimler kilisede tanışırız genelde. Kilisede tanıştık, birbirimizi gördük. Ben veteriner hekimim, tam yeni mezun olmuştum, birden ha- 


yat beni Polonezköy'e bağladı. Polonezköy'e gelin geldiğim zaman bir veteriner kliniği, bir köpek pansiyonu yaparım, diye hayal de kurmuş- 


tum. Hayat başka türlü gelişti, kendi mesleğimden ziyade işletmecilik yaptım. Polonezköy'de bir işletme sahibiyiz. “Leonardo” diye bir restoranımız var, oldukça geniş kapsamlı. Havuzu var, hem düğün organizasyonları hem de şirket organizasyonları yapıyoruz. Leonardo ailesi olarak insanların hayatlarındaki en önemli “Evet”lerinde yanlarında olmanın verdiği neşeyi, gururu, sevinci onlarla paylaşmak bizim için en büyük birikim oluyor. Bulunduğum Polonezköy; Beykoz'da yeşilliğin bol olduğu, oksijenin bol olduğu bir bölge. İstanbul'un keşmekeşinden 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biraz daha farklı, daha özel bir bahçe. “İstanbul'un bahçesi” diyebiliriz. 
Şimdi de öyle düşünüyorum, ama şu an insanların daha çok uğradığı, daha çok tanıdığı, daha çok bildiği bir belde oldu. Tanındı Polonezköy. 
Beykoz, Polonezköy ile de tanındı. Polonezköy, Polonya asılı oluşuyla da tanındı. Benim şu an çocuklarım burada 6. kuşak. Karma evlilik olduğu için ve ortak lisanımız Polonezce olmadığı için Türkçeyi çok iyi biliyor hepsi, ama Polonezceyi maalesef entegre olmamıza rağmen çocuklara öğretemedik. 


Herkesin uğrak noktası olan bir tatil beldesi oldu burası. Çok gelişti Beykoz, çok tanındı, daha çok tanındı. Daha da gelişmeye açık zaten. O yüzden, belki yaşım itibarıyla tarihi çok bilmiyorum diye düşünüyorum kendi içimde, ama Polonezköy ile ilgili şunu diyebilirim: Zosia Teyze'nin Anı Evi'nin açılmış olması ve şu anki bulunduğumuz asırlık binayı yaşanır hâle sokup işletmeye açmış olmamız çok güzel. 3. kuşak yapmış bu binayı, kendisi marangozmuş, olduğu gibi kestane ağacından yapılmış, güçlü ve sert bir ağaç olduğu için çürümemiş kestane. 
Dolayısıyla tarihi koruduk, öyle de devam ettik. Mutluyum ve bence bu yansıyor da diye düşünüyorum. 


Polonezköy'de çok fazla güzel işletme açılmaya başladı: Zosia Teyze'nin Evi, civardaki orman parkuru, sülün çiftliği gibi yerlerin halka açılmış olması gibi. Bunlar, en azından tanıklık ettiğim olaylar. Polonezköy, aynı zamanda tüm Polonya halkının ve devlet adamlarının devamlı uğrak mekânı oldu. Dolayısıyla birçok devlet adamıyla tanışma fırsatı da buldum. Burada şehit mezarlığı oluşu da önemli bir durum. 
Dolayısıyla burası her zaman ziyarete açık bir bölgeydi. Burada birçok ünlü insanla tanışma fırsatı buldum. İnsan hayatının her anı ve zamanı, mutlaka güzel zikzaklarla doludur. Onun için bir insan, her zaman anılarıyla birikiyor ve zenginleşiyor, diye düşünüyorum. Fakat en büyük zenginlik, bence koca bir aile oluşumuz. Polonezköy için söylüyorum. 
Her bayramı birlikte yaşayabilme fırsatı olması; Noel'inden Paskalya'sına, Ramazandan Kurban Bayramına, yılbaşına kadar birçok bayramı bir arada ve iç içe kutlayabiliyor olmak; hem Beykoz hem Polonezköy olarak kocaman bir aile olduğumuzu hissetmek, bence biriken anıların en güzeli. Aynı sofrada oturabiliyor ve birbirimizin mezarhklarında birbirimiz için dua edebiliyor olmak bence en güzel birikimler- den biri. 


Geçmişe, köklere sahip çıkmak çok kıymetli. Yeşile ve denize sahip çıkmak çok önemli, çünkü Beykoz, hem denizi ile güzel hem de yeşil oluşuyla güzel. Dolayısıyla her zaman ağaç ekin, denizleri koruyun ve beldemizi ziyaret edin. Çok güzel bölgelerimiz bulunmakta. 


Böyle bir organizasyonu yürüttüğü için Belediye Başkanımız Murat Aydın'a da ayrıca teşekkür etmek isterim. Hem beldemiz için hem bizleri hatırladığı için kucak dolusu sevgiler. 
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Beykoz doğumluyum. Beykoz'da olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Beykozlu olmanın bana, özel bir değer kattığını düşünüyorum. Bu duygusal bir ifade değil. Yaşamım boyunca Beykoz dışında iş yapmadım ve faaliyet göstermedim. Bütün çalışmalarımı Beykoz'da yaptım. 
Hem sanatsal çalışmalarımı hem de yazarlık çalışmalarımı Beykoz'da yaptım, hem de kurmuş olduğum şirketleri Beykoz merkezli kurdum. 
Beykoz dışına çıkmak belki ticari anlamda bir kâr sağlayacaktı, ancak Beykoz'da olma duygusunu bir kez yaşamışsanız Beykoz dışına çıkmak istemezsiniz. Beykoz sizi adeta mıknatıs gibi kendine çeker. Çünkü Beykoz, İstanbul'un diğer ilçelerinden çok farklı bir noktada. Beykoz, içinde Anadolu'nun da kültürünü barındırıyor. Beykoz hem metropol olan koca bir şehrin göbeğinde mühim bir ilçe hem de Anadolu'nun o muhteşem zarafetini ve nezaketini yansıtan muhteşem bir mozaiğe sahip. Türkiye'nin genelini düşündüğümüzde, ülkemizin en zenginine de aynı ilçede ulaşabilirsiniz, en kültürlüsüne de. Ülkemizin en kıymetli sanatçısına da aynı ilçeden ulaşabilirsiniz, yine ülkemizin değerli siyasetçilerine de aynı ilçeden ulaşabilirsiniz. Beykoz bu anlamda sadece doğasıyla değil, insan mozaiği ve birikimiyle de çok kıymetli bir ilçe. 


Önümüzdeki 10 yılda da değerinde bu anlamda daha fazla değer kata- 


cağını düşünüyorum. 


Beykoz'da doğduğum yıllarda, benim çocukluğumun oyuncağı çamurdu. Beykoz'da asfaltı kim göre? Anadolu'da hâlâ giyilen o kara lastikler vardır, kara lastiklerden çizmeler vardı. Biz çocukken onları giyerdik. Sokağımızda, bahçemizde çamurdan evler inşa ederdik. Hülasa aradan zaman geçti ve Beykoz bugünkü hâline geldi. Tabii Beykoz'u Beykoz yapan, Beykoz'da yaşamış olan emekçilerdir. Beykoz'da, malumunuzdur, kurulmuş olan fabrikalar Beykoz'un dışarıdan bir göç almasını sağladı. Hâliyle bu insanlara yaşamaları için bir ev de gösterilmeyince insanlar, çalışmış oldukları fabrikalara en yakın yerlerde ev 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kurmaya çalıştılar. Hatırlarım çocukluğumdan, babam bir kolunun altına iki ekmek, bir kolunun altına iki tuğla alır, gelirdi. Öyle öyle yapıldı buradaki evler. Evet, imar yoktu. Evet, bir düzen yoktu. Evet, bir altyapi yoktu ama bu insanların da yaşamak için bir eve, barınağa ihtiyaçları vardı. Barınma hakkı, takdir edersiniz ki, en kutsal haklardan bir tanesi. Babam kendi elleriyle yaptı bu içinde bulunduğumuz evi. Ben hâlâ bu evde yaşıyor olmaktan onur duyuyorum. Sanırım önümüzdeki dönemde burada yaşamaya devam edemeyeceğiz. Süreç değişecek, insanın ihtiyaçları değişiyor. Beykoz'da olmazsa olmaz bir imar beklentimiz var. Bu, umarım gerçekleşecek ama gerçek şu ki babam bu evi kendi elleriyle yaptı. Bilirsiniz belki, inşaatlarda çiviler kullanılır. Kalıp yapılır, tahtalara çakılır. Çivi dediğiniz tek kullanımlıktır, çakarsınız ve işiniz bitince bir keser yardımıyla söker atarsınız. Fakat babam o çivileri söktükten sonra, işi bittikten sonra da atamazdı. Niye? Dedim ya, iki tuğla iki tuğla yapıldı buradaki evler. Onları düzeltir ve yeniden kullanırdı. Ama düzeltmek için zamanı da yoktu, bana verirdi o işi, derdi ki: “Ben işten gelene kadar, bu bir teneke dolusu çiviyi düzelt.” Ben onları kimi zaman elimi vura vura yapardım, tırnaklarım mosmor olur, düşerdi. Çocuktum ama sorumluluğumun farkındaydım. Ben yanlış ve yamulmuş olan insanları atmamayı, onların kafalarına vura vura adam etmeyi babamdan öğrendim. 


Ben eski Beykoz'la şimdiki arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bu, insanın bakış açısıyla ilgili. Siz olaylara hangi bakış açısıyla yaklaşırsanız olayları öyle değerlendirirsiniz. Eski Beykoz nasıl güzelse benim dünyamda yeni Beykoz da öyle güzel. Çünkü ben insanlara da öyle güzel bakıyorum. Beykoz'un kendisine de güzel bakıyorum. Burada en önemli temel unsur şu: Kişi için belirleyici faktör, bakış açısıdır. Bugün komşuluk ilişkilerimizi sürdürebildiğimiz kadar sürdürmeye gayret ediyoruz. Sokağa, kapımızın hemen dışına çıkıp bir komşumuzun evine gitsek ve bir ihtiyacımızı dile getirsek hemen yerine getirirler. Ben bugün, “Bana yardım edin ey komşular, ihtiyacım var,” diye seslensem hepsi gelirler ve tıpkı 30-40 sene öncesindeki gibi el birliğiyle destek olurlar. Biz bunu unuttuk. Biz, insanlara güvenmeyi unuttuk. Temel unsur: Güven. Ne demektir? Güven birini ya da bir kurumu öngörebilmektir. Biz öngörümüzü kaybettik. Evet, insan bir diğerini tam anlamıyla öngöremez, buna katılıyorum. X100 öngörebilecek tek varlık, Rabb'imiz, Allah'tır ancak insanlar da birbirlerini öngörme- ye gayret etmelidirler. 


Ben etrafımda olan, Beykoz'da yaşayan hiç kimsenin kötülüğünü istemiyorum. Beykoz'un insanının şaha kalkması demek, benim şahlanmam demektir. Ben muradıma ermiş olurum, Beykoz kalkınırsa, Beykoz'un insanı kalkınırsa ben kalkınmış olurum. Bundan onur duyarım. 
Bu, benim yakamda taşıdığım bir onur madalyası olur. 
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Tüm çocuklar gibi bizim de okul hayatımız başladı. Okul hayatımı; yani ilköğretim, ortaöğretim ve liseyi Beykoz'da tamamladım. Özellikle çocukluk yıllarından ziyade -çocukluk yılları benim için romantik hatıralarla dolu- lise yıllarına dönüp baktığımızda karşımıza bir facia çıkıyor. Lise yılları, özellikle 28 Şubat sürecine tanık olduğum yıllardı. 
Doğruyu söylemek gerekirse o yıllarda bugün artık huzura kavuştugumuz bir mesele olan, insanların inançları yüzünden yargılanmasına meydan okumak için, insanların dini inançlarını her türlü zeminde özgürce yaşayabilmelerini savunmak için düzenlenen eylemlere katıhrdık arkadaşlarımızla. Genelde Beyazıt'ta olurdu bu eylemler. Katıhrdık, dayak yer geri gelirdik. Sonra 28 Şubat süreci başladı. Tabii 
28 Şubat süreci de takdir edersiniz ki hem ülkemizin siyaseti açısından hem insanımızın huzuru açısından olumsuz yıllardı. Bunlara bizzat tanık olduk. Bunlar, bir daha asla yaşanmayacak, yaşanmasının da muhtemel olduğuna ihtimal vermediğim yıllar olarak ülkemizin hatıra defterinde kaldı. Beykoz, bu anlamda elbette 28 Şubat sürecine de tanıklık etti ama Beykoz, en önemlisi 15 Temmuz'a tanıklık etti. 15 Temmuz süreci acı bir süreçti. O haberi aldığımda ben yine Beykoz'daydım. O dönem bir şirketimiz vardı, şirketimizin binasındaydım. Haberi ahr almaz hemen kendimi yola attım. Dedim ki, kaymakamlığa gidip bilgi alayım. Çünkü internet kirli bilgiyle doluydu, ulaşamadım, sonra emniyete gittim, emniyet de yeterli bilgiyi veremedi. Sonra iktidar partisinin ilçe merkezine gittim, orada da yeterli bilgiye ulaşamadım ancak haber beklendiği ve benim de beklemem konusunda tavsiyede bulundular. O süreçte gayriihtiyari yollardayız. Araçla gidip geliyorum sağa sola. Koşturmaca hâlindeyiz yani. Evet, ben 60'lı yıllarda ya da 80'li yıllarda yaşanan darbelere bizzat tanıklık etmedim ancak yakın tarihi- 


mizi ve darbelerin bir topluma verebileceği faciayı bildiğim için, bu anlamda tarih bilgime de güvenerek kendimi yollara attım. Hayır, dedim. 
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Kendimi bir an köprüde bulduğumu hatırlıyorum. Şimdi tebessümle yâd ettiğim bir durum bu, ancak o gün, orada ülkenin farklı siyasi görüşlerine sahip olan insanları, ülkenin bekasını korumak adına ortak bir mücadelede görünce dedim ki: “Bu milleti yıkılmaz, bu millete de kolay kolay zulmedilmez.” 


Özellikle Kur'an'ın bir ayetinden esinlenerek ortaya koyduğum ve adına “Destur Kanunu” dediğim çalışma ile insanımıza zihinlerini doğru kullanmayı öğretmeyi hedefledim. Bu toplum, özellikle Beykoz insam, ülkemizin çeşitli illerinden gelmiş olmasına rağmen Beykoz'da Doğulu bir yurttaşımız da vardır, Karadenizli de Egeli de. Kısacası Türkiye'nin her yerinden insan var Beykoz'da. Bu kadar farklı iller- den Beykoz'da bir mozaik oluşturmuş ve örneğin, 15 Temmuz gibi bir süreçte böylesine dik durmuş bir milletin, bir ilçenin bireylerinin bu anlamda özellikle zihin gücünün farkına varmalarını sağlamalıyız. Zihinlerinin çalışma prensiplerini onlara anlatmayı başarırsak elde edeceğimiz başarı, hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda çok daha kalıcı ve etkili olacaktır. 


Eşimle Beykoz'da tanıştık. 2 evladım var, 5. evladımız da inşallah yakın zamanda dünyaya teşrif edecek. Başından beri söylüyoruz, “Beykoz benim sevdamdır” diye. Böyle bir slogan yazsak hiç de abarth olmaz. Hatta gençlik yıllarımızda Beykoz ile ilgili bir şarkı yapmıştik, amatör bir şarkıydı. “Beykoz'da aşklar başkadır, Beykoz'da dostluk başkadır. Gözlerini kapat Beykoz'da, çünkü yollar hep aşkadır.” 


Benim gençlere hiçbir tavsiyem yok. Onlar doğru yoldalar, doğru bildiklerini yapmaya devam etsinler. Sadece kendilerine saygısızlık yapmasınlar, benim tek tavsiyem bu. Çünkü insan yaşam içerisinde onlarca hata yapabilir. Biz yaptık. Girişimci olarak adlandırıyorum ben kendimi. Hayatımın her döneminde girişimci olarak faaliyet gösterdim. 
Ben de hata yaptım, ama kendime saygısızlık hiç etmedim. Kimsenin de bana saygısızca davranmasına müsaade etmedim. Bu anlamda ne yaparlarsa yapsınlar, saygısızlık yapmasınlar kendilerine ve kimselerin de kendilerine saygısızık yapmasına izin vermesinler. 
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İstanbul Beykoz doğumlu biri olarak ilkokulu Paşabahçe İlkokulunda, orta ve liseyi de İstinye'de okudum. Ben ilkokulda da kendi yazdığım oyunları kendim sergiliyor ve yönetiyordum. Oyuncu grubum vardı, onlarla birlikte oyunları sahneliyorduk. Baktım olacak gibi degil, sanatla alakalı bir liseye de gidip orada da bunu icra edeyim, dedim. Üsküdar Akşam Lisesinden Sanat Bölümü mezunu olduk. Benim çocukluğum Paşabahçe'de, hem 4 yaşından itibaren çok sevdiğim hem de ilkokulda yan yana oturarak okuduğum, özgün müziğin değerli ismi Onur Akın'la birlikte geçti. 17 yaşına kadar Boğaz çocuğuyum. Bir arkadaşımızın sandalı vardı, onunla muhakkak ya balığa ya da yüzmeye çıkardık. Tertemizdi o zaman Boğaz. 


O zamanın komşulukları, arkadaşlıkları, dostlukları çok farklıydı. 
Benim çocukluğumda televizyon, telefon herkeste yoktu. Her an birbirine sahip çıkan, yoklukları paylaşan, birbiriyle aileden daha çok samimi olan bir komşuluk ilişkisi vardı. Televizyonu olan evde toplanırdık. 
Mesela hafta sonu cumartesi günleri sinema kuşakları vardı, özellikle Türk sineması. Annem bir şeyler yapar, diğer komşu bir şeyler yapar; börek çörek olur, çay demlenir, sohbet muhabbet edilirdi. Tabii bizim dönemimizin mahalle oyunları vardı. Şimdi cep telefonları, bilgisayarlar, inanılmaz oyunlar çıkınca çocuklar içine kapanık bir hâle geldiler. 
Evden dışarı çıkmayarak sosyalleşemiyorlar maalesef ve zamanlarını kaybediyorlar. Ona da çok üzülüyorum. Bizim bu kadar girişken, faal olmamızın sebebi, çocukluğumuzda oynadığımız o oyunlardı. Ekiple birlikte yapmış olduğumuz o güzel oyun çalışması, sosyalleşme adına bize inanılmaz büyük şeyler kattı. 


Boğaz çok enteresandı o zaman. Balık da tutardık, her türlü balık çıkardı burada. İşin enteresan tarafı, hiç unutamadığım bir anımı anlatayım: Bir akşamüstüydü, vakit biraz geçti. Hatırlar mısınız bilmiyorum, çok büyük bir tanker faciası oldu. Birden öyle bir gürültüyle aydınlandı ki ortalık, kıyamet koptu zannettik. Nereye kaçacağımızı şaşırdık. 


Karekodu okutarak 
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En çok aklımda kalan şey o, çok korkmuştuk. Çünkü gece, gündüz oldu. 
“Eyvah, herhâlde kıyamet kopuyor,” dedik. Bizim dönemimizde, 1985- 1986'da İstanbul'un inanılmaz bir karla mücadelesi oldu. Mesela liseye giderken 15 gün veya 1 ay okula gidemediğimiz, yolların kapandığı, evde mahsur kaldığımız, doğudaki gibi zorluk yaşadığımız dönemleri hatıriyorum çocukluğumdan, gençliğimden. Fakat şunu üstüne basarak söylemek istiyorum: Ben Beykoz'dan başka bir yerde yaşayamam. 
Avrupa'ya da çok gittim, İsviçre'ye de. Bir ayağım benim İsviçre'dedir. 
Orada bir gazetemiz var: Pusula Swiss. 20 küsur senedir oraya da yazıyorum. Oranın basın kartına da sahibim. 


Bizim çocukluk dönemimiz, yokluk dönemleriydi. Her istediğinizi her zaman yapamayabiliyorsunuz, canınızın istediğini alamayabiliyorsunuz. Beykoz bu kadar gelişmemiş. Biliyorsunuz birçok villa, acayip büyük zengin siteler hep Beykoz'da. Birçok ünlünün burada olması, ünlülerin Beykoz'a rağbet etmeleri cazibesini çok çok artırdı Beykoz'un. Bizim dönemimiz yokluk dönemlerine denk geldiği için biz ya sahilden ya tekneden, sandaldan balık tutup bir şeyler yapacaktık. 
Onun dışında, zaten çok zengin toplulukların bir arada olduğu bir dönem değildi, fakat komşulukların, arkadaşlıkların, samimiyetin çok üst seviyede olduğu dönemlerdi. İnsanların birbirlerine menfaat için değil de gerçekten sevdiği; arkadaşlık ve dostluk için birbirlerine bağlandığı, birbirlerine sevgi ve muhabbet gösterdiği dönemlerdi. Şu an o kalmadı, o samimiyet kalmadı, komşuluk kalmadı. Arkadaşlığı ve dostluğu çok göremiyorum, yine kendi aramızda toplasan, samimi olan 5 kişi bulmayız. Hâliyle tüketim toplumuna dönüştük ve insanların anlayışı, istekleri, karşı taraftan beklentileri çok değişti. Düzenler, menfaat üzerine kurulduğu için bununla beraber ilişkiler çok değişti, diyebilirim. 


Tiyatro hayatına 1985'te, Ulvi Alacakaptan'la birlikte atıldım. İbrahim Sadri, Hasan Nail Canat'la başladık. 1985'den itibaren de bilfiil, başımıza rahatsızlık anlamında herhangi büyük bir hadise gelmediği sürece de tiyatroya devam ettik. Hâlâ da bir ekibim var, o ekiple birlikte tiyatro yapmaya devam ediyoruz. Geçen sene Ramazan boyunca -hatta bayramı da orada geçirdik- ekibimle birlikte Viyana'daydık, Avrupa'daydık. Oradaki Ramazan etkinliklerindeydik. Türk temaşa sanatları ve geleneksel oyunlarla hem oradaki Türk insanımızın özlemini giderdik hem de Avrupa bu ilk defa gördüğü oyunlara hayran kaldı. O nedenle çok mutluyuz, birçok turneyle etkinlikle Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde faaliyette bulunduk. Mesela bir film çektik, Kral Midas'ın Hazinesi diye. İsmail Baki Tuncer de bizim yeğenimizdir, bu taklitleri çok iyi yapar. O tabii kişi taklitleri, ben şive ve diyalekt taktikleri yapıyorum. Orada da bir Yahudi mafya babasını oynamam gerekiyordu, çok da güzel bir roldü. Mesela bizim dönemimizde Paşabahçe'de Rumlar da vardı ve iç içe yaşıyorduk. Komşularımız vardı, orada kilise vardı, papazı vardı. Tabii hâliyle belli bir kültürden gelince ve o kültürün içinde yaşayınca kulakta onlardan da bir şeyler kalıyor. 
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Paşabahçe'de Ferit İnal Lisesini herkes bilir, çok meşhurdur. Eşim orada okuyordu, abimin dükkânı vardı pazar sokağında. Ben o dükkândayken eşim liseden çıkıp akşam saati o yoldan geçerken dikkatimi çekmişti. Fakat eşime hiçbir zaman gidip de “Arkadaş olabilir miyiz, tanışabilir miyiz?” deme cesaretinde bulunamadım. O da hiçbir tarafa bakmıyordu zaten, direkt otobüs durağına iniyordu. Biraz takip ediyordum onu. Otobüs durağına kadar ne yapıyor, ne ediyor, diye. Şunu da söyleyeyim: Biz Eskişehir'e turneye gitmiştik, Kalabak suyu vardır, orada meşhur. Onu içtiğimizde dediler ki: “Sen buradan evleneceksin, Kalabak suyunu içen buradan biriyle evlenir.” “Böyle saçma sapan şey mi olur,’ dedim ama çok geçmeden, 6 ay sonra eşimle tanıştım. O Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesindeydi. İki sene kadar nişanlı kaldık, evlenecektik, her şeyimizi hazırladık. Fakat idealist bir hoca, edebiyatçı olarak dedi ki: “Benim bir sözüm var, ben güneydoğuda bir iki sene öğretmenlik yapacağım.” “Yapma etme, bu kadar bekledik, her şeyimiz hazır, evimizi de kurduk. Biz bir yolunu bulur, eş durumu nedeniyle İstanbul'a tayinini çıkartırız” dedim. “Yok dersen ben seni beklemem,” dedim. Korkutuyorum onu, gözü korksun da gitmesin, diye. “Gideceğim, sen beni seviyorsan beklersin,” dedi. Dinlemedi, havaalanına kendi elimle bıraktım ve dedim ki: “Yüzüğü çıkartıyorum, Allah yolunu açık etsin, önüme ilk gelenle evleneceğim.” Çok enteresandır benim evlenme hikâyem. Gelip bizimkilere, “Nişanı attım, bana birini bulun, evleneceğim,” dedim. Harıl hanl eş arıyorlar bana, evlendirecekler beni. Canım da hiç istemiyor, her birine bir kulp takıyorum, çünkü evlenmek istemiyorum. Babamın çalıştığı iş yaptığı müteahhit, Mustafa Ekşi, Allah nur içinde yatırsın, vardı. Bir gün büroya gittim, bir kızla görüşmüştüm. Babama, “Beğenmedim,” dedim. Mustafa abi dedi ki, “Neyi beğenmedin?” Ben, “Evlenmek istiyorum” deyince “Sen bekâr mıydın, ben seni evli biliyordum. Benim hanımın bir yeğeni var, git ona bak. Çok güzel, çok da hamarat” dedi. Öyle deyince ben de kırmadım, gittim. Bir baktım, benim âşık olduğum kız. Ben de, “Evlenirsem bu kızla evlenirim, bu saatten sonra başkasıyla evlenmem” dedim. İki ay içinde her şey bitti, evlendik. 3 tane nur topu gibi çocuğumuz oldu, en büyük çocuğum 51 yaşında ve üniversite mezunu. Hepsini üniversiteden mezun ettik, özel üniversitelerde okuttuk. 


Yine söylüyorum, Beykoz'da yaşamak bir ayrıcalıktır. Beykoz'u dışarıdan sadece duymakla olmaz. Gelip burada bizzat görerek anlayabilirsiniz. Mesire yerleri, Boğaz'ı, köyleri... Aklınıza gelebilecek, Allah'ın vermiş olduğu her türlü güzelliği görebilirsiniz Beykoz'da. Hepinizi davet ediyorum, mutlaka hayatınızda bir anı Beykoz'a ayırın ve o ayrıcalığı kendi özünüzde yaşayarak fark edin. 
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1957 doğumluyum. Beykoz Poyrazköy'de, yani burada doğdum. Kökenimiz Rizeli. Dedem 1926'da buraya gelip yerleşmiş, birkaç sefer gidip gelmişliğimiz oldu. Rize kökenimizdedir ama orada bir toprağımız, yerimiz yok. Köyümüzüm X95'i de Rize kökenli, herkes tabii zamanında akrabalarının yanına geldi. Burada doğduk, büyüdük. İlkokulu burada okuduk, ortaokulu Beykoz Fevzi Çakmak Ortaokulunda okudum. O zamanlar burada vasıta yoktu, ben ortaokula Sarıyer'de başladım, teyzemin evinde. Buradan gidip gelme imkânımız yoktu. Beykoz'la çok bağlantısı yoktu köyün. Pazara gitmek için bile buradan tekneyle Sarıyer'e giderdik. Ondan sonra burada bir abimiz minibüs aldı. Biz Fevzi Çakmak okuluna geldik. Ondan sonra Ziya Ünsel'de okuduk, oradan ayrılmak zorunda kaldık. Beyoğlu Ticaret Lisesine devam ettik. Okul hayatmz böyle. Sonrasında da zaten balıkçılığa başladık. 


Gece lamba yakarlar, balıklar altında toplansın diye. Biz de teknede iki arkadaş, nöbet tutuyoruz, altına balık geldiği zaman yakalasınlar, diye. Fok balığı geldi altına, biz de bir korktuk! İkimiz de çocuğuz. Sabaha karşı gırgır teknesi geliyor; sardalya, uskumru, ne çıkarsa. Orada öyle yaz tatilinde bir ay falan balıkçılık yaptık. Yazları balığa, denize gidi- 


yorduk. Çocukluğumuz öyle geçti. O zamanlar yaşam böyleydi, hep denizle iştigal ediliyordu. Denizden dolayı okula da devam etmedik zaten. 


Arkadaşlıklarımız çok da bugünkü gibi değildi. Arkadaşlarımızla beraber yatar, kalkardık. Evlere girerdik. Bir o evde yerdik, bir bu evde. 
Onlar bize gelirdi, geceleri beraber yatardık. Arkadaşlarımız, kardeşimiz gibiydi, onların evlerine girmemizde hiçbir beis olmuyordu. 


Saygı çok vardı tabii. Buradaki köy kahvesinin 15 yaşına kadar yanına bile gelemezdik. Büyükler müsaade etmezdi bize. Buralara kahveye gelmek yoktu, bakkallar da buradaydı, gelip bir şey alırsın bakkaldan ve dönersin. Büyüklerimiz evinde bir şey unuttuklarında bizi çağırırlardı, evi köyün başında da olsa getirirdik. Onlarm sözünden 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dışarı çıkamazdık, ama onlar da kendi çocukları gibi bizi öyle kollarlardı ki! Burası zaten genelde birbiriyle akrabadır, yani kızdıkları zaman, babamız da üstüne bize kızardı. “Ne hata yaptın da sana kızdılar;” diye. 


Çocukluğumuzda meydan düğünleri olurdu, 1-2 gün sürerdi. Salon düğünü dediğimiz düğünler olmazdı. Bizim daha eskiden sünnet dügünleri de öyle olurdu. Toplu sünnet düğünleri olurdu meydanlarda; karyolalar, sahne kurulurdu. O zamanlar bize göre büyük sanatçılar gelirdi, radyodan bildiğimiz sanatçılar. Yemekler yenirdi. Dediğim gibi genelde meydan düğünü olurdu, yemekli, bütün köy halkı giderdi. Dü- gün çorbası, etli patatesli bir yemek, zerde pilavı, en son baklava olurdu. Gece ikiye kadar çengi, klarnet olurdu. 


Beykoz bize bir köy gibi geliyordu, biz mesela gezmeye giderdik. 
Dönüşte geç kaldığımız zaman vasıta yoktu, Beykoz Vapur İskelesi'nin orada sabahçı kahvesi vardı, orada beklerdik, gün aysın diye. Herkes birbirini tanırdı. Liman yokken, fırtına estiği zaman teknelerle Beykoz'a kaçardık. Yalıköy'de demirlerdik teknelerimizi. Herkes birbirini tanırdı, tabii bunlar 50 sene öncesiydi. Herkes kendi köylümüz gibiydi. 
Sonradan göç aldığı için değişti, kimse kimseyi tanımıyor. Nüfus arttı. 


Liseden sonra emekli olana kadar baba mesleğimiz olan balıkçınğa devam ettik, yani 1988'e kadar. Kendi gırgır takımlarımız vardı, ondan sonra balıkçılığı bırakıp deniz kaptanlığına devam ettik. Bizim için Beykoz'un yerlisi denilebilir; 100 senelik bir geçmişimiz var, 1926'da buraya geldik. 

50 yaşında, 1986'da evlendim. Görücü usulü ile evlendik eşimle. Bir 
nişanlılık dönemimiz oldu, 5-6 ay sürdü. O arada tanıdık birbirimizi, ama zaten aileler birbirini tanıyordu. Bir ablamızın vasıtasıyla tanıştık. 
Düğünümüzü yaptık, düğün yaptığımız zaman kar vardı. Onu iyi hatırhyoruz, köyde o zaman ulaşım biraz daha zordu, sıkıntı yaşadık. Öyle bir anımız oldu. İki çocuğumuz var, 1 kız 1 oğlan. Onlar da evli. Bir torunumuz var kızdan. İnşallah oğlandan da bir torunumuz olacak. 


Muhtarlıkta ilk dönemim. Muhtar olmaya niyetim hiç yoktu, aklımdan öyle bir şey geçmiyordu. Ama daha önceden, 1990'lı yıllarda, bir muhtarımızın birinci azasıydım. Onunla beraber yapıyorduk ama sonra ben köyden ayrıldım, işimiz dolayısıyla gittik. Hafta sonları devamh geliyordum, sonra emekli olunca buraya yerleştik. Seçim döneminde birisi bana, “Aday ol, yaparsın,” dedi. Mutluyum muhtar olmaktan, bir şeyler yapabilmek için muhtar oldum. İki vaadim vardı: Köyümüz imara kapalı olduğu için konut yapılamıyor burada. Nüfusumuz düştü, gençlerimiz buradan gitti. “Muhtar olursam bu konut sorununu çözeceğim,” dedim, ama her şey göründüğü gibi olmuyor. Yukarı mahallemizde de mülkiyet sorunu var, evlerimizin tapuları yok. Onlar için muhtar oldum, muhtar olmamın yegâne sebebi buydu. 


Köyümüzde şu anda geçim kaynağının X70'i balıkçılık ve denizcilik. Balıkçıklarımızın durumları iyi. Biz de eylül-ekim ayları palamut 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sezonu olduğunda, geceleri muhakkak 2 ay balığa çıkarız. Fırsat buldukça tabii. Muhtar olduktan sonra o kadar çıkamıyoruz ama o heyecan ortamını yaşamak istiyoruz. Eskiden tabii biz 20-50 sene bu işi yaptık, şimdi kurdumuzu dökmek derler ya, o ortama girelim diye bir iki akşam gidiyoruz. Balıkçınk dede ve baba mesleği, kanımızda var. 


Beykoz'da olmaktan çok mutluyum. Beykoz'u da çok seviyoruz. Ben 7-8 sene Acıbadem'de oturdum, 5-6 sene Beykoz'da oturdum. Hafta sonu, cuma günü geldiğinde hanımla çocukları alır, hemen buraya gelirdik. Şimdi bile orada oturuyor çocuklarım. Gidince, “Bir akşam kal,” diyor çocuklarımız, kalmıyorum. Beykoz'u arıyorum, burayla bir bağımız var. Bir aidiyet duygumuz var. Biz önceden buraları o kadar sahiplenmişiz ki! Mesela bu binayı bizim babalarımız, dedelerimiz yapmış. 
İskeleden, deniz kenarından bir malzemeyi taşımışlar. Bu köy bizim köyümüz, tabii şimdi mahalle oldu burası. Buradan ayrı duramıyoruz, çok seviyoruz. Burada doğduk, büyüdük. 


Gençlere ilk önce söyleyeceğim şey şu: Çalışsınlar. İşlerine güçlerine baksınlar. Tabii bu jenerasyon bizim gözümüzle bakmıyor hayata, ama biz yine de onlara diyoruz, “Çalışın, işinizi takip edin,” diye. Gezin, ama muhakkak çalışın. İş seçiyorlar şimdi, bizim imkânlarımız o kadar geniş değildi, fakirlik vardı. Bahkçıhğa giderdik ki ailemize bir katkımız olmasa da kendi ihtiyaçlarımızı giderelim, diye. Genç nesil de tabii teknoloji çağında, onlar bizden daha iyi biliyorlar bu işleri, ama biz de onlara naçizane “Çalışın, işinize gücünüze bakın” diyoruz. Köyümüzde gençlerimiz, Allah'a şükür çoğu denizcilikle iştigal ediyorlar. Şu anda Afrika'da balıkçılık yapıyorlar, Moritanya'da. Gençlerimizin çoğu orada. 


Bu vesileyle biz de Beykoz Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizim buranın çevresini de değiştirdi; sahil düzenlemesi oldu, sahil yenilemesi yapıldı. Herkesi memnun etmek mümkün değil ama bakıldığı zaman bir değişiklik, bir dönüşüm oldu. Çok teşekkür ederiz kendilerine. 
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Giresun Görele'nin Sofulu köyünde, 1956 yılında dünyaya geldim. 
Çocukluk dönemim köyde geçti. Babam gurbete erken çıktığı için annem vardı sadece, kardeşlerim vardı. Anneme yardımcı oluyorduk bağda bahçede. O zamanlar hep tarım yapılıyordu, hayvan otlatıyorduk, okula gidiyorduk, kışa hazırlık için odun kesiyorduk. Çocukluk dönemimiz böyle geçti. Ondan sonra ilkokul bitti, İstanbul'a geldim. Beykoz'a geldim, Paşabahçe'ye. Beykoz Ziya Ünsel Ortaokuluna başladım. 
Biz köyden geldiğimiz için İstanbul'a tam uyum sağlayamadan ortaokula girdik. Ortaokulda spor aktiviteleri oluyordu; voleybol, atletizm gibi her türlü spor dalı vardı. Biz de spor olarak koşuyu seçtik. Biz tabii köylü olduğumuz için ne varsa koştuk, derecelere girdik burada. Bizim hocamız vardı, Şahin Bey -Allah rahmet eylesin-, bizi kadroya aldı, çalıştırmaya başladı. Biz kulüpler arası, okullar arası, bölgeler arası derken Türkiye birinciliğine kadar gittik. Beraber koştuğum arkadaşlardan milli atlet olanlar oldu. Mesela Sermet Timurlenk vardı, bunlar- 


la koştuk. Okul bitti, sonrasında devam etmedim, sağda solda ufak tefek işlerde çalıştım. 


Beykoz, benim çocukluğumda daha bir güzeldi, cıvıl cıvıldı. Denize giderdik, Beykoz'da plaj olmadığı için hep sahillerde, deniz kenarlarında yüzerdik. Beykoz Çayırı'nda futbol oynamaya giderdik. Konserler olurdu, konserlere giderdik Beykoz'da. Yazlık, kışlık sinemalara giderdik arkadaşlarla. Mesela Fıstıkaltı'nda yazlık sinema vardı. Paşabahçe'de hastanenin karşısında, deniz kenarında yazlık sinema vardı. Paşabahçe Arı Sineması vardı. O zaman herkes çekirdeğini, fıstığını alıp gelirdi. Zaten çekirdek satıcıları sinemanın kapısında oluyordu. Çok güzel oluyordu o sinema geceleri. 


Askerden önce eşimle tanıştık. Eşim yabancı değil, akrabamız. Benim eşim, öz halamın kızı. Benim Kocaali'de ablam vardı, evli. Halamın geliniydi. Oraya fındık toplamaya giderdik. O sene eşim de gelmişti oraya, annesi ve babasıyla. Orada tanışmamız oldu, sonra isteme oldu, 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


Mehmet Somuncu 285 


nihayetinde evlendik. 1976 yılında evlendik. 5 çocuğumuz oldu. 4 taneydi aslında ama birincisi vefat etti. Şu anda dünyada 3 çocuğum var, en büyüğü evli. Bir kızım, bir oğlum evli; bir de bekâr çocuğum var. Evlendikten sonra askere gittim, geldim. Askerden sonra Paşabahçe Cam Fabrikasına girdim. 


Burada komşuluk ilişkileri çok güzel oluyordu. Herkes birbirini tanıyordu. Herkes birbirinin evine ziyarete gidiyordu. Hane az olduğu için herkes birbirine gidip geliyordu. Fabrikada çalıştık, 22 sene. 2 senede bir sözleşme yapıyordu. Her sözleşmede bir sorun çıkıyordu sendikayla işveren arasında. Bazen iyi sonuçlanıyordu bazen greve gidiliyordu. 
Bayağı güzel anılarımız oldu fabrikada. Kalite kontrol servisinde çalıştm, o zamanlar fabrikada bayağı bir işçi vardı. 4.000-4.500 civarında işçi çalışıyordu. Beykoz'da 3-4 tane fabrika vardı: Paşabahçe Cam Fabrikası, Beykoz Deri Kundura Fabrikası, Paşabahçe Tekel Fabrikası, Çubuklu Cam Fabrikası gibi. Buralarda bayağı bir insan çalışıyordu. 
Herkes geçimini buradan sağlıyordu. Beykoz'da herkes birbirini aşağı yukarı tanıyordu. 1999 senesinde emekli oldum. Zaten ondan sonra fabrika, yavaş yavaş işçi sayısını azalttı. Sonrasında tamamen kapandı. 2004'te Paşabahçe de, Tekel de, Beykoz Kundura da kapandı. Burada hayat bayağı bir yavaşladı, durdu yani. Eskiden peşin para giriliyordu, belli bir süre çalıştıktan sonra daimiye geçiliyordu. Ben öyle olmadım, fabrikaya direkt girdim. Tabii bunda ortaokul mezunu olmamın büyük fonksiyonu var. Önce fabrikaya paketleme servisine girdim. 
6 ay paketlemede çalıştıktan sonra fabrika içinde kalite kontrol servisine alındığını duydum. Ben de girdim buranın imtihanına, kazandım. 


Ondan sonra kalite kontrol servisine geçtim, orada 22 yıl çalıştım, oradan da emekli oldum. 
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12 Eylül oldu. 12 Eylül'de ülkeye, askeriye el koydu. Grevde olan iş 
yerleri devam etti, başladılar çalışmaya. Biz de tabii aynen çalışmaya başladık. Yani önceleri ülkede sağ-sol davaları oluyordu. Fikir aynılıkları vardı. Hükümet de tam engel olamıyordu. Gerçi bana kimse bir şey demedi, normal bir vatandaş gibi gittim, geldim işime. Ama tabii ki çok sataşmalar oluyordu, yolda çeviriyorlardı işe giderken. Bayağı sıkıntılı dönemler yaşadık. 12 Eylül'de yeni bir dönem başladı. 


99 depremi oldu. Gece saatlerinde olmuştu, baya bir gürültü ile 
uyandık. Kendimizi yollara attık, sakinleşmesini bekledik depremin. 
Tabii kimse eve giremiyordu, artçı depremler, sarsıntılar oluyordu. Bayağı bir heyecan yaşadık o zaman. Tabii ki büyük bir felaketti ülkemiz için. 

Beykoz çok kalabalıklaştı, araç sayısı çok arttı. Trafik çok yoğundu, yollarda yürünmüyordu o dönem. Beykoz'da pek fazla bir gelişme olmamıştı şimdiye kadar. Ben çocukluğumdan beri buradayım, bu dönemin belediyesinde gelişme oldu. Sahillerimize yürüme yolları, parklar yapıldı. Çok güzel oldu. Daha önce biz bunları özlüyorduk ama çocukluğumuzda yaşayamadık. Şimdi de yaş ilerledi ancak görüyoruz, izliyoruz. 


Gençlerin Beykoz'umuza sahip çıkmasını istiyorum. Beykoz'a iş sahaları açtırılmasını istiyorum yani burası, bizim Beykoz'umuz. Yerleşim yerimiz... Buradan bir başka yere nakil olamayacağımıza göre burada yaşayacağız. Gençlerin bu işe sarılmasını temenni ediyorum. 
Beykoz'da oturmaktan, yaşamaktan çok memnunum. Beykoz, bugün İstanbul'un en güzel ilçelerinden bir tanesi. Yeşilliğiyle, geniş alanlarıyla, deniziyle, her şeyi ile Beykoz çok güzel. 


İşi hazırlayana, bu röportajı yapmak için emek verenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin daha iyi çalışması için başarı diliyorum, çok güzel oldu son dönem. Benim hoşuma gitti, kentsel dönüşümler tabii ki olacak. İnşallah hayırlı olur, hiç kimse kaybetmeden herkes nasibini alır. Beykoz'umuza başarılar diliyorum. 
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Mehmet Türüt 


Beykoz İskelesi'nde Beyden Deniz Ulaşım Hizmetlerinin yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Rizeliyim, 1965 doğumluyum. Yetim büyüdüm, babam genç yaşta vefat etti, 56 yaşında. Ben 9 yaşındaydım, geçmişim böyle. 

Ticarete askerden sonra atıldım. Askerden daha önce ticareti seviyordum ama maddi imkânlar biraz sıkıntın olduğu için askerden sonra ticarete başladım. Nakliyat işlerine başladım, bu iş bayağı bir süre devam etti. Ondan sonra amcamın oğlunun vasıtasıyla İstanbul'a geldim. 
İstanbul'da fırıncılık mesleğine başladım. Tabii uzaktan veya yakından hiçbir ilişkim yoktu fırıncılık mesleğiyle. Geçmişte rahmetli babamın, amcamın fırını vardı, yani sülalem hep fırıncıydı. Ama benim hiç öyle bir yakınlığım yoktu fırınla. 


Ticarete ilk Esenler'de başladım, Namık Kemal Mahallesi'nde. Orada bir süre kaldık, o süreç içerisinde bazı işlerimiz oldu. Ondan sonra Sarıyer'e geldim. Sarıyer Yeniköy Bağlar Mevkii'nde firıncılığa devam ettim. Beykoz'da benim çok akrabalarım olduğu için gelip gidiyordum Beykoz'a. Beykoz'u da çok seven biriyim. Denizi çok severim. Beykoz'a akrabalarımın yanına gidip gelirken ahşap motorlar vardı, Yeniköy-Beykoz ahşap motorları. 


Bizim ticaretimizin bir kolu da taşımacılıktır, taşımacılığı çok severiz. O ticarette de varız. Bir arkadaşımla ortak bir tane tekne satın aldık, ahşap bir tekne. Yolcu taşımacılığına başladık, tabii kaptanlık falan yok bizde. Kaptan arkadaşlarımız var, sağ olsunlar. Onlar yardımcı oldular bize, biz öyle devam ettik. Bir yıl falan sürdü, ondan sonra bir amcamın oğlu var, o da bir tane daha alalım, dedi. Aldık. Burada yöne- 


tim kurulunda bir arkadaşımız ayrılmak istedi. Arkadaşlar sağ olsunlar, bizi bu göreve uygun gördüler, müdür olduk. Bir iki yıldan beri yönetim kurulu başkanı olarak Beyden'de devam ediyoruz. Ticaret hayatı da devam ediyor. 


Karekodu okutarak 
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Ben ilk İstanbul'a geldiğimde Beykoz çok hareketliydi. İsmail Türüt, benim amcamın oğludur. O Tokatköy'de oturuyordu, onunla beraber gezerdik, ama çok hareketliydi Beykoz. Mesela bir kundura fabrikası vardı çayırın orada. Çok yoğun işçi çalışıyordu. Beykoz Belediyesini geçtikten sonra Paşabahçe'nin oralarda daha bir yoğunluk vardı. “Nedir burası,” dedim İsmail'e. “Burada cam fabrikası var, Paşabahçe; az ileride Tekel fabrikası var,” dedi. Ben buraya geldiğimde bu yoğunluğu göremedim burada, benim tekneyi almamın sebebi aslında bu yoğunluktu. O yoğunluk hâlâ aklımda, ama tabii biz alınca baktım, yolcu kapasitesi bayağı düşük. O zaman motorlarla geçiyorduk karşıya. Sağa sola gidiyorduk, çok yoğun oluyordu o motorlar. Arkadaşlar dediler ki, “Buradaki kundura fabrikası kapandı.” Karşıda İstinye Tersanesi vardı, çok yoğundu, oranın da yolcusu olurdu. Büyükdere'deki Çaykur'da çok yoğun bir çalışan potansiyeli vardır. Çünkü Çaykur'da çalışanlar hep Rizeli, Beykoz'da da Rizeliler yoğunlukta oldukları için yoğun bir Bogaz taşımacılığı vardı burada. Yeniköy-Beykoz taşımacılığı burada vardı, bu güzergâhta başka bir hat yoktu. O zaman yolcu kapasitesi çok fazlaydı, biz biraz hayal kırıklığına uğradık. Yine de güzel burası, biz Beykoz'u çok seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. 


İlkokulu kendi köyümde okudum. Tabii ilkokulun sonunda babam rahmetli oldu. Evin tek erkek çocuğuydum, 6 kız kardeşim var, bir de annem; 8 kişiyiz. Bizim sırtımıza bindi yük, o zaman maddi sıkıntılar da var tabii. Geçim zordu. Ben köyde “Yetim Mehmet” diye anılırım. 
Rize'de herkes, esnaflar da dâhil, arkadaşlarımın hepsi Yetim Mehmet diye tanırlar beni. 


Bunu hiç unutmam, bir gün yağmur hafif yağıyor. Evde duruyordum, baktım ki bir araba çekti bizim evin önüne. İki tane beyefendi aşağıya indi. Bana sordular, “Senin evin nerede?” diye. “Biz buradayız,” dedim. Gürdal diye bir abimizdi. “Sen bizimle çalışır mısın?” dedi. 
Boyum uzun, ondan dolayı söylediler. Dedim, “Tamam, yaparım ama ne yapacağım?” İnşaat sektöründeki sistemi bilmediğimiz için. “Gürdal Bey'in yanında duracaksın devamlı, o ne söylerse onu yapacaksıni” dediler. Tabii biz işe girdik. Çok sevindim ama asıl sevinmem bir ay sonra oldu. O zaman bana 500 lira maaş verdiler ve annemin yanına koşarak gittim; çok sevinçli ve heyecanlı bir şekilde. Hayatımda en çok sevindiğim andır. O müteahhitle 2-3 yıl, o iş bitene kadar çalıştım. 


Askerlik gelince Konya'ya askere gittim. 487 Ulaştırma Taburu'na gittim. Tabii orada çok Rizeli arkadaşım vardı, orada rastladık, bizim köyden vardı 5-6 kişi. Ulaştırma taburuna gidince şoförlüğüm vardı, 
eğitim hocası olarak görev yaptım. Askerde sivil ehliyetimi de aldım. 18 
ay askerlik yaptım. Askerlikten geldikten sonra ticaret yapacağız, ama imkân yok. Köye çıktım, Hacı Baba vardı, Hacı Osman Türüt, Allah rahmet etsin, en yakın amcamız da oydu. Bakkalı vardı köyde. Beni çok severdi, tabii yetim büyüdüğümüz için daha çok severlerdi bizi. “Hacı 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Baba, bana biraz para ver,” dedim. “Ne yapacaksın oğlum?” dedi. Dedim, “Kürek satacağım.” “Oğlum, ne küreği satacaksın?” dedi. Dedim, “Bu toz kürekleri var ya, sobada kullanıyorlar.” Bana para verdi, o zaman o paraya 3.652 kürek geldi. Ticaret yapmaya başladım. Tabii idealimde kürek satmak yok, idealim kamyon almak idi: Bir BMC kamyon. 
Kürekleri sattım, az bir kürek kaldı bende. BMC'yi alma imkânım olunca o kürekler de elimde kaldı. Amcamın oğluna verdim, satsın diye. 


Denizcilik okulu var burada. Çok da talebe var, hocalarla görüşüyoruz. Bizim vapurlara stajyer alıyoruz o okuldan. Onlar da çalışıyorlar, hiçbir yaramazlıkları olmuyor gençlerin. Ben her yıl 20 tane stajyer alıyorum buraya. Laf dinliyorlar ve mesleği de seviyorlar. İleride buradan çok kaptan çıkar. Yurt dışına gidenler var, gönderiyoruz biz de. 
Sağ olsun, bizim Ferhat Güçlü diye bir abimiz var, Rizeli, bize çok yardımcı oluyor. İş veriyoruz gençlere. Mutluyuz, çünkü hiç yaramazlık görmedim. Kavgayı gürültüyü seven tipler değiller. Herkes işinde oluyor. Onun için çok mutluyuz onlardan. 


Beykoz'da yaşamaktan tabii ki mutluyum. İstanbul'un en güzel yeridir. Kalabalık değildir. Bu gençler de burada rahattır. Beykoz'u çok seviyorum, harika bir yer. Sakin, herkes birbirini tanıyor. Burası çok farklı bir yer. Belediyemizin düzenlediği bu projeden çok mutlu oldum. 
Belediyemizin güzel çalışmalarının devamını diliyorum. Saygılar, sevgiler sunarım. 
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Babamın dedesi dahi burada doğup büyümüş, eskilerdenim yani. 
Babamın dedesi, Dereseki köyünün kurucularından. Mesleğim: Serbest çalışıyorum; çiftçilik yapıyorum, orman işi yapıyoruz. 

Gençlik dönemimdeki Beykoz çok güzeldi, dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma vardı. Bugün hepsi sadeleşti, hiçbir şey kalmadı. Beykoz, eski Beykoz değil. Her şey bitti. Paylaşım da bitti, yardımlaşma da bitti. 
Geçim zorlaştı, gittikçe de zorlaşıyor. Buralarda da aynı, fark etmiyor zaten. Buradaki köy yaşantısı 1970'li yıllara kadar izdihamlıydı. Yolumuz yoktu, buradan askeriye vardı. Kavak yolunda çalışıyorduk o dönem. Askeriye hiçbir şey yaptırmıyordu, yani bir çuval çimento dahi geçirmiyordu oradan. Özal döneminden sonra askeriye malzemelerin geçmesine izin verdi. Buralar biraz düzeldi. 1972'de yolumuz yapıldı, biraz rahatladık. Buradaki geçim çok zordu daha eskilere göre. Şu an imkânlarımız biraz daha elverişli, geçimimiz daha kolay. 


Çocukken bol bol oyun oynardık, hele böyle sakin bir yerde. Zaten 


çalışmaya çocukluk dönemimizde başladık. Çünkü çiftçilikle uğraştığı- 


mız için çocukluk yıllarımızda, ilkokul bittikten sonra hayat çemberi- ne girdik. Girdaba girdik. Şimdi komşuluk, akrabalık; bütün bağlar koptu gibi. Hiçbir şey yok. Sıkı bir bağ kalmadı. Herkes geçim derdine mi düştü? Ne bileyim. Hayat mı zorlaştı, bilemiyorum. Eski yardımlaşma, dayanışma bugün yok. Komşuluk yine devam ediyor; ama bağ yok, bağ koptu. Aradaki sıkı bağ koptu. Herkes geçim derdine döndü, herkes işine gücüne döndü. Eskiden imece usulüyle birbirimize yardım ediyorduk, ama şimdi herkes işe girdi. Başka işler peşinde koşuyor insanlar, köy yaşamı bitti gibi bir şey. Köy yaşamı sadeleşti, zaten buralar mahalle oldu, köyden çıktı. İşimiz zor, hayvan bile yaptırmıyorlar. Gübresi kokuyor diyorlar, yollara hayvan salamıyoruz. 


Eskiden yaptığın işten haz duyuyordun, mutluluk duyuyordun. Bugün yaptığın işte mutluluk duyamıyorsun, çünkü eski tat tuz kalmadı. 
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Piyasa bozuldu. Ne bileyim, eski kâr marjları düştü. Eskiden bir kişi çalışır, bir aileye bakardı. Şimdi bütün aile çalışmazsa geçim zor. 


Televizyon buraya yakın zamanda geldi, zaten elektrik köylere çok geç geldi. Ulaşım sağlanamadı. Ne bileyim; telefonlar yoktu, televizyon yoktu. Komşuluk, arkadaşlık bambaşkaydı eskiden. Mutlu bir komşuluk, mutlu bir arkadaşlık vardı. Bugün ne komşuluk kaldı ne de arkadaşlık. Bunların hepsi menfaate dönüştü bugün. Eskiden biz komşuya giderdik; komşular, arkadaşlar bize gelirdi. Gelip gitme olayı çok azaldı, sıfır diyemem de sıfıra kadar indi gibi. 


Çok geriye dönersek ulaşım tabii ki zordu. Bugün her türlü imkân var, herkesin aracı yoktu eskiden. Örneğin çocukluk yıllarımda Dereseki'de bir tane otobüs vardı. Gafur amcamız vardı, onun kullandığı Mercedes bir otobüs vardı. Bir tek o vardı, onunla ulaşım sağlanıyordu. Anadolufeneri'nde İsmail amcamızın bir otobüsü vardı; sabah gider, akşam geri dönerdi. Başka ulaşım yoktu. Zaten ulaşım olsa bile buraya yabancı araba giremiyordu, askeri kapı vardı burada, kapıdan sokmuyorlardı. Zordu, ama mutlu bir hayat yaşanıyordu. Bugün daha kolay bir hayat var, ama mutsuzluk var. Eski mutluluk yok. Tat tuz kalmadı artık ama bunu bizler mi yarattık, böyle geldi, böyle mi gidiyor, onu çözemiyorum. 


Domates, biber, patlıcan, fasulye mısır gibi genelde yaz sebzeleri üretiyoruz. Kışlık sebzelerden de lahana, pırasa gibi basit şeyler yetiştiriyoruz. Zaten bizim burada iklim kısıtlı, fazla imkânımız yok. 


60 ihtilalinde çocuktuk, o kadar fazla bilgim yok. 80 İhtilalinde fazla bir etkilenme olmadı, o dönemde biz olaya karışmadığımız için yani sağ-sola meselesine karışmadığımız için hiçbir etki görmedim ben, iyi bir olay değil. Aynı vatanı ne ile paylaşmaya kalkıyorlar, bilmiyorum. 
Bizim vatanımız, kimseye verecek hâlimiz yok; çünkü dedelerimiz, atalarımız kanıyla canıyla almış burayı. Biz korumak zorundayız. Bu sağsol olayına benim aklım ermiyor fazla. 


Şimdiki gençler telefon cebinde, bilgisayar masada, çok monoton bir hayat yaşıyor. Şimdiki gençlik, gençlik değil. Bizim zamanımızda çoluk çocuk burada, arkadaşlarla, eş dostla toplanırdık. Büyüklerimiz masal anlatırdı televizyon yokken. Çocukken burada oyun oynardık. 
En büyük hobimiz de yaptığımız arabalarla rampadan aşağıya kaymakt. Çok neşeli geçti bizim çocukluğumuz. 


Sadece bir yaşamı var bugün Beykoz'un. Eskiden herkes birbirini tanırdı; bir yerde toplanıldığında herkes birbiriyle selamlaşırdı. Şimdi öyle bir şey kalmadı, bitti. Herkes işinde gücünde. Çok sade ve monoton bir hayat yaşanıyor şu an. 


Gençlerimize tavsiyemiz: Dürüst olsunlar, saygılı olsunlar. Vatana millete sahip çıksınlar yeter. Başka bir şey istemiyorum. 
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İlk ve orta öğrenimimi Rize Kalkandere'de tamamladım. Lise döne- 


mimde İstanbul'a göç ettik, 1985'li yıllarda. Şimdi ismi Barbaros Hay- 


rettin Paşa Meslek Lisesi olan lisede, elektronik bölümünde okudum ve liseyi orada tamamladım. İstanbul'a geldiğimde o zaman bu çevre yolları yoktu, çok iyi hatırhyorum, sahil tarafından geliyorduk. Harem Otogarı vardı, meşhur. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeni yapılıyordu, tabyalarını vinçle yukarıya çekiyorlardı. Bu, çocukluk ve gençlik yıllarımızda çok dikkatimi çekmişti. Köprü inşaatına alttan bakarak Çubuklu'ya geldik. İlk olarak Çubuklu'da ikamet ettik. Sonra Kavacık'ta kendimize yer yaptık. Kavacıklı olduk. Kavacık'ta lise çağındayken aile bakkalımız ve marketimiz vardı. Hem bakkal hem de markette boş zamanlarımda çalışırdım. Lise eğitimimi de o ara tamamladım. Sonra askerlik çağı geldiğinde 1993'te askere gittim, 1995'te döndüm. 


O zaman Beykoz'un nüfusu, yapısı farklıydı. Kavacık'taki Orhan Veli Kanık Caddesi'nde benim zamanımda araç işlemiyordu. Toprak bir yoldu, çok iyi hatırlıyorum. Biz onun hemen karşısında, Körfez Konutlarinin olduğu bölgede oturuyorduk zaten. Bakkalımız da orada meşhur bir teneke durağı vardı. Orada, Allah rahmet eylesin, Osman Bakkal vardı, onu devralmıştık ve işletiyorduk abilerimle birlikte. Marketçiliğimize devam ettik, sonra biraz burada inşaat sektöründe yer aldık. 


Beykoz'a ilk geldiğim zaman, Kavacık da dâhil bir tane yol vardı. O da gidiş gelişliydi. Saatte bir bile otobüs yoktu. Rüzgarlıbahçe'ye kadar giderdim. Beykoz çok gelişti, güzelleşti. Beykoz'umuzu Rize'mizin merkezine benzetiyoruz zaten. Deniz kenarında, dik yamaçları olan Rize'nin sırtlarına benziyor. Biz burayı sevdik, buraya alıştık ve bir daha da başka yere taşınmayı hiç düşünmedik. Doğduğumuz gibi burayı yurdumuz bildik, çok alıştık. Burada herkes birbirini tanıyor. Beykoz; çok güzel bir yapısı olan, sosyal dokusu olan, çok güzel komşuluk ilişkileri olan bir ilçe. Tabii son yıllarda nüfusun artışı ve üniversitelerin 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Beykoz'a gelişi ile coğrafi yapıda değişiklikler oldu, buradan taşınmalar oluyor. Beykoz, son yıllarda çok gelişti. Bu çevre yollarının yapılması; Beykoz'umuzun sahil kesimleri, sahili Karadeniz'e açılan Riva taraflanı, arzu ettiğimiz yeşilliklerle donatıldı. Denizin etrafı, ormanlanmz, piknik alanlarımız çok güzel. Biz önceden Beykoz'da dışarıya giderdik gezmeye, artık ihtiyaç duymuyoruz. Beykoz'umuzda neredeyse her şey mevcut. 


Çocukluk dönemim çok iyi geçti. Kavacık'ta, burada... Çocukluktan bu yana tanıştığımız, hele benim okuduğum lisenin mezunlarının hepsi esnaf. Biriyle bir dernekte, biriyle hastanede, bazılarıyla toplantılar- da karşılaşıyoruz. Herkes bir tarafta bir iş yeri kurmuş, bunlar da bizi memnun ediyor. Dediğim gibi Beykoz'un en çok sevilen yanı, bu bugün hangi mahallesine gitsek bir tanıdığımız var. Çünkü yaptığım iş itibarıyla da neredeyse her mahallede birkaç müşterimiz var. Soğuk kaynakçılara, demirci ustalara malzeme sattığımız için her mahallede bir komşumuz, dostumuz, arkadaşımız, esnafımız var. Burada yaşamayı benimsedik; çocuklarımız da aynı şekilde Beykoz'dan hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorlar. Şu an İstanbul'un en iyi ilçesinden en güzeli versinler, yine de gitmeyeceklerine eminim. 


Çocukluğumda komşular tabii ki daha iyiydi, daha yardımseverdi. Köylerde olduğu gibi burada da herkes yardımlaşma ve dayanışma içindeydi, yemeklerimizi birbirimize ikram ederdik. O günleri özlüyoruz. Biz de, naçizane, Beykoz'un geçmiş döneminde siyasette bulunduk. Dernek başkanlığı yapıyorum şu anda, kültüre hizmet etmeye çalışıyoruz. Yardımlaşma, dayanışma, komşuluk ilişkilerine elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Beykoz Rizeliler Derneğinin 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başkanlığını yapıyorum son bir yıldır. Daha öncesinde yöneticisi oldugum derneğin, bir yıldır dernek başkanlığını yapıyorum. Buradan da Rizeli ve Beykozlu hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
Derneğimize hepinizi çay içmeye bekliyorum. 


İstanbul'a geldiğim dönem, başta söylediğim gibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yeni yapıldığı zamandı. O zaman Kavacık inşaat halindeydi. Ortasından TEM Otoyolu geçmişti. FSM Köprüsü'nün büyük tabyaları Küçüksu Çayırı'nda diziliydi, onları izlemeye giderdik. Onların vinçle yukarıya çekilmesi çok ilgimi çekmişti. O zaman çok büyük bir projeydi. Allah rahmet eylesin, o zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı hiç unutmam. O zaman böyle, kalemiyle projelerini güzel bir şekilde anlatırdı. Bugün de o büyük projeleri Türkiye'de görüyoruz, yaşıyoruz. Bu durum geçmişte çok dikkatimi çekmişti. 


Geçmişi ve bugünü kıyasladığımızda, farklar gözle görülüyor, ama buranın değişmeyen yanları da var. Çubuklu'nun 1986 yıllarında geldigimizden itibaren hiç değişmediğini görebiliriz. Beykoz'un merkezinde de böyle yerler vardır. Değişiklere bakarsak; üst çevre yollarımızın yukarısında yapılan modern konutlar, Beykoz sahili boyunca yeni ve güzel alanlarımız, Kavacık'ın Levent gibi bir ilçeye dönüşmesi... Bunun haricinde Beykoz bugün denize girebileceğiniz, doğaya çıkabileceğiniz, köy yaşamını deneyimleyebileceğiniz, kasaba şehrini andıran gibi bir yer. Burada yaşayıp başka bir yere gidebilecek bir Beykozlu göremiyorum. Beykoz'umuzu çok seviyoruz. 


Ben ilkokul çağımdan beri hep çalıştım ve hâlâ çalışıyorum. Oğlum üniversite hayatını denedi ama başarıl olamadı. Şu an yanımda çalışıyor. Gençlerimize çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Teknolojiyi telefona bakarak değil, bir meslek olarak görmelerini ve kendilerini bu yönde yetiştirmelerini tavsiye ederim. Bu ülkenin yarını sizlersiniz, bu nedenle çalışkan olmalısınız. Gençlere tavsiyem, boş vakitlerini sağda solda geçirmemeleridir. 


Beykoz'da yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. İyi ki babam Beykoz'a gelmiş, taşınmış. Biz de burada kalmışız ve mücadelemizi burada vermişiz. Beykoz'a hizmet etmiş, geçmişten bugüne kadarki bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Son zamanlarda Beykoz'umuzda çok güzel imkânlar sunan, çalışkan Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kendisine başanlar diliyoruz. 
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Mekin Çetinöz 


1959 yılında doğdum. Şu anda yaşım 85 civarında. Beykoz Ahmet 
Mithat Efendi İlkokulunu ve sonrasında Beykoz Ortaokulunu bitirdim. 
Ondan sonra tesadüf oldu, konservatuvar imtihanına girdim. Tabii o zaman konservatuvar Tepebaşı'nda. Yerini bilmiyorum, kendi başıma gidiyorum. Oraya sordum, buraya sordum; o dükkândan bu dükkâna. 
Bilmiyorlardı. Peşimden dükkândan birisi çıktı: “Kardeş, siz konser- ve fabrikasını mı arıyorsunuz?” dedi bana. “Yok,” dedim, “konservatuvarı arıyorum.” Tepebaşı'nda konservatuvarı buldum, girdim, kendi yeteneğimle kazandım. 1954 senesinde konservatuvara girdim, 11 yıl yatı okudum. Viyolonsel, piyano, armoni, solfej, kontrpuan; hepsini bitirdim. Konservatuvar yıllarında yatılı olduğum için antrenmanlara gidemiyordum. 1956-1957 senelerinde Beykoz Genç Takımı'na aldılar beni. Antrenmansız oynuyordum takımda. 1956 senesinde Fenerbahçe-Beykoz maçında, 16-17 yaşındayken İnönü Stadyumu'na çıktım. Bizden sonra Tunus'la Fenerbahçe'nin maçı vardı, çok kalabalıktı. Daha 


yaşım 16, elim ayağım titreyerek maça çıktım. 35-3 berabere kalmıştık Fenerbahçe Genç Takım'yla. Öylece devam ettim ve 1963'te biraktm futbolu. Konservatuvardan sonra viyolonsel sanatçısı olarak Cemal Reşit Rey yönetimindeki İstanbul Şehir Orkestrası'na girdim. 


Askerliğimi Ankara Orduevi Şeref Salonu'nda yaptım. 1967-1969 yılları arasında Kızılay'da, Ankara'da Orduevi'ndeydim. Oradaki şeref salonunda viyolonsel, piyano çalışıyordum. 


Benimle birlikte çalan bir Roman çocuğu vardı, ama ilkokul birinci sınıftan terkti. Kemanla yatıyor, kemanla kalkıyordu. Öyle bir kemancıydı ki her plakta beraber çalıyorduk. Benim de futbola meraklı oldugumu biliyordu. Bir sabah ben uyku sersemiydim, stüdyoya girmek için bekliyorduk. Bizim kemancı haldır haldır hâlâ keman çalıyor. “Ya yorgun argın bekliyoruz, biraz kemanını durdur, sırf kemanla olmaz ki hem, insana genel kültür şart,” dedim. “Ne istiyorsan sor babacım, ben bilirim,” dedi. “O zaman söyle bakalım,” dedim, “Jean Jacques Rousseau 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kimdir?” “Bana futbolcu sorma babacım,” dedi. Haldun Aksüt geçenlerde rahmetli olmuş, Allah rahmet eylesin. Bana, “Merhaba Mekinciğim,” diye selam vermezler; “Bana futbolcu sorma,” diye selam verirlerdi. 


Bir dönem yurt dışı konserlerine devamlı gidiyordum. Zeki Müren, Emel Sayın, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy; onlarla Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, Avustralya'ya kadar hep konser verdik. Klasik Türk Müziği Korosu Nevzat Atlığ yönetiminde. Nevzat Bey ile -Allah sağlık versin- hâlâ telefonla görüşürüz, konuşuruz. Oradan emekli oldum. 
Sevdiğim yer Beykoz'a, tekrar yuvaya döndük. Buralarda hayatımızı devam ettiriyoruz. 


Ahmet Mithat Efendi Beykoz için “İstanbul'un en güzel yeridir” der ya, hakikaten doğru. Benim çocukluğum Beykoz'da geçti. Top oynuyoruz, karanlıkta eve geliyoruz, artık zapt edemiyorlardı. Çok güzel bir Beykoz sevgisi vardı bizde. Komşuluk çok güzeldi. Yılbaşı geceleri bir yerde toplanırdık. Ben Etiler'e taşındığım zaman annem yalnızdı. 
Komşuları çorbasına kadar getirirlerdi. Çok güzel bir bağ vardı. Herkes birbirini tanırdı, o kadar güzeldi. Beykoz'da ne elektrik ne su vardı o dönem. Terazibaşı diye çayırda bir çeşme vardı, 20 kuruştu suyun tenekesi. 4 teneke su geliyor, yer küpüne dolduruyoruz. Babam bir semaver almış, semavere suyu dolduruyor, elimizi yıkıyoruz. Ben hayatımda babamdan tokat yemedim. Bir gün yemeğe geliyor, enseme tokat attı. “Ne oluyor?” dedim. “Elini sabunlarken musluğu kapat,” dedi, “su ziyan olmasın.” Bize bunları öğrettiler. İlkokulda çok iyi öğretmenlerimiz vardı, arkadaşlık çok güzeldi Beykoz'da. 


Eşimin dayısı benim çok samimi arkadaşımdı. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Annesini tanırım, babasını tanırım, ailecek görüşürüz. 
Onlar bizde kalır, ben onlarda kalırım. O zaman eşim Faik Sönmez'de çalışıyordu, Nişantaşı'nda. Kısmet oldu. Hatta ben dedim annesine, “Ayıp olur, ben eve girip çıkıyorum, sonra ‘kötü gözle baktı” derler,” dedim. “Yok, öyle bir şey olmaz,” dedi. Hatta eşim bana hep “Mekin abi” derdi o zamanlar. 


GÜLSEVEN ÇETİNÖZ: Benim haberim yoktu. Benimle konuşmak istediğinde arkadaşıma, “Olmaz, ben ona abi diyorum,” dedim. “Ne olur bir telefon aç, bir şey olmaz” dedi arkadaşım Raye. “Mekin abi, nasılsın?” diye açtım telefonu. “İyiyim anacım” dedi. “Ben de bilemiyorum nasıl olur bu durum, şaşkınım” dedim. O da, “Ben de şaşkınım” dedi. 
Hilton'da tanıdık vardı, “Hilton'da oturahm, karşılıklı bir çay içip konuşalım. Olmaz diyorum ben,” dedim. “Ben de öyle diyorum” dedi. Ne olduğunu anlamadan evlendik. Şişli'de bir evim vardı, nikâh şahidimiz Nevzat Atlığ oldu. O da çok harika bir insan. Eşi vefat edeli 8 ay olmuştu, çok üzüldüm, kanserden vefat etmişti. Nur içinde yatsın. O yüzden ben nikâh istemedim. Eskilerin dediği gibi görücü usulü ile evlendik. 
Birbirimize saygımız devam ediyor 22 senedir. 
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MEKİN ÇETİNÖZ: Gülseven'in korkunç güzel bir sesi var hakikaten. Bugün sahneye çıkıp okusa ne detone olur ne de bir kusur bulabi- 


lirsiniz. Tertemiz bir sesi var. 


99 depremi oldu. Kardeşim gibi sevdiğim bir arkadaşım vardı, Ziya 
Taşkent. Kardeşim gibiydi, rahmetli oldu şimdi. Yalova'da yazlığına gidip gelirdik, evine giderdik. Üçüncü kattan alt kata, bodruma düşüyor. 
Yolu görüyor fakat çıkamıyor. Öyle bir felaketti. Ziya Taşkent orada vefat etti. İyi tanışırdım, onun plaklarını hep ben çalmıştım. 


Geçmişinde Beykoz'da herkes birbirini tanırdı. İyi gününde kötü gününde herkes birbirine yardımcı olurdu. Beykoz'dan Yalıköy'e kadar yürürken 30-35 kişiye selam verirdik. Beykoz'dan Paşabahçe'ye kadar yollar harika, restoranlar da. Tertemiz her şey, çok hoşuma gidiyor. Bu herhalde Akbaba'ya kadar gidecekmiş galiba, bilmiyorum ama güzel şeyler olacak inşallah. 


Sanatçı olduğum için mutluyum, iyi eserler bıraktım. Talebeler yetiştirdim. Talebelerim farklı farkh yerlerde. Kimi radyoda, kimi farkh yerde. Hepsi de iftiharla anıyor, devamlı soruyorlar beni. Çok güzel bir şey. Ben hem TRT'den hem de Kültür Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Korosundan emekliyim. 


Gençler bir kere çok kitap okumalı. Kültür seviyesi çok düştü. Biz çok güzel eğitimler aldık. Aile terbiyesi kalmadı, ana babaya saygı kalmadı. Her şey para oldu. Saygınlık gitti. 


Çok seviyorum Beykoz'u. Sevmesek Beykoz'a gelmezdik tekrar. Biz 
26 sene Etiler'de, Ulus'ta oturduk. Orada Tarabya Sanatçılar'da oturduk ama Beykoz başka. Yaşımız da ilerledi, etrafıma bakıyorum, kimse kalmadı. Yavaş yavaş gidiyoruz biz de işte. 
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Sakarya Karasu'da Kurudere İlkokulunda okudum. 2004'ten 2022'ye kadar esnaflık yaptım, oradan emekli oldum. Çocukluk dönemimizde köylerde hayvan otlatmaya giderdik, kardeşlerimize bakardık, annelerimiz bahçelere giderdi. Çizgi çizerdik, çizgi oynardık. Beş taş oynardık, ip atlardık. Oyunlarımız böyleydi. Evcilik çok oynardık. Bebeklerle çok oynardım ben, eskiden bebeklere beşik yapardık. Ben yaramaz bir çocuktum, çok yaramazdım. Annemi hiçbir yere göndermezdim, hep ağlayarak peşinden giderdim. Çocukluğumuz evde ve bahçelerde geçti. 
Annemiz tarlaya giderdi, biz de giderdik. Biraz daha büyüdük, biz kendimiz de gitmeye başladık. Fındık çoktu Adapazarı'nda, ben oralıyım. 


Komşuluk ilişkilerimiz hep iyiydi, birbirimize hep yardım ederdik. 
Hasta olduğumuzda ya da akşamları birbirimize oturmaya giderdik. 
Zaten çevremiz hep akrabaydı; dayılarım, amcalarım, çevremiz öyleydi. Komşuluk ilişkilerimiz çok iyiydi. Bir yere giderken kapımızı kilitlemezdik, kapımız hep açıktı. Gaz lambasında otururduk, ders yapardık başında, sohbet ederdik. Eskiden komşuluk ilişkileri çok iyiydi. Birbirimize güvenimiz çoktu, kapılarımız herkese açıktı. 


Ben 1977'nin 19 Haziran'ında Beykoz'a gelin geldim. Biz görücü usulüyle evlendik, ama çok mutluyuz. Birbirimizi 46 senedir hiç kırmadan bu yaşa kadar geldik. 


Beykoz'da su yoktu, yol yoktu. Ulaşım yoktu, Paşabahçe'ye yürüme gider gelirdik. Çocuklarımız ıslanırdı. Tüpleri sırtımızda Gümüşsuyu'ndan buraya taşıyorduk. Dağlardan odun taşıyorduk. Kömür yakıyordum; doğal gaz yoktu, su yoktu, elektrik yoktu. Ben buraya 1977'de geldiğim zaman elektrik yoktu. Şimdi doğal gazımız var, elektriğimiz var, sularımız var çok şükür var. Öncekinden daha rahatız. Şimdiki za- 


man çok güzel, sahiller yapılmış. Şimdiki Beykoz eskiye göre çok güzel. Şu an pahalıhk var, yok değil, ama herkeste para da var, doğru konuşmak lazım. 
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Önceden iş yeri yakındı. Herkes evinden çıkar, yürüme giderdi. Fabrikalar kapandıktan sonra buradan sabah kalkar, karşıya giderlerdi. 
Çocuklarımız da öyle şimdi, geç vakitte geliyorlar. Fabrikalar varken 10-15 dakikada eve yürüme geliyorlardı, ekonomi de çok iyiydi. Beykoz'da fabrikalar greve çıktıktan 2 gün sonra doğum yaptım büyük oğluma. Eşim çalışamadı, para yoktu. O zaman çok zorluk çektik, küçük bebeğimiz vardı. 


99 depreminde geceydi. Kalktık, bilemedik ne olduğunu, attık kendimizi dışarı. Elektrikler yok, hiçbir şey yok, haberleşme yok. Sonra arabaya bindik, arabanın radyosundan duyduk: İstanbul yıkılmış, Adapazarı yıkılmış, Gölcük yıkılmış, diye. Çok korktuk. Gittik Adapazamna, babamın binası yıkılmış. Babam o akşam köydeymiş, 27 kişi ölmüş binanın içinden. Buradan onlara yardım götürdük. Köyde herkes çadırlarda yatıyordu, korktuk bu afetten. 


15 Temmuz'da yazdı, hava sıcaktı, dışarıda oturuyorduk, uçaklar 
geçmeye başladı, ne olduğunu anlamadık. Televizyonlardan duyduk sonra. Korktuk hâliyle. 


Gençler okusunlar, okusunlar. Bizim eskiden imkânımız yoktu, okuyamadık. Onlar okusunlar. Gençlerin arkasında şimdi anneleri, babalan, dedeleri, herkes var. Okusunlar, meslek sahibi olsunlar. Mesela benim 3 torunum üniversitede okuyor şu anda. Ben, onlar okuyor diye çok mutluyum. 9 torunum var, hepsi bir yerde okuyor. 


Ben Beykoz'u seviyorum; yeşilliğimiz var, doğamız var, manzaramız var, denizimiz var. Seviyoruz burayı. Beykoz'da yaşamaktan çok mutluyum. 
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1977, İstanbul doğumluyum. Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum, muhasebe bölümü okudum. İki otomotiv firmasında uzun yıllar çalıştım. Eşimle de bu firmalardan birinde tanıştım. 2001 yılında evlendik. Bir sene kadar Çekmeköy'de yaşadım ama Çekmeköy'e hiç alışamadım. “Onçeşmeler'in suyunu içen Beykoz'dan ayrılamaz.” derler, ben de aynlamadım ve geri döndüm. Şu an Beykoz'da yaşıyorum. 
Bir oğlum var 18 yaşında, üniversiteye gidiyor. 


Beykoz'da büyümek çok güzeldi. Zaten bizim çocukluk dönemimiz çok güzel geçti. Tabletler, telefonlar yoktu. Hayallerimiz vardı o zamanlar. Şimdi baktığım zaman çocukların arkadaşlıkları bizimki kadar samimi, sıcak değil sanki. Herkes ev çocuğu şimdi, biz sokaklarda oynuyorduk. Sokaklarda geçiyordu zamanımız. Çok güzel oyunlar oynardık, akşam ezanını buluyordu eve girmemiz. 


Komşuluklar da çok güzeldi. Komşu değil, akraba gibiydi herkes. O dönemler çok güzeldi. Ben televizyonun herkeste olmadığı dönemleri de biliyorum. Bize misafirler, akrabalar gelince akşam televizyon izlenir, sohbetler edilirdi. Arabalar yaygın değildi bu kadar. Bizim arabamız vardı. Ben babamın sokaktaki komşuların bidonlarını toplayıp suya gittiğini hatırlıyorum. Komşuluk ilişkileri çok güzeldi. Herkes birbirine yardımcı olurdu. O sıcaklık, o güzellik... Yani bambaşkaydı. Biz hâlâ Beykoz'da bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü burası hâlâ mahalle kültürünün devam ettiği bir yer, komşuluklar bir nebze de olsa devam ediyor. Herkes ne kadar yoğun olsa da Beykoz'daki komşuluk, akrabalık diger yerlere göre güzel. 


Beykoz'u seviyorum. Burada doğdum, büyüdüm. Buradan ayrılmak 


da istemiyorum. İstanbul'da, bu metropolde bir kasabada yaşar gibiyiz. 


Ailemiz 1800'lü yıllarda Paşabahçe'ye yerleşmiş. Babamlar aslen Paşabahçeli. 1980'li yıllarda Paşabahçe'den Beykoz'a gelmişler ve babam, 
1984 yılında Merkez Mahallesi'ne muhtar oldu. Babam, 33 yıl görev yaptı. 
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2017 yılına yani vefat edene kadar buranın mahalle muhtarlığı görevini 
yürütüyordu. Çok sevilen ve sayılan bir insandı. 


Aslen Bulgaristan göçmeniyiz. Babamlar oradan gelip İstanbul Paşabahçe'ye yerleşmişler. Çok uzun seneler geçtiği için biz artık “Beykozluyuz,” diyoruz. Babam, Paşabahçe Şişecam Fabrikasından emekli ve uzun yıllar dekor atölyesi çalıştırmış. Birçok çocuğa dekor sanatını öğretmiş. Onun yetiştirdiği, onun yanında çalışan çocuklarla karşılaştıgımızda çok güzel anıyorlar babamı. Anılarını anlatıyorlar. Babam daha sonrasında muhtarlığa başladı ve 355 yıllık bir muhtarlık serüveni onun için başlamış oldu. 


Babam 2017 senesinde vefat edince, onun yerine bir dönem muhtarhğa vekil olarak baktım. 2019 yerel seçimlerinde de muhtar adayı oldum ve seçildim. Dediğim gibi babam, sevilen ve sayılan bir insandı. Onun referansıyla girmiş oldum, diyebilirim. Çünkü seçimi kazanmamda onun etkisi çok büyük. Muhtarlık görevime şu anda da devam ediyorum. 


Mahallemi çok seviyorum. Mahallemde komşuluk ilişkileri hâlâ güzel. Buranın insanları sıcak. Burası küçük bir mahalle. Burada günlük yaşam alışılmış şekilde devam ediyor. Ben de “Onların hayatlarına ne katabilirim, yaşantılarını ne şekilde kolaylaştırabilirim, onlara ne gibi bir faydam olur?” düşüncesiyle hareket ediyorum, bu noktada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Babamın izinde devam etmek istiyo- çok iyiydi. Çok yardımsever bir insandı. O muhtarken çocuk olanlar şu an koskoca bireyler, 40'lı yaşları geçmişler ve babamı çok güzel amlarla anlatıyorlar. Bundan gurur duyuyorum. 


Merkez Mahallesi tarihi olarak güzelliklerle dolu. İki kilisemiz var burada: Rum Kilisesi ve Ermeni Kilisesi. Onun dışında Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzemiz var. Cam ve Billur Müzesi var, şu an herkes o müzeyi görmeye geliyor. Çok güzel bir müze oldu, hem de bir mesire alanı. Beykoz Korusu zaten tarihi bir koru. Buranın güzelliklerini anlatmaya gerek yok. Türk-Alman Üniversitesi, buraya ayrı bir değer kattı. Buranın hem ekonomisine hem sosyalleşmesine öğrencilerin katkıları da var. Merkez Camii de dediğimiz Serbostani Mustafa Ağa Camii, mahallemizin bilinen camilerinden. Bir de Meryemzade Mescidi var mahallede. Sahilde dalyan çok güzel. Mahallemiz, insanların denizle buluştuğu bir yer. Zaten mahallenin bir bölümü denizi görüyor ve gerçekten coğrafi olarak çok güzel bir noktada. Beykoz Vapur İskelesi, insanların deniz ulaşımını sağlıyor. Ona alternatif olarak Yeniköy motorlarımız var. Mahallemize her noktadan, hem karadan hem de denizden ulaşım var. Onçeşmeler, tarihi bir çeşme. Biz de çocukluğumuzda onun suyundan içtik. Hâlâ görkemini koruyor. Mahallemizde görülmesi gereken yerler çok. 


Muhtarlığı seviyorum. Rutin işler dışında, yani belediyeden aldığımız hizmetler dışında insanlara dokunabilmeyi seviyorum. Bir çocuğa, bir kadına, bir aileye maddi manevi destek olabiliyorsam ne mutlu bana. 
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Ben aslında biraz manevi olarak bakıyorum. Birilerine dokunmak, yaralarına merhem olmak, belki bir kadının bir derdini dinlemek; bana gerçekten mutluluk veriyor. 


Bölgemizde birçok fabrika vardı. Şişecam, deri kundura, Mobil, Tekel fabrikası... Fabrikalar kapanmadan önce ve kapandıktan sonra diye ikiye ayırabilirim. Fabrikalar kapanmadan önce burası çok daha hareketliydi. Şişecam Fabrikasının camın burada gelişmesine büyük etkisi oldu ve birçok dekor atölyesi kuruldu. Burada o dönemde sanatkâr insanlar yetişti. Fabrikaların kattığı değer çok yüksekti, fabrikalardan sonra burada daha çok emekli kesimi oldu burası ve kasabaya döndü. 


Beykoz'un eskisi mi, yenisi mi derseniz tabii ki eski komşuluklar, arkadaşlıklar daha güzeldi. Ama eskiden yaşantıda zorluklar, ulaşım zorlukları vardı. Sadece sabah akşam vapur vardı, otobüs bu kadar çok yoktu. Teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Eskiden birçok yere yürüyerek giderdik. Koru yolu böyle değildi. Yumurta almaya gittiğimizi hatrhyorum, elimizde sepetle Akbaba'ya yumurta almak için yürürdük. 
Şimdi tabii ki eskisi gibi değil; her şey çok daha modern, çok daha güzel. 
Yollarımız güzel, ulaşım güzel ama ben tabii ki eskiyi tercih ederim. Ne kadar zorlukları olsa da bence insanların samimiyeti, sıcaklığı ve dostluğu açısından eski yaşam çok daha güzeldi. Çocukken babam bizi yüzmeye götürürdü, Riva'ya giderdik. O zaman Riva'nın sadece bize âit olduğunu düşünürdük çünkü kimse olmazdı. O kadar bakir ve güzeldi ki. 
Hâlâ daha güzelliğini koruyor. 


Gençlere tavsiyem, evlere kapatmasınlar kendilerini. Odalarından çıksınlar, bu güzel coğrafyanın tadını çıkarsınlar. Beykoz çok güzel bir yer ve burada genç olmak da güzel bence. Teknolojinin esiri olmasınlar. Burada çok güzel bir doğa var, çok güzel bir tarih var. Buradaki herkes aslında ansiklopedi gibi, etraflarına kulak versinler. Burayı sevsinler ve sahip çıksınlar. 


Hatıralarımızı canlandırdığı için Beykoz Belediyesine ve Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a çok teşekkür ediyorum. 
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Metin 


Karadeniz 


1962 yılında, Giresun Tirebolu'nun Karaahmetli köyünde doğdum. 
Mesleğime Beykoz Tokatköy'de oto tamircisi çırağı olarak başladım. 
1984'te askerden terhis oldum. 1985'te kendi iş yerimi açtım ve o zamandan bu yana da Çubuklu'da Oto Metin olarak meslek hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda Giresun-Tirebolu Karaahmetli Köyü Derneğinin başkanlığını yürütüyorum ve Beykoz'da sosyal işlerde çok aktifim. Beykoz'un X80'i beni tanır. Dernek olarak köyümüzün okuluna ve köyümüze çok yardımlarda bulunduk. Güzel şeylere imza attık. 
1978'de İstanbul'a geldim. 1980'de, 12 Eylül'den sonra köye gittim. 12 
Eylül darbesinden sonra tekrar İstanbul'a geldim. Beykoz Tokatköy'de Mehmet Karadeniz, namı diğer Pamukova Mehmet Usta'nın yana girdim. Beni meslek sahibi yaptı. Ona sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bugünlere gelmemde onun çok büyük emeği var. Bir de İstanbul'a geldiğim zamanlarda Zekiye ablam vardı, onun da bende emeği büyük. 
Beni büyüten de zaten o oldu. Emeklerini hiç inkâr edemem. O geldigim dönemde, çıraklığa başladığım zamanlarda zaten araba yoktu. Bir tek Plymouth, Chevrolet, 200 Dodge vardı, benzinli firm arabaları gibi sayıl araba vardı. Ben Beykoz'a gidip gelirken taksi bizi hep bedava götürürdü, mesela bakıma giderken Paşabahçe'deki durağa sabahtan inerdik, yürüyerek. Oradan biner, Tokatköy'e giderdik. Plymouth'ları tamir ederdik, adamı tekrar işine gönderirdik. 


Eskiden, Zekiye ablam dedim ya; onun oturduğu Çiğdem Mahallesi'ndeki Katırcı Sokak'ta bilyah ile kayardık. Su alırdık, aşağıda su vardı. Herkes suyu bilyalarla taşıyordu. Araba yoktu mesela, su yoktu. Orada soğuk su çeşmesi vardı bir tane. Günlerimiz güzel geçerdi o zaman. Herkes bilya ile giderdi. İnsanlık vardı. Söz senetti. İstedigin parayı ver, gününde paranı al. Şimdi öyle mi ya? Hey gidi! Eskiden dostluk vardı, kardeşlik vardı, saygı vardı, sevgi vardı. Şimdi yok. Bulamazsın da. Geçti artık. O yıllar çok güzeldi. Tabii doğası da çok güzeldi Beykoz'un; mükemmel doğası vardı. 
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Çok değerli abilerimiz vardı, şoför arkadaşlarımız vardı, onları hep arıyorum şimdi. Topuklu Ramazan vardı, taksi şoförü Osman amca vardı, kır saçlı. Çok güzel günlerdi. Arkadaşlık, komşuluk had safhadaydı. Sevgi, saygı vardı. Güvenip ailenle bir yere gidebiliyordun, şimdi hiç kimseye güvenemiyorsun. O zamanlar harikaydı. Ben çok güzel şeyler yaşadım Beykoz'da. 


Ben bu dükkânı açtığımda burada asfalt falan yoktu. Yollar toprakt. Çalının arasından bir yol vardı. Ben 1985'te açtım burayı. Mesela Kavacık hiç yoktu, buradaki site yoktu. Ben en eskiyim burada. Beykoz'un en eski esnafı benim şu anda. Şişecam vardı, deri kundura vardı, rakı fabrikası vardı. Mesela Çubuklulu Cüneyt Pulant abimizin Dedeoğlu'nda cam fabrikası vardı. Şimdi kaldırıldı orası, dolgu oldu, park yapıldı. Şu anda ben Şişecam'ın hâlâ niye bu zamana kadar çalışmadığına hayret ediyorum. Kapattılar, orası hâlâ harabe olarak duruyor. 
Şişecam yaklaşık 5.000 kişiye istihdam sağlıyordu. Hele sabah vardiyasının çıktığı zaman var ya! En az 1.500 kişi çıkıyordu vardiyadan. Gece-gündüz vardiyalı çalışıyorlardı. Bizim köy mesela, hep Şişecam'dan emekli oldu, oradan ekmek sahibi oldu. 


İlkokulu ve ortaokulu kendi köyümde okudum, Karaahmetli köyünde. Oradan diplomamızı aldık, mezun olduk. Askere gittik. Askerden sonra İstanbul'a geldik. İlkokuldan sonra köyde çok yaylacılık yaptık. 
2-5 gün yürürdük; yayladan hayvanlarla, koyunlarla yürüyerek giderdik. İki gece konaklardık. Üç günde yaylaya varırdık. Kazıkbeli Yaylası. 
İleride Yazlak Yaylası bizimki. Çok koyun yaydık, çok meşakkatler çektik. Mesela iki kere kar yağardı başımıza, yayladan sonra ekim ayında aşağı inerdik. Rahmetli babam ve dayılarım vardı, ihtiyar insanlardı. O zaman yaylacılık da çok güzeldi. Komşuluk vardı. Mesela ilk önce göç giden insanlar, sen gittiğin zaman sana hemen yemeklerle, ayranlarla, sütlerle gelir, seni karşılar, yemek getirirdi. Şimdi yaylaya gidiyorsun; adam, benden bir şey isteyecek diye senden kaçıyor. Şimdi komşuluk yok. Kimse kimseye gitmiyor. Mesela biz oduna giderdik; atlarla, katırlarla çam ağaçlarından odun ederdik. Atlarla gelip kapıya yıkardık onları. Ismma meselesini öyle hallederdik. 


Tarım olmaz mı? Zaten babalarımız bizi ne ile büyüttü? Mısırla, lahanayla, yoğurtla, ayranla. Başka bir şey yoktu ki! Şimdi köylere arabalar geliyor, her şey köye, ayağına geliyor. Sebze eken yok, mısır eken yok. Bir tek fındığa bakıyorlar. Fındık da olmasa Karadeniz bitti. 


Biz 5 oğlan, 5 kızız. Rahmetli annemle babamın bizleri nasıl büyüttüğünü ben hayretle karşılhyorum. Mısırla, hayvancılıkla bizleri büyütmüşler. Okumak isteyeni okuttular. Benim Mehmet abim, beden eğitimi öğretmeni. Rahmetli Osman abim Fiskobirlik'ten emekli oldu, rahmetli oldu 15 sene önce. 


5 çocuğum var. Ben hanımı kaçırdım. Kızım doktora yapıyor; oğlumun biri Fransa'da, Gürkan. Oğlum Rıdvan da Beykoz İSKİ'de, 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Cumhuriyetköy'de arıtmada çalışıyor. Beytullah da bizimle birlikte, öyle yaşıyoruz. Biz kaldık tek! Bir tek Sıla'mız var, Beytullah'la yanımızda. 


Eski araçları gördüm mü eski günlerim aklıma geliyor. Mesela geçen günlerde Koç'un müzesine gittik. O eski Plymouth'lar, Anadollar, 124"ler... Gördüm mü var ya, böyle cam gibi, ayna gibi; saçını tara arabalarda. Mesela onları gördüm mü eski günlerimi, çıraklığımı hatırlıyorum. Mehmet Ustamı hatırhyorum mesela. Mehmet Ustam motoru toplarken, hani eskiden erkeklerin mendili olurdu ya, o mendille motoru yıkardık, benzinle. Pistonlar arasında, segmanlar arasında toz kalmayacak. Biz öyle bir ustayla yetiştik ve hâlâ aynı titizlikle araçlarda onun taktiğini yürütüyorum. Bizde araç, garantili yapılır zaten direkt. 
Müşterilerin hepsine söylüyorum. Mesela biz bir motor yaptığımız zaman bizim kendi hatamız oldu mu, müşterinin eli cebine gitmiyor. Biz karşılıyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum. Burada Mehmet Ustamın yanında çalışırken saat sınırı yoktu. 12'ye, Ve kadar çalışsan da akşamleyin o takımlar benzinle yıkanmadan yerine asılmıyordu, yani anahtarlar. Bir de kurulayarak asıyorsun. Orada hiçbir şey olmayacak, yani sabah pislik görmeyecek. Biz, öyle bir ustanın yanında yetişmiştik. 
Onun için ona da şükranlarımı sunuyorum. 


Ben sivil toplum örgütü başkanıyım. Kendi köyümün, Karaahmetli köyünün dernek başkanıyım. Artı olarak Tirebolu TİRDEF yönetiminde çok görev aldım. Beykoz Giresunlular Derneğinde görevlerde bulundum. Şu anda Tirebolulu İş Adamları yönetim kurulunda görevimiz var. Dernekçilik çok güzel. Yapana, anlayana çok güzel. Şu anda o da kalktı. Pandemiden dolayı o da bitti. Biz şimdi merkezimizi kapattık. İnşallah bundan sonra açmaya gayret edeceğiz. 


Beykoz'un eskisi daha iyiydi. Şu anda ben binadan başka bir şey göremiyorum. Beykoz'da her yer bina. Murat Aydın Başkanımız sahili çok güzel yaptı. Yücel Çelikbilek Başkanımız da bayağı güzel işler yaptı, verebildiği kadar tapuları verdi. Beykoz'da imar sorunu var. Ben imar sorununun çözülmesini istiyorum. Hep tapu ve imar sorunlarımız var. Beykoz'da başka bir sorun yok. Çubuklu'yu ben baştan aşağı gezeyim, bana herkesin kapısı açıktır. Giderim. Benim için önemli. 


Gençlerimiz çok kötü. Büyüğünü tanımıyor. Saygı yok, sevgi yok, hiçbir şey yok. Zaman, başka türlü bir yaşama doğru gidiyor. Gençler okusun, gençler çalışsın. Gençler büyüğüne ve küçüğüne saygılı olsun. 
Türkiye'ye yararlı evlatlar olsunlar. 


Beykoz'u aynı benim köyüm gibi, Beykoz'u bunun için seviyorum. 
Ben mesela köprüden karşıya geçiyorum, orada bunalıyorum. Bu tarafa geçtim mi ufkum açılıyor. Köyüme gelmiş gibi hissediyorum. Beykoz'da yaşam çok güzel, çünkü Beykoz'da herkes birbirini tanıyor. Sevilmez mi? Hayatım burası. Köyüme gidince TV'de köprüyü gördüğüm zaman içim buraya akıyor. 


306 Beykoz'un Sözlü Tarihi » 2 


Metin Torun 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


rzs 


1963 yılında Bayburt'ta doğdum fakat çok küçük yaşta İstanbul'a 
geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldum. Ayrıca başka bir üniversitede mimarlık bölümünde de yüksek lisans yaptım. 


Meslek hayatımdan kısaca bahsedeyim: 1986 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra çeşitli altyapı işlerinde, özel sektörde çalıştım. 
En son Ambarlı Limanı inşaatında şantiye şefiydim. Bazı konut ve kooperatif inşaatlarında şantiye şefliği yaptım. 1993 yılında Bağcılar Belediyesinde memuriyete başladım. Müdür muavini olarak görev yaptım. 
3 yıl görev yaptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğüne geldim. 8 yıl orada harita müdürü olarak görev yaptım. Ondan sonra Beykoz Belediyesine geldim. Belediye başkan yardımcısı olarak memur kadrosunda göreve devam ettim. Ben geldiğimde Beykoz'da Muharrem Ergül Bey belediye başkanıydı. Kendisinin teknik başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Bütün teknik bilimler bana bağlıydı. Beykoz'da epey uğraş verdiğimiz bir süreci başlatmış olduk. 


1,5 yaşından beri İstanbul'da yaşayan bir insanım. İstanbul çocuğuyum. Çocukluğum, ağırlıklı olarak Beyoğlu civarında geçti. Eyüp Sul- 


tan, Beyoğlu, Kâğıthane, Büyükçekmece taraflarında bulundum. İSKİ 


Genel Müdürlüğünde çalıştığım sırada tüm İstanbul'a, her tarafa gidiyorduk. Dolayısıyla Beykoz'u da yer yer biliyordum. Sayın Ali Zengin Başkanımız döneminde, ilk mühendislik yaptığım dönemlerde bir firmada çalışırken Beykoz'a bağlı bazı altyapı işlerinde bulundum. O yüzden Beykoz'a biraz aşinaydım ama tam anlamıyla tanımıyordum Beykoz'u. 


Beykoz'a geldiğimde burası gerçekten İstanbul'un biraz daha ücra bir noktası, biraz daha sakin, biraz daha sayfiye, yeşil alanının bol olduğu, daha sakin bir bölgeydi. İçine girince tabii sorunlarıyla, her 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şeyiyle bambaşka bir dünya ile karşı karşıya geldim. Çok ciddi altyapı sorunları vardı biz geldiğimizde, inanılmaz derecede. İçme suyu sorunu zaten eskiden beri çözülmüş bir sorundu. Onunla ilgili çok ciddi bir sıkıntımız yoktu, ama hiç doğal gaz altyapısı olmayan, bütün atık suları Boğaz'a verilen bir Beykoz'la karşı karşıyaydık. Benim de İSKİ Genel Müdürlüğünden gelmem hasebiyle çok ciddi bir şekilde önce bu konuyu el attık. Sağ olsun, Belediye Başkanı Muharrem Bey de bu konuda gerçekten bize güvendi ve yetki verdi. İSKİ Genel Müdürlüğünün bu noktaya dönük ihalelerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihalelerini buraya kanalize ederek, oradaki arkadaşlarımız ve dostlarımızla da çok sıkı bir bağlantı kurarak, çok hızlı bir şekilde önce doğal gaz altyapı çalışmasını başlattık. Büyükşehir Belediyemizin, İGDAŞ'ın desteğiyle bütün Beykoz'un yaklaşık 8-9 ayda doğal gazını döşetmiş olduk. Önceden izin verilmiyordu, kazıya ruhsat verilmiyordu. Biz gelir gelmez, “Bu bir ihtiyaç,” dedik. Beykoz'da doğal gaz, çok acil ve çok süratli bir şekilde bütün bölgeye verildi. Çok ciddi bir çalışma oldu gerçekten. 
Akabinde de İSKİ Genel Müdürlüğü vesilesiyle de atık su tünellerini yaptırmak suretiyle, çok ciddi bir şekilde suların Boğaz'a gidişini önleyecek bir çalışma başlatmış olduk. 


Bayburt'tan İstanbul'a 1,5 yaşmdayken geldik. 6-7 yaşma kadar Eyüp Sultan'da oturduk. İlkokul birinci sınıfı Eyüp Sultan Merkez İlkokulunda okudum. Babam eski eşya, antika eşya tamiri alım satımıyla uğraşıyordu, babamın yeri Şişhane'deydi. Beyoğlu'nda akrabalar, tanıdıklar vardı. Onların vesilesiyle biz Beyoğlu Aynalı Çeşme'ye geldik. 
Rahmetli Kadir Topbaş Bey'in de mahallesiydi aynı zamanda, biz aynı okulun çocuklarıyız. Ben orada Sururi İlkokuluna başladım. Rahmetli Kadir Topbaş Bey de buradan mezundur aynı zamanda. Orada gerçekten çok güzel bir çocukluk hayatımız oldu; yani Kasımpaşa bölgesi, Beyoğlu, Aynalıçeşme'de. 70'li yılların çocukluğu; politik ortamların çok yoğun olduğu, İstanbul'da hava kirliliğinin olduğu, birçok sorunun olduğu bir çocukluktu. Ama çocukluğumuz çok güzel geçti. Biz o büyüklerin uğraştığı sorunları bilmedik. Biz sokaklarda oynuyorduk. Çok ciddi bir sokak kültürüyle büyüdük. Sokaklardan eve akşam zor alıyorlardı bizi çocukluğumuzda. O bölgede arkadaşlık duyguları vesaire, biz çok güzel şeylerle beslendik. Tabii aile terbiyesi de aldık. Ailemiz muhafazakâr bir aileydi. Biz 4 erkek kardeştik. Ben 2. sıradayım. 
Abim mali müşavirlik okulunu bitirdi. Mali muhasebe bölümünden mezun oldu; Tayyip Bey'in, Cumhurbaşkanımızın mezun olduğu okuldan. 


Gençlik yıllarım şöyle geçti: Ben 1977'lerde Beyoğlu'ndaydım, örneğin o 1 Mayıs mitinginde ben, bizim Tepebaşı'nda oturmuştum, çocuktum. 1 Mayıs mitingini çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz bir kalabalık Taksim'e doğru akıyordu. Nitekim bazı olaylar oldu, biliyorsunuz. Çocukluğumuz, siyasal hareketlerin çok yoğun olduğu bir dönemdi, ama 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biz çatışmalar döneminde çocuktuk. 80 darbesi olduktan sonra çatışmalar durdu, biliyorsunuz. Ben 80 darbesinde 17 yaşındaydım. Hatta bir Kara Harp Okuluna girme olayım oldu. Kazanmıştım ama sağlıkta elenmiştim. Dolayısıyla Kara Harp Okulu subayı olma durumum da vardı. O dönem, tam 80 sonrasında ben üniversiteye başlamış oldum. Siyasal olayların, tüm çatışmaların vs. bittiği; yeni bir dönemin başladığı bir zamanda gençliğimiz geçmiş oldu. Yani çatışmalar dönemi çocukluk dönemime denk geldi, ama biz daha çok sakin bir dönemde okuduk. O dönem tabii siyasal bir ortam vardı. Okuyan gençlerin siyasetle ilgilenmemesi çok nadir görülen bir şeydi. Genelde sol akımlar vardı, çok güçlülerdi; bir de sağ akımlar vardı. Biz de o dönemde bir İslamcı akım içerisinde yerimizi aldık. Öyle bir kafa yapısındaydık. 
Kendimizi, tamamen İslami anlayışa dönük bir düşünce atmosferinin içerisinde bulduk. Özellikle o dönem, İran İslam Devrimi'nin akabinde gelişen birtakım İslami dayanışmalar gibi böyle fikirsel ortamlarda çok sık bulundum. Yani bir şekilde onların içerisinde yer aldık. 


Ben üniversiteden mezun olmak üzereydim, biraz da siyasi birtakım çatışmalar içerisinde bulunduk. Hatta cezaevine girdik. Birtakım şeyler yaşadık. Dolayısıyla o ortamda ailemiz çok tedirgin olduğu için ısrarla beni evlendirme kararı aldılar. Yakınım, akrabam olan teyzemin kızıyla görücü usulü evlendim. Tabii kendisini tanıyordum. İsteyerek, severek de oldu bu evlilik. 1986 yılında okulu bitirmiştim, bir dersim vardı. Çalışıyordum o anda. 1986 yılında evlendim hanımla. Ondan sonra güzel bir hayatımız oldu. Birlikte hiçbir zaman bir sıkıntımız olmadı. 5 çocuğumuz oldu; ilk çocuğum erkek. Sonradan iki kızımız oldu. 
Bu şekilde erken, yani 25 yaşında evlenmiş oldum ben. Güzel bir şey yaşadık. Ailemle beraberdim, Beyoğlu'ndaydık o zaman. 2 katlı bir evimiz vardı, evimiz 4-5 katlıydı da biz iki katını kullanıyorduk. Orada mutlu günler yaşadık. 


Biz Beykoz'a ilk geldiğimizde, altyapı ile ilgili çok ciddi sıkıntılar, inanılmaz yağışlar ve sel taşkınları yaşadık. Küçüksu Deresi taştı. Her tarafı perişan etti. Bizim Çiftehavuzlar Deremiz taştı, dehşet zararlar verdi. Tokatköy Deresi taştı. Hani bir musibet bin nasihatten evladır, şeklinde atasözümüz var ya aynen öyle oldu. İvedi bir şekilde Büyükşehir Belediyemiz ve İSKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte Küçüksu Deremizi, akabinde Göksu Deremizin, arkasından Çiftehavuzlar Deremizin, onun akabinde Tokatköy Deresinin, Akbaba Dereseki'de yine bu taşkın yaşandı, oranın ıslah edilmesi ile ilgili çok iyi bir çalışma gerçekleştirildi. Evet, çalışmaları Büyükşehir Belediyesi yaptı ama tamamen bizim koordinemizde yaptılar. O mükemmel bir altyapı rahatlığı sağladı. Biz geldiğimizde Muharrem Bey döneminde Beykoz Merkez Onçeşmeler'in önü yaklaşık 80 santim yukarıdaydı. Biz onun 70-80 santim aşağı düşürerek çok önemli bir altyapı çalışmasını, meydan çalışmasını 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da orada başlatmış olduk. Beykoz altyapı yönünden çok ciddi bir rahathğa kavuştu. Beykoz bundan sonra dış yapılarını güçlendirecek, imar planlarını güçlendirecek bir konuma geldi. 


Çağımız şu anda kariyer edinme çağı. Gençlerimizin hepsi ısrarla bir kariyer edinme peşinde, üniversitede okuma peşindeler. Buna katülyorum. Hakhlar da bu konuda, ama her şey kariyer edinmekle olmuyor. Üretime katılmak da önemli. Israrla bir şey söylüyorum: Gerek tarımsal üretim, gerek sanayi üretimi, gerekse diğer üretimlerde özellikle dijital konseptle ilgili üretimlerin mutlaka içinde yer almak zorundayız. Israrla hizmet sektöründe yer almak, masabaşı işlerde olmak, beyaz yakalı olmak; bu inanılmaz derecede zorlanıyor. Bunun çok yanlış olduğunu, bizzat mavi yakalıya özenmek, üretimin içinde olmak, fabrikaların içinde olmak, özellikle tarımın içinde olmak gerekiyor. Kesinlikle düşünmeleri gerekiyor. Ülkemiz insanının aklının başına getirilmesi gerekiyor. Bizim yaşadığımız gençlik dönemi, çocuk döneminde Hababam kültürü egemendi. Okullarımızda inanılmaz bir Hababam kültürü vardı; böyle tuhaf bir eğitimden geçiyordu öğrenciler, ama bugün öyle değil. Bugün gerçekten her şey bilgiyle ölçülüyor. Özellikle de dijital sektör, bilgisayar sektörü müthiş bir hâl almış durumda. 
Bununla ilgili bizim her anlamda çok ciddi bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Herkesin üniversitede okuması şart değil. Sırf üniversitesinde okuyayım diye böyle saçma sapan okullar açıp da 4 yıl okumanın hiçbir anlamı yok. Ben üretimde olmanın ve üretime katılmanın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Uzun bir dönem çalışma hayatında hep yönetici olarak çalıştırıldım. Bizi hep yöneticiliğe itelediler. Ben bugün diyorum: Keşke ben uzun yıllar yönetici olarak çalışacağıma uzman mühendis olarak anılsaydım. “Konunun uzmanı, yetkili, gerçekten çok çok iyi bilen bir uzman mühendis,” denseydi benim için. 


Bu çok daha doğru olurdu. Bugün geldiğim noktada bunu söylüyorum. 
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Çünkü mühendisliği bir şekilde unutuyorsunuz, yöneticilik yapıyorsunuz. İnsanları sürekli yönlendiriyorsunuz hâliyle. Lütfen uzman olun, lütfen uzmanlığınızı sürdürün. Başka şeylere çok da fazla kafayı takmayın. Türkiye bunları aşsın. “İlla ben şöyle olacağım” demeyin. Hayır! 
Uzman olun. İşinizin uzmanı olun. Uzman nedir, diye sorulduğunda da şu cevabı veriyor yetkililer: Sürekli aynı işi, tekrar yapan kişi. Sürekli aynı işi tekrar yapıyor zaten o işin uzmanı. İşinizin uzmanıysanız sizin mutlaka bir yerde kapınızı çalacaklardır. Size ihtiyaç duyacaklar. 


Beykoz'da biz gerçekten şanslıyız. Ben Kâğıthane'yi biliyorum, Gültepe'yi biliyorum, Mecidiyeköy'ü biliyorum, Beyoğlu'nu biliyorum, Bağcılar’ biliyorum. Buralarla kıyasladığınız zaman gerçekten inanılmaz. Kuşkusuz İstanbul rahat yaşam anlamında bir tür altyapıya sahip olmuş, ama bir yeşil alan, bir ferahlık açısından, bir otopark noktasında Beykoz'umuz son derece şanslı bir bölge. Bunun da çok bozulma- 


sm istemiyorum. İmar planları çıksın. Aman, her yere imar verilsin, derdinde olan insanlar var. Çok korkunç derecede bunun peşinde koşuyorlar. Hayır. Beykoz'da bence imara çok ihtiyaç yok. Normal, belli ölçeklerde olması gerekiyor. Aslında belli bir kırsal niteliğin korunması gereken bir bölge. Kapatılan 5 fabrikadan dolayı biraz sıkıntı çeken bir bölge Beykoz. Onu da başka şeylerle aşması gerekiyor. Kuşkusuz eksikleri var, Beykoz'umuzun mağdur bırakıldığı alanları da görmek lazım. Yoğun bir emekli nüfusuna sahip bir ilçe Beykoz. İş imkânlam açısından ciddi sorunları da var, onu da biliyorum, ama gerçekten Beykoz, İstanbul'da yaşanabilir en güzel yerlerden birisi. Beykoz'dan ayrılmadık. Burada yaşamaya devam ediyoruz. 
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1963 yılında Beykoz'da doğdum. İlk ve ortaokulu Beykoz'da okudum, daha sonra lise Tden ayrılıp Şişecam Fabrikasının kendi teknik okuluna başladım. Oradan mezun olunca iş hayatıma başlamış oldum. 
Bu arada da atletizmle de uğraştım. Askere gittim. Geldikten sonra 
tekrar aynı iş yerinde devam ettim. 15 yıldır da emekliyim. Evliyim; 1 
kızım, 1 oğlum var. 


O zamanın Beykoz'u çok güzeldi. Hatta Beykoz'a “işçiliğin üniversitesi” derlerdi. Üç büyük fabrika vardı, her evde mutlaka bu fabrikalarda çalışan biri olurdu. Deri Kundura, Tekel veya Şişecam fabrikalarında... Hakkımızı ararken de bu üç fabrikayla birlikte hareket ederdik. 
Yöresel olarak Karadenizliler ağırlıktaydı ama orada çalışan herkes bir aile gibiydi. Birbirlerine kız alıp vererek büyük bölümü akraba konumuna gelmişti. Beykoz'da herkes birbirini tanırdı. Gelişen bir olayı 10 
dakika içinde tüm Beykoz'un duyması mümkündü, böyle bir yapısı vardı. Onun için Beykoz hakikaten bir ailedir, fabrikalarımız aile şirketi gibiydi. Kardeş gibiydik, her türlü sıkıntıda birlik beraberlik içindeydik. 
Grevlerde, direnişlerde Beykoz'daki tüm insanlarla birlikte mücadele verirdik. Beykoz güzeldi. Eskiyi özlemle anıyoruz. 


Çocukluk dönemimizde Soğuksu Mahallesi'nde köy hayatını yaşıyor gibiydik. At arabalarının, oduncuların uğrak yeri olan ve etrafında saman satılan, at nalı yapılan dükkânların olduğu, yol üstünde oldugu için oduncuların öğlen paydosu yapıp dinlendiği, kısa süreli durulan bir mahalleydi. Bizim elektriğimiz, suyumuz bile çok küçük yaşta yoktu. Yalnız mahallemizin bir avantajı vardı, o da içme suyumuzun oluşuydu. Zaten mahallemizin isminin Soğuksu oluşunun sebebi de mahallemizdeki çeşmedendir. Babamın derneği de, tabir yerindeyse, her yöreden insanlarla birlikte kurulan ilk dernektir Beykoz'da, muhtarlıktan da eskidir. Onların gayretiyle, mahallemizin camisiyle, okuluyla birlikte harekete geçmişlerdir. 
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Elektrik direkleri dikildiği zaman biz o elektrik direklerini bile oyun alanı yaptık. Direkten direğe yarışlar yapıyorduk. Tabii bu nedenle biraz atletizmci oldum, diyebilirim. O tür beklentilerimiz vardı. Çünkü farklı bir sosyal yönümüz yoktu. Mahallede toprak sahalarımızda futbol oynardık. Yaz tatillerinde mahallemizde Kur'an kursu olurdu, arkadaşlarımızın hepsiyle tam katılım sağlardık. O dönem toplu sünnetler oluyordu. Çok doğal, köy havasında geçerdi. Herkes herkesin derdiyle dertlenirdi. Burada evlerin yapılmasında bile birbirlerine yardımcı oluyorlardı. Biz de çocukluğumuzda çok uğraşıyorduk. Bahçe işleri vardı, karalahananın merkezi gibi bir yerdi mahallemiz. Ben şunu hatırlhyorum: Haftahk 500-400 kilo arasında lahanamız olurdu, buradaki bütün kadınlar sırayla herkesin tarlasına sabahın erken saatinde toplamaya giderlerdi, imece usulü yapılırdı. Çok iyi bir kaynaşma olmuştur böylelikle. 


1988 yılında evlendim. Yaklaşık 5 gün sonra da 35. yılımızı dolduracağız inşallah. Sağlık ve sıhhat içinde, hiçbir sıkıntı yaşamadan, çoluk çocuğumuzla yıllarca daha yaşamayı Allah inşallah nasip eder. Birlikte yaşanırsa her şey güzel oluyor, paylaşınca güzel oluyor, biz olaya öyle baktık. Allah'a çok şükür, şu ana kadar sıkıntılı bir atmosfere girmedik, kendi yağımızda kavruluyoruz. 


Şişecam çok hareketli bir yerdi. Bir iş Şişecam'da hiçbir zaman grev kararı almadan bitmemiştir. Karar alındığı zaman biz de dışarıda olurduk, uğraşıyorduk, çünkü diğer türlü ayıpla karşılanırdı, bir hareket olduğu zaman herkesin olayın içinde olması gerekiyordu. Bizde çok erken yaşlarda Şişecam'a başlandığı için yaş grubu da çok gençti, yani ilkokulu bitirince okula devam etmediğin zaman çıraklık dönemini tamamlayıp işe gelebiliyordun. Onun için Şişecam, 38-40 yaşlarında emekli olunan bir yerdi ve gençlik çok ağırlıktaydı. Çok iyi el sanatı ustalarımız da vardı. 91 yılında bir direniş oldu, “İşçilerin atılması gerekiyor,” diye duyuru yaptılar. Daha kime ne geldiği belli olmadan, şalteri indiren ilk kişi ben oldum. Şu anda da hem kulüp başkanıyız hem mahalle muhtarıyız, tabii ki zaman zaman sıkıntılı günlerimiz oldu ama hiçbir zaman olumsuz, pişman olduğum veya “Keşke yapmasaydım.” 
dediğim bir durum olmadı çok şükür. Burada, fabrikada birbirimizle tartışsak bile, işten çıktığımız zaman yemek yemeye giderdik, öyle bir atmosferi vardı. 


Beykoz'umuzun geçmişiyle bugününü kıyasladığımız zaman; geçmişte burası daha aile ortamı gibiydi, daha samimiydi, daha sıcaktı. 
Ben isterdim ki şu anki gençler o dönemi bir tatsın, o dönemin doğallığı daha farklıydı. Teknoloji ilerledikçe gençlerin flörtü bile farkhlaştı, hepsi dijital oldu. Geçmişte o bile daha doğaldı, kalple gözün bir araya gelmediği her şey sanal oluyor. Orada bile bir farklılık vardı, biz o ortamlarda büyüdük, şanslı insanlardanız. 
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Beykoz'da şu an nüfus artıyor, geçim sıkıntısı oluyor, fabrikaların 


kapanması ile de zorlaştı burada geçim. Eskiden Beykoz'da sahil boyu yürüdüğünüz zaman hiçbir şeyiniz olmasa bile, orada eşinizi dostunuzu mangal yaparken görebilir, karnınızı bile doyurabilirdiniz, böyle bir yapısı vardı. Şimdi öyle değil. 


Beykoz eğitim yönünden de gelişti. O dönem şöyle bir durum vardı: Burada fabrikalar olduğu için aileler, okumayan çocuğu için tereddüt etmiyordu. Sonuçta Beykoz'da bir iş sahibi oluyordu insanlar, ama günümüz eskisi gibi değil. Gençler, çocuklar direkt bir iş bulamazlar. 
Eğitimlerini bir kere tamamlamaları gerekiyor, mesleki boyuttaki olan eğitimlerine de kesinlikle ağırlık vermeleri gerekiyor. Okullarla ilgili Beykoz'da bayağı bir gelişme oldu; liseler, meslek liseleri var. Bizim zamanımızda fabrikanın meslek okulu vardı, ama şimdi her yerde var. 
Beykoz'da üniversitelerimiz var. Okul, gençlerin dik durmalarının ve uyuşturucu ortamlarından uzak kalmalarının tek yolu. Burada spor, müzik kursları var ve bizim bir şansımız da şu an mahallemizde gençlik merkezinin olması. Jimnastik, tiyatro ve kütüphaneye kadar birçok güzel etkinlik var. Eskisi gibi değil buralar, bunları değerlendirmekte fayda var. Kısacası spor, müzik gibi sosyal işlerle uğraşan çocukların kesinlikle kötü alışkanlıkları olmaz. Onun için de eğitimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. 


Bu zamana kadar gördüğüm, işim icabı gittiğim kısa süreli yerlerde, Beykoz'un kiymetini bir kez daha anladım. İnsanlar ne hayal ediyorsa; orman, deniz, her türlü imkân var Beykoz'da, kısmi de olsa. Her tarım ürününün olabileceği, hassas bir yer burası. Önemli olan Beykoz'u doğallığı ile bu zamana kadar koruyan insanların, çocuklarının da hayatlarını burada sürdürmeleri gerekiyor. Burada omuz omuza vererek Beykoz'da yaşamanın uğraşların vermeleri gerekiyor. 
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İlk, orta ve lise eğitimimi Görele'nin Kırıklı köyünde tamamladım. 
Lise yıllarımdan sonra da İstanbul'a taşındık, yolumuz gurbete düştü. 
Burada da iktisat bölümünü bitirdim. 


Çocukluğum memleketimde geçti. Öyle zaman olurdu ki mesela oruçluyken köyden Kırıklı'ya, yaklaşık 4,5 kilometre yol yürüyerek ortaokula giderdim. İlkokulum kendi köyümüzdeydi. O süreçte okula odunları bile öğrenciler getirirdi, her gün elimizde bir tane odunla birlikte geliyorduk okula. Okulda yakacakları bu şekilde temin ediyorduk. 
Biz 5 tane sınıf bir arada okuduk ilkokulda. Benim okulla ilgili şöyle bir anım var: Ben köyde ilkokulu bitirdikten sonra Kırıklı'ya ortaokulu okumak için geldim. Köyümde yazılının ne olduğunu bilmiyorum. Kırıklı'ya geldiğimde ilk sınavımız matematikti. Hiç unutmuyorum, matematikten 0 aldım. Çünkü yazılının ne olduğunu bilmiyordum. 5 sınıfı birden okutan hocamızın daha okuma yazmayı sökemeyen öğrencileri vardı ve o şartlarda bizimle o kadar çok ilgilenemezdi. Biz maalesef bunun eksikliğini yaşadık. Sonrasında 2. sınavda 10 üzerinden 9 almıştim. Bu benim hayatımda bir tecrübe oldu. 


Biz çocukluğumuzda kuşluk vakitlerinde ineklerimizi gezdirme- ye çıkarırdık. Sonrasında ineklerimiz ahırlara çekilirdi. O günlerde de 


inekler 1-2 tane değildi, 5-6 taneydi. İçinde danası, ineği, öküzü olan 


ahırlarımız vardı. Biz çoğu zaman kardeşlerimle bu işleri sırayla yapardık. Ben karşıdaki köyden Kur'an-ı Kerim dersi almaya giderdim. 
Yaklaşık 5,5 kilometre yolu hem gider hem gelirdim. Gelirken de bizim orada meşhur derelerimiz vardır, o derelerde yüzmek için güneşin gelmesini beklerdik. Sonra yüzerdik. Dereler deniz gibi değildi, daha soguk olurdu, hatta üşürdük bazen. Ama ne kadar güneşte kalırsak kalahm, tath suda yüzdüğümüz için vücudumuzda herhangi bir yanma olmuyordu. 
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Askerden önce sigortacılnk hayatım vardı, sonrasında da turizme yöneldim ve uzun yıllar turizm sektöründe çalıştım. Sonra da bir danışmanlık firması açtım ve 1998 yılından beri de profesyonel olarak turizm acentesindeyim. Daha öncesinde de STK'larda uzun süre görev yaptım. Kendi köyümün derneğinin kurucusuyum. Görele Dernekler Birliği 2011 yılında federasyon oldu. Sonrasındaki bütün çalışmalarm içerisinde de yer aldım. Şu anda Görele Dernekler Federasyonunun başkanlığını yürütmekteyim. 


Beykoz'a 2003 yılında taşındım. O zamanlar toprak yollardan giderdik, şu anki Riva yolu yoktu. Toprak yollardan giderek şu anda oturduğum Kaynarca köyünün Hocaoğlu Mahallesi'ne ulaştım ve orada gecekondu bir ev aldım. 2004 yılından sonra evde ufak tefek tadilatlar yaptırıp oraya yerleştim. 


Geçmişte Beykoz çok doğaldı. Villalardan ziyade, insanların gecekondu tarzında evleri vardı ve yaşam daha farklıydı. Çünkü o günlerde, yaşadığımız bölgelerde su yoktu. Kaynak sularımız vardı, mesela bizim oradaki sular hâlâ akmakta, onları kullanıyorduk. Odunla, kömürle ısınırdık. Bugün geldiğimiz noktada hem suyumuz hem de doğal gazımız evlerimize bağlandı. Beykoz'da insanların tek sıkıntısının imarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Benim oturduğum bölge, sit alanı olarak geçiyor. Mahallemizde yaşayanlar çocuklarını mecburen başka yerlere gönderiyorlar. Çünkü imarla ilgili bir çalışma yok. Ben de kendi çocuklarımla beraber bir yerde kalıyorum. Ben 5 çocuk babasıyım, zaman zaman biz de sığmıyoruz. Köyleri çok bozmadan, tarihi ve doğal dokuyu da koruyarak imar yapılırsa Beykoz'da yaşamak çok güzel. Ailemle kendi yuvamda, bir arada yaşamak için Beykoz'da kalmaya devam edeceğim. 


Beykoz'un iyi anlamda, özellikle son 3-4 yıl içerisinde çok değiştiğini düşünüyorum. Mesela sahil güzergâhının gerçekten acayip bir görünümü vardı. Şu anda belediyemizin önünden itibaren devam eden çalışmaların ve yürüyüş yollarının yapılması, Karlıtepe'deki mesire alanında tesis yapılması, insanların nefes alabileceği noktaların açılması, halk plajlarının açılması, mahallelerdeki yolların düzeltilmesi Beykoz için büyük gelişmeler. Ben buradan yetkilileri de tebrik ediyorum. Buranın daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Biz her zaman yapılacak olan güzel işlerin yanındayız. Ben bu gelişmeler nedeniyle Başkanımıza ve yöneticilere teşekkür ediyorum. 


1980 darbesini hiç unutmam. O zamanlar köyden insanları toparlayıp gitmişlerdi. Evimizde yapma bir silah olduğu için babamın ayaklarının altına vurarak ayaklarını morarttıklarını gördüm. Babamın yürüyemediğini gördüm, o benim içimde çok büyük eziklik oldu. Senelerce o ezikliği, babamın yaşadığı o sıkıntıyı unutmadım. O dönemlerde yapma silahlar olurdu bizim Karadeniz'de. Bizim oralar kırsal alanlar olduğu 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için insanlar silahlarıyla bir şekilde kendilerini güvene almaya çalışıyorlardı. Bütün köylerde sıkıntı yaşadık, benim için çok sıkıntın bir süreçti. 2000'li yıllardı. Ak Partinin kapanma yılıydı. Ben de o dönem Ak Partinin bir ilçesinde yönetimdeydim, zannediyorum 5'e 6 gibi bir oyla kapanmadı. Kapansaydı belki de ilçemizdeki kaliteli değişiklikleri, bu huzurlu anları görmeyecektik. 


Beykoz'da imar yönünden geçmişte de günümüzde de çok fazla bir değişiklik olmadı. Çünkü Beykoz'un geneli sit alanı olduğu için çok fazla bir şey yapılamadı. Beykoz'da hem şehri hem de köyü yaşıyorsunuz. 
Buranın öyle bir havası var. Hem deniz havası hem doğa havası var. Yeşilliğiyle, mavisiyle güzel bir ilçe. Çok fazla oynanmamış bir ilçe. Beykoz'un doğasının bozulmadan bu şekilde devam etmesi taraftarıyım. 


Benim gençlerimize tek tavsiyem: Yazıl basımı kullanarak, okuyarak, araştırarak, yaşayarak hayatlarını idame ettirmeleridir. Birçok badire atlattık bu ülkede; bizim neslimiz ve öncesi -ben 52 yaşındayımbuna bizzat şahit oldu. Günümüzde yaşananları da görüyoruz. Artık bir tuşla bütün dünyaya mesaj gönderebiliyorsunuz. Geldiğimiz yeri, yaşadığımız yeri ve geçmişte yaşadıklarımızı unutmamak adına gençlerimizin araştırma yapmalarını istiyorum. 


Beykoz'da yaşamaktan çok memnunum. Ben zaman zaman memleketime gidiyorum. Beykoz, memleketimizle hemen hemen aynı. Ama Beykoz'da yaşamak benim için bir ayrıcalık. Çünkü burada sokağa çıktığımızda birçok insanı tanıyabiliyorsunuz, çok fazla değişim söz konusu değil. Artık burada yaşamışız, buradaki komşularımızla bir mozaik oluşturarak aynı kültürü yaşıyoruz. O yüzden de ben Beykoz'da yaşamaktan çok mutluyum. Beykoz'da Giresunluların nüfusunun fazla olması sebebiyle de burayı memleketimden farklı görmüyorum. 
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1976 Sivas Divriği doğumluyum. Mesleğime 15 yaşında seyyar satıcılık yaparak başladım ve mesleğimi baba mesleği olarak yapıyorum. 
Bizim Sivas yöresinde mesleğe genelde hep halıcılıkla başlıyorlar. Biz de baba mesleği olarak 13 yaşında Ege'de seyyar satıcılık, sonra arabayla aktif pazarlama yaptık. 


1998 yılında askere gittim. Askerlik sürecinde, askerden sonra mağaza açacağımı bildiğim için günlüğüme notlar almaya başladım. “Gi- 


dince mağaza açacağım. Adını Hedef koyacağım. İlk 5 yılda da 50 kişi çalıştıracağım,” diye bir not yazmıştım. 1 Şubat 2000 yılında Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde 35 m? kadar küçük bir dükkân açarak hayat serüvenime “Hedef AVM” şirketini kurarak başlamış oldum. O zamanlar Çiğdem Mahallesi'nde oturuyorduk. Çiğdem Mahallesi'ne Gümüşsuyu'ndan 14 ay boyunca her gün yayan gidip geldim. Hedeflerim ve hayallerim vardı. Eğer hayallerinizi gerçekleştirmek için bir idealiniz varsa Rabbim hazinesinden nasip ediyor. 5. yıla geldiğimizde 3 şube olduk, 52 çalışanımız oldu. Bugün toplamda 65.000 m? ve 300 çalışanla Beykoz'da doğmuş bir firma olarak hizmet vermekteyiz. 


Beykoz'a geldim, ama Beykoz'u çok bilen bir insan değildim. Hep Beykoz Merkez diye anılırdı. “Beykoz Merkez neresi?” diye merak ederdim. Beykoz Merkez'in neresi olduğunu bir yıl sonra öğrendim. 
O gün ile bugün arasında çok şey değişti. Şu an ticaretle uğraşıyoruz. 
Konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz insanlar var. Bugün 39 ilçe içerisinde Beykoz 2022-2025 yılında (2022 yılında özellikle) çok konuşuluyor. 
Çok güzel bir hizmet var. Caddelerimiz tertemiz, özellikle Beykoz sahili. En önemlisi, bugün Beykoz'da yaklaşık 350 cami var diye biliyorum; hepsinin temizlik görevlisi, tuvalet kağıdı, abdest havlusu var. Bu çok güzel bir hizmet. Bu hizmetler için yerel yönetime çok teşekkür ediyoruz. Murat Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. 


Aslında sorumluluğum 7 yaşımda başladı. Ben, bir babanın 9 evladınm 7. sırasında olan bir çocuğuyum. Biz tarlaya 7 yaşında ekmek ve su 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Karekodu okutarak 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götürürdük. Değirmene giderdik. 5 sene kuzu yaydım ben. İlkokulu Sivas'ta okudum. Hatta bizim okulumuz köyün en tepesinde. Yüksek ilkokul mezunuyum, diye de espri yapıyorum. Bugün ticaretimizde bir başarı varsa o günün meyveleri, oradaki yaşam tarzımızdan, köyde sorumluluk erken yüklendiği için, o günün alt yapısından kaynaklanıyor. 


Tabii şu anki gençlik hareketli, ama benim gençlik yıllarım hep çalışmakla geçti. Hep bir hayat mücadelesi vardı. Örneğin ben Balıkesir'de ticaret yaparken bir dükkân açmıştık, Edremit'te halı mağazası. Saat 19.00'a kadar dükkânda dururdum. 19.00'da kamyonet kiralardım. Malı boşaltır, kamyonetle gider; Altınoluk'ta, Akçay'da sahilde gece 00.00'a 01.00'e kadar yazlıkçılara halı satardım. Sonra gelir dükkâna, o malı boşaltır, sabah düzeltir, akşam yine yüklerdim. Gençliğim hep böyle çalışmakla geçti. 


Aile ilişkilerimiz o gün de çok iyiydi, bugün de çok iyi. 9 kardeşiz; birbirimize çok bağlıyız. Babam vefat edeli yarın tam 3 yıl olacak. Babam bir çınardı. Çok vizyonlu bir adamdı. Geleceği görme noktasında güzel tespitleri vardı. 


Biz 3 erkek kardeşiz, 6 kız. Beykoz'a yerleştikten sonra babam da Beykoz'u çok sevdi. Bizim beraber değil de hepimizin ayrı iş kurmamızı istedi. Biz de onu dinledik. Şu an 5 erkek kardeşiz. Hepimiz mutluyuz. Hepimizin işi güzel, Allah'a şükürler olsun. Aile bağlarımız da aynı şekilde; o iletişim ile birbirimize gidip gelerek, sorarak devam ediyor. 


Annemiz ile bağımız çok daha ilerideydi. Annem şu an 78 yaşında. 
Kendisi akciğer kanseri. Rabbim bütün hastalara şifa versin. Annecigim çok eziyet çekti. Yani eziyet demeyeyim de çocukları büyütmek için çok çile çekti. Rahmetli babaanneme 40 yıl baktı. Son 7-8 yıl babam bayağı bir rahatsızlandı, ona baktı. Hayatı boyunca hep çocuklarını yetiştirdi, hep onlara baktı. Rabbim şu anda da bu hastalığı verdi. 
İnşallah ahiretine kefaret olur, şifa olur. 


2005 yılında evlendim. 2004 yılında annem görücü usulü, “Falancanın kızı var” diye söyledi. Teyzem aracılığıyla bulmuştu. Eşim de memleketlimiz. Kayınbabamı tanırım, kayınçolarımı da eski tanırım. Gittik, 
15 dakika görüştük. Ailem gitti, istediler. Çok mutlu bir evliliğim var. 
Eşimden çok razıyım, Allah ondan razı olsun. 4 çocuğum var: 2 oğlum, 
2 kızım var. En büyüğümüz 18 yaşına girecek, lise sona gidiyor. 13 ve 10 
yaşlarında kızlarımız ve 5 yaşında da bir oğlumuz var. 


Benim en güzel anılarım Beykoz'da Gümüşsuyu Mahallesi'nde geçti. Ondan önceki ticaret hayatımda sürekli bir mücadele vardı. Sürekli bir koşturma, sürekli bir başarıya odaklanma. En güzel hikâyem; askerdeyken bir tane çocukluk arkadaşım vardı. O da Erzincan İş Bankası'nı kazanmıştı. Ben de Erzincan'da askerdim, tevafuk oldu. Biz cumartesi pazar buluşur, parkta ajandaya yazardık. Ben, “Gidince mağaza 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açacağım, adını da ‘Hedef’ koyacağım,” yazmıştım. Ona da “Sen de finansın başına geç,” demiştim. Arkadaşım gelmedi. O ajandamıza almış olduğumuz bütün notları Rabbim hazinesinden nasip etti. Hayatta başarı tevafuk, tesadüf değil. Başarıya odaklanırken paraya odaklanmamak lazım. Başarıya, topluma faydah bir birey olmak için odaklanırsak Rabbim veriyor hazinesinden. Yeter ki niyet düzgün olsun. 


Gümüşsuyu Mahallesi'nde o kadar çok anım var ki... Mesela ben 14 
ay yaya işe gittim geldim. Sonra o 35 m3yi 90 m'ye çıkardım. Allah nasip etti, bir Kartal SLX almıştım. Kapının önündeydi, anahtar üstünde idi. O Karadenizli müşterilerim, dostlarım hiç aramızda bir teklif olmaksızın herkes arabaya biner, işini görürdü. Ben hâlen o Gümüşsuyu müşterilerimi gördüğümde sanki ailemden bireyler imiş gibi görüp onlara çok saygı duyuyorum. Bende çok büyük emekleri var. Beykozlunun bende çok emeği var. Ben eğer bunu unutursam nankör bir insanım demektir. 


Ticarete erken yaşta başladığımız için Körfez Savaşı'ndan bu yana bütün krizleri gördüm. Ondan öncekini bilmem, ama Körfez Savaşı'ndan beri, (1991'di tahminim, öyle hatırlıyorum) 1991'den bu yana olan bütün krizleri gördüm. Tabii ki bu krizler içerisinde önemli olan, ticaret hayatında insanın kendi ticaretinin zeminini sağlam tutması. 
Eğer zemini sağlam tutmayıp ekonomiye göre tutarsanız ekonomik sıkıntı yaşandığında çökersiniz. En son yaşanılan 15 Temmuz sürecinde gerçekten millet olarak biz insanlar ülkemizin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar birbirimize bağh olduğumuzu ve bu süreçle alakah o ruhu kaybetmediğimizi ispat etmiş olduk. Onun için biz güçlü bir devletiz. Allah'ın izniyle bunu, inşallah geleceğimiz olan nesillerimize aktarıp daha iyi işler yapma noktasında önümüzün açık olduğunu 


düşünüyorum. 
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Beykoz çok gelişiyor, çok değişiyor. Ki imar sürecinden sonra daha da gelişecek. İstanbul'da 39 ilçe var. Beykoz'da olmak, Beykoz'da yaşamak, Beykoz'da ticaret yapmak başka bir güzellik, başka bir özellik. 
Çünkü Beykoz doğasıyla, deniziyle, sahiliyle farklı bir ilçe. Ben beykoz'u çok seviyorum. Beykoz gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir yer. 


Gençlik için şunu söyleyebilirim: Öncelikle bizim gençleri harf olarak konumlandırmamamız gerekiyor, diye düşünüyorum. Hani konuşuluyor ya, “Z kuşağı” diye. Bunu yanlış bir düşünce olarak algılıyorum. Çünkü böyle diye diye çocukları bu hâle getirmeye çalışıyoruz. 
Gençlerimizin her şeyden önce hem alaylı hem mektepli olması gerekiyor. Şu an okumak kesinlikle çok önemli. Diploma, olması gereken bir şey. Oradaki bilgi farklı, ama alaylı yetişmek için de çocuklara genç yaşta sorumluluk vererek, babanın sorumluluğu altında, güdümü altında yetiştirmemek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ticaret yapan gençler için söylüyorum: Sorumluluk verin; bırakın gerekirse zarar etsin. Gençlerin kendi öz güvenini kazanıp kendi karar vermelerini sağlamak gerektiğini düşünüyorum. 


Bundan 4 yıl önce yine Ticaret Odası seçimleri vardı. Bir büyüğümüz, Ticaret Odası seçimlerinde ismimi aday olarak listeye yazmak istedi. Ben de şu an müsait olmadığımı, hazır olmadığımı beyan ettim. “4 yıl sonra inşallah biz de oluruz,” dedim. O sözü verdiğim için sözümü tutmak adına, sağ olsun abimiz beni tekrar davet etti. Bu dönem İstanbul Ticaret Odası seçimlerine katıldık. Liste olarak Mobilya Komitesin- de İstanbul Ticaret Odasında meclis üyesiyim. 


Bu programı yaptığınız için çok teşekkür ederim. Bizleri değerli hissettiriyorsunuz. Bizim duygularımıza değer veriyorsunuz, duygularımızı dile getirmemizi sağlıyorsunuz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Bu çalışma için Beykoz Belediyemize, sizlere ve ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
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1958 doğumluyum. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Taşlıca köyündenim. İlkokulu kendi köyümde, ortaokulu Gümüşhane'de okudum. 
Giresun İmam Hatip Lisesinde liseyi bitirdikten sonra 1978-1979 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi, şu anda İlahiyat Fakültesi dediğimiz, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdim. Okurken Beykoz Gümüşsuyu'nda esnaflık yaptım. Esnaflık sonrası da Tozkoparan Endüstri Meslek Lisesi ve akabinde Ziya Ünsel Ortaokulunda öğretmenlik yaptım. (Adı şu anda Koç Ortaokulu oldu.) Sosyal Hizmetlere geçtim. İzzet Baysal Huzurevi Müdürlüğünü yürüttüm. 28 Şubat sonrası Beykoz Belediyesinin ilk kadrolu kültür müdürlüğü görevini yürüttüm. 
2000 yılında ise Bağcılar Belediyesi kültür müdürlüğü görevine geçtim. 2004 yılında kısa bir dönem Zeytinburnu Belediyesi sosyal işler müdürlüğünü yürüttüm. Hâlen İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin müdürlüğünü yürütmekteyim. 


Bu mahallede 1978-1979 yılından beri ikamet etmekteyim. Mahallenin kurucularındanım. 4 çocuğum, 8 torunum var. Giresun İmam Hatip Lisesini bitirince İslam Enstitüsünü kazandık. İslam Enstitüsüne gelince, babam daha önce buraya bir gecekondu yapmıştı, öğrenci olarak burada babamın yaptığı gecekonduda ikamet etmeye başladım. Aynı dönemde, henüz lisedeyken evliydim. Gümüşsuyu Mahallesi Şehitlik Çıkmazı'nda bir bakkal devralarak işletmeye başladım. Geceleri Yüksek 


İslam Enstitüsüne gidiyordum, gündüzleri de bakkalımı işletiyordum. 


Çocuklarımın geçimini, öğretmen olana kadar bu şekilde temin ettim. 


O zamanlar çok geniş bir çevre ile birbirimizi tanıyabiliyorduk. Mesela Tokatköy'ün, Ortaçeşme'nin ileri gelenleri ile tanıştık. Çavuşbaşı küçük, 40-50 haneli bir köydü. Oranın ileri gelenleriyle tanışabiliyorduk. Beykoz daha çok Anadolu köyü gibiydi. Zaman içinde çok kalabalklaştı. Çeşitli işlerde çalşmakla beraber, ev hanımlarının asli işi hayvancılıktı; herhâlde 2-5 tane ineğimiz vardı. Biz 2000'li yıllara kadar 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hiçbir zaman marketten süt almadık. Herkesin ya kendi ineği vardı ya da komşusunun ineğinin sütünü alıyordu. Hayat daha doğaldı. 


Büyükşehir Belediyesinin bir şefliği vardı Beykoz'da. Bunun dışında belediye hizmeti de yoktu. Tabii bu arada yollarımızın çok büyük bir oranı da toprak yoldu. Biraz önce söylediğim gibi köy hayatını andıran bir yaşantımız vardı ama sevgi ve saygı da vardı. İnsanlar birbirlerine yardım ederlerdi. Mesela herhangi komşumuz gecekondu yaparken vatandaş komple toplanıyordu. Tanış olmasalar bile inşaata yardım edip yerleşmesine yardımcı olurlardı. 


Anadolu'da da köy hayatına doğduk. Bizim öğrenciliğimiz ve çocukluğumuz eve katkı ile geçti. Okula gitsek bile mutlaka boş zamanımızda hayvanları otlatıyorduk veya eve bir şekilde katkı sağlıyorduk. Çocukluğumda lisede okurken de ortaokulda okurken de çalışıyordum. Mesela ortaokulda okurken aynı zamanda yazın Orman İşletme'de işçilik yapıyordum. Lisede okurken yazları yine Orman İşletme'de çalışıyordum. Okul hayatında da hafta sonu mutlaka bir gün inşaatlarda çalışarak haftalık harçlığımızı çıkarıyorduk. 


Gerek çocukluk dönemimde memlekette gerek gençlik dönemimde Beykoz'da komşuluk ilişkileri çok samimiydi. Sadece bu mahalleyle bağlantılı değil. Mesela ben burada oturuyordum ama Gümüşsuyu veya Beykoz'un diğer mahalleleriyle dahi komşuluk ilişkileri olan bir yapımız vardı. Şu anda malumunuz, apartmanlarda aynı katta kalanlar birbirini tanımıyor. Çok daha bireysel yaşıyoruz. 


Eşim daha biz İstanbul'a gelmeden lisedeyken komşumuzdu, akrabamızdı. Babam, evin ihtiyacından dolayı, o dönemde bağ bahçe işi vardı, komşunun kızını bize istedi. 1978 yılında bizi evlendirdi. Büyük çocuğum 1980 doğumlu; 45 yıllık bir evliliğimiz var. Artık yaşlılar sınıfina dâhil olduk. 


Fiili olarak yaşadığımız bazı olaylar var. Mesela 1979 yılında Marmara'da bir gemi patlaması olmuştu ve gemi günlerce yandı. Biz buradan Marmara'daki geminin yangınını rahatlıkla görebildik. 12 Eylül darbesini yaşadım. Darbede üniversite öğrencisiydim ama esnaftım, çocuklarım vardı. Gece saat 23.30 gibi Su Ürünleri Meslek Lisesinin önüne geliyordum, anarşi dönemiydi, 12 Eylül öncesi. Aynı yoldan iki akşam üst üste gelmiyordum, her ihtimale karşı. Kör bir kurşuna kurban gitmeyelim, diye. İnşallah bu ülke bir daha o günleri görmez. Hiçbirimiz görmeyiz. 


Artık şehirleştik, birbirimize yabancılaştık. Samimiyet kalmadı, ama yine de her şeye rağmen Beykoz İstanbul'un Anadolu'su. Şimdilerde çalışan gençlerimiz genellikle diğer ülkelere gidiyorlar. Belediyenin dışında, gençlerin işe girebileceği bir yer kalmadı şu anda. Cam fabrikasında 3.000'e yakın insan çalışıyordu. Kundura'da hakeza insanlar iyi 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çalışıyordu, fabrikanın kayda değer bir çalışanı vardı. Paşabahçe'de ispirto fabrikası vardı. Bunun yanında Beykoz'un köyleri, Akbaba, Çubuklu dâhil birçok yerde cam imalatı vardı. İnsanlar çalışıyordu. Yani bir tane cam fabrikası vardı ama cam fabrikası belki de 20.000 insanın ekmek kapısı oluyordu. Bu imkânlar gitti. Ne yazık ki fabrikalar kaldırırken alternatifler İstanbul dışında düşünüldü. Oysa Beykoz'un köyleri de vardı. 


Bir önceki dönemde Yücel Çelikbilek Başkanımız döneminde olsun, Muharrem Ergül Başkanımız döneminde olsun, Beykoz'da güzel hizmetler yapıldı: Beykoz'un yeşillenmesi, park bahçe konusunda. Murat Aydın Bey de bu konuda çok başarılı, bilhassa park bahçe yönüyle. 
Karhtepe'deki mesire alanı bu dönemde yapıldı. Çok güzel bir hizmet. 
Beykoz, aynı zamanda İstanbul'un daha önceleri kestane balının üretim merkeziydi. Ben de amatör arıcılık yaptım. 50 arıdan 600 kilogram kadar kestane balı alıyorduk, ama 2014 yılından itibaren artık o bereket gitti. Çünkü kestane ormanına hastalık geldi. İnşallah o da düzelir. 


Gençlerimize daima birbirlerini sevmelerini, birbirlerine saygı göstermelerini ve geniş bir alanda çevre edinmelerini tavsiye ediyorum. 
Artık şehirleşmenin getirmiş olduğu birbirine uzaklığın ve komşuların birbirlerini tanımaması olayından kurtulmaları lazım. 


Bu şiir, Beykoz Belediyesinin düzenlemiş olduğu Beykoz Şiir Yarış- 


ması'nda birincilik alan bir şiir. Şairi Murat Soylu. 
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Fatihi Kavacık'ta şahlanırken görürsün 
Fethin mücahitleri senden geçti, bilirsin 
Yıldırım'a Hisar'da seccadeler serersin 
Evliyalar diyarı, nebilere beldesin 

Sen uzaklarda değil, gönlümdesin, bendesin 


Bağrından Orhan Veli, Fevzi Çakmak çıkardın 
Hacı Osman Akfırat, Ahmet Mithat çıkardın 
Veliler himmetiyle ukbalara bakardın 

Kırklar Sultan, Akbaba, gönül yurdum, neredesin? 
Sen uzaklarda değil, gönlümdesin, bendesin 


Yeşilin her tonuyla sen ermişsin kemale 
Güzelliğin sınırı sende çıkmış zevale 

Sana âşık olanlar geçirirken havale 

Sen sultanlara bahçe, sen mesire yerisin 
Sen uzaklarda değil, gönlümdesin, bendesin 


Onçeşme'de suların billur gibi akarken 
Güzelliğin her asır her gönülü yakarken 
Korudan sana doğru akşamüstü bakarken 
Düşündüm durdum bir an, sen ne güzel beldesin 
Sen uzaklarda değil, gönlümdesin, bendesin 


Denizde sarmaş dolaş yalıların, evlerin 
Güzelliğin elinde, dolaşıyor güllerin 

Yuşa ile Allah'a uzanıyor ellerin 

Sen Boğaz'ın incisi, sen ne güzel beldesin 
Sen uzaklarda değil, gönlümdesin, bendesin 


Boğaz'dan geçen gemi sana selam durmakta 
Yerli yabancı turist sana hayran olmakta 
Istıraplı gönüller sende sükün bulmakta 

Sen müstesna bir şehir, huzur dolu beldesin 
Sen uzaklarda değil, gönlümdesin, bendesin 


Poyraz'da balıkçılar bağırışırken “rastgele” 
Göksu'da tutuşmuşlar âşıkların el ele 
Sırmakeş, Karakulak benzemekte Kevser'e 
Sen ne güzel şehirsin, sen ne güzel beldesin 
Sen uzaklarda değil, gönlümdesin, bendesin 


Soylu üç beş dizeyle seni nasıl anlatır 
Kitaplara sığmazsın, anlatsam satır satır 
Senin taşın, toprağın cenneti hatırlatır 
Canım yeşil Beykoz'um sen ne güzel beldesin 
Sen uzaklarda değil, gönlümdesin, bendesin 
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Rize ili, Pazar ilçesi, Tütüncüler köyünde 11 Kasım'da 1965 yılında dünyaya geldim. İlköğrenimimi aynı köyde bitirdim, ortaokulu Pazar Ortaokulunda, liseyi Rize Lisesinde bitirdim. Mezun olduktan sonra Rize'nin amatör takımında futbol oynamaya başladım. 5 sene amatör futbol hayatım geçti. Bir sakatlık sonucu futbol hayatını bırakmak zorunda kaldım. Futbolu bıraktıktan sonra serbest meslek olarak garsonluğa başladım. Sonrasında askerlik çağımız geldi, ihtilalden sonra 
1981 yılında İstanbul'da garsonluğa başladım. Beyoğlu'nda 3 sene çalıştım. Hayat, şimdi olduğu gibi değildi. Biz mahallede oynarken eşimle de aynı şekilde arkadaşça, kardeşçe oynuyorduk. Bütün gençler toplanıyorduk, ama maalesef şimdi bunlar yok. 


Ev yaptım kendime, ev yaparken biz ameleye bir kuruş masraf yapmıyorduk. İmece usulüyle yapıyorduk; çevremiz, komşularımız yardım ediyordu. O hayatı çok özlüyoruz, şimdi artık her şey paraya bağlandığı için böyle bir yardımlaşmamız yok. Gençliğimiz köylerde geçti, yırtık lastiklerle ve pantolonlarla. Fakirliği de gördük. Zengin değiliz belki, ama kendimize yetecek kadar durumumuz var çok şükür. Gençliğimizde köyde hep balık tutardık, derelere giderdik. Buradaki derelerde alabalıklar olurdu, onları tutardık. Mahallelerde akşam top oynardık, eğlenirdik. Gençlikte ne yapılıyorsa hepsini yaptık, yaşadık. 


1983 yılında acemi birliğimi Tokat'ta 120 gün yaptım, usta birliğimi 
Doğubayazıt Hudut'ta yaptım. 550 gün sonra, 1985 yılında terhis oldum. Sonra İstanbul'da garsonluk görevine başladım. 


Eşim Selma'yla aynı zamanda akrabayız, tanışıyorduk. Kendisi ile 


konuştuk, böyle belli bir süre devam ettikten sonra nişanlandık. Üs- 


küdar'da oturuyordu, Zeynep Kamil'de. Ben köyden nişanlanmak için geldim İstanbul'a, orada çalışıyordum. Nişandan bir sene geçtikten sonra evlendik. 31 Ağustos 1986 yılnda düğünümüz oldu. Yaklaşık bir buçuk sene sonra Uğur adında bir oğlumuz oldu, 1987 doğumlu. Orada 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bir rahatsızlık geçirdim; tüberküloz oldum, verem yani. Belli bir süre çalışamadım. 1996 yılında İETT Genel Müdür Yardımcısı Ali Bölükbaş Beyefendi vesilesiyle İETT Genel Müdürlüğüne güvenlik görevlisi olarak girdim. Burada çalışırken Gözde Nur adında bir de kızım oldu, yılbaşı gecesi doğdu. 


Yaz dönemlerinde 45-50 gün izin alarak köyde olurdum. Çayımız vardı, onun için gidiyordum. İkinci senelik iznimde oğlum Uğur teleferik kazası geçirdi, ayağı koptu. Biz orada bayağı zorluklar çektik. Trabzon'da tedavisi oldu ilk aşamada, sonra İstanbul'a getirdik. Şükürler 
olsun bugün ayağı iyi. Ben 2013 yılında İETT'den emekli oldum. 2014 
yılında oğlum evlendi, torunlarım oldu. Kızımı da evlendirdim, bir torunum oldu. Ben yazları memlekete gidiyorum, kışları burada oluyorum. Hayatım böyle devam ediyor. 6 ay Beykoz'da oluyorum, hiç degiştirmedim evimi, aynı yerdeydim hep. Yazları memlekete gidiyorum, çay işiyle uğraşıyorum hobi olarak. Burada tavuklarım ve arılarım var, memlekette arılarım var. Hobi olarak yapıyorum bunları, ticaret amaçh değil. Hayatım böyle devam ediyor. 


Yalnız bizi değil, bütün Türkiye'yi etkileyen ihtilalde, farklı bir değişim oldu. Astsubay köyden şehre inmemizi engelliyordu. Benim amatörde Pazar'dan Rize'ye top oynamak gittiğim yıllara denk geldi. Hiçbir siyasi görüşüm yoktu. Yolda, Pazar'dan Rize'ye geçerken Çayeli'nde durduruldum, “Pazarlılar komünisttir, gidemezsiniz Rize'ye” deniliyor bana, ama benim hiç siyasi görüşüm yoktu. Hayatımızı etkiledi ihtilal, biraz zorluk çektik ama şükürler olsun hemen peşinden yapılan seçim- de Özal'ın gelmesiyle biraz rahatladık. Ama ihtilal döneminde yaşantı- 


mız, ekonomimiz etkilendi. İlçelere gidip gelemez olduk. 
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Çocuğumun geçirmiş olduğu kazayı asla unutamayacağım. Hanımla bahçede çalışırken komşular geldi, “Çocuğunuz teleferikten düştü,” dediler. Köyümüz 450 hane, evin önüne gittiğimizde yaklaşık 100 haneden komşumuzun ağıt yaktığını gördük, tek çocuğumuzu da kaybettiğimizi zannettik. Trabzon Tıp Fakültesine gittiğimizde çocuğumuzun yaşadığı söylenilince hayata yeniden kavuşmuş gibi sevindik. 


Emekli olduktan sonra futbola hobi olarak tekrar başladım. Rize Masterler diye bir lig vardı, orada top oynamaya başladım. Birçok İETT çalışanı veya eski amatör arkadaşlarla beraber başladık. İstanbul'da Anadolu Yakası'nda üçüncü olduk. Türkiye şampiyonası için Antalya'ya gittik, orada top oynadık. Antalya'da güzel günlerimiz geçti, Türkiye şampiyonasında Türkiye'nin 67 vilayetinden gelen takımlarla karşılaştık. Memleketimdeki arkadaşlarımı gördüm, çok mutlu oldum, duygulandım. Bunlar benim için unutulmaz zamanlardı. 


Gençlerin önlerine, ufuklarına iyi bakmaları gerekiyor. Bugünlerinin kiymetini bilmelerini, yarınlarında kötü olmamaları için dimdik ayakta durmalarını, bunun için okumalarını, okumayacaklarsa da mesleki bir işe başlamalarını tavsiye ederim. Bugün okumayan, mesleği olmayanların yarınları karanlık olmaya mahkümdur. 


1996 yılında geldim ben Beykoz'a. Daha öncesinde de bir haftalık, 
on günlük gelirdim, ama 1996'da yerleştim. Tekrar yerleşme şansım olsa yine Beykoz'a gelirdim, İstanbul'da Beykoz olmasa Üsküdar'da yaşardım, başka bir yer istemem. 10-15 sene Beykoz'da hiçbir değişiklik olmadı. Fakat Murat Aydın'ın yaptıklarını göz ardı etmemek gerekiyor. Gerçekten çalışmalarıyla Beykoz'da değişiklikler oldu, oturduğum evin karşısında makineler çalışıyor, kentsel dönüşüm var, bu güzel bir şey. Beykoz'un ışıklandırılması, park ve bahçeleri için teşekkür etmek lazım. Murat Aydın gibi Beykoz'a önem verip çalışanı görmedim, kendisine çok teşekkür ederim. 
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Doğma büyüme Beykozluyum, aslen Rizeliyim. Babam 6 yaşında iken dedemle beraber Rize'den buraya göç etmiş. Burada büyük bir çiftlik alıp işletmişler. Ben de burada büyüdüm. İlkokulu burada bitirdim. İlkokuldan sonra rahmetli annem beni camilerin Kur'an kurslarına gönderdi, ayetleri öğrenmemi istiyordu. İş hayatına 12 yaşında, babamın lokantasında aşçılık öğrenerek başladım. Zaten ilkokuldan beri babamın lokantasında ona yardımcı oluyordum; çıraklık, kalfalık derken elim iş tutmaya başlayınca farklı restoranlara yardımcı olarak gitmeye başladım. 
Aşçılıkta iyi bir konuma geldim. Aşçıbaşı olarak yurt dışında, gemilerde çalıştım. Bu, 2010 yılına kadar böyle devam etti. 2010'dan sonra gemileri bıraktım. Ufak bir dükkân açtım. Dükkânı 35-4 sene kadar çalıştırdıktan sonra bazı sebeplerden dolayı tekrar kapatmak zorunda kaldım. 


Benim ahşap sevdam, bahçede av için yapmış olduğum bir kuş eviyle başladı. Ondan sonra ormana çıktım. Çürümüş kök, atık dal ve ağaçları toplayıp farklı objeler işlemeye çalıştım. Bir de şöyle bir yeteneğimi keşfettim: Dallara herkes odun ve kök diye bakıyor, ama ben baktığım zaman orada farkl bir şekil görüyorum. Hayvansal figürler görüyorum. 
Onları temizleyip, cilalayıp satıyorum. Geçimime de böylece katkıda bulunuyorum. Hayat bu şekilde devam ediyor. 


Baba mesleği aşçılık ama ben bu obje yapma işini 5,5-4 seneden beri yapıyorum. Benim altyapım şuradan da geliyor denilebilir: Benim otellerde açık büfe sebze-meyve süsleme sanatım da var, ince bıçak işlemelerim var. Hayal gücümü biraz da bu kavunlardan, karpuzlardan, sebzelerden aldım. Yani oradaki işlediğim meyve ve karpuz süslemelerinde kullandığım figürleri, şimdi ahşap köklerde ve dallarda canlandırmaya, işlemeye başladım. Böyle devam ediyorum. Beykoz'un farklı yerlerinde tezgâh açıyorum. Oradan satış yapıyorum. İnsanlar beğeniyor, beğendikçe bu benim hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. bu şekilde devam ediyor. Eşimin bazı arkadaşları ağaç budarken çok farklı bir dal bulduklarında “Mustafa, bunu sen daha farklı değerlendirirsin,” 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diye bana getiriyorlar. Çevremden de böyle bir katkı görüyorum. Bana yardımcı oluyorlar. 


Çocukluğumda aile içi ilişkilerde, çocukluk, arkadaşlık ilişkilerimizde, abi kardeş ilişkilerimizde, büyüklerimize karşı olan tutumlarımızda ve komşuluk ilişkilerinde birbirimize çok daha bağlılık vardı. Eskiden çok daha iyiydi, diyebilirim. Mesela ben çocukken hatırlarım, yandaki komşumuz ne yaparsa bize bir tabak gönderirdi. Örnek vereyim, bir dolma, sarma yaptıysa bize de gönderirdi. Bizim evde o yenirdi, tabak geri gönderilirken boş gitmezdi. Biz öyle büyüdük. Annem de bize yaptığı herhangi bir üründe, “Git bunu falanca komşumuza götür,” derdi. 
Gidip verirdik. Arkadaşlarla hep toplanırdık. Şimdiki gibi aşırı bir nüfus yoktu, ama 10-15 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Oyunlar oynardık, beraber toplanıp top oynardık, denize giderdik. Acıktığımız zaman hangimizin kapısındaysak, Ahmet'in Mehmet'in kapısında veya bizim kapıdaysak annelerimiz tarafından o an kahvaltı kurulurdu. Hep beraber kendi evimizdeymiş gibi yemek olarak ne varsa hep beraber yerdik. Yani “Ya bu falancanın kapısı, bu filancanın kapısı,” diye kesinlikle çekinmezdik. Sadece kendi evimiz gibi otururduk, yiyip içerdik. Rahat bir şekilde günümüzü geçirirdik, mutluyduk. 


Gemiden izne geldiğim zaman annem, “Oğlum, yaşın geliyor. 50 yaşında oldun” dedi. Ben de o sıralar evlenmeyi hiç düşünmüyordum. 
Gemilerde geziyordum. O sıralar eşim de amcamın yanındaki binaya kiracı olarak geldi. “Hanım bir kız, ev kızı, bizim oralı,” dediler. Biz de Karadenizliyiz. Derken sonrasında onun evinde önce bir oturup konuştuk, tanıştık. Sonra gerisi geldi. Aileden izin aldık, yemeğe çıktık. 6 
ay gibi kısa bir süre içinde de isteme oldu. Sözlendikten sonra da eve girip çıkmak, gezmeye gitmek, restorana gidip yemek yemek sıkıntı olmuyordu. Daha rahat çıkıyorduk. Kısa bir dönem böyle çıkmışlığımız oldu. Ondan sonra düğün zamanı geldi. 6-7 ay içerisinde düğünümüzü yaptık. Babamın bana vermiş olduğu bir daire vardı, oraya yerleştik. O gün bugündür oradayız. 24-25 sene oldu. Şu an büyük oğlum 25, küçük oğlum ise 16 yaşında. Mutlu bir hayat sürüp, yaşayıp gidiyoruz. 


Şahsım adına söyleyeyim, yemeğin püf noktası, yemeği sevmektir. 
Bir de yaptığımız işten kaçmamaktır. Malın kalitesinden ödün vermememiz lazım. Yaptığın işi çok sevmeliyiz. Benim elim çok lezzetlidir. 
Bir de neyin ne zaman katılacağını, neyin nasıl yapılacağını, dinlendirmeyi, mzh ateş-kısık ateş; bunları bilmek gerekiyor. Her ürün farkh derecelerde, farklı yöntemle pişer; farklı bir şeyler katılır, farklı bir şeyler yapılır. Benim şahsi görüşüm şu: Yaptığın işi seviyorsan o iş çok güzel olur. “Olup bitsin,” dersen, öylesine bir yemek olur, ama gerçekten severek yaparsan o yaptığın yemek mükemmel olur. Hatta geçmiş dönemlerde, mesela askerdeyken bizim yanımızda, Beşiktaş'tan bir aşçı vardı. Özel günlere gelen sivil aşçı da vardı yine. Rahmetli Kenan Evren ve Turgut Özal helikopterle geldiler. Kenan Paşa o zaman, 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hiç unutmuyorum, salçasız kuzu güveç istedi. Bizim orduevi müdürü, “Eyvah, ne yapacağız? Bunlar yapar,” dedi. Beni çağırdı, “Oğlum,” dedi, “Siz bunu halledersiniz” Biz yaptık, 5 gün de kafa izni aldık. Öyle bir anım oldu askerlikte, yemekle ilgili olarak. 


Ben ablama bir kuş evi yaptım. Sonra “Çocuklarıma da bir kuş evi yapayım,” diye düşündüm. Ben ticaret amacıyla yapmayı hiç düşünmemiştim. Anlık bir keyifle başladım. Yaptığım kuş evi, bir çiftlik evini andırdı. Büyükçe oldu. Çevremizdeki komşulardan biri, “Bunu bana satar mısın?” dedi. “Satmayı düşüneyim,” dedim, verdim. Ondan sonra bir tane daha yaptım. Zaten ilk olarak evler ile başladım. Köklerin üstüne taş evler yaptım, ağaç kabuklarından evler yaptım, ahşap dallardan falan... Sonra baktım ki beğeniyorlar, o zaman yapıp satayım, diye düşündüm. Ormandan çıktım. İçi boş kütükler topladım. Hobbit evi diyorlar, o tür evlerden yaptım. 3 tane ev vardı elimde. Acarlar'ın orada tezgâh açmıştım yine bir gün, hiç unutmuyorum, 60-65 yaşlarında bir beyefendi hanımıyla geldi. Kendisi Denizcilik Üniversitesinin rektörüymüş. 
Tanıştık, kartını verdi. Evlerin üçünü de aldı benden. Bir 20-25 gün sonra eşiyle beraber beni tekrar ziyarete geldi. Bahçemize geldiler. Oturup hoşbeş, sohbet etmeye başladık. O arada yapmaya başladığım farkh ürünler de birikmişti elimde, gördü. “Bunu bana satar mısın?” dedi. 
“Satarım” dedim. Anlaştık. Öküz başlı bir sehpam vardı, tamamen doğal. Tosuna benziyordu boynuz yerleri, burnu, gözü. Derken baktım talep oluyor, çiçeklikleri ve yelkenlileri yaptım. Bulduğum farkh farkh bulduğum dalları işleyip, temizleyip, vemikleyip tezgâh açmaya başladım. 


Gençlere ahşap işlerini yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü ahşap dinlendiriyor, keyif veriyor. Ben çayımı, kahvemi demliyorum. Bir de 


radyomu açıyorum, keyifle yaptığım objeleri bitiriyorum. Ben aşçılığı da çok severim ve bir de çok titizimdir. Temiz çalıştım. Gerçi bu ahşap işi biraz dağınık. O an kesiyorsunuz, zımpara yapıyorsunuz. Benim yerim 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küçük, kesim yerinin ayrı olması lazım. Ama mutfakta da olsak yaptığımız işi düzgün yapacak ve seveceğiz. Bu iş de çok keyifli, aşçıhk da çok keyifli. Çünkü orada da yaptığın iş insanlar tarafından beğenildiği zaman ister istemez mutluluk duyuyorsun. Bu iş de öyle. Ben mesela aşçılık konusunda biraz sıkı bir insanımdır. Benimle çalışmak zordur, ama benimle çalışan insanlar bu mesleği kaparlar. Mesela hâlen görüştügüm 5 çırağım var. Çırağım diyorum ama şu an kimisi 40'lı, kimisi 30'lu yaşlarda. Biri çok iyi bir döner ustası. Hatta iki döner ustası yetiştirdim. “Abi, altın bileziği kolumuza taktın” diye beni hep ararlar. “Seninle çalışmak zordu ama çok zevkliydi. Mesleği bize öğrettin,” derlerdi. 
Mesleği sevmeleri lazım. Tabağı müşterinin önüne koyduğun zaman, “Buyurun efendim,” dersiniz. Ama bir de şöyle güzel, zevkle, şevkle, severek sunumunu yaptığımız zaman yiyen kişi “Eline sağlık,” diyecek, memnun olacak. İşte bu çok önemli bence. 


Beykoz'da eski zamanlarda Mobil, rakı fabrikası, deri kundura, Şişecam vardı. Çocukluğumuz hep onların kapılarında geçti. Hatta hiç unutmam, çocukluğumuzda Paşabahçe Şişecam Fabrikasının oradan misketler çıkardı. Biz buradan üç arkadaş gittik, oradaki atıkların içerisinden poşet poşet misketleri doldurduk. Oradaki görevli bizi kovaladı, korkuttu. İki arkadaşım kaçtı, ben kaçamadım. Orada, dikenliklerin arasına sindim. Onu da hiç unutmuyorum. Görevli, benim orada sindiğimi görse belki kulağımı çekecekti, belki azarlayacaktı ama beni görmeden çekip gitti. Şu an 50'li 60'n yaşlarda olup da çocukluğunda misket oynayanlardan, Şişecam Fabrikasına gidip oradaki dağ gibi atık misketlerden poşet poşet almayan çocuk belki de yoktur. O da çok enteresan bir olay. Bir de bizim burada çok eskiden, ben 10 yaşındayken, belki 45 sene falan öncesinde bir mezbaha vardı. Burada hayvanların kesildiğini hatırhyorum. Burada hayvanlar kesilir, etler giderdi. Bir de derileri balya yapılıp buradan kamyonlarla giderdi, ama nereye giderdi, o kadarını bilmiyorum. 


Beykoz'u çok seviyorum. Şu anki oturduğum mahalleyi de çok seviyorum. Zaten biz burada ailecek, 6 kardeş yan yana apartmanlarda oturuyoruz. Abim ve kardeşlerim benim komşularım. Apartmanda oturmayı zaten hayal bile edemiyorum. Beykoz'u, Tokatköy'ü çok seviyorum; burası yeşillik, ormanlık. Zaten ben yurt dışında gemilerde çalıştığımda havalimanına indiğim zaman veyahut da gemi limanına vardığımda ve Paşabahçe'yi geçip Beykoz Kulübünün o ikili çınarlarına geldiğim zaman, evime geldiğimi hissediyordum. Hâlâ da böyle hissediyorum. Böyle bir huzur, bir mutluluk duyuyorum. Başka bir yerde böyle mutlu bir şekilde yaşayacağımı düşünmüyorum. Beykoz, İstanbul'da bir numara. 


Başkanımıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim gibi el sanatlarıyla uğraşanları unutmadığı ve bize böyle bir firsat tanıdığı için çok memnunum. Bizim elimizden tutmasını, bize yardımcı olmasını canıgönülden istiyorum. Kendisine buradan saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 
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19653, Paşabahçe doğumluyum, 59 yaşındayım. Beykoz'da ikamet ediyorum, hâlâ doğduğum evde oturuyorum. Beykoz'da iş yerlerim vardı, kapattım. Şimdi Çekmeköy'de ticaretle uğraşıyorum. Doğma büyüme Tepeköy'de oturuyorum. Doğup büyüdüğümüz evdeyiz. Babam 1950'li yıllarda Beykoz'a yerleşmiş. Biz aslında 7 haneyiz orada: 5 tane dayım, 5 tane de amcamın evi var aynı yerde. Aslen Ordu Fatsalıyız, oradan gelip Beykoz'a yerleşmişler. Biz burada doğduk. İnsanın hayatını şekillendiren yollar vardır: Doğumlar ve ölümler, okul hayatı, arkadaşlık çevresi, aile... Benim hayatımı en etkileyen olay, oğlumun vefatı oldu. Hayatımı inanılmaz değiştirdi. 


Ben, Fazilet Partisinin ilçe başkanlığını yaptım. Biz dindar bir aileden geliyoruz, Beykoz'da Akıncılar hareketini başlatan 3-4 kişiden bir tanesiyim. Milli Türk Talebe Birliğinde ortaöğrenim komite başkanlığı yaptım lise çağlarında. İleriki yıllarda sonra Refah Partisinde, Fazilet Partisinde ilçe başkan yardımcılıkları, ilçe başkanlıkları gibi görevlerde bulundum. AK Parti'nin Beykoz'daki kurucularından bir tanesiyim. 
2010 yıl bizim hayatımızın dönüm noktası oldu, siyaseti de ticareti de; 
her şeyi bırakmak zorunda kaldık. Şimdi kendimizi oyalamak ve vakit geçirmek için ticaret yapıyoruz. Aslında Beykoz'dan dışarı çıkmayı hiç istemedim. Ben Beykoz'da doğup büyüdüm, hatta yaşlandım diyelim. Benim 5 tane iş yerim vardı, 5'i de Beykoz'daydı. Ortaçeşme, Paşabahçe, Soğuksu, Kavacık ve Yenimahalle'de Ver iş yerimiz vardı. Hayatımız Beykoz'da onların içerisinde geçti. O arada hem siyaset hem ticaret yaptık; hem dostluklar edindik. Beykoz bizim için farklı bir yer. 


Çocukluğumuzda Beykoz'dan Kasımpaşa'ya, Eminönü'ne gider- 


ken “Biz İstanbul'a gidiyoruz” derdik. Beykoz aslında bir köydü bizim 


için. İlişkiler de öyle; dostluklar da komşuluklar da. Ayrılması zor bir yer, ben hâlâ kopamıyorum. Daha sonra farklı yerlerde iş yerleri açtik ama hiçbir zaman Beykoz'dan kopmayı ve çıkmayı düşünmedim. 
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Hayat o firsatı vermedi de diyebiliriz. Ben hâlâ çocukluk arkadaşlarımla beraberim burada, mahalledeki ve okuldaki arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum. 


Komşuluk ilişkilerimiz değişti tabii mutlaka, ama biz, bir apartman kültürüyle yaşamıyoruz. Mahalle kültürü ile yaşıyoruz hâlâ. Aynı sokakta, aynı mahalledeyiz ve görüşmeye devam ediyoruz, ama eskisi kadar değil. Gençlik dönemimizde, özellikle Ziya Ünsel Ortaokulunda okuduğumuz dönemde, çok güzel anılarımız oldu. İslami kimliği orada kazandım, diyebilirim. Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği diye bir dernek vardı, Onçeşmeler Camii'nin hemen karşısında. 15-14 yaşındayken oradaki büyüklerimizin yanına gidiyorduk. Mehmet Şan diye bir hocamız vardı, müdür yardımcısıydı hatta okulda, Allah rahmet eylesin. Yusuf Dalgıç abimiz vardı. Onların yönlendirmesiyle İslami kimligim o zamanlar oluşmaya başladı, onlar sayesinde. Paşabahçe'de Akımcılar Demeği diye bir derneğimiz vardı, oranın kurucularındanım ben. 
Rahmetlik Ali Muradoğlu vardı, isimlerini hatırlayamayacağım birçok arkadaşım vardı. 


Gemi Yapı Teknik ve Meslek Lisesinde okurken Milli Türk Talebe Birliğinde ortaöğrenim komite başkanıydım. Hani derler ya, herkesin bir becerisi vardır, diye. Ben de demirden adam yapacak kadar yetenekliydim. Çünkü iş hayatımda ben çok fazla sektörde iş yaptım, özel tersanelerde taşeronluk yaptım, müteahhitlik yaptım. Yeteneğim sayesinde çok güzel işler yaptım. İnşaatçılıkta kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat, dere oluk işleri, bakır kaplama işleri, cami ve hastanelerin çatılarının kaplama işlerini yaptık. İpragaz'ın Türkiye'deki en büyük bölgesine bakan bayisiydim, Çengelköy'den Beykoz'un köyleri dâhil olmak üzere bütün bölgeye biz bakıyorduk. 25 seneden fazla İstikbal bayiliği yaptık. 
Beko bayiliğimiz 350 yıldan fazla sürdü. Oto galericiliği yaptık, araba alım satım işi ile bayağı uğraştık. Tamirhanemiz vardı, lastikçilik yaptık. Yetkili servisimiz vardı. Motosiklet bayilikleri yaptık. Kuyumculuk yaptık, Beykoz'da Birol Kuyumcu diye bir kuyumcu dükkânımız vardı. 
Radyo istasyonumuz vardı, Beykoz FM'in yönetim kurulu başkanıydım. 


12 Eylül darbesi tam bizim gençlik dönemimize denk geldi, benim 
18 tam yaşında olduğum dönem, çok zor yıllardı hakikaten. Milli Selamet Partisinin Kasımpaşa'da ilçe başkanı Kadir Topbaş'tı, Tayyip Bey de gençlik kolları başkanıydı, Kasımpaşa Beyoğlu'na bağlı olduğu için. 
O dönem Kasımpaşa'da bir 4 senem var, sabah gidip akşam dönüyorduk. Akşamları geri dönüş bizim için çok meşakkatli oluyordu. Sabah erken gidiyorduk, sıkıntı olmuyordu da akşamları sokak aralarından eve gidiyorduk. O gençlik dönemi biraz sıkıntılı geçti. Paşabahçe solun kalesiydi, Beykoz ve Çubuklu ülkücülerin kalesiydi, enteresan bir dönem geçirdik. 
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Ben üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım, çünkü rahmetli babam işçiydi; kendisi şimdiki oturduğumuz evi yıkıp yenisini yapmak için borçlanmıştı. Mecburen biz de üniversiteyi bırakıp iş hayatına atılmak zorunda kaldık. Sonra mecburen 2 yıl gecikmeli olarak askere gittik. Biz Gemi Yapı mezunu olduğumuz için İstanbul'da bahriyeli olarak yaptım askerliğimi. Sık sık da Boğaz'dan geçtik. Biz iki yıl askerlik yaptik, 24 ay. Kara Kuvvetleri 18 ay yaparken Deniz Kuvvetleri'ndekiler 
24 ay yapıyorlar. Şimdi tabii sistem çok değişti, 12 ay yapıyorlar askerliği. Askerlik döneminde herhâlde 20-30 tatbikata katılmışımdır. Benim için o tatbikatlardan en zor olanı, 84 ya da 85 yılları -tam hatırlamıyorum- Denizkurdu-2 tatbikatıydı. Bir çıkarma gemimiz battı, 50'un üstünde asker şehit oldu. Yaklaşık bir ay boyunca denizde şehitleri aradık ve gerçekten çok zor günlerdi. Beykozlu olmanın orada gerçekten faydasını gördüm. Beykozlular denizle iç içe yaşarlar, çocukluğumdan beri denizden hiç kopmadım. 


Evlilik gariptir. Ben doğma büyüme Paşabahçe'deyim. Babam kayınpederime biz çocukken, “Senin bir kızın, benim bir oğlum oldu, evlendiririz bunları,” demiş. Anlaşmışlar aralarında. Biz 20 yaşımıza kadar bundan bihaber yaşadık. Babam bana dedi ki, “Böyle birisi var, benim arkadaşımın kızı. Onunla böyle bir şey konuşmuştuk, ben onunla evlenmeni istiyorum. Bu konuda beni dinleyeceksin.” Ben evin tek erkek evladıyım, bir de kız kardeşim var. Evde çok duran biri değilim, eve geceleri sadece yatmaya gelir ya da günlerce eve gelmezdim. Böyle bir yaşantım vardı, sağda solda kalıyorduk. Yurtlarda, derneklerde vs. Babam, Allah rahmet eylesin, çok kaliteli, düzgün bir insandı. Arkasından hoş bir sadâ bırakıp gitti. Babama, tamam, dedim ve eşimle bir defa görüştüm. Memlekete askerden önce gittim, söz kesildi. Askerden geldikten sonra da evlendim: 27 Ağustos 1986. Neredeyse 40 yıla gelmek üzereyiz, 37 sene olmuş. Bir oğlum, bir kızım oldu. Uzun yıllar annem ve babamla aynı evde yaşadık, herkes yapmaz bunu. Allah razı olsun eşimden. Eşim Çerkez, Çerkezler çok farklıdır. Hâlâ övündüğüm şeylerden bir tanesidir, kızıyorlar bana ama 57 yıldır evimin anahtarı bende yok. Hiç taşımadım. Hangi saatte eve gelsem, bu sabaha karşı bile olsa, kapıyı bana eşim açıyor. 


Gençlere en büyük tavsiyem, kimliklerini kaybetmesinler. Kimlik inanılmaz önemli. Ülkesi için çalışan bir gençlik olması gerekiyor. 
Son dönemde gençlerde gördüğüm en büyük problem, vatan ve bayrak kavramını kaybetmeleri. Bunu kendi kızımdan biliyorum, bir şehit kardeşi olan kızımdan. En ufak bir şeyde “Ben yurt dışına giderim” diyor. 


Beykoz'un vizyonunu hakikaten Murat Bey değiştirdi, çok güzel işler yaptı. Bizim hayal edemeyeceğimiz projeler yaptı. Sahil şeridi inanılmaz güzel oldu. 


Mustafa Birol Dinleyici 335 


İ Mustafa Eren 


1966, Malatya doğumluyum. 50 senedir de İstanbul'da yaşamaktayım. 1974 yılında İstanbul'a geldim, rahmetli abim getirdi beni. Süleymaniye'ye yerleştik, okula gitmedim orada. 9-10 yaşında hayat mücadelesine başladık. Çeşitli işlerde çalıştım. Güvenlik görevi, konfeksiyonculuk yaptım. 1991 yılında Beykoz'a yerleştim. Oğlum Beykoz'da berberdi, o askere gidince ben de askeri malzeme sattığım bu dükkânı açtım. Ticaret yapıyorum yani. 91 yılında Beykoz'a geldim ama yine de 10 seneden fazla zamandır sabah 07.00 vapuruyla karşıya giderdim, eniştemin dükkânında çalışıyordum. Akşam 18.35 gemisi ile gelirdim. 


O zamanlar komşuluk çok güzeldi. Komşun sana çorba getirir, sen ona götürürdün. Komşuluklar bu şekilde yardımlaşmayla yürürdü, şimdi buna imkân yok. Komşuluk bitti. Herkes kendi boğazının derdinde. 
Arkadaş ortamlarımız güzeldi. Hep beraber çay içer, sohbet ederdik. 
Buradan da yürüyerek çıkardık eve, vesait vardı ama biz yürümeyi ter- 


cih ediyorduk. İşten geldikten sonra iki saat komşuda oturur, çay içer- 


dik, sonra sabah işimize giderdik. Böyle bir hayat düzenimiz vardı. Eskiden Beykoz Çayırı'nda konserler olurdu, sanatçılar gelirdi, çok güzeldi. 


1991 yılında eşim Melek Yıldız'la tanıştım. Eşimle bizi ablam tanıştırdı.1,5 sene nişanlılık dönemimiz oldu. 1992 yılında düğün yaptım, 1995'te askere gittim. Yaklaşık 10 sene geç gittim askere. Ben askerdeyken eşime ve çocuklarıma kayınpederim ile kaynanam baktı. Bir kızm, bir oğlum var. Oğlum berber, kızım da çalışıyor. Yaklaşık 350 sene oldu evleneli. 


Dükkânımı 2012 yılında açtım. Çevremizde askerler çok olduğu için burada onların ihtiyacı olabilecek malzemeleri satıyoruz. Askerler beni severler, sürekli buraya gelirler. Ben onların babası gibiyim 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burada. Eski devrelerle çok iyi anlaşıyordum. Kiminin ailesi geliyordu, kalacak yer bulamayınca benden rica ediyorlardı, ben evimde misafir 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ediyordum onları. Telefonlarını emanete bırakıyorlardı ve ben onlardan hiçbir ücret talep etmiyorum. Ben zor bir dönemde askerlik yaptm. 15 ay gittim, sonra 4 ay da uzattılar tezkeremizi, toplam 19 ay yaptm askerliği. Çok zorluklarla açtık bu dükkânı. Çok şükür karnımız doyuyor, kimseye muhtaç değiliz. 


Kadıköy açıklarında gemi batmıştı, unutamıyorum o olayı. Gündüz gibi olmuştu ortalık. Çok feci bir patlama oldu, gece gündüze döndü. 
Petroller denizin üstünde yanıyordu. 


Gençlere tavsiyem, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Ekmeklerine baksınlar. Hayat mücadelemiz var. Lütfen uyuşturucu, alkol, kumardan uzak durun. Bu üçü insanı bitiriyor. 


Beykoz'un sahilleri eskiden çok berbattı. Şimdi çok güzel oldu. Piknik alanlarımız, oturma alanlarımız var. Yemyeşil etrafımız. Ailemizle sahilde yürüyebiliyoruz, etraf tertemiz. Beykoz'da İstanbul ayağımızın altında. Manzaramız burada çok güzel. Belediyemiz yolları düzeltti. 
Beykoz'da havamız çok güzel. 


Beykoz Belediye Başkanımız Murat Bey'e, bizi bu projeye dâhil ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Beykoz için çok iyi çalışmalar yapıyor. İnsanlara her türlü yardımı yapıyor. Başkanımızın başarılarının 
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1965 doğumluyum. 1969 yılında, Yenimahalle'de kendi evimizi yaparak hayat başladık. O tarihten beri Yenimahalle'de ikamet etmekteyim. 
İlkokulu, Mehmet Emin Pulatkonak İlkokulunda okudum. 1976 yılında ilkokulu bitirdikten sonra çıraklığa, Çemberlitaş'ta triko işine başladım. 1976'dan 1989 yılına kadar triko işi yaptım, trikotajcıydım. 1989 yılından itibaren, 1993'lü yıllara kadar Eminönü Çiçek Pazarı'nda kuş ve akvaryum işleriyle uğraştım. 1993 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Holding'de güvenlik görevlisi olarak 1998 yılına kadar çalıştım. 1998 yıhndan itibaren de kendi işimi kurarak ufak bir tezgâhla gümüş işine başladım ve gümüşçülük işine atılmış oldum. Beykoz'un pazarlarında tezgâhtarlık yaptım. Karda kışta, soğukta ayazda aşağı yukarı 12 yıl kadar Beykoz pazarlarında gümüş tezgâhı açtım. 2009 yılında Beyaz Erguvan Sokak'ta “Hançer Gümüş Dünyası” mağazasını açarak ticari hayatıma orada devam ettim. 


Gerçek komşuluklar, çocukluk dönemimizde vardı. Eskiden, bahsettiğim yıllar 1978-1980'li yıllar, mahallede doğru düzgün televizyon yoktu ama bizim evimizde vardı. O dediğim tarihlerde komşularımız bize televizyon seyretmeye gelirlerdi. Hatta o zamanlar haftanın belirli günlerinde meşhur Dallas dizisi vardı. Evimizde oturacak yer kalmazdı. Bütün komşularımız gelirlerdi, beraber yer, içerdik. Sohbetler çok güzeldi. Radyo yayınları vardı. Radyoda piyes yayınları olurdu, yani tiyatro yayınları. Bunları izlemek, bunları dinlemek bize çok ayrı bir zevk verirdi. Akşamları komşularımızla evlerimizin önünde oturur, sohbet ederdik. Herkes çayımı, tatlısını yapardı, hep beraber yerdik. 
Bu komşuluk ilişkileri artık kalmadı. İnsanlar beni sokakta gördüğü zaman, “Mustafa abi nasılsın, iyi misin?” diyorlar, selamdan öteye gitmiyor artık. İnsanlar birbirine gidip gelmiyor. Komşuluk ilişkileri yüzeyselleşti, bitik bir durumda. Eskiden öyle değildi, çok güzel komşuluk ilişkileri vardı. Eskiden bir komşu hasta olduğu zaman bütün komşular duyar, en ufak bir şeyde onun yardımına koşardı. 
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Ben 1983 yılında askere gittim. İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade'de askerliğimi yaptım. Gerçekten çok başarılı bir dönemde; askerliğimi en güzel şekilde, çok da severek yaptım. İzmir Foça Amfibi dedin mi herkes duraksar, ürperir, ama ben zevkle yaptım askerliği. 50 gün başarı iznini kullanan tek kişi bendim, başarılı bir askerlik dönemim oldu. Askerliği bitirmeden izne geldiğimde şu anki eşim Gülümser Hanım'la tanışma faslımız oldu. Aileler zaten tanışıyordu, biz de onunla tanıştık. 
Askerliği bitirip geldikten sonra bir yıl içerisinde nişan yaptık ve kısa sürede evlendik. Bu evlilikten 2 kızım oldu: Yasemin ve Gülşah. İki kızımı da üniversitede okuttum. 


Çocukluğumuz Yenimahalle'de, Göksu Deresi'nde geçti. Göksu Deresi'nde meşhur bir Baruthane vardı, orada sandal sefaları olurdu. O zaman çok temiz bir su vardı. Aynı zamanda Dört Kardeşler Gazinosu vardı, orada cumartesi ve pazar günleri konserler verilirdi. Biz o zaman çocuktuk, Göksu Deresi'nde yüzerdik. Çok güzel balıklar vardı, 50-40 santim boyundaydılar. Balıkları yakalar, evimize getirirdik çocukken. Göksu Deresi'nin anlamı bizim için çok, Dört Kardeşler Gazinosu da aynı şekilde. Hisar Kalesi'nin orada denize girmemiz, Beykoz'umuzda çocukluğumuzun en güzel anılarından bir tanesi. Oralarda çok güzel balıklar yakalardık, kova kova. Çok balık cinsi vardı, özellikle kışın çok güzel balıklar yakalardık. 


Gümüş işine ilk başladığım zamanlar, Çengelköy Çınaraltı'nda ufak bir tezgâhım vardı. Başladığımın ilk günlerinde, daha siftah yapmamıştm, bir bayan geldi, bir tane bilekliğin fiyatını sordu. O zamanın parasıyla, “15 bin lira,’ dedim. Kadın dedi ki: “Bu 10 bin lira olmaz mı?” 
“Olur,” deyince kadın tezgâhımın altını üstüne getirdi. Tezgâhım, 1 metre bile yoktu o zaman. Kadının aldıkları 38 bin lira tuttu, pazarlıkla 355 
bine verdim. Güvenlik görevlisi olduğum zaman aylık maaşım 65 bin lira idi, karşılaştırmanız için söylüyorum. O gün, ticaret hayatımın en 


mutlu gününü yaşadım, diyebilirim. 
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Bizim için Anadoluhisarı, Yenimahalle, Göksu maneviyatı çok farklı yerler. Hayatımız oralarda geçtiği için anlamı bizim için çok farklı. Beykoz da yine aynı şekilde. Çocukluğumuz ve gençliğimiz Çayır'da, Anadolukavağı'nda, Poyraz'da, Riva'da geçti. Denize girmek, oraların sefasını sürmek, tadını çıkarmak çok güzeldi. Geçmişten bugüne kadar Beykoz'umuzda çok büyük değişiklikler oldu, şu anki belediye başkanımızın yapmış olduğu sahildeki değişiklikler, kaldırımların yenilenmesi iyi yönde değişimler. Öyle zamanlar oldu ki kaldırımlarda yürüyecek yer bulamıyorduk. Belediye Başkanımızın çok güzel piknik yerleri yapması, oradaki “Kendin pişir kendin ye” sistemi, bu yerlerde çocuklamn oyun parklarına kadar düzenleme yapılmış olması gerçekten kayda değer hizmetler. 


15 Temmuz darbesi bizim için unutulmayacak en büyük hadiselerden bir tanesi. 15 Temmuz'da yeğenim bana dedi ki: “Amca, Boğaz Köprüsü'nü tanklar kapatmış.” “Oğlum, tankların ne işi var Boğaz Köprüsü'nde?” dedim. Olayın büyüklüğünü anlayamadım başta, bir operasyonda polis yetersiz kalmıştır, onun için asker devreye konulmuştur, diye düşündüm. Yan tarafta kayınpederimin nalbur dükkânı vardı, hemen oraya geçtik. Oradaki televizyondan olayın vahametini öğrendik. Bir darbe girişimi olduğunu öğrendik. Kardeşime, “Bazı durumlar varmış, biz de gidip bakalım,” dedim. Kayınpederim, “Oğlum, silah sesleri gelmeye başladı, isterseniz gitmeyin,” dedi. “Baba, biz böyle bir günde köprüye çıkmayacağız da ne zaman çıkacağız?” dedim. Benim altımda motor vardı, o gece saat 03.30'a kadar köprüde tankların üzerine çıkarak askerleri polise teslim ettik. 


Beykoz'da olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Beykozlu olmak bir ayrıcalıktır. Beykoz, nefes alınabilecek nadide yerlerdendir. Yeşilliği ve deniziyle, insanlarıyla, örf ve adetleriyle Beykoz gerçekten yaşanabilecek bir yerdir. Nefes alınabiliyor, doğasında yürüyüş yapılabiliyor, denize girilebiliyor. Beykoz, bizim için olmazsa olmaz yerlerden bir tanesi. 


Gençlerimize verebileceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi, kahvelerden uzak durmalarıdır. Bizim zamanımızda, 20-25 yıl öncesinde kahve kültürü vardı, hâlâ da devam etmektedir, ama ben şu anda gençlerimizin kahvelerden uzak durmasını canıgönülden istiyorum. Kahve, zamanı boşa harcamaktır. Biz hep zamanımızı kahvelerde geçirdik, şu anda kahveye gitmiyorum. Gençlerimizin spor faaliyetlerine yönelmelerini, sigara ve uyuşturucu gibi maddelerden uzak durmalarını isterim. Gezip dolaşıp faydalı işlerle uğraşmalarını, hiçbir şey yapamıyorlarsa da doğa ile baş başa olmalarını isterim. 


Bizlerin, gelecekte anı olarak saklayabileceği bu güzel programdan dolayı Beykoz Belediyemize, Başkanımıza gönülden teşekkür ederim. 
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1979 yınnda Kastamonu'da dünyaya geldim. Sonrasında yolumuz 
Beykoz'la kesişti ve Beykoz'da yaşamaya başladık. Çocukluk ve gençlik yıllarımızın birçok bölümü Beykoz'da geçti. Evli ve iki çocuk babasıyım. 


Telekomünikasyon sektörünün neredeyse bütün alanlarında faaliyet gösterdim. Şu anda da bir sivil çatı kuruluşu olan MOBİSAD'ın genel başkanlığını yürütmekteyim. Tumacıoğlu Telekom'un kurucusuyum. 
Yaklaşık 23-24 yıldır da Beykoz'un hemen hemen her mahallesindeki hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. 


Beykoz'a 1995 yılı civarında yerleştim. Çocukluğumun bir bölümü ve gençliğim Beykoz'da geçti. Aslında ben bu açıdan kendimi şanslı hissedenlerdenim. Beykoz'un dokusuna, ruhuna o kadar alıştım ve o kadar benimsedim ki hayatımın geri kalan dönemlerinde de Beykoz'dan başka bir yerde yaşamayı düşünemiyorum. 


1995 yılından bu yana Beykoz'da fiziki olarak birçok gelişme sağlandı. 
Benim için en kıymetli olanı: O günlerdeki güvene dayalı ilişkilerin, komşuluk ilişkilerinin devam etmesi. Bu benim için en kıymetli değerdir. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız o ortamın hâlâ devam etmesi, bu ortamda çocuklarımızın da bulunması benim için çok kıymetli. 


Ben kendimi şanslı hissedenlerdenim. Yakın akrabalarımızla, ailemizle, komşularımızla iyi ilişki içerisinde olduğumuz bir çocukluk dönemimiz oldu. Bunu sosyalleşmemiz açısından, kendi gelişimimizi sağlamamız açısından çok kıymetli buluyorum. Bugünün çocuklarıma ve gençlerine göre kendi jenerasyonumuzu şanslı görenlerdenim. Şu anki dönemle kıyasladığınızda bizim çocukluk dönemimizi yakalamak çok mümkün olmuyor. Ama İstanbul'un birçok ilçesiyle Beykoz'u kıyasladığımızda, burada hâlâ birtakım komşuluk ilişkilerini tahsis edebildiğimizi görüyoruz. 
İstanbul'un birçok ilçesinde insanlar kapı komşusunu bile tanımıyorlar. 
Bu açıdan da Beykoz ayrı bir değer, ayrı bir kıymet teşkil ediyor. 


Eşimle bir dost ortamında tanışıklığımız oldu. Ailelerimizin tanışmasından sonra evlendik. 2008 yılında, Beykoz'da dünyaevine girdik. 
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Beykoz'da ikamet ediyoruz. Çocuklarımızı da Beykoz'da büyütmek istiyoruz. Beykoz bizim için bir güven alanı. Beykoz'da kendimizi güvende hissediyoruz. Beykoz'un insan yapısı, değer yargıları, aynı zamanda fiziki avantajları bizim için çok kıymetli. Beykoz; İstanbul'un neredeyse merkezi olması, temiz havası, güzel ormanları, Boğaz havası alabileceğimiz ortamlarımızın olması açısından çok kıymetli. Beykozlular olarak bizlerin de Beykoz'umuzun değerini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. 


Biz bir nevi buradaki ticaret hayatının içinde yetişmiş ve büyümüş bireyleriz. Mesleğimizle alakalı birçok anımız ve deneyimimiz var. Ben ticaret hayatına Beykoz'da başlamanın avantajını her zaman yaşayanlardanım. Bu nedenle şu anda birçok farkh şehirde ve semtte ticaret noktalarımız olmasına rağmen, genel merkezimizin Beykoz'un dışına çıkmasına gönlüm razı olmadı. Çünkü kendimizi burada hep huzurlu ve güvende hissettik. Beykoz'un insan yapısı, biraz önce söylediğim gibi herkesin birbiriyle yakın bir ilişki içinde olması ve birbirini tanıması; bizim ticari hayatımıza da iyi yönde çok etki etti. Gençliğimi burada geçirdiğim, ticaret hayatıma Beykoz'da başladığım için kendimi şansh addediyorum. 

Beykoz'da geçmişten günümüze baktığımızda çok büyük farklar göremezsiniz. Geçmişte nasıl bir ilişki içerisindeysek hâlâ bu ilişkileri koruduğumuzu söyleyebilirim. Aynı komşuluk ilişkilerimizi, aynı değer yargılarımızı, aynı dostluk ilişkilerimizi, kültürel bağlarımızı bugün de yaşayabileceğimiz yegâne yerdir Beykoz. O yüzden Beykoz'un değerini bilmeliyiz. Beykoz'un bu kültürel ve dostluk ilişkilerine hep birlikte sahip çıkmalıyız, bu ilişkileri devam ettirmeye çalışmalıyız. İnşallah bu ilişkileri çocuklarımıza da devredebiliriz. 

Benim gençlerimize tavsiyem şudur: Gençlerimizde girişimci ruhu olsun. Ellerinden gelen her işle ilgilensinler, her taşın altından çıksınlar. 
“Olmaz, diyenleri dinlemesinler, en azından bu mücadeleyi versinler, bu gayreti göstersinler. Mücadeleden vazgeçmesinler, başarıl olmazlarsa da en azından denemiş olurlar. Eninde sonunda muhakkak istedikleri noktaya gelirler ve başarıl olurlar. Ben “Her işe burnunu sokma,” diyenlere karşıyım, gençlerimizin her alanda bulunmalarını isterim. 


imkânım ve hayatım elverdiği müddetçe, İstanbul'da olduğum sürece başka bir yerde yaşamak istemem. Beykoz'da ailemle birlikte yaşamaktan çok mutluyum. Beykoz'daki bu samimi ortamı hep birlikte sürdürmeliyiz. Beykoz'un bu kültürel dokusunu aynı şekilde sürdürebilmek için gayret göstermeliyiz. Çünkü günümüz İstanbul'unda bunların korunması çok önemli. Beykoz'un kültürel yapısı ve sıcak insani ilişkileri çok büyük bir değer. Bunun yanında Beykoz'un coğrafi ortamından, merkezi konumundan faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum. Beykoz, Boğaz'ın incisi. Bizim uğraşlarımızla da böyle olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Beykoz'daki bütün hemşehrilerime selam ve saygılarımı iletiyorum. 
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1958 yılında, Topal Osman'ın memleketi, yurdumuzun güzel şehri 
Giresun Bulancak'ın Karaağaç köyünde dünyaya geldim. 1969'da Trabzon Fatih Kur'an Kursu'na yatılı olarak gittim, orada tahsil gördüm. 
1973'te sınavla beraber İstanbul Fatih'teki bir Kur'an kursuna yine yath olarak tahsile geldim. 1974'te Beykoz'un Göllü köyünde fahri olarak imamlık görevine başladım. 1982 yılında yurt dışına, Suudi Arabistan'a gittim. 3 yıl orada kaldım. 1986'da Suudi Arabistan'dan döndükten sonra esnaflığa başladım. Oğlum İrfan Kılıç şehit oluncaya kadar, yani 1998'e dek esnaflığı devam ettirdim. Oğlum şehit olduktan sonra esnaflığı bıraktım ve sonrasında bir müddet inşaatçıhk işi yaptım. İnşaatçılıktan da emekli oldum. Ondan sonra Batum Havalisi Derneğinin kuruculuğunu yaptım; Batum Göçmenleri Derneğinin hâlâ fahri kurucu başkanıyım. Oğlumun 2002 yılında şehit olması hasebiyle Beykoz Şehit Aileleri Derneği başkanlığına geldim. O gün bugündür Beykoz Şehit Aileleri Derneğinde başkanlık yapıyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve çocuklarına elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. 5 yıldır da Beykoz Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Mütevelli Heyeti görevini yürütüyorum. Bizim bundan sonraki hayatımız amme hizmeti. Elimizden geldiği kadar, yaşadığımız müddetçe vatandaşa, milletimize faydah olmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 


Babam 1969 yıllında İstanbul'a gurbete gelmiş. Çalışmış, geri gitmiş. 


Ben İstanbul'da göreve başladıktan sonra, yani 1976 yılnda Beykoz'un 
Akbaba köyünden bir arsa aldım ve orada bir gecekondu yaptım. 1982 


yılında da annemi ve babamı Giresun'dan aldık, güzel Beykoz'umuza yerleştik. Beykoz'umuzun yeşilliği ve güzelliği Giresun'daki yaşadığımız, geldiğimiz yerleri aratmıyor. Aynı su, aynı hava, aynı yeşillik. Babam serbest meslek sahibiydi, çiftçiydi. Hatta sigortası bile yoktu. Şöyle bir geçmişini anlatayım: Memleketten gelen bir misafirimiz, “Hasan abi, neden 65'lik maaşına müracaat etmiyorsun, almıyorsun?” dediği 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zaman, “Bende iki oğlan var. Ben onları öyle yetiştirmedim. Eğer bir babalarına bakamıyorlarsa bu dünyada yaşamasınlar,” demişti, o zaman ben de yanlarındaydım. Allah mekânını cennet eylesin. Bedava geçinmeyi hiç sevmezdi. Ölünceye kadar da bilfiil bahçelerde, kendi bahçemizde çalışarak son nefesini vermiş oldu. Mevlam gani gani rahmet eylesin. 


Beykoz'dan tabii ki memnunum. O zamanın şartlarında memleketimizde geçim zordu, ama İstanbul her şeyiyle insanlara hükmeden bir şehrimiz olduğu için biz de gelmek zorunda kaldık. İyi ki gelmişiz. İyi ki Beykoz gibi İstanbul'un güzide bir yerine yerleşmişiz. Burada toprak sahibi olduk. 


Biz 2 erkek, 35 kız olmak üzere 5 kardeşiz. Erkek kardeşim Yüksel Kılıç, Akbaba köyünün muhtarı. Burada da halkımız bizi sevdi. 25 yldır hiç ara vermeden muhtarlık görevine devam etmektedir kardeşim. 


Ben Bozhane köyünde görev yaparken haftada yalnızca bir gün toplu taşıma aracı vardı. O da bir şahsındı. “Burunlu otobüs” derdik. 
Sabah yolcuyu getirirdi, millet haftalık ihtiyacını görürdü. Akşam da milleti toplayıp geri götürürdü; köylere dağıta dağıta giderdi. Ben de o halktan biriydim. Zevkliydi. Herkes birbirini tanıyordu; birinin parmağı acısa öbürünün kolu acıyordu. Güzel bir yaşam vardı. Beykoz'da yüründüğü zaman herkes birbirini tanırdı. Şu an nüfusumuz kalabalıklaştığı için birbirimizi tanımaz olduk. Allah'tan, yüksek katlı apartmanlar Beykoz'da yok da “Alt kattaki adam, üst kattakini tanımıyor” dediğimiz noktaya henüz gelmedik. Beykoz hâlâ Anadolu'yu andıran bir ilçemiz. Zaten Beykoz deyince ilk akla gelen Anadolu'dur. İster sağcı ister solcu olsun, ben Beykoz'da yaşayan herkesi vatanını, bayrağını seven bir millet olarak kabul ediyorum. Herkes Anadolu'nun bir köşesinden gelmiş; benim babamın, ecdadımın çektiği zahmetleri çekmiş, o iğne- nin deliğinden geçip buraya kadar gelmiş. Bunlar vatan haini olamaz, diye düşünüyorum. Mesela şu an bulunduğumuz, çekim yaptığımız yer, Ermeni Mahallesi olarak geçiyor. Benim 50 metre ilerimde kilise var. Hatta daha yakın bir zamana kadar pazar günleri orada çan çalardı. Ayine gelirlerdi. Şu an yok, ama ben hâlâ kiliseye zarar gelmesin diye gelip geçerken kilise binasına bakıyorum. Bu da onların inançlarına, mabetlerine göstermiş olduğum saygıdandır. İnşallah onlar da bizim mabetlerimize saygı gösteriyorlardır. Göstereceklerdir de inşallah. 


Oğlum 1998 yılının Mart ayında şehit oldu. Şehit olmadan 15 gün önce izne gelmişti. Hatta izninin dolmasına 5 gün kalmıştı. Komutanından telefon geldi. Ben de onları dinliyordum, görüyordum. Telefon kapandıktan sonra bana, “Baba, yarın bana bilet al. Ben geri dönecečim” dedi. “Sebep ne oğlum? Daha 5 günün var” dedim. “Önemli bir operasyon varmış. Komutan beni istiyor, katılmak zorundayım.” dedi. 
Biletini aldım, gönderdim. Gidiş o gidiş. Oğlumun şehadet haberini 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televizyondan öğrendim. Televizyon haberlerini dinlerken, “Üzücü bir haberle başlıyorum,” dedi spiker, orada oğlumun askerlik yaptığı tarafı söyleyip 11 kişinin şehit olduğu haberini vermişti. Rahmetli annem yanımdaydı. “Eyvah anne! Ben yıkıldım!” dedim. Çocuğumun ismi daha söylemeden, “Ben yıkıldım!” dedim. Annem, “Oğlum, dur! Öyle bir şey yoktur,” falan demeye kalmadan baktım isimler sayılmaya başlandı ve benim oğlumun ismi en başta söylendi. Çok acı oldu, çok ağır oldu. 
Hatta oğlum şehit olduğu yerden 7 günde zor alınabildi; kar, fırtına. 
Helikopter inemedi oraya. Bayağı bir eza cefa oldu. Halkımız toplandı. 
Çamur, çorak, soğuk... Ha geldi ha gelecek diye beklerken, bizim acımız 8-9 gün katlandı gitti. Şükür Mevla'ya ki oğlumun hiç olmazsa naaşına kavuşmuş olduk. Şu an mezarı belli. Hemen hemen her gün gidiyorum mezarına. En büyük tesellimiz, evladımızın yevm-i mahşerde bize şefaatçi olmasıdır. 


Ben Beykoz'a geldiğimde Akbaba'ya yerleştiğim için ister istemez Beykoz sahiline gitmek zorunda kalıyordum. Fakat akşam namazı saatlerinde toplu taşıma olmadığı için Akbaba'ya nasıl gideceğiz? Akbaba köyünde Gönderce Mahallesi, şu an isim değişti, eskiden bizim Çinge- ne Mahallesi diye adlandırdığımız bir mahalle vardı. Kardeşlerimiz hep orada otururlardı. Onların atları, beygirleri olurdu. Ortaçeşme'ye çayıra getirirlerdi, onları otlamaya koyverirlerdi. Onlar geri giderken tabii, yaya yürümeyelim diye o komşularımızın atlarını yakalardık, o atlara binerek evimize, Akbaba'ya giderdik. Onlar da bilirlerdi, bizim çocuklar bilmiş, getirmiş diye. Böyle hoş bir anımız var. 


Beykoz çok güzeldi. Evet, araba falan yoktu ama Beykoz cım cıvıldı. 
Hele öğle saatleri, akşam saatleri 17.00'de falan. Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasında 3.500-4.000 işçi çalışıyordu. İnsanlar Anadolu'dan gelmişti. Fabrika akşam paydos edince yollarda yürüyemezdik, geçemezdik. O kadar halk vardı Beykoz'da. Şişecam Fabrikası da hakeza. 
Gayet güzel bir hareketlilik vardı. Şu an o halkı göremiyorum. Tam 50 
sene oldu, o halk sanki gitti. Aslında çoğalması lazımdı. Tabii fabrikalar kapandı. Fabrikaların Beykoz'a değil, Anadolu'ya faydası vardı. Çünkü burada çalışan bir evlat, Anadolu'daki annesinin, babasının sağlık işlerini buradan karşılardı. Hatta onlara harçlığını, çay şeker parasını buradan gönderirdi. Burası Anadolu'ya bakıyordu. 


Ben tarımcıyım; Akbaba köyünde olduğum için orada zaten tarım alanı bol. Giresun fındığını İstanbul'a getirdim. 30 sene önce Akbaba'da fındık bahçesi yaptım ve şu an Akbaba gibi bir yerde 2-2,5 ton fındık yapıyorum. Murat Başkan'ın Beykoz'da olması hasebiyle tarıma daha çok ağırlık verildi. Fide dağıtımı ve tarım alanlarının imara açılması konusundaki hassasiyeti bizi gerçekten memnun etti. Tarım konusunda bizleri desteklediği için Murat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 
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1965, Trabzon Of doğumluyum. Nüfustaki doğum tarihim 1967, ama gerçek doğum tarihim 1965. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. 1987'den beri İstanbul Beykoz'da ikamet ediyorum. 
Eşim de eczacı, aynı sınıftaydık. Evlendikten sonra 1987 yılında Beykoz'a yerleştik. Aynı yıl eşime eczane açtık, ilk eczanemiz cam fabrikasının arkasında, Harmantepe yolu üzerindeydi. Daha sonra 1989'da Soğuksu Mahallesi'nde ben kendi eczanemi açtım: Ak Eczanesi. O zamandan beri aynı adla devam ediyoruz. 1995'ten beri İncirköy Mahallesi'nde ikamet etmekteyiz. 


Trabzon'un Of ilçesine bağh Dumlusu köyünde doğdum. Çocuklugum da orada geçti. Tabii Anadolu'daki yaşam şartları buradan daha kalitesizdi. İlkokulu Dumlusu köyünde, ortaokul ve liseyi Of'ta okudum. 
Genellikle yürüme gidip geliyordum okula. Köyün şartları böyleydi. Evden yürüyüp daha sonra dolmuşla okula ulaşım sağladığımız bir eğitim sürecimiz oldu. Sıkıntılıydı tabii, çocukluk dönemimiz sıkıntılı geçti. 


O zamanki komşuluklar çok daha güzeldi, onu söyleyebilirim. Hele çocukluğumda köyümüzdeki akrabalık ve komşuluk ilişkileri... Ben Soguksu Mahallesi'ne yerleşme kararımı, buradaki insanların komşuluk ilişkilerini gördüğüm zaman aldım. Eczaneyi ilk açtığım zamanlarda insanların yardımseverliğini ve bana olan tutumlarını çok beğendiğim 


için buraya yerleştim. Burada oturmaya hâlâ devam ediyorum, çok da memnunum mahallemden. Maddiyat arttıkça insanların birbirine ihtiyacı azaldı, bununla beraber komşuluk ilişkileri de azaldı. Bunun dışında insanların sosyal medyada çok vakit geçirmeleri de komşuluk ilişkilerini azalttı, ama o zamanki ilişkiler gerçekten çok güzeldi. Herkes birbirine imece usulüyle yardım ediyordu burada. Özellikle bu mahallede ilişkiler çok güzeldi. 


Ailelerimizin tanışması şöyle oldu: Benim ailem Of'ta, eşimin ailesi ise Ankara'daydı. Ancak isteme sürecinde tanışabildiler. Ben Of’tan 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annemi ve babamı aldım, Ankara'ya eşimi istemeye geldik. Eşimin ailesi Ankara Çamlıdereli, Ankara'da ikamet ediyorlardı. Kayınvalidem ve kayınpederim vefat ettiler, babam ise onlardan önce vefat etti, Allah onlara rahmet etsin. Bizim evlenme kararımız üniversite bitmeye son bir ay kala oldu, daha öncesinde tanışıyorduk ama iki arkadaş gibiydik. İstemeden sonra 1987'nin yazında nişan yaptık, 1988'in sonbaharında da düğün yaptık. 


Mesleğim eczacılık. Unutamadığımız olaylar oluyor tabii, bizim işimiz insanlarla iletişim gerektirdiği için yeni nöbet tutmaya başladığımızda bile birçok vaka yaşanıyor. Fakat benim unutamadıklarım, daha çok okuldaki dönemlerimdir. Öğrencilik yıllarımda bir üniversite öğrencisinin yaşayabileceği en güzel olayları ben Ankara'da okurken Hacettepe Üniversitesinin kampüsünde yaşadım. O yüzden öğrencilik yıllarım, iyi ki bu mesleği seçmişim, dedirtecek güzellikte geçti. Unutamadım o yılları. 


Bununla beraber Beykoz Belediyesinde Muharrem Bey zamanında bir dönem, bir dönem de rahmetli Yücel Bey zamanında olmak üzere iki dönem meclis üyeliği yaptım. Bir dönem meclis başkanlığı yaptım. Ticaret yaptığım dönem, “Bu beldeden para kazanıyorum, ekmek parası kazandığım yere bir faydam olsun,” düşüncesiyle siyasete girdim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın desteği ile beraber, AK Parti ile biz bu işe girdik ve kurucu ilçe başkanımızın ısrarı ile başlamış olduk. 
Beykoz'a biraz dokunalım, biz de hizmet edelim istedik. Beykozlu hemşehrilerimiz için elimizden geleni yaptık. Bundan sonraki süreçte de mesleğimize yine Beykoz'da devam ederek ilçemizdeki hizmetimizi sürdüreceğiz. Allah Beykoz'un da milletimizin de geleceğini güzel ey- 


ler inşallah. Herkese işlerinde kolaylıklar diliyorum. 
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Yaşadığım tarihi olaylar oldu. 80 ihtilalinde lise 2. sınıftaydım. Dönemin inamlmaz etkisi oldu üzerimizde, bizzat yaşadık o dönemi. Hem lise hem üniversite yıllarımızda bizi çok etkiledi bu olay. Zor ve kötü zamanlardı, diyebilirim. Sonraki süreçte 15 Temmuz yaşandı. Bu olaydan Beykoz'daki ve Türkiye'deki herkes gibi çok etkilendim ben de. 
Darbe girişiminde sokaktaydım ve ona karşı mücadele ettik. 80 darbesinden sonra, 28 Şubat süreci de bende derin izler bıraktı. 15 Temmuz'u canlı yaşadığımız için bizi çok etkiledi, ama onu da bu milletin feraseti ile defettik. 


Beykoz değişiyor ve gelişiyor. Geçmişteki Beykoz'un imkânları ne kadar kısıtlı ise günümüzdeki Beykoz'da da imkânlar o kadar fazla. Her açıdan; hem ulaşım hem de çevredeki güzellikler bakımından. Beykoz'a ilk geldiğimde insanların ilk yakındığı şey, mülkiyet sorunuydu. 
“Evimizin tapusunu nasıl alacağız,” diye endişeleniyorlardı. Beykoz'da özellikle AK Parti iktidarından sonra yapılan çalışmalar ve belediye başkanlarımızın büyük mücadelesiyle iki kanun çıkarıldı, böylelikle Beykoz'daki mülkiyet sorununun büyük çoğunluğunun üstesinden gelindi. Şimdiki Beykozlular da “Biz daha iyi evlerde nasıl oturacağız?” 
düşüncesindeler, kentsel dönüşümü bekliyorlar. Bu açıdan bakıldığında Beykoz'da şehirleşme yönünden çok güzel ilerlemeler var. Geçmişteki Beykoz köy gibiydi, şimdi yavaş yavaş şehirleşiyor. 


Şişecam Fabrikasının kapanma sürecinde ben burada esnaftım. 
Müşterilerimin çoğu Şişecam Fabrikasının çalışanları olduğu için kapanmasına ben de karşı çıktım, onlarla beraber yürüyüş yaptım. Tabii fabrikaların kapanması Beykoz'daki çalışma ortamını sıkıntıya uğrattı, buradaki işçiler boşta kaldılar. Ama başka türlü değerlendirilirse, fabrikalar kapandı ama herkes ticari açıdan daha iyi kazanç sağlayacakları yerlere gitti. Beykoz'da ulaşım düzeldikçe insanlar çalışmak için buradan Üsküdar'a, Ümraniye'ye veya Mecidiyeköy'e gitmeye başladılar ama bunun daha çok olması için öncelikle ulaşımın kolaylaşması ve trafik sorununun çözülmesi gerekir. Bu fabrikaların bulunduğu alanlar, mesela Şişecam Fabrikasının bulunduğu alan Beykoz'a katkı sağlayacak şekilde değerlendirilebilir, böyle çalışmalar yapılmalı. 


Gençlerimizin sosyal medyadan biraz uzak durmalarını, olayları iyi irdelemelerini, asla ve asla hiç kimsenin manipülasyonuyla hayatı degerlendirmemelerini, olayları oturup kendi içinde muhakeme etmelerini, sevdikleri meslekleri seçmelerini tavsiye ederim. Bu ülkenin bayrağını ve milletini sevsinler. Maneviyatlarını kuvvetlendirsinler. 


Ben Doğu Karadenizli birisi olarak Beykoz'da Doğu Karadeniz'in eksikliğini hiç hissetmiyorum. Hatta Beykoz'un çok daha fazla avantajları olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle buradan çok memnunum. İnsan ilişkileri açısından bu mahallede yaşamaktan çok mutluyum. Çevremdeki komşularım, arkadaşlarım ve dostlarım çok iyi insanlar. Allah hepsinden razı olsun. 
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1959, Çorum Kargı doğumluyum. 1965 yılında Beykoz Çubuklu Mahallesi'ne geldik. Babam Beykoz Belediyesinde işçi olduğundan dolayı Çubuklu'ya yerleştik. Okulu Çubuklu'da okudum. Tabii mahalle kültürü orada daha farklı idi eskiden, malum. İnsanların birbirleriyle yardımlaşması, birbirlerinin dertlerini paylaşması, sevinçlerini paylaşması yönüyle tam bir Anadolu köyü gibiydi. Şimdi çok farklı. Şimdi kalabahk içinde yalnızlık yaşıyoruz. O zaman çok daha güzeldi. Dolayısıyla biz sabahleyin çıktığımız zaman, alanlar da boş olduğu için her tarafta oyun oynama imkânımız vardı. Çocukluğumuz o bakımdan çok rahat geçti. Şimdiki çocuklara ben gerçekten çok acıyorum. Top oynayacakları bir yer bile yok. O zaman her taraf boştu, meyve bahçeleri vardı. 
Herkes birbirini tanıdığı birbirlerinin bahçesine gidip rahatça meyvesini yiyebiliyorlardı. Annem köye gittiği zaman biz başka komşumuzun evinde kalıyorduk. Komşular başka köye gittiği zaman da o komşunun çocukları bizim evde rahatlıkla kalabiliyorlardı, ama şimdi maalesef, yani üzülerek söylüyorum, bu benim için bir acı; aynı apartmanda birbirimizin acısını, dertlerini hiç paylaşamıyoruz. Bilmiyoruz, haberimiz olmuyor. Baktığımız zaman dışarıda yoğun bir kalabalık var, ama o kalabalığın içinde yalnız yaşıyoruz. Bu da insana çok acı veriyor. Kültürümüzün dejenere olması beni fazlasıyla üzüyor. 


Liseyi Ferit İnal Lisesinde okuyordum fakat 78 kuşağı olduğum için öğrenci olaylarından dolayı ikinci sınıfta bırakmak zorunda kaldım. Eğitimimi sonradan tamamladım. Öğrenci olayları, sağ-sol olaylarından dolayı 1979 yılında annem ve babamın ısrarı ile okulu bıraktım, askere 


gittim. İlk acemi birliği askerliğimde İzmir Narlıdere'deydim. 3 aylık eği- 


timden sonra Kıbrıs'a gittim. Askerliğimi Kıbrıs'ta tamamladım. Askere gitmeden önce, Çubuklu'da aynı mahallede oturduğumuz eşimle, orada aileler de birbirini tanıdığı için nişanlandık. Askerden geldikten sonra 1982 yılının Kasım ayında da evlendik. 1 yıl sonra da (1983 yılında) 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belediyenin açmış olduğu imtihanda İETT Genel Müdürlüğüne memur olarak başladım. 35 çocuğum var: 2 kız, 1 oğlum var. Kızlarımın ikisi öğretmen. Oğlum ekonomist. Üçü de çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesinde 58 yıl çalıştım. 2020 yılında da kısmet oldu, emekli oldum. 


Beykoz'da yapılaşma olmadığı için Beykoz bir Anadolu kasabası gibi devam ediyor. Eskiden aynı mahallede oturduğum insan nereli, ne iş yapar, kaç çocuğu var; herkes birbirini tanır, ilgilenirdi. Mesela bir sela verildiği zaman herkes birbirine sorardı; kim ölmüş, lakabı ne, kimin çocuğu, kimin babası, kimin dedesi, diye. İstanbul'un başka yerlerinde böyle bir kültür yoktur. Çünkü burada yapılaşma fazla olmadığı için herkes birbirini tanırdı. Beykoz'da imar durumu olmadığı için herkesin kendine has, bahçeli evleri vardı. Dolayısıyla Beykoz, o bakımdan bir Anadolu kasabasını andırır. Yeşilliği bol olan bir yerdir. Beykoz'un nüfusu diğer ilçelere nazaran az olsa da toprak bakımından avantajlı: Geniş bir toprağa sahip. Beykoz güzel bir yer. Denizi ve ormanı var. Önü deniz, arkası orman. O bakımdan kendimizi şanslı hissediyoruz. Mesela ben karşı tarafta 38 sene çalıştım, hiç ısımamadım. Lojman hakkımız olduğu hâlde ben hiç lojmanda oturmadım. Çünkü Beykoz'a alışmıştık. 
Beykoz bizim için vazgeçilmez. Şu anda da başka bir yere gittiğimiz zaman bir an önce Beykoz'a dönelim, diye bakarız. 


Biz 78 kuşağıyız, bu yüzden olayların içinde büyüdük. 80 senesinde darbe yaptılar. Benim milliyetçi-muhafazakâr görüşte birisi olmamdan dolayı biz bütün olayların içindeydik. Bu esnada şehit olan arkadaşlarımız oldu. Maalesef birçok olaya şahit olduk, gördük. İki taraf için de iyi bir ortam değildi. Mesela insanların bazıları Paşabahçe'ye, bazıları da Beykoz'a gidemiyordu. Çok farkl bir olaydı. Allah o günleri bir daha göstermesin. 


Beykoz'da iki sinema vardı: Kanlıca'da bir yazlık sinema, bir de Beykoz'da kışlık bir sinema vardı. Tabii o zaman görsel yayın olmadığı için insanların tek eğlencesi hafta sonları sinemaya gitmekti. Hatta öğrenciysen bazen o günlerde okula gitmezdik. Arkadaşlarımla beraber Paşabahçe'de veyahut da Beykoz'da o gün sevdiğim bir film varsa o filme gitmek isterdim. Kanlıca'daki yazlık sinemanın üstü açıktı, tahta sandalyeleri vardı. Yazın insanların tek eğlencesi o idi. Çocukken sevdiğim filmler; Cüneyt Arkın'ın filmleri, Serdar Gökhan'ın filmleri, Malkoçoğlu falandı. Genelde izlediklerim tarihi filmler ve kahramanlık filmleriydi. 


Günümüz gençleri teknolojiyle büyüdükleri için onlar teknolojiye daha düşkünler. Bizim dönemimizde teknoloji olmadığından dolayı biz teknolojiden uzak yetiştik. Onun için de bizde sohbet ve muhabbet daha fazlaydı. Günümüz gençliğinde birbirleriyle sohbet etmeye geleneği tamamıyla bitmiş. Herkes teknolojiye gömülmüş. Telefonla, internetle meşguller. Günümüz gençleri çok farkl. 
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Büyüklere karşı saygı o zaman daha fazlaydı. Örneğin bir büyüğün yanında yolda sigara içmek, büyüğün yanında kahveye gitmek çok ayıp karşılanırdı. Saygı son derece önemliydi. Mahalle büyüklerimiz bize, 


“Şunu yapma, bunu yapma” dedikleri zaman bizim karşı gelme durumumuz yoktu. Onların söylediğini emir kabul ederdik. Büyükler bizim yanlışımızı gördüğü zaman ikaz ederlerdi. Ben babamla oturup böyle ciddi ciddi sohbet edemezdim. Babam bize karşı daha resmi, daha otoriter dururdu. Malum, eski insanlar biraz daha otoriterdi, ama şimdi ben oğlumla karşılıklı her konuda sohbet edebiliyorum, konuları tartışılabiliyoruz. O zamanlar tartışma yoktu. O zamanlar babayla bir konuyu tartışmak abes sayılırdı ama şimdi biz kendi çocuklarımızla oturup her konuda tartışıp hangisinin doğru olduğuna karar verebiliyoruz. 


Benim gençliğe en büyük tavsiyem: Geçmişe ve tarihe sahip çıkmalarıdır. Geçmişine ve tarihine sahip çıkamayan, kültürüne sahip çıkamayan ileride boşluğa düşer. 


Böyle sosyal programlar hazırladığı için Beykoz Belediye Başkanına, Beykoz Belediyesinde çalışan personele, hepsine teşekkür ederim. 
Başarılı olmalarını gönülden temenni ederim. 
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Necati Kalaycı 


Kastamonu'nun İnebolu'ya bağlı Deliktaş köyünde, 1959 yılında doğdum. 6 yaşına kadar orada kaldım. Tabii 6 yaşına kadar hayatın bir kısmını orada yaşadığım için hayvancılık, oranın yaşam ortamının bir kısmını gördük. İlkokula 1965'te İstanbul'a geldikten sonra başladım. 
Paşabahçe İlköğretim Okulunda okudum. Tabii ilkokula giderken çok amlar yaşadık. Biz 1965'te İstanbul'a geldiğimizde buralar köyü andırıyordu. Köydeki hayatımızı burada devam ettirmeye başladık. Geldiğimizde burada 3-4 dönüm bahçemiz vardı. Lahana, kıvırcık, bezelye... 
Aklınıza ne gelirse biz tamamını bahçede ekerdik. 


Biz 9 kardeşiz. 2 kardeşimiz vefat ettiği için 7 kardeş olarak burada hayatımızı devam ettirdik. Ben, 7 kardeşten 3'süyüm. Bizden önce 
2 tane de büyüğümüz vardı. Fakat tabii işin yükü bizdeydi. Beykoz'a 
geldiğimizde çok çektik. Nasıl çektik? 9 yaşında biz ticaret yapmaya başladık. Bağ-bahçe kazmaya başladık. Efendime söyleyeyim, evde yapılması gereken işler vardı o tarihlerde. Kalktığımızda, okula gitmeden önce yatakları toplardık. Eskiden divan yoktu; yer yatakları vardı. 
Eskiler bunu daha iyi bilir. O yatakları toplardık, kahvaltı hazırlardık. 
O zaman Beykoz'un birçok mahallesinde su yoktu, elektrik yoktu. Biz bunları yaşadık. Doğru dürüst yol yoktu. Suları tulumbalardan çektik, sırtlarımızda getirdik. 3-4 tane de hayvanımız vardı. Bunların sularını tedarik etmek, evin ihtiyaç sularını tedarik etmek gibi ağır bir yükümüz vardı. Biz bu yükü İstanbul'da daha çocukken üstlendik. Bundan sonra gelecek olan nesiller bunlardan ibret alsınlar diye anlatıyoruz. Yaşamlarımız kolay değildi, Türkiye bu hâle kolay gelmedi. Dolayısıyla bunlardan ibret alarak kendi hayatımıza yön vermemiz lazım. Çünkü sıkıntü çekmeden insanlar feraha ulaşamıyor. 


İlkokulu bitirdikten sonra ticaret hayatına atıldım. 7 kardeş olduğumuz için ekonomik şartlardan dolayı okulumu devam ettiremedim. Ben 
17 yaşında evlendim. Neden evlendim? Çünkü anne ve babamız bana 
“Evleneceksin,” dediler, evlendim. Bizim seçme hakkımız yoktu. Onlar 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ne derse o oluyordu. Ama iyi ki öyle olmuş. Benim 1 çocuğum var, Rabbim o kadar nasip etti. Oğlumuz evlendi, 2 de torunumuz var. 


Bizim zamanımızda görücü usulü ile evlenme vardı. Görücü usulü ile evlenen insanların hayatlarını çok güzel devam ettirdiğini görüyoruz. Günümüze baktığımız zaman insanlar internet üzerinden, dışarıda tanışarak evleniyorlar. Tabii ki bunlar olacak; tanışma esnasında bunların olması doğaldır, ancak insanlar birbirini yeteri kadar tanımadığı için, büyüklerine itaat etmedikleri için, onların sözünü dinlemedikleri için bugün evlilikler çabucak bitiveriyor. Bu da gerçekten bizleri üzüyor. Çevremizde çok olay yaşıyoruz. Bunların yaşanmaması adına mutlaka insanlar büyükleriyle birlikte hareket etmeliler. Günümüzde gençler evlendiği zaman hemen ayrılmak istiyorlar. Ayrılmaları da doğaldır, ancak büyüklerinin başında bulunması, onları yanlış yerlere yönelmekten mutlaka alıkoyacaktır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. 
Bunlar tabii bizim tavsiyelerimiz. Uyan olur, olmaz; bilemeyiz. Ama hayatta yaşadığımız süre boyunca bizler birçok şeyi gördük. Dolayısıyla biz küçük şeylerle mutlu olabiliyoruz. Bir ev sahibi olmak, benim için şimdi teferruattır. Ben bir çorba bulsam yeter. Mesela benim için bir ev olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü bugün imkânım olur, çorbayla mutlu olurum. Yarın imkânım daha düzgün bir duruma gelir, o zaman başka şeyler de yiyebilirim. Olursa iyi olur, olmazsa da “Niye olmuyor,” diye hırs yapmaya gerek yok. Çünkü dünya hayatı çok kısa, ama yaşarken insanlar bunu bilemiyor, hırs yapıyor, kazanmak için haramlara düşüyor. “Ne olursa olsun benim bunu almam lazım” diyor. O zaman da yaşamını zindan ediyor, farkında olmadan sağlığını ve yaşantısını bitiriyor. Belki o istediklerini elde ediyor, ama mutluluğu asla yakalayamıyor. Bu sebeple insanlar helalinden kazanmak için uğraşsınlar. 
Rabbim insana ne takdir etmişse o olacaktır. Kendinizi yırtsanız da Allah'ın size verdiğinden fazla mülk elde edemezsiniz. Onun için gençlere benim tavsiyem: Özellikle bu konuda hırs yapmadan, helalinden kazansınlar. Mücadele etsinler tabii ki. Ama asla “Ne olursa olsun benim bunu almam lazım. Helal haram konusu hiç önemli değil” demesinler. 
Çünkü onlar daha sonra bize zarar olarak dönüyor. Yaşantımızı etkiliyor. O açıdan bunlar çok önemli. 


Uzun yıllar ticaretle uğraştım. İşçilik hayatım 4-5 sene ya var, ya yok. Onun dışında hep ticaretle uğraştım. Bir de bunun dışında tabii Beykoz'a geldiğimizde spora çok meraklıydım. 20'li yaşlarımdan itibaren çeşitli dallarda, 35-40 sene spor hayatım oldu. Uzak Doğu sporlarını 17 sene bilfiil yaptık. Bir dönem ağırlık çalışması yaptık. Kungfu sporunu daha önce federasyon olmadığı için kısa bir süre yaptık, bıraktık. Spora merakım çoktur. Biz hem çalışıyor hem de akşama antrenmana, spora gidebiliyorduk. Hem çalışıp hem başka yerlerde de sosyal bir hayatımız olabiliyordu; derneklerde, vakıflarda... Hayır kurumlarında insanların mutlaka yer almaları lazım. Çünkü o hizmetlerin de 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yürümesi lazım. Bizler bu gayreti sağlamazsak, o hizmetler yürümezse bu denge bozulur. 


Çalışmayı çok severim. Ben yazları buradan köyüme giderim, 6 ay köyümde kalırım. Baba evini yaşatmak için gidiyoruz. Eskiden imece usulü vardı. Köylerde bir tarla kazılacaksa köylülerin tamamı gelir, sana yardım ederdi. Dolayısıyla o tarla çabucak biterdi. Günümüzde tabii hayat şartları zorlaştı. İnsanlar kendi hayatlarını yaşamaya başladığı için bu imece usulü kalktı. Aynı şeyi İstanbul'a geldiğimizde burada da yaşadık. Burada eskiden kömür geldiğinde ve kömür yakarken komşularımız hemen gelir, yardım ederdi. Eşyamız geldiğinde hemen herkes birbiriyle dayanışma içerisinde olurdu. Tabii bunlar güzel davranışlar. Şu anda olmaz mı bunlar? Yine olur aslında. İnsanların birbirlerini bu konuda biraz uyarmaları lazım, diye düşünüyorum. 


Ziyaretleri bırakmamak lazım, özellikle akraba ziyaretlerini. İnsanlar internet üzerinden mesaj çekerek davetiye gönderiyorlar. Bunlar, bence çok yavan şeyler. İnsanlar birbirlerinin elini sıkmalı, yüz yüze gelmeli, muhabbet edebilmeli. Dayanışma içerisinde olsun insanlar; bu şekilde birbirlerinin yanında olurlar. Mesela biz, akrabalık bağlarını güçlendirme adına köyde bütün ziyaretlerimizi yapıyoruz. Planlama yapıyoruz: “Bugün amcama gideceğim, yarın dayıma gideceğim, öbür gün teyzeme gideceğim,” gibi. Buna benzer ziyaretler, akraba-i taalukat ziyaretleri birinci sırada; ikincisi, komşuluk ziyaretleri noktasında da birtakım gayretlerimiz oluyor. Ben mesela komşumu çağırıyorum, gelmiyor. Bir daha çağırıyorum, gelmiyor. Üçüncüde, “Gelmiyorsan ben geliyorum” diyorum ve gidiyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman o da gelme ihtiyacı hissediyor. Bunlar bize göre çok önemli. 


Şimdiki düğün kutlamaları ve eski kutlamalar arasında tabii fark var. O zamanlar insanların ekonomik güçleri azdı. Bu sebeple insanlar, o tarihlerde bulduğuyla yetinmek zorunda kalıyordu. Ne bulursa ona razı oluyordu. İlk evlendiğimde bir gecekondumuz vardı, orada biz dört kardeş yaşıyorduk. Her odada bir aile kahyordu. 17 yaşında evlendiğim zaman babam bana bir tane oda verdi, bir tane de yatağım vardı; her şeyim orasıydı benim. Yatak odası, çocuk odası vesaire, bunların hiçbiri yok. Yok televizyonmuş, buzdolabı, çamaşır makinesi, hiçbiri yok! Hiçbiri yok. Biz ona razı geldik, o şekilde hayatımıza devam ettik. 
O zorluğu gördükten sonra, bize zor diye bir şey yoktur. O açıdan, insanlar bazı şeyleri yaşamalı ki hayata göğüs gerebilsinler. 


Beykoz'da 5 tane fabrika vardı, bunlar kapatıldı. Tabii gerekçesini biz bilemiyoruz. Yoğun bir insan sirkülasyonu vardı burada; aşağı yukarı 3 fabrikada 10 bin kişiye yakın insan çalışıyordu. Dolayısıyla burada iş potansiyeli konusunda insanlar sıkıntı çekmiyordu. Şu anda iş konusunda sıkıntı var mı? Bana göre yok. Çalışacak olan insana her yerde iş var. Yeter ki insanlar gayret etsinler, mücadele etsinler. 
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Beykoz'da yaşıyor olmaktan memnunum. Dediğim gibi burada hayatın zorluklarını çok çektik, ama buradan biz çok büyük ders aldık. 
Havasıyla, ormanıyla Beykoz'umuz, bizim köyleri asla aratmıyor. Tabii havası bizim köyümüzdeki oksijenin yerini tutmayabilir, ama biz burada yine köy hayatını kendimize göre sürdürüyoruz. Mesela benim burada kendi bahçem var, burada da ekip biçiyorum. Toprağı ekerseniz hem ekonomik olarak size dönüyor hem de ne yediğinizi biliyorsunuz. 
Dolayısıyla mücadeleyi bırakmamak lazım. 


Beykoz'da geçmiş dönemlerde pek çok şey yaşadık. 1994-1999 yıllarında meclis üyesi olarak Beykoz Belediyesinde görev yaptım. O tarihlerde bizim hedeflerimiz belliydi: Haram yememek, insanlara iyi davranmak, hizmetçi olmak. İnsanlara hizmet ederseniz insanlar da size hizmet ederler. Bu düsturla yola çıktık, ilkelerimizden asla taviz vermedik. Tabii ki insanız, bizim de hatalarımız olabilir, ama bizim birinci önceliğimiz İslami hassasiyet olmaktı. İnsanlara, Rabbimiz bize nasıl emrettiyse o şekilde davranmamız gerektiği noktasında hassas olmaya gayret ettik. Neticede biz de insanız, elbette hata yapmışızdır. Şu anda o dönemden hâlâ görevde olan memur arkadaşlarımız var. 1994- 
1999 yıllarında Beykoz'da yapmış olduğumuz görevden dolayı, “O dönemi biz hiçbir zaman yakalayamayız,” diyorlar. Tabii bunun ana sebebi de insanların haram-helal noktasında hassasiyet sahibi olması. 
Belediyeler çıkar amaçlı değil, hizmet amaçlı müesseselerdir. Dolayısıyla mutlaka oraya gelen insanların hizmet etmesi lazım. O dönemde bizim maaşımız yoktu, sadece oturum parası alıyorduk. Üç ayda bir, bir ay boyunca oturum oluyordu. Bir ayda toplamda 15 toplantı yapıyorduk. Toplantı parası alıyorduk ve o almış olduğumuz toplantı paralarını biz yine insanlara hizmette kullanıyorduk. Herhangi bir mahalleye gittiğinizde o insanlara sizin bir şey ikram etmeniz gerekiyor, çünkü siz o mahalleyi temsilen seçilmişsiniz. Dolayısıyla oradan almış oldugunuz o meblağ da oralara gidiyor. 


İnsanların ölçüleri olması lazım. Ölçü nedir? Allah neyi haram kılmışsa biz ondan kaçacağız. Efendimiz (s.a.s.) neyi tavsiye etmişse ona 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uyuyacağız. Mutluluğun anahtarı bence burada. Bunlara uyarsak hayatımıza kendiliğinden yön vermiş oluruz. 


Biz Beykoz'un 50 sene öncesini de biliyoruz, şu anki geldiği durumu da biliyoruz. Beykoz Belediyesinde çok iş yapıldı, Belediye Başkanma tekrar teşekkür ediyorum. Beykoz'da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Tabii ki her gelenin eksi yönleri olabilir, bütün insanları mutlu edemezsiniz. Mutlaka sizi sevmeyen birileri olabilir, ama sizin ölçünüz az önce söylediğim ilkeler doğrultusunda ise insanların sizi beğenip beğenmemesi önemli değildir. Senden Allah razı m, Efendimizin söylediklerine uydun mu? Mesele budur. Bunları yapan insanlar zaten mut- 


lu olacaktır. Teşekkür ediyorum. 
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Necati Ulusoy 


Ordu'nun Ulubey ilçesinin Eymür köyünde doğdum. 52 yaşına girdim. Şu an ticaretle uğraşıyorum: Yem dükkânım var. Hayvanlarım var, hayvancılık yapıyoruz. Daha önceden de Ordu'da babamla birlikte bu işi yapmıştım. 


Ulubey İmam Hatip Lisesini bitirdim. Daha sonra askerlik için İstanbul'a geldim. İstanbul'da ilk önce kısa bir süre Kasımpaşa'da, kız kardeşimin yanında kaldım. Sonrasında Rüzgarlıbahçe'ye kardeşimle birlikte yerleştim, kardeşimin orada kuaförü vardı. Ben o arada özel bir şirkette çalışmaya başladım, yaklaşık 18 yıl çeşitli bölgelerde mağaza sorumlusu oldum. Beykoz'un hemen hemen her mahallesinde görevde bulundum. Benim ilk eşim rahmetli olduktan sonra emeklilik nedeniyle çalıştığım şirketten ayrılma kararı aldım. Sonra Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi'nde şahsıma âit bir iş yeri açtım. Allah'a hamdolsun, şu anda da oğlumla birlikte o iş yerini yürütmekteyiz. 


Çocukluk dönemimiz tamamen Eymür köyünde geçti. Köy hayatı; tabii o zamanlar fakirlik de vardı, yokluk da. Birçok şeyi de gördük, şimdiki durumumuza elhamdülillah. Ordu şehir merkezine çok yakın bir köyümüz vardı. Hatta şöyle söyleyebilirim: Ben ilkokulu bitirdikten ancak 2 yıl sonra ortaokula başlayabildim. Çünkü bazı imkânlar yoktu. Amcamın yanında başladım, amcam Gölköy'de devlet memuruydu. Benim okuma isteğimi gören amcam beni yanına aldı. 2 yıl Gölköy 


İmam Hatip Lisesinin ortaokulunu okudum. 3. sınıfta Ulubey İmam Ha- 


tip Lisesinin ortaokul bölümüne başladım. Sonra diğer yıl, Ulubey'de öğrenci evlerinde kaldım, orada hem çalışıp hem okudum. Rabbime hamdüsenalar olsun. Liseyi bitireli yaklaşık 58 yıl oldu. Liseyi bitirdikten sonra yine köyde kaldık. Babam ticaretle uğraşıyordu, ona yardım ettim uzun bir süre. Ondan sonra askere gittim. Acemiliğimi İzmir Bornova'da yaptım, usta birliğimi Tekirdağ Saray'da yaptım. İstanbul'a 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önceden gelmişliğim vardı. Askerlik maceram bitince yeniden İstanbul'a geldim ve İstanbul maceramız böyle başladı. 


Gençlik yllarımız müthiş geçti. Yokluk vardı ama insanlık da vardı. 
Bir mahallenin tüm çocukları birbirini tanırdı. Köyde herkes birbirini sever ve sayardı. Bugün köye gittiğimizde köydekiler bizi tanımazlar. 
Bizim hiçbir şeyimiz yoktu ama çok mutlu ve çok heyecanlı bir çocukluk geçirdik. Ben babamın ilk, büyük oğluyum. Bu sebeple bazı sorumluluklarımız da oldu ama elhamdülillah çok güzeldi. İnanın şu anki çocuklara anlatsak, bizim o dönemlerimize imrenirler. Biz çok çile çektik ama oyunlarımızın tadı vardı, dostluğumuzun tadı vardı. Her şeyden önce insanlarda birbirine güven vardı. Biz gençken kahveye, eğlence yerlerine gitmez; köyde kendi aramızda eğlenir, oynardık. Kendimiz bir şeyler üretirdik. Şimdiki çocuklar maalesef telefona esir olmuşlar. 


Beykoz'a ilk gelişimiz 1995 yılında oldu. Temelli yerleştiğim yıl ise 1998. O tarihten beri de buradayım. Eski Beykoz'la şimdikinin arasında dağlar kadar fark var. Hele Çavuşbaşı bambaşka. Beykoz'un o zaman sahilleri de çok güzeldi, doğaldı. Biz Kanlıca'ya balık tutmaya giderdik. 
Topraklı yollardan iner, sahilin kenarındaki taşların üzerinde dururduk. 
Şimdi betonlar, bariyerler yapıldı ama o eski ruh, tat yok. Biz sabah namazını kılıp balık tutacağız diye gecenin üçünde dördünde oraya inerdik. Tuttuğumuz balığın belki bir değeri yoktu ama biz oraya ekip olarak, arkadaşlarla toplanarak giderdik. Orada bir muhabbetimiz vardı. 
Şimdi o ortam yok. Kimse kimseyi tanımıyor, çevre daraldı. Beykoz'un sahili çok değişti. Nüfus çok kalabalıklaştı ve tabii kalabalık içinde de değişim kaçınılmaz oldu. 


Bizim rahmetli -Allah nur gölünde yatırsın- Osman amcamız vardı. Onun 140'lık bir BMC'si vardı. Biz köylerden topladığımız hayvanlan babamla pazara götürüp satıyorduk. Babam hayvan alım satımı yapıyordu. Bir gün 12-15 tane hayvan yükledik. Tabii ben de hayvanlar düşüp kalkıyor diye arabanın kasasında gittim. Babamlar şoför mahallinde, ben de kasada gidiyorum. Hem hayvanının kokusu hem de gübresinin kokusu fena bir şekilde sinmiş üzerime. Hayvanları götürdük, tamamını pazarda sattık. Sonra babam bana dedi ki: “Oğlum, sen hemen buradan bir arabaya bin ve eve çık.” Fena kokuyordum çünkü. Babam önde gittiği için babamda koku yoktu. Babam pazardan eksiklerimizi alacaktı. Sonra ben de bizim bu çektiğimiz çileyi vatandaşlar da bilsin isteyerek halk otobüsüne bindim. Babam bana özel bir arabayla, taksiyle gitmemi söylemişti; üzerimde de yüklü bir para vardı ama ben dinlemedim. Otobüse bindiğinde kapının ağzındaki bir koltuğa oturdum. Yanımda bir bayan vardı, hemen çantasını karıştırmaya başladı ve bir peçete çıkarıp burnunu tıkadı. Bir baktım otobüsteki insanların istisnasız hepsi burnunu tutmaya başladı. Ama ben çok rahat otuyordum, onları kale almıyordum. Eve varınca annem: “Oğlum ayıp değil mi, 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insanları niye rahatsız ediyorsun?” dedi. Ben de, “Anne biz gecenin üçünde dördünde kalkıp ne eziyet çekiyoruz. İnsanlar nasıl para kazandığımızı bilmiyor. Biz bu genç yaşta nelere katlanıyoruz, bilmiyor hiç kimse. Sırf bir nebze anlasınlar diye bindim,” dedim. Kötü oldu, ama biraz güzel bir anı oldu benim için. 


Eskiden Çavuşbaşı'nda herkes birbirini tanırdı. Benim ilk geldigim sene buranın hemen hemen 50'si Trabzonlu, X50'si de Rizeliydi. Başka yerlerden çok nadir insan vardı. Hatta ben geldiğimde bana dediler ki: “Sen Ordulu olarak nasıl barınacaksın burada, nasıl geçineceksin bu kadar Laz'ın içinde?” Böyle espriler, latifeler de yapmışlardır ama biz öyle bir kaynaştık ki hepimiz kardeş gibi olduk. Herkes birbirini tamrdı; herkes birbirine sevgi ve saygı içindeydi. Birinin en ufak bir sıkıntısında herkes koşardı. Ama şimdi yanındaki insam dövseler kimse bakmaz hâle geldi; çünkü nüfus değişti, dışarıdan insanlar geldi. 
Burada eski tat kalmadı ama yine de hâlâ Beykoz'un en güzel yerlerinden birisi Çavuşbaşı'dır. 


Eski Beykoz'u çok güzel anımsıyoruz. Beykoz'la ilgili küçük bir anı daha anlatayım: Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen alt tarafında kiraz ağaçları vardı. Kiraz mevsiminde oraya kiraz yemeye gittik. Kirazlar o kadar güzel olmuşlardı ki ama bir de doğal olduğu için kurtlanmışlardı. Ben fark ettim ama hiç sesimi çıkarmadım. Kirazlar hep delinmişti ama kardeşim onun farkında değildi, doyana kadar yedi. Sonra, “Yılmaz, kirazların hepsi kurtluydu. “Sen niye yemiyorsun?’ diye sordun ya, kurtlu olduğu için yemiyordum” dedim. Şimdi bahçelerde kiraz ağacı kalmadı. Eskiden Otağtepe'nin, Kavacık'ın göbeğinde, her tarafta meyve ağaçları vardı. İnsanlar kendi bağları gibi yer, içerdi. Ormanın kenarları bile meyveydi. Şimdi maalesef teknolo- 


jiyle birlikte bunların hepsi gitti. 
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Bizim gençlik dönemimiz ile şimdiki gençliğin arasında milyarlarca -milyonlarca değil, milyarlarca- fark var. Biz maalesef gençlerimize sahip çıkamadık, gençlerimize bazı şeyleri yeterince öğretemedik. 
Bu konuda çok büyük eksikliğimiz var. Birçok konuda, “Biz yaşadık, gençlerimiz yaşamasın,” diye düşündük ve böyle maalesef ki gençlerimizi çukura attık. Bugünkü gençler hiçbir emek olmadan para kazanma peşindeler. Anne babalarına karşı sevgi ve saygıyı tamamen yitirdiler. Tabii çok iyi yerlerde olan gençlerimiz de var, onlar bize umut vadediyorlar. Maalesef ki dünyanın öbür ucundan internet aracıyla bizim çocuklarımızı başkaları eğitiyor. Gençlerimiz teknolojinin iyi yönünü kullansınlar; teknoloji bir yönüyle çok iyi bir şey, fakat iyi kullamırsak. Tavsiyem budur. 


Beykoz'u sevdiğim kadar İstanbul'un hiçbir yerini sevmiyorum. 
Bana göre İstanbul'un en güzel yeri Beykoz'dur. Oğlum da benim gibi düşünüyor. Dün Çekmeköy'e gittik. Oğlum, “Baba, biz buralarda asla yaşayamayız. Bizim yaşayacağımız yer Çavuşbaşı gibi köy olacak, Beykoz'un köyleri gibi olacak” diyor. 18 yaşındaki oğlum bile kalabalık şehri, trafiği sevmiyor. Beykoz tam bir doğa harikası. Beykoz İstanbul'un en güzel yeri, Boğaz'ın incisi. Beykoz'un tarım bölgesi olarak kalmasını istiyoruz. Başkanımıza da söyledik, Beykoz'u daha da hareketlendirecek işler yapmak lazım. Beykoz'un köylerine haftada bir gün hayvan pazarının kurulması; köylünün ürettiği hayvanları kendi pazarında, kendilerinin satması güzel olur. Buraya Trakya'dan, Adapazarı'ndan geliyorlar; bizim köylümüze destek olmak gerekiyor. Beykoz'umuzda hem tarıma hem hayvancılığa yönelik bir şeyler yapalım. 
Beykoz böyle güzel kalsın, taş yapıya döndürmeyelim. Beykoz'un mevcut durumunu koruyalım. Beykoz'un güzelliğini bozmadan yaşayabilmek ve gelecek nesillere de bunu aktarabilmek bizim görevimiz. 
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Necdet Ceviz 


1958 yılında, İstanbul Beykoz'da doğdum. Ben 3. kuşak Beykozluyum: Dedem, babam, ben. Dedem zamanında Rize'deki Ermeni zulmünden kaçarak İstanbul'a gelip yerleşmiş bir aileden. Onun kardeşi, o zamanki adıyla Kuvayımilliye'de çalışıp burada Ali Bahadır grubu ile 


İngilizleri kovalayan çete reislerinden birisi olarak yaşamına devam et- 


miş. Yalnız benim şanssızlığım şurada: Benim abim vardı, Allah rahmet eylesin, özürlüydü. Ben 1 yaşındayken annem ölmüş, sonra rahmetli babam da tekrar evlenmek zorunda kalmış. Babamın evlendiği kadın, bilmiyorum biliyor musunuz, Lazlar ineklerin piştiği kazana lahmi kazam derler, o kazana çocukken elini sokmuş, eli yumruk kalmış. O kadın hem bana hem abime senelerce baktı, Allah razı olsun. Cennete gidecek olan birisi varsa bu dünyada, odur. Abim 24 yaşına kadar yaşadı. 
Görmüyordu, konuşamıyordu, yani bağlı yaşıyordu. O kadın onun altm, bezlerini değiştirip yedirir, içirirdi. Şimdi bu zamanda öyle insan 
var mı, onu bilmiyorum. Dedim ya, Allah razı olsun. Benim 1 erkek, 5 
de kız kardeşim var. Erkek kardeşim Beykoz'da, diğerleri de Beykoz dışında yaşıyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben de askerlikten sonra evlendim. Çok şükür 2 kızım, 1 oğlum var. 


Şimdi öyle eskisi gibi bir Beykoz var mı, bilmem. Benim abim bazen ipini koparır, Şahinkaya'dan aşağı o patika yollardan inerdi. Nasıl inerdi, bilmiyorum. Beykoz'un meydanına kadar iner, Beykoz meydanında- ki 4-5 tane dolmuştan bir tanesi onu alır, arabaya bindirir, Beykoz'da bir tur attırır, (arabayı çok severdi) “Bu, Ahmet abinin oğlu,” diye eve bırakırlardı. Babam, Allah rahmet etsin, manavdı. Beykoz Vapur İskelesi'nin az ilerisindeki manav, babamla amcama aitti. 


Eski Beykoz çok farklıydı. Biz 16-17 yaşına geldiğimizde Beykoz'da sigara içemezdik. Birisi gördüğü zaman bizim kulağımızı çeker, bir to- 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


kat atar, giderdi. Bizi babamıza şikâyet etmezdi. Biz de edemezdik. 
Çünkü babamıza şikâyet etsek bir de babamız döverdi bizi. O zamanlar 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öyle bir saygı vardı. Korkardık, bir şey yapmaya çekinirdik. Şimdiki gibi, ufak çocukların büyüklere laf atması gibi bir şey o zamanlar hiç yoktu. Herkes yerini bilir, saygısını bilir, büyüklerine hürmet ederdi. 


Beykoz'da eskiden çek-senet de yoktu. Ne lazım size? Defter, kitap, ayakkabı lazım. Git, falancadan al, derlerdi. Gidip alırdık. Büyükler sonra gider, ödeme yapardı. Böyleydi. Beykoz'da Onçeşmeler'in önünde büyük bir ağaç vardır. O ağacın önünde eskiden açık bir çay bahçesi vardı, yüksekte. İnsanlar; otobüse ya da taksiye binecekleri zaman oraya çıkarlar, hem çay içerler hem de otobüs saatinin gelmesini beklerlerdi. Güzeldi. Ben şu an Beykoz'da yabancıyım. Oraya gittiğimde günde 5-6 kişi görürsem “Ne mutlu,” diyorum. Bu kişiler; Bayram'dır, Emek Büfe'nin sahibidir, bizim eski gazeteci Aziz'dir; velhasıl, çocukluk arkadaşlarımızdan bazılarıdır. Yavuz Kardeşler vardı, onlar kapattı. 
Bunlar hep eski Beykozlular. Şimdi yok, eski Beykozlu kalmadı. Biraderimin dükkânı var jandarmaya giderken, oraya uğrarım. Beykoz'a giderim, Ferruh Dalgıç'la görüşürüz. Çatır çatır kavga ederim, o da benimle eder, ama hiçbir zaman ben Ferruh Dalgıç'ı üzmem. Neden? Çünkü bana emeği çoktur. Ben karşıyı kapatıp burada gelip dükkân açtığımda bana yardım etti. Malzemelerimi taşımamda, dükkânı yerleştirmem- de, raf yapmamda... En sonunda isyan etti. “Bir daha taşınırsan yardıma gelmeyeceğim” dedi. Haklı. Rahmetli babası Yusuf abi gerçekten iyi bir adamdı, ama aksiydi. Ferruh çok korkardı babasından. Biz de çekinirdik tabii. Bize bir zararı yoktu gerçi. Şimdi ben evlendim, evden ayrıldım. Tabii o zaman garibanlık da var. Sobayı falan aldık, boruları da, ama yakacak odunumuz yok. Ne yapalım? Ferruh: “Necdet, ben sana bir çuval odun getireyim, bu akşamı geçir,” dedi. Çocuk gitti, kendi odunluğundan bir çuval odun çalıp getirdi bana. Sen şimdi bu arkadaşını unutabilir misin? Unutamazsın. Dolayısıyla benim Ferruh ile muhabbetim farklıdır. 


O zaman durumumuz da biraz iyiydi. “Bu dünyada ev sahibi olmadan göçüp gideceğim,” falan deyince ertesi gün kalktık, ev aramaya başladık. Bula bula da geldik buraya tıkıldık. Ben burayı aldığıma 2 
ay sonra pişman oldum. Satacağım, dedim, ama o zaman da hanıma dedim ki: “Bak bu daireyi ben senin üstüne yapıyorum. Ben tez canhym. 5 gün sonra satmaya karar veririm.” Alıp satmayla ilgili vekâletimi de aldım hanımdan, ama onun rızası olmadan da bir şey yapmak istemediğim için “Dayak yemeyi göze al, evini sattırma,” dedim. 
O gün bugün, genel kurullardan sonra aidatlar falan yükselir, masraflar çoğalır ya, beni hep bir kriz tutar. “Satıyorum, satacağım” derim. 
Sattırmaz. Ondan dolayı oturuyoruz işte. Ben 1999'da geldim, burayı aldım. O günden beri buradayım, ama dediğim gibi benim toprağım Beykoz Şahinkaya. Benim annemin, babamın, atalarımın mezarlıkları hep Şahinkaya'da. Beykoz'un toprağına haftada bir basmadan ben 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rahat edemem. Benim hanım da öyle. Hanım da Beykoz'da. O da zannediyorum 2. kuşak; babası ve kendisi. Dedelerinin ne zaman buraya geldiğini bilmiyorum. 


Bizim manav dükkânının karşısında Kitapçı Nevzat vardı çok eskiden. Bu adam tam bir tarihti. Çocuklar okusun diye onlara bazen bedava kitap bile verirdi. “Alın, okuyun. İşinizi bitirin, getirin,” derdi. Onun yanında Şekerci Kâmil vardı. Çok güzel şekerleri vardı, akide şekerleri. Onun yanında Tokatlı vardı, ayakkabıcı. Onun yanında Rum Niko vardı, Nalbur Niko. Beykoz'u çok seven bir adamdı. Beykoz'dan ağlayarak gitti. Bir olaylar olmuştu ya, ondan dolayı gitmesi gerekiyordu, Beykoz'u terk edip gitti. Dükkânı, Nalbur Kâzım'a devretti. O da Nalbur Arife devretti. O silsile öyle gidiyor. Mesela orada yazlık Zafer Sineması vardı. Ali Pekkan, Ajda Pekkan'ın amcasıydı. Biz oraya karpuz falan götürürdük, Ajda Pekkan'ın olduğu yere. Balkonda oturup bazen film de izlerdik. Bu sinema günleri güzeldi. Herkes orada oturur, gazoz içer, çekirdek çitler, bilmem ne yapardı. Poğaçacı vardı, güzel poğaçası vardı. Kuruyemişçi vardı, terzi vardı. O karşı sahilden bahsediyorum, bu tarafa doğru. O karşı sahilde bir gazoz fabrikası vardı: Beykoz Gazoz, diye. O Beykoz Gazoz'da benim dayım çalışırdı, Allah rahmet eylesin. Okuldan gelişte oradan hemen bir tane Beykoz gazozu doldurup elimize verirdi. “Al bunu iç; derdi. İçerdik, giderdik. Onun yanında lokanta vardı. Tabii o dediğim zamanlarda insan yolda birisini gördügünde; eğer açsa, çağırır, oturtur, yemek verirdi. Hiçbir şey yapmazsa çorba verirdi. O zaman işte Yavuz Kardeşler silsilesi başlıyor. Tuhafi- ye vardı, onun yanında nalbur vardı, o sıra öyle gidiyordu. En sonunda da Bol Kepçe vardı, Onçeşmeler'in tam karşısında. Hatta orada bizim Tahir abi peynirci dükkânını çalıştınyor galiba. Orada Bol Kepçe Lokantası vardı. İnsanlar orada bir tabak çorbayla bir ekmek yiyordu sabahları, ekmekte sınır yoktu. Adam çorba ekmek ile karnını doyururdu, ama rahmetli hiçbir şey demezdi. Doymayana bir daha verirdi. Hemen yukarısında Tatlıcı Salih amca vardı. Bir tulumba tatlısı yapar, bir revani yapar, parmaklarınızı yersiniz. Onun yaptığı dondurmayı kimse yapamazdı. Onçeşme'nin yalağında eliyle döndüre döndüre dondurma yapardı o adam ve bize derdi ki “Oğlum, bunları yiyin.” Tabakta porsiyon mesela 2 tane. “2 tane tulumbayı yersen sana 2 tane daha vereceğim,” derdi. Eski metal 2,5 liralar vardır. O metal 2,5 lirayı böyle iki parmağının arasına alır, bükerdi. Beykoz o zamanlar çok daha güzeldi. 
Şimdiki Beykoz'la o zamanki Beykoz'da arasında çok fark var. Biz karadan oltayı denize atar, istavrit yakalardık. Sandalla dubanın olduğu yere giderdik, orada kalkan ve kırlangıç yakalardık. Şimdi var mı, bilmiyorum. O dalyanda orkinosu tuttukları zaman ağa takılan palamutları bir yandan toplamaya giderdik. Adamlar orkinosun peşinde olduğundan, palamutları aldığımız için bize hiçbir şey demezlerdi. Şimdi 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palamut bulsalar, almaya kalksanız herhâlde dayak yersiniz. O zaman güzeldi, her şey vardı. 


Ben doğma büyüme Beykozluyum ve Beykoz'da mutluyum. Beykoz'dan başka bir yerde yapamam. En uzak bölge olarak buraya geldim. Burası da Beykoz'a bağlı ama buna rağmen Beykoz'un o ana caddesini yürümeden ben rahat edemem. Haftada 1 ya da en geç 15 günde bir mutlaka giderim. Arkadaşları görebildiğim kadar görürüm. Beykoz'dan hiçbir yere ayrılmaya da niyetim yok. Neden? Beykoz'un âlimlerinden Hacı Osman Efendi'nin bir lafi var, bilmiyorum, biliyor musunuz? “Ey müminler” der. “İstanbul'u terk edin ama Beykoz'u terk etmeyin.” Dolayısıyla ben Beykoz'da mutluyum. Apartmanda oturmaktan mutlu değilim, çünkü ben müstakil evde doğdum, müstakil evde yaşadım. Apartmanı hiç sevmedim. Alışmamışız. Nasıl kaçarım, nasıl kaytarırım, diye düşünüyorum. 


Beykozlular, Beykoz'a sahip çıksınlar. Eskiden Beykoz'un gerçekten kendine özgü bir geleneği vardı. Bunu bilenler biliyor, bunu yaşatsınlar: Küçüğün büyüğe saygısı, büyüğün küçüğe sevgisi olsun. Bunlar bizim değerlerimizdi. Saygısız bir kişiyi kimse kabul etmiyordu zaten, dışlıyordu. Biz Şahinkaya'dan eve çıkarken kafamızı kaldırıp bir tane cama bakamazdık, biliyor musunuz? Rahmetli babam, “Kafanızı kaldınp bir cama baktığınızı görürsem ya da bir şikâyet duyarsam bacaklanmz kırarım,” derdi. Biz bakamazdık, korkardık. Onçeşmeler'den akşamları su taşımaya inerdik; testiyle, omuzlukla su taşırdık evlerimize. 
Su yoktu çünkü. Taşırdık ama o bile güzellikti. O kuyrukta kızlı erkekli, yaşlı kadınlar, yaşlı amcalar... O bir şamata, bir eğlenceydi. Bütün mahalleli akşam toplanır, orada bir düzlük varsa oturur, kadınlar çay yaparlar, çocuklar eğlenir, gürültü, patırtı, şamata... Komşu derdi yok, o yok, bu yok. Komşuluk vardı. Birisinin bir şeyi eksik olduğu zaman öteki komşusundan rahatça isteyebilirdi ya da biri bir şey yaptığı zaman komşusuna gönderirdi hemen. Böyle şeyler. Şimdi maalesef yok. Belki şimdi aşure zamanı aşure dağıtanlar vardır ya da helva yapıp dağıtanlar vardır, o kadar. 


Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ı ben şu ana kadar yakından hiç görmedim ama dediğim gibi Beykozlu belediye başkanları bile böyle bir şeyi hatırlamadıkları hâlde Beykozlu olmayan bir belediye başkanının bu meseleyi hatırlayıp böyle bir şey yapmasını takdir ettim. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
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Beykoz doğumluyum, hâlâ Beykoz’da ikamet etmekteyim. Aslen Rizeliyiz fakat dedem buraya yerleşmiş, 100 yıldır aynı yerde ikamet etmekteyiz. 6 çocuklu bir ailenin 5. çocuğuyum. 5 yaşından beri Beykoz çarşısındayım. Burada çok dostumuz ve arkadaşımız vardır. 


Ekonomik şartlardan dolayı lise 1. smıfa kadar okudum, Ferit İnal Lisesindeydim. Bizim yaş grubumuzdaki neredeyse herkesin yolu cam dekor atölyelerinden geçmiştir. Aşağı yukarı bir 14 yıl cam dekorculuğu yaptım. Amcamın oğlunun yanında çalıştıktan sonra kendi atölyemi açtım. 1991 senesinde, demir ve alüminyum doğramacısı olarak işe başladım. Nesapen adı ile 27 yıldır Fıratpen bayiliği yapıyorum. 52 yıldır sektörün içerisindeyim. Abdülkerim Çelebi diye arkadaşım var, onunla 27 
yıldır ortağız. Mesleğimizle alakal çok enteresan şeyler yaşıyoruz tabii, neticede hizmet sektöründeyiz. Bir akşam çok şiddetli bir fırtına vardı, Beykoz genelde ya lodos ya da poyraz alır, bunlar çok şiddetli oluyor ve pencerelere dikkat etmek gerekiyor. Israrla telefonum çaldı, Elmalı'da bir müşterimizin çocuğuymuş. Abi yetiş, duvarlarımız patladı, pencerelerimiz düşüyor, dedi. Bizim ustayı aradım, gecenin o saati halletti işi. Mesela bunu hâlâ unutmazlar, gördükleri zaman hep teşekkür ederler. Bayramlarda işini gördüğümüz insanlara denk geliyoruz, çok insan bizi tanıyor. Bu bölgenin insanı çok hatır bilir. Bizler sadece ticari olarak değil, bir sıkıntı olduğunda da birbirimizden yardım istiyoruz. 


Çocukluğum Beykoz'un çarşısında geçti, babamın manav dükkâ- 


nı vapur iskelesinin ilerisindeydi. Ziya Ünsel Ortaokulundaydım o dö- 


nem, sabahçıysam sabah okula gidip öğleden sonra manava gelir, akşam da ben kapatırdım dükkânı. Biz 11-12 yaşımızdayken dükkânda dururduk, insanlar şimdi çocukları bakkala bile göndermiyorlar. 


Sağ-sol çatışmasının yoğun yaşandığı dönemlerdi. Abilerimiz vardı, bu durumlarda bize haber verirlerdi, dükkânı kapatıp koşa koşa eve giderdik. Lise döneminde de aynı şekilde dükkâna gelir, ödevlerimizi 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yapmaya çalışırdık. Maalesef hayat şartları, okuyamadık. Sandalım vardı, onu tamir edip amcamın oğlu ile beraber balığa çıkardık. Sabahları balık tutar, dükkânın önünde satardık. Harçlığımızı çıkarırdık. Ticaret erbaplığımız oradan geliyor olabilir, esnaflık bize babadan kalma. 


Mahallemiz çok güzeldi. Beykoz o dönem bu kadar kalabalık değildi. 
Esnaflar, esnaf ailelerini tanırdı. Çocukluğumuzda hangi bakkala gitsek bizden para almazlardı, “Babanla hallederiz,” derlerdi. Komşuluk ilişkileri çok sıkıydı. Mahallede toplanırdık, Beykoz parkında insanlar piknik yapardı, hatırlıyorum. Gidip mahallece orada oturduğumuzu bilirim. Herkes evden bir şeyler getirirdi, iskelede otururduk. O zamanlar şimdiki gibi çay bahçeleri yoktu. Motorcu bir komşumuz vardı, Ziya amca, mahallede toplanıp onun motoruyla Poyraz'a, denize giderdik. 
Eski Türk filmlerinde olur ya, kamyonetin arkasına binip giderler, biz de aynen öyle motorla giderdik. Herkes birbirini tanırdı, komşumuz bizden bir şey istediği zaman mecburen gidip alırdık, almamazlık yapamazdık. Yaramazlık yaptığımız zaman komşumuz bize kızardı. Şimdi kimse kimsenin çocuğuna bir şey diyemiyor. Aslında çocukları bu şekilde yetiştirmemek, onları özgür bırakmak lazım. Çocuklar sudan çıkmış balık gibi, onları hayatın içine sokmak lazım. Ben çocuklarıma hep şunu söyledim: Bir sıkıntınız olduğu zaman gördüğünüz ilk dükkândan içeri girip kendinizi tanıtın, yardım isteyin. Ben de böyle durumlar olduğu zaman yardımcı oluyorum. Ortam, bizim zamanımızdaki gibi değil. O dönem anarşi vardı, ama şimdi ekonomik şartlar değiştirdi insanları. Bizim zamanımızda bir ayakkabımız varsa biz mutluyduk, kimseyle karşılaştırmazdık kendimizi, elimizdekiyle yetinmeyi bilirdik. 
İnsanlar bugünlere kolay gelmiyor, biz de çok büyük mücadeleler verdik. Ben bu dükkânı açtığım zaman, büyük oğlum çok küçüktü, onun bebekliğini hiç hatırlamıyorum. 35 çocuğum vardı, ama en büyük çocuğum rahmetli oldu, büyük oğlum diye bahsettiğim, iki numara olan. 
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O dönem, sabahları yedi buçukta dükkâna gelir, gece 23.00'te eve giderdim ve hafta sonları da çalışırdım. Bizde saat mefhumu yoktu, ekmek mücadelesi vardı. Şimdi insanlar, mücadele etmeden ve çalışmadan kazanmak istiyorlar. Emek vermeden almak Allah'a mahsustur. 
Mücadelemizi yaptıktan sonra takdir Allah'ın. 


Çocukluğumuz keyifli miydi, evet keyifliydi. Çünkü beklentimiz yoktu. Beklentiniz ne kadar yüksek olursa hayatta o kadar mutsuz olursunuz. Hedeflerinizi yüksek tutun, ama olmadı diye de hayıflanmayın. 
Olanla yaşamayı öğrenmek lazım. Çocukluğumuzda iki ablamla beraber okuldan çıkardık, İshakağa İlkokulunda okuyorduk, babama uğrar, ekmek parası alırdık. Beykoz Fırını'ndan sıcak ekmek alırdık, koynumuza koyar, koşa koşa eve giderdik, Şahinkaya'ya. Annem içine tereyağı sürerdi. O bize her şeyden daha güzel gelirdi. Eldeki imkânlarla mutlu olmayı bilmek lazım. Çok iyi yerlerde olabilirsiniz, çok paranız da olabilir, ama iştahı satın alamazsınız. 


Gençler hayat matematiğini ve mutlaka bir yabancı dili iyi şekilde öğrensinler. Yapabiliyorlarsa ikinci bir yabancı dil de öğrensinler. 
Okuyun ve üniversiteyi bitirin, çünkü insanın ufku genişliyor. Eğer üniversite okumuş olsaydım, ufkum daha geniş olacaktı. Belki bugün Beykoz'un adını daha iyi duyurabilecek bir pimapen fabrikam dahi olabilirdi. Şimdi tabii unu eledik, eleği astık. Ben hep çocuklarıma da söylerim: “Yaptığınız işi hakkıyla yapın, aldığınız parayı da hakkıyla alın. 
Cenab-ı Allah size bir yerden kapı açar mutlaka.” Çalışacağız, mücadelemizi vereceğiz ve sonrasında kaderimize razı olacağız, çalışmadan hiçbir şey elde edemeyiz. Eşeği sağlam kazığa bağladıktan sonra Al- 


lah'a emanet olacağız. 
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Trabzon Arsin'in Harmanlı köyünde doğdum. 1989'da Beykoz Çavuşbaşı'na geldim. Hâlâ burada ikamet ediyorum. Çavuşbaşı Trabzonlular Derneğinin başkanıyım. 


Çocukluk dönemim Harmanlı köyünde geçti. Eski bir okulumuz vardı orada. O zamanki dönemlerde akrabalık, komşuluk ilişkileri çok daha iyiydi. O dönemlerde okuldan kaçardık, eğlenirdik kendi aramızda. Siyah önlüklerimiz vardı. Rahmetli babaannem çuvaldan çanta yapmıştı bana, onu takardım. Kara lastik giyer, şekilde okula giderdik. O günleri çok özlüyoruz. 


1989'da Çavuşbaşı'na geldim. Burada gördüğünüz yolların hepsi çamurdu. Yusuf amca vardı, Allah rahmet eylesin. “Köpekçi Yusuf” derlerdi ona. Onun burada bakkalı ve çay ocağı vardı. İnsanlar sabah işe giderken onun çayını içmeden, kahvaltısını yapmadan gitmezdi. Burada insanlarımız çok cefa çekti. Pazara Ümraniye'ye, Kadıköy'e giderlerdi. Araba da yoktu, atlarla giderlerdi. Şu anda Çavuşbaşı'na baktığımız zaman, Çavuşbaşı çok ilerledi. O tarihlerde, 1989 civarı 100 tane ev varken şu anda 2.000 tane ev var burada. Burada Rize ve Trabzonlular çok dayanışma içindeler. 


Osman Şimşek 1999'da belediye başkanımız olduğu zaman Çavuşbaşı'nda çok aktiftik. O zamanlar şenlikler yapardı Başkanımız. Koşu yarışları, futbol turnuvaları düzenlerdi. O kadar güzeldi ki. Mahalle arasında turnuvalar düzenlenirdi, birçok etkinlik yaptık. Şimdi artık insanlar geçim derdine düştü. Çavuşbaşı'ndan Beykoz'a inerdik. Burası o zaman köy gibiydi. Beykoz'un sahili on numara şu an, tertemiz. Eskiden Beykoz'da denize girilmezdi. Beykoz'umuz Murat Başkan geldikten sonra daha da güzelleşti. Allah razı olsun herkesten. 


Beykoz hakikaten İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Biz 1989'da geldiğimiz zaman kimseyi tanımıyorduk, burayı da bilmiyorduk. “Çavuşbaşı diye bir yer var,” dediler. Çavuşbaşı tam bize uygun 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bir yerdi; lahanası var, mısırı var, tam istediğimiz gibi bir yer. Çavuşbaşı'nda komşuluk ilişkilerimiz hakikaten çok iyi. Biz burada bir aile gibiyiz. Çavuşbaşı'nın daha iyi olması için çabalıyoruz. 


Eşim benim amcamın kızı. Köydeki evimizin kapısı, hemen onların kapısının önüne denk geliyordu. Beraber fındık topluyorduk. O Trabzon'daydı, ben İstanbul'daydım. Böyle evlendik. 2 oğlum var. 1995'te evlendim. Allah'ımıza şükür. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Güzel bir ailemiz var. 


Derneğimiz 2002'de kuruldu. Ben yaklaşık bir senedir dernek başkanıyım. Derneğimizi buralara kadar getirenlerden Allah razı olsun. 
Ramazan'da kumanyalarımızı dağıtıyoruz, birçok faaliyetimiz oluyor burada ve olmaya da devam edecek. 


Beykoz'da yaşamaktan memnunum. Beykoz, bizim Karadeniz gibi. 
Çavuşbaşı ve Beykoz'un tüm köyleri böyle. Karadeniz'de fındık, mey- 


ve, birçok ürün var ama bunların hepsi Beykoz'da da var. Beykoz'u bu yüzden seviyorum. Beykoz'un halkını o yüzden seviyorum. Birlik ve beraberlik içinde yaşayıp gidiyoruz. 


Bizim çocukluğumuzda telefonumuz yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. 
Şimdiki çocukların her şeyi var ama hâlâ istekleri bitmiyor. Misket oynardık. İneklerimiz vardı, bunların peşine giderdik. Kara lastiklerimizle topa vurduğumuz zaman, kara lastik toptan önce giderdi. Çıkardığımız- da da ayaklarımız simsiyah olurdu. Bir de lastikte öyle bir koku vardı ki o mükemmel bir kokudur. Biz bunlarda yetiştik ve bugüne kadar geldik. 


Gençlerin elinden tutmamız, onları ayağa kaldırmamız lazım. Derneğimizde onlara imkân tanıyoruz. Gençler iyi olsun, onlar bizim geleceğimiz. 
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Yalıköy Mahallesi muhtarıyım. 1962, Trabzon Maçka doğumluyum. 
İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Trabzon'da okudum. Askerliği yaptıktan sonra, 1984 yılında İstanbul'a geldim. Ticaretle meşguldüm. 17 sene marketçilik yaptım. Yalıköy halkı beni esnaflığımdan tanır. 4 sene de taksicilik yaptım. Emekli olduktan sonra mahalleli beni, ben de mahalleliyi tanıdığım için muhtarhğa adaylığımı koymuş oldum. Halkın teveccühüyle de seçildim. Güzel hizmetler yapıyoruz. Yola devam, diyoruz. 


Geldiğim tarihte Beykoz daha yeşillikli bir alandı. O zaman belediyeler fazla ilgilenmedi zannediyorum, gecekondular çoğaldı. 1984 yıunda Beykoz, Boğaziçi Öngörünüm kapsamına alındıktan sonra yapılaşma durdu. 


Trabzon'da doğup büyüdüm. Çocukluğum Trabzon'da geçtiği için orayı bir başka seviyorum. Trabzon'da Atasu Barajı'nın suyu bizim vadimizden geçtiği için içme suyu bizim oradan karşılanır. Bizim orada dereler çok güzeldir. Biz alabahk avına çok gideriz. Balık avlamayı çok severiz. Çocukluğum hep derelerde geçmiştir. Dereler, balık avlamak için çok ideal yerlerdir. Trabzon'un yaylaları meşhurdur. Trabzon Maçka'nın tereyağı meşhurdur. 


Ben askerliğimi Tekirdağ'da yaptım. 8. Tümen 193. Piyade Alayı 9. 
Bölük'te yaptım. Orada arkadaşlarımızla çok anılarımız oldu. Ben bö- 


lük komutanının posta habercisiydim. Güzel anılarımız oldu. Benim 


için çok zorlu bir süreç olmadı, diyebilirim ama tabii çok susuz kaldık biz Tekirdağ'da. Onlar güzel anılardı. Buraya askerliğimi yaptıktan sonra geldim, ama asıl güze günlerim burada geçti. 


Ben Yalıköy'ü çok seviyorum. Yalıköy gerçekten güzel bir mahalle. 
Beykoz zaten güzel bir ilçemiz, ama Beykoz'un en güzel mahallesi Yahköy, diyebilirim. Yalıköy Mahallesi'nin muhtarı olduğum için o konuda kendimi şanslı hissediyorum. 
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Eşimle tanışma hikâyem şöyle: Benim burada marketim vardı. Marketçilik yaparken eşim de Kur'an'a, camiye gidip geliyordu. Ben orada gördüm, araştırdım. Haber gönderdim. Onun da beni daha önce gördüğünü tahmin ediyorum. Ondan sonra aracı koyduk; tanıştık, istedik, oldu. Kısmet. Eşimin annesi ve babası Sinoplu. Kendisi doğduğundan beri burada. Ben de Trabzonlu olduğum için anlaştık, evlendik. 


Vatandaşlarımız önceden daha samimiydi. Komşuluk daha içten, daha ileri boyutlardaydı. Şu an maalesef o değerleri kaybettik, diye düşünüyorum. Ben marketi ilk açtığım zaman kundura fabrikası vardı, Tekel Fabrikası vardı, Şişecam vardı. Halkın gelir düzeyi gayet iyiydi. O kadar fazla araç yoktu. Mahallelerimiz sakindi. Şu an araba artışlarına bağlı olarak trafik artışı da oldu. Fabrikalar kapandı. Beykoz şu an bir emekli yatağı oldu, diyebiliriz. 


Şimdi gençlerimiz imar olmadığı ve ev de yapılmadığı için evlendikleri zaman hep başka yerlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Şu an bizim başlı başıma sorunumuzun o olduğunu düşünüyorum. Eskiden araç da yoktu, yollar yeterliydi. İşsizlik falan yoktu. Şu an maalesef işsizlik var. Komşuluğun eskisi gibi olmadığını düşünüyorum. Eskiden sevgi ve saygı vardı. Küçüklerimiz büyüklere çok saygılıydı. Şimdi sevginin ve saygının bittiğini düşünüyorum. 


Ben esnaflık yaptığım sürece hafta sonu dâhil olmak üzere her gün açık olduğumuz için hafta sonu tatili olanlara çok imrenmişimdir. Benim tatilim yok, hafta sonum yok diye üzülerek geçirdim esnaflık günlerimi. Çok şükür sonunda muradımıza erdik. 


Gençlere, büyüklerine saygılı olmalarını tavsiye ediyorum. Bir de gençlerimiz kanaatkâr değil ve her şeyi çok israf ediyorlar. Hiçbir şeyden memnun olmuyorlar. Memnun olmalarını tavsiye ederim. 


Beykoz'da yaşamaktan çok mutluyum. Hele Yalıköylü olmaktan gurur duyuyorum. İstanbul'un en güzel ilçesi Beykoz, Beykoz'un en güzel mahallesi Yalıköy. Burada Ahmet Mithat Efendi var, Orhan Veli Kanık var. Burası eski bir mahalle olduğu için, burayı diğer mahallelerden farklı görüyorum. Ben de bu mahallenin muhtarı olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Mahallemizin bizden beklediği hizmettir; hizmetleri elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Mahallemizin pek sorunu yok. 
Olanları da aşacağız inşallah. Vatandaş benden memnun; ben de vatandaşımdan memnunum. Genelde ağır bir sorunumuz yok ama imar sorunumuz var. Eskiden Beykoz Adliyesi, bizim Yalıköy'deydi. Eskiden burada film çekimleri fazla olmuyordu, ama şu an artık film platosu oldu Yahıköy'ümüz. Deri kundura fabrikası film platformu olarak çalışıyor. Mahallelerimizde çok film çekiliyor. Hatta rahatsızlığımız dahi var. 
Gece geç saatlere kadar film çekimi yapıyorlar, vatandaşlarımız rahatsız oluyor. Bu konuda şikâyetler geliyor. 
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Ticaret hayatında unutamadığım mevzu şu: Biz marketimizde et sattığımız için, kurban bayramı vakitlerinde et çekiyoruz. Çekerken millet poşetleri sırayla koydu. Bir tane vatandaşımız da etini koydu, “Ben sonra alırım” dedi. Ben de “Tamam,” dedim, o da etini koydu. Onun eti diğerlerininkine karıştı. O aldı, gitti. Sonradan geldi, “Benim et nerede?” dedi bana. “Siz almadınız mı?” dedim. “Yok, almadım.” dedi. “Vallahi bilmem, kayboldu herhâlde,” dedim. “O zaman ben de etimi senden alırım,” dedi. “Tamam o zaman. Biz ete başladığımız zaman size 5 
kilo et veririz,’ dedim ve başladığım zaman kadının 5 kilo etini verdik. 
Öyle bir anımız oldu. 


Eskiden düğünler daha farklıydı. Yemekliydi, samimiydi. Şimdi salon düğünleri yapıldığı için hemen takılar takılıyor, iki oyun oynanıyor, olay bitiyor. Eski güzelliklerin şu an devam ettiğini düşünmüyorum. 
Eskiden her şey samimiydi. Halkımız daha içtendi. O yüzden ben eskiyi özlüyorum. Yalıköy'ümüzde eski, tarihi binalarımız çok var. Yalıköy'de Ahmet Mithat Efendi Yalısı var, hemen denizin kenarında. Orhan Veli Kanık'ın doğduğu bina var. Mecidiye Kasrı'mız var, tarihi çeşmelerimiz var. Yalıköy'ün tarihi bir yer olduğunu belirtmek isterim. 


Ben Yalıköy'de hem ticaretle uğraşıyordum, hem de kiracı olarak oturuyordum. Oradan satılık bir gecekondu aldım. Orayı yıktırdık, Yücel Çelikbilek zamanında yaptırdık. Üç katlı bir evim var. Üç de oğlum var. Hepsine birer kat düşüyor. Çok şükür ev sorununu da böylece çözmüş olduk. Yücel Çelikbilek'in sayesinde yaptık, Allah razı olsun. 
Onun ilk dönemleriydi, izin vermişti bize. Onun döneminde, onun izniyle oldu. 


Murat Aydın'a gerçekten teşekkür ediyoruz, sahil kesimini çok güzel yaptı. Riva koylarımızı çok güzel yaptı. Bazı çalışmalar yapıyor. 
Kent ormanlarını, Millet Sofrası'nı, hayvan barımaklarını gezdik. Murat Başkan gerçekten çalışıyor. Tebrik ediyorum. Murat Başkan'ın başarılarının devamını temenni ediyorum. Beykoz Belediyesine bu projede bize yer verdiği ve değer verdiği için çok teşekkür ederim. 
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Mektep Çayırı'nda Beyaz Erguvan Caddesi'nde dünyaya geldim. O zamanlar, “Mektep Çayırı” denirdi. Hep Beykoz'da kaldım. Kısa süreli çıkışlarım olsa da ömrümün tamamını Beykoz'da geçirdim, diyebilirim. Beykoz'u çok seviyorum. EMliliğim burada oldu, çalışma hayatım Beykoz'da oldu, onlar da benim şansım tabii. Eğitimciyim, davranış bilimleri uzmanıyım. Allah sağlık ve ömür verirse Beykoz için her zaman buradayız. 


Hani eskiye, nostaljiye özlem duyarak hep denir ya “Beykoz çok güzeldi.” Ama ben Beykoz'u bütünüyle seviyorum: Eskiyi de günümüzü de. Gelecekte de umarım çok daha güzel, çok daha iyi olacak. Eskinin avantajı şöyle diyebiliriz: Beykoz nüfus olarak azdı. Herkes birbirini tanıyordu. Zaten belli bir mahallede kalırdık, çok fazla çıkmazdık. 
Eğitimime Paşabahçe İlkokulunda başladım. Daha sonrasında Beykoz Ortaokulu ve Ferit İnal Lisesinden mezun oldum. Genç kızlık dönemim Beykoz'da geçti. Sonra üniversite için çıkışlarım oldu. Evliliğim oldu. 


Evlilik dönemimde okula gittim. İstanbul Üniversitesinde yüksek lisansı tamamlayarak Beykoz konusunda çalışmalarıma, hizmetlerime de- 


vam ettim. 


Doğa olarak çok güzeldi; ağaçlık, ormanlık alanlar ön plandaydı. 
Trafik hemen hemen hiç yoktu, diyebiliriz. Biz, Beyaz Erguvan Caddesi'nde oyunlarımızı kurar, arkadaşlarımızla oynardık. Genç kızlığımız- da da bir iki sinemamız vardı, akşam sinemaları vardı, onlara ailecek giderdik. Gündüz vakitleri de zaman zaman 3-5 arkadaşımla (4 arkadaşımla hâlâ çok iyi görüşüyorum) okuldan kısa kaçışlarımız olurdu. Sinema yeni açılmıştı, onları izlerdik. Annemlerin çok eskiden kadınlar matinesi olurdu. Paşabahçe'de Yeni Sinema vardı. Her perşembe günü 25.00'te ona giderdik. Biz iki kardeştik o zaman. Sonra bir kardeşimiz daha dünyaya geldi. Ben ve kardeşim, annem ve arkadaşları hep beraber giderdik. Orası annemlerin buluşma yeriydi. Onlar tabii daha eski yıllardı. Genç kızlığımda da bunu biz kendimiz yapmaya çalıştık. 
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Benim genç kızlığım çok kısa sürdü. Ben çok erken yaşta evlilik yaptm. İyi ki de öyle olmuş. Çok mutlu bir çocuktum ben. Annem ve babam birbirlerini çok severlerdi, bu benim şansım. Evlilikleri de film gibi bir hayli olaylı olduğu için birbirlerine çok kıymet verdiler. Ben mutlu bir evde, mutlu bir çocuk olarak büyüdüm. Bunun için anneme ve babama gerçekten çok teşekkür ediyorum. O sevgi dolu hâllerini bizlere de yansıttılar. Bizler de etrafımıza hep sevgi dolu gözlerle bakıyoruz. 


Komşuluk ilişkilerinde de bir sevgi ve saygı, samimiyet, içtenlik vardı. Annem hâlâ komşularıyla görüşür, Allah uzun ömürler versin. Babamı kaybettim ama annem hayatta. Komşularıyla hâlâ günleri var, onları buluşturuyoruz. Çok da severim onları, onlar da beni çok sever. 
Hepsi annem yaşında tabii. Çok saygılı, sevgili, birbirlerine içtenlikle yaklaştıkları; bizim de bunlara şahit olduğumuz bir çocukluk dönemim oldu. Bir de çocukluk dönemimde, büyüklerin yanından bizler hiç ayrılmazdık. Çay muhabbetlerinde çocuklar olarak bizler ayrı oturtulurduk: “Kımıldamayın, etrafı dağıtmayın!” denirdi. Hani tahmin edersiniz. Şu anki gibi bir çocukluk dönemimiz olmadı. Büyüklerin sözünden çıkmadığımız bir çocukluk dönemi geçirdik. 


Eşim de Paşabahçeli. Beykoz ilçesinin tamamında tüp gaz bayii ve ticaretle uğraşan Albayraklar ailesi vardı, firması, onların mensuplan, o aileden. İsmini de söyleyeyim: Erdal Çalışkan. Onlar da bizim gibi buralı olduğu için biz birbirimizi tanıyorduk, ama görücü usulü ile evlendik, diyebilirim. Evliliğimiz gelip istemeli, çiçekli çikolatalı, olması gerektiği gibi oldu. Birbirimizi görsek de o gençlik döneminde çok fazla göremedim açıkçası, askerlik ve onun çalışmaları dolayısıyla. Aksaray'da muhasebe ve müşavirlik üzerine eğitim almış. O orada devam ederken, ben burada biraz büyüdüm. Derken ona da ailesi gösterip demik ki “Biz Nevin'i çok seviyoruz.” Eşim de “O küçük kızdı, ne zaman 
büyüdü?” demiş. Böylelikle sonrasında da kısmet oldu. Bunlar 1975 
yılnda, ben daha lisedeyken oldu. Liseden mezun olduğum sene bu mevzular konuşuldu. 1976'da biz sözlendik, nişanlandık. 1977'de de evlendik. 45 yıl doldu evliliğimizde, nişanı da sayarsam 46 yıl. Bir ömür geçirdik, Allah sağlıklı ömürler versin. 


Günümüzün Beykoz'undan bakınca eskiye özlemimiz var tabii. Eski- de kalmak da bir şeyleri değiştirmiyor. Değişmek gerekiyor. Beykoz'un da gelişmesi, değişmesi gerekiyor. Tabii ki olumsuzlukları var: Kalabalık var, bir karmaşa oluyor, trafik sorunu var, imar sorunu var. Beykoz çok sorunlu bir bölge oldu. Yerleşim olarak da çarpık yapılaşmalar oldu. Siyasette de bulundum. Benim bir dönem de belediye başkan yardımcılığım, meclis üyeliğim var. Eğitimciliğe ara verdiğimde 10 yıl başkan yardımcılığı ve akabinde bir dönem de başkan danışmanlığı yaptım. 
Benim ilgilendiğim alanlar kültür, sağlık, sosyal işlerdi. Ama tabii ki bu çarpık yapılaşmadan dolayı imar sorunu oldu ve Beykoz çok göç aldı. 
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Onlar şimdilerde çözülmesi gereken sorunlar. Umarım daha da iyi olur, Beykoz daha gelişir. Bence Beykoz; İstanbul'un seçkin, sayıl, önde gelen ilçelerinden biri. Çok da adı geçiyor, bununla gurur duyuyorum. 
Beykozluyum derken, bunu gözlerim parlayarak söylüyorum. 


Öğrencilerimi çok seviyorum. Bu sevgiyi onlara da yansıttığım için belki aynı sevgiyi onlardan da görüyorum. Sevgi ortamında olduğu için saygı da geliyor ya da saydıkları için mi seviyorlar? Bilemiyorum. Ama biliyorsunuz, bu ikisi girift iki kavram. Şimdi dersler bitti, final dönemindeyiz. Yazıyorlar, “Hocam biz yeniden derse nasıl gelebiliriz? Biz çok keyifli bir ders dönemi geçirdik” Bunlar tabii güzel şeyler. Öğrencilerle olmayı seviyorum. Gençlerin enerjisi çok farklı. Ben onlara kendi tecrübelerimden de bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. 


Benim ilkokul, ortaokul ve liseden öğrencilerim oldu. Eğitimciliği sadece üniversitede yapmadım. 6 yıl oldu. İlkokulda çocuklarla çok ilgilenmek gerekiyor. Beslenmesindeki bir şeyleri döküp bizi çağırıyorlar, “Kuşağım çözüldü, kurdelem çıktı” deyip yardım istiyorlar. Lisedekiler daha bir farklı. Ben hep 10. sınıflara derse girerdim. Bir gün dedim ki “Müdür Bey, ben niye hep 10. sınıfların dersine giriyorum?” Söylediğini hiç unutmuyorum, kulakları çınlasın, hayattadır ümit ediyorum. 
Ben bunları yaşayalı o kadar uzun yıllar oldu ki... “10. sınıf öğrencileriyle senin diyaloğun bir hayli iyi oluyor, çünkü çok zorlar,” dedi. Yaş dönemi olarak çok zor çocuklardı. Hani 9. sınıflar geliyor, okula yeni alışıyorlar. 11. sınıflar mezun olacağız, diye daha bir derli toplu oluyorlar, ama 10. sınıflar gerçekten haylazdır. Ama ben uzun yıllar 10. sınıflarda İngilizce öğretmenliği yaptım. 


Gençlerimize tavsiyem, birbirinizi sevin, sayın. Bu saygıyı sadece birbirinize değil; büyüklerinize, küçüklerinize, herkese duyduğunuz- da siz de zaten geri dönüşünü çok rahat alıyorsunuz. Çalışın. Mutlaka çalışın. Gençsiniz. Gününüzün, gençliğinizin kıymetini bilin. Kendinize Zaman ayırın, ama çalışmayı da asla bırakmayın. Çünkü ülkemizin, Beykoz'umuzun gençlerimize çok ihtiyacı var. Gençlerin de tabii kendilerince ekonomik problemleri oluyor. Bazıları aileden pek sevgi görmüyor. Darp görenler var. O kadar çok olay yaşıyorum ki! Onlar da hep aklımda. Onlara destek olup yardımcı olmaya çalışıyorum kendilerine. 


Hepsini bir tarafa bırakırsak bizler de bol paralar harcayarak büyümedik. Gençlere birbirlerini sevip sayıp öncelikle etraflarını, olduklan yerleri, yaşamı sevmelerini öneriyorum. İyi ki hayattayım, sabah gözümü açınca, “Şükür,” diyorum. Uyandınız, sağlıklısınız. Eliniz ayağınız tutuyor. Görüyorsunuz, etrafta engelli gençlerimiz var; fiziksel engelli, zihinsel engelli gençlerimiz var. Onların hayatları ne kadar zor. Ama en azından böyle olmadığımıza şükretmeliyiz, karşılaştığımız zorluklara karşı sabretmeliyiz. Stres yönetiminde başta söylediğim iki kelime 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çok önemli: şükür ve sabır. Hiç unutmayın sevgili gençler, diyorum. 
Stres kaynağınızı ve bu stresin size olan etkisini bilirseniz; bedeninizi, kendinizi bilirseniz bunları kontrol altına almanız çok daha rahat olur. 
Biz kendimizi hep kontrolde tutmalıyız, diye düşünüyorum. Onlara da dilim döndüğünce bilgim dâhilinde destek olmaya çalışıyorum. 


Beykoz'da doğdum, yetiştim, büyüdüm, evlendim. Çalışma hayatım burada oldu. Burası benim gerçekten büyük şansım. Bundan sonra da Allah ömür verirse buradayım. Burada yaşamaktan tabii ki memnunum. Olumsuzluklarını fazla yaşamıyorum aslında. Evimin bulunduğu bölge biraz sakin bir ortam. Ben memnunum, Beykoz'umu seviyorum. 


Beykoz Vakfının da yönetiminde yer almaktayım. Birkaç tane spor kulübünde de aktiftim fakat artık yetiştiremiyorum. “Beykoz için ne yapabiliriz?” diye düşünerek hareket ediyoruz. Eğitim, kültür anlamında katkılarımız oluyor. Elimden geldiğince aralarında bulunmaya gayret ediyorum. Beykozluluk ayrıcalık, diyorum. 


İlave olarak şunu söylemek istiyorum: 1989 yılında Üsküdar Musiki Cemiyetinde kanun çalmak üzere müziğe başladım. 30 yıla yakın bir süre oradaydım. Değerli hocalardan bilgi aldım, faydalandım. Kulakları çınlasın. Aralarında ahirete göç edenler var, nurlar içinde yatsınlar. Müziği bana çok sevdirdiler, özellikle klasik müziği. Beykoz Musiki Derneği, 1955 kurulmuş ve buranın kurulan ilk derneği. Bu derneğe gelmek, buradaki hocalarımdan da feyzalmak nasip oldu. Sonrasında derneğin yönetimine, şefliğine, hocalığına arkadaşlar beni uygun gördüler. Gençlik korom 20 yıldır var, bir de yetişkin korom var. Beykoz Belediyesi Korosu adı altında uzun yıllar çalıştım. Şimdi de Beykoz Musiki Topluluğu olarak çalışmaktayız. Çok güzel, aile olarak gördügüm bir koro. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim, benim hayatımın keyifli bir bölümünü oluşturuyor. Zaman zaman tabii ki sorunlar çıkıyor ama çok güzel. Bununla birlikte gençlere bir hobilerinin olmasını hep söylüyorum. Sporun herhangi bir dalı olur, müziğe ilgileri olabilir ve bir enstrüman çalabilirler. Ama özellikle müziğin ruha bir incelik, bir nahiflik kattığı da açık. İnsanların çevrelerine karşı davranışları da de- 
8işecektir böylelikle. Bunun için müziği öneriyorum. 
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1960 yılında, Giresun Bulancak'ın Tepeören köyünde doğdum. 1965 
yıllarında, babamın gurbette çalışmak üzere Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasına gelmesi ile biz de ailemizle birlikte Beykoz'a yerleşmiş olduk. Dolayısıyla çocukluk yıllarım Beykoz'da geçti. 


Mesleğimi aslında insan kaynakları direktörlüğü ve finans olarak ikiye ayırabiliriz. Mesleğe ilk olarak insan kaynakları direktörü, personel büro memuru olarak Sümerbank Ayakkabı Fabrikasında başladım. 
O süreç şöyle oldu: Ortaokulu bitirdikten sonra, Ekim 1976'da Sümerbank Ayakkabı Fabrikası, hızlandırılmış bir eğitim programı hazırlamıştı. Babam da Sümerbank'ta çalışıyordu o zaman. Ben lise arayışı içerisindeyken babam Müdür Bey'e, Pendik'te başlayacak olan hızlandırılmış eğitime benim de katılmamı söylemiş. Bu vesileyle hızlandırılmış eğitime katılarak 5 aylık eğitimi başarıyla bitirdim. Sonra Ocak 
1977 tarihinde yine aynı işletmede işe başladım. Yaşım çok genç olduğu 
için -o zamanlar 16 yaşındaydım- ayakkabı işletmelerinde çalışmam, iş kazası açısından sakıncalı olacağından dolayı geçici personel büro memuru olarak başladım. Fakat işte kader... Orada personel memuru olarak işe başlamam, benim insan kaynaklarında, insan kaynakları direktörü olarak uzun yıllar çalışmama vesile oldu. Dolayısıyla 1995 yılına kadar personel tahakkuk işlerinde hizmet verdikten sonra sırasıyla 


özel bir finans kurumunda, Taksim Otelcilik ve Ülker gruplarında insan 


kaynakları direktörü olarak çalışıp 2009 yılında Beykoz'da yerel yönetimde görev almak üzere (Yücel Çelikbilek'in ricası dolayısıyla) istifa ettim. 2009-2019 yılında da Beykoz'da meclis üyesi başkan danışmanı olarak hizmet etme fırsatı buldum. 


O günkü tarihlerde Beykoz; işçi muhiti, şirin bir ilçemizdi. Geniş mesire alanları, çayırlarıyla Beykoz; o tarihlerde eğlence ve kültürel etkinlikler noktasında revaçtaydı. Fabrikanın her sene düzenlediği sünnet düğünleri vardı, çok neşeli geçerdi. Zeki Müren gibi o günlerin 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meşhur sanatçıları gelirdi. Futbol turnuvaları ve güreş müsabakaları olurdu. Beykoz Çayırı'ndaki meşhur güreş müsabakaları o dönemlerde çok rağbet görüyordu. Çocukluk dönemimiz, sokakta misket oynamakla ve çayırlarda top oynamakla geçti. Ara sıra da sinemaya giderdik, bizim en fazla keyif aldığımız eğlencemiz buydu. 


Ben fabrikaya 1977 yılında, çok genç yaşta başladım. Ortaokul 2. sınıfta babam beni ayakkabı almak için fabrikaya çağırmıştı. Fabrikada- ki ayakkabı satış mağazasının önünde babamı beklerken yanıma gelmesine rağmen babamı tanıyamamıştım. Babam, lastik işletmesi diye bir birimde çalışıyordu ve o lastik işletmesinde lastik tozunun insanın üzerinde sinmesi, yapışmasından dolayı ben babamı tanıyamamıştım. 
Simsiyah bir vaziyette gelmişti ve o zaman şok olmuştum. Ortaokul 2. 
sınıfa gidiyordum, “Ben bu şartlarda kazamlan bir para ile okuyamam.” 
dedim ve ben de ortaokul 2. sınıftan itibaren çalışmaya başladım. Dolayısıyla çok uzun bir çocukluk dönemim olmadı. İkinci sınıftan itibaren yazları da çalışmaya başlayarak aileme katkıda bulundum. 


O dönemde komşuluk ilişkileri hakikaten çok özverili, fedakâr, insanlarımn komşuluk hukukuna hassasiyet gösterdiği bir yapıdaydı. 
Komşular imece usulü ile her işi yaparlardı. O imkânsız, zor, ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde birbirlerine destek olarak bir gecede evler yapıyorlardı. Beykoz'un biraz da “gecekondu semti” adıyla amilmasının sebeplerinden biri budur. Çünkü maalesef o günkü yerel yönetim, merkezi yönetim kamyonlarla bu üç fabrikaya işçi getirmesine rağmen, Beykoz'un büyük bölümü orman hazine arazisiydi ve tapusuz alanlardan ibaretti. Ben yerel yönetimde görev aldığım zaman bu bilgilere vakıf oldum. Dolayısıyla insanlar buraya bir şekilde geliyorlar ve önce eş dost, akrabalarının yanında kalıyorlardı. Daha sonra en hızh ve en kolay biçimde; ekonomik imkânları ve kendi tasarruflarındaki imkânları doğrultusunda bir yer alıp oraya, barınma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; etraftaki akrabalarının, komşularının da desteğiyle ev yapmaya başlıyorlardı. O zamanları ben iyi hatırhyorum: Elektrik, su, yol yoktu. İnsanlar kazma kürekle mahallelerine yol yaparlardı. Suları büyük bir dayanışma ile çok zor şartlarda getirdiklerini hatırhyorum. Dolayısıyla o günkü komşuluk ilişkileri bugüne göre çok daha fedakâr ve özverili idi. 


Eşimle 1980 yılında, darbeden hemen sonra tanıştık. Tabii benim çok genç yaşta bir devlet kurumunda çalışmam ve iş yerinde, burada ayrıntısına girmek istemediğim şartların babamda oluşturduğu tedirginlikle; dedemin de eşimle olan akrabalık bağımızın getirdiği birtakım baskıları ve ısrarı ile evlenmem söz konusu oldu. Tabii o zamanlar ekonomik şartlar zordu. Tahsil hayatım devam ediyordu, daha lise çağlarmdaydım. Bu baskılara karşı çıkmama rağmen, o yaşta devlet kurumunda çalışmamın getirdiği avantajı da önüme katarak bu konudaki 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ısrar üzerine eşimle görüştüm. Aslında kendisi ile görüşmeye giderken evliliğe karşı çıkacağımı ifade ederek, “Bu teklife birlikte karşı çıkalım.” 
düşüncesindeydim. Kendileri Şişli Kurtuluş'ta oturuyorlardı. Tabii akrabalık nedeniyle çok önceden birkaç defa görmüştüm eşimi, ama gittiğimde genç kız olarak nasıl biriyle karşılaşacağımı doğrusu ben de bilmiyordum. Eşimle görüşünce onun masum, utangaç bir genç kız olduğunu gördüm. O zaman, hani derler ya “İnsanın kalbine bir sıcaklık akar,” o sıcaklık nedeniyle eşime, “Evlilikten vazgeçelim/”” diyemedim. 
Dolayısıyla evliliğimizin temelleri orada başlamış oldu. 


Mesleğime dair bende derin iz bırakan birçok hatıra var. Bir hatram sizlerle paylaşmak isterim: 1977 yılından 1995 yılına kadar çalışmış olduğum Sümerbank Ayakkabı Fabrikasında, 1995 yılında, daha önce de bahsettiğim gibi Boğaziçi Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda açılan meslek eğitimi programına katılmam üzerine bilgisayar eğitimi aldım. Eğitimi alırken “Biz Lotus programında bordroyu niçin yapmayalım?” diye düşündüm ve bu konuda bir adım atmak istedim. Bana bu cesareti biraz da okulda bilgisayar eğitimi veren hocalarım verdi. 
1995 yılında, 2.000'e yakın işçinin personel bordrosu, yaklaşık bir hafta-on günlük bir süre içerisinde o günkü şartlarda kollu hesap makineleri ile yapılıyordu. Çok zor şartlardı tabii. Dolayısıyla personelin, işçilerin maaşı ayın sonundan 10-15 gün sonra ancak verilebiliyordu. 7-10 gün arasında sadece bordro yapılması sürüyordu; dağıtılması vesaire... Maaşların dağıtılması ciddi bir zaman alıyordu. O zaman kurumlar bilgisayarla yeni tanışmışlardı. Bir heyecan ve tedirginlik vardı. Ben de bu heyecan ve tedirginlikle, Lotus programı üzerinden bilgisayar 


bordro çalışmasına başladım. Sağ olsunlar, bilgisayar meslek okulunda 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bulunan, bize ders veren hocalarımız zahmet edip bizi, işletmemize de gelerek hafta sonları, büyük bir özveri ile 6 aylık bir süre içerisinde sürekli denemeler sonucunda eğittiler. Böylece Lotus programı üzerinde biz bu bordroyu sıfır hata ile yapmış olduk. Hem bordronun hesaplanması hem de bordro çıktılarının alınması bir günde bitiriliyordu. 
Tabii o günkü şartlarda devrim niteliğinde diyebileceğim bir değişiklikti bu. Bizim mesai arkadaşlarımdan 10-15 kişiyle çok yakındım, onlarla ailecek görüşüyorduk. Tabii onlar bunu çok hoş karşılamadı. Sebebi ise şuydu: Elle yapılan bordro nedeniyle onlar bayağı fazla mesai ücreti alıyorlardı. Tabii bu bordro sistem ile birlikte onların fazla mesai ücretleri ciddi bir şekilde, en az X50 düştü. İlk etapta bunu kaldıramadılar. Tabii her dönemde, her işletmede böyle büyük değişikliklere çok kolay intibak edilemiyor ve büyük sıkıntılar oluyor. Bunu hoş karşılamakla birlikte çok büyük sıkıntılar yaşadım. Bana cephe aldılar hatta engellemeye çalıştılar. Çok kibar bir personel müdürümüz vardı o zaman. Onu çok ciddi şekilde rahatsız ettiler ve inanın, o personel müdürümüz ayrıldı bu yüzden. Benim de bu şartlarda, burada çalışmam artık motivasyonumu sağlamayacak düşüncesiyle ben de 1995 yılında özel sektöre geçmek üzere oradan ayrıldım. Yani bu olay benim ayrılışımı biraz daha hızlandırdı, diyebilirim. 


Benim bütün endişem, eğitimdeki açık olan farkın bir an önce kapanması. Ben gençlerden bunu istiyorum. Gençler bizim ümidimiz. Bu anlamda gençlere çok iş düşüyor. İnşallah bundan sonraki dönemde altyapısı çözülmüş bir Beykoz'un; eğitimde de diğer alanlarda da yapacağı yatırım ve katkılarla iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Bunda da gençlerin çok büyük bir payı olacak. 


“Boğaz'ın incisi” diye ifade edilen Beykoz'da yaşamaktan ve torunlarımla birlikte burada yaşayacak olmaktan mutluyum. Şanslıyım, torunlarım da burada yaşayacak inşallah. Onlar için de bir şans Beykoz'da yaşamak. Beykozlu hemşehrilerime, duygularımı, düşüncelerimi ifade etme şansı veren Beykoz Belediyesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 


Nevzat Oral 579 


Nimet Deniz 


Beykoz'a yazın hafta sonları geliyorduk. Sonra ilerleyen zamanlarda annem, babam ve kardeşlerimle kendi arsamızı yaparak buraya yerleştik. Burada okuduk, yerleştik, yürüttük. Beykoz Defterdar Mehmet Bey İlkokulunda okudum. İlkokul mezunuyum. 


Burada yetiştim, burada büyüdüm, burada evlendim. EMliliğim gayet güzel yürüyor. Eşim Hisar'ın yerlisiymiş, ben de yerlisiyim ama sonradan tanıştık. Bir kandil günü Hisar'da annemin arkadaşına iftara davetliydim. Kandil diye oruç tutmuştuk. O da oraya kandilleşmeye gelmişti. 
Eşim beni görmüş, ertesi gün takibe almış, sormuş. Gözüne kestirmiş. Bir haftada tavladı beni. Öğretmenevi'ne bir fincan kahveye gittik. Şimdi çok şükür, 18 senelik evliliğimiz var. Bin şükür, memnunum. 


Beykoz'da olmaktan tabii ki çok mutluyum. Ev arayıp, sorup soruşturmama rağmen buradan çıkamayacağımı biliyorum; burada büyüdüm. Buraların tozunu toprağını, eskisini çok arıyorum. Bugünkü teknoloji çok güzel. Yeni yapılar, yeni gelişmeler çok güzel; fakat ben o eski günleri arıyorum. Daha saf, daha temizdi o zamanlar. Birbirimizle olan komşuluğumuz, birbirimize duyarlılığımız daha güzeldi. Şu da ola- 


bilir: Aramızda büyüklerimiz kalmadı şu anda. O zaman hep etrafımız- 


dalardı. Onun özlemini yaşadığımız için de olabilir. 


Okula giderdik, koşuştururduk. Halat fabrikasının borusu çaldığı zaman, çamurlar içinde nasıl koşacağımızı bilemezdik. Bir kundura fabrikamız vardı. Fabrikada ayakkabı dağıtırlardı, babam bize de getirirdi. 
Askeriyenin kundurasını yapan tarihi bir fabrikaydı, tarih kokuyordu. Oranın kapanmasına öncelikle rahmetli babam çok üzüldü. Çünkü babam Haliç Tersanesi'nde çalışıyordu, oraların ayakkabısı bile Beykoz'dan, kundura fabrikasından giderdi. Çok kaliteli ve değerli ayakkabılardı. Orada cam fabrikamız vardı. Giderdik, alırdık, yapardık. O fabrika her konuda çok önemliydi. Tekel fabrikamız vardı. Kapandı, yıkıldı; 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aynı halat fabrikamızın olduğu gibi. Beykoz'umuz da çok güzel, tarihi fabrikalarımız vardı, ama şu anda Beykoz'da çalışan hiçbir fabrika göremiyorum. Hepsi tarih oldu, ama gene de Beykoz'u çok seviyorum. 
Beykoz'da yaşamaktan mutluyum. 


İnsan ilişkileri, komşuluk muhteşemdi. O günleri tekrar yaşamak istememin, bugünlerden memnun olmamamın sebebi de o dönemki komşuluklardır. Birlik ve beraberlik vardı. Örneğin bir kömür mü geliyor, kimseyi çağırmadan herkes oraya üşüşürdü. Eldivenlerini alan gelirdi. Bir şey mi yapılacak, herkes koşuştururdu. Anahtarlar kapıların üstündeydi. Bugün çelik kapılarda 5 tane anahtar var ama o zaman kilitlemeyi geçtim, anahtarlarımız bile kapının üzerindeydi. Büyüklerimiz işe giderken, “Kızım, falanca cama çıkamaz. Bakkala gidemez. Yardma ol. Camını sil. Bakkala giderken ona da uğra,” diye nasihat edilen evlatlardık, büyüklerimizin sözünden çıkmazdık. Ben çok mutluydum o günlerde, çok güzel bir komşuluğumuz, çocukluğumuz vardı. Her konuda muhteşemdi. Ayrıca modayı çok takip eden bir çocuktum. Evlenene kadar da takip ettim. Modayı takip ediyorum dediğim şu: Ne istesem ne görürsem ya anında ya da ertesi gün gelirdi. 


Bizim yazlık sinemamız vardı. Sabahın altısında işe giden babamı yataktan kaldırırdım. Çok güzeldi. Haftada 5 gün giderdik, doymazdık. 
“Baba, ne olur! Bugün sezon sonuymuş. Kalk!” diye uykudan kaldırıp babamı götürmem, hiç unutmadığım bir çocukluk anımdır. Şimdi ona çok üzülürüm. Niye? Yatıp uyuyan adamı sinema için kaldırdım, diye. 


Bir çocukluk anım da şudur: Geldiğimiz yer iki odalık, yazlık bir yerdi. O evin sahibi Kemal Şahin'di, kızları Sonay vardı, Allah rahmet eylesin. Bize gelirlerdi. Yüksek topuklu ayakkabıları vardı; apartman topuk derdik biz ona. “Ay şu ayakkabıları unutsalar da onlar gittikten sonra ben giysem,” derdim. Ayakkabı unutulur mu? Ne giyip gidecek bu insanlar? Ayakkabıyı sakladım. Arıyoruz. Ayakkabı bana kalacak sözde. 
Sonra ayakkabıyı buldum, verdim. Ben bulmuşum gibi yaparak sevindim. Bir taraftan da üzüldüm, “Ayakkabıyı saklayamadım, giyecektim,” diye düşünüyordum. Çocukluktaki en komik ve en hüzünlü anım budur. 


70'li yıllar Beykoz'da en sevdiğim dönemlerdi. Bugün hâlen aklıma gelince burnumun direği sızlar. Aradığım, özlediğim Beykoz; çok güzel, meyvelerin içinde, yeşillik bir Beykoz'du. Sinemamız vardı. Okulumuz, fabrikamız vardı. O zamanki dönem çok temiz, çok sakin ve çok güzeldi. Evimizde elektrik olmasa da su olmasa da bizler her şeyden çok memnun olan, çok mutlu çocuklardık. Ayazmamız, kilisemiz vardı. Pazar günleri gelirler, kiliseyi açarlardı. Masalar sırasıyla dizilirdi. 
Yemekler getirirlerdi. Biz içeri girip “İçeride ne oluyor?” diye merak ederdik. “1 lira verince içeri girebilirsiniz. Çünkü 1 lirayla mum almanız gerekiyor,” derlerdi. 1 lira verirdik, mum alır, mum yakardık. Pikniğimizi yapardık. O insanları orada her pazar seyrederdik. Son derece 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iyi giyinmiş, mütevazı insanlar orada ayin yaparlardı. Çok güzel bir şeydi bu. Oynadığımız, koşturduğumuz yerler; şimdiki Migros'un, Carrefour'un yapıldığı yerlerdi. Orada çok fazla ev olmadığı için 3-5 tane gencimiz maç yapardı. O dönemlerde ben, bugünkünden daha mutluydum. Çok güzeldi o dönemler. Şimdi de aynı yerde olmaktan mutluyum, ama o dönemlerde daha mutluydum. 


Değişikliklerimiz tabii ki oldu, çok oldu. Anormal şekilde değişiklikler var ama yerinde sayan Hisar'ımız da var. Tozlu Kavacık'ta bir zamanlar çakallar bağırırken Kavacık, bugün Paris gibi bir yer oldu, ama ben geçmişi çok seviyorum. Bugünü de çok seviyorum. Yaşarsam da buradayım, ev alırsam da buradayım, ölürsem de buradayım. Kabristanım da zaten burada, Beykoz'da. Burada yaşamaktan memnunum. Buradan başka bir yerde nefes alamıyorum. Karşıya gidiyorum, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ortasına geldiğimde bu tarafa bakınca “Oh be, oksijen buradaymış/” diyorum. Sarıyer'in tepesine de gidiyorum. 
Gelirken bile “Oh be, oksijen buradaymış,” diyorum. Orası oksijen dolu olmasına rağmen ben yine de buralarda nefes alabiliyorum. 


1978 yıh, tarihte unutamadığım, üzücü olayların geçtiği yıldır. Sağsol olaylarının olduğu, akrabamızın PTT'de vurularak öldürüldüğü bir seneydi. Onları hiç unutamam. 60'lardaki olayları da unutamıyorum, yani Kıbrıs Savaşı'nı. “Işıkları söndür kızım, lambayı kıs kızım, lambayı aç kızım...” Hep böyle cümleler duyardık. Bir zamanlar uçaklardan korktuğumu da hiç unutmam. O savaşı da biliyorum. Kenan Evren'in askeri yönetimi ilan ettiği sene gece 12'den sonra dışarı çıkamazdık. 
Mecbur kalsak da çıkamazdık. Gece dışarı çıkmak yasaktı. O günleri de yaşadık, onları da hatırhyorum. Zor günler geçirdik. 


Gençlerimizin her şeyden önce okumalarını isterim. Geçmişe bakıp tarihi derin bir şekilde okurlarsa geleceğe zaten kendileri yön verirler. 
Yani ezbere gitmeden, bilinçli olarak geleceğe kendilerini hazırlamalamm isterim. Okumalarını, mesleklerini ellerine bilinçli bir şekilde, hayırl bir şekilde almalarını isterim. Beykoz'umuzun kıymetini bilmelerini isterim. Beykoz'da oturanlar için söylüyorum: Beykoz'umuza sahip çıksınlar, buranın kıymetini bilsinler. Biz bugün buradayız. Ben 60 senedir buradayım. Yapabildiğim kadar bazı yerlerde gönüllü olarak hizmet etmek istedim. İmkânım olduğu kadar yaptım. Gençlerin tarihi incelemelerini, geçmişe dönmelerini, geçmişi inceleyerek geleceği ona göre yaşamalarını isterim. Okusunlar, okusunlar... 
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Ordu Mesudiye'nin Beşbıyık köyünde dünyaya geldim, 12 yaşıma kadar köyde yaşadım. İlkokulu köyde bitirdikten sonra İstanbul'a ortaokulu okumak için geldim. Geldiğim zaman bir sene abimin yanında kaldım. Buraya daha sonra ailece taşındık, İstanbul Beykoz'da yaşamaya başladık. 


Köydeki hayatımızdan bahsedecek olursak: Anadolu'nun kıraç bir köyünde büyüdüm. Orada hayvancılık yapılıyor; buğday, arpa, rençperlik işleri oluyordu. Bu işlerin içinde büyüdük, çocuktuk ama aileye katkıda bulunuyorduk. 1971 yılında köyün yarısı yandı. O dönem ekonomik olarak sıkıntılar yaşayınca babamız gurbete geldi, biz de çocuk olarak aileye katkıda bulunmaya çalıştık. Rençperlikte, çobanlıkta yardımcı oluyordum aileme. Köyde böyle bir yaşantımız vardı. 


Beykoz'da Ziya Ünsel Ortaokuluna gittim, 3 yıl ortaokulda okuduk. 
Tabii ortaokula giderken aile bütçesine katkıda bulunmak için yazın çeşitli işlerde çalışıyorduk. Ortaokulu bitirdikten sonra bir inşaat firmasına girdim, ortaokul diplomasını almadan çalışmaya başladım. Ailemizin ihtiyacı olduğu için okumayı da bıraktım. Aslında başarılı bir öğrenciydim. 


İşe 1979'da bir inşaat firmasında çalışarak başladım. O firmada 2 


yıl çalıştıktan sonra firmanın işi bitti, inşaat işiydi. O dönem dediler ki: Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası işçi alımı yapacak. Ben de oraya girdim, 8 ay kurs gördük, 8 ayın sonunda bizi işe almadılar. “Daha sonra alacağız” dediler. Ben o dönem inşaat işine başladım. İnşaatta amele olduk, derken kısa sürede kalfa oldum, işler iyi gitmeye başladı. Bizi fabrikadan çağırdılar ama inşaatta işlerim iyi gidiyordu, fabrikaya gitmedim. Ustalık, kalfalık yapıyordum. Beykoz o dönem yeni gelişmekte olan bir ilçeydi, bu nedenle çok talep oluyordu. Gecekondulaşma yaygındı, kaçak yapılar yapılıyordu o dönem, imarlı ve iskânlı değildi evler. 


Nuh Ergün 383 


İş hayatım böyleydi. Bir firmaya girdim tekrar çalışmak için. Umuryerindeki askeriyede, Anadolukavağı'nda Boğaz Komutanlığı binasının yanındaki bir binayı yaptık. O sırada askerlik sürecim geldi, askerlik için muayene olduk ama bizim müteahhit, “104 dairelik bir inşaat var, orayı sana vereyim, sen yap,” dedi. O böyle söyleyince ben askere gideceğim, yaşım 20'ye geliyor, “Ben bu işi yapamam,” dedim. O da, “Bedelli çıkacak, seni öyle askere göndeririz” dedi. Rahmetli Özal'ın döneminde, 1984'te bedelli askerlik çıkacak, deniyordu. Ben böylelikle 18 
yaşında taşeron olarak iş yapmaya başladım. O arada ortaokul mezunu olduğum için bedelli askerlik yapma şansım yokmuş, onu öğrendim. İşi belli bir safhaya getirdim, mecburen askerliği tehir etmiş oldum. Gayriresmi olarak erteledik, kaçtık diyelim. İnşaatı bitirene kadar askere gitmedim, sonrasında askere teslim olduk. 


Dediğim gibi iş hayatına çok erken başladım. Benim hayalim para kazanmaktan ziyade mesleği öğrenmekti. İnşaatta bir eser meydana getiriyorsunuz, bir bina yapıyorsunuz ve burada insanlar yaşıyor. Para kazanmak tabii gerekli, ama asıl hedefim, bu işi en iyi şekilde öğrenmekti. Bunun için de mesleğimde paraya bakmadım, mesleğimi severek yaptım. 


Çocukluğumuzun ortamları çok güzeldi. O zaman komşuluk ilişkileri iyiydi. Belli işler yaparken komşular imece usulüyle birbirine yardım ederdi. Köyümüzde komşuların birbirine olan güvenleri nasılsa Beykoz'a geldiğimizde aynı ilişkilerin burada da olduğunu gördüm. Çocukluğumun bir kısmı Beykoz'da geçti. Burada komşularımızla hakikaten çok iyi ilişkilerimiz var, birbirimize güvenimiz tam. Aslında Beykoz, küçük bir Anadolu şehri gibi. Biz burayı köyümüz gibi sevdik. Mahallemizde kendi akrabalarımız da var. Burada kimin bir ihtiyacı olsa herkes yardımcı oluyor. Ramazanda komşularımızla iftar yapıyoruz köylerde- 


ki gibi. Beykoz köyümüzü aratmıyor. 
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Beykoz'un merkezine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki bir köyde yaşıyoruz. Burası o zaman hakikaten bir köy gibiydi. Yolu, suyu, elektriği olmayan bir yerdi. Elektrik bir zaman sonra geldi ama uzun yıllar su yoktu evimizde. Yolumuz topraktı, kanal yoktu. Hakikaten zor şartlarda yaşıyorduk. Beykoz o zaman işçi şehri gibiydi. Kundura, Tekel, cam fabrikaları vardı. İnsanlar yerleşmişti buraya ama gelişmemiş bir yerdi. Tabii şimdi o zamana göre Beykoz şu an İstanbul'un veya Türkiye'nin elit bir ilçesi konumuna geldi. Şu anda Kavacık çok gelişti; sinemalarımız, hastanelerimiz gayet iyi. Beykoz Çayırı zaten başlı başına güzel bir yer. Beykoz deniziyle, dalyanıyla çok güzel. Beykoz Korumuz çok güzel, eski ismi Abraham Paşa Korusu'ydu. Biz Kaymakdonduran'a kestane toplamaya giderdik mahalledekilerle beraber. Beykoz eskiye oranla çok gelişti. İmarın kısıtlı olması belki çoğu insan tarafından dezavantaj olarak gözüküyor ama aslında bu durum, Beykoz'un bozulmasını önlüyor ve eski hâlinin korunmasını sağlıyor. Bu da bir şans, diyebiliriz. 


Biz Beykoz'da ikamet ediyoruz, burada yaşıyoruz ama işimiz gereği dışarıda, il dışında çok oluyoruz. Burası çok başka, onu fark ediyorum. 
Beykoz Belediyesinin karşısındaki sahil ve çevresi hakikaten çok güzel oldu, sosyal tesisler de aynı şekilde. Beykoz eskiden de şimdi olduğu gibi korunmuş bir yerdi. 1984 öncesi belediyecilik daha zayıftı, Ali Zengin Başkanımız ve sonraki başkanlarımızın çalışmalarıyla gelişti. Beykoz'da yaşıyor olmaktan çok memnun ve mutluyum. Beykoz'da olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum . 


Beykoz'dayız. Buradaki çocuklara bakıyoruz, tabii zaman değişti. 
Benim de çok şükür oğlum var, 18 yaşında. Bizim zamanımızda yokluk olduğu için her birey çalışmak zorundaydı. Dağdan, bahçeden odun getirmekten tutun, birçok işi yapıyorduk. Ben koyunun, kuzunun peşinde oluyordum. Tabii şimdiki çocuklar için böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi bilim çağı mı deniyor, ne deniyor bilmiyorum, ama artık okuma zorunlulukları var. Onlar da hakh olarak sürekli okuldalar. 
Şimdi cep telefonu çıktı artık, çocuklar ellerinde cep telefonuyla vakitlerini geçiriyor ama gençlerimizin mazilerini iyi bilmeleri lazım. Maalesef tarihimize iyi bir gözle bakılmıyor, gençler tarihimizi kötü olarak görüyor. Geçmişimize sahip çıkmalıyız, ancak bu şekilde geleceğe yön verebiliriz. Ahlaklı ve dürüst olmaları lazım. Büyüklerine saygıyla, küçüklerine sevgiyle yaklaşmaları lazım. Çok çalışıp başarılı olmaları lazım. 
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1964 doğumluyum. Doğum yerim Samsun fakat aslen Bayburtluyuz. Hatta bizim evimizde Bayburt kültürü yaşanırdı, diyebilirim. “Gelirem, giderem,” diye konuşulurdu. 8 yaşıma, ilkokul 3. sımfa kadar Samsun'daydık. Orada bahçeli bir evimiz vardı. Babamız bizi hortumla yıkardı. Hamsi yapardık bahçede. O yüzden bahçeli evi çok severim ben. Mekânı cennet olsun, babamın gayretiyle peyderpey İstanbul'a gelip ben 10 yaşımdayken tamamen İstanbul'a yerleştik. İlk olarak Gültepe'de oturduk. Sonra Tepebaşı'na geldik. Tepebaşı'nda epey oturduk, Kasımpaşa'nın üstü. O stadın orada ben çok top oynadım. Hatta gol kralı bile olmuştum. Şimdiki Kasımpaşa Stadı'nın oraya o zamanlar, “Bayram yeri,” derdik. Bayramlarda ufak ufak çarpışan arabalar, lunapark gibi şeyler gelirdi. Biz de öyle oyalanırdık. Orada 2+1 evimiz vardı. Kalabalık bir aileydik: 6 kardeştik. 2'si, mekânları cennet olsun, rahmetli oldu. Bazen Samsun'dan veya Fransa'dan ablamlar gelirdi, evde yerde yatırdı. Gece birbirimizin üstüne basmadan, affedersiniz, tuva- 


lete bile gidemezdik. Öyle kalabalıktık yani. 


Terziydi babam, ısmarlama terzisiydi. Öyle geçindirirdi bizi. Tabii o zamanlar konfeksiyon yoktu. Şimdi her şeyin konfeksiyonu çıkıyor maalesef, ama ısmarlama terziliği daha güzeldi. Terzilik mesleğini çok severim. İğne ile kuyu kazmaktır, ama bir sanattır da. Ben babamın yanında çok çalıştım. İstanbul'a geldiğimizde iyi overlok da çekerdim. 
Hatta pastal derler; kumaşları üst üste koyup, kalıbı çizip sonra motorlu makasla onu keserdik. Babamla beraber de keserdik. Yani bir kumaşı alıyorsunuz, kesip dikiyorsunuz ve sonucunda karşınızda bir ceket, bir elbise oluyor. Bence güzel bir meslek, şayet terzi olsaydım severek yapardım. 


Bu işi yapmamda babamın da tabii büyük bir katkısı var. O İstanbul'a daha evvel gelmiş, Ayhan Işıklarla figüranlık da yapmış, onların yanm- da. İstanbul'u biliyordu, sanat camiasını biliyordu. Bende de öyle bir ışık görmüş. Babalar, oğullarında kendi olamadıklarını gerçekleştirirler ya. 
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Samsun'da da o zamanlar Orhan Gencebay gibi isimler var. Samsun'da musiki cemiyeti var o zaman, Samsun, müzik ve sanatta gerçekten çok ileridir. Ben hatırhyorum, babam onlara beni gösteriyordu. Onlar da “Var bu çocukta bir şeyler,” deyince babam da amiyane tabirle gazı ahyor. Zaten istiyor da. İstanbul yollarma düşüyoruz. O zamanlar, “Parmak kadar çocuğu İstanbul'a götürüp ne yapacaksın? Kaybolursunuz” falan diyorlardı ama babama zaten “Deli Nuri” de derlermiş. Hani Anadolu'da “Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler,” diye bir laf vardır ya, öyle bir delilikten bahsediyoruz tabii ki. Babam, “Benim oğlum başarır,” diyor. Alıyor beni, yollara düşüyoruz. 


1975-1976 yıllarında “Konservatuvara ben götüreceğim oğlumu” diyor, beni İstanbul'a getiriyor. Ben kendimi bildiğimde saz çalıp türkü söylüyordum. Elimde bir enstrüman; çalıyor, söylüyordum. Bırakabilirdim. Mesela “Ben futbolu seviyorum, futbolcu olacağım” diyebilirdim, ama ben bağlamayı gerçekten çok sevdim. Türküleri çok sevdim. 
O zamanlar “Çocuk Saati” vardı, İstanbul TRT Radyosuna gittik. Babam TRT'nin kapısına gidiyor, müthiş cesaretli bir adam gerçekten. 
Rahmetli Nida Hoca ile orada tanışmışlardı. Nida Hoca babama diyor ki, “Oğlanı kaybetme. Biz Türk Müziği Konservatuvarı kuracağız, oraya getir” Bizim okul henüz kurulma aşamasında yani. Ondan sonra oranın imtihanına girdim. Oranın ilk öğrencilerindenim. Türk müziğinin yasaklandığı dönemler var, eğitiminin de yasaklandığı. Bizim okul bu yasaklardan sonra kurulan ilk okuldur. Şu an müzik camiasına bir göz gezdirdiğimizde X70-80'i bizim okuldan çıkan insanlardır. Okulun müzik camiasına çok büyük katkısı oldu gerçekten. 


Ben 1988'de mezun oldum, mezun olduğum yıl öğretmen olarak göreve başladım. Yani haziranda mezun oldum, ekimde öğretmen olarak kendi okulumda başladım. Benden büyük öğrencilerim de vardı. Öyle bir anı oldu, güzel oldu. Bir anda aynı binaya öğretmen olarak gelmiştim; hoş bir anıydı benim için. Sonra yüksek lisansımı yaptım. 2000 yılında bıraktım. Neden bıraktım? Çünkü 1997 yılında Kanal 7'de program yapıyordum. Kanal 7'de Sevgili Özhan Eren'le “7 Türkü” diye bir program yapıyorduk. Sonra “Bir albüm yapalım,” dedik. Tabii hepimiz o zamanlar istiyoruz. Sonra Özhan Eren bir gün geldi, “Bir melodi takıldı aklıma,” dedi. Baktık. Ertesi gün “Kara Tren” ortaya çıktı. Kara Tren'i besteledi, onu da söyledik. 1996'da Kara Tren'i çıkardık. Etiler'de mütevazı bir stüdyoda yaptık albümü. Onu da insanlarımız, sağ olsunlar; sevdiler, kıymet verdiler, gönüllerinde bir yer açtılar ki hâlâ bir şekilde dinlenir. Dün de konserdeydik. Allah'a çok şükrediyorum. Bu her kula nasip olacak bir şey değil. Bu, biz sanatçılar için gerçekten çok büyük bir firsat. Bunu da hayra kullanmaya her zaman gayret gösteriyorum. Bu, sanatçı olmak amacında olan gençlerimize bir örnek olsun. 
Tabii biz bu şekilde tanmınca konser furyaları başladı. Sonra “İki Keklik”i çıkardık, Ulus Müzik'ten. İki Keklik'le de bu işi perçinleyince, insanlarımız daha çok sevince klipler falan derken inanılmaz bir konser 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yoğunluğu başladı. Dolayısıyla okula yetişemeyeceğimi anladım. O zaman memuriyeti bıraktım, yarım yamalak iş yapmak istemedim. Yoksa bir gün oraya diğer gün oraya falan diye geçirebilirdim, ama gerçekten konser yoğunluğum çoktu. Bir ayda 19-20 konsere gittiğimizi hatırlarım; arabalarda yattığımız çok oldu. Konserler şimdi azaldı tabii. 


Konservatuvarın ayrıntısını da şöyle vereyim: Hani aklınıza gelmesin, “Bu adam ortaokul, lise okumamış mı?” diye. O zaman ilkokuldan sonra idi, ilkokulu bitirince biz hemen konservatuvara gittik, ki doğrusu da odur. Yani bir sporcu, bir sanatçı 15-16 yaşından sonra çok zor yetişir. Çok büyük kabiliyeti olur, bu olabilir, ama bu kabiliyeti küçüklükten bulup yakalamak lazım. Sporda da öyle. Kendi içimizde imtihanlar vererek okuduk. Yani ortaokul bitti, liseye geçiyoruz. Sonra üniversiteye. Yine kendi içinde imtihanlarımızı vererek geçtik. Doğrusunun ve güzelinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Böyle yetişilir, böyle yetişilmeli her meslekte. Şimdilerde konservatuvar gibi meslek liseleri de var. Mesela marangoz mu olacak çocuk; başta marangozluk, gerisinde genel kültür derslerini görerek marangozluk yüksekokulundan mezun olmalı. Terzi, terzilik yüksekokulundan mezun olmalı. Millet çalıştıracak işçi bulamıyor, öbür tarafta da çocuklar iş bulamıyor. Bizim eskiler “altın bilezik” derler ya, gençlerin bunu koluna takması lazım. Bir mes- 


lek yapacaksanız, bu olmazsa olmaz sevgili gençler. 


Biraz para kazanınca benim müstakil ev aşkım depreşti. Eşim de sağ olsun, ayak uydurdu. Müstakil evin zorluğu da var, güzelliği de var tabii. Yani en basiti, böceklerle falan uğraşabiliyorsunuz. Her kadın çekmez bunu. Müstakil ev aramaya başladım. O zamanlar Zekeriyaköy'e falan bakıyoruz. Sonra baktık, karşıda bir yer varmış. Okulum olduğu için biz Mecidiyeköy'de oturuyorduk. İlk defa Anadolu kısmına geçece- 
8iz. Baktık, Acarkent diye bir yer varmış. “Allah Allah! Burası neresiymiş?” falan dedik, gelip baktık. “Çok pahah, alamayacağız” dedik. Sonra gazeteleri okurken fiyatı telaffuz etmeyeyim, baktım daha ucuz bir 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ilan, “Acarkent'te villalar,” diyor. Telefon ettim, “Biz baktık, çok pahah villalar. Bunlar nasıl ucuz?” dedim. “Bunlar kaba,” dedi. “Nasıl kaba?” 
Meğer Acarkent derya gibi bir yermiş. Kaba inşaatlar da varmış. O benim çok işime geldi. Bir yandan konsere gidip para kazanıyorum, ertesi gün elektriğini yaptırıyorum, ertesi gün camını, ertesi gün laminantını falan derken benim için hem iyi bir yatırım oldu hem oturacak bir ev oldu. Bizim Beykoz aşkımız bu şekilde başladı. Bunu da niye böyle söylüyorum? Çünkü bunu birebir yaşadık. “Acarkent'teki evimizi artık satahm. Maddi manevi rahatlayalım” dedik. Ev de büyük geliyor. Gidelim, denizi gören, Boğaz'ı gören; Üsküdar'da olsun, Beşiktaş'ta falan ev bakalım. O gözle çıkınca o trafiği ve o yoğunluğu yaşayınca dehşete düştük. Biz kaça kaça yine Beykoz'umuza geldik. Çünkü Beykoz'un hakikaten, bu bizim viyadükten veya başka bir yerden, ulaşımı da çok kolay. 
Beykoz'a girdiğimiz anda böyle büyük, ferah, iç açıcı bir siteye girmiş gibi hissediyoruz. Ailem, çocuklar; herkes öyle. Dolayısıyla Beykoz'dan ayrılamayacağımızı anladık, yine Beykoz'dayız çok şükür. 


Murat Başkanımdan sonra sahil inanılmaz oldu. Murat Bey'i ben ta Zeytinburnu'ndan tanırım. Yanılmıyorsam 4 dönem başkanlık yaptı. Ben şu huyumu da seviyorum: Kim olursa olsun önce insan olacak. 
Makamlar gelip geçer. Bugün Murat Aydın her şeyi bıraksın, başkanlığı da bıraksın, şu var: Ben onu gördüğümde yine sevgiyle sarılırım. Çünkü ben onu insan olarak seviyorum. Makamlar sonradan gelir. Bazen beni şöhret olduğum için seven, öbürünü çok zengin olduğu için sevebiliyor. Zaten makam mevkiye çok bağh insanlar biraz öyle oluyor. 
O koltuk gitti mi, değerinin kaybolacağını biliyor. Kimisi koltuğa değer 
verir; kimisi koltuğa değer katar. Kimine ise koltuk değer katar. Ben 60 
yaşıma geldim artık. Geçmişe dönüp bakıyorum. Karşılaştığım insanlar beni hâlâ sevgiyle selamlıyorlar. O zaman diyorum: “Demek ki güzel bir ömür geçirmişiz.” Hani derler ya, “Merdivenlerden çıkarken insanlara iyi davranın, çünkü inerken tekrar karşılaşacaksınız.” Bunun inişi muhakkak olacak. 


Başkanımız iyi işler yapıyor. Mesela Karlıtepe. Ben buradan nereye, kaç kişiye sesimizi duyururuz, bilemiyorum ama yine de söylemek istiyorum: Lütfen Karlıtepe'ye gelin ve İstanbul'u bir görün. “Daha önce İstanbul'u görmemişiz” diyeceksiniz. Biz bunu dedik çünkü. Yanı başımızda müthiş bir yer. Biz Mecidiyeköy'de otururken köprüden gelip geçerdik. Konserlere git gel yapardık. Meğer oradan direksiyonu kırıp 10-15 dakika içeriye girdiğinizde bambaşka bir dünya ile karşılaşıyormuşsunuz. Belki sahilden teleferik de yapılacak. Başkanımla öyle konuşmuştuk. Müthiş! Daha Beykoz'da yapılacak çok şey var. Yapılmamış hâliyle bile ağzımızın suyu aka aka anlatıyoruz. 
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Adım Osman Günaçtı. Trabzon'da doğdum. Beykoz'a 1 yaşında geldim. O zamandan beri Beykoz'da oturuyorum. Beykoz'u sevmemin sebebi insanların çok doğal oluşu. Beykoz'da olmaktan gurur duyuyorum. 


Tekvando antrenörüyüm. Tekvandoda Dünya ve Avrupa teknik kurulu üyesi, Milli Takım antrenörüyüm. Siyah kuşak 6. DAN'ım. 7. DAN'ı alacağım. Milli Takım antrenörlerine direkt veriyorlar zaten. Şu an Türkiye'de 7. DAN imtihanı henüz yapılmadı. Anadolu Yakası'nın en kıdemli siyah kuşak hocalarından biriyim. 5 kere siyah kuşak imtihanlarında komisyon başkanlığı yaptım. 5. DAN'a kadar siyah kuşak veriyorum. Buradaki arkadaşlara kuşak vermemin haricinde, İstanbul'da da DAN verebiliyorum. 


Milli Takım antrenörü olarak kendimi; yurt dışımda Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği olan, girdiğim tüm maçlarda madalya kazanmış ve Türkiye şampiyonlukları olan, hatta Beykoz'a ilk Türkiye şampiyonluğunu getiren bir sporcu olarak geliştirdim. Daha sonra uluslararası maçlardan da madalyalar kazandım. Ondan sonra milli sporcular yetiştirdim. Hatta onlardan biri Şeyma Uzun Hocamızdır. Beykoz'un yetiştirdiği milli sporcudur ve antrenördür. Milli sporcularda olimpiyat merkezine giden ve Avrupa'dan iki kere üçüncülük kazanan, 9 kere Türkiye'ye şampiyon olan sporcularımız da var. Bu bağlamda tekvandoda hizmet etmekten mutluyum. Kazandırdığımız madalyaların yanı sıra bizim madalyada mutlak hedefimiz: Türkiye şampiyonu yapmak, Avrupa şampiyonu yapmak, Dünya şampiyonu yapmak, olimpiyat şampiyonluğu kazandırmak. Fakat aslında biz insan kazanmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, insanı kazanıyoruz. 


Çocukluk dönemimin Beykoz'unda fabrikada çalışan işçiler vardı. 
Bu işçilerden birisi de benim babamdı. Beykoz, fabrika işçileriyle bağdaşmıştı; cam fabrikası ve kundura fabrikası ile beraber. Biz de onlamn destekleriyle büyüdük. Babam güreşi çok severdi, sporu çok severdi. Biz de Beykoz Spor Kulübünde tekvandoya başladık. Tekvandonun 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temelini Beykoz'da atan hocalarımızı utandırmadık. Çıtayı öyle yükselttik ki! Osman Günaçtı ve Beykoz Belediyesi olarak çıtayı yukarılara, Avrupalara taşıdık; hem milli sporcu olarak hem Milli Takım antrenörü olarak. Onlar bizi tebrik edip takdir ettiler. Aradılar, teşekkür ettiler. Bu seviyelere getirdik. 


Çocukluk dönemimde komşuluk ilişkileri Beykoz'da çok harikaydı. 
Çünkü herkes birbirine yardım ederdi. Herkes birbirinin suyunu taşırdı. Hatta bir anımı anlatayım: Telefon yoktu o zaman. Telefon bir tek Gümüşsuyu'nda vardı. Ben yıllardan beri Beykoz Gümüşsuyu'nda oturuyorum. Gümüşsuyu'nda bir dükkânda telefon vardı. Biz o dükkânın telefon numarasını veriyorduk. Arkadaşlarımız, dostlarımız, hatta köylerden arayanlar oradan arıyordu bizi. Bizi çağırıyorlardı, öyle görüşüyorduk. “Bugünkü Beykoz nasıl?” derseniz, bugünkü Beykoz modern, ama ruhunu kaybetmemiş, saygın bir Beykoz. 


Eşimle 1985 yılında tanıştık, evlendik. Çok hızlı bir spor hayatım vardı. Milli Takım'la beraber Almanya'ya gidecektim, evleneceğim tarihe denk geldi. Şimdi 4 çocuğum var. Biri Spor Akademisi mezunu, milli tekvandocu. Diğerleri de şu anda okuyor. 


Hem kendi maçlarımla ilgili hem de mesleğime dair çok anım var. 
Bir gün Almanya'dayım, milli maçtayız, Almanya'da bir maç yapıyorum. 
Benim orada bir akrabam Almanya'da çalışıyor. Dedi ki: “Osman, burada birinci olursan sana 500 Mark vereceğim ” Ben de dedim ki: “Buraya ben zaten birinci olmaya geldim. Sen bana 500 Mark vermesen de ben birinci olacağım.” Ondan sonra tabii ben birinci maçı yaptım, herhâlde Hollandalıydı, birinci maçı aldım. İkinci maçı yaptım, Belçikalı mıydı, hatırlamıyorum şimdi, onu da aldım. Alman’ izledim. Alman kazandı maçlarını, finale geldi. Alman'ın da boyu benden bayağı uzun, görüyorum onu. Maçlarını seyrettim, “Ben bunu rahat yenerim,” dedim. 
Rahat yenerim demek ve rehavete kapılmak çok kötü bir şey. Maça çıktk. Arkamda eski halter federasyonu başkanı, bizim eski hocamız Tamer Taşpınar vardı. Onunla birlikte maça çıktık. Maçta benim birinci rauntta rakibimi indirmem, nakavt etmem lazım. Tekmeler havada uçuşuyor, yani biraz dikkatli olmasam beni indirecek Alman. Şaşırdım kaldım. Raunt arasında geldim, takım arkadaşım var, Avrupa şampiyonu. 
Takım arkadaşım var, Hoca var. “Osman, şunu şunu yap” diyorlar. “Bir dakika bekleyin,” dedim, “ikinci rauntta oynayayım. Ben şimdi ters taktik kurdum. Onlar beni seyretmiş. Şimdi saldırı yapacağım. Eğer tutmazsa ona göre sizi dinleyeceğim,” dedim. Tabii oraya bir gittim, başladım kısa mesafe, kısa ayak. Alttan bir girdim, ters ayakta kaldım. O tekmeyi açtı kafama, ben alttan bir girdim; tutmadı, terse geldi. Ondan sonra hep aynı şekilde bir daha gittim geldim. Maçın içindeki kafa kurgusuna bak, bizdeki usta sporculuğa bak, ne kadar güzel bir şey. Zevkle yaşıyorsun maçın içinde. Sanki dalıyorsun dalgıç gibi, balık yakalıyormuş gibi bir şey. Tak! Bir daha girdim, terste yakaladım. Alttan bir girdim: Bir, iki, üç! Tekme havalandı, yere düştü. Orta hakem Koreli. 
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Sayıyor: Bir, iki, üç, dört, sekiz, dokuz... Dokuzu geçti mi “nakvt,” diyor. 
Tabii karşı tarafın hocası itiraz ediyor. Ben de saygımdan başımı eğiyorum. Yani aslında maçı aldım, birinci oldum. Şimdi geldik püf noktasma: Kalktı, tabii maçı bana verdiler. Şimdi ben orada birinci oldum. 
Maç başlarken bizde alışkanlıktır bir Beykozlu, bir Türk olarak el sıkışmak. Elini sıkacağım; çekiyorum, gelmiyor; çekiyorum, gelmiyor. Sporcuyu öpeceğim, gelmiyor. Çektim ve öptüm. Meğer onlarda erkek erkege öpüşmek yokmuş. Bu çok güzel bir anı oldu, alkışladılar. 


Geçmiş zamandaki Beykoz daha tutucu, daha birbirine sahip olan, daha birbirine hizmet eden, gelişmesini sağlayan, çaba sarf eden, emek veren insanlardan ibaretti. Günümüzdeki yöneticiler çok kaliteli. Biz ve bizim gibi hocalar, (İnsanı kazanmak dedik ya; madalyayı kazanmaktansa insanı kazanmak diyoruz.) Beykoz gençliğini topluma kazandırmak için çok büyük çabalar sarf etmekteyiz. Bizimle beraber MM Si bu çabaları sarf eden başka Kulüp Başkanı Fatih Sağlam, Belediye Baş- i e kanı Sayın Murat Aydın Beyefendi'ye, eğitimci, öğretmen, okul hocala- vi mna ve bizim gibi spor hocalarına teşekkür ediyorum. 


Almanya'ya gittiğimde bana Almanya'ya transfer olmamı teklif ettiler. Beykoz'da yaşamak için transferi kabul etmedim. Kıbrıs'a gittim. 
İki kere 8 sene arayla birinci oldum, birincilik madalyalarımı aldım. Sayın rahmetli Rauf Denktaş cumhurbaşkanıydı o zaman orada. “Bravo, seni tebrik ederim” dedi. Tanıdı beni 8 sene araya rağmen. Orada cumhurbaşkanı iki kişiye madalya verir. Bir bayan, bir erkek. Oranın federasyon başkanı beni çok beğendiği için orada kürsüye çıkardı. Oradan bana lisans çıkarttılar. “Kıbrıs'ta kal,” dediler. Beykoz'u çok sevdiğim için Beykoz'da kaldım, orada kalmadım. Ama onlara da teşekkür ediyorum tabii. İlgi alakalarma, bana davranışlarına çok teşekkür ederim. 


ENLLL IIT) 
“Sayın Osman Günaçtı. Tekvando Milli Takım antrenörü olarak Türk OPEN i — yk i sporuna yapmış olduğunuz katkılardan dolayı tebrik eder, başarılarını- > e 


zm devamını dilerim.” Kimin ismi var burada, biliyor musunuz? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. 2005 yılında Beykoz'da alınmış bir takdir belgesidir bu. Beykoz'da başka branşlarda var mı, bilmiyorum, ama tekvandoda bu bölgeden başkasında o zaman verilmiş bir belge yok. Bununla gurur duyuyorum. Bir devlet başkanının Osman Günaçtı adına vermiş olduğu bu belgeyi Beykoz'a ithaf ediyorum. Teşekkür ediyorum. 


Şampiyon olan sporcularımız var, Türkiye şampiyonu sporcularımız var, Avrupa'ya aday sporcularımız var. Şu anda olimpiyat merkezinde Avrupa'dan derece almış sporcularımız var. Bunların çok iyi çalışarak, kendilerine sağlanan bu imkânları çok iyi değerlendirerek ileriye gitmelerini ve başanlı olmalarını sağlamamız gerekiyor. 


Bu hizmetinden dolayı Beykoz Belediyesi Kültür Müdürlüğüne, Spor Müdürlüğüne spordan sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Sağlam'a, Sayın Beykoz Belediyesi Başkanı Murat Aydın'a ve siz sporcularıma teşekkür ediyorum. 


392 Beykoz'un Sözlü Tarihi . 2 


Ozan Derviş 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


Beykoz Paşabahçe'de doğdum; doğma büyüme Paşabahçeliyim. 
Çocukluk dönemim hem sıkıntılı hem de çok iyi geçti. Çocukluk dönemimde, yani mektep yıllarında çalışma zorunluluğum söz konusuydu. 
Ben lise tahsilliyim, ortaokuldayken yakın bir aile bireyimin muhasebe bürosunda çalışmaya başladım. Okul saatleri dışında bu büroda çalışıyordum ve bu nedenle öğrenciliğim zor geçti. 


Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulunda rahmetli Hocam Şahin Köktürk vasıtasıyla atletizm sporuna, Galatasaray Kulübünde başladım. Galatasaray Kulübünde spor yaparken Beykoz'un efsane futbolcularından, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan Sertaç Olcayto ağabeyim; o zaman Galatasaray'da aynı anda 5 branşta spor yapıyordu: Atletizm, voleybol ve futbol oynuyordu. Onun sayesinde Galatasaray Kulübünün voleybol takımına girdim. Yaklaşık bir sene devam ettikten sonra çalışmak zorunda olduğum bu büroya ya gitmem gerekiyordu ya da gitmeyip evden harçlık almam gerekiyordu. İkisi de bir arada olmayınca sporu bırakmak zorunda kaldım. Yani çocukluk yıllarım böyle sıkıntıyla geçti. Voleybolu bıraktıktan sonra yaklaşık iki seneye yakın, 


İstanbul yakınlarındaki iller de dâhil olmak üzere beraber oynadığım 


arkadaşlarımı; maç yaptıkları salonlarda, tanımasınlar diye kafama şapka veya bere takarak tribünün en arkalarında ağlaya ağlaya izledigim günler oldu. İki seneyi böyle geçirdim. Bu durumu artık kabullendim ve şu anda “Kader buymuş,” diyorum. 


O dönemdeki Beykoz ile günümüzdeki Beykoz arasında çok çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik şu açıdan var: 5 büyük fabrikamız kapandı ve sonrasında birçok çalışan, geçinmek için Beykoz'un dışına çıkmak zorunda kaldı. Günlük 2-5 saatini yolda geçiren insanlar söz konusu olsa da örf, âdet ve geleneklerimiz devam ediyor. 


Beykoz, tam bir Anadolu mozaiği. Burada Anadolu'dan ve birçok ilden yerleşim var. Uyum içerisinde çalışmaktalar. Merkezi yönetim ve 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yerel yönetimlerin ilçemize ilgilerinin artması, buraya huzuru daha fazla getirecektir. Bu da zamanla olacak bir şey. Büyüklerimizin yapacağı iş. Beykozlular, Beykozlu olmaktan gerçekten çok mutlular. 


Eşim Ayşe Hanım'la, evlilikle sonuçlanan bir mektep arkadaşlığımız var. 1986 yılında evlendik. 2 çocuğum var. Birisi iletişim mezunu, birisi gazetecilik mezunu. Son yıllarda, özellikle son 10 yılda bana olağanüstü yardımları olmakta ve bu olağanüstü yardımları sayesinde ben ilçenin birçok sivil toplum kuruluşunda gerek üye olarak gerekse bilfiil yönetimde görev yapmaktayım. 


Şişecam sanayisinde emekçi olarak çalıştım. Sonrasında alaylı gazetecilik mesleğine girdim ve 35. yıla giren bir meslek hayatım var. Eskiden Paşabahçe içerisinde sabit bürom vardı. Hayatımda unutamadığım bir andır, o kadar çok çalışıyordum ki oğlum, ortaokula gittiği dönemde bana şunu söyledi: “Baba sen öldüğünde ben senin heykelini yaptıracağım” 


Boğaz Köprüsü'nün açıldığı dönemde ben çocuktum. O zaman büyük bir sevinçle Boğaz Köprüsü'nün açılışına gittik. Köprünün tam ortasına geldiğimizde, “Köprü sallanıyor, hemen geri dönün,” dediler; bir telaş, bir hengâme oldu. Biz de çocukluğun verdiği merakla en önde gidiyorduk, karşı tarafa en önde geçenlerden olacaktık. Bizim geri dönmemizi isteyen kolluk kuvvetleriydi. Biz en önde olduğumuz için hareket edemedik, kolluk kuvvetleri güç kullandılar. Boğaz Köprüsü'nden çok cop yiyerek geri döndüm. Eve geldiğimde yürümem değişmişti. 
Rahmetli annem, “Oğlum, ne oldu, ne oldu?” diye söyleniyordu. Onun üzüntüsünü bugün de anımsıyorum, Allah ona da rahmet eylesin. 


Beykoz'un fiziksel değişikliği: Sahile baktığınız zaman inanın, birçok olumsuzluğu geride bırakacak kadar büyük bir güzelliğe sahip oldu Beykoz. Dışarıdan gelenler inanamıyorlar. Bu da mevcut yönetimin bu anlamdaki bakış açısı, ama diğer olayları tamamlayıp bir bütünlük sağlarlarsa çok daha iyi olur, diye düşünüyorum. 


Beykoz'da yaşıyor olmaktan çok mutluyum. Ben otomobille İstanbul dışına çıkmayı çok seven birisiyim. Yaşı kemale ermiş genç delikanlı grubumuz var, grubun en genci benim. Bu grupla Beykoz dışına çıkar çıkmaz hepimiz Beykoz'u özlüyoruz. Birisi 4 dönem belediye meclis üyeliği yapmış, Sevgili Adem Öztürk ağabeyim. Diğeri, 3 dönem meclis üyeliği yapan Mehmet Zekai Emeç ağabeyim. Beykoz sınırlarından, İstanbul sınırlarından çıkar çıkmaz önce İstanbul'u sonra Beykoz'u özlüyoruz. Beykoz bizim için nefes gibi bir şey. Hani iç organlarındaki sıkıntıdan dolayı hastaneye düşüp nefes alma zorluğu çekenler var ya, biz Beykoz'da farklı bir şekilde nefes aldığımızı düşünüyoruz. 


Beni bir ağabeyleri olarak kabul ederlerse gençlere ve çocuklarımıza tavsiyem şudur: Bugün maalesef anneler, sussun diye çocuklarımızın 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ellerine cep telefonu tutuşturuyorlar. Eskiden sussun diye bebeklerin emziğine tatlı sürüp ağızlarına veriyorlardı. Şimdi ellerine tablet veriyorlar, telefon veriyorlar, susturuyorlar. Bu alışkanlık ileride işin içinden çıkılamayacak bir gerçekle bizi baş başa bırakacak ve gençlerimiz bugün dijital ortama bağımlı olmalarının faturasını ileride fazlasıyla ödeyecekler, diye düşünüyorum. 


Beykoz'da 5-10 lira vererek bir çay içmeyi çok gören gençlerimiz, sırf laf olsun diye gidip başka bir yerde çaya 50 lira vererek bir aylık 
gelirlerini harcama derdinde oluyorlar. Bunlar bizim ilçemizde olsa 10 
lira vererek içecekler, ama maalesef sırf bir arkadaşına, “Ben Etiler'de çay içtim, ben Kadıköy'de çay içtim,” diyebilmek için yıllık harçlığının büyük bir oranını bu tür bir için vermekteler. İlçenin kültürel anlamda, sosyal anlamda gelişmesi gençlerimizi kurtaracak. Başka türlü gençlerimizin durumu çok zor. 


9 Beykoz e 


Beykoz Belediyesinin bu şekilde bir hizmet anlayışım devam ettirmesi, daha önce sanatçılarımızla olan, iş erbaplarıyla olan çalışmasını yine devam ettiriyor olması ve bu kategoriye basın dünyasını dâhil etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarınız daha geniş kitlelere yansır, devam eder. 
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Doğma büyüme İstanbulluyum. Aslen Sinop Boyabatlıyım. Sarıyer 


İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Beykoz'da yıllarca baharat üzerine, 


market üzerine esnaflık yaptım. Beykoz'un havasını en iyi şekilde koklayanlardan biriyim. 60 senedir buradayım. Evimiz burada, doğma büyüme buralıyız, bu mahalleliyiz. 


Çocukluğumuz Beykoz'da çok fakir ve gariban olarak geçti. Çocukluğumuzda da bakkal işlettik. Bakkalımız şu anki dükkânımızın karşısındaydı. Fakirliğimizden dolayı pek parlak bir çocukluk dönemi yaşayamadık tabii. O zamanla kıyaslarsak şimdi bolluk içindeyiz. Annemiz ve babamız Anadolu'dan, memleketten göçüp gelmişler buraya. Çalışarak hayatlarını kazanmaya çalışmışlar. Biz de Allah'ın takdiri, imam hatibi okurken baharatçılık yapan birisiyle tanıştık: Baharatçı Ömer abi, diye. Oradan doğruca baharatçılık mesleğine atıldık ve yıllardır, 1978-1980 yıllarından beri esnaflık yapıyoruz. Marketçiliğe atıldık, hac malzemeleri işi falan yaptık. Mutluluk var mıydı? Vardı. Saygı vardı, edep vardı, ahlak vardı. Şimdi tabii bunlardan ne yazık ki koptuk. Bunlar, özlemini duyduğumuz, hasretini çektiğimiz şeyler. 


Beykoz'un eski zamanları... Mesela ben Kadıköy İmam Hatip Lisesine gittim. O zamanlar buradan 5 vesaitle, çok zorluklar içinde gidiyordum. İkinci sınıfa geçtiğimde Sarıyer İmam Hatip açıldı, sonra oraya aldık kaydımızı. Tabii çok zorluklar içinde, yokluklar içinde, gariplikler içinde geçti çocukluğumuz. 


Paşabahçe Şişecam Fabrikası, Tekel Fabrikası, kundura fabrikası, Biyoceli, kaynak tersanesi, Mobil... Bunlar genelde Beykozlunun ekmek kaynağı, geçim kaynağıydı. Şişecam, Beykozluyu epey besliyordu. O dönemde esnaflık yaptığımdan dolayı da Şişecam'da çalışanlara biraz daha zengin gözüyle bakıyorduk. 1992 ya da 1995'lerde, grevden sonra patladı. Çorlu'ydu, Eskişehir'di, Mersin'di; bir sürü yerlere yayıldı. 
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Beykoz tabii gitgide garipleşti. İş sahası olmayınca garibanlaştı. Kundura fabrikası kapandı. Biyocell, bir sürü değişime uğradı. Tekel Fabrikası kapandı. 


Çocukluk dönemimizde mutluyduk. Ufak şeylerle mutlu olmak hoşumuza gidiyordu. Muhammed Ali Clay'ın, Cemal Kamacı'nın maçlan olurdu. Mahallemizde yalnızca bir iki evde televizyon vardı. Onların evine giderdik. Bize bir çay, bir bisküvi verdiler mi mutlu olurduk. Şimdi her şeyimiz var; o huzur, o mutluluk yok ne yazık ki. 


Çocukluk dönemimizde yanımızda Nedim amcamız, Necmiye teyzemiz vardı. Ben çocukluğumuzdaki o sevgiyi, o muhabbeti hiç unutmam. Annemiz yaşındakiler bize sarılır, bizi öperlerdi. Böyle derin bir muhabbet vardı. Şimdi ne yazık ki kimseye yanaşamıyorsun. Korkuyla yanaşıyorsun herkese. Acayip bir şey olduk insanlar olarak. Menfaatperest bir toplum olduk. Menfaati dışında kimse birbirine yardım etmez oldu. Yardımlaşma desen öyle. Evimizde suyumuz yoktu, hortumla uzatıp su alırdık. Mahallemizde kuyumuz vardı, kuyudan su çekerdik. Şimdi her şey elimizin altında ama bu durum elimizden edebi aldı, ahlakı aldı, her şey çöktü. Bilemiyorum tabii, yine de ümitvarız Allah'ın izniyle. 


EMliliğim tanıdıklar vasıtasıyla, görücü usulü ile oldu. 1990 yılında evlendik. 52 senedir evliyim. Normalde 5 çocuğum var; 2'si vefat etti, 5'ü yaşıyor. Çocuklarımı medresede okuttum. Onun dışında Allah'a şükürler olsun, huzursuzluğumuz yok. Bundan sonra da hayırlı, uzun ömür versin Rabbim. 


Bizim mesleğimiz baharat ve şifah bitkiler alanında. Şimdi de onun doktorluk kısmını yapıyoruz. Bütün hastalara macun, çay, hap işi yapıyoruz. Çok müşterimizden yeri geldi, tebrikler aldık. İnan Baharatları olarak Beykoz'un bir numaralı baharatçısı idik. Adım da Raci İnan. 
Soyadımdan dolayı firmanın adını “İnan Baharatları” koymuştuk. Bütün firmalarımıza “İnan” ismini koymuştuk. Biz Beykoz'da öyle bir güven kazanmıştık ki. Genelde de hanımlara hitap eden bir iş olduğundan bize “Hacı abi” deyip çok gelenler, ailesini teslim edenler, bizde rahat eden çok müşterimiz oldu. Yeri geldiğinde evlerde açılmayan konular hakkında insanlar bize açılırlardı. Biz Beykoz'un esnafı olduğumuzdan insanlara elimizden geldiği kadar nazik davranmaya, kibar davranmaya çalışıyorduk. Çoğu müşteri bizden hemen bitkisel macunlar isterdi. 
Ben hemen vermezdim. Tahlil yapmalarını isterdim. Birçok müşteriyle abi kardeş gibi olduğumuz günler oldu. 


Eski dönemlerde sağ-sol olayları oldu. Beykoz ülkücülerin; Paşabahçe İGD'lilerin, solcularındı. Beykoz'daki ülkücüler Paşabahçe'ye geçemez, Paşabahçe'deki İGD'liler Beykoz'a geçemezdi. Böyle bir 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dönem yaşadık. Tabii hedef sağ-sol adı altında, dış sistemlerin kurduğu bir düzenle Türkleri birbirine kırdırmaktı. 


Beykoz'u ben çok seviyorum. Doğma büyüme buradayım. Beykoz'dan hiçbir yere ayrılmayı düşünmüyorum. Yaşımız 60 oldu, geri kalan ömrümüzü de burada tamamlamayı düşünüyoruz. Beykoz'u seviyoruz. Sahiliyle, ormanıyla, deniziyle, temiz havasıyla, komşuluğuyla da Beykoz'dan Elhamdülillah memnunuz. Tabii çocukluğumuzla kıyas ettiğimizde eski komşuluğu yaşayamıyoruz. Eski vefayı, fedakârlığı yaşamamız imkânsız, ama her şeye rağmen Beykoz'u seviyoruz. Beykoz'dan ayrılmayı düşünmüyoruz. 


Gençlerimize tavsiyemiz çok. İslam'dan tamamen kopuk bir gençlik yetişiyor, ateist bir gençlik yetişiyor. Başta yaşamlarını İslam'a dönük olarak devam ettirmelerini, sürdürmelerini, İslam'a dönmelerini; anne- ye ve babaya saygıyı, vefayı, fedakârlığı yeniden kazanmalarını istiyoruz. Bu problemleri çok konuşuyoruz. Sorunlarımızı çok konuşuyoruz. 
Çözüm noktasında ne yaparız? Bunu bir türlü başaramadık, başaramıyoruz. Başaracağız inşallah, diyorum. Hedef de zor gözüküyor. Allah bütün gençlerimizi İslam'a, Allah'a, Kitabullah'a, camiye, cemaate 1smdırsın. Tabii camimizin altında yakaladığımız çok genç var; uyuşturucu kullanan, içki içen... Bende şöyle bir aktivite var: Onlarla takıp onları elimden geldiği kadar İslam'a çekmeye çalışıyorum elimizden geldiği kadar. Yangından bir eşya kurtarma misali, ki gençlerimiz eşyalardan çok daha değerli. Onları İslam'a kazandırmak, ve topluma kazandırmak hedeflerimizin içinde; ama tabii ne kadar dinletebiliriz, ne kadar onları İslam'a çekebiliriz, orası meçhul. Ben genelde toplum olarak kurtuluşumuzun İslam'da olduğunu, İslam'a dönmemiz gerektiğini düşünüyor; Allah'a ve Resulullah'a, Kur'an'a bağlı bir hayat yaşayarak kurtulacağımıza inanıyorum. Hatta bu yönde kullar der ki: “Ya Rabbi ben işlerimi düzelteyim, sana geleceğim.” Allah da der ki: “Bana gelin, ben sizin işlerinizi düzelteyim.” İnsanoğlu olarak bunu anlamakta zorlanıyoruz. 
Çok akıllı olduğumuzdan dolayı, kendi aklımızla birçok şeyi yürütecegimizi zannediyoruz, ama kurtuluşumuz Mevla'ya kul olmakta! 


Yuşa hazretleri, Akbaba Sultan, Kırklar Sultan, Sırrı Ethem, Uzun Evliya, Gazi Yunus hazretleri Beykoz'a manevi bir hava ve büyük renk katıyorlar. Bunlar, Beykoz'umuza büyük renk katıyor. Allah dostlarıyla güzel bir havası var Beykoz'un. Beykoz, mütedeyyin ve manevi anlamda güzel bir yer. Hoşumuza giden bir yer. Memnunuz. 
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Giresun Görele'nin Tekgöz köyünde doğdum. İlkokulu Tekgöz köyünde, ortaokulu Görele'nin Kırıklı köyünde okudum. Sonrasında Adana'da meslek lisesine, 6 aylık hızlandırılmış eğitime gittim. Oradan diplomamı aldım ve böylece gurbet hayatı başladı. 


17-18 yaşma kadar köyde büyüdüm. İlkokulu ve ortaokulu köyde okuduk, bir köyde çocukluk nasıl geçiyorsa bizimki de öyle geçti. Bugünü ve o günü karşılaştırdığımız zaman, o günler daha güzeldi. Köy kalabalıktı, sayımız 15 haneye yakındı. O evlerdeki çocuklarla beraber tarlaya, bahçeye, oyun oynamaya giderdik. Kalabalığın olduğu yerler daha güzel oluyordu. Çocukluk yıllarımız o şekilde geçti. Oyun oynamakla, büyüklerin bize gösterdiği işleri yapmakla, hayvan otlatmakla, fındık toplamakla... 


1980'de İstanbul'a geldim, 1981'de Beykoz'a yerleştim, hâlâ da Beykoz'da yaşıyorum. Beykoz'da üç tane fabrika vardı: Beykoz Deri ve Kundura, Şişecam ve Tekel. Burada yaşayan neredeyse herkes bu fabrikalarda çalışıyordu. Bu fabrikaların yan sanayileri vardı. Mesela Şişecam Fabrikasının dekor atölyeleri vardı. O günkü şartlardan dolayı yerleşim yeri çok azdı Beykoz'da ve burası bu kadar kalabalık değildi. Türkiye'nin o günkü şartlarında bugünkü konfor yoktu, insanlarda genelde araç yoktu. Evler gecekonduydu, derme çatma binalarda yaşıyorlardı. Ora- 


lardan bugünlere geldik. 2005 gibi zannediyorum, eğer yanılmıyorsam, tarihleri tam hatırlamıyorum, Şişecam'ın ve daha sonrasında 2010 yılına kadar fabrikaların üçünün de kapanmasıyla birlikte Beykoz göç vermeye başladı, çevre ilçelere çalışmaya gidildi. Beykoz'a gelip gitmeye baş- 


ladılar, zamanla çocukları o ilçelerden ev aldılar ve oralara yerleştirdiler. 


80 ihtilalinde ben 17 yaşındaydım. Benim ülkücü camia ile yakınlaşmam 1977-1978 yıllarda olmuştur. Ülkü Ocaklarında eğitim aldım. 80 
ihtilali ile beraber ocakların ve partilerin kapatılması, arkadaşlarımızm birçoğunun cezaevlerine alınması, suçsuz yere insanların suçlanması, yakın çevremizdeki insanların birçoğunun cezaevine girmesi bizi 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çok etkilemiştir. 80 ihtilalinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk gençleri çok büyük sıkıntılar görmüştür. Bunun sağı veya solu yok, her iki taraf da büyük eziyetler gördü. İnsanlar fikirlerini söyleyemediler, dertlerini anlatamadılar. Suçsuz yere 6-7 yıl, hatta 10 yıl yatanlar oldu. İnsanların kendilerini toplumun içine dâhil etmeleri uzun sürdü. Her iki taraf da çok eziyet çekti. 


Askerden sonra Yapı Kredi Bankası'na güvenlik görevlisi olarak girdim, bilgi işlem kısmına. Sonra idari kısma geçtim ve 10 yıl bankada çalıştım, sonrasında kendi iş yerimi, Doğa Pen Ltd. Şti'i kurdum, plastik üzerine. Hayatımızın geri kalan 10-11 yılında o işlerle meşgul oldum. Sivil toplum kuruluşları ile ilgilendim. Amatör futbol oynadım, İstanbul'da belli takımlarda oynadık, turnuvalara katıldık. Derneklere, sivil kurulum kuruluşlarına katıldım. 1993'te Tekgöz Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin kurucu üyesi oldum. 1996'da kurulan Görele Dernekler Birliğinin de kurucu üyelerindenim. Bir dönem Beykoz Giresunlular Derneğinin başkanlığını yaptım, görevime şu anda da devam etmekteyim. 


1999 depreminde Beykoz Çiğdem Mahallesi'nde oturuyordum. Deprem olduğu gece hepimiz ayaklandık. İstanbul'da herkes sokağa döküldü, Beykoz'da yaşayan insanlar o depremde sokaktaydı. İnsanların evleri çökmüştü, elektrikler kesilmiş, iletişim kesilmiş, telefonlarla konuşulmuyordu. Ne olduğunu bilmiyorduk. Sabah olduğunda depremin olduğu bölgede çok büyük bir yıkım olduğunu, büyük bir felaket yaşandığım ve buralara yardım gitmesi gerektiğini öğrendik. Elimizden gelen her şeyi yapıp yardım topladık. Gölcük'ten, İzmit'ten, Kocaeli'den, Sakarya'dan İstanbul'a transfer edilen hastalar oldu. Bazıları gemilerle transfer edildi. Onların hastanelere taşınması, hastanelerde yataklarm düzenlenmesi gibi her türlü yardımda bulundum o dönem. Her türlü sosyal aktivitede bulunduk, yardım ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o gün tek yürek, tek millet oldu. Herkes, elinden gelen her şeyi yaptı. 


Murat Başkan'ın sahil düzenlemesini yapması Beykoz'a değer katmıştır, kendisini tebrik ederim. Sahilimiz çok güzel oldu, insanlara bir yürüyüş alanı sağlandı. Yol, su, elektriğin gelmesiyle insanların yaşam tarzları değişti ve değişmeye devam ediyor. Beykoz'un değişmeme gibi bir durumu kalmıyor. 


Gençlere okumalarını, teknolojiyi iyi takip etmelerini, kendilerini iyi yönde yetiştirmelerini tavsiye ederim. Gelecek kuşakta kendileri yönetici olacak, bunu bilmelerini istiyorum. Bu ülkeyi, Beykoz'u onlar yönetecek. Bunun bilincinde olmalılar. 


Beykoz'da yaşamaktan tabii ki memnunum. Ailemle beraber 40 yılımızı geçirdik burada. Gençliğini, daha doğrusu neredeyse bütün hayatm burada geçirmiş birisinin Beykoz'dan ayrılması çok zor. Beykoz'da yaşamak çok güzel, daha da güzel olabileceğine inanıyorum. Çünkü Beykoz'u yönetenler, Beykoz'a güzellik ve değer katıyorlar. Böylelikle Beykoz'un daha yaşanılır ve daha güzel bir ilçe olacağına inanıyorum. 
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Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 
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Beykoz Merkez Mahallesi'nde doğdum. İlkokulu burada, İshakağa İlkokulunda okudum. Beykoz Ortaokulunda ve Balıkçılık Su Ürünleri Meslek Lisesinde okudum. Kendimi bildim bileli Beykoz Merkez Mahallesi'ndeyim. Hep buradaydım; inşallah da burada kalacağım. 


Biz 4 kardeşiz: 2 büyük ablam, bir de ufak kardeşim var. 2 kız, 2 erkeğiz. Ablamın birini doğum yaparken kaybettik. Onun kızı da ablamız gibidir, bizlerle beraber büyüdü; hep beraber yaşıyoruz. Çok iyi bir çocukluğumuz oldu. Biz burada merkezde olduğumuz ve babamız da esnaf olduğu için herkes birbirini tanırdı. Evimiz, denize çok yakındı. 
Şahsen yazın öğle vakti oldu mu, Beykoz Vapur İskelesi'nden atlayarak Yalı'ya kadar yüzerdik. Akşama kadar atlar, zıplar, yüzerdik. Akşam da oradan çıkar, eve giderdik. Bütün yazımız böyle geçerdi. O kadar çok yüzerdik ki “Artık yosun tutacağız,” derdik. Tabii ablalarım da yüzerdi. Hatta köpeğimiz vardı, Kont. O bile bizim peşimizden atlayıp Yalı'ya yüzer, tekrar geri dönerdi. Böyle bir çocukluk geçirdik. 


Beykoz herkesin birbirini tanıdığı, sevdiği bir yerdi. Yani hâlâ çok insan tanıyor bizi burada, inanılmaz insan tanıyor. Biz bunun çok farkında değiliz belki, ama bir yabancı bizimle konuşurken “Ne kadar çok tanıdığınız var, herkes size selam veriyor,” diyor. Ama Beykoz'un özelliği bu; burada herkes birbirini sever, sayar, tanır. Bu da bir avantaj tabii. Bir de esnaflık yaptığımız için burada, öyle de bir avantajımız var. 
Babam namlı bir esnaftı. İsmi çok duyulan bir adamdı. Tabii oradan da bir avantajımız var. Dedem de esnaftı. Annemin babası Mahmut Rona, Beykoz'un ilk muhtarıdır; ondan da bir avantajımız var. Yani böyle çok avantajlarımın olduğu bir çocuktum. 


Galatasaray Kulübünde önemli bir rolü olan Kemal Onar, Beykoz İş 


Bankası şube müdürüydü. Tabii ben yüzmeye de çok erken başlayınca babam onun sayesinde beni 5 yaşımda Galatasaray Spor Kulübüne 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yüzücü olarak verdi. Ben yüzme branşında 5-7 yaş arası gruplarda hep İstanbul şampiyonu oldum. Sonra diğer zamanlarda da devam ettim. 
Tabii o zamanlar İstanbul'da kapalı yüzme havuzu hiç yoktu. Biz Galatasaray Adası'nda yüzüyorduk. Suyu çok soğuktu. Kışın kilo almaya başladım. Sonra beni su takımına aldılar. Orada birkaç sene oynadım. 
Sonra da kilodan sebep Şahin Hocamız ortaokulda beni gülleci yaptı. 
Yani takımda gülle atmaya başladım, atma sporlarında. Tabii bu atma sporları da ileriki yıllarda beni Türkiye şampiyonu yaptı. Defalarca Galatasaray Kulübünde yarıştık, defalarca kulüp şampiyonu olduk. Galatasaray sayesinde Avrupa Kulübü yarışlarında yarıştım. Milli oldum. 
Yani hep sporun içinde geçen bir dönemim oldu. Bu iyi bir şey. Beykoz, benim hatırladığım günden beri çok spor yapılan bir yerdi. Ben hâlâ Galatasaray kongre üyesiyim. 


Beykoz'da spor alanında çok branş vardı: yüzme, kürek, voleybol, basketbol, futbol, boks... Bir ara tekvando falan da yaptılar. Pek çok branşta, yüzmede vs. o kadar çok madalya almış ki Beykoz! Futbol oynayan yazın da kürek çekerdi, çok ilginçti. Basketbol oynayan da yapardı. Biraz ufak tefekse onu kürek takımında dümenci yaparlardı. 
Herkes bir branşta spor yapardı ve Beykoz'daki en büyük aktivite buydu. Sosyal bakımdan da spor bakımından da en büyük aktivite Beykoz'da spor yapmaktı. Ben Beykoz Kulübünde spor yapmadım, ama bütün bunların içinde bulundum yıllarca. 


Gençlik dönemim, 12 Eylül olayları olmasaydı, nefisti. Benim 17 yaşımdan sonraki dönemimi, bu sağ-sol çatışmaları ve 12 Eylül darbesi aldı. Aslında bizim en güzel yıllarımızdı ama maalesef o dönemler, bize 


çok büyük kısıtlamalar getirdi. Ondan evvelsi için, “Film olacak kadar 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güzel bir gençlik yaşadık” diyebilirim. Çok güzeldi, her bakımdan çok medeni bir Beykoz vardı. Yüzerdik, kürek çekerdik, balık tutardık. İnsanlar sosyaldi, birbirlerine çok yakınlardı. Çok hoş diziler var ya şimdi, onlar bile bizim yaşadığımız hayattan daha zayıftı. Çünkü burada çok iyi sosyal imkânlar vardı. Bulunduğumuz konum itibarıyla yalılara çok yakındık, yalılardaki yaşantıya yakındık, spora çok yakındık. Beykoz Çayırı, Beykoz Kulübü, Galatasaray Kulübündeki imkânlar ve buna bağh oluşan sosyal çevre bize inanılmaz katkı sağladı. Dediğim gibi atletizmden dolayı, o yıllardaki bir çocuk için bu çok büyük bir şans. Çok fazla yurt dışına çıktım. O yaşlar için inanılmaz şanslı bir gençlik yaşadım. Ondan sonra 12 Eylül olayı, yani Türkiye'de olan bu darbe bizim o eski dengemizi kaçırdı. Sonra zaten ticarete başladık. Ticaret kötü günler demek değil aslında ama tabii insanın hayatını kısıtlıyor biraz. 
Yine de ben şanslıyım. Bir dönem turizmcilik yaptım, otobüsle nakliye işini yaptım. O da bizim için bir şanstı. Yabancı turistlere Anadolu'yu gezdiriyorduk. Onlarla beraber oluyorduk, onlar sayesinde Anadolu'da her yere gidebildim. 


Bir gün dükkâna Korubaşı'ndan bir bayan geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben pek tanımıyordum. Kadın geldi, dolaplara bakmaya başladı. Babam da “Kızım, ne yapıyorsun, ne ediyorsun?” diye sordu. 
Babam tanıyordu herkesi. Kadın da “Faruk abi, bir dolap istiyorum” deyince babam sordu ona, “Ne kadar olsun?” “Şu kadar olsun.” “Sen bunun bir büyüğünü al, senin ineğin de varmış. Sütünü de koyarsın,” diye konuştular. Babam beni çağırdı. Şimdiki taksi durağının olduğu yerde kamyonet durağı vardı. “Git, oradan şu kamyoneti çağır,” dedi. 
Adam geldi. Babamın kadına gösterdiği dolabı kamyonete yükledik. Biz direkt evine gittik. Onun çocuğu vardı, açtılar kapıyı. Koyduk içeri, fişe taktım dolabı, çalıştırdık. Ertesi gün kocası geldi. “Aman Faruk abi, ne yaptın sen? Biz bunu nasıl ödeyeceğiz?” dedi. Babam: “Senin karının ihtiyacı olmasa buraya gelmezdi. Sen al onu, evde kullan. Sonra bana ödersin,” dedi ve onlar hakikaten de ödediler. Eskiden ticaret böyleydi. 
Söz ve lafla yapılırdı. Babam bunu defalarca yaptı. Bizim en iyi ve en sağlam müşterilerimiz kadınlardı. Ben Poyrazköy'e giderken kamyonete fazladan birkaç tane buzdolabı, çamaşır makinesi koyardım; yani bir çamaşır makinesi ve bir dolapla gitmezdim. Oraya gittiğimde zaten köylü kadınlar “Falanca şey varsa bize de bırak.” derler, biz de bırakırdık. Zaten onlar borçlarını hep öderlerdi. Babamın esnaflığı böyleydi. 
İnsanlara güvenirdi, insanlar da babama çok güvenirdi. 


Ben eski Beykoz'u anlatmaya, önce babamdan dinlediklerimle başlayayım: Beykoz tabii çok lokal bir yer. O zamanlar, birkaç dinin yaşandığı bir yer. Buranın arkası Ermeni Mahallesi; yani Ermenilerin, Rumların, biraz Yahudi'nin yaşadığı bir mahalle. Beykoz Merkez veya Paşabahçe; Ermeni, Rum, Yahudi ve Türk esnafın olduğu bir yer. 
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Giyim kuşam, insanların tavırları, müzik, tiyatro anlamında burada medeniyet çok fazlaydı. Biz bunun birazcık sonuna yetiştik. Biz babamın gençliğine imrenirdik. Ben anlatınca şimdiki gençlik de bize imreniyor. 


Gençler öncelikle okusunlar, iyi eğitim alsınlar. İşini severek yapması için gideceği okulu iyi seçmesi lazım, onu kazanmak için de çok çalışması lazım. Artık gelecek iyi okumayla, iyi eğitimle ilgili. 


Ben Beykoz'u çok seviyorum. Sevmesem zaten giderdim, çok imkânım oldu. Çünkü her yeri gezdim. Avrupa'da gitmediğim ülke yok. 
Türkiye'nin de her yerini gezdim. Şanslı bir insanım. Son 25 yılda, dünya denizlerini gezebilecek teknelerim vardı hep. Ege'nin tamamım Marmara'dan iyi biliyorum; Yunan Adaları, Yunanistan, bu sahiller... Hopa'dan İğneada'ya kadar her yerine gittim yelkenlimle. 1,5-2 aylık serüvenlerim oluyordu, ama inanılmaz bir şekilde Beykoz'u özlüyordum. Ben Beykoz'u çok seviyorum. Bir yer sevilmese zaten orada kalınmaz. 
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Beykoz Çiğdem Mahallesi doğumluyum. Çocukluk zamanlarımızda fakirlik vardı. Fakirliğin verdiği ayrı bir burukluk vardı. İstediğimi alamıyordum, çünkü ailemin bütçesi yetmiyordu. Onlar da zor geçiniyordu. Biz 6 kardeştik, 2 kişi de anne baba. Benim babam postacıydı, memurdu. Hem bize bakardı hem de giyim kuşam ve yeme içmemizi temin ederdi; hepsi bir babanın elindeydi. İstediğimizi de alamazdık. Yani hem buruk bir hayatı hem de güzelliği beraber yaşıyorduk. 


Gençlik yıllarımızda Beykoz, bir de bizim oturduğumuz Çiğdem Mahallesi, gecekonduların olduğu tamamen yeşil bir alandı. Mesela biz dedemin evinden Harmantepe'yi seyrederdik. Harmantepe'deki evlerin ışıklarını; kaç tane ışık olduğunu, kaç tane ışık yandığını sayardık. 
Çünkü her taraf gecekonduydu. Evlerin sayılarını da çıkartırdık o zaman. Öyle bir yaşantımız vardı. 


Her şey çok sade, çok güzeldi. Her şeyden önce bir komşuluk, bir arkadaşlık, bir sadelik vardı. Çok güzeldi ve insan düşündükçe o günleri özlüyor. Fakirlik vardı ama o fakirliğin bize kazandırdığı bir mutluluk, bir huzur vardı. Bir gömleği zevkle giyerdik, bir ayakkabı aldığımız zaman zevkle kullanırdık. Böyle çeşit çeşit elbiselerimiz olmazdı; fakir ama mutluyduk o günlerde. Komşuluğun olduğu çok güzel günlerdi o günler. İnsanlar dayanışma içindeydi. İnsanlar birbirlerine yemek taşır, yemek verirdi. Birbirlerinin ihtiyaçlarımı giderirlerdi, birinin yardıma ihtiyacı olduğu zaman insanlar birbirine imece usulü yardım ederdi. 
Şu anda komşuluk ilişkilerine baktığımız zaman; bir kişi diğer kişiden bir menfaati var ise, bir menfaat umuyorsa arkadaşlığın ve komşulugunu devam ettiriyor. Eğer ilişkileri o noktada değilse yani işten hiçbir çıkarı yoksa ve menfaat elde edemeyeceğini düşünüyorsa bütün bağlantılarını koparıyor. Yani komşuluk ve arkadaşlık menfaate dayah günümüzde. Ben öyle görüyorum, öyle değerlendiriyorum. O zaman öyle değildi. Herkes birbiriyle paylaşabiliyordu. Paylaşmayı da seviyordu insanlar. Şimdi ise bakıyorum, bunlardan hiçbirisi yok. 
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Komşumuz Hafize abla vardı, Allah rahmet etsin. Onun evi bizim için 


adeta bir sinema salonu gibiydi. Mesela salı günleri Yeşilçam filmleri oynardı. Biz zevkle, çok büyük bir ilgiyle o günü beklerdik ve o da bize kapısını açardı. Çok iyi insanlardı ve komşuluğumuz da çok güzeldi. 


Benim en çok sevdiğim şey Türk filmiydi. Yeşilçam filmlerini çok severdim. Hepsini seviyordum, yine de severim. Cüneyt Arkın'ın bütün filmlerini özellikle çok severdim. Cüneyt Arkın adeta bizim ailemizin vazgeçilmez bir üyesiydi. Yazlık sinemalara giderdik. Bizim Paşabahçe'de yazlık sinema vardı, oraya giderdik. Sonra Fıstıkaltı diye bir yer vardı. Beykoz'da da vardı. Çok güzel yerlerimiz vardı, keyifle giderdik. 
İnsanlar gündüz mutlu olduğu gibi gece de mutlulardı. 


80 öncesi bütün siyasi faaliyetlerin içindeydim. O zaman solun 
çok etkili olduğu bir alanda yaşıyorduk. O zamanlar Paşabahçe, solun ağırlıklı olduğu ve güçlü olduğu dönemlerdi. Benim de siyasi farklınklarımdan bir tanesi: ben de Milli Selamet Partisi döneminde Milli Selamet Partili ve Akıncılar'dandım. Solun ağırlıklı olduğu dönemlerde, biz de solun o gücünden nasibimizi ahyorduk. Bıyık bırakırdım mesela, bıyığımdan dolayı sorguya çekilirdim. Yani “O bıyık niye öyle,” diye. Mesela gençliğimde inancımdan dolayı sakallıydım. O zamanlar sakalıma bile karışan insanlar vardı. 


Çocuk yaşta çalışmaya başladık ve hayatımızı da çalışarak kazandık. Çoluk çocuğumuzu yetiştirdik. Askerden geldikten sonra da kendime dükkân açtım, dekorculuğa başladım. Şişecam Fabrikasında işçilik yapmaya başladım ve 1997'ye kadar devam ettim. 1997'den sonra da İETT'ye girdim. İETT Anadolu Garajı'nın revizyon bölümünde her gün ayrı bir doluluk, ayrı bir güzellik yaşardık. Benim arkadaşlarım vardı, onlar Kadıköy'de iş öncesi seyyar satıcılık yaparlardı. Bir gün kendileri beni davet etmişlerdi. Ondan sonra zabıta gelmişti, koşturmuştu bizi. Anadolu Garajı'na geri dönecektik. Dolayısıyla otobüse bindik. Biz 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arkadaşlarla aramızda şakalaşırdık. Yanımızdaki bizden olmayan arkadaşlar, “Bu arkadaşlık, bu kardeşlik, bu samimiyet ne kadar güzel bir şey,” demişlerdi. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Aynı yerde çalışıyorsun; bir de aynı huzuru, aynı mutluluğu her tarafa yansıtıyorsun. 
Yani iş yerinde olduğu gibi dışarıda da bunu devam ettiriyorduk; bizim öyle bir arkadaşlığımız, öyle bir kardeşliğimiz vardı. 


Biz gençlik yıllarımızda sokağa çıktığımızda bir sadelik, bir güzellik vardı. Sokağa çıkıldığı zaman insanlar birbirini tanırdı ve herkes birbirine selam verirdi. Ben Beykoz'u, Paşabahçe, Çubuklu sahil yolunu çok kullanan insanım; her gün giderim, her gün dolaşırım. Şimdi bakıyorum; yeni nesil bizim yaşadığımız o gençlik dönemimizdekiyle aynı gençlik değil. Çok uçuk noktalarda hareket ediyorlar. Bizim alışmadığımız, bizim tasvip etmediğimiz hareketler bugünkü gençlikte var. 


Ben gençlere büyüklere saygılı olmalarını tavsiye ederim. Bir de rahat olsunlar. Yaşadıkları toplumdan intikam alma hırsıyla değil, daha rahat olsunlar. İnsanlara karşı saygılı olmalarını tavsiye ederim. Hayattan zevk almasını bilsinler. Ben de gençliğimde hiç yaşlanmayacağımı düşünüyordum ama hayat o kadar çabuk geçiyor ki. Bir bakıyorsun, yaşlanıyorsun. Bizim gençlik yıllarımızda biz de aynı hatayı yapmıştik. Yanımıza bir yaşlı geldiği zaman, “Niçin geldi?” diye düşünürdük, ama bugün biz de yaşlandık. Yaş gelip geçiyor, ömür gelip geçiyor daha doğrusu. Gençler, büyüklerine saygılı olsunlar. Çünkü o gençlik kimsenin elinde kalmıyor. O gençlik de bir zaman sonra yaşhlığa dönüşüyor. 


Geçen gün gezerken yine arkadaşlarımla konuşuyordum. Cenab-ı Hak bize bir ömür verdi. Bu ömrü en güzel ilde, en güzel ilçede değerlendirdik. Hamdolsun Allah'a. İstanbullu olmak bir ayrıcalık. Beykozlu olmak daha büyük ayrıcalık. Beykozlu olmak bir şans, bir güzellik; Allah'ın bir lütfu, çok şükür elhamdülillah. Ben hayatımda ilk defa bir ek- 


ran karşısına çıkıp da konuşma fırsatı buldum. Bize bu imkânı tanıdığı için Beykoz Belediyesine çok teşekkür ederim. 


Ramazan Tarhan 407 


Rasim Köse 


1966, Paşabahçe doğumluyum. Hâlâ doğduğum evde ikamet ediyorum. Çocukluğumuzun geçtiği mahallede yaşıyoruz. Burada yaşamaktan zevk alıyoruz, Beykoz'umuzu çok seviyoruz. 1977 yılında, Çiğdem İlkokulunda okudum. Şu anki Çiğdem İlkokulunun binası yeni yapıldı, biz o zaman o bahçedeki barakada ders görüyorduk. Evden odun getirip o şekilde ısınıyorduk. Böyle geçirdik ilkokulu. 


Çocukluk yıllarımızda okul bahçelerinde, mahallede oyunlar oynardık. Şimdiki çocuklar bunları bilmiyor, toprak bulamıyorlar oynayacak. 
Bizim hayatımız toprağı oyarak, topraktan oyunlar yaparak geçti. Çok zengin bir oyun alanımız vardı. Şu anki çocuklarımız daha farklı şekilde büyüyorlar. Oyunları, salonlarda görüyorlar. Tabii zamanlar bir degil, hayat şartları değişiyor. Oynadığımız oyunlar bizde anı olarak kaldı. Çocuklarımıza bunu sadece anlatabiliyoruz. 


Çocukluk yıllarımızda Paşabahçe'nin şu anki pazar sokağında bir açık hava sineması vardı, Çukurçayır'da sinema vardı. Paşabahçe'de iki tane de kapalı sinema vardı. Arkadaşlarımızla sinemaya film seyretmeye giderdik. Güncel filmleri takip ediyorduk, önümüze ne gelirse hafta sonları onları izlemeye giderdik. 


1986'da Eğirdir Dağ Komando Okuluna gittim, acemi birliğim orada. Daha sonrasında Van Tabur Komutanlığına gittim. Oradan da görev icabı Şemdinli'ye gittim ve orada bitirdim askerliği. Doyasıya bir askerlik yaptık, acı ve tatlı günlerimiz oldu. Hâlen asker arkadaşlarımızla bu- 


luşuyoruz, görüşüyoruz. Ben dün bile İstanbul'da olan 4 arkadaşımla 


buluştum. Onları Beykoz'a getiriyorum, buranın güzelliklerini görme- 


lerini istiyorum. Şu an hâlâ Bölük Komutanımız, Tim Komutanımız ve 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yaklaşık 100 kadar arkadaşlarımızla zaman zaman buluşmalar yapıyoruz. Dolu dolu günler geçirdik askerlikte. 
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Benim asıl mesleğim cam dekorculuğu üzerine. O işi askere gidene kadar geliştirdim, ustabaşılık yaptım. Sonrasında kendi iş yerimizi kurduk, işlerimiz büyüdü, iyi bir noktaya geldi. Gerçekleşmesi mucize olan projelere imza attık, ihracat yapacak seviyeye geldik. 2000 yılında Çiğdem Mahallesi'nde Yunus Emre Spor ve Sosyal Tesislerini kurduk. Bölgemize ve mahallemize hizmet ediyoruz. Aynı zamanda düğün salonumuz mevcut. Bölge halkına naçizane de olsa bir hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Günlerimiz çok renkli geçiyor, normalde ulaşamayacak olduğumuz insanlarla tanışma şansımız oluyor. Yaptığımız işi zevkle yapıyoruz. 


Çocukluğumuzdaki Beykoz'da çok imkânsızlıklar vardı. Bizim çocukluğumuzda abilerimizin kulüpte maçları oluyordu. Buradan Beykoz Çayırı'na kadar, yaklaşık 5 kilometre boyunca abimlerin formalarını taşıyorduk. Biz biraz da futbol aşkından bunu yapıyorduk. Araba yoktu, sıkıntılar çoktu, imkânsızlıklar vardı. Şimdi mahallede araba koyma- ya yer bulamıyoruz ama Beykoz'u çok seviyoruz. Beykoz'da sonsuza dek yaşamak istiyoruz. 


Büyüklere her zaman saygımız vardır bizim. Hayatta ne ekersen onu biçiyorsun. Çocuklarımız da bize saygılı. Biz kendi ailemizin içinde mutluyuz. Çocuklarla sürekli iletişim hâlindeyiz. Bölgenin nüfusu arttığı için ister istemez huzursuzluklar yaşanabiliyor ama İstanbul'un geneline baktığımız zaman, en huzurlu mahallede yaşıyoruz biz. 


Gençlere spor yapmalarını, zinde kalmalarını tavsiye ediyorum. Tesisimizde futbol okulumuz var. Buraya gelen herkes sporcu olacak, diye bir düşüncemiz yok; önceliğimiz sağlıklı yaşam. Gençlere evde teknoloji ile meşgul olacaklarına, sağlık bireyler olmaları için spor yapmalarını öneriyorum. 


Belediyemize, bize böyle bir imkân sağladığı için teşekkür ederim. 
Gelecek Beykoz'un olsun. Beykoz'da huzurla yaşamak için elimizden 


gelen her fedakârlığı yapmaya razıyız. 
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74 yaşındayım. İşçiyim. Esasen futbolcuydum, hocalık yaptım. Sümerbank Fabrikasında da 35 sene 168 gün çalıştım. O sıralar hem Beykoz'da futbol oynadım hem de çalıştım. Fabrikadan emekli oldum. 


Hocalık yaptığım dönemde güzel şampiyonluklar yaşadım; Beykoz'u çalıştırdım, Şile Yıldız'ı çalıştırdım ve 3. Lig'e çıkardım. Paşabahçe, Selamsız, Mesudiye ve Çubuklu'da hocalık yaptım. Futbol hayatımda hem hocalık hem de antrenörlükte iki şampiyonluk yaşadım ben Beykoz'da. 
Beykoz benim her şeyim. Çünkü her şeyimi burada kazandım; fabrikada da futbolda da. Ondan sonra bıraktım. Beykoz'da futbolu bıraktım, hocalığa başladım, ama amatör kümelerde de profesyonelliği bıraktıktan sonra 1-2 senede Selamsız'da ve Paşabahçe'de top oynadım. Ondan sonra hocalığa başladım. 2-3 senedir Kanlıca'nın idare heyetindeyim. Çagırdılar, gittim. Bütün maçlara gidip geliyorum. Spordan başka bir işim yok. Şimdi emekliyim. Evde oturuyorum. Başka bir şey yaptığım yok. 


Beykoz'a fabrikaya girdim. 55 sene 168 gün orada çalıştım, oradan emekli oldum. Onun yanında altyapıda genç takımlarda oynadım. Ondan sonra Beykoz A Takımı'nda oynadım ve oradan profesyonel oldum. 15 seneye yakın bir profesyonelliğim var. 


Beykoz eskiden hakikaten çok güzeldi; yeşilliğiyle, her şeyiyle. Fabrikada aşağı yukarı 2.500 işçi vardı. O kadar güzeldi ki! Fabrika çayırına çıktığımız zaman onun zevkine doyamazdınız. Fabrika boşalırdı. Terazibaşı vardı Beykoz'da, oradan işçiler çıktı mı, saat beşte dağıldı mı herkes otururdu orada, çayını kahvesi içerdi. Ondan sonra evlerine giderlerdi akşam. Biz o çayırda hayatımızı geçirdik. Çok güzeldi o zamanlar tabii. O zaman hakikaten insanları da güzeldi, her şeyi güzeldi Beykoz'un. 
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İş hayatım kundura fabrikasında geçti. Orada ben tahakkuk servi- 


sinde çalışıyordum. İşçilerin bordrolarını elle yapıyorduk. Bizim bir 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rahmetli Hasan ağabeyimiz vardı. Eski topçu o da. “Helvacı Hasan” derler, çok kaliteli bir topçuydu. Çok iyiydi. O da benim şefimdi fabrikada. Onunla beraberdik muhasebe kısmında. Zaten biz futbol davasma işe girmiştik. Bizi idare ediyorlardı. Hemen fabrikanın yanında kocaman bir saha vardı. Sahada idman yapıyorduk. Fabrika içinde soyunma yerlerimiz vardı. Duşlar vardı, girip çıkıyorduk. Yani sabah idman, öğleden sonra idman. 


Ben futbola 8 yaşındayken altyapıdan başladım. Beylerbeyi Gedikli Mektebi vardı. Oranın imtihanını kazandım, ama “Ben top oynayacağım/” dedim. 8 yaşında genç takımdan aldılar. Ben 16 yaşında profesyonel ligde top oynadım. İlk maçım da Trabzon maçı. Sene 1967. 
Beylerbeyi Genç Takım'dan çıktım. Dolmabahçe'de Trabzon bizi 1-0 yendi. 1967 senesinde Trabzon İdman Yurdu idi adı, Trabzonspor oldu. 
Ondan sonra şampiyon oldu. Orada ilk bizi 1-0 yendi, ondan sonra Trabzonspor yürüdü gitti. 


Eskiden komşuluk bambaşkaydı. Herkesin evi açıktı, herkese gidip 


geliyorduk burada. Maalesef şimdi her şey bitti. Kimsenin evine gidemiyoruz. O zaman biz çocuktuk. Mahallede, burada o zaman sadece bir ev vardı. Bizim burada, koskoca Talimhane'de 20 tane ev vardı. Her taraf açıktı. Kapılar açıktı. Ramazanlardaki güzellik hiçbir yerde yoktu. Komşun geliyordu, sen ona gidiyordun. O kadar güzeldi ki! Şimdi hepsini özlüyoruz. Yok! Maalesef gitti. O zamanlardaki zevki şimdi alamıyorum. O zamanki güzelliği şimdi göremiyorum. İnsanlarda da göremiyorum, hiçbir yerde göremiyorum. O zaman insanlarla oturuyordum. Ben mesela ben bu yaştayım, kendimden küçük kişilerle oturup sohbet etmem. Benden 5-6 yaş büyük olanlarla oturup eskilerden 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konuştuğum zaman daha çok mutlu oluyorum. Şimdiki gençler ile bir şey konuşamıyorsun ki zaten, konuşman da mümkün değil. Ben bazen Çengelköy'e inerim, Beykoz'a giderim. Beykoz'da eskilerimiz vardı. Ben hayatımın çoğunu Beykoz'da yaşadım. Beykoz'da geçti. Burada oturuyordum. Babam buralı, annem Deresekilidir. Yani Beykozluyum. 
İki kardeşim var, ikisi de rahmetli oldu. Biz annemiz ve babamızla beraber, hep bir yerde büyüdük ettik. Ondan sonra bu evi yaptık, burada oturuyoruz. 


Askerliğimi Ankara'da yaptım, ama askerlik yapmadım; hep gittik geldik. Kulübe gidiyorduk, orada oynuyorduk, Muhafizgücü'nde. O zaman Denizgücü vardı, Karagücü vardı. Biz o zaman askerde de şampiyon olduk. Orada rahmetli Beylerbeyili Albay Sabahattin Erman vardı, çok iyiydi, severdi beni. Mekânı cennet olsun, çok iyi, kaliteli bir albaydı. Spor sorumlusuydu. Hep idare ediyordu bizi. O beni aldırdı yanına. 
Hiç askerlik yapmadım. Her hafta maç oynandıktan sonra eve geliyordum. Pazartesi salı gidiyordum, maçtan sonra gene geliyordum. Yani gidip geliyordum. Ben askerlik yapmadım gibi bir şey, futbolcu olarak tabii devamlı gidip orada da oynadığım için. O zamanlar profesyonel kulüplerde oynama ihtimalim var diye gelip gidiyorlardı. Hafta ortası maçlar vardı, Karagücü'nde de beni oynatıyordu, ondan sonra “Git,” diyordu bana. Pazar günü maçtan sonra geliyordum ben, sah günü tekrar Ankara'ya dönüyordum. 


EMliliğim görücü usulü oldu. Rahmetli kaynanam annemin tanıdığıdır, onun vasıtasıyla oldu. İyi ki evlenmişim, diyorum. İyi ki görücü usulü olmuş gerçekten. Hanımım burada diye değil, gerçekten söylü- 


yorum. Hayatımın en güzel şeyini yapmışım, diyorum. Böyle sevgi dolu 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bir insan gerçekten olamaz. Ben her zaman ona dua ederim; Allah ne isterse versin. Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Çok çok iyi bir insan. Her yerde de söylüyorum bunu, yani hanımım diye değil. İyi ki evlenmişim böyle biriyle. Demek ki benim de kalbim de temizmiş ki böyle güzel bir hanıma Rabbim beni nasip eyledi. Her zaman yüzüne de söylüyorum. Her zaman aşığım, hem de ölürcesine. İki oğlum var, ikisi de evli. İkisi de burada. Biri en altta oturuyor, biri benim bu alt tarafımda oturuyor. Birer tane onlardan torunlarımız var. İki tane kız torunumuz var. Onlar bana yetiyor zaten. Torunlarla burada akşamları görüşüyoruz. Mutlu, çok güzel bir hayatım var. Allah herkese nasip etsin. Gerçekten torunların ayrı bir güzelliği var. Onlar için bu yaştan sonra yapamayacağım bir şey yok. Öl deseler ölürüm. 


Çok maçlar yaşadık. Unutamadığım tek şey: Ali Sami Yen'de bir Düzce maçı vardı, şampiyonluk maçı. Yenersek şampiyon olacağız, berabere kalırsak Düzce şampiyon olacak. O maç, unutamadığım maçlardan biri. 85. dakikada, rahmetli bizim Sabahattin vardı, o golü attı. 
1-0 aldık, şampiyon olduk. Ayrıyeten bir Sivas maçımız vardı Ali Sami Yen'de; 3-0. Karlı, buzlu havada donduk. 2 dakika var maçın bitmesi- ne. Bizim Ahmet var, “Boncuk Ahmet” derler, belki duymuşsunuzdur, İstanbulspor'da, Beylerbeyi'nde oynadı. 1-2 dakika var, soğuktan donduk, tünelden içeri kaçtık ondan sonra. Bayağı bir karda oynadık. Bir de Balıkesir maçı. Balıkesir birinci, biz ikinciydik. Bahkesir'i burada 4-0 yendik, aynı puana geldik. Altınordu deplasmanına gittik. Altınordu'yu orada yenseydik biz şampiyon olacaktık, ama Balıkesir kendi sahasında yenince biz de orada mağlup olduk. Balıkesir 1. Lig'e çıktı o sene. 
Onları burada, Dolmabahçe Stadı'nda 4-1 yendik. Onlar kendi sahasına gidince biz de Altınordu deplasmanına gittik. Orada biz mağlup olunca onlar da yendi ve 1. Lig'e çıktılar o sene. 


Ben Beykoz'da kaleci olarak oynadım. En çok sağ bek oynuyordum, ama her sene 6-7 tane gol atardım. Bizim rahmetli eski Fahrettin Cansever var, Beşiktaşlı; Aydın Sümer, Beykozlu. Onlar hocamızdı. Bülent Eken, Şeref Görkey; Bunlar bize hocalık yaptı. Onlardan öğrendiklerimizle biz de hocalık yaptık. Onların izinde gittik devamlı. 


Buraya kadar geldiniz; ayağınıza kolunuza sağlık. Böyle güzel bir şey yapıyorsunuz, Allah devamını nasip etsin. Ben size çok teşekkür ederim, beni çok mutlu ettiniz. 
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1958 doğumluyum. Önceleri ticaretle uğraşıyordum, şimdi emekliyim. Önceki dönemlerde Akbaba köyünde muhtarlık yaptım. 1994-1999 yılları arasında il genel meclis üyeliği yaptım. Şu anda aktif olarak Beykoz belediye meclis üyesiyim. 


Ben birinci ve ikinci sınıfı Akbaba köyündeki ilkokulda; üç, dört ve beşinci sınıfları ise Beykoz İshakağa İlkokulunda okudum. İshakağa İlkokulu mezunuyum. O dönemler Beykoz çok farklı bir yerdi. Beykoz sanki İstanbul'un bir ilçesi değil de Anadolu'nun bir ilçesi gibiydi. İnsanlar burada birbirlerini tanırlar, severler ve birbirlerine saygı gösterirlerdi. Tüm neşeli zamanlarında beraber olurlar; kederlerini beraber paylaşırlardı. Günümüze geldiğimiz zaman Beykoz'da bu gelenek yine devam ediyor, ama eski tadında değil. Beykoz'da esnaflar arasında bir dayanışma vardı, insanlar arasında bir dayanışma vardı. Beykoz'da herkes herkesi tanırdı. Şöyle söyleyeyim: Beykoz'da bir cenaze olduğu zaman o cenaze öyle 3-5 kişiyle değil; 200 kişiyle, 300 kişiy- 


le kalkardı. Bu, Beykoz'da insanlar arasındaki dayanışmanın bana göre en güzel örneklerinden bir tanesidir. 


Ben esnaf bir ailenin çocuğuyum. Esnaf bir babanın dört çocuğunun en küçüğüyüm. Okul zamanlarında okula giderdim. Okul zamanlarının dışında da vaktimi dükkânda babama yardım ederek geçiriyordum. Onun dışında burada bir top sahamız vardı, orada top oynayarak zamanımızı değerlendirdik. Televizyon yaşadığımız çağda bana göre komşuluk ilişkilerini baltalamıştır. Birkaç örnek vereyim ben size, mesela burada insanlar kendi evlerinin önlerini temizlerler. Her evin önü çiçeklikti. Onun dışında burada sabah kahvaltısından sonra kadınlar kendi aralarında her gün bir evde olmak üzere bir araya gelirler ve orada kahve içerlerdi. Ben 4-5 yaşındayken annemle beraber birçok yere misafir olarak gittim. Kadınların yaptığı kahveler ocaklarda pişmezdi; közde pişirirlerdi. Birbirlerine ikram ederlerdi. Her gün başka bir evde bu gelenek sürerdi. 
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Onun dışında, yine bir evde cenaze olduğu zaman o evde yemek pişmezdi. Komşular o evin yemek ihtiyaçlarını karşılarlar ve en az bir hafta boyunca o eve yemekler götürülürdü. O evde kesinlikle ve kesinlikle yemek pişmezdi. Onun dışında, mesela yine bir evde cenaze olduğu zaman -o zamanlar televizyon yoktu- radyo dahi açılmazdı. İnsanların birbirine karşı böyle bir saygısı vardı. Ama zaman içerisinde bunların birçoğu kayboldu. Bizim Akbaba köyünde bu gelenek az da olsa devam ediyor. 


Bizler, köy muhtarları olarak nikâh kıyardık. Belirli bir süre sonra karar aldım; yaşlılara nikâh kıymayacağım, diye. Çünkü çok çabuk boşanıyorlardı. Bu da benim unutamadığım anılarımdan bir tanesidir. 


60'n yıllardı, tam yılını hatırlayamıyorum, 1963-1964 olabilir. Ben 5-6 yaşlarındaydım. İsmet İnönü yani geçmişin başbakanı, cumhurbaşkanı Akbaba'ya geldi. Karakulak'a geçtiğini Akbaba köylüsü fark etmiş. 
Köylü, bulunduğumuz yerin karşısındaki otobüs durağında bekledi. 
Kendisine çiçek verdiler, çaya davet ettiler. Fakat işinin çok olduğunu, daha sonra geldiği zaman muhakkak Akbaba'ya uğrayıp bir çay içeceğini söyledi. İsmet İnönü'yü de görmek, benim hayatımda önemli bir an olmuştur. 


12 Eylül'ü yaşadım. Ben o zaman öğrenciydim. 10 Eylül 1980'de benim babam ölmüştü. İki gün sonra 12 Eylül darbesi oldu. Bütün kar- 


deşlerimizle, ailece hep birlikte evdeydik. 12 Eylül sabahı kalktığımız 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zaman her tarafta askerler vardı. O zaman herkes sevinmişti ama ben 
12 Eylül'e sevinememiştim çünkü ben hiçbir zaman askeri vesayet yanhsı olmadım. “12 Eylül oldu, anarşik ortam bitecek,” diye insanlar sevinmişlerdi ama sonucunu yaşadık, gördük. 


Beykoz'un geçmişiyle bugünü arasındaki farklar neler? Beykoz; eskiden kendi kendini geçindirebilen, burada yetiştirdiği ürünlerle İstanbul'u da besleyen bir ilçemizdi. Fakat günümüzde maalesef tüketici bir toplum oluştu. Akbaba'dan örnek vereceğim ben size. Mesela Akbaba'da bizim iki tane yoğurt imalathanemiz vardı. İnsanlar evlerinde büyük hayvanlarını beslerler, sütlerini getirirler, bu yoğurthanelerde bunlar yoğurt veya ayran şeklinde değerlendirilirdi. Burada birçok insan geçimini hayvancılıkla temin ederdi. Akbaba'da tarlalar ekilir, hasat zamanı geldiğinde de her akşam buradan 2-53 araba domates, biber, patlıcan Yalıköy'e inerdi, orada bir çatana vardı. O çatanaya bu mallar yüklenir ve ürünler, sabah saatlerinde Eminönü'deki hale ulaşırdı. Yani Beykoz, ihraç eden konumdaydı. Maalesef biz şu anda birçok şeyi hal- den temin ediyoruz. 


Beykoz'da yaşıyor olmaktan çok memnunum ve gurur duyuyorum. 
Ben doğma büyüme Beykozluyum ve şu anda doğduğum evde oturuyorum. Ben Beykoz halkını birçok akrabamdan daha ileri görürüm. 
Niçin? Tabii akrabalarım da benim canımdır. Ama ben burada hastalansam hastalığımı ilk tedavi edecek olan insanlar veya beni hastaneye yetiştirecek olan insanlar, Beykozlu dostlarımdır. Ben özbeöz Beykoz'un çocuğuyum. Beykozlu olmaktan da -bir daha üzerine basarak söylüyorum- son derece gururluyum ve onurluyum. 


65 yaşında abileri, amcaları veya dayıları olarak gençlerimize tavsiyem şudur: Kesinlikle ve kesinlikle umutsuzluğa kapılmasınlar. Umutsuz olmasınlar. Gençlere tavsiyem, öncelikle iyi bir eğitim hayatı geçirmeleridir. Eğitim hayatında başarıl olabilirler, başarılı olmayabilirler ama özellikle çok tavsiye edeceğim bir şey var, o da hangi partide olursa olsun muhakkak siyasette aktif rol almalarıdır. Çünkü bana göre Türkiye'nin en önemli eksikliklerinden bir tanesi, siyasette gençlerin yer almamasıdır. Bir abileri olarak özellikle ben gençlere tavsiye ediyorum. Hangi parti gönüllerinden geçiyorsa geçsin, hiç önemli değil, aktif rol alsınlar. Çünkü gelecek, gençlerimizin. 
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1968, Adapazarı doğumluyum. 5 yaşından beri Alibahadır köyündeyim. İETT'den emekliyim. Emekli olduktan sonra hobi olarak marangoz atölyesi açtım, burada takıyorum. Bağla, bahçeyle, ağaçlarla, meyvelerle uğraşıyorum. 


Küçüklüğümüzde mahallede misket oynardık, her gün sinemaya giderdik. Okuldan çıkan çocuklara takılırdık. Çocukluk dönemim hep çalışmakla geçti. Eskiden yoksulluk vardı. Çok zengin bir aile değildik ama hamdolsun şimdi iyiyiz. Bahçeyle, hayvancılıkla uğraşırdık. Çok çalışırdık. Eskiden televizyon yoktu. Belli günlerde Türk sineması olurdu. Biz de annemizin, ablamızın peşine takılır, kimde televizyon varsa ona seyretmeye giderdik. Komşularımızın evine gidip kendi evimiz gibi ekmek, yemek alırdık. Bizim ev köyün biraz dışındaydı, evin önünden kim geçerse geçsin ona bir şey ikram etmeden göndermezlerdi. Komşuluklar çok kuvvetliydi. Her şey imece usulüyle yapılırdı. Bir gün birinin, sonraki gün başka birinin bahçesini yaparlardı. 


1981-1982”lerde sağ-sol olayları çok vardı. Biz küçük olduğumuz için bu durumlar bizi çok etkilemezdi ama bizden büyüklere çok sataşırlardı. Liseye gidenlere çok takılırlardı. Şimdi eskisi gibi bir sorun yok Allah'a şükür. 


Eşimle aşağı yukarı 25-30 seneden beri evliyiz. Tesadüfen tanıştık. 
Memlekete gittik, yabancı değildi zaten, akrabamızın bir kızıydı, istedik. Görücü usulü gibi oldu. 


Gençlerimize tavsiyem, ortamlarına dikkat etsinler. Gençler arasında uyuşturucu madde kullanımı çok yayıldı. Gençlerimize yazık oluyor. 
Çalışmaktan zarar gelmez, çalışırsanız bu tür işlere firsat bulamazsınız. Allah bu işlerden muhafaza etsin. Burada sadece gençlere değil, anne ve babalarına da görev düşüyor. 


Küçüklüğümüzden beri Beykoz'da yaşıyoruz, burası çok güzel. Ço- 


cukluğum burada geçtiği için mi güzel geldi, bilmiyorum, ama Beykoz 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hâlâ çok güzel bence. Beykoz her şeyiyle harika. Eskiye göre yolları, parkları, ışıklandırmaları çok güzel düzenlendi. Burada Okçular Vakfı Tesisleri açıldı. İstediğim zaman gidip yemeğimi yiyebiliyorum. Beykoz Korumuz, Burunbahçe harika yerler. Beykoz'u seviyorum ben. Alibahadır'ı çok seviyorum, arabama mazot almak için bile Beykoz'un merkezine inmiyorum. Yeğenimi gönderiyorum. Mecbur kalmadıkça şehre inmiyorum, köyümüz çok güzel. Buralar her yerden daha iyi, gezip dolaşayım gibi bir düşüncem yok. Marangozlukla uğraşıyorum, akşama kadar atölyede dursam yorulmuyorum. Boşta durduğum zaman yoru- 


luyorum ben, çalıştığım zaman yorulmuyorum. Sevdiğim bir işi yapıyorum, ahşapla uğraşıyorum, ahşabı seviyorum. 
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1968, Beykoz doğumluyum. O gün bugündür burada yaşıyorum. 
Müteahhitlik, inşaat, gayrimenkul işleri yapıyorum. 


20'li yaşlarımda Beykoz Çavuşbaşı'nda caddeler çamur, toprak, taşlıydı. Her mahallede çok az sayıda ev vardı. O günden bugüne çok gelişti buralar. Sahilde nefes alacak güzel yerler yapıldı bu son dönemde. 


Çocukluk dönemim Beykoz'da geçti. Komşuluk ilişkileri çok güzeldi, yardımlaşma, birbirine gidip gelme vardı. Biz 5-41 kişi bir evde toplamr, bahçeye yardıma giderdik. O zamanlar ben kemençe çalardım, onlar da hep beraber mısır ayıklarlardı. Evin üzerinde anahtarlar dururdu, kimse evini kilitlemezdi. İnsanların birbirine güveni vardı. Evde hiç kimse olmasa da anahtarlar evin üzerinde olurdu, traktörün anahtarı bile üzerinde bırakılırdı. Böyle ortamlarımız vardı. 


Çocukluğumuzda buralarda bahçe işleri, tarla işleri olurdu. Traktörümüz vardı, bahçeleri kazardık. Bu şekilde geçti. Bizim zamanımızda sosyal medya da yoktu, telefon da. Misketle oynardık. Gazoz kapaklarımız vardı, çiviyle oyunlar oynardık. 8-10 kişiydik, hepimizin parası bir şişe gazoza yeterdi, beraber içerdik. 


Küçük yaştan beri çalışıyorum. Zeytinburnu'nda çalıştım. Bağ bahçe işleri oluyordu, traktörle hallediyordum o işleri. Sadece kendimizin değil, diğer komşularımın da bahçelerini kazardık. Dayım Almanya'dan 


televizyon getirmişti, onlara gidip gece 12'ye kadar otururduk. İşleri 


güçleri olurdu ama çocuğuz, aklımıza gelmezdi. 10 ev toplanırdık. Çizgi filmleri seyrederdik. Her yerde televizyon yoktu. 


Eşimle 1990'da tanıştık. Ben o Zaman bir evim, işim, arabam olmadan evlenmek istemiyordum. Teyzem ısrarla “Görelim,” dedi. Çekmeköy'e gittik, evde değillerdi, ahşverişe gitmişlerdi. Ben uzaktan izledim onları, üç kişilerdi. “Hangisi?” dedim. Gösterdiklerinde, sadece bu olabilirdi, diye düşündüm. Ama aradan uzun bir süre geçti. O ara ben bir 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traktör kazası geçirdim. 2001'de de evlendik, 2 kızım var: Biri anaokulu öğretmeni, biri şu anda üniversite ikinci sınıfta genetik mühendisliği okuyor. Hayat böyle geçiyor. 


Beykoz'da o günlerden bugüne çok fark var. Geçmişte yollarımız, evlerimiz çok kötüydü. Şu anda çok iyi durumda. Ama sıkıntımız şu: Buranın gençliği Beykoz'da oturamıyor, imar yok. Eskiden yoksulluk vardı, bir de insanlar aradıklarını bulamazlardı. Çocukluğumda abim yağ kuyruğunda, gaz kuyruğunda beklerdi. Fenerle, mumlarla ders yapardık. Eskiden cam fabrikası, rakı fabrikası, kundura fabrikası vardı. Beykoz'un tamamı oranın çalışanlarıydı. Onlar kapanınca Beykoz çok geri kaldı. Hiçbir ilerleme olmadı. Bugün yollarda, sahilde gelişmeler oldu. Sahilimiz bizi çok mutlu ediyor, insanların nefes alabilecekleri bir yer var, iyi bir gelişme bu. Yeniden doğsam yine Beykoz'da doğmak isterdim. Yeşilliğiyle, doğasıyla Çavuşbaşı'mız da çok güzel. 
Beykoz denize yakın olmasından dolayı bence İstanbul'un en güzel yerlerinden biri. 


Gençlerimiz bol bol okusunlar. Bizim bu vatanımızı daha iyi yerlere getirmeleri için okumaları gerekiyor. 
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1958 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Taşlıca köyünde doğmuşum. Taşlıca köyünde ilkokulu okudum. 1978'de askerliğimi yaptım. 
1980'de tezkereyi aldım. Önce Manisa Kırkağaç, sonra İzmir, sonra da Balıkesir'e geldim. 


Çocukluğumuz pek de dolu geçmedi. Hep hayvanlarla uğraştık. O zamanlar evde 12-13 nüfus vardı. Öyle “Çocukluğum dolu dolu geçsin, her şeyi yapayım,” diye bir şey yoktu. Tabii müsait olduğumuz zamanlarda da arkadaşlarla oyunlar oynardık. İllaki kaçamak yapardık. O zaman misket oyunu vardı, en kıymetlisi misket oyunuydu. “Sürütmece” diye bir oyunumuz vardı; mendil kapmaca, saklambaç, körebe gibi oyunlarımız vardı. Elimizde bir mendille dolaşır, arkadaşların arkasından mendil atıp onu koştururduk. 


Eski komşuluklar çok iyiydi. O komşuluklar bitti artık. Eskiden evlerde hiçbir gün boşluk olmazdı. Her akşam bir eve gidilirdi. Sohbet muhabbet olurdu. Şimdi bu dönemde sohbet muhabbet kalmadı artık. 
Komşuların birbirine ihtiyacı var. Komşuların kapısı açıktı, istediğimiz zaman gidip geliyorduk. Akşam olduğu zaman toplanıp hep beraber gaz lambası altında sohbet muhabbet edilirdi, ama şimdi o günler hep geride kaldı. Televizyonlar çıktıktan sonra o muhabbetler tamamen bitti. 


Beykoz'a 1972'nin 8. ayında geldim ben. Beykoz o zaman boştu, kimse yoktu. İşçi yatağı idi, işçinin bol olduğu dönemlerdi. Ben 1973'te fabrikaya girdiğimde, diğer memurlar hariç Şişecam'da 3.520 tane 


sendikalı işçi vardı. Ben Paşabahçe'de çalıştığım için biliyorum. Orada sendikasız olarak aşağı yukarı 700-800 tane de memur vardı. 


Ulaşım zordu. Sabah 6'da iş almak için saat 5'te kalkıp yola iner, arabaya binerdik. Sabah saat 5'i 10 geçe araba geçerdi. Ondan sonra bir saat araç yoktu. Tabana kuvvet. Yoksa işe geç kalacaksın. 6'da ikinci 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araba gelecek ama zaten 6'da işi alman gerekiyor. Bu sefer ne yapacaksın? Yaya gitmek zorundasın. Ben bu tarafa gelip adres değiştirdikten sonra, buradan 25 sene yürüme gittim geldim. Fabrika zamanında iyiydi. Fabrikalar haricinde, her evin altında bir tane atölye vardı. Bütün fabrikalar dışarıya iş veriyordu. Dekor işi vardı, saya işleri vardı. 
Yani her evin altında bir tane de iş yeri vardı. Eskiden işine göre gelirin de artıyordu. Ama bir şey almaya gittiğiniz zaman yetişmek mümkün değildi. Tüp alacaksın, omuzunda getireceksin. Pazara gideceksin, aldıklarını file ile omuzunda getireceksin. Arabayla ulaşım yoktu. 


74 Kıbrıs Harekâtı'nda zorluklar çektik. O akşam da otobüsün farları kapalı olarak işe geliyordum aksi gibi. Yarı yola kadar yürüme geldik, yarı yolda arabayla geldik. Gece sabaha kadar. Fabrikanın da üstü tamamen boyalı, hiç kimse görmesin diye. Yani o zamanları geçirdik. 
“Ha vurdu, ha vurulacak,” diye sabaha kadar bekledik. Allah'tan öyle bir şey olmadı. 


1977 yh, Haziran'ın 19*unda evlendik. Tanışmamız 1977'nin 3. aym- 
da, görücü usulüyle oldu. 3 çocuğumuz var: 1 kız, 2 erkek. İlki kız çocuğum: Evlendi, onun da üç çocuğu var. İki de oğlum var, oğlanların da üçer çocuğu var. 9 torunun dedesiyim. 


1980'de greve gittik, 3,5 ay grevde kaldık. Grevde memleketteydik. 
12 Eylül darbesinin olduğunu da yolda öğrendik. Tekrar dönüp geldik, 
işbaşı yaptık. Bu durum yalnızca bizi değil, bütün Beykoz esnafını da etkiledi. Biz işbaşı yapıp işe başladığımız zaman bütün esnaflar -Allah razı olsun- Şişecam'da yine işbaşı yaptılar. Biz de bir şeyler kazanmaya başladık, dediler. Bir de bilinçsizlik vardı. İşveren zaten “Sana birinci yıl şunu vereceğim, ikinci yıl şunu vereceğim” diye iki yılık sözleşme yapıyordu. Yoğurda ihtiyacı olan yerlere işveren zaten günlük veriyor, ama topluma bir kâse yoğurt verilsin diye biz 3,5 ay grevde kaldık. 
Bu, bizim başımızdaki sendikacıların yapmış olduğu bir şeydi. İşçinin razılığı olmadığı hâlde, sendika “Greve gideceğiz,” dedikten sonra işçi de artık bir şey diyemiyor. Darbe olunca grevden geri döndük ve işverenin bize önceki vermiş olduğu bildirinin üzerinden saat ücreti aldık. 
Yani 3,5 ay boşuna grev yapmış olduk. Bu hem devlete, hem millete, hem de vatandaşa; hepsine zarardır. 


Eskiden, bilhassa hava bozuk olduğu zamanlarda arkadaşlarla toplanır, kışlık sinemalara giderdik. Yaz geldiğinde akşamleyin toplanır, fındığımızı fastığımızı alır, yazlık sinemalara giderdik. Şimdi o sinemalar kalktı. Fabrikalar kapandıktan sonra Beykoz bayağı düşüşe geçti, göç verdi. Okullar yavaş yavaş açıldıkça, öğrenciler geldikçe toparhyor, ama şimdi iş yeri olduğu döneme göre kalabalık değil. Şimdi ulaşım olduğu için her tarafa gidilebiliyor. Beykoz, eskiye nazaran iyi ama göç verdi. Göç verdiği için de gelir düştü. 
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Gençler ellerinden geldiği kadar okusunlar, bu fırsatı bir daha bulamazlar. Biz bulamadık o firsatları. Yani biz ilkokula zor gittik. Gaz lambasının altında ders çalışıyorduk. Ayakkabının altını kesip silgi ya- 


pıyorduk. Defter kitap bulamıyorduk. Şimdi her şey var. Babalar, anneler, büyükler de bu konuda yardımcı oluyorlar. Ellerinden geldiğince okusunlar. İlimin yaşı olmaz. 


Ben 50 senedir Beykoz'dayım. Memnunum, bir sıkıntım yok. Beykoz şimdiki gibi değildi. Bizim bayağı çile çektik. Şimdi Beykoz gelişti. Bu imkânları bize sağladıkları için Beykoz Belediyesine teşekkür ederiz. 
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Sabri Sevgi 


1964, Siirt Merkez Akyamaç köyü doğumluyum. 80'li yıllarda buraya yerleştim. Soğuksu Mahallesi'nde oturdum. İlk geldiğim zaman 1 çocuğum vardı, hanımla beraber 5 kişi buraya yerleştik. Tahtacılık yapıyorum; pazarlarda bununla uğraşıyorum, esnafa tahta veriyor ve para alıyorum karşılığında. 


O zaman hayat şartları çok zordu. Üstümüzdeki pantolonların her yerinde yama olurdu. Tahtalar için çivi çakarken çiviyi dizime çakıyordum sürekli. Gece 01.00'e kadar çalışıyorum. Bitiyor, eve gidiyorum, sabah yine erkenden gidiyorum. Tahtaları sağa sola dağıtıyorum, akşamları da ertesi gün için hazırlık yapıyoruz. Bu şartlarla hayatımıza devam ettik. Vakıftepe'de oturduk sonrasında. 1992 senesinde artık pazarcılık yapmaya başladık. Şartlar o zaman çok zordu; kar, kış, fırtına oluyordu. Arabalar çıkamıyor, çocuklar okula inemiyordu; geçim sıkıntısı vardı. 


Köyden geldiğimiz için şehirde iş bulmak ve düzen kurmak kolay değildi. 2003 senesinde Mehmet Demir Başkanımız, Allah rahmet eylesin, “Sabri, gel seni yönetime alayım” dedi. Beraber başkan vekilliği yaptık. Çok güzel anlarımız da oldu, çok sıkıntı günlerimiz de. Soğuksu'da pazar kurduk onunla beraber, pazarcılara yer verdik. Rahmetli Mehmet Demir'le sıkıntın anlarımız da oldu, çok güzel anlarımız da oldu. Hâlen de devam ediyoruz pazarcılığa. Pazarcık mesleği çok düzgün bir meslek. Hizmet sektörü; insanlara hizmet ediyoruz. Mesleği doğrulukla yapmak, haksız kazanç elde etmemek önemli. Çok zor şartlarda devam ediyoruz. Kar, kış, fırtına, soğuk demeden çıkıyoruz ve hizmetimize devam ediyoruz. 2021'de Anadolu Yakası Pazarcılar Odasında yönetim kurulu üyesi oldum, hâlen hizmetime devam ediyorum. 
Şu anda da Beykoz Pazarcılar Birliğinin başkanıyım. Hizmet yapmaya 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devam ediyorum, hizmeti seviyorum. Vatandaşlarımıza hizmet etmek- 


ten zevk alıyorum. İnsan yaptığı işi içinden gelerek yapmalı ve sevmeli. 
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Hayat şartları çok zordu. Araba yoktu, yol yoktu. Ben gece Beykoz'dan Karslılar'a yürüyerek gidiyordum. İşten çıkmış oluyordum, yani çok yorgun oluyordum, ama yürümek zorundaydık. 


1985 yılında evlendim. Eskiden tanışma yoktu, görücü usulüyle evlendim. Rahmetli annem öneriyordu; zaten eşim yabancı da değil, amcamın kızı. 


Şimdiki çocuklar çok şanslı. Biz 10 yaşında hayata atıldık. Çobanlık yaptım. Yaz mevsimlerinde gece 12'de kalkıp kışlık odun hazırlıkları yapıyorduk. Çobanlık yapıyorduk, bağa gidiyorduk. Yani köydeki hayat şartlarının ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz. Bizim çocukluk dönemimiz, şimdiki çocuklarınki gibi kolay geçmedi. Çocuklarım şanslılar çok şükür. 


Köyde büyüdük, oyun yoktu ki köyde, çocuklar kendi aralarında oynarlardı. Komşuluk çok güzeldi, hakikaten de çok güzeldi. Köyde hep akrabalarımız vardı, yabancı kimse yoktu. Annem, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, pekmez yapardı. Ben mutfağa gizlice girip bardakla pekmez içerdim. Şimdi annemin yaptığı gibi güzel pekmezi nerede bulabilirim ki? 

Eskiden insanlık vardı, doğruluk ve güven vardı. Herkesin kapısı 


herkese açıktı. Hayat şartları çok zordu ama o dönemler çok güzeldi. O zaman kavga dövüş yoktu. Herkes birbirini sever, sayardı. Eski 


insanları her yönleriyle arıyoruz, onlar bizim tacımızdı. Şimdi burada 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kimse kimseyi tanımıyor, saygı duymuyor. Köyde o kadar çile çekmeme rağmen köyümü arıyorum. 17 yaşında Siirt'e gittim, rahmetli abim Siirtteydi. Bana çıkarıp 1 lira para verdi. O parayı aldım, çocuklar gibi gezdim, dolaştım ama parayı bitiremedim. Şimdi 1 lira koy çocuğun cebine, akşama kadar hiçbir şey yapamaz. Paranın hiçbir değeri kalmadı, pahalılık var. Eski günlerimizde insanlık, arkadaşlık, her şey iyiydi. 
Kapılar açıktı, istediğimiz saatte giderdik. Eski insanlık bambaşkaydı. 


12 Eylül'de biz Siirt'e gidiyorduk. Jandarma önümüzü kesti. “Ne oluyor?” dedik. “Darbe oluyor, sokağa çıkmayın,” dedi. Darbenin ne olduğunu bilmiyorum, 16-17 yaşındayız, köyde yaşıyoruz, şehirde ne oluyor bilmiyoruz ki. 


Beykoz'da eskiden belki iş imkânı pek yoktu ama esnaf iş yapıyordu. Şu anda belki para var millette ama esnaf iş yapamıyor, sıkıntıda. 
Ben iş yapamıyorum, mallar pahalı, alım gücü yok. Üretim yok, havalar kötü olunca daha da sıkıntı çekiyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz, her sene kış vakti böyle oluyor. Senelerden beri böyle durumlar. 


Beykoz eskiye nazaran çok güzel. Beykoz'da şu an her şey var. 
Gençler için de Beykoz çok güzel bir yer. Beykoz şu anda parmakla gösterilen bir ilçe. Yaşamılacak, oturulacak bir ilçe. Bizim gençler çok şanslı. Gençlerimiz akıllarını başlarına alsınlar, okullarını okusunlar, işlerine baksınlar. Gençlerimize iş sahası açılsa daha da güzel olacak. Gençler iş güç olmadığı için bizden tembeller. Ben 60 yaşına girdim, 15 yaşından beri çalışıyorum; yaklaşık 50 senedir. Çalışmayınca hiç kimse bir şey elde edemez ki. Çalışmak bir ibadet gibidir. Çoluğumuz çocuğumuz için çalışıyoruz. Millete, vatana hizmet edeceksiniz; oturmakla olmaz. 


Beykoz rahat bir yer, rahat bir ilçe. Çocuklarımın hepsi burada dogup büyüdüler. Elimde hiçbir şey yokken Beykoz'a geldim, Allah'a bin şükür, şu an benim de durumum iyi, çocuklarımın da durumları iyi. 
Kimseye muhtaç değiliz. 


Beykoz Belediyesine çok teşekkür ederim. Allah Başkanımızdan razı olsun. Beykoz'da çok güzel hizmetler yapılıyor. Beykoz şu anda en rahat dönemini yaşıyor. 
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Salih Birinci - 


1956, İstanbul Şile doğumluyum. 64 yıldır Beykoz’da ikamet ediyorum. Siyasi hayatımız askerlik öncesi başladı. Tabii daha o zamanlarda Akıncılar vardı. Daha sonra vakıflarda görevler yaptım, Milli Gençlik Vakfı gibi. Tabii o dönemler oldukça sıkıntın dönemlerdi. Benim siyasi hayatım daha çocukluk dönemlerimdeyken başlamıştı. O zaman geçim sıkıntısı vardı. Bu geçim sıkıntısı içerisinde hem okula gidiyor hem de öğleden sonra da çalışma yapıyordum. Nasıl bir çalışma? O dönemlerde Şişecam Fabrikası aktif olduğu için orada üretilen cam mamullerinin işlemesi yapılırdı. Aşağı yukarı 5 evin bir tanesinde bir atölye bulunur ve atölyede 5-10 kişi olmak üzere insanlar çalışırdı. Gençler de harçlıklarım çıkarmak için orada çalışırlardı. Bu noktada Beykoz ilçemiz zengindi. Zaten bunun için o dönemlerde bayağı göç aldı ve biz de o gelenlerden biriydik. Biz zaten İstanbul Şile'deydik. Babamızla çok küçük yaşta buraya gelerek önce Gümüşsuyu Sultaniye'de 11 ay kadar kaldıktan sonra da Çamlık denilen, yine Gümüşsuyu'nda bulunan yerde ikamet ettik. Daha sonra da Karhtepe'ye, şu anda bulunduğumuz yere gelmiş olduk. 


Siyasi hayatımın başlangıcı çocukluk dönemimde oldu, dedim. Bu zor şartlarda çalışmalar yaparken ara sıra da kaçamak yapardık. Yaz- 


lık sinemalar vardı o zaman, hakikaten çok güzeldi. Şimdi hatırlıyorum, 


Beykoz'da bir filme gitmek için evden zar Zor izin koparmıştık. Beykoz Onçeşmeler'in yanında bir kahvehane vardı. Oraya geldiğimizde bir adam konuşuyordu kahvede, ama ses tonu çok yumuşaktı, böyle çok çekici bir havası vardı. Ben de o dönemler 14 yaşlarındaydım. Çok dikkatimi çekti. Arkadaşlara dedim ki: Ben bu amcayı biraz dinleyeceğim. 
Bir amblem vardı, bayraklar asılıydı. O bayraklarda bir işaret vardı. 
Ben tabii o zamanlar bilemiyordum ama daha sonra onun Milli Nizam 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Partisi olduğunu öğrendim. Bu söylediğim, 1970 yılı civarında. Daha sonra o kişinin Milli Nizam Partisinin genel başkanı Profesör Doktor 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Necmettin Erbakan olduğunu öğrendim. Anlatımındaki beni celbeden o bölümü çok net hatırlıyorum. Çok güzel bir şekilde ifade ediyordu. 
O zaman Cumhuriyet Halk Partisi-Adalet Partisi çekişmeleri çok yogundu. Televizyon çok yaygın olmadığı için genellikle radyolardan dinliyorduk. Orada herkes birbirinin aleyhine konuşuyordu, ama yine bir seviye vardı. Bugünkü gibi değildi. Onu da ifade etmeliyim. Erbakan Hoca yorumlarken dünya görüşü olarak şunu ifade ediyordu: “Bir timsah düşünün Türkiye'de. Değerlendirecek olursak o timsahın alt çenesi CHP, üst çenesi de Adalet Partisi.” Ama enteresan olan midesinin de siyonizm olduğunu, alt çene ve üst çenenin çiğnediği her şeyi mide- ye gönderdiğini, dolayısıyla da dünyada yapılan bütün bu faaliyetlerin tamamının sistemi öyle oluşturdukları için siyonizme yaradığını ifade ediyordu. O beni çok etkilemişti. Onu dinledik. Tabii onu dinlerken ma- 


alesef sinemayı da kaçırmış olduk. Bizim izin de yanmış oldu. 


Daha sonraki yıllarda, askerlik dönemine kadar Milli Gençlik Vakfi gibi yerlerde faaliyetlerde bulundum. Askerden geldikten sonra 1987- 
1988 yıllarında da resmen siyasete girdim. 1987-1988'den önceki yıllarda mahalle temsilci yardımcılığı, mahalle temsilciliği yaptık. Daha sonra da ilçe teşkilatına davet edildik. 1987 tarihinde girdikten, bir yıl kadar normal yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra arkadaşlar bizi halkla ilişkiler başkanı olarak değerlendirdi. O dönemde gerçekten siyasetle tanıştık ve daha önce hiç kimsenin yapmadığı birçok şeyi yapmış olduk. 1988 yı çok önemliydi benim için. Hem bu siyasi hayatın başlangıcı olarak hem de resmi olarak bir yerde çalışma görevi almıştım: Kıyı Emniyette başlamıştım. Tabii daha önce Şişecam Fabrikasında, biraz önce bahsettiğim cam mamullerinin üzerine dekor yaparak başladım. Benim de evimin altında bir dekor atölyesi vardı, o atölyede çalışıyorduk. 
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1979 yılının sonunda annem vefat etti, Allah rahmet eylesin bütün 
geçmişlerimize. Tabii elhamdülillah, biz iyi yaşıyorduk o zaman. Etrafimızda abiler vardı. O abiler gerçekten gençleri manevi noktada yetiştirme gayreti içerisindelerdi. Biz de o atmosfer içerisinde yetiştik. 
Dolayısıyla annemin vefatıyla iyi insan olma yolundaki gayretimizden kaynaklanıyor sanırım, mahallemizdeki birçok hanımefendi bize annelik yapmaya kalktı. O, “Şuradan evlenir misin?” bu, “Burada şu var, bakar mısın?” gibi oldu. Görücü usulü ile evlenmek nasip oldu, ama o bir roman işi, bir film işi. Yani anlatmaya ne vakit yeter, ne bir şey yeter. 
Sıkıntılı bir durumumuz oldu ama Allah'a şükürler olsun, hamdolsun, sonuç olarak 4 evladımız var. Hepsi sağlıklı, çalışıyorlar, bir sıkıntımız yok çok şükür. 


Tabii komşuluk ilişkileri bugünkü gibi değildi. Çok daha sıcaktı. Bir evde bir çorba piştiğinde, kokusu diğer eve de ulaşır diye, komşuya da mutlaka bir tas çorba ikram edilirdi. Çoluk çocuk bir arada oynar, bugünkü gibi sürtüşmeler olmazdı. Ailelerin birbirlerine karşı daha bir saygısı, sevgisi vardı. Ama bu sevgi ve saygı, inanın, öyle zor şartlarda, geçim sıkıntısı içerisinde oluyordu ki yani bugün, o günleri tasavvur etmek çok zor. Özellikle gençler, herkes birbirine o noktada sevsiyle, saygıyla yaklaşırdı. Hele delikanhlar! Bir kahvede bile yaşlılara çok saygılı davrandıkları, yanlarında asla sigara içmedikleri, sevgi ve saygıyı eksik etmedikleri bir dönemdi o dönemler. Şimdi Beykoz'umuzda, maalesef üzülerek söylüyorum, dünle bugünü mukayese ettiğiniz- de farklı bir tabloyla karşılaşırsınız. Mutlaka gelişmişliği vardır, mutlaka başarıl çalışmalar vardır; bunlar anlatıhr. Siyaseten de anlatılır. 
Hakikaten kültürel olarak birtakım çalışmaların yapıldığı ortaya konur, ama benim buradaki asıl mukayesem aynı ilçelerle ne kadar yarışabi- 


liyoruz? Yani onlarda olan bizde var mı veya varsa biz neresindeyiz? 
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Onlara yetişmiş durumda mıyız? Bir ev reisi olarak söylüyorum; bizim de çoluk çocuğumuzla ne yapacağız, diye zaman zaman bunalımlara düştüğümüz zamanlar oldu. Şimdi şu gördüğünüz, benim oturduğum yerde daha önce gerçekten çakallar dolaşıyordu. Yani buranın etrafı ormandı. 


Günümüz gençleri çok zor şartlarda yaşıyorlar aslında. Öncelikler değişti. Hatta dün akşam da yine çocuklarımızla bunu konuştuk. Şöyle ki: Bizim gençliğimizde öncelikler çok farklıydı, şimdiki gençliğin yaşadıkları çok farklı. Öncelikler çok değişti. Günümüz şartlarının gençler için ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor aslında. Bir de maalesef üzülerek söylüyorum, Milli Eğitimimiz kanaatkâr bir gençliğin yetişmesini sağlayamadığı için, ürettiği kadar tüketme hakkını herkese benimsetemediğimiz için gençler şu anda kolay para kazanmanın yolunda hem sıkıntı çekiyorlar hem de çektiriyorlar. Gençlerin bugün en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Dolayısıyla eğer bu çözülürse hem gençler daha kanaatkâr olur hem herkes daha lüks yaşamak istiyorsa daha çok çalışmayı öğrenir. Bu ülkede işsizlik yok. Bu ülkede iş çok, ancak kolaycılık var. Kolay para kazanma anlayışı hâkim olduğu için insanlarda iş beğenmeme var. Hiç kusura bakmasın gençlerimiz. Bugün sanayici birçok arkadaşımız var, çalıştıracak insan arıyorlar. Şundan da şikâyet etmeyelim lütfen, istirham ediyorum: Sen asgari ücretle geçin. Evet, asgari ücretle bugün geçiniliyor kardeşim. Ha söylediğim gibi, lüks yaşamazsınız ama kahvede tüketim yapmaktan iyidir; çahşarak o kadar kazanabilmek ve gününüzü kendi kazancınız çerçevesinde yaşayabilmek hiç yoktan çok daha iyidir. Onun için kolay para kazanmak, bir an önce zengin olma düşüncesinden ziyade, çalıştığının karşılığı kadar tüketmeye herkesin kanaat etmesi lazım. İdareciler de bu noktada adil dağıtım yapmalı ve kendileri lüks içindeyken çalıştırdıklan insanlara zulmetmemeli. Bunun altını çiziyorum. Bunu yerelde de çiziyorum. Çünkü görüyorum. Kendileri çok lüks içindeyken çalıştırdıkları bazı insanlara zulmettiklerinin acaba farkındalar mı? Acaba onlar aileleriyle ne kadar, nasıl geçinebiliyorlar? Geçiniyor tabii herkes, ama biraz daha adalet. 


Ben de Beykoz Belediyesinde 2 dönem meclis üyeliği yaptım. Meclis başkan vekilliğinde, imar komisyonunda çeşitli görevlerimiz, çalışmalarımız oldu. Gerçekten Belediye Başkanımıza özellikle bu sahil düzenlemesi ve birçok faaliyeti gerçekleştirdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. 
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1958, Paşabahçe Beykoz doğumluyum. Mesleğimiz züccaciye, camcılık; imalat, boyama, öyle gidiyoruz. Bu hâlimize geldik, şükür. Günümüze bakarsak bizim çocukluk dönemimiz çamur, batak. Mektep Çayırı derdik, Paşabahçe İlkokulunun arkasındaydı. Şimdi oralar bina oldu. 
Bizim çocukluğumuz orada geçti, çamurun içinde. Çelik çomak oynardık, güvercin takla oynardık. Yani şimdiki gibi öyle bilgisayarlar, lüks oyuncaklar yoktu. Ayağımızda lastik vardı. Bayramlarda babamız bize bir ayakkabı alırsa, onunla daha çok mutlu olurduk. Mahallede hiç kimse kapılara kilit vurmazdı. İp vardı, kapılardan kapıya. İpi çeken gelirdi, otururdu, sohbet ederdi. Annemiz babamız hep öyle yetişti; arkadaşlık, dostlukla. Ben kimsenin evinin kilitli olduğunu bilmem. Son yıllara kadar kapılarda ip vardı. Tabii son yıllar dediysem, son 30 seneden bahsediyorum. 1990'dan bu yana işler değişti. 


Biz üç kardeşiz. En küçükleri benim. Büyük abim 75 yaşında, küçüğü 70; ben de 65 yaşındayım. Annem ev hanımı, babam da Haydarpaşa'da trenlerde, o zamanki Devlet Demiryollarımnda makinistlik yapıyordu. Annemin babası Konya'dan Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan buraya gelmiş. Babamın babası da binbaşıydı. Burada, Kasımpaşa'da mezarı var. Vakit buldukça gidip ziyaret ederiz. Babam tek evlatmış. 
Biz 3 kişiyiz. İkametgâhımız Beykoz Paşabahçe'de. 


Ben ilkokul mezunuyum. Orta ikide okuldan ayrıldım. Bizim jenerasyonda arkadaşlar arasında bir birlik beraberlik vardı. Bizden küçükler de vardı, büyük abilerimiz de vardı. Hepimiz dostluk içindeydik. Mesela Riva'ya bisikletle denize yüzmeye giderdik. Yürüyerek gittiğimiz bile olmuştur. Bisikleti yarıya kadar bir arkadaşımız kul- 


lanırdı, yarıdan sonra biz binerdik, o yürürdü. Öyle bir dostluk bağı- 


mız vardı. Şimdi öyle bir paylaşım yok. Sokak oyunlarımız meşhurdu, köşe kapmaca falan. Şimdi nerede? Çocuğa soruyorsun, topaç biliyor musun, diye. Bilmiyor. Ama eline cep telefonu verdin mi, 5 yaşındaki 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çocuk bile hemen telefonu tercih ediyor. Sokak oyunu diye bir şey kalmadı. 


İlkokulu, Paşabahçe İlkokulunda bitirdim. Ondan sonra iki sene ortaokula gittim, oradan ayrıldım. Ondan sonra pazarcılık dönemim başladı. Sonra askere gittik. Kayseri Hava İndirme'de paraşütçü komandoydum. Orada vatani görevimizi layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Tabii 
bizim zamanımızda askerlik 20 aydı. Ondan sonra geldik, evlendik. 2 
oğlum var. İkisi de üniversite mezunu. Okutmaya çalıştık elimizden geldiğince. 


Pazarcılığa gidip direkt kendi tezgâhımızı açmadık. İlk olarak abilerimizin yanında, çalıştık. Ondan sonra bir abimizle ortak olduk, kendi tezgâhımızı kurduk, öyle devam ettik 1984 senesine kadar. 1984 
senesinde de Şişecam'a başladık. A kutusundan alıp B kutusuna koyuyorduk, ambalaj yapıyorduk kendi atölyemizde. Ondan sonra da Şişecam'ın vermiş olduğu destekle tezyinat işine başladık. İlk yerimiz Paşabahçe Çukurçayır'daydı. Kendi yerimizi Anadoluhisarı'na kurduk. 
Oradan da bugünlere geldik Allah'a şükür. 


Eşimle bir arkadaşımızın vasıtasıyla tanıştık. Zaten eşimin babasının dükkânı evimizin karşısındaydı. Orada tanıştık. Bir sene içinde de nişan, düğün; hepsi oldu. Büyük oğlan 40 yaşını geçti. Ufağı da ona yakın, öyle gidiyoruz. Gelin de aldık Allah'a şükür. Bir de torunumuz var. 
Günün şartlarına göre mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşamaya gayret ediyoruz. 


Züccaciye oluyor, boyama ve altın yaldız işleri... Şimdi altın yaldız işi pek olmadığı için sektör değişti. Altın çok pahalı olduğu için şimdi sadece boyama yapıyoruz. Serigrafi yapıyoruz cam üzerine. Pazardayken hep maceralar geçirdik, insanlarla uğraşmak zor. Fabrikada da sağ olsun, müdürlerimiz vardı, orada bize mal veren, tedarik eden şef- 


ler vardı. Hepsiyle aramız iyiydi. 
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2000 yılında bir dönem, Paşabahçe Spor Kulübünün başkanlığını 


yaptım. Yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Pazarcılık yaptığım dönemde Pazarcılar Dernek Başkanlığı yaptım. Elimizden geldiğince okullaracam anlamında yardımda bulunduk. Bunları söylemeyi pek sevmem, ilk defa söylüyorum. O zaman kermesler oluyordu, bayağı bir yardımımız dokundu kendi çapımızda. 


1990'dan önceki periyotta spor kulüpleri geceler düzenlerdi. O gecelerde bütün eşrafı görürdük. Ama şimdi işler maddi imkânlardan dolayı değişti. Şimdi bir yerde gece yapmaya kalksan kişi başı 1.000 lira. 
Kim verecek? O zaman kişi başı 100 liraydı. İşçisi de veriyordu, memuru da veriyordu, buradaki esnafı da veriyordu veya yanında üç-beş kişi rahatlıkla götürülebiliyordu. Yöneticilik yaptığım dönemde İstanbul şampiyonu olduk. Türkiye Şampiyonası'na katıldık, Amatörler- de Bahkesir'e, Adapazarı'na, Zonguldak'a gittik. Oralarda hep İstanbul şampiyonu olarak şampiyonluklara, turnuvalara katıldık. Değerli Atilla Hocamız var. Hocalarımızın hepsi birbirinden değerli. Mühim olan başarıdan çok, çocukları sahaya teşvik etmek; benim politikam budur. 
Yani muhitimizin çocukları hangi sporu yaparlarsa yapsınlar, onları teşvik etmek. Şampiyonluk işleri gelip geçer. Bu sene olursun, öbür sene olamazsın. Ama çocuğu o işe adapte edebiliyorsak, çocukları sokaktan ve bilgisayardan kurtarıyorsak mühim olan bence budur. 


CHP'de abilerimizle beraber 1990'n yıllarda başladık yöneticiliğe. 
Ondan sonra 5. dönem seçimlerinde de bizi layık gördüler, meclis üyeliğine adım attık. 5. ve 6. dönem meclis üyeliğine başladık. İlk belediye başkanı Muharrem Bey'di. Ondan sonra da Yücel Bey, Allah rahmet eylesin, onunla çalıştık. Beykoz için ahnan kararlarda imzamız var. 
Grup olarak hizmetimiz olduysa ne mutlu bize. 
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Beykoz'un en büyük sorunu, biliyorsunuz, imar sorunları. Hem 2B konusunda hem de imarların bölge bölge çıkmasında Yücel Bey'in çok emeği vardır. Şimdi herhâlde yavaş yavaş meyveleri toplanıyor. Kentsel dönüşümler, Tokatköy'den başladı; bir iki mahalleye de imar çıktı. 
İnşallah Beykoz'un tümü kentsel dönüşüme girer, imar sorunu çözülür. İnsanlar rahatlıkla kendi arazisine belediyenin vermiş olduğu imarla binalarını yaparlar. 


AK Partili veya CHP'li olsun çoğu arkadaşla hâlen görüşüyoruz. Hepimiz Beykoz'un insanı olduğumuz için aramızda herhangi bir küslük yok. Kardeşçe girdik, siyasetin verdiği şekilde mücadele ettik. Yani kırıcı olmadık hiçbir zaman. Bu, iki taraf için de geçerli. Mühim olan o dostluk. Herhâlde şimdiki dönemdeki arkadaşlar da aynı şekilde gidiyorlardır, diye tahmin ediyorum. O arkadaşlarla “Biz AK Partiyi seçtik, biz CHPliyiz, öbürü MHP'li” öyle bir ayrım yok. Çünkü genelde hiç tammasan bile yüz yüze görüşüyorsun gün içinde. Buranın yapısı, mahalle yapısı. Bilhassa bizim jenerasyon birbirini tanır. Belki onların çocuğunu tanımayız, ama anasını babasını, akrabasını illaki -bizim jenerasyon olursa- tanırız. O dayanışma hâlen var. Kötü düşünceye sahip olmadıktan sonra siyaset bana göre ikinci planda gelir. Dostluk, arkadaşlık her zaman baki. 


Diğer ilçelerin meclis üyelerinden kim kimi tanır? Ama Beykoz'da baktığın zaman, hangi dönem olursa olsun, meclisi üyeleri Beykoz'un yerlisi. Her 5 parti için de geçerli bu. Beykoz'un yerlisini seçiyorlar genelde. Mesela ileride belediyede hizmet edecek, okumuş, uluslararası tecrübeye sahip arkadaşlardan da faydalanıyorlar zaten Beykoz'un menfaati çerçevesinde. 


Beykoz'u sevme nedenlerimden birincisi tabii ki dostluk, arkadaşlık, birbirine düşkünlük, tanışlık. İkincisi de bana göre yeşilimiz, denizimiz. Her tarafımız ayrı güzel. Sloganda söylendiği gibi Beykoz, bence de Boğaz'ın incisi. Bir taraf Boğaz, bir taraf orman, bir taraf tarihi eserler; kiliselerimiz, camilerimiz. Bunlar çok önemli şeyler. 


Gençlere birinci tavsiyem: Spor ve dürüstlüktür. Benim hayatta- ki felsefem o. Tabii bunlar okumakla olur. Zaten okuyan kişi sporunu da yapar. O hedefine etrafı kırmadan, ailene zarar vermeden, ailenin imkânları çerçevesinde ulaşacaksın. “Dürüst oldun mu, sporunu yaptn m, okudun mu, azmettin mi?” bunlar önemli. Okuyacaksın, spor yapacaksın. 


Allah'a çok şükür, böyle açık havada, böyle bir yerdeyim. Evimle işimin arası 15 dakika olan bir yerdeyim. Herkesi çok seviyorum ben. 
Herkesin mutlu, sağlıklı olmasını dilerim. 
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Sami Savni 


Özer 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


1950, Paşabahçe doğumluyum. Babam Tekel Fabrikasında işçiydi. 
Aşağı yukarı 22-235 senem Paşabahçe'de geçti. Çocukluk zamanımdan musikiye iştiyakım, aşkım vardı. Müziği çok seviyordum. Anne tarafımın da baba tarafımın da sesleri çok güzeldi. 


Biz 4 kardeş idik. 5 kardeştik, biri sakat doğduğu için rahmetli olmuştu. 3 erkek, 1 kız kaldık. Ağabeyim de 4-5 ay önce Allah'ın rahmetine kavuştu, Allah rahmet eylesin: Avni Özer. Ondan sonra en büyük ben kaldım. Benden sonra kız kardeşim var. Sonra ufak bir kardeşim var: Ali Özer. 


Paşabahçeli yıllarımda, ben daha Paşabahçe'de müezzinliğe başlamadan önce 8 yaşımdayken Şeref Savaş diye bir abi vardı, hafiz. Tepeüstü Camii'nin imamı. O kadar güzel bir sesi vardı ki onun sesine çocuk hâlimle âşık olmuştum. Böylelikle sokakta talim etmeye başladım. Sonra ilk kez ikindi ezanını okumuştum. O zaman tabii makam falan bilmiyorum, ama sonradan anladım ki o okuduğum ezanı hicaz makamında okumuşum. Böyle başladık. Artık ben cami kuşu olmuştum, camiden çıkmıyordum. O arada ben müzikle çok meşgul oluyordum, bilhassa Türk müziğiyle. Paşabahçe Tekel Fabrikasının düğün salonu vardı. Orada Arif amca vardı, Allah rahmet eylesin, oranın müdürü gibiydi. Düğünlerde Batıl orkestra vardı orada, canh orkestra. Dedim ki: “Arif amca ya, ben de burada şarkı söyleyebilir miyim?” “Bir deneyelim oğlum,” dedi. Çıktım. Çok beğendiler beni. Müziğe ilk orada başladım. 


Yıllar çabuk geçiyor. Bir gün, bir cuma namazına Paşabahçe'ye gelmiştim, orada ezanı bana okuttular. Tanıyorlar beni. Ezanı duyan Mithat Hoca namaz biter bitmez yanıma geldi, “Sen kimsin ya?” dedi. O zaman da Halil Güner var, kunduracı. Onun yanında tezgâhtarlık yapı- 


yorum. “Sen ne yapıyorsun?” dedi. “Tezgâhtarlık,” dedim. “Ne tezgâhtarlığı ya, günah sana,” dedi ve gelip beni oradan aldı. Sonrasında Paşabahçe Camii'nde hemen hemen 2-3 sene müezzinlik yaptım. 
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Okul hayatım şu şekilde: Paşabahçe'nin eski ilkokulunu bitirdim. 
Ondan sonra eski Beykoz Ortaokulunu bitirdim. Ondan sonra özel konservatuvara gittim. 1974 yılında, Tepebaşı Gazinosu'nda “Altın Ses” yarışması vardı. Ben de gidip kayıt oldum ve Türk müziğinde birinci seçildim. Müziğe artık daha çok sarılmaya başladım. Ondan sonra orada burada falan... Çok zor iş. Gerçek bir sanatçı olmak dünyanın en zor işi. Şimdikilerin parası var, arkasında siyasetçi adamı var. Sabun köpüğü gibi çıkıyorlar. Biz basamakları -hani derler ya- tırmana tırmana, trmalaya tırmalaya ancak çıkabildik. Buralara geldik. Ses güzelliği yetmiyor yani. Yılların tecrübesi lazım. 


Ondan sonraki yıllarda TRT'de iki sene sözleşmeli sanatçı olarak çalıştım. İstanbul Radyosunda iki sene görev yaptım. Oradan da ayrıldım. Bayağı sıkıntılı yıllar oldu o arada. Neredeyse müziğe küsmüş gibi oldum. Sonra neyse, toparladık. Karagümrük'te Nureddin Tekkesi var, herkes bilir. Şu anda Ahmet Özhan Efendi onun başında. Benim eski arkadaşımdır Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyetinden. 1985'te oraya gittim. Şimdi kim sorsa “Benim doğumum 1985” diyorum. Yani ben, hayatı orada gördüm. Gittim, Safer Efendi Hazretleri vardı, Allah şefaatine nail etsin, o öbür âlemde şimdi. Tasavvuf müziğinde beni yetiştiren Safer Dal Efendi Hazretleridir. Şimdi soruyor ya gençler, “Hocam, ne yapmamız lazım?” Bir şey yapmak için böyle hakiki, mübarek bir zat bulmak lazım. Onun sizin arkanızda himmeti olması lazım. 
Bir de müziğe âşık olmak lazım. Müziğe âşık olmazsan “Altıma cip alayım, bilmem ne yapayım,” diye düşünüyorsan hiç boşuna uğraşma kardeşim. Hiçbir şey olamazsın. Hele şu dijital ortamda bundan sonra ne kimse kimseye plak yapar, ne albüm yapar. Hiçbir şey yapmazlar. 


Benim 1992 yılında ilk albümüm çıktı. Albümlerim: Ey Allah'ım-1, Ey Allah'ım-2, Ey Allah'ım-3, Divane Gönlüm, İnliyoruz Hasretinle, Gani Mevla'm, Hü. Hü senfonik, Ey Allah'ım tam senfonik, Alim Allah, tam senfonik. Poll Prodüksiyondan çıktı, Polat Yağcı'dan. Alim Allah, dünya raflarına yapılmış bir albümdür; hepsi senfoni olmak üzere 111 canh saz çaldı o albümde. 


Dünyanın her yerinde konserlerim oldu, aklınıza neresi geliyorsa. 
Toronto'ya gittim, Kanada'ya. Toronto Üniversitesinde konsere çıktım. 
Orkestraya, “Siz şimdi durun bir dakika,” dedim. Ezan okundu önce, bir neyden hicaz ses aldım. Ezân-ı Muhammedi ile başladım. Salon dolu, içinde Hristiyanlar da var yani. Hristiyanlar dahi ağladı, tabii ezan etkiledi hepsini. Bunun yanında dünyanın her yerinde konserlerim oldu: Japonya, Amerika, Bosna... Bosna'daki konser müthiş olmuştu. Zannediyorum 2003 yılıydı. Orada da senfonik bir orkestra, koca bir sahne vardı. Arkada 300 vokalist, 200 kişi de orkestra var, böyle bir sahne düşünün. Hakikaten, bir işi samimi olarak yaparsan Allah insanı nereden nereye getiriyor. Mühim olan sabretmek. Türkiye'yi temsilen 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çıktım, Elhamdülillah. Orada iki parça seslendirdim. Sırbistan'ın oralara çok gittim. Oralarda filarmoniyle, senfoniyle konserler çok oldu. 
Üsküp'e gittim. Hemen hemen Tüm Balkanlar'ı dolaştım. 


Eşimle Amerika'da bir konserde tanıştık. Evlenmemiz öyle kolay olmadı tabii. Çünkü eşimin ailesi Lübnanlı. Gittik, ben teklif ettim önce. 
Sonra Elhamdülillah Allah nasip etti, evlenip yuvamızı kurduk. Allah çocuk vermedi. 


Safer Efendi Hazretleri bir gün beni dergâha çağırmıştı: “Sami gel,” dedi. “Buyurun Efendim,” dedim. “Kaç paran var oğlum?” dedi. O zamanın parasıyla, “4.000 dolarım var Efendim.” dedim. “Nurettin'i çagırın,” dedi. Nurettin geldi. Nurettin diye bir kardeşimiz var, bu arsa onunmuş. “Nurettin, Sami alıyor senin arsanı” dedi. Neyse, aldık. Ne yapacağımı şaşırdım ben, tahayyül edemiyorum. Bir gün, “Sami, oğlum; dedi. “Buyurun Efendim.” “Dereseki'nin orada Molla Fenari Camii var. Orada 40 gün sabah ezanı oku, Allah sana oradan ev nasip edecek,” dedi. Bir keresinde bir başladım, 39 sabah ezanını ben okudum. Kırkıncıda uyuyakalmışım. “Hemen baştan başla, zinciri koparttın,” dedi. Bir başladım, hiç ara vermeden 54 ezan okudum. Hakikaten de Allah ondan sonra nasip etti. Sonra albüm çalışmaları başladı: Ey Allah'ım-1, Ey Allah'ım-2. O zaman albümlerden para kazanılıyordu. 
Şimdi nerede öyle bir şey? Allah da nasip etti burayı, burada Allah'ın kiracısıyız. Buranın da hesabı var. 


Eski Paşabahçe dünya güzeli bir köydü. Paşabahçe'nin girişinden içeriye Osmanlı paşalarının konaklarıyla giriliyordu. Konakların hepsini maalesef yıktılar. Paşabahçe'de şimdi taksi durağı falan var ya, ora- 


da eskiden şahane ahşap konaklar vardı. 
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Eskiden fakirlik vardı ama şikâyet yoktu. Bereket vardı çünkü. Ben ne yapıyordum? Mesela çocuk hâlimle, 10-15 yaşlarımda bir tane uydurma bir boya sandığı yaptım kendime. Orada kahve vardı. Gidiyordum, 25 kuruşa ayakkabı boyuyordum. Böyle kazanıyorduk. Salih abinin yanında çalışıyorduk. Paşabahçe çok güzel yerdi. Eskiden Paşabahçe Tekel'de sünnet düğünleri olurdu. Tekel'de de olurdu, deri kundurada da olurdu fakat ben deri kunduraya pek gitmedim. Tekel'de tanıyorlardı beni. Giriyordum; o zamanlar Zeki Müren, Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Muzaffer Akgün, Nezahat Bayram... Daha bunun gibi bir sürü sanatçı geliyordu. Ben para vermeden alıyorlardı beni içeriye. 
Girişi 10 lira mı, neydi. 


Komşuluk çok güzeldi. Mesela bizim mahallede Şefik Hanım teyzeler, İbrahim amcalar... Paşabahçe'nin tepesine, Paşabahçe'ye inen yol var. Ramazanda bayılırdınız. Ramazanda sahur vakti herkes birbirine bir şey gönderiyordu. Annem oraya lokma gönderiyordu; o, oraya börek gönderiyordu, böyle bir canlılık vardı. O zamanlar haset ve kıskançlık diye bir şey yoktu. Mesela diyelim ki İbrahim amca yeni bir araba almış, nasıl seviniyorduk hepimiz! “Aa İbrahim amcanın yeni arabası var” diye. Herkes gider, tebrik ederdi. “Güle güle kullan İbrahim amca,” derdi. Şimdi bir araba alıyorsun, adam: “Nereden götürdü yine malı?” diyor. Hep böyle bir kötü düşünce var bizde nedense. O zamanki muhabbetleri, sohbetleri, imecelik hayatını şimdi parayla pulla bir daha bulamazsın. 


Gençlere tavsiyem, bir kere dinlerine sahip çıksınlar. Yani böyle bir sürü saçma sapan insanlar çıkıp dini yanlış bir şey gibi tanıtıyorlar, onlara bakmasınlar. Allah için, biz anneden babadan önce öğrendik dinimizi. Yani dinlerine sahip çıksınlar. Dinsiz, maneviyatsız bir ömür sürmüyor. Özü sözü bir olacak Müslümanın; namuslu olacak, dürüst olacak. Söz verdiği zaman, verdiği sözü yerine getirecek. Getiremeyeceği bir söz ise kimseye söz vermeyecek. “Ben yaparım, ben ederim,” diye kimseyi hayali bir beklentiye sokmayacak. Herkese karşı sevgi ve muhabbet dolu olacak. Gençlere tavsiyem, hangi mesleği seviyorlarsa o mesleğe âşık olsunlar. O zaman o mesleği Allah onlara nasip eder. 


Sayın Başkan Murat Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Beykoz'a yakışır hizmetler yaptı, Allah razı olsun. O restoranlar, bisiklet yolları, spor kolunda herkese özendirmek... Beykoz Kahvecisi, birçok restoran, Kemankeş, Karhtepe gibi daha bir sürü hizmetler yaptı. 
Allah razı olsun. Allah hizmetlerini daim etsin. Ona da teşekkür ediyoruz, bizi hatırlayıp sizi gönderdiği için. Allahutaala hizmetlerini daim etsin inşallah. 
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1960, Sinop doğumluyum. 7 çocuklu bir ailenin 5. evladı olarak Türkeli ilçesinde gözlerimi dünyaya açmışım. Bunun akabinde benden büyük abilerimin ilkokulu bitirmesiyle birlikte rahmetli babam, onların önlerini açmak için 1972'de, adına İstanbul denen bu kente göç edecegimizi söyledi. Şunu hiçbir zaman unutamıyorum, bugün gibi hatırhıyorum: O kilometreleri aştıkça, buraya yaklaştıkça gözyaşlarım hiç dinmedi. Çünkü çocukluğumuzun geçtiği yerden, aslında çocukluğun da başındaydım, daha küçüktüm ama oradaki arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan, komşularımızdan ayrılmak çocuk kalbi ile de olsa bize çok zor gelmişti. 

Rahmetli babamız gemiciydi, birçok limana demir atıyorlardı. Babam senede bir veya iki kez izne geliyordu. Hasret kalıyorduk birbirimize, ancak o izin dönemlerinde birbirimizin yüzünü görüyorduk. Babam, abilerim ileride iş sahibi olduklarında, ailelerine ve çocuklarına hasret kalmasınlar, beraber zaman geçirsinler, diye düşünüyordu. Bu acıyı 


ben çektim, evlatlarım çekmesin, diyerek bizleri İstanbul'a getirdi. Her ne kadar biz istemesek de babamız bizi düşünüyordu, 1972'de İstanbul'a geldik. Babamın yolu bir sefer sırasında Beykoz'a düşüyor ve Beykoz'da arkadaşlarının teşvikiyle bir gecekondu satın alıyor. Fakat gecekonduda o dönem yaşayan kiracıların çıkmaması nedeniyle maalesef evimize gelemedik. Yaklaşık bir yıl kadar 4. Levent'te ikamet etmek zorunda kaldık. 1973'te de Beykoz'a yerleştik, o gün bugündür buradayız. 


Mesleğimizi soracak olursanız, benimkine meslek denilir mi bilmiyorum, ben görev diyorum buna. Bizi burada vazifelendirdiler. Ben şu an Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin Beykoz şube başkanıyım. 
Ben biraz abla, biraz anne, biraz arkadaş gibiyim. Biraz da başkanım. 
Çok severek yapıyorum başkanlığı. İnsanların hayatlarına girebilmek, onlara olumlu yönde yol gösterebilmek ve bunlardan sonuç elde etmek, kurumumu ve insan olarak beni çok mutlu ediyor. Ben buna bu yüzden meslek demiyorum, “Burada vazifelendirildim,” diyorum. 
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Yüreğimizin cız ettiği dönemler oluyor. İnsanları bir yere kadar eğ- 


lendirebiliyorsunuz, eğitim verebiliyorsunuz fakat bu insanların alım gücünün yükselmesi gerekiyor, bunun için de alm teri döküp kazanmaları gerekiyor. Biz de 2013'te yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte bir yola çıktık. “Engelli üretsin, doğa kazansın,” diyerek bir tekstil atölyesi açtık. Orada kader arkadaşlarımızı görevlendirdik ve böylelikle onların bu duyguyu yaşamasını istedik. Kübra diye genç bir kızımız vardı, bize şöyle demişti: “Ben OFD ve atölyeyle tanışmadan önce akşam yatardım, sabah kalkardım. Yıllarca üstümden eşofmanlarımı çkarmamıştım. Fakat şimdi, yarın sabah ne giyeceğim telaşından saatlerce uyuyamıyorum.” Bu cümleler bizi çok etkilemişti, doğru yolda ve doğru hizmette olduğumuzu bir kez daha anlamamıza yardımcı olmuştu. Sonra 50'li yaşlarda bir arkadaşımın küçük bir operasyon için hastaneye gittiğinde bana, ilk kez yeşil kartlı olduğum için gururlandım, demesinden çok etkilenmiştim. Görevimizde böyle mutlulukları yaşıyoruz, güzel anılarımız oluyor. 


1972'de İstanbul'a geldiğimizde ürkek, şaşkın ve herkesten kaçar bir hâldeydim. Hem çocuk hem engelli olmak çok farklı, bunu yaşamayan bilemez. Ben elimden geldiği kadar beni tanımayan insanlara kendimi göstermemeye çalışıyordum; engelimden dolayı belki utanıyordum, bilemiyorum. Yetişkin olduktan sonra bu düşüncelerimden sıyrıldım. 


Burada komşuluk bambaşkaydı. Biz 1973'te Beykoz'a yerleştiğimiz- de burası köyümüzden farksızdı. Komşularımızla aynı sofralarda, hatta hiç abartısız aynı yataklarda yattığımız günler oldu. Hâlâ o günkü sıcaklığın oturmuş olduğu bir mahallede yaşıyorum. Dolu dolu, güzel bir çocukluk yaşadık. Engelliydim ama o duygulardan komşularım sayesinde sıyrılmıştım. Biz çocukken arkadaşlarım, benim hareketim kısıth olduğu için hareketsiz oyunlar seçerlerdi oyuna beni de dâhil edebilmek için. Tabii bunlar biraz da onları yetiştiren anne ve babalarından gördükleriyle oluyordu. Beykoz, komşuluğun en güzel yaşandığı ilçedir, diye düşünüyorum. 
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Yıllar önce Beykoz'un göç almasının en büyük faktörlerinden biri iş imkânıydı. Herkes kendi köyünden, kentinden kalkıp gelmişti. Biz de Efe ailesi olarak Paşabahçe Şişecam Fabrikasına çok yakın bir mevkide oturuyorduk. Türkiye'nin hemen hemen her ilinden komşumuz vardı, onlarla iç içe yaşıyorduk. Tekel Fabrikamız vardı. Deri ve kundura fabrikasını yıllar sonra görme şansı elde ettim. Ama biz en çok Şişecam Fabrikası ile haşır neşirdik, çünkü tüm komşularımız orada çalışıyordu. O dönem pazarcısından tutun da postacısına kadar insanlarda inamlmaz bir samimiyet vardı. Rahmetli annemin pazarda cüzdanında para bittiğinde, haftaya verirsin, derlerdi. Birbirlerine güveniyordu insanlar. Çocukluk dönemimizde mektup yaygındı, postacının kapımızı çalıp bize getirdiği mektupları heyecanla yırtar ve okumaya başlardık. 
Annem de o postacının eline börek sarıp verirdi. Samimiyetin olduğu günlerdi. Biz böyle bir çocukluk yaşadık. Özlüyor muyuz? Gerçekten özlüyoruz. Yeni yetişen gençlerimize bunları aşılamadan edemiyoruz. 
Aynı evi paylaştığım yeğenime anlatıyorum ben. Bu komşuluğu ve samimiyeti yaşatmaya elimden geldiği kadar gayret ediyorum. Görev aldığım bu kurumda insani ilişkilerimde insanların gönüllerine girerek, gönüllerini alarak bedenindeki engelleri iyileştiremesek de ruhuna çok katkıda bulunduğumuza inanıyorum. Bunları da çocukluk dönemimde ve hâlâ yaşadığım mahallemdeki komşuluk ilişkileriyle bağdaştırıyorum, onlardan gördüklerimle bunu başardığıma inanıyorum. 


Geçmişteki ve günümüz Beykoz'unu anlatacak doğru kişi ben miyim, bilmiyorum. Ben dediğim gibi ortopedik engelli bir vatandaşım ve 20'li yaşlara kadar oturduğum mahallenin ancak 500 metrelik alanını biliyordum, yan veya alt sokağımızı bile bilmiyordum. 20 yaşımdan sonra geçirdiğim birçok ameliyat sonucunda Beykoz'un birçok mahallesiyle tanışabildim. O zamana kadar ancak anlatılardan öğreniyordum buraları. Ama çok şükür, o ameliyatlardan sonra ben de herhangi bir vatandaş gibi Beykoz'un tadını çıkartmaya başladım. Beykoz'da imar konusunda bir değişim olmadığı için yapı olarak çok büyük bir fark göremiyorum buralarda. Ama şu güzelliği hiç unutamam: Paşabahçe Şişecam Fabrikası aktifken 3 vardiyalı çalışıyorlardı ve sokaklar hiçbir zaman boş olmuyordu, her saat insan doluydu. Bu nedenle kapılarımızı hiç kilitlemezdik. Bir komşumuz işe giderken diğeri geliyordu. Herhangi bir eşyamızı kapıda bırakabilirdik, hiçbir şekilde zarar görmezdi. 
Böyle güven içinde yaşıyorduk Beykoz'da. 


Beykoz'un birçok sokağı engelli bir vatandaş için çok zor, özel arabanız yoksa daha zor, çünkü taksicilerden aldığımız tepkiler de çoğu zaman hiç hoş olmuyor. Bunu sadece şimdi değil, her zaman söylüyorum: Ben bütün bu zorluklara rağmen, şu an kendi adıma konuşuyorum, ama çevremden de çok duyuyorum: Bana tekrar bir şans verilse ben yine de Beykoz'u tercih ederim. 
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Beykoz Tokatköy doğumluyum. Doğma büyüme Beykozluyum. Benim babam aslen Tokathdır, 1960'larda askerliğini yapmak için İzmit'e geliyor, askerliğini tamamladıktan sonra İstanbul'a geliyor ve bir daha da köyüne dönmüyor. Tokatlı olduğu için burada Tokatköy diye bir yer olduğunu duyuyor ve 1960'larda buraya yerleşiyor. 


Ben 1967 doğumluyum. 70lerin ortalarından itibaren Tokatköy İlkokulunda öğrenim hayatıma başladım. Beykoz bir Anadolu kasabası gibi. 
Hemen hemen her ilden insanın yaşadığı bir ilçe. 70”lerde insanların günümüze göre örf ve âdetlerine daha bağlı olduğunu söyleyebilirim. 
Dolayısıyla daha güzeldi o zamanlar, daha iyi bir hayat vardı. Beykoz ne tam bir kentti ne de köydü; ikisinin ortasında kalmıştı. İnsanlar degerlerine kıymet verirdi. Ben küçükken komşumuza gidip “Evdeyseniz annemler size gelecek,” derdim. Haberleşme böyle olurdu. 


İki evlilik yaptım. 1991 yılında ilk evliliğimi yaptım, bir oğlum var, 2001'in başlarında ayrıldım. 2006'nın Aralık'ında eşim Gülhan Ha- 


nım'la evlendim. İkinci evliliğimden de bir erkek çocuğum var. 


Benim hayatımda tiyatro hep oldu, gazeteciliğe sonradan başladım. 
Ana meslek olarak tiyatroyu yapamıyordum, çünkü Türkiye'de tiyatrodan kazandığınız para geçinmek için yeterli olmuyor. Ben 1988 senesinde ana meslek olarak grafikerliğe başladım. Çeşitli reklam ajanslarında grafikerlik yaptım. Dolayısıyla gazeteciliğe, gazete sayfaları yapmaya aslında 1988-1989 yılından başladım. O yıllarda Levent Kırca'nın Olacak O Kadar adlı mizah programının mizah yazarlarından biri oldum. Yani tiyatrodan hiç kopmadım, grafikerliğe de devam ettim. 
2000'lerin başında, depremden sonra, doğduğum topraklara, Beykoz'a yerleştim. Biz Tokatköy'de kooperatif tarzında bir dernek kurmuştuk, tapu ve imar sorunları vardı Beykoz'da. Biz burada o sorunlarla uğraşırken arkadaşlar, “Gazete çıkaralım” dediler. 2001 yılının Şubat ayında gazeteciliğe başladım. 21 yılımız bitti, Beykoz'da gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. 
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1988 yılında grafikerlik mesleğine başladığımda Marmara Üniversitesinin bu konudaki kurslarına katılmıştım, 6 ay sürdü bu kurslar. 
Babam Anadolu'dan gelme bir insan, hepimizin babası gibi. Çok anlamlandıramamıştı bu mesleği, grafikerlik kelimesini babam telaffuz edemiyordu. Tiyatro çalışmalarında da zaman zaman tartışırdık. Babam tiyatroya bir nefret duymuyordu ama tiyatro yaparak ev geçindirilemeyeceğini bildiği için beni hep uzaklaştırmaya çalıştı. O yüzden bu konuda anılarımız çok. Levent Kırca ile tanışırken de çok güzel anılar yaşadım. Benim ustamdır Levent Kırca. 


Yaptığım işler çok. 2001 yılında Beykoz'a döndüğümde benim yazıp yönettiğim “Sinir Sinir” isimli iki perdelik kabare komedi oyununu sahnelerken, kendisini buradan saygıyla anıyorum, merhum Metin Serezli bizim genel sanat danışmanımız oldu. Sağ olsun, bizi kırmadan ve hiçbir ücret almadan bize abilik yaptı. Beykoz'da binlerce kişiye oynadık. Hâlâ da Özgün Haber isimli bir tiyatro grubumuz var. Benim zaman zaman dışarıda yaptığım profesyonel işler vardı. Tiyatro Dünyası Oyuncularinda oynadım. Ali Erdoğan'ın Kabare Dev Aynası'nda oynadım. Dediğim gibi Levent Kırca'nın mizah yazarlığı projelerinde bulundum. Allah selamet versin, Kandemir Konduk'un birçok işinde bulundum. Şu anda da provalarımız devam ediyor, Öğrenmeyiciler isimli, “Hababam Sınıfı” tarzında keyifli ve eğlenceli bir gösterimiz var. Tiyatro, gazete derken sosyal bir hayatımız var, yoğunuz. Allah herkese kolaylık versin. 


Özgün Haber gazetesini 2007 yılında eşim Gülhan Hanım ile birlikte kurdum. Sağ olsun, o da bana çok yardımcı oldu. Gazetede Beykoz Belediyesinden haberler, siyasi partilerden haberler oluyor. 2007 yılndan beri Beykoz'da bu gazeteyi çıkarıyoruz. Aylık bir gazete bizimkisi. Ayda bir ücretsiz bir şekilde kâğıt olarak basıp dağıtıyoruz. Aynı zamanda web sitemiz de var, güncel haberleri oradan duyuruyoruz. Ayın sonunda da belli haberleri ayıklayıp kâğıt gazeteye basıyoruz. 


Beykoz'da yaşamaktan mutluyum. Ben evimden arabama giderken bile birçok insanla selamlaşıyorum. Çünkü burada herkes birbirini tanıyor. Başka bir ilçede yaşasanız bu olmaz. Buradaki komşuluk da diger ilçelerden çok farkh. Beykoz'da komşuluk başka. Bu çok sevindirici. Bir esnafımıza gittiğimizde bize bahçesinden, tarlasından bir şeyler veriyor. Samimi buranın insanı, sıcak. Beykoz bambaşka bir yer. 


Ben gençliğimde hep aykırıydım, fikirlerimizi belirtiyordum, babamla çok çatışmışımdır. Ben gençlerin düşüncelerini dile getirmelerini, risk alıp fikirlerini belirtmelerini seviyorum. Birçok tiyatro grubunu çalıştırdım ben, hâlâ bir tiyatro grubumuz var Özgün Oyuncular adında, oradaki arkadaşlara da söylüyorum: Kendiniz olun, fikir beyan ederken muhakkak o konuyla ilgili en az bir ya da iki tane kitap okuyun. 
Ben ezbere konuşan insanları sevmiyorum. Hani derler ya, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın, diye. Lütfen bunu ciddiye alın. 
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Aslen Rizeliyim. 55 senedir Beykoz'da ikamet etmekteyim. Dede-baba mesleğini yapıyorum; firıncıık ve unlu mamul sektöründeyim. Kısa bir dönem marketçilik yaptım. Yine kısa bir dönem AK Parti kurucularından rahmetli Mustafa Ayıcı ile çalıştım. Ondan sonra Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti İlçe Başkanlığını yaptım. Beykoz'da siyasetin de bir kulağından tuttum. 


Ekmeğimi, ekmekten kazanıyorum yıllarca; ekmek satıyorum, pasta satıyorum. Hijyene çok dikkat ediyorum. Daha önce denetlemelerden hep puan aldım. Ekmeğimi, pastalarımı, bütün malzemelerimi katkısız yapıyorum; poğaçaları falan tereyağlı yapıyorum. 


Bizim çocukluk dönemimizde Sabri İbrahim'in düzü vardı, şimdi Mesa Blokları yapıldı. O Mesa Bloklarında bol bol top oynardık. Rahmetli Başkanımız Yücel Çelikbilek de bizim mahallede komşumuzdu. O da bazen bize gelirdi, abimizdi o zaman. 


Çoluk çocuk, arkadaşlık bağlarımız çok iyiydi. Herkes herkesi tanırdı, herkes herkesin evine gider gelirdi. Ben 55 senedir mahallemdeyim. 
Araba da yoktu, benim bir kamyonetim vardı, hastaları onlarla hastaneye götürürdüm. Yaralılar benim arabayla giderdi çünkü araba yoktu; 200'lük Dodge bir kamyonetim vardı. Hastaneye, doktora, mezarhga hep arabayla gider gelirdik. 


Arkadaşlarımız hepsi çok samimiydi; evlerine rahat gider, bir şey yerdik, bize yedirirler, bize onlar gelirdi. Eskiden komşuluklar daha güzeldi, daha iyiydi samimiydi insanlar, telefon yoktu. Böyle evinde, bahçede, sokakta meyve ağaçlarımız çoktu. Meyve ağaçlarını yerdik, alırdık, severdik. İnsanlar birbirine çok samimiydi, eskiden insanlar samimiydi. Şimdi o samimiyet biraz kayboldu. 
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Beykoz'da araba yoktu, minibüs yoktu. Eskiden bir Skoda kamyonet vardı, minibüsçü. Skoda ile Paşabahçe'den Beykoz'a gelirdi. Bizim 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mahalleye de araba çıkmazdı. Tüpçü yoktu o zaman; tüp doğalgaz yoktu. Sırtımızla tüp çıkartırdık mahalleye, tüm ihtiyaçlarımızı elle çıkartırdık. 


İlkokulu Halide Edip'te, ortaokulu Ziya Ünsel'de okudum. 55 senedir aynı evde, aynı yerde ikamet etmekteyim. Bütün akrabalarım da Karshlar Mahallesi'nde, Çamlhemşinli olarak. Ben şimdi yarı Giresunlu oldum, Kırıklı oldum. Buradan da çıkmıyorum, Kırıklı Derneğinden. 


Beykoz bir kasaba, bir köydü; tapu yoktu, imar yoktu, hiçbir şey yoktu, dürüst yol yoktu doğru. Beykoz'un sahili yoktu, piknik yerleri yoktu, hiçbir şey yoktu Beykoz'da. Murat Aydın Başkan tam isabetli geldi Beykoz'a. “Allah razı olsun” diyeceğim. Beykoz'un sahiline biz giremezdik tinercilerden. Beykoz'un sahilini açtı, bilhassa Sultaniye'nin oralar hep şarapçıydı. O sahili açtı; ailemizle çoluğumuzda çocuğumuzla yürüyüş yapıyoruz. Yemek yeri açtı; gece gidiyoruz, 24 saat açık, çorba içiyoruz. Allah razı olsun yapanlardan. Beykoz'un en büyük ihtiyaçlarını bir bir çözdü; kentsel dönüşüme başladı. Önce insanlar isyan etti, kavga etti. Biz de bilmiyorduk, biz de dedik ki niye böyle yapıyor, evlerini yıkıyor, ama haklıymış. Bir eski çatma karyola demirinden ev yapmıştı herkes. Onları yıktı, kentsel dönüşüm olması daha iyi; sağlam, daha güzel, zemin etütlü, projeli evler yapıyor. Onlardan da çok memnunuz. Piknik yerlerini açtı, havamız biraz daha temiz oldu, doğalgaz geldi. 


Eskiden kömür yakılıyordu. Şimdi her yerde doğalgaz var, her evde. 
Arabalar çoğaldı, evler çoğaldı, insanlar mutlu. Eskiden fabrikalar vardı, çalışıyordu, ama bu kadar rahat değildi. Bir tane araba vardı, bizim Karslılar Mahallesi'nde, Soğuksu'da. Şimdi şurada ben arabamı park etmeye şimdi yer bulamıyorum. Bütün herkes de öyle. Herkesin bir tane, iki tane arabası var. Ben memnunum bu Başkan'dan. Allah da ondan razı olsun. Başkanımız hakka hukuka dikkat ediyor Ben uzaktan gözlüyorum. İlçe başkanlığı yaparak gözlüyorum. Meclis üyeleri falan hep seçkin insanlar. Eski düzen yok Beykoz'da. Beykoz'a gelmiş geçmiş en iyi Başkan Murat Aydın. Bana sokakta da derim, her yerde de derim. Hiçbir diyaloğum yok Başkan'la. İki defa görmüşüm hayatımda. Ben bir vatandaş olarak, bir esnaf olarak gözlemliyorum. Mahalleler temiz, sokaklar siliniyor, çöpçüler görevini yapıyor, yani böyle iyi bir idare var. 


80 İhtilali'ni hatırlarım. Kenan Evren'in sokağa çıkma yasağını. Kıbns Barış Harekâtı'nda arabaların farlarını kapattırdılar bize. 15 Temmuz'u hiç unutamıyoruz zaten. Ben 15 Temmuz'da iş icabı olarak vatandaş ürkmesin diye ekmek yaptım, sabaha kadar ekmek yaptım. En büyük anılarım bunlar. Burada bir de 80 İhtilali'nde silahları topluyorlardı evlerden. Bizim de kırık bir silahımız vardı, verdik Muhtar Rauf Yavuz Efendi'ye, Allah rahmet eylesin. 
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İyi kaynak sularımız var Beykoz'da. Beykoz arkamız orman; önü- 


müz deniz. Ön görünümde olan evler hep Boğaz manzaralı; 


Gençlerimiz maalesef şimdi hep telefonla oynuyor. Benim pastanem var, unlu mamullerde çırak bulamıyorum. Asgari ücretin üstünde de veriyorum. Yevmiye, yemesi içmesi, ne istiyorsan diyorum, yine çalışan yok. Gençlerin hiçbiri çalışmıyor, herkes masa başı, bilgisayarh iş istiyor. Ben bir buçuk-iki senedir işçi arıyorum. İnternete koydum, oraya koydum, cama yazdım, Ustalar, eskiler çalışıyor, gençler çalışmıyor. Gençler bu telefon bağımlılığı olduğu müddetçe daha kötüye gidecek. Hepimizin çoluk çocuğu var, telefon ellerinden düşmüyor, telefon da bunların virüs gibi beyinlerini uyuşturuyor. Benim kanaatim, tahminim böyle bir şey var. Yolda giderken insanlar önüne bakmıyor, çarpışıyoruz. “Aa pardon,” diyor, telefon elinde. Yani yürüyorlar, yollarda bile dikkatsiz, yükseklere çıkıyorlar. Gençlere bir çare nasıl bulunacak, nasıl yapılacak, onu da ben bilemiyorum, onu artık iktidar bilir. 


Benim çocukluğum Beykoz'da geçti. Burada herkes herkesi tanıyor. 
Affedersiniz yolda kediler bile tanıyor insanı. Hayvanları ve insanları hep tanıdık. Ben hem ilçe başkanlığı yaptım hem de esnaf olmam sebebiyle mahalledeki bütün orta yaşlıların hepsini tanıyorum. Benim gibi orta yaşhlar birbirini hep tanıyor. Biz burada dernek olarak toplanıyoruz, oturup muhabbet ediyoruz, kandillerde mevlit okuyoruz, diğer günlerde, bayramlarda tebrikleşiyoruz. Ama şimdi gençlerde hiç böyle bir şey yok. Beykoz'da yaşamaktan ben mutluyum, nefes alıyorum. İnşallah Beykoz daha güzel olacak. 


Çok teşekkür ediyorum Size, Başkana, bu yayını yapana, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 
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Muğla'nın Datça kazasında, 1960 yılnda doğdum. Çocukluğum, Datça ve Muğla'da okuyarak geçti. Ortaokulu Denizli'de, liseyi de Na- 


zilli Öğretmen Lisesinde yatı olarak okudum. Gençlik yıllarımda Yata- 


ganspor ve Muğlaspor'da amatör futbol oynayarak başladım. 1981 yılında Boluspor'a transfer olarak profesyonel hayata adım atmış oldum. 
Daha sonrasında Zonguldakspor, Sarıyerspor, Fenerbahçe ve tekrar Sarıyer'de profesyonel futbol hayatımı devam ettirerek 1996 yılında futbolu bıraktım. Bu süre zarfında Türkiye Milli Futbol Takımında da oynadım. Daha sonra antrenörlük hayatımız başladı. 2010 senesinde Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri'nde görev aldım, organizasyon ve planlama sorumlusu olarak çalıştım. 2014 yılından beri antrenör eğitimcisi olarak görevime devam ediyorum. Bu süre zarfında Futsal Milli Takım teknik direktörlüğü yaptım ve şu anda Türkiye Futbol Federasyonunda antrenör eğitimcisi olarak görevime devam etmekteyim. 


1985 yılında Sarıyerspor'a transfer oldum. Sarıyer, Beykoz'un tam 
karşısında olan bir ilçemiz. Avrupa yakasında oturdum, 99 yılı depreminden sonra da Beykoz'a taşındık. Beykoz'umuz güzel, buranın zemininin sağlam olduğunu söylediler. Deprem korkusu, biliyorsunuz 
psikolojik bir şey. Ailem ve çocuklarımın rahatlığı için Beykoz'a 1999 
yılında taşınmış oldum. O zamandan beri de Beykoz'da yaşamaya devam ediyorum. 


Şimdi tabii ki 1999 senesinden bakarsak, Beykoz zaten İstanbul'un en güzel ilçelerinden birisi; doğası, yeşilliği, ormanıyla, deniziyle, Boğaz'ıyla, her şeyiyle güzel bir yer. Tabii ki yapılaşma belki bu kadar çok değildi ama son dönemdeki imar barışı ve kentsel dönüşümlerle Beykoz'un daha da güzelleşeceğini düşünüyorum. 


Çocukluk dönemimizde, o zamanlar 60-70'li yıllara döndüğümüzde tabii ki olanaklar şimdiki gibi değildi. Ülkemiz her geçen gün kabuk 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değiştiriyor, her şey gelişiyor ve değişiyor. Ben ilkokulu Datça'da ve Muğla'da okudum. Ortaokulu Denizli'de okumaya başladım. Sürekli bir yatılı hayatımız oldu. Benim babam devlet memuruydu, imkânlar dâhilinde ortaokul ve liseyi yatılı okuduğum için mutluyum. 


Benim yaşadığım köyde evimizin kilidi yoktu, kapısı her zaman açıkti. Komşular birbirini tanırdı. Ama bugüne geldiğimizde ne yazık ki bugün, insanlar artık aynı binada oturan komşusunu bile tanımıyor. Tabii ki tanıyanlar var, istisnalar kaideyi bozmaz, ama eski döneme insanlık olarak, komşuluk olarak baktığımızda da ilişkiler daha sıcaktı, diye düşünüyorum açıkçası. 


Eşimle, ben Boluspor'da futbol oynarken bir arkadaşımızın düğününde tanıştık. Bir yıl kadar sonra da hayatımızı birleştirmeye karar verdik. 1982 yılında tanıştık, 1985 yılında da dünyaevine girdik, diyebilirim. 2 çocuğum var; 1 kızım, 1 oğlum. Tabii ki bayağı büyüdüler; birisi doktor, birisi öğretmenlik yapıyor. Onlar da evlendi; 10 yaşında kız, 5 yaşında erkek 2 torunum varOnlarla da güzel vakit geçirdiğimi düşünüyorum. 


Bizim futbol hayatımız 20 seneyi buluyor. 20 senelik futbol hayatmızda unutamadığımız çok anı var aslında, ama sizlere iki tanesini anlatabilirim: Birincisi, Muğlaspor amatörden, Boluspor'a transfer olduğumuz sezondan. O dönemdeki transferler şimdiki gibi değildi. Kulüplerin, anlaştığı oyuncuyu kaçırması gerekiyordu. Biz de Ankara'da Türkiye Finalleri maçından sonra Boluspor'lla görüşmek için bir yere gideceğiz, ama peşimizde başka kulüpler de olduğundan dolayı bizi alıp götürmeleri gerekiyordu. Muğlaspor'un otobüsünden inip Boluspor'un otomobiline binene kadar neredeyse kolumu kırıyordum. Bu, amatörden profesyonelliğe geçişte unutamadığım bir amı. Diğeri de şöyle: Sarıyerspor'da oynarken Galatasaray'la bir kupa maçı oynuyoruz. Dakika 120, maç 2-2. Artık herkes penaltılara gidecek diye beklerken bizim kalecinin bir degajı ve sonrasında benim topla buluşmam ve benim vuruşumla golle sonuçlanan bir vuruş. Ki maç, 5-2 santrası bile olmayan bir goldü. Bunlar, unutulmaz anılar olarak aklıma gelenler. 


Tabii ki yaşımız itibarıyla ülkemiz çok değişken olaylara tanıklık ediyor. Mesela ben 1980 darbesinde akşam yattım, sabah bir kalktım, darbe olmuş ve sokağa çıkma yasağı var. Bu, bizim gençlik dönemimize denk geldiği için benim unutamadığım bir durumdu. Türkiye açısından baktığımız zaman tarihi bir anı. Daha sonrasında ülkemizde birçok kriz oldu. Güzel şeyler de oldu diyebilirim, ama unutulmayan bunlar olsa gerek. Darbe, insanın özgürlüğüne kısıtlama getiren bir olay. 
İnsan istiyor ki herkes yapmak istediklerini kendi ölçülerince yapabilsin. Ama özgürlük her istediğini yapabilmek de değil aslında, bir başkasının özgürlüğünün kısıtlandığı noktada o kişinin özgürlüğünün bitmesi gerekiyor. Bunun da kurallar ve kanunlarla belirlenmesi gerekiyor. 
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Herkesin bunlara uyması ve kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi en güzel yaşam şekli, diye düşünüyorum. 


Sarıyer'de top oynadığım sıralarda, 1985 yılında geldiğimde Beykoz ayrı bir ilçeydi. Yol olarak baktığımız zaman sanki şehirlerarası bir yere gidiyorduk. Hatta bir süreçte Acarlar, (biliyorsunuz Acarlar İnşaat ve İsmet Acar, Sarıyer'in başkanlığını yapıyor) bana transfer- de, “Beykoz'dan sana bir ev vereyim,” dedi. Ben, “Orası neresi?” dedim. Yani, “Orada nasıl bir yerde inşaat yapılıyor?” gibi. Fakat seneler sonra yolumuz Beykoz'a düştü. Beykoz'un ne olduğunu o zaman anladık. Anladım ki Beykoz, İstanbul'da yaşanabilecek en güzel ilçelerden birisi. Bugüne döndüğümüzde, yapılanlara bakıyoruz; şu an şu çekimi yaptığımız yerde bile böyle bir ortam yoktu. Şimdiki Belediye Başkanının sahildeki düzenlemeleri olsun, bu tür mesire alanlarını düzenlemeleri, hiçbiri yoktu. Yeter mi? Yetmez. Bence belediyeler, o bölgede yaşayan her türlü insana hizmet vermek durumunda ki insanların bir de spor yapması gerekiyor. Biz bunun adına “Yaşam boyu spor” diyoruz. 
Herkes profesyonel spor yapacak, diye bir durum yok. Herkesin sağlıklı olması için o tür alanların düzenlenmesi ve bundan daha fazlasının yapılması gerekiyor, diye düşünüyorum. Sanıyorum belediyenin bu tür çalışmaları da devam ediyor. 


Ben 25 yıldır Beykoz'da yaşıyorum. Burada bazı sosyal sorumluluk projelerine de katılıyorum. Sportif faaliyetler veya diğer konular oldugu zaman, sağ olsunlar, arkadaşlar bizden de destek istiyorlar ve biliyorsunuz gençlerin en büyük alışkanlıkları, kötü alışkanlıklar. İşte kötü alışkanlıkların içinde bir sürü olayları sayabiliriz; bazı ilaçlara, haplara dadanan, hatta bir dönem Beykoz'da, neydi onun adı hatırlayamıyorum şimdi, uyuşturucu adı altında bir gençlik vardı ve ölümler de yaşandı ne yazık ki. Bununla ilgili bir sosyal sorumluluk projesinde de de görev aldım. Ben çocukların spora yönlendirilmesi taraftarıyım. Tüm bunlar adına bir kulüp kuruldu ve çocuklara bu kulüpte eğitim verildi ve o çocukların çoğu, bu kötü alışkanlıklardan kurtuldu ki bu, örneklerden sadece bir tanesi. 


Beykoz'da yaşıyor olmaktan memnun olmasam şu an Beykoz'da olmazdım, diye düşünüyorum. Zaten Türkiye Futbol Federasyonunu biliyorsunuz; iş yerimiz Riva'da, bir de Beylerbeyi'nde var. Biz bazen Riva'da, bazen de Beylerbeyi'nde görev yapıyoruz. Beykoz güzel yer, ben herkese Beykoz'da yaşamalarını tavsiye ederim. 


Beykoz, İstanbul'un en güzide ilçelerinden birisi; doğasıyla, yeşilliğiyle, güzelliğiyle. Belediyemizin yapmış ya da yapacak olduğu planlamaların içinde bu yeşilliği ve doğayı bozmadan, insanların iç içe yaşamasını ve her mahalleye insanların spor yapabileceği alanların oluşturmasını isterim. Bunlar da olursa insanlar daha sağlıklı, daha uzun ömürlü yaşarlar, diye düşünüyorum. 
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Ben Beykoz'da eski olan bir ailenin oğluyum. 65 yaşındayım. Evliyim. Bir oğlum, bir torunum var. Beykoz, her hâliyle çok güzel bir yer. 


Size Beykoz'u iki şekilde anlatabilirim: Önde denizi vardır, balıkçılık 


yapılır; arkada orman vardır, oradan da odununuz çıkar. Yazar Ahmet Mithat Efendi Beykoz'u böyle tasvir etmiş. Önünde bu deniz, arkasında bu orman varken Beykoz'dan ya oduncu ya da balıkçı çıkar, demiş. Biz Beykoz'dan sporcu olarak çıktık. Bizde spor, aileden geliyor. 
Kendimizi bu şekilde yetiştirdik. Zaten Beykoz'un ilk dönemleri hep sporun üstüne oturmuştur. Eski Beykozlu gençlerin büyük bir bölümü sanatla uğraşmıştır; tiyatro, spor, müzik... Geriye baktığınız zaman, bunların hepsi değerli insanlar. Zaten Beykoz'un geçmişi çok sosyaldi. 
Gençleri özellikle; çok gelişmiş, modern insanlardı. 


Bizim hâlâ görüştüğümüz bir arkadaş grubumuz var ve biz hâlâ o günkü terbiye ve anlayış içerisinde görüşüyoruz. Biz yapılan şakalar- da olsun, hatta acıları paylaşırken bile çok içten ve çok samimiyizdir. 
Bugün herhangi birini (hepsine Allah uzun ömürler versin) kaybettiğimizde bile arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Hani insanlar hep cenazede bir araya geliyor ya, ama bizim mutlu zamanlarımız da var. Toplantlar yapar, bir araya geliriz. O zamanki kahkaha ne ise bugün de aynı. 
Bu yaşta bile o kahkahaları yakalayabiliyoruz. 


Benim bir oğlum var, o da sporcu. Fenerbahçe altyapısında baş antrenör. Çocuk yetiştiriyor, o da benim gibi yetiştiricilik vasfını seçti. Bir de torunum var, o da herhâlde sporcu olacak babası gibi. Doktorlar, boylu poslu olacak, diyor. Bir de bu trio'yu ayakta tutan bir eşim var; 
5 erkeğe 1 bayan. Kendisiyle 1985 yılnda evlendik, nisan ayında. Bir 
futbolcu ile evlenmek kolay değil tabii, meşakkatli bir iş. Bir idi, şimdi sporcu iki oldu, derken inşallah üçüncü de gelecek. O da büyüyecek, Allah herkesinkini bağışlasın. Böyle bir aile yapımız var. 
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Futbolda, her spor adamının olduğu gibi, o kadar enteresan anlarımız var ki. Mesela çok iyi hatırlarım, Denizlispor'da top oynuyordum. 
Maçı bitiriyoruz, 1-0 öndeyiz, alacağız maçı artık. Bu çok futbolcunun da başına gelmiştir ama herkesinki tabii farklı yorumlanabilir. Hakem bitirecek maçı, yani düdüğü ağzına götürecek, o arada da rakip oyuncu orta sahadan topa bir tane vurdu. İyi vurdu, oturdu ayağına top. Gitti, takıldı. Hakem düdüğü çaldı, maç bitti. Böyle şeyler de var. Hani puanı aldık, filmi kaptık derken, bir anda bir bakıyorsunuz her şey boş. 
Böyle çok güzel amlar var. Mesela Beykoz turnuvalarında bir arkadaşımız vardı, yaşıyorsa Allah ömür versin, ölmüşse Allah rahmet eylesin. Çok süratli bir arkadaşımızdı. Çok süratli olduğu için bu böyle süratle gider, orta yapar. Benim de o zaman santrafor olarak oynuyorum. Bir şeyden dolayı serzenişte bulunuyor: “Ya Sertaç, ben çok hızh koşuyorum, koşarken çizgiye takılıyorum,” dedi. Şimdi buna ne diyeceğimi şaşırdım. Niye çizgiye takılıyorsun? Çizgiye takılmanın zaman içerisinde çok esprisi oldu. Hatta bu dönemlerde bile konuşulabilir arkadaşlar arasında. Yani bu tip esprili konuşmalar da vardı, terbiye de vardı. Sporun içinde gerçek anlamda bir terbiye vardı, ahlak vardı. Biz böyle yetiştik. Atatürk'ün dediği gibi, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” Ne kadar güzel söylemiş. 


Beykoz'un kendine has bir kokusu, bir enerjisi vardır. Beykoz'a gelip de o kokuyu, o enerjiyi almayan yoktur. Davet ettiğimiz arkadaşlarmz Beykoz'dan transit geçişlerde bile hep hayran kalmışlardır. 


Beykoz Kulübü, köklü bir kulüp. Trabzon'un da 2. Lig'de yeni zamanları. Babam Beykoz'u çalıştırıyor. Belli renkli simalar var. Bütün Beykoz o gün radyoların başında, herkes haber bekliyor: “Maç ne oldu, maç ne oldu?” O arada oynanıyor. Netice, şu bu derken Trabzon'u Trabzon'da yendi Beykoz. O zamanki Trabzon'da iyi bir takım vardı. Sonrasında Ahmet Suat Özyazıcılar, Özkan Sümerler falan o zaman oynuyorlarmış. 
O da çok güçlü bir kadroydu. İnanır mısınız, bütün Beykoz o zaman ordaydı. O gün çıksaydınız Beykoz'da ruhlar dolaşıyordu, o kadar sessizdi. Sonrasında takımın Beykoz'a girişi, o eğlence, o şamata çok muazzamdı. Ben tarihte ve anılarda güzel şeyleri konuşmayı severim. Elbette acılar da var, ama acıları konuşmak istemiyorum. Onların çok da paylaşılması gerekmiyor, güzel şeyler anlatmak her zaman iyidir. 


Beykoz'un en güzel olaylarından biri, yazlık sinemalarıdır. Yazlık sinemalar bambaşka bir dünyaydı. Yazlık sinemalarda evde yemekler çabuk biter, herkes birbirleriyle bir anda enerji boyutuna geçer. O ona söyler, o ona söyler. “Hadi ne yapıyoruz, ne ediyoruz?” Bir bakarsınız, 5-4 aile bir arada. Ya o zaman meşhur deri kunduranın orası ya da açık hava Bahar Sineması'na gidilirdi. Eğer Türkçe filme gitmek istiyorsanız Zafer Sineması. Eski Beykoz'dan bahsediyorum, eski Beykoz bir ailedir. Ne tarafından delmeye çalışsanız delemezdiniz, bugünkü gibi değildi. Eskiler söylüyordu, anahtarlar kapılarda dururdu. Kimse 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kimsenin kapısına gidip de açmaya meraklı değildi. Çok iyi biliyorum, kapının üstünde bırakırdı anahtarı büyüklerimiz. Böyle bir güzellik içinde büyüdük. Şimdi ben ve benim arkadaşlarım, bizden büyük abilerimiz konuştuğumuz zaman o sıcaklığı alırsınız; sözlerimizden, bakışlarımız- dan, vücut dilimizden... Çok ince, çok nahif insanlar çıktı aramızdan. Tabii farklııklarımız da oluyordu ama var olan tek gerçek, adabımuaşeret kuralları üzerinden herkes birbirine saygılı ve mesafeli olmasıydı. Yani böyle bir güzelliği bu muhit yakaladı. Şimdi ben 65 yaşındayım; abilerimiz de vardı. Bunu bu şekilde hesapladığımız zaman, o tarihlerde böyle bir zenginliği yaşamak gerçekten fevkalade. Şimdi hiçbiri yok. Geleceği bile düşünüyoruz, “Ne olacak,” diye. O zaman bunların hiçbiri yoktu. 


Bugünkü Beykoz'la eski Beykoz'u kıyaslarsak söylemek istediğim şey şu: Günümüz insanı maalesef okumuyor, araştırmıyor, sorgulamıyor ama geçmişte bunların hepsi vardı. Okuyorduk, merak ettiğimizi araştırıyorduk, sorguluyorduk. İnsan gelişimi nedir? Sor, oku ve öğrenmeye çalış. Bunu yaptığın zaman zaten insan oluyorsun, diğerleri sonradan geliyor. İşte eskisi Beykoz'la şimdiki Beykoz arasındaki fark da bu. Şimdiki Beykoz'a bakıyorsun. Eskiden derdim ki: “İnsanı yaratandan ötürü severim.” Onu demiyorum artık. Akıllı insanlar arıyorum. Bu devirde, Beykoz da dâhil olmak üzere genel anlamda, bu ülkede artık akılh insanlara ihtiyaç var. İşte bunların hepsi geçmişte vardı. Şimdi yok. 


Şu an kozmopolit yapısına şöyle bir baktığınız zaman, Beykoz çok mu iyiye gidiyor? Gençlerle konuşuyorum, gençlerin hiçbir şeyden haberi yok. Çok basit fakat elim bir hadise. Şimdi burada bir çınar ağacı var. Bu çınar ağacının yaprağı yere düşüyor. Bir gence bunu bu şekilde gösterdiğim zaman bana “Bu çınar yaprağıdır.” diyemiyor. Bilmiyor, doğaya hâkim değil. Neredeyse günü bile tanımayacak bu gençlik. Biz biyolojiyi falan ilkokulda öğreniyorduk. Biz defterlerin arasına yaprakları yapıştırırdık, altına da isimlerini yazardık: Çınar yaprağı, gül, karanfil, papatya, defneyaprağı falan diye yazardık. Şunu söylemek istiyorum: Gençler! Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız, sarmaşık gibi dallı budaklı olun. Öğrenmenin sonu yok, öğrenmek sınırsız. Ot, koyduğunuz yerde biter ama orada da hayatını bitirir. Ot değil, sarmaşık olun ki dimağınız açılsın. Bugünün gençlerine söyleyeceğim bir tek şey var: Dünyada insan olmak için çaba sarf edin. Bunun için de okuyun. 
Bunun içinde yabancı dil var, bunun içinde sanat var, spor var. Baktıgımızda kendinizi geliştirebileceğiniz her türlü teknolojiye sahipsiniz, ama bunu kullanmayı bilin. Ülke, ancak sizin kendinizi geliştirmenizle gelişecektir. Bunu sakın unutmayın. 


Beykoz'u ne kadar sevdiğim ortada. Çünkü Beykoz'a kazınmış en eski ailelerdeniz. Keza İstanbul'da da öyle. Beykoz'u çok seviyorum; kokusunu, doğasını, Beykoz'u seveni... Beykoz çok güzel bir yer. Dereseki benim köyüm zaten. Bu güzel program ve proje için ayrıca Beykoz Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 


452 Beykoz'un Sözlü Tarihi » 2 


Sevim 


"F r 


Lüleburgaz 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


Anadolukavağı Mahallesi muhtarıyım. 1968, İstanbul doğumluyum. 


İlkokulu Anadolukavağı'nda, ortaokulu Sarıyer'de, liseyi de Kandilli Kız Lisesinde okudum. Anadolukavağı'nda doğdum. Babam da Anadolukavağı doğumlu, uzun süredir aile olarak burada yaşıyoruz. 


Çok güzel bir çocukluk yaşadık Kavak'ta. Şimdiki çocukların maalesef yaşayamadığı bir çocukluktu. Biraz haylaz bir çocuk olduğum için çocukluğumu ve gençliğimi ağaçların tepesinde geçirdim. 16 yaşımdayken eşimle tanıştım. Kendisi de Kavaklı olduğu için tanışıyorduk, ama 16 yaşındayken arkadaş olduk. 2 sene sonra evlendik, 2 evladımız oldu. Sonrasında büyük oğlumun evliliği ile birlikte, bir de kız çocuğum oldu. Evlendikten bir süre sonra bir dükkân açtık ve orada eşimle birlikte çalışmaya başladık. Eşimin vefatından dolayı 2021 yılında dükkânı kapattım ve hayalimdeki bir meslek olmayan muhtarlığa geçiş yaptım. 


Eskiden Kavak, askeri bölge olduğu için Beykoz'la bağlantımız maalesef karasal olarak yoktu. Çok sıkıntılı dönemlerdi. 80 sonrasında otobüs seferlerimiz başladı ve Beykoz'a bağlantımız oldu böylece. 
Otobüslerin Kavak'a gelmesi insanların ulaşımını kolaylaştırdı ve bu bizim çok işimize yaradı. Kavak'ta suyumuz yoktu, onu da bağladılar. 
İnsanlar rahat bir nefes aldılar. 


Bizim çocukluğumuzda tüm mahalle bir aradaydık. Herkes bir aradaydı. Akşam yemeklerinde toplanırdık. Herkes evinden salatasını getirir, balığını getirir, yani evinde o gün ne varsa, o gün kimin bahçesi müsaitse orada toplanır ve yemeğimizi yerdik. Hep beraber olurduk. 
Çok güzel günlerimiz geçti. İnsanlar birbirine sarılırdı, yani bir arada olurlardı. Gerçi şu anda da bizim burada insanlar iyi günde ve kötü günde mutlaka birbirlerinin arkasında olurlar. Ama o samimiyeti kaybettik, artık eskisi gibi değiliz. 
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Ben babamı 4 yaşımda kaybettim, tabii ki bunun burukluğunu her zaman yaşadım ama arkamda öyle bir annem vardı ki bize hem baba- 


hk hem annelik yaptı. Hâlen yanımızda, Allah hep arkamızda durmayı nasip etsin. Annemden gördüğüm annelik ve şefkat, benim çocuklarıma olan davranışlarıma yansıdı. Babam yoktu ama ben çok güzel bir çocukluk yaşadım. Arkadaşlarım vardı, çok mutluydum. Bir arkadaşım var, can dostum Emine'm. Babası, rahmetli Reşat amcam şöyle bir şey söylemiş ona: “Sevim'in yanındayken, onunla birlikteyken bana sarılma ya da ‘Babacığım’ diye yanıma koşma. Onu gücendirecek, duygulandıracak davranışlarda bulunma.” Biz böyle bir kültürden, mahalleden geliyoruz. Böyle bir toplumda yaşadık. Çok güzel insanlarla yaşadım. 


Mahallede kız, erkek hiç farkımız yoktu. Hep beraber oyunlar oynardık; top oynardık, futbol oynardık, ip atlardık, dokuztaş oynardık, köşe kapmaca oynardık. Şimdiki çocukların belki de çoğunun bilmediği oyunları oynardık. Okuldan çıktıktan sonra mutlaka bir yerde toplanır, saatlerce oyunumuzu oynar, sonra evlerimize dağılırdık. O zamanlar ne cep telefonumuz vardı ne de bilgisayarımız. Mahallede bir kişinin evinde televizyon vardı; akşam herkes oraya gider, o televizyonda ne varsa seyrederdik. Onun haricinde herkes sokaklarda oynard. Kış mevsimleri çok güzeldi. Soğuktan donardık ama kartopu oynar, sobaların başına gelip ısınır, üstümüzü değiştirir, sonra kendimizi tekrar sokağa atardık. Biz böyle bir çocukluk geçirdik. 


Benim çocukluğumda mahallemizde o kadar yaşlı insan vardı ki. Birimizin nenesi ve dedesi, mahalledeki herkesin nenesi ve dedesi oluyordu. Birbirimize karşı gerçekten çok saygılıydık. Biz büyüklerimizin yanında onlar izin vermeden konuşamazdık, böyle bir âdet vardı. Şimdi tabii ki bazı şeyler bozuldu maalesef. Ama bu eğitimin biraz da aileden geldiğini düşünüyorum. Siz çocuklarınızı nasıl eğitirseniz karşılı - gını da o şekilde alıyorsunuz. 
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Benim mahallemde çok güzel bir âdet var, tabii ki Anadolu'nun pek çok yerinde bu âdet devam ediyor ama İstanbul'un birçok yerinde de devam edemiyor. Bizde bayram namazı kılındığında hiç kimse camiyi terk etmez, herkes uzun bir kuyruk oluşturarak tek tek bayramlaşırdı. 
Bu âdet çocukluğumdan bugünümüze kadar hâlen daha devam ediyor. 
İnşallah bundan sonra da devam edecektir. 


Anadolukavağı, eskiden daha çok balıkçılıkla uğraşan bir mahalleydi, ama şu anda balıkçılıktan çok turizme kaydık. Restoranlarımıza gelen turist sayımız çok fazla. O yüzden buradaki insanlar daha çok esnaflık yapıyorlar ve genelde de Kavak'ın insanı bu mesleği sürdürüyor. 
Yazın anormal derecede kalabalık oluyoruz. Kalemiz var; havamız ve denizimiz de tertemiz. Biraz da insanlara olan davranışımızın etkisi de var, insanlar daha fazla gelmeyi tercih ediyorlar. 


Burada doğdum, burada büyüdüm. Ailem de burada doğdu ve büyüdü. İstanbul'dan çok farklı bizim buralar, biraz daha kırsal, biraz daha samimi. O yüzden Beykoz bölgesinde yaşamaktan ve özellikle Kavakh olmaktan gerçekten gurur duyuyorum, çok mutluyum. Beykoz bana göre İstanbul'un en güzel bölgelerinden biri. Yeşiliyle, deniziyle, insanıyla çok güzel. Burada gerçekten çok samimi bir ortam var. 


Gençlere özellikle söylemek istediğim, kendilerine bir hedef belirlesinler. Bu hedeflerine ulaşmak için çabalasınlar. Bu hayatta sadece insan sevdiği işi yaptığı zaman mutlu olur. O yüzden de gençler hedef belirlerken özellikle mutlu olabilecekleri işleri seçsinler. Bu hayatta kimin ne istediğine değil, sadece kendilerinin ne istediğine önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayat çok kısa. İnsanlar sadece ve sadece zevk aldıkları, mutlu oldukları işlerde ve yerlerde bulunsunlar. 


Bu değerli projede bizleri unutmadığı için Beykoz Belediyemize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 
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Çocukluğum Kanlıca'da geçti. Bir ayağımız da babaannemden dolayı Çengelköy'deydi. Okul hayatım ve çocukluğum Kanlıca, Paşabahçe, Çubuklu, Beykoz'un caddelerinde oyun oynamakla geçti. Neşeli bir çocuk olarak büyüdüm. O günler çok güzeldi, çok özlüyorum o dönemleri. 


Beykoz gerçekten yeşili ile çok sıcak olan bir bölge. Aslında bulunduğu konum dolayısıyla uzak, ama şimdi yollar düzenlendiği ve imkânlar arttığı için mesafeler biraz daha kısaldı. Beykoz'un insanları çok samimi, her mahallesiyle güzel burası. Yeşili, denizi, havası o kadar güzel ve öyle bir sıcaklığa, samimiyete sahip ki. Pek çok ünlü isim Beykoz'dan çıkmıştır, çünkü Beykoz'un havası, huzuru insana ilham oluyor. Sadece sanatçılar için değil, burada yaşayan herkes için bir huzur kaynağıdır Beykoz. 


Çocukluk dönemim çok mutlu geçti. Ben üç kardeşin ortancasıyım. 


Bizim yaşadığımız mahallede, daha doğrusu eskiden Beykoz'da, her- 


kes bizim kardeşimizdi. Komşumuz bizim teyzemizdi, akrabamız gibiydi. Dolayısıyla sokakta oyun oynarken acıktığımız zaman benim annem ya da bir arkadaşımın annesi, hepimize kendi çocuğu gibi davranırdı. 
Böyle kardeşçe büyüdük biz. Sürekli sokaklardaydık. Evimizin önüne pazar kurulurdu, bütün alhışverişlerimizi oradan yapardık. Çeşmelerden su içerdik, hâlâ o çeşmelerin bir kısmı duruyor ama şu anda bildigim kadarıyla artık çeşmelerden su içilmiyor. Genel olarak Akbaba'ya gidilirdi içme suyu almak için. 


Beykoz anılarımda o kadar canl ki, o canlılık hiç sönmüş değil. Karşıya taşınma ihtimalim doğduğu zaman ben buna çok şiddetle karşı çıktım. Çünkü buradaki insanların sıcaklığı çok farklı. Avrupa yakası biraz daha iş merkezi gibi, büyük binalar var, ama burada daha az katlı apartmanlar var. Biz de 5 katlı bir apartmanda oturuyorduk. 
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Babaannemin Çengelköy'deki evi ahşap bir evdi, arkasında bahçesi vardı. İstanbul bir şehir ama aynı zamanda da bizim köyümüz gibiydi. Okula giderken komşu evlerin bahçelerinden istediğimiz meyveleri toplayıp yiyebiliyorduk. Küçük çaph bir hırsızlık mı yapıyorduk o zaman, bilmiyorum. Ama aileler bizi görüp ses çıkarmıyorlardı. Sıcakkanlılık vardı, samimiyet vardı, güzel bir çocukluk geçirdim. 


Büyürken gerçekten çok kıymetli zamanlar geçirdim. Ben ve benden sonraki iki kuşak da bizim kadar şanslı doğmuş olabilir. Bizlerde aile çok önemliydi, hâlâ önemli gerçi ama şimdi biraz daha yalnızlaştık. Bu, biraz da çağın getirdiği bir durum. Şartlar ve teknolojik imkânlar insanları evlere kapattı. Hâlbuki ben hatırlıyorum: Özel bir gün olmasına bile gerek yok, bizlerde akşamüstü çayları vardı. Her akşam toplanırdık. Okuldan döndüğümüzde evimizde komşular olurdu, onlarm çocuklarıyla okuldan beraber gelmiş olurduk, herkes bir şey getirirdi, çok güzel bir ortamdı. Gün değil, onu kastetmiyorum. Birlikteydik. İlişkiler çok güçlüydü. Zaten kapılar da açık olurdu. Mesela bir sebepten ötürü annem evde olmasa apartmandaki diğer hanelerin kapısı açıktı, ben aralarından birini tercih ederdim. Karnım açsa hemen doyuruluyordum, üstüm ıslanmışsa hemen üstüm çıkartıyordu. Bana kendi çocukları gibi davranıyordu insanlar, aynı şekilde annem de diger çocuklara böyle davranıyordu. Ayrım yoktu, insanı insan bilerek 


büyütüldüm. Kökenleri neresi, bu beni hiç ilgilendirmedi. Çünkü bana 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büyürken bu hiçbir zaman sorulmadı. Mesela Rum, Ermeni komşularımız varmış ama biz hiç farkhhk görmeden yaşadık. Irk, dil, din ayrımı yoktu. Saf insani ilişkilerle büyüdük. 


Eşimle ben Şehir Tiyatroları oyuncusuyken tanıştık. Gaziosmanpaşa'da çocuk oyununda oynuyordum, oyuncu arkadaşlarımdan birinin arkadaşıydı eşim. O arkadaşımın yanına geldi kulise, orada ağırladık onu. Kendisinin de tiyatrocu olduğunu ve tumeden geldiğini öğrendim. İlk tanışmamız böyle oldu fakat bir sene görüşmedik. Bir sene sonrasında kısmet oldu, evlendik. Şu anda da hem aynı mesleği yapıyoruz hem de iyi anlaşıyoruz, çok şükür. 


Oyunculuk fikrine lisenin ilk yıllarında karar verdim. O zaman edebiyat öğretmenimiz bir tiyatro oyunu sahneliyordu, bana da rol verdi ve çok sevdim. Bizde sahte tozu yutmak, denir; o sahnenin tozunu yutanlar da bir daha sahneden ayrılamaz, gerçekten bende de öyle oldu. 
Tembel de bir öğrenciydim aslında, ama oyuncu olma fikri beni çalışkan bir öğrenciye dönüştürdü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 4 
yıllık tiyatro eğitimini tamamladım. Aslında tamamlamadan önce, son sınıfı okurken Şehir Tiyatrolarının kütüphanesine gittim, sanat tarihi ödevim vardı. Ben kütüphanedeyken Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Aliye Uzunatağan geldi, aynı zamanda okuldan da benim hocam oluyordu. “Sevtap sen misin, gel,” dedi. Burçin Oraloğlu, o da dönemin genel sanat yönetmeni yardımcısıydı. “Savaş ve Barış” oyununun sahneleneceğini ve bana “Natasha” rolünü vermek istediğini söyledi. O sınava girdim, fakat hâlâ öğrenci olduğum için hocalarım izin vermemiş. 
Bu anlattığım olay eylül ekim gibi oluyor, ocak ayında bana tekrar bir telefon geldi Şehir Tiyatrolarından. Tekrar denendim ve Natasha rolü için seçildim. Böyle başladım mesleğe, bütün hayatım da Şehir Tiyatrolarında geçti. 


Gençlere her zaman kendilerini keşfetmeye odaklanmalarını önerebilirim. Çünkü ben hayata kendimi keşfetmiş olarak başladım. Bu gerçekten çok önemli. Tabii ki ailelerin de istekleri olacak ama gençlerimiz, kendi yollarını kendileri çizebilirler. Bunun için hem mantıklarını hem de kalplerini dinlemelerini tavsiye ediyorum onlara. Büyüklerine de tabii ki kulak versinler ama bilsinler ki kalp her zaman onlara doğruyu söyleyendir. 
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1978 senesinde Beykoz'da doğdum. Yaklaşık 50 yıldır Beykoz'da 
yaşıyorum. Ticaretle uğraşıyorum. Telekom'un fiber altyapısının yanı sıra inşaat, tadilat, dekorasyon işleri yapıyoruz. Aynı zamanda Beykoz Sivaslılar Derneğinin başkanıyım. Öncesinde Beykoz'da dernek başkan yardımcılığı yaptım. Beykoz'da Sivas'ımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Başta Sivaslılar olmak üzere, ayrım yapmadan herkese sosyal yardımlarda bulunuyoruz. 


Biz Sivas'tan hiç kopmadık. Çocukluğumdan beri sürekli gider gelirim. Sivas'a aşığım fakat Beykoz'a daha çok aşığım. Çünkü burada doğduk, burada büyüdük. Beykoz için, “Burası benim birinci memleketim,” diyebilirim. Köyümü ve Sivas'ımı da çok sevdiğim için Beykoz'da Sivashlar adına kurulan bu derneğin başkanlığını yapmaktan da çok memnunum, mutluyum. 

Beykoz'da harika bir çocukluk geçirdik. Bizim geçirdiğimiz çocukluğu bir daha hiçbir çocuğun yaşayamayacağından çok eminim. Çünkü bizim zamanımızda Beykoz'da hiçbir evin duvarı, çiti yoktu. Hiçbir bahçenin kapısı yoktu. Herkes birbirinin bahçesine rahatlıkla girip çıkar, yiyip içerdi. Kimse kimseye kızmazdı, sorunlar yaşanmazdı. Bütün Beykozlular çocukluklarını bu şekilde geçirmiştir eminim. Şu an Beykoz'umuza baktığımızda bütün evlerin bahçe duvarları yüksek, çocuklar girmesin diye dikenli telleri var. Beykoz'da çocuklarımızın yaşayacağı alanlar çok kısıtlandı. Çocuklarımız bizim zamanımızdaki birlik ve beraberliği bilmiyorlar. Zor zamanlardı çocukluk dönemimiz, şart- 


larımız böyle değildi ama en güzel zamanlardı. İnsanların birlik ve be- 


raberlik içinde olduğu; insanların konuşmaktan, sohbet etmekten ve birbiriyle alakadar olmaktan, birbirlerinin gözlerinin içine bakmaktan başka şanslarının olmadığı bir dönemdi. 


Televizyonun olmadığı bir dönemde doğdum. Televizyon ben ilkokuldayken geldi, ilk televizyon siyah beyazdı. Biz televizyon görmedik, 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ama komşuluk, arkadaşlık, dostluk gördük. Her akşam bir komşumuzdaydık ya da onlar bizdeydi. Bir kilometre ötedeki komşumuza, akrabamıza gittiğimizde sanki çok uzak bir yere gitmişiz gibi “Bu gece burada kalalım,” derdik. Birbirimizden başka gidebileceğimiz bir yer yoktu. Birbirimizden başka ilgilenebileceğimiz bir televizyon, radyo, sosyal medya yoktu. Bu yüzden gençliğimizi ve çocukluğumuzu çok güzel bir şekilde yaşadık. Topluma ve çevremize çok duyarlıyız. Güzel bir kültürden geliyoruz. Gençlerimizde bu duyarlılık yok, çünkü doğup büyüdükleri, yaşadıkları ortamdan dolayı bunları görmediler. Dört duvar arasında yetişiyorlar. 


Gençlerimizin ahlak konusunda çok eksik olduklarını görüyorum. 
Biz daha ilkokulda anne ve babamıza “Öf!” bile dememeyi, onlara saygı duymayı öğrendik. Bize ilkokul boyunca yerlere çöp atmamayı, otobüste yaşlılara ve bizden büyüklere yer vermeyi anlattılar. Hatta bunlar ortaokulda da devam etti. Bir çocuğa sürekli bu söylendiği zaman o çocuğun otobüste oturma şansı olmuyor. Çocuklarımız şimdi okulda bunları öğrenemiyorlar, aileden de bu eğitimi almadıkları zaman daha kötü bir gençlik ortaya çıkıyor. İnşallah zaman içerisinde toparlayacaklar. Bu durumun düzeleceğine inanıyoruz. 


Liseyi son sınıfta terk ettim. Çalışmayı çok seven biriyim, ortaokul 
2. sınıftan sonra, yaz tatillerinde sürekli çalıştım. İnşaatlarda, halıcıda çalıştım; simit sattım sokaklarda. Bizim zamanımızda meşhurdu, 12-13 yaşlarındaki çocuklar sokaklarda simit satarlardı. Boş zamanlarımda esnafların yanına gider, onların bir ihtiyaçları varsa para almadan onlara yardım ederdim. Gençliğim bu şekilde geçti. 


Askerliğim Manisa'da Doğu Kışla'daydı aslında. Birliğimize teslim olmak için saat 14.00-15.00 gibi Doğu Kışla'ya gittik. Kalabalıktık, ben en son girmek için sıranın sonuna geçtim. Herkesi tıraş edip içeri 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alıyorlardı. Son 15-20 kişi kaldığımızda komutan, “Durun, size içeride yer kalmadı. Siz Batı Kışla'da devam edeceksiniz,” dedi. Orada 90 gün boyunca çok güzel bir şekilde askerlik yaptık. Allah'ın bir lütfudur, çok güzel bir komutana denk geldik. 90 gün boyunca eğitimden ziyade babalık yaptı bize; sahip çıktı, korudu, kolladı. Hiçbir kötü sözü olmadı. 
Acemiliğim o komutan sayesinde çok güzel geçti. Oradan Ankara'ya seçildik, TBMM'ye koruma olarak gittim. Askerliğimi Ankara'da hizmet destek bölümünde tamamladım. 


Benim askere gitmeme 3-4 ay kala annem ve babam, “Biz 2-3 senedir köye gidemedik. Sen de askere gideceksin, 18 ay yoksun. Biz gidelim, sen de dükkânlara bak” dediler. Onları köye gönderdim. Dönüşte eşimin abisiyle karşılaşmış babam, selam vermiş. O sırada annem eşimi görmüş ve kafasında “Tamam, gelinimi buldum.” demiş. Annem yolda gelirken babama söylemiş. Babam da “Çocuk askere gidecek. Kafasım karıştırma. Beynini bulandırma,” demiş. Tabii annem dinler mi, gelir gelmez bana söyledi. Ben de anneme, “Anne, kafam zaten karışık. 
Sen bak. Hayırlı bir eş bulunca benim de evlenmeye niyetim var. Size bırakıyorum,” dedim. Onlar daha iyi bilir, diye düşünüyordum. Anne ve babaların dualarıyla hareket edilen her şeyde hayır ve bereket vardır. 
Buna inanıyorum. Bunu görmüş oldum. “Hayırlısı olsun,” dedim. 19-20 yaşında genç bir çocuğum, bu işlere kafam ermiyor. Annemler aradılar karşı tarafı. Onlar da, “Gelin, görüşsünler,” demiş. Eşimle ancak 5 dakika muhabbet etmişizdir. Karşı taraf “Olur,” deyince, bizimkiler de “Çocuk askere gitmeden yüzüğü takalım,” dediler. Askere gitmeme 2 ay vardı. Eşimi sonra bir defa yüzük takıhrken bir de askerden izne geldigimde gördüm. Görüşmelerimiz 5-4 saat oluyordu, başımızda da büyükler olurdu. Zaten 4. veya 5. görüşmemizde da nikâh salonundaydık. 
Şimdi 5 çocuğumuz var; 21 ve 22 yaşlarında iki oğlumuz, 10 yaşında da bir kızımız var. Annemle altlı üstlü oturuyoruz, sürekli beraberiz. İnsanlar anne ve babaları hayattayken değerlerini bilsinler, çünkü giden bir daha geri gelmiyor. 


Beykoz'da yaşamaktan çok memnun ve mutluyum. Ben hep çok şanslı olduğumu söylüyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada biz köyde yaşıyor gibiyiz. Her yöreden insan var. Herkes birbiriyle samimi, içten, sıcak. Bu duyguları başka bir yerde yaşama şansımız yok. Beykoz'da 15-20 yıl önceye kadar gerçekten Sivas'ta yaşıyormu-Şuz gibi yaşadık. Bizim bahçelerimizde tel örgü, duvar yoktu. Herkesin bahçesi birbirine açıktı, bahçelerden meyve kopartır, yerdik. Beykoz doğasıyla, deniziyle sadece Türkiye'de değil, dünyada da tek. Beykoz'un önü deniz, arkası orman. Hem şehir hem köy gibi burası. Her hâliyle gerçekten Türkiye'nin ve dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. 
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1965, Beykoz Kaynarca köyü doğumluyum. Dedem, 1948'de Rize Çayeli'nin Haremtepe köyünden buraya göç etmiş, bir sene Okmeydanı'na yerleştikten sonra bu köye gelmişler. Buradan yer almışlar ve 
1949 senesinden beri burada yaşamaktayız. Mesleğim öncesinde bahçıvanlıktı, sonra belirli yerlerde çıraklık yaptım. 1987 senesinde de itfaiyeye girdim ve oradan emekli oldum. 1975 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, buraya elektrik geldi. Elektrik geldiğinde rahmetli babam Yedikule'de kalfaydı, inşaat yapıyordu. Bir akşam eve gelmiş; rahmetli babaannem, dedem evdeymiş. Biz teyzemin evine gitmiştik, teyzemin rahmetli kocası Almanya'dan bir televizyon getirmişti. Babam bizi sorduğunda dedem televizyon seyretmeye gittiğimizi söylemiş. Dedem, babamı gece o saatte tekrar geri göndermiş, buzdolabı ve televizyon alsın diye. Televizyonu ilk kurduğumuzda biz toprak evden, briket eve geçmiştik. 70'li yıllarda babamlar o evi yapmışlardı, iki katlı bir evdi. 
Biz evde 22 kişiydik, amcamlarla hep aynı evde oturuyorduk. Televizyonda haftanın bir günü Türk sineması olurdu, o Türk sineması olduğu zaman dışarıdan en az 70-80 kişi televizyon seyretmeye gelirdi, ama o güzellikler yok şimdi. 


Çocukluk dönemimizde burada hiçbir şey yoktu. Her şeyden; bah- 


çedeki meyve ve sebzeden, ahırdaki at ve eşekten mutlu olan çocuklardık. Burada komşuluklar çok güzeldi, zaten toplasan 25 tane ev vardı, Anadolufeneri'ndeki Halayıkdere de dâhil. Burada evler kilitlenmezdi, herkes birbirinin bahçesine girebilirdi. Komşuluk çok güzeldi, şimdiki gibi değildi. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor. Fakirlik vardı ama komşuluk da çok güzeldi o zaman. 


80'li yılların Beykoz'unda bir değişiklik yoktu, ama bizim köyümüzde 80'li yıllardan sonra çok büyük değişiklikler oldu. Mesela 80'li yıllara kadar buraya vesait yoktu, süt kamyonları vardı, ona yetişirsek Beykoz'a inerdik. 1988 yılında İETT otobüsü gelmeye başladı buraya. 
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O zamana kadar, buraya vesait yoktu. Komşularda birkaç tane kamyon vardı, onlarla gidip gelirdik. Poyraz-Fener yoluna çıkardık, üst yola. 
Oradan o otobüste yer bulursak gidip gelirdik. 


1987 senesinin Haziran'ının 28'inde evlendim, 4 çocuğum var. Eşim, 
hem annemin uzaktan akrabası hem de amcamın baldızı. Bizim zamanımızda şimdiki gibi şatafatlı tanışmalar yoktu. Görücü usulüyle istedi annem ve babam, evlendik. 


Tehlikeli bir meslek itfaiyecilik. Ben 1983'ün Kasım ayında bahriyeli olarak askere gittim. Askerden geldikten sonra itfaiyeye girdim. 
1985 senesinde İşçi Bulma Kurumu vardı Sirkeci'de, oraya kayıt oldum. 
Oradan iki sene sonra bana itfaiye görevi çıktı. İtfaiyeye girdiğimde bu köye vesait olmadığı için bir sene boyunca sabah akşam hep yaya gidip geldik. Kocasinan'a eğitime gidiyorduk, bir sene itfaiye okuluna gittim ben. Sabah 04.00'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün servisine yetişiyordum. Ortaçeşme'ye inip saat 06.00'ya kadar banklarda bekliyordum. O dönem sabah 06.00'da başlıyordu otobüsler. Eminönü'ne gidiyordum, oradan da Kocasinan'a gidiyordum. Çok zordu; her akşam eve geldiğimde “İşi bırakacağım.” diyordum. Rahmetli babam izin vermiyordu. Bir sene okula gittikten sonra vardiyalara dağıldık. Vardiyalı çalışmaya başladık, biraz daha rahatladık. İtfaiyede çalıştığım sürede çok kurtarma işleri yaptık. 99 depremini gördük, Avcılar'dan Düzce'ye depremde çalışmalar yaptık. İtfaiyeye ilk girdiğim yıllarda yangında bir kurtarma olunca oturup ağlıyorduk. Sonrasında mesleğe alıştık mecburiyetten, ama itfaiyecilik çok bereketli ve helal bir meslek. İtfaiyeden 2011'in Ağustos ayında emekli oldum, şu anda emekliyim. 
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80 ihtilalini iyi hatırlarım. O zaman Beyoğlu Balık Pazarı'nda bakkal 
çırağıydım. Patronum, Muharrem Sarı'ydı, Allah rahmet etsin, yanm- da çalışıyordum. O gece 03.00-04.00 gibi geldi, o zaman 24 saat çalışıyorduk bakkalda. “Niye bu saatte kalktın geldin?” dedim. “Oğlum, ihtilal olacak, ben rüyamda gördüm,” dedi. Aradan bir saat geçmedi, tanklar Tarlabaşı'ndan Taksim'e doğru yürümeye başladı. O zaman biz ihtilal nedir bilmiyorduk. Genciz, köyden yeni gelmişiz, bir şey bilmiyoruz, şehri yeni tanımışız. “Abi ihtilal ne?” dedim. “Askeriye, hükümetin yönetimine el koydu. Bütün yönetim şu an askeriyede,” dedi. 


Beykoz'un geçmişinde anamız, babamız, dedemiz, ninemiz; aslında bütün köy çok eziyet çekti. Hiçbir şey yoktu bu köyde. Bahçıvanlık yapıyorlardı, ahırdaki hayvanlarla kıt kanaat geçiniyorlardı. Babalarımız ve dedelerimiz gurbetteydi, 6 ayda bir evlerine geliyorlardı. O zaman çamurdan, kerpiçtendi evler; o zaman briket ve betonarme evler yoktu. Buradan vesait yok, yol yok, her yer çamur. İnsanların ayaklarında kara lastik vardı, temiz lastikleri elinde taşır, çamurlu olanları da ağacın altına saklarlarmış. Biz onları yaşamadık ama anlatırlar bize. İş imkânı yok, burada çoğumuz gençliğimizde ormanlardan odun, kürek sapı keserek üç beş kuruş kazandık. Rahmetli dayım bir bakkal dükkâm açmıştı, oradaki en büyük zevkimiz iki tane pötibör bisküviyle bir lokumu birleştirmekti. Rahmetli dayım ondan sonra bakkalın içerisinde bir tane çamurdan küp yaptı, sabah ezanından önce dereden su alırdı, suyun içerisine o zaman meşhur olan gazozları koyardı, biz de soğuk soğuk içerdik şişeyle, en büyük lüksümüz buydu. Dedemler 1949'da köye geldiğinde 4-5 ev varmış, burada hiçbir şey yokmuş anlattıklarına göre. İkindiden sonra çamurdan çit yaptıkları evden dışarı çıkmaya korkarlarmış, burası o kadar ormanlıkmış. 


Gençlerimiz teknolojiye yenildi. Bizim de çoluk çocuğumuz, torunlarımız var. Teknolojiyi kullanamadılar, ona yenik düştüler. Saygı ve sevgi kalmadı. Burada tanıdığımız çocuklar bize saygısız davranmıyorlar ama Türkiye genelinde o samimiyet kalmadı. Herkesin elinde bir telefon, bir bilgisayar var, akşama kadar onların başındalar. Gençler ecdatlarını unutmasın, araştırsınlar. Bu ecdat gökten zembille düşmedi, onlar çok sıkıntı çektiler. Ben şimdi burada dedemin, babamın, büyüklerimin mezarını bir gün ziyaret etmezsem akşam eve gittiğim zaman huzursuz oluyorum. Gençlerimizin de bunlara dikkat etmesi lazım. 


Beykoz, bizim Boğaz'daki en güzel yerimiz. Beykoz'dan tabii ki memnunum. Mesela ben Muğla'da da yaşadım, Marmaris'te de yaşadım. Aşağı yukarı 20 sene Kurtuluş'ta hem ticaret yaptım hem itfaiye- de çalıştım, ama buradan daha huzurlu bir yer bulamadım. Burası bizim için çok güzel. 
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1956'da Trabzon'da doğdum ama kütüğümde Samsun olarak geçiyor. 3 dönem muhtarlık, 2 dönem de meclis üyeliği yaptım: Demokrat Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisinde. 1961'den beri Beykoz İncirköy Mahallesi'nde oturmaktayım. 


Babam bizi buraya getirdi. On kardeşiz biz. Buraya geldiğimizde zaten aşağı yukarı 6 yaşlarında falandım. Beykoz'a İncirköy Mahallesi'ne geldik ve burada okulumuzu bitirdik. 1973 senesinden 1980'e kadar cam fabrikasında çalıştım. 1978'de askere gittim geldim. Sonra tekrar cam fabrikasına girdim. 1980'de İstinye Tersanesi'nde görev aldım. 1997'de orası kapandı, tekrar deniz yollarında çalıştım ve oradan emekli oldum. O zaman öyle icap etti. 


Biz buraya geldiğimizde Beykoz'umuzda cam fabrikası vardı, 7.000 
insan çalışıyordu. Paşabahçe Tekel Fabrikasında 8.000 insan çalışıyordu. Beykoz'un içerisinde bir kundura fabrikası vardı, orada da 4.000 
kişi çalışıyordu. Petrol Ofisi vardı; belediyenin olduğu yer Petrol Ofisi'ydi. Beykoz'un nüfusu bu kadar çok değildi. Beykoz belediye değildi 


o zaman. Üsküdar'a bağlı şubeydi. Sonraları iş hayatıma gelen insanlar, 


buraya tamamıyla iş için, ekmek için dışarıdan gelen bu emekçi insanlar cam fabrikasına girdiler, Tekel'e girdi kimisi. Gecekondulaşma olayı oldu. O zaman lojman falan yoktu, o şekilde olmadı. O zamanlar nüfus çok azdı. Elektriğin çok az olduğu ve suyun olmadığı bir dönemdi. 
Kuyu suları kullanılıyordu. Bu kadar ev yoktu. Her kapıda bir ahır vardı, inek besleniyordu. Orada insanlar inekleri sütleriyle satarak besi yapıyorlardı. 


Çok iyi bir iş yatağının olduğu, iş ve işvereninin olduğu, işçinin yogun olduğu bir yerdi. Senete falan gerek yoktu; söz vardı. Sözünden dolayı, insanlara ne kadar borç para verirsen zamanla getirirlerdi. Söz her şeyden, senetten daha üstündü. 


Şefik Yavuzyılmaz | 465 


Yöresel olarak buranın insanları çok iyilerdir. Burası Karadenizlilerin yoğun olduğu bir yerdir: Giresun, Ordu ve Kastamonu ağırlıklılardır. Trabzonlu pek azdır. Çoğu Karadenizli göçmenler burada yoğundur. Bunlar bu şekilde Beykoz'u oluşturmuşlardır. 


Yüzölçümü bakımından 5313 kilometre 770 bin metre olan Beykoz'umuz şu an 260 bin nüfusa sahip. Tabii ki nüfus bakımından az, ama yüz ölçümü olarak çok geniş bir alan. Eskiden 20 köy, 25 mahalle idi, şimdi 
45 mahallesi var. Ben muhtarlık yaptım. 2004'te ilk seçime girdim, kazandım. Yine 2009'da tekrar girdim, kazandım. Ondan sonra da aday çıkmadı karşıma, tekrar kazandım. Ben 45 muhtar içerisinde “En çalışkan, en sevilen muhtar ödülü”nü de almıştım. Beykoz'da bir köye gitseniz herkes birbirini tanır, öyle samimi bir ortam vardır. Yani köylerde birbirimizi tanırız. Herkes burada bir aile gibi olmuştur. 


Annem benim, okuma yazma bilmiyordu. 25 sene oldu öleli, Allah rahmet etsin. Babam da askeriye kökenlidir, askeriyeden ayrılmıştı ve sonrasında burada kalmıştık. Babam, Trabzon'un Tonya ilçesindendir. 
Annem Vakfikebirli. Buraya yerleştik. Burada bizim ineklerimiz vardı. 
Annem 9 tane ineğe bakar, onları sağar hem de bize de bakardı. Herkes öyleydi. Yani inekleri vardı orada, koyunu vardı, atı vardı; bu şekilde oluyordu. Biz hiç Avrupa gübresi diye bir şey kullanmazdık. Hepsine hayvan gübresini yapardık; domatese, salatahğa, bibere, fasulyeye. 
Bunlar bizim bahçemizde olurdu, yani bunları biz kendi bahçemizde yetiştirirdik. Sadece biz değil, herkes öyle idi. Bahçesi olan bir şey yetiştirirdi. Dışarıdan almanıza gerek yoktu. 


Benim 5 çocuğum var: 1976 doğumlu kızım ve 1978 doğumlu oğlum var. Burada, belediyede çalışıyor. Bir de 1984 doğumlu bir kızım var, o da bir işletmede çalışıyor. Ben hanımı küçük yaşta kaçırarak aldım. 
Yani bizim hanım 16, ben de 17 yaşındayım. Sıkıntı oldu, sonra anlaşarak öyle bir cahillik yaptık ve kaçtık. Ama tabii sonra da iki aileyi babam uzlaştırdı ve o zaman gerçek bir evliliğimiz oldu. 1973 senesinde evlendik ve 40 küsur senedir evliliğimiz devam ediyor. Hanım çok iyidir, sağ olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Kendisi bizim her şeyimizle uğraşıyor, sağ olsun. 


Ben 15 sene muhtarlık yaptım. Çok anılarımız var tabii. Yani şöyle var; orada insanlarla uğraşmak çok güzel bir şey. Muhtarlık çok güzel bir meslektir. Her şeyinizle vatandaşın hizmetinde oluyorsunuz. Vatandaş sizi çağırdığı zaman orada oluyorsunuz. İnsanla birebir teması çok. Şimdi hâlâ devam ediyoruz. Bizi mahallemizde severler, biz de onların her şeyine koşmuşuzdur. Çocuğu hasta olmuştur, hastaneye getirmişimdir. Cenazesi olmuştur, belki Silivri'den alıp getirdiğim günler olmuştur. Yani bu gibi şeyler çok olmuştur. 24 saat onların hizmetinde olduğum bir gerçektir. 
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Fabrikanın olduğu günler, insanların bahçesinde bir şeyler yetiştirdiği günler (gerçi yine yetişiyor, köylerde bizim bayağı bir ürün yetişti) daha iyiydi. İnek beslerdik, sütünü içerdik... O zamanki ortam bambaşkaydı. Fabrikaların çalıştığı dönemlerdi. O zamanları arıyoruz tabii. 


Gençlere şunu tavsiye ediyorum: Aman, uyuşturucu kullanmayın! 
Ben yıllarca bununla mücadele etmiş bir insanım. Ben kendim sigara dahi içmiyorum ve alkol hiç kullanmadım, diyebilirim. Onun için alkolden, sigaradan, uyuşturucudan uzak dursunlar. Ben bunu söylemek istiyorum. Daha sağlıklı olsunlar, iş bulsunlar, çalışsınlar. Gençlerimiz, bizim geleceğimiz. Benim de torunlarım var. Gençlerimiz bu gibi şeylerden uzak durmalı. Yani en azından bir iş bulup sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri lazım. 


Ben Beykoz'umuzu çok seviyorum. Beykoz'da olmaktan gurur duyuyorum. Beykoz'umuz çok iyidir. Her şeyden evvel insanları iyidir; toplumu iyidir. Bunun değerini bilmek lazım. 
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İlkokulu, Ordu Mesudiye'nin Mahmudiye köyünde okudum. 12 yaşında ilkokulu bitirince İstanbul'a göç ettik. Sonrasında işportacılığa, eski lisanla seyyar satıcılığa başladım. 1986 yılında Beykoz ilçesinin Çubuklu Mahallesi'nde market açarak iş hayatımıza böyle devam ettik. İstanbul'a göç ettiğimizde ilk yerleşim yerimiz Beykoz Çubuklu Mahallesi olmuştur. O gün bugündür Çubuklu Mahallesi'nde ikamet etmekteyiz. 


1987 yılında birkaç market açtık ve sonrasında da kebap salonlarıyla işimize devam ettik. 1994 yılında Beykoz ilçesinin Çubuklu Mahallesi'ne muhtar seçildim. 15 yıl bu görevi sürdürdük. 15 yılın sonunda Beykoz belediye başkan adayı oldum Milliyetçi Hareket Partisinden. 
Beykoz'u adım adım dolaştık, gerek köylerini gerek mahallelerini. Beykoz ilçesinde çok tanındık. Şimdi de inşaattayız, insanlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için eski binaları yıkıp yeni binalar yapıyoruz. 


1983-1984 yıllarında Çubuklu'dan sabah saatlerinde Paşabahçe vapuruna bindiğimiz zaman insanlar sel gibi akardı Eminönü'ne, özellikle gençler. İş hayatı yoğundu. Gençlerimizin işe öyle bir sarılışı vardı ki bunu ancak yaşayarak anlayabilirsiniz. Bizim zamanımızda 13-14 yaşında herkesin bir işi vardı, herkes çalışırdı. Kimisi çıraklık yapardı. 
Ben Mesudiye'den Çubuklu'ya geldiğimde ortaöğretimimi ve lise eğitimimi akşam okuyarak devam ettirdim. Çalışıyordum çünkü. Bizim dönemimizdeki insanlar mücadeleciydi. Şimdi mesela bir berbere çırak olarak girse çocuklar, berber ondan bir şey istese, akşam anne ve babasına “Bana emir veriyorlar” deyip bir sonraki gün işe gitmiyorlar. İş seçemezdik biz; ya aç kalacaktık ya da çalışacaktık. Sokakta top oynardık. Mahalleler doluydu, insanlar çalışıyordu. Çok güzel günlerdi. 


Beykoz'un her sokağında sabah iş hayatı başlardı. Şu an Beykoz'un hangi sokağına giderseniz gidin iş hayatı iflas etmiş, çökmüş 


durumda. Yeniden o günlerin gelmesini istiyorum. Özledim o canlılığı. 
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Gençlerimiz işe gittikleri zaman çok sayıda arkadaşıyla, mahalledeki komşusuyla tanışırdı. Bizim Çubuklu Mahallemizde birbirini tanımayan hiç kimse yoktur aşağı yukarı, tabii yeni göçler oluyor. Bir de Beykoz'un en güzide mahallesi olan Çubuklu Mahallesi'nde yaşlı nüfusu çoğaldı çünkü gençlerimiz göç etmeye başladı. Yeni konutlar yapılamadığından dolayı ancak anne, baba geçimini sağlayabiliyor ve burada barınabiliyor. Çocuk evlenince başka ilçelere taşınmak zorunda kahyor. Bir imar sorunumuz var. 


Bizim daha önceki zamanlarda sokaklarımızda samimiyet, hoşgörü vardı. İnsanlar birbirlerine gidip gelirlerdi. Eskiden çok çalışırdık. Çalışmayan genç yoktu, şimdi sokağa çıkıyorum, çalışan genç görmüyorum. İnsanlar artık gençlerden bir şey isteyemiyor, o samimiyet kalmadı. Sosyal medya da bunun sebebi olabilir. Gençler ya sosyal medyayla ya da cep telefonuyla meşguller. Sosyal medya aynı zamanda ilişkileri de kopardı. Komşuluk ilişkilerini geçtim, aile içi iletişim de kalmadı. 
Her geçen gün Beykoz'daki komşuluk ilişkileri de zayıflıyor. 


Eskiden sokağa çıkar, top oynardık. Top oynamak için sahalarımız vardı. Çubuklu Mahallesi'nde çarpık yapılaşma çok var, bundan dolayı bizim yaşam alanlarımız kısıtlandı. Çocukların oynadığı, oturup kalktığı yerler binalarla, çarpık yapılaşmalarla doldu. Plansız bir kentleşme var, temennimiz bu kentsel dönüşümlerle buraların daha da yeşillenip düzelmesi. 


Beykoz'un eski fotoğraflarını ben çok dikkatle incelerim. Beykoz ile ilgili bir resim veya en ufak bir konuyu, yazıyı dikkatle okurum. Beykoz'un eski fabrikaları çok değerli. Paşabahçe Cam Fabrikası mesela. Onun bacaları ve firınları tarihi nitelikte, onlar Paşabahçe'nin adını dünyaya tanıttı. 


Beykoz'da yaşamaktan ciddi anlamda memnunum. Beykoz dışında da iş yerlerimiz var, zaman zaman şehir dışına gidiyorum ama gece 01.00'de de eve gelsem, yalnız başıma da olsam sahilde dolaşmadan eve gidemiyorum. Sokaktaki kaldırım taşlarını dâhi özlüyorum. Beykoz'da dolaşmak bile beni dinlendiriyor. 
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1970 yılında Beykoz'da doğdum. Özel bir şirkette yönetici olarak 
görev yapıyorum. Mahalli ve idari işlerden sorumluyum. 1992 yılında, asıl işi kozmetik ithalatı ve pazarlaması olan bir şirkette muhasebe müdürü olarak başladım. Ondan öncesinde ticaret lisesinde 1986'da staja başlamıştım. 1987'de bir muhasebe bürosunda çalışmaya başladım. 
1987 ile 1992 arasında o muhasebe bürosunda çalıştım. Aynı zamanda 
üniversite dönemim oldu. 1992 yılımda muhasebe müdürü olarak girdigim şirkette hâlâ çalışmaya devam ediyorum. Birkaç şirketi var, grup şirket: Turizm-otelcilik faaliyetleri var, Alanya'da otelleri var, kozmetik markalarının ithalatı ve pazarlama satışı var, gıda maddesi üretimi var, Tekirdağ Hayrabolu'da Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi işi de var. Bu şekilde birkaç kolda faaliyet gösteren şirketin idarecilerin- den biriyim. 


Annem, Allah sağlıklı uzun ömür versin, 80'e merdiven dayadı. O da Beykoz Ayazma bölgesinde. Rahmetli dedem çok eski, 1910'lu yllarda gelmiş Beykoz'a. Rize'den kalkıp gelmiş. Annemin babası burada doğmuş. Babam da buraya abilerinin arkasından İstanbul'a geldikten sonra İstanbul'da tanışmışlar. 1960'ta evlenmişler. 1965'te de ilk çocukları, ablam olmuş. 1970 yılında da ben doğmuşum. Yani bizim ailenin Beykoz'a yerleşmesi 1960 diyebiliriz. 1960 yılından beri Beykoz'da yaşıyoruz. 


Babam çok farklı işlerde çalışmış. Çok farklı derken, hani sayısı çok olarak algılanmasın. Şöyle ki: Mesela bekçilik yapmış, Emniyet Müdürlüğünde çalışmış, sonra Almanya'ya gitmiş. Almanya'dan dönmüş, Türkiye'de esnaflık yapmış; halı, mobilya mağazası varmış. Zahire dükkânı kurmuş. Birçok iş yapmış. Yani işçi emeklisi bir ailenin çocuğuyuz. 
Ben 4 çocuklu bir ailenin 3 numaralı çocuğuyum. Annem ev hanımı. 2 
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ablam var. Benden küçük bir kardeşim var. Beykoz'da doğdum. İlkokulu, Fatin Hoca İlkokulunda okudum. Ortaokulu, Beykoz Ziya Ünsel 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Ortaokulunda; liseyi, Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesinde okudum. 1976'da başladım ben ilkokula, o yıllarda Fatin Hoca İlkokulunun bir tane binası vardı ve biz binanın arkasındaki arazideki boşlukta barakada okuduk. Şu an Fatin Hoca İlkokulunun 2 binası var. Okul kış aylarında oluyordu, sınıfta sırayla her gün odun getiren nöbetçi öğrenciler vardı. Her gün başka iki kişi evinden odun veya kömür getirirdi sobayı yakmak için. O şekilde ısınırdık. Üçüncü sınıfa kadar barakada okuduktan sonra yandaki betonarme bina yapıldı. İlkokulda beton binayı üçüncü sınıfın sonunda gördük, diyebilirim. 


Çocukluğumu hatırlıyorum. Mesela bizde 60'a yakın tavuk vardı. 
Komşularımızın birçoğu süt için hayvan beslerlerdi, inekleri vardı. Biz onlardan süt alırdık. Onlar bizden yumurta alırlardı. Şunu çok net hatrhyorum: Büyük yılanlar, ahırlara ya da evlere girerdi. Onları kovmak, kaçırmak için dışarıda teneke kazanlarda ateş yakarlardı. Sütü yakarlardı, yani sütün yanık kokusundan yılanlar evi terk ederlerdi. Sonra dışarıda bekleyen mahalle halkı da ellerinde sopalarla onu öldürme- ye çalışırdı. 


O zamanlar çeşmeler vardı mahallelerimizde. Şehir şebeke suyu de- 
8ildi, kendi doğal kaynaklarımızdı. Beykoz'da zaten uzun yıllar şehir şebeke suyunu görmedik. Beykoz için İstanbul'un en büyük köyü, diyebilirim. O zaman Beykoz öyleydi. Su, omuzluklarla ya da tenekelerle çeşmelerden taşınırdı. Birçok yerde doğal kaynak suları akan çeşmeler vardı. İnsanlar; içme suyunu ayrı çeşmeden, kullanma suyunu ayrı çeşmeden alırlardı. Yollarımız çamurdu. Beykoz'da asfaltı 90'lı yıllardan sonra gördük. Odun kömürü, o gelene kadar taş kömürü ya da kömür yakılırdı. Orman Bölge Müdürlüğü bazı tarihlerde kesime yer açardı. Bir dönüm yeri ücret karşılığı size verir, 500 m?yi başkası alır. 
Gidersiniz, orayı kesersiniz, yolun kenarına yığarsınız ve sonra evinize taşırsınız. Onu birkaç kış yakarsınız. 


Çocukluk yıllarımdan aklımda kalan mesela Toygar bölgesi; Mahmutşevketpaşa sahil yolu, Riva'ya giden üst yol. Yol yapıldı şimdi, o zaman oralarda çakallar çıkardı karşımıza. Sırtımızda odunlarla Gümüşsuyu'na odun taşırdık. O zamanlar eşekçiler vardı -çok özür dileyerek söylüyorum- ne yaparlardı? İnsanlara odun dönemi odun taşırlardı, su taşırlardı çeşmelerden evlere. Hayvanın yularına koyarlardı ve kullanma suyu taşırlardı. Kışa yakın zamanlarda da aynı şekilde orada kesilen odunları o bölgeden evlere taşırlardı. 3-4 kilometre uzaktan getirdiğimiz zamanlar olurdu. O taşıyan eşeklere verecek parası olmayanlar da sırtında taşırlardı. 70'li yıllardan, 80'lere kadar olan dönemden bahsediyorum. 


Çocuklukla alakalı aklımda kalan, şimdi üzerinde yaklaşık 15 metre dolma toprak olan Gümüşsuyu Deresi vardı o yıllarda. Orası 2 vadinin arasında derenin aktığı bir bölgeydi. Derede yaklaşık 50-60 metrelik 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kesinti olur, toprağın altına girer ve 50-55 metre sonra çıkardı. Biz 6-7 yaşlarındaydık, şu anda bu vücudumuzla giremiyoruz oraya. Küçük bir mağara oluşmuştu, o su akan yerden mağaraya girerdik. İlerledikçe yarasalar çıkardı o delikten, yengeç yakalamaya çalışırdık çocukluk aklıyla işte. İlkokula giderken o yengeçleri yakalıyorduk, yani hayvanseverlerden çok özür dileyerek anlatıyorum bu anıyı. Biz de kolye yapılsın diye o yengeçlerin büyük bacaklarını kopartıp güneşte kuruturduk. Ama o yengeci bulmak için o mağaraya girmek zorundaydık. 
Mağaradan çıktıktan sonra tabii üstünüze başınıza yarasalar yapışırdı. 
Bunlar tabii güzel anlardı. 


Çocukluğumuzda rüzgârlı dönemler olurdu. Her şeyin bir zamanı vardı. Uçurtma zamanı herkes uçurtma uçururdu. Bir hafta on gün kadar sürerdi. Rüzgârlar kesildi şimdi. Bugünkü çocuklar, belki de hiç göremeyecekler. Biz toplanırdık mesela işte ilkbahar ya da sonbaharda. 
Bize annelerimiz, büyüklerimiz haber verirdi. Yüksekçe tepelere çıkardık. Kuş sürülerinin göçlerini seyrederdik. Milyonlarca kuş... Belki milyonlar değil ama bize öyle gelirdi. Dalga dalga geçen büyük kuş türleri çok güzel görsel şölen oluştururlardı, seyretmeye doyamazdık. Kuş sürülerini geçmişini kaçırdığınız zaman bir dahaki sezona kadar seyredemezdik. Karhtepe bölgesinde o zaman yollar yoktu, insanlar yoktu; ormanla, bitki örtüsüyle kaplıydı. Oraya kuş avına giderdik. Mesela büyüklerimiz birkaç gece kapan kurar, kuş avlarlardı. Biz yanlarında giderdik, sonra bizim uykumuz gelirdi, eve giderdik. Şimdi o bölgede binlerce ev var; ben çakalların, tilkilerin kümeslerimizden tavuk çaldığı dönemlerden bahsediyorum. 


Beykoz, az önce de söylediğim gibi İstanbul'un en büyük köyüydü. 


Çünkü İstanbul'un diğer ilçelerinde vatandaşın aldığı hizmeti, Beykoz 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maalesef uzun yıllar alamadı. Yollarımız çamurdu; sularımız evimizde akmıyordu, çeşmelerden taşıyorduk. Kapılarımızda kilit yoktu, kapılammz kilitleme ihtiyacı hissetmezdik. Anahtar yoktu, yani bir komşumuz gecenin bir saatinde veya sabahın erken saatinde içeriye girerdi. 
Sofradaysak oturur, yemeği yerdi. Çay içiyorsak bize katılırdı. Her akşam, biri bir komşu başka komşularda ya da bir komşu 5-5 komşu gelir sohbetler muhabbetler edilirdi. Sıcaklık, samimiyet, hoşgörü, kardeşlik, yardımlaşma vardı. Karşılıksız sevgi saygı vardı. Şimdi bunların hepsi maalesef geçmişte kaldı, kimse kimseye karşılık beklemeden en ufak bir yardımda maalesef bulunmuyor. Bulunanı görürsek takdir ediyoruz bugünlerde, ama o dönemde herkes öyleydi. 


Benim yaşımdakiler ya da benden 5-10 yıl daha küçük olanlar bilir, ben ilkokul hayatım boyunca siyah önlük giydim. Hiç kimsenin farkh elbisesi yoktu. Mesela o dönem ne kadar zengin olursa olsun herkes okulda aynı kıyafeti giyiyordu. Aynı saatte yemek yiyordu ve yiyeceklerimiz dahi aynıydı. Yani salam, sucuk alma imkânı olan da haşlanmış yumurta, peynir, zeytin getiriyordu; kimse kimseye imrenmiyordu. Böyle bir toplumsal bir anlayış vardı, bugün o da yok maalesef. 
Bugün imkânı olanlar eşini dostunu, yanındakini düşünmeden çok rahat hareket ediyorlar. Genellemek de istemiyorum ama maalesef bu böyle. Kendimizden başkalarını çok az düşünür olduk, empati yapmıyoruz artık. 


1987 yılında liseden mezun oldum. Üniversite sınavlarına girdim, 
İstanbul Teknik Üniversitesinin o yıllarda Sakarya'da fakültesi vardı. 
Düzce'ye kadar meslek yüksekokulu vardı. 80 darbesinden sonraki si- 


vil iktidarın o aradaki kaybı kapatmak için Dünya Bankası ile ortaklaşa yaptığı bir proje vardı: Bütün kesimlerde ihtiyaç olan ara elemanların 
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4 yılık fakültelerin eğitimini alarak daha kısa sürede sektöre kazandırılmasıydı. 2 yılda 4 yıllık eğitimi vererek sektöre eleman yetiştirme projesi vardı. O proje sonucu oluşturulan İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesinin Düzce Meslek Yüksekokulunda, işletmecilik bölümünü kazandım. Sabah 8 akşam 6, mesai gibi okul var. 2 senede 4 yıllık eğitimin verildiği bir işletmecilik programı kazandım, orayı bitirdim. 


Üniversite ikinci sınıfta eşimle tanıştım ve mezun oldum. 1995 yılında evlendik. 2 çocuğumuz var, Allah bağışlasın. Çocuklarımdan biri mezun oldu, mühendislik yapıyor; diğeri de mühendislik okuyor ve o da inşallah 2 sene sonra mezun olacak. Onların başarısı için, bütün çocuklarımızın başarısı için dua ediyoruz. Çünkü ülkemizin başarılı çocuklara, başarılı beyinlere ihtiyacı var. Hiçbirimizin gençlik ne olursa olsun, deme lüksü yok. Zaman geçtikçe, teknoloji ilerledikçe alışkanlıklarımız olumsuz manada değişiyor. Sabırsız hâle geliyoruz, tahammülsüzleşiyoruz. Hedeflerimize bir an önce ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da bizi hatalara sevk ediyor. Tembelleşiyoruz, çalışmaktan uzaklaşıyoruz. 
“Oturduğumuz yerden para gelsin bize, çok az enerji harcayalım ama çok fazla gelir elde edelim” diye düşünüyoruz. Zahmet olmadan rahmet olmaz, başarıya ulaşmak için mutlaka çalışmak zorundayız. 


Benim gençlerimize en büyük tavsiyem: Sabırlı olsunlar ve çalışmaktan asla geri durmasınlar. Hep söylerler ya, “Bugünün işini yarına bırakmayın,” diye. Bu sözün en anlam kazandığı dönem, bu zamanlar. 
Bugünkü işlerini yarına bırakmasınlar. Zaman o kadar hızlı ilerliyor ki... Dünya, teknoloji, toplum, insanlık... Yani işimizi bir saat sonraya bırakmak, bize belki birkaç gün belki birkaç aylık zaman kaybına se- 


bep olabilir. Dolayısıyla gençler; sabırla çalışarak, aza kanaat ederek 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bir hayat düzeni kursunlar. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar: En kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Ne yapıyorlarsa yapsınlar, mutlaka planlanma yapsınlar. 


Beykoz'dan askerlik için ayrıldım, öncesinde de okul için ayrılmıştım. İki sene Düzce'de kaldım, 1,5 sene Sarıkamış'ta. Her geldiğimde şu Tepeüstü var ya, orası benim için sınır. Enteresan bir şekilde araç Tepeüstü'nden aşağı doğru inmeye başladığı zaman, “Oh! Evime, memleketime geldim.” diyorum. Birçok yere gidiyorum ama muazzam seviyorum Beykoz'u. Beykoz sokaklarında yürürken, bir bakkala giderken 
20 kişiyle selamlaşıyorum ya da ne bileyim, bir yerde otururken birçok 
insanla hasbihal edebiliyorum. 


Beykoz'da doğduk, Beykoz'da büyüdük, Beykoz'un geçmişini biliyoruz. Okul hayatım burada geçti. Cam dekor atölyesinde çalıştım. 4-5 senelik dönem içerisinde 20 farklı atölyede çalıştım. İş bitti mi arkadaşlarla toplanıyoruz. Binlerce dost biriktirdik, binlerce arkadaş. Muhasebe bürosunda çalıştım; çalıştığım büro, 250'ye yakın işletmenin defterlerini tutuyordu. Esnaflarla tanıştıktan sonra sivil toplum kuruluşlarında görev yaptım. Beykoz Kızılay Derneğinde 5 yıl görev yaptm. Can Simidi Derneğinde uzun yıllar görev yaptım. Gümüşsuyu Spor Kulübünün yönetim kurulunda uzun yıllar görev yaptım, hâlâ devam ediyorum görevime. STK faaliyetlerinde aktif olarak görev alıyorum. Şu anda Yetim Vakfındayım. Toplumun her kesimiyle, STK başkanlarıyla, muhtarlarıyla, yöre dernekleriyle görüşüyoruz, hasbihal ediyoruz. Bütün görevlerimde en çok dikkat ettiğim şudur: Hiç kimseyle kavga etmeden, mutlaka ortak bir anlaşma zemini bulunarak her şeyin çözülebileceğine inanıyorum. Bu dönemde hiç kimseyle kötü olmadım, bundan sonra da olmam inşallah. Beykoz'u çok seviyorum. 


Beykoz'umuzun siyasilerine, yöre dernek başkanlarına, STK başkanlarına, muhtarlarımıza ve bürokratlarına el birliği ile Beykoz için çalışma çağrısı yapıyorum. Arşiv niteliğindeki bu çalışma için özellikle Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a ayrıca teşekkür ediyorum. 
Sizlere de beni dinlediğiniz için, destekleriniz için teşekkür ediyorum. 
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Aslen Rizeliyim ama Çavuşbaşı'nda doğup büyüdüm. Beykozluyum, doğma büyüme buralıyım. Çavuşbaşı İlkokulu evimize 3 kilometre uzaklıktaydı. Çamur yoldan giderdik. Çocuktuk, koşarken çizme vardı ayaklarımızda. Kamyon patinaj yapar da çamur atar ya çamurluğuna, bizim de ayakkabılarımızın çamur atmasından önlüklerimizin arkası kafamıza kadar çamur olurdu. Ondan sonra eve gelirdik. Annemiz bakardı, “Ne oldu?” derdi. Yıkasa bir türlü, yetişmeyecek. Sobanın arkasında kurutur, ondan sonra da fırça ile silerdi. 


16 yaşına kadar köyümüzde elektrik yoktu. Yollarımız topraktı. Gaz 
lambası ile ders çalışırdık kardeşlerimle. Biz 8 kardeştik ama ben okurken 5 kişi okuyorduk. Ben birinci sınıfa giderken en büyüğüm beşinci smfa gidiyordu. Her sınıfta bir kişi vardı. Öğretmenimiz ders verirdi bize. Eve gelirdik. Kilim bizim için lükstü; toprağın üzerinde hasır vardı. Hasırın üzerine yatardık, yatarak ders çalışırdık. Bir gaz lambası vardı, şişeli gaz lambası derler. Bazen fitili döndüğü zaman da bir kö- 


şesi is yapardı. Şimdi 5 kişi yatmışız, defterimizi kitabımızı almışız; biri okuyacak, biri yazacak falan. Herkes çalışıyor. Çalışırken o gaz lambası fitili cama is yapardı ve bir tarafı kararırdı. Bir tarafı kararınca o za- 


man o tarafta olan az görürdü. Kavga çıkardı lambanın üzerine: Işığı ben fazla alayım; öbürü, ben fazla alayım. Ben bana döndürürdüm; isi, kardeşimin tarafına, ablamın tarafına, abimin tarafına verirdim. Onlar bu tarafa döndürürlerdi. Doğru dürüst ders bile çalışamazdık, kavga ederdik. Aydınlık yok ki! Elektrik yok ki! Mum yok. Bir gaz lambası var. 


Ortaokula gittim, Anadoluhisarı'na. 14 kilometre yayan gittim, ondan sonra servis tuttuk. Servis de haftanın 3 günü geliyor, 3 günü gelmiyor. Şimdi cumartesi okul yok, hafta sonu tatil. O zamanlar cumartesi günleri öğleye kadar okul vardı, cumartesi öğleden sonra tatildi. Sonra baktım ki bu iş bana gelmez, her gün okula 14 km yürümek zor. Okumadım. Okulu bitiremedim. Çünkü yola sabah erkenden çıkıyordum. 
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Yayan gidiyordum. 08.00'de okul başlıyor. Benim buradan 06.30'da çıkmam lazım. Şafak sökmemiş, yolda köpekler kovalıyor beni. Düşüyorum, kalkıyorum. Çamur, batak... Çantam çamurlanıyor. Kendim düşüyorum, çamurlanıyorum. 


Gemsiz, yularsız atın saçlarından, yelelerinden tutardım. Ata biner, dörtnal giderdim. Direksiyonu da elimdi. Çevirirdim; ensesine böyle vurduğum zaman bu tarafa dönerdi. O kumandaya gelen at parlarsa kötü olur. Boynuna böyle kene gibi yapışırdım, düşmezdim. 


Çavuşbaşı'nda belki 100 tane ev yoktu o zamanlar. Çavuşbaşı'nın 
5 mahallesinden bahsediyorum. Bu yollar toprak yoldu, bu Çengeldere Caddesi. İki tane at arabası yan yana geçmezdi bu yollardan. 1970'li yıllarda ilk dozer koyuldu, genişleme yapıldı. İşte bugün bu hâle geldi. 
Yazın çiftçilikle uğraşırdık, hayvanlarımız vardı. Daha çok ineklerimiz vardı. Bağ bahçede fasulye, biber, domates vs. ekerdik. Götürür, İçerenköy'de halde satardık. Pazarlara götürür, tezgâh açardık. Buranın boncuk Ayşe fasulyesi çok meşhurdur. İstanbul'da bunu tanımayan yoktur. Tanıyanlar Çavuşbaşı'nın boncuk Ayşe fasulyesinden vazgeçmezdi. 


Komşularımız iyice tanıdıktı; çoğu komşumuz zaten akrabamızdı. 
Babamlar 8 kardeşti, 8 erkek kardeş hep bir aradaydı. Mahalle kurmuştuk buraya. Kapılarda anahtar veya kilit yoktu. Kapısını kapatırdı, üzerine alırdı; hayvan girmesin, kap kacağa zarar vermesin, diye. Kazmasını, baltasını alırdı insanlar; bahçeye, tarlaya gider, çalışırdı. Bir kilometre ötede tarla var. Kapının kolunu tutar, açardı. Kilit falan yoktu. 
Biz yeni öğrendik kapı kilitlemeyi. 

Şimdiki Görele Mahallesi dâhil, komple Çavuşbaşı'ydı. Görele Mahallesi'nin ismini, orada Göreleli insanlar olduğu için biz koyduk. Esas orasının ismi Çengeldere Mahallesi idi. Şimdiki mevcut Çengeldere Mahallesi ikiye ayrılırdı: Yukarı Çengeldere ve Aşağı Çengeldere. 
Biz, aşağıdaki Çengeldere'de oturuyorduk. Göreleliler de yukarıdaki Çengeldere'de oturuyordu. Ondan sonra biz Yukarı Çengeldere yerine Göreleliler Mahallesi, dedik. Onlar da bize Çengeldere, dedi. Onların ismini Görele Mahallesi yaptık. 


1978 senesinde benzin kıtlığı vardı. Çok kıtlıklar vardı da bir de benzin kıtlığı vardı. Benzin kıtlığında bir tane 56 Plymouth araba aldım, hususi binek taksi. Gittim Beykoz'a, benzinciye. İki tane benzinci vardı orada, Beykoz sahilinde hâlâ dururlar. Gittim, dediler ki: “Benzin vermiyoruz.” “Neden vermiyorsunuz, yok mu?” Her zaman alıyordum. 
“Var da karne çıkmış,” dediler. “Karne nasıl bir şeydir?” dedim. “Bazı yerlere müracaat edeceksiniz,” dediler. Şöyle iki kabuklu, önlü arkalı, resimli bir kâğıt. Arabanın plakası yazıyor. Gittim, bir karne çıkarttım. 
Ondan sonra benzini karneyle aldım bir müddet. 


Buradan son turfanda fasulye yükledik traktöre, İçerenköy'deki hale gidiyoruz. Dudullu'ya kadar gittik, kimse yok. Dudullu'da baktık, 


Şükrü Öztürk 477 


askerler çevirdi bizi. Yıktılar bize tüfekleri: “Eller havaya! Durun!” Durduk, kaldırdık ellerimizi havaya. İki kişi daha var yanımda, amcamın çocukları. “Ellerinizi başınızın üstüne koyun!” Koyduk. “Hayırdır, siz nereye gidiyorsunuz?” dediler. “Hale fasulye götürüyoruz,” dedik. “Ne fasulyesi ya, darbe oldu.” “Biz darbe nedir, bilmiyoruz ki. Darbe ne demek?” dedik. “Askeriye yönetime el koydu, hükümeti alaşağı yaptılar. 
Hal kapalı. Siz oraya sebze götürmeyin. Siz buraya kadar geldiniz, yolda asker var mıydı?” dediler. “Asker yoktu” dedim. “O zaman hemen geri dönün. Doğru evinize. Radyonuzu açın, dinleyin,” dediler. O zaman televizyon yok. Televizyon varsa da her evde yok. Zaten televizyondan gündüzleri yayın da yoktu. “Açın radyonuzu, radyodan haberleri devamlı takip edin. Sokağa çıkma yasağı var, evinize gidin, evinizden dışan çıkmayın,” dediler. Oradan geri döndük oradan, fasulyeleri de götüremedik. Fasulyeleri pişirdik, ineklere yedirdik. 4-5 gün sürdü o sokağa çıkma yasağı. Ondan sonra sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde kalktı. 
Millet çarşıya pazara gitsin, alışveriş yapsın diye. Gece 11'de başlıyordu, sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı vardı. Onları yaşadık. 


15 sene taksicilik yaptım İstanbul'da. Emlak, inşaat işleri yapıyorum 
şu anda. Emekliyim. Hatta şöyle bir anımı da anlatayım size: Hani dedim ya, 10 yıldan fazla taksicilik yaptım. O zamanlar arabaya bir müşteri aldığım zaman, biraz uzağa gideceksek müşteri muhabbet ediyordu benimle. Öyle ya konuşarak gideceksiniz. Ne yapacaksınız? Yarım saat-bir saat yol gideceksiniz, bir şeyler konuşacaksınız illaki. Soruyordu: “Nerede oturuyorsun?” diye. “Çavuşbaşı'nda,” diyordum. Müşteri, “Yok yok, ben memleketi sormuyorum. İstanbul'da nerede oturuyorsun?” diyordu. “İstanbul Çavuşbaşı'nda oturuyorum.” “İstanbul'da Çavuşbaşı var mı, orası neresi” diyordu. Beykoz'un bir köyü, diye tarif ediyordum. 


Yeni nesil bazı şeyleri aslında yaşamamış, bilmemiş. Mesela biz anlatıyoruz: Biz sofradan doyarak kalkmazdık çocukluğumuzda, ama şimdiki çocuklarımız, “Hangisinden yiyeceğim,” diye bakıyor. Hangisini yiyeyim, hangisini yemeyeyim? Biz öyle değildik. Biz yemek bulamıyorduk ki! Ne varsa hepsini süpürüyorduk. Tam da doymuyorduk yani. 
Yollarımız, arabalar, vesaitler, hastaneler... Yani bunlar o zamana nazaran çok iyi. Hani derler ya, “Bizim ülkemiz dünyanın cenneti.” Şimdi cennet, o zamana göre. Ha o zaman insanlarda merhamet vardı. İnsanlar, biraz daha alçakgönüllüydü. Şimdi insanlar, toplum biraz daha birbirlerinden uzaklaştı. 


Gençler örf ve âdetlerini inkâr etmesinler. Büyükleri bir şeyler anlattığı zaman gençler biraz dinlerlerse, açlık ile tokluğu biraz anlarlarsa, nankör olmazlarsa bundan daha iyisi yok. Atasını, ecdadını, ülkesini, vatanını severlerse bundan daha iyisi yok, derim. Benim gençlerden en çok istediğim: Hep okuyun, okuyun, okuyun. Gençlere tavsiyem bu. 
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Görele'den İstanbul'a 1967 yılında geldim. Bir süre İstanbul Sarıyer'de kaldım. Ondan sonra ilkokul dönemlerimde rahmetli babamla bir süre Bakırköy Osmaniye'de kaldık. İlkokul sona doğru Giresun'a tekrar döndüm. Giresun'da Görele Sofulu İlkokulundan mezun olduktan sonra bir süre Giresun Görele'de kaldım. Tekrar 80'li yıllardan sonra İstanbul'a geri dönüş yaptım. 1985 yılında Beykoz'a yerleştim. 1985 yılından 2004'e kadar burada ikamet ettik. Siyaset yaptık, partilerde görev aldık. 2004 seçiminde Görele Kırıklı beldesinin kurucu belediye başkanı seçildim. 2009'da tekrar ikinci seçime girdik, yine belediye başkanı olarak 2014'e kadar devam ettim, ama tabii Beykoz'dan hiç ayrılamadık. Her hafta gittik, geldik. Beykoz aynen bizim Giresun'umuz gibi, bize baba yurdu oldu. Onun için Beykoz'u seviyoruz. Beykoz'da uzun zaman siyaset yaptım. Partide yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcılığı, teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundum zaman zaman. Beykoz'un köylerini tek tek dolaştık, köy halkıyla tanışma şerefine ulaştık. Beykoz'u Giresun gibi, Görele gibi iyi biliyorum. 
Giresunluyuz ama Ankara'ya gittiğimizde İstanbul Beykozluyuz, diyoruz. Beykoz'u seviyoruz. 


1985'te Beykoz Çubuklu Mahallesi'ne yerleştim. Ondan sonra İncirköy'e taşındım, bir 3-5 sene de orada kaldım. Süreç böyle devam etti Bizim memleketimiz ne ise Beykoz da o. Çünkü memleket gibi, yani her tarafta dostlarımız var. Tanışıyoruz yıllardan beri. Beykoz'u da Görele 


gibi biliyorum. Beykoz'da güzel dostluklarım oldu. İnsanlar çok önceden beri birbirini tanırlar burada. Yani biz onları tanırız, onlar da bizi tanır. Beykoz'da güzel şeyler olmaya başladı. Eskiden tabii bu şekilde değildi. Beykoz şu anda sahiliyle, yollarıyla, temizliğiyle çok güzel. Belediyemiz de güzel çalışıyor bu noktada, çok takdir ediyoruz. 


Çocukluğumda ben Sis Dağı Yaylası'na giderdim. En büyük anım odur. Yaylayı severim. Bizim Giresun'da yaylamız çok güzeldir. 
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Çocukluğumdaki en güzel anılarım orada geçmiştir. Yaylada hayvanlarımız olurdu. Orada onları otlatırdık. Çok güzel bir anı benim için o günler. Babam çok erken vefat etti; çocukluğumda, 1979'da. Babam İstanbul'da kalırdı, biz de zaman zaman İstanbul'da kalırdık, zaman zaman Giresun'a giderdik. Bizim çocukluğumuz bu şekilde geçti. Ama tabii aile olarak birbirimize çok bağlıyız. Benim 6 kız kardeşim var. Biz bir kişi gibiyiz, hepimiz biriz yani. Ben de erkek olarak tek kardeşleriyim. Biz şu anda bile birbirimizden hiç kopuk değiliz; bir kez konuştugumuz zaman ne dersek odur, hiç ikiletme olmaz. 


Gençliğim İstanbul, Ankara, Giresun arasında çok hareketli geçti. Diger illerle de temasta olduğumuz işlerimiz oldu. Mesela Eskişehir'de inşaat yaptık, orada da çalışmalarımız var; inşaatla ilgili çeşitli illerde çalışıyoruz. Burada arkadaşlık, dostluk, ahbaplık çok büyüdü. Çünkü ben yıllardan beri burada hem siyasetle uğraştım hem de dernek başkanlığı yaptım. Ayrıca buradaki samimiyet daha da güçlendi. Hep burada bana söylerler, senin yapmak istediğin bir şey varsa hep yanındayız, diye. 


80 darbesinde Giresun Görele'deydim. O günün şartlarında bizim bir sıkıntımız olmadı, ama tabii zor günler geçti. Onları biliyorum, ama o dönemde benim şahsi bir sıkıntım olmadı. Sıkıyönetim hâkimdi o günlerde. Yakınlarımızdan çok kişi içeri alındı, bırakıldı. Zor günler geçti, o günleri o şekilde hatirliyorum. 


15 Temmuz'da da Giresun'daydım. O gece İstanbul'da darbe olduğunu söylediler. “Darbe var, köprüler kesilmiş,” dediler. Bana bir telefon geldi İstanbul'dan. Hatta Beykoz'da polis arkadaşları aradım, öyle bir şey yok, dediler. Bir 10-15 dakika geçti. “Dediğin doğru. Sen nereden duydun?” diye beni aradılar polisler. Ben Kırıklı'da eve çıkmıştım o saatlerde. Oradan tekrar döndük, Görele'ye geldik. Görele'de sabaha kadar meydanda sabahladık. Takip ettik darbe konularını. Ondan bir gün sonra tekrar Giresun'a gittik. İşte durumlar böyle. Yani bu darbeyi takip ettik ama halkımız dimdik ayakta durdu. Hep beraber bu işi geri püskürttük. 


Ben gençliğimde büyüklerime çok saygılı davrandım. Onlara her zaman hürmet ettim. Büyüklerimin yanında otururken de dikkat ettim. 
Şimdiki gençlerimizin de büyüklerine saygı sevgi hususunda dikkatli olmalarını isterim. Şu anda gençlerimizi de çocuklarımızı da hepsini iyi bir şekilde, sevgi ve saygı içerisinde görüyorum. Bunun devamını isterim. 


Beykoz için gençlerimize söyleyeceklerim: Beykoz'a sahip çıksınlar. 
Beykoz çok güzel bir yer. Her tarafı içinde besleyen; köyleriyle, sahiliyle, güzelliğiyle, her şeyi ayrı bir güzel. Belediyemizden de başta temizlik olmak üzere memnunuz. Sahilde güzel projeler yapıldığını görüyoruz, takdir ediyoruz. Bu güzelliğe de Beykozlu gençlerin sahip çıkmasını istiyorum. 
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1968, Paşabahçe doğumluyum. Yaklaşık 30 senedir genel ve yerel medyada görev yapıyorum, çeşitli gazetelerde çalıştım, sonrasında yerele döndüm. Şu anda yerel gazetelerin birinde çalışıyorum, bir de spor sitem var. Beykoz'a spor alanında katkıda bulunmak, Beykoz'un geleceğine not düşmek istiyorum. 


Paşabahçe Karagöz Sırtı'nda bir süre yaşadık ailecek. Babam Kastamonu kökenli, gençlik yıllarında Paşabahçe'ye gelmiş. Beykoz Devlet Hastanesinin karşısında Tevfik Paşa Yalısı vardı, babam oraya çok genç yaşlarda, 15-16 yaşlarında girmiş. Bizim ilkokul son sınıfa kadar bir yalı hayatımız oldu. Eski Türk filmlerindeki gibi. Abim ve ben orada büyüdük, üçüncü kardeşimiz sonradan Beykoz'da doğdu. Demek ki insanın kaderi yazılıyor bazı şeylerle. 


Çok renkli bir Beykoz hayatı vardı eskiden. Bizim çocukluğumuz, her ne kadar siyasi çalkantıların yoğun olarak yaşandığı bir döneme rastlasa da çok güzeldi. O yalıdan taşındığımızda Beykoz yaşantımız başladı, ki benim hayatımda gerçekten bir dönüm noktasıydı, her açıdan. Geleceğimi şekillendirecek yıllar başladı. 1980'de Beykoz'a taşındığımızda, kapah bir yalı ortamından, kalabalık bir Beykoz ortamına girdik. Kendimizi bir anda maçlarda bulduk. 1980'lerden bu yana geçen sürede maçları hiç kaçırmamaya gayret ediyorum. 


Ben yaşantımı iki aşamalı olarak görüyorum: Birincisi, Paşabahçe'deki o yalı ortamındaki yaşantımız; ikincisi de Beykoz'daki yaşantmz. Yalı ortamı çok renkliydi. Tevfik Paşa'nın torunları vardı bizim 


yaşımızda. Abim, Erdem (Paşanın torununu) ve ben; üçümüz birlik- 


te geçirdik çocukluğu. Tekneler yaptık, hatta belki de çocuk yaşlarda ilk tekne yapmaya çalışan insanlardan biri de bizdik. Orkestra kurduk; baterimiz, gitarımız vardı. 1980'den sonra Şahinkaya Mahallesi'ne taşındık, orada daha farklı bir yaşantımız oldu. Mahallede iki ya da üç 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kişinin televizyonu vardı, bir tane de bizdeydi. Tek kanallı günlerdi, evimize komşular gelirdi, çayımızı yapardık. Televizyonlarda cumartesi günleri Türk filmleri olurdu, bunları seyrederdik; çocuk yaşlarda kovboy filmlerini izledik. Sabahları mahallenin çocukları ile beraber oyunlar oynardık. Tam bir mahalle yaşantısıydı yani. Çivi oynardık, kâgıt oynardık, Tipitip'in içinden çıkan kâğıtları okurduk. Çocukluk yıllanmz böyle güzel renkli geçti. 


EMliliğim çok şükür ki çok güzel. Bir çocuğum var, askerden yeni geldi. Eşim halamın komşusuydu, tanıyorduk kendisini. Nasip oldu, evlendik. Çok şükür kendi hâlimizde yaşayan bir aileyiz. Aslında evlilik olayı da biraz ani gelişti. Çünkü benim cumartesi pazar günlerim doluydu, çalıştığım bir iş yeri vardı, hafta sonu gazetecilik yapıyordum, çok yoğun günlerdi. 29 yaşımda evlendim. Halam vesile oldu. İşin tuhafı şudur: Baba tarafımız Kastamonulu demiştim, ama ben Kastamonu'ya hiç gitmemiştim. Hanımım da rahmetli babamların mahallelerinin karşısındaki mahallede oturuyormuş, bunu bilmiyorduk tabii, sonradan öğrendik. 


Askerliğimi 1988-1989 yılları arasında, Eğirdir Dağ Komando Okulunda yaptım. Sportmen bir kişiliğim vardı, iyi koşuyordum. Askerlikte 5 kilometrelik yarışlar yapılırdı, onlarda birinci oluyordum. Dağıtım zamanı oldu, arkadaşlarımın hepsi doğuya gitti. Bana, “Kıbrıs'a gidiyorsun,” dediler. Herkes güneydoğuya giderken ben torpilli gibi Kıbns'a gidiyordum. Herkes bana tuhaf bakmaya başladı. Ben komutana dedim ki, “Komutanım neden ben Kıbrıs'a gidiyorum? Arkadaşlarımın rencide edici cümlelerinin muhatabı olmak istemiyorum, beni de güneydoğuya gönderin.” Bana dedi ki, “Oğlum biz seni yarışlardaki birin- 


ciliğinden dolayı ödüllendirdik, oraya gideceksin” 
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28 yıl, ünlü bir holdingde çalıştım, sonrasında da medyaya geçtim. 


Benim kahve alışkanlığım, kötü alışkanlıklarım yok. İşime vakit ayırabiliyordum. Bir gün Günaydın gazetesine gittim, dedim ki, “Ben Beykoz maçlarının haberlerini yayınlatmak istiyorum.” Haberlerim böylece çıkmaya başladı. 1992-1995 yıllarında Fotospor gazetesi vardı, ilk spor gazetesiydi. Orada boşluk olunca, “Bize yardımcı olur musun?” 
dediler. Bir iki sene durmaksızın orada çalıştım. O gazete kapanınca Günaydın gazetesine geçtim. Mehmet Akif Pirim'e bir doping olayı olmuştu, o olaydan sonra kendisiyle röportaj yapan tek kişiydim. Bir maçta çok güzel, bugün de hiç aklımdan çıkaramadığım, bir fotoğraf çektim. Kornerde dokuz kişinin aynı anda havaya sıçradığı bir fotoğrafım var. “Çok güzel bir fotoğraf çekmişsin, TSD'nin fotoğraf yarışmasına göndereceğiz,” dediler. Ama TSD üyeliğim olmadığı için gönderemedik, beni üzen noktalardan biridir bu, belki de şu an Türkiye'nin ödüllü foto muhabirlerinden biri olacaktım. Daha birçok olay yaşadıěm bir meslek hayatım var, bizi etkileyen olaylar oluyor. 


Beykoz'un gençlerine tavsiyem, pes etmesinler. Bizimkiler çok iş seçiyorlar. Birçok kriterleri var. Çilesiz hiçbir şey olmuyor. 


Beykoz'u seviyorum, Beykoz'un hayatımda olmadığı hiçbir an yok. 
Beykoz'un spor ve medya alanlarında tanınmış kişilerindenim. Beykoz'u her hâliyle seviyorum. Sanatı ve kültürüyle, mavisi ve yeşiliyle Beykoz benim için vazgeçilmez bir mekân. 40 yıl il içinde dolaştım, gerek medya işleri gerek maçlar için. Ama en çok sevindiğim anlar, Beykoz'a geldiğim anlardır. Beykoz sınırlarına geldiğim anda içim ferahlıyor. Hayata devamlı pozitif ve mutlu bakmaya çalışıyorum. 
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1961, Artvin doğumluyum. Artvin'in Ardanuç ilçesinde doğdum. İlkokulu orada okudum. Sonra 1972 yılında Beykoz'a, Ortaçeşme Mahallesi'ne geldik. Ortaokulu Beykoz Fevzi Çakmak Ortaokulunda okudum. 
Liseyi de burada okudum, yüksekokulu da. Sonrasında Ortaçeşme Mahallesi'nde babamızın bir bakkal dükkânı vardı, orada çalışmaya başladım. 1991 yılında Amerikan petrol şirketi olan Mobil şirketine girdim. 
Orada 25 sene yöneticilik yaptım ve emekli oldum. Emekli olduktan 
sonra kızım ve damadımla bu iş yerini açtık, 7 yıldır da buradayım. 35 
yıllık evliyim; 2 kızım, 2 torunum var. Çok mutlu bir hayatım var eşimle. Bunun haricinde iyi bir Beykozlu olmaya çalışıyorum, Beykoz'u çok seviyorum. Beykoz'da çalıştığım dönemde olsun, emekli olduktan sonraki dönemde olsun; birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldım ve almaya da devam ediyorum. Bunların başında Beykoz'un en köklü vakfi olan Beykoz Vakfı geliyor. Yaklaşık 6 yıldır yönetim kurulu üyesiyim. 
Aynı zamanda Kızılay ve Beykoz Omurilik Felçlileri Derneğinin de yönetim kurulu üyesiyim. Bunun haricinde Beykoz'daki diğer sivil toplum kuruluşlarında ayrıca aktifim. Dediğim gibi iyi bir Beykozlu olmaya çalışıyorum. 


Sonbahar gelince bir kamyon kömür alınırdı. O zamanlar ısınmak için ağaç kömürü yakıyordu. Kamyon boşalır, onu taşımak ve yarmak için uğraşırdık. Simsiyah olurduk. Ellerimiz simsiyah olur, parçalanırdı. 
Çocukluğumda en nefret ettiğim şeylerden bir tanesiydi bu. O zaman evimizde su yoktu. Tenekelerle Ortaçeşme'den su alırdık. Karşı komşumuz vardı, Niyazi amca. Faytoncu Niyazi, derlerdi. Onun bahçesinde su kuyusu vardı. Bazen bizi çağırırdı. Kendisi Kayseriliydi. Muhteşem, saygı duyduğum bir insandı. Bizi çağırır ve bahçesindeki kuyudan bize 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teneke ile su verirse onu kâr sayardık. Niye? Çünkü çeşmeye gitmiyo- 


ruz. Çocukluğumuz böyle geçti, çok güzeldi. 
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Çocukluk dönemimizdeki komşulukları çok iyi hatırlıyorum. Yan tarafta Rahmi abilerimiz vardı. Gecenin 11inde kapı çalardı, açardık kapıyı: “Hayırdır?” “Çay içmeye geldik.” Niye geldin ya da bu gelinir mi, demezdik. Çok iyi hatırlarım, mesela hemen karşımızda Samime teyze vardı. Diyelim ki o evde bir yemek piştiyse “Kokmuştur”” diye bize de bir tabak yemek gelirdi. Bir yere gideceğimiz zaman evin anahtarm gönül rahatlığıyla komşuya emanet ederdik. Bir şey olursa, hani olur ya su bastı, elektrik, şu oldu, bu oldu; bunlar için anahtarı verirdik. 
Annemiz ve babamız bir yere gidecekse bizi komşuya emanet ederdi. Eğer bir komşu evinde cenaze varsa günlerce hiçbir evde televizyon açılmazdı. Evde yemek pişer, o cenaze olan eve gönderilirdi. Yani komşuluk ilişkileri vardı, insanlık vardı. Günümüzde böyle bir şey yok. 
Aynı apartmanda oturuyorlar şimdi, birbirlerini tanımıyorlar. 8. katta cenaze var, giriş katında bangır bangır müzik çalınıyor. Yani saygı bitti. 


Eşimle 1987 yılında evlendik. Eşim mahalle komşumuzdu. Aramızda 20 metre mesafe yoktu. Aynı sokaktaydık. Normal bir ses tonuyla camdan cama konuşulabilecek kadar yakındık yani. Annem tam bir Osmanh kadınıdır. Bir gün dedi ki: “Artık seni evlendirelim oğul.” “Anne, bizim ailemize uygun birisi varsa sizin bulduğunuz kişi benim kabulümdür” Öyle deyince iki seçenek sundu. “Katiyen olmaz,” dedim. Artvinlilermiş. “O zaman son bir seçeneğimiz var,” dedi. “Kimdir?” “Osman Efendi'nin kızı.” “Anne, katiyen olmaz,” dedim. “Niye?” Osman Efendi dediği kişi komşumuz. Osman abimizin elinde büyümüşüz. Bir de beni bilen birisi. “Anne, bu iş olmaz. Dostluğumuz bozulur. Osman abiyle ilişkimiz bozulur,” dedim. “Sen karışma lan!” dedi bana. Böyle sert bir şekilde, Osmanlı kadını. Sonrasında konu kapandı. Neyse, aradan bir ay geçti. “Bana bak ulan! Git şöyle çok güzel bir çikolata yaptır, yarın akşam elçiliğe gidiyoruz.” dedi. “Anne nereye gidiyoruz? Niye benim haberim yok?” dedim. “Osman Efendilere,” dedi. “Anne ne diyorsun?” “Ben her şeyi ayarladım.” dedi. “Tamam,” dedim. Kadınlar, aralarında işi bitirmişler. Derken gittik. Osman abimiz kayınpederimiz, babamız oldu. 35 yıllık evliyim. Bazı sohbetlerde, bazı konferanslarda, bazı gruplara İstanbul'u, Beykoz'u anlatırken eşim de karşımda oturur. Derim ki: “Dünyanın en yüksek dağı Everest Dağı'dır. Benim sırtımı dayadığım Everest'im orada oturuyor, eşim.” 


Beykoz'un da şöyle bir değeri var: Beykoz meydanında Onçeşmeler var. On tane kurnası var: Dört sağda, dört solda, iki de ortada. Hatta çocukluğumuzdan hatırlıyorum, eskiler derdi ki: “Onçeşmeler'den su içen, Beykoz'u terk edemez. Gitse de geri gelir.” Şunu görüyorum: Beykoz'da memurluk yapmış birçok kişi Beykoz'a yerleşti, geri geldi. Beykoz'dan tayin olup gitmiş birçok kişi tekrar geri gelmiştir. Sultanahmet Çeşmesi, en önemli tarihi çeşmelerden birisidir. İkincisi Üsküdar'daki Ahmediye Çeşmesi. Üçüncüsü ise Onçeşmeler. Sekiz sütundan oluşur. 
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On tane kurnası vardır, ama bunu diğerlerinden ayıran özelliği şudur: Onlar ada çeşmedir, bu ise sırtını toprağa dayamış yarımada çeşmedir. 
Diğerlerinden ayıran bir özelliği de yine orada sübyan okulunun oluşudur. Ayrıca Beykoz'daki Serbostani Camii, sadaka taşının bulunduğu camilerdendir. Sadaka taşı: Hani zenginler para bırakır, fakir ihtiyacı kadar içinden alır. Yarın ekmek mi alacak, odun mu alacak, ne alacaksa. 
Fakat paranın tamamını almaz, ihtiyacı kadar alır. “Benden sonra gelecek olan da para bulabilsin,” diye veya “Yarın geldiğimde tekrar orada para bulabileyim.,” diye düşünür. Al sana bir tarih daha. 


Faytoncu Niyazi amca, az önce bahsetmiştim, faytonculuk yapardı. 
O zamanlar doğru dürüst araba yok. Gafur amcanın bir otobüsü var, uzun burunlu. Niyazi dede Üsküdar'dan Beykoz'a faytonculuk yapar, ama genelde insanlarda para olmadığı için imkân yok, yürüyerek gelirler. Yürüyerek geldiklerinde Anadoluhisarı'nda, Kanlıca'da, Beykoz'un yalılarında, özellikle ramazan aylarında kâhyalar yola çıkar. Yolculara, yürüyenlere şunu söyler: “Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin evinde iftarınızı açmaz mısınız? Onu onore etmez misiniz?” Ramazan orucunu açacak olan kişi girer, o yalıda iftarını eder, akşam yemeğini yer. Çıkarken de o kâhya bir kese ile para verir ona. Nedir efendim bu? 
“Ahmet Efendi'nin yalısında yemeğinizi yediniz. Onurlandırdınız, dişleriniz aşındı. Bu da dişinizin kirasıdır.” “Diş kirası” tanımı buradan gelmedir. Şöyle bir söz var yine, bu söz İstanbul için kullanılmıştır: Dün- 


yaya son kez bakmak zorunda kalacaksan eğer, sadece İstanbul'a bak. 
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Beykoz'un tarihi dokusunda evliyalarımız vardır. Dereseki köyünde Kırklar Baba Türbesi var. Büyük bir zattır, büyük bir veliyullahtır. 
Sorarlarmış, “Nerede bunun yeri?” Derenin setinde, derenin hemen üstünde. Dereseki, ismini oradan almaktadır. Bu tarafa geliyorsunuz; Akbaba köyünde, Akbaba dediğimiz bir türbe vardır. Ziyarete gidilmesi gereken bir yerdir. Hemen yukarımızda Yuşa Hazretleri vardır. Yuşa Hazretlerinin kabrinin hemen arkasında asıl ziyaret edilmesi gereken zatlar vardır ve orada da bazı mezar taşları vardır. Mezar taşlarının dilini bilirseniz, şekillerine göre anlarsınız. Mesela bazı mezar taşlarında çiçek motifleri, kırık çiçekler vardır. Bazı mezar taşlarında iki tane delik vardır. Mezar taşlarının başında iki tane delik varsa eğer “Bu mezarda yatan zat sağlığında âmâ idi, gözleri görmüyordu,” anlamına gelir. Bir başka çiçek motifi görürseniz, bu mezar evlenmemiş bir genç kıza ait demektir. Orada yatan bazı zatlar var. Yuşa Hazretlerine dua edilmeye gidildiğinde mutlaka arka taraftaki mezar taşlarına da dua edilmesini öneririm. 


Beykoz'u geçmişiyle asla kıyaslayamam. Neden, diyeceksiniz. Beykoz'daki koz, aslında köy demek. Kimi ise ceviz der. Akbaba'nın cevizi çok meşhurdu ama şimdi Akbaba'da ceviz ağacı yok. Beykoz'daki “Bey” ise beylerin sayfiye yeri olarak adlandırılan yerdir. Beykoz, beylerin oturduğu köy olarak geçer. Gerçekten de beylerin oturduğu köymüş. Biz 70-80'li yıllara kadar bunu gördük. Bir de bizden önce yaşayanlardan bunları dinledik, ama 80'li yıllardan sonra göç almaya başlayınca her yöreden insan geldi. 


İyi ki Beykozluyum. Benim sosyal medyada paylaştığım yazıyı tüm Beykozlular bilir: “Beykoz, dostlarla birlikte güzel.” Tırnak içinde bütün yazılarımın altında vardır bu. Tabii ki Beykozlu olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki Beykozluyum, iyi ki Onçeşmeler'in suyunu içmişim. İyi ki Balıkçı İhsan Dede'nin sohbetlerine katılmışım. Yalıköy'de mesela Hacı Osman Efendimiz vardı. Rabbim mekânını cennet eylesin. Eyüpsultan'da yatıyor. Hacı Osman Efendi; Beykoz'un gururu, büyük bir zattır. Muhteremdir. İyi ki onların sohbetlerini birebir dinleyenlerden dinlemişim. Hakikaten Beykoz'u çok seviyorum. Beykoz tipik bir Anadolu kasabasıdır. Önü deniz, arkası orman. Hatta eskiler şöyle söylüyor: Beykoz'dan ya balıkçı çıkar ya da ormancı çıkar. 


Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de Beykoz'un gençlerine İstanbul'un yaşanmışlıklarını, Beykoz'u elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. 100 kişiden 5 kişiyi kazanırsak, “Aa! Ben bunu bir yerde duymuştum.” dedirtebiliyorsak ne mutlu bize. 
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1956, Ordu Perşembe'nin Mersin köyünde doğdum. Doğduğum köy, güzel bir balıkçı köyüdür. Karadeniz kara yolunun geçtiği bir köydür. İlkokulu köyümde, ortaokulu ilçem Perşembe'de okudum, daha sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelme amaçlarımdan bir tanesi, özellikle liseye ve üniversiteye gitmek isteyişim. Babam, “Perşembe'de öğretmen listesine git,” dedi. “Hayır, ben liseye gideceğim.” dedim. Buraya geldim. 


Çocukluk dönemim gerçekten çok güzel geçti. Allah'a şükrediyorum ve hamdediyorum. Annemiz, babamız bize köyde çok iyi imkân ve olanaklarla yardımcı oldular. Ellerinden geldiği kadar bizi yetiştirdiler. 
İlkokulda özellikle okul müsamerelerine, korolara yolladılar. Köy yerinde 25 Nisan'da ve bayramlarda etkinlikler olurdu, izcilik falan. Ben şiir okurdum mesela mutlaka. Okul hayatım çok neşeli geçti. Çok zeki bir öğrenciydim, yaz gelsin istemezdim. Yaz mevsimi demek bizim orada yani Karadeniz'de çalışmak demekti. Fındık toplamak, kapıda bir inek varsa bahçede, tarlada otlatmak, demekti. Ama kışı çok severdim. 
Oyunlarımı da kış mevsimlerinde yapardım, cumartesi pazarları yapardım. Yani köyde çok güzel çocukluk günlerim geçti. Organik beslenirdik. Karpuzu temmuz- ağustos aylarında yerdik. 


İlk önce Kuzguncuk'a halamın yanına geldim, 5 yıl orada kaldımDa- 


ha sonra halam burada ev yaptı, sonra buraya geçtim. Kuzguncuk'taki yıllarım bambaşka geçti, çok güzel geçti. Eminönü'nde çalışıyordum, okuyordum, zaten okumak için geldim ben buraya. Ondan sonra yan tarafta bir gazeteci abimiz vardı. Hâlâ da yaşıyor. Çat pat bir şeyler yazardı. Onun gazeteci olduğunu öğrendim: Necati Doğru. Ondan esinlenerek “Ya nasıl olacak,” diye önce daktilo kursuna gittim. 8 ay boyunca akşamları, Beyazıt'ta. On parmak daktilo öğrendim. 1972 yahut 1973 
yılıydı, Türkiye beşincisi oldum. Hâlâ daha F klavye kullanıyorum, diger klavyeyle yazamam ben. Daha sonra şansıma, “Her semtte bir gözlemci” diye Hürriyet'te bir yarışma çıktı. 4 Levent'ten ben katıldım. O 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zaman Çeliktepe'de oturuyordum. Kısa bir müddet de orada oturdum. 
Hatta ilk evliliğimi de orada yaptım. Ondan sonra gazeteye girdim. Gayet güzel gidiyor. Bir gün gittim, Kâğıthane Belediyesi ile röportaj yapmıştm. O zaman, 12 Eylül'den önce, mücavir alan belediyesiydi. 12 Eylül'de İstanbul Belediyesi vardı, diğer ilçelerdeki belediyeler şubeydi. 
Mücavir alan belediyesine dair haber yaptım. Belediye Başkanı telefonla davet etti, “Gel” dedi. Gittim. “Tayyar Bey, benimle çalışır mısın?” dedi. Belediye hayatım böyle başladı. Sonra ben hemen Hürriyet gazetesine geldim, “Bana iş teklif edildi,” dedim. “Sen buranın kadrolu elemanı değilsin, dışarıdan çalışan bir elemansın, biz seni destekleriz,” dediler. Belediyeye girdim. Basın servisini kurdum. Orada güzel çalışmalarımız oldu. Belediye Başkanıyla aramız çok iyiydi. Hem belediyeden maaş alıyordum hem de parça başına gazeteden. O zaman imkânlar çok güzeldi. Çok güzel paralar alırdık. 


Çok sevdiğim, saygı duyduğum Belediye Başkanının bir gün makam arabası ile Nişantaşı'nda dolaşıyoruz. Bayburtluydu kendisi. “Tayyar Bey, şu merdiveni ben yaptım.” 1960 yılında, 35 yaşında ilkokul diplomasını alan belediye başkanı. Şaşırdım kaldım. Evine gittik bir gün. Bu alanın iki katı kadar kitaplık. Her taraf kitap. Müthiş kitap hastası, müthiş! Kendini yetiştirmiş bir insan. İşin garip tarafı, 12 Eylül'de sıkıyönetimde ben 24 yaşındayken o belediye başkanını görevden alma yazısı da bana düştü. Ben yazmıştım görevden alma yazısını. 


Beykoz'a 12 Eylül'den sonra yerleştim. Akrabalarım, sülalem buradaydı; bir ayağım orada, bir evim burada, bir odam burada. Ama tam anlamıyla yerleşimim ilk eşimden ayrıldıktan sonra 1985-1986, o civarlarda oldu tam olarak. Ondan önce yine Beykozlu sayılırdık. Beykoz o dönemler biraz daha farklıydı. Beykoz'un bir özelliği var, bundan gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Sorarlar, “Nerelisin?” diye, “Beykozluyuz,” deriz. Beykozluyum, deyince nasıl yüzünde tebessüm gibi bir şey belirdi ise... Kime sorarsan sor. Ardahan'dan gelmiştir, Kastamonu'dan gelmiştir, Ordu'dan gelmiştir. Sorduğun zaman neredeyse buradaki herkes “Beykozluyum,” der. Bizde şöyle bir kural vardır: Onçeşmeler'in suyunu içen herkes Beykozludur. İnsanlar “Beykozluyum.;” deyince yüzünde bir tebessüm belirir. İstanbul'da aidiyet duygusu en fazla olan ilçelerden birisidir. 


Burada ben haber yaparken A-B-C Partisi diye bakmam. Köyümün insanı, ilçemin insanı, bu insanlar benim komşum. Ben Ankara'ya göre düşünmem. Her partiden arkadaşlarım var burada, çevremiz var. İstanbul'a Eminönü'ne veya Güngören'e ya da Fatih'e gittim, işim var. 
İşimi bir an önce yapar, hemen Beykoz'uma dönerim. “Oh! Kutsal topraklara geldim” derim. 


Mesela Beykoz'da hâlâ var olan bir şey var: Komşuluk ilişkileri. Eş dost birbirine selam verir. Bunu İstanbul'un diğer ilçelerinde bulmak 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çok zor. O özellik Beykoz'da var, Beykoz o ruhu kaybetmedi. Ondan da biz mutluyuz, gurur duyuyoruz. 


Manevi olarak özellikle o yıllar tabii biraz daha farklıydı. Düşünebiliyor musun? Bir fabrikada - insanlar birbirlerini ailecek tanıyorlar. 
Yani Şişecam Fabrikasında 2.000 kişi mi, 3.000-4.000 kişi mi çalışıyor, 
düşünün. Tekel'de de aynı şekilde. Yani her ay başında, eski parayla 50 
trilyon para Beykoz'a gökten yağardı. O para burada çalışanlara dağıtılırdı; maaşları, mesaileri vesaire. O yıllar daha da boldu, bereketliydi, daha da güzeldi. Bir de Şehir Hatları Vapurları o yıllar çok işlerdi. Bir tek Üsküdar'a yol vardı. Yukarıdan yol yoktu, 80'li yılların öncesinden bahsediyorum. O zaman daha farklıydı. Beykoz'un her tarafı mesire yeri. Komşuları orada el ele oyun oynarken görürdük, çocukları oyun oynarken görürdük eskiden. Nispeten şimdi de var. Şimdi daha ziyade İstanbul'un çeşitli ilçelerinden geliyorlar. Komşuluk ilişkileri daha başkaydı, daha da güzeldi. Geçmişin bazı güzel yanları geri gelmez, o ilişkiler... Akşamları çay içmeye gelinirdi. Hatta bu ziyaretler yemekli olurdu, birilerinde sohbetler olurdu. Olurdu da olurdu. Şimdi biraz da artık ekonomiden, şundan, bundan yani çeşitli nedenlerden dolayı bunlar yok. Hele son yıllarda çağın vebası, çağın hastalığı, malum hastahk; insanlar korkuyor. Öksürmeye dahi korkuyor, inşallah ben öksürmem, diye. Ben sigarayı bırakalı 5-6 sene oldu, ama hâlâ zaman zaman öksürüyorum. Ondan bile korkuyorum. 


Benim üzerimde etkisi olan anılardan bir tanesi: Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'la olan bir diyaloğum oldu. O zamanlar, 1990 
yılıydı herhâlde, İstanbul'da iki belediye başkanı vardı: Birisi mücavir alan, birisi de ilçe belediye başkanı. Bunlar Orduluydu. Bir Ordulular toplantısında tanıştık. Aldılar beni 4 Levent'ten, gittik. Bir açılış yaptılar. Oraya bir kişi geldi: İstanbul Büyükşehir Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dediler. Resimlerini çektim. Başkan bana, “Hangi gazete?” dedi. “Günaydın gazetesi,” dedim. “Boşuna çektin, haber yapmazlar,” dedi. Bunu ben yıllardır hiç unutmadım. Şefime geldim. Dedim ki, “Şefim, bu belediye başkanı benim akrabam. Ne olur bunu haber yapalm, kıyak olsun,” dedim, yapılmadı haber. 


Bir de Üsküdar Belediyesinde basın danışmanlığı yapıyordum. Belediyeye gazeteden bir arkadaş geldi: Başkanımızı haber yaptıracağız. Başkan dolaşıyor. Çiçeğe bakıyor, manavı dolaşıyor, domatesi elliyor. Bayandı. “Tayyar abi,” dedi. “Bunların hiçbirinin haber niteliği yok” O anda da Harem'den Üsküdar'a doğru dolaşıyordu. Baktım, “Kız Kulesi'nde biz turizmi açacağız!” dedim. Şaşırdı. Nasıl olacak? Hemen anons çektik öndeki araca, döndü Başkanın aracı. “Başkanım, Kız Kulesi'ni gösterir misiniz?” dedim. Başkan Kız Kulesi'ni eliyle gösterdi. 
Ertesi gün: “Üsküdar Belediye Başkanı Dr. Niyazi Yurtseven, Kız Kulesi'ni turizme açacağız, dedi,” diye gazete çıktı ama kıyamet koptu. 
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Başkan beni bir çağırdı, “Sen beni sabote mi ediyorsun? Nereden çıkt bu?” diye bir bağırmalar! Ben bu haberi yaparken o zamanki Kültür Bakanlığı bu tip yerlerin turizme kazamlacağına dair hükümetin karar aldığını, kararın meclisten geçtiğini söylemişti. Bunu ben haber yaptım. Nitekim de oldu daha sonra. O şekilde bir anım oldu. 


Röportaj için belediyeye giderdim. Ondan sonra gazetecilik yaptım. 
Eşim devlet memuruydu. Beykoz Belediyesinde Özel Kalem'de tanıştık. Önce arkadaş olduk, sohbet ettik. Zamanla bildiğimiz şeyler yaşandı. Üsküdar Belediyesinde evlendik. Onun şahidi onun belediye başkanı oldu, benim şahidim benim belediye başkanım oldu. 55 yıldan beri Allah'ıma şükrediyoruz, güzel bir hayatımız var, mutluyuz. 


Ben Allah'a ben hamdediyorum. Bunu günün belki 35-4 ayrı zamanında söylüyorum: Beykoz hem köy hem de şehir. Allah olmayanlara nasip etsin, evimiz var burada, arabamız var kapıda. 10 dakika sonra köydeyim; 15-20 dakika sonra -trafiğin normal olduğunu düşünün-Taksim'deyim. Ben yeşilliği çok severim, görmüş olduğunuz ağaçları ben diktim. Özellikle hayvanları ve doğayı çok severim. Benim buralar çiçek bahçesiydi, konu komşuya dağıttım. Çiçek sevgisi annemden bana geçmiş herhâlde. 


Beykoz'da yaşamaktan keyif alıyorum ve çok mutluyum. Her gün Beykoz Merkez'e, Paşabahçe veya Kavacık'a gidip oralarda dolaşmazsam kendimi eksik hissediyorum açıkçası. 


Gençlere şunu söylemek isterim: Maalesef bugünkü gençlikten biraz üzüntülü ve endişeliyim. Gençler mutlaka ama mutlaka bir sanat öğrensinler! Okumayan gençlerimiz, aktif piyasada karşılığı olan sanatları öğrensin. Örneğin kuaför veya berber olsunlar, aşçı olsunlar. 
Özellikle söylediğim bu iki mesleğin dünyanın her tarafında geçerliliği var. Araba tamircisini gibi bazı meslekleri her yerde bulamazsın ama kuaförü bulabilirsin. Şuradaki komşu Malta'ya gitti. Eşini de alacak şimdi, orada bir yıldan beri çalışıyor. Malta'da berber. Keza benim aşçı bir tanıdığım var, şu anda Uzak Doğu'da. Asya tarafında bir ülkede kocaman, devasa dükkânları oldu. Lokantaları oldu. Yani okusunlar. 
Üniversiteye giden gençlerimiz de karşılığı olan, iş bulabilecekleri bazı meslekleri ve okulları ısrarla tercih etsinler. Öbür tarafı kazanıp gitmesinler. Bir sene daha dişlerini sıkıp karşılığı olan nitelikli üniversitelere girsinler. Ben kendi çocuğumdan biliyorum. Benim çocuğum girdi, inşaat mühendisi şu anda Moskova'da. 65. katı bitirdi, kule yaptı, gökdelen yaptı. Şu anda çalışıyor orada. Üçüncü kışı bitti. Yani gençlere çalışmalarını tavsiye ederim. Boşu boşuna çalışmasınlar. Karşılığı olan bir işe girsinler. Okumayan da mutlaka bir meslek sahibi olsun. Eskiden çıraklık vesaire vardı, bunları yapsınlar. İlerisi var bunun. 
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1967, Beykoz doğumluyum. Paşabahçe Hastanesinde dünyaya geldim. 4 kardeşiz; 3 ablam var. Babam biz çok küçükken vefat ettiği için bütün sorumluluğu üzerine alan annemiz, bizi büyütüp bu yaşa kadar getirdi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Beykoz'da okudum. Ferit İnal Lisesi mezunuyum. Bu arada, ortaokula başlarken tanışmış olduğum bazı önemli kişilerden, özellikle bu mahallede (Merkez Mahallesi) arkadaşlarla oyun oynadığımız zamanlardan bahsetmek istiyorum. Bir cuma günüydü. Arkadaşlardan 1-2 tanesi, “Bugün cuma. Biz cuma namazına Beykoz Camii'ne gideceğiz. Sen de gel” dediler. “Ben hiç camiye gitmedim. Ben gelmem,” dedim. “Ya gelirsin, cami avlusunda koşarız. Hiç olmazsa orada elimizi yüzümüzü yıkarız, bir hava alırız. Değişik bir ortam olur,” dediler. Ondan sonra “Peki, tamam,” dedim. Beykoz Merkez Camii'ne (tabii eski hâliyle) cuma namazına gittik. Kalabalık olduğu ve hava da sıcak olduğu için dışarıda, hasırların üzerinde namaz kılmayı ve etraftakiler, büyüklerimiz ne yapıyorlarsa onları yapmayı öğrendik. 


Öyle bir cuma günü geçti, ama o da güzeldi. Koşturuyorduk. Camiye 


gittikten gün sonra kendi kendime, “Dur, ben bir daha camiye gideyim,” dedim. Gittim, bu sefer dışarıda hasırlar yoktu, içeri girdim. Bir köşede oturuyorum, derken birkaç gün sonra biri yanına çağırdı beni. 
“Gel bakayım evladım,” dedi. Gittim. “Sen kimsin?” dedi. “Ben yukarıdaki mahallede, hemen yan tarafta oturan Ümit,” dedim. “Sen buraya birkaç gündür geliyorsun, böyle oturuyorsun. Ben buranın müezziniyim, Şemsettin Hoca,” dedi. Tabii müezzinin ne olduğunu sonradan öğrendim. Bana, “Bu camiye geldiğin zaman benim yanıma gelip oturursun. Burada bana bakarsın. Sadece camiyi ihmal etmemeye çalış,” dedi. “Tamam,” dedim. Aradan biraz zaman geçtikten sonra yine gittim. Bu sefer biraz erken gitmişim, camide oturuyordum. İçeri uzun 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boylu, yakışıklı bir bey girdi. Gerçekten herkesin dikkatini çekebilecek bir kişi. Tabii ben sonradan öğreniyorum onun kullandığı sarık ve 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cübbenin ne olduğunu. Namaz kıldırdı. Bir iki gün sonra onun da dikkatini çekmişim ki yanına çağırdı beni. “Sen kimsin?” dedi. Ben kendimi tanıttım. “Ben bu caminin imamıyım. Adım İhsan Sedef Hoca” dedi. 
Sonra da “Aferin. Sen camiye geldiğin vakit beni gör. Burada Şemsettin Hocamla benim yanıma oturursun,” dedi. Yine bir imam daha vardı, Allah rahmet etsin, Cemal Hoca. Bu sefer ben hemen hemen her gün camiye gitmeye başladım. Cami cemaati soruyordu: “Sen kimsin?” diye. Oturuyoruz, “Bir şeye ihtiyacın var mı?” diye soruyorlardı. Okuyoruz o arada. Ondan sonra cami cemaatinden yine, Allah rahmet etsin, Mahmut Albayrak Hocamla konuşmuş. “Ya bu çocuk böyle buralarda dolaşacağına, benim berber dükkânım var, ortaokula başlamadan gelsin, dükkânda dursun. Çıraklık yapsın, hem harçlığını çıkarsm hem de okumaya devam etsin,” deyince “Tamam,” dediler. Geldiler eve, bana söylediler. Allah rahmet etsin, annemden izin aldılar. Anneciğim, “Tamam,” dedi. Ondan sonra ben berber dükkânına gitmeye başladım. Mahmut Albayrak abinin Beykoz'daki dükkânı, şimdiki kuyumcu olan yer, vapur iskelesinin karşısı. Ondan sonra böyle zaman geçiyor. Sonra berberin karşısında eczane vardı, Olgun Eczanesi. Allah Hamit abiden razı olsun. Onun babası eski Beykoz Milli Eğitim müdürlerinden, Öğretmen Kemal Coşkuntuna. Mahmut Albayrak ile arası iyiydi: “Ben bu delikanlıyı izledim. Berberlikte biraz zor bunun işi. 
Eczaneye alalım bunu. Temiz ve güzel iş. Burada sanki bu işi daha iyi yapacak,” diyerek Mahmut Albayrak'tan izin aldılar. Tabii esnaf edebi var o zaman. İzin aldığını bana anlattı sonra. Eczaneye aldılar beni. 
Eczaneye başlayınca bu sefer eczane çevremiz de oluşmaya başladı, cami çevremiz de oluşmaya başladı. Yetişmeye başladık. 


Zaman geçiyor, yıllar geçiyor, artık büyüyoruz; askerlik, şu bu devam ediyoruz. Eczaneye gidip geliyorum, çalışıyorum, okuyorum falan. O zamanlar rıhtımda bir tadilat söz konusu olmuştu, hiç unutmuyorum. Şakir Bey beni çağırdı, “O esnaf abiyi al, bana gel, çok üzülmüş,” dedi. Aldım, geldim. “Sen neye üzülüyorsun?” dedi Şakir Bey. Esnaf, “Abi, dükkân yıkılırsa ticareti nerede yapacağız?” dedi. Şakir Bey o zaman dükkânı devretmemiş, kapatmamıştı. “Hiç üzülme, yarın bir gün öyle bir şey olursa, Allah korusun, olmasın, ama olursa ben dükkânı sana bırakırım, ne olacak? Biz senelerce çalıştık. Mesleğini burada icra edersin, güzel bir meslek” dedi. İkimiz de şaşırmıştık. Esnaf ahlakı çok enteresan bir şey. Şimdi var mı? Yok. Şakir Bey dürüst bir insandı, cömert bir insandı, ciddi bir insandı. 


Benim gönlümde çok ayrı bir yeri olan hocam, büyüğüm, velinimetim, çoğu şeyi kendisinden öğrendiğim, çocuk yaşımda tanışmakla şereflendiğim, Rabbime ne kadar şükretsem az, dediğim Hacı Hafiz Mevlithan İhsan Sedef Hocamdan bahsetmek istiyorum. Çocukluk yaşlarımda kendisiyle Beykoz Merkez Camii'nde tanışığım zaman bana, 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“Ben geldiğim vakit buradan, yanımdan ayrılma,” diyen, elini öptüğüm, bana maddi ve manevi yakınlık gösteren İhsan Sedef Hocam. Kendisiyle Beykoz Merkez Camii'nde tanıştım. Yine 17 Ocak 1995 tarihinde çok karlı bir havada, Beykoz Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip Şahinkaya Mezarlığı'na yolcu ettiğimiz, Hakk'a kavuşan, tarikat ehli, EV'Hac, El-Halife İhsan Sedef Hocam. Hocam çok cömert bir insandı. Bana çok iyiliği dokunmuştur. Tabii bizim çocukluk çağımızda, ekonomimizin de bu kadar iyi olmadığı zamanlarda kendisinin bize maddi yönden çok faydası olmuştur. Bana mevlitlerde gül suyu ve şekerin nasıl dağıtıldığını anlatıp okul harçlığımı cebime koyar, devir hatimlerinde “Yanımdan ayrılma” derdi. Herkesi kollardı. Bununla beraber çok vefah bir insandı. O zamanlar bu kadar iletişim yoktu. Kendisi, “Hemen hemen her gün beni gör,” demişti bana, bir rahatsızlık sonucu 3 gün Beykoz'a inememiştim ve beni esnafa, camidekilere sormuş: “5 gündür Ümit'i göremiyorum. Acaba nerededir?” deyince oradan biri, “Hastalandı, çıkamıyor evden,” demiş. O da rahmetli oldu, Mahmut Albayrak'la beraber o zaman Şahinkaya'da oturuyorduk. Evimi bulup ziyaretime geldi. Kapıyı çaldıklarında annem “Aaa, bak! Senin Hocan geldi.” dedi. 
“Nasıl hocam ya?” dedim, şaşırdım. Baktım, İhsan Hocam. Annem açtı kapıyı. O zaman tabii yokluk da var. Göremediğim meyvelerle, torbalarca ikramlarla eve geldi. Şaşırdık. Hatta onlar gittikten sonra annem, “Bir dakika kalkabiliyorsan gel. Bak, Hocanla Mahmut abin ne meyveler ne ikramlar getirmiş,” dedi. “Allah Allah” dedim. Sen bulunduğun yerden kalk, 3 gün göremediğin insanı ziyarete gel. Üstelik daha ufacık bir çocuğum. Vefaya bak! Bu benim için çok önemliydi. 


İhsan Hocamdan nasıl cübbe taşınır, nasıl sarık tutulur, onu dahi öğrenmiştik. Sarığı öyle elinde tutamazsın; elin tuzlu olabilir, kirli olabilir, sarığın o beyaz yeri leke olabilir. Sarığı üstten ve kenarından tutacaksın. İhsan Hocam namazı kıldırdıktan sonra sarığı çıkarıp cebindeki mendille kenarlarını silerdi. Eğer sarığını başka bir imam efendi takacaksa sarık ıslak olmasın, o rahatsız olmasın, diye. Hassas bir insandı. Mevsimine göre cübbeleri vardı. Ben meraklıydım. Hocama, bir gün cübbeyi giydirdim. Gidip geldikten sonra bana, “Teşekkür ederim” dedi. “Niye?” dedim. “Kan ter içinde bıraktın. Kışlık cübbeyi giydirmişsin bana,” dedi. Böyle bir esprimiz de olmuştu. Hocam böyle de dikkat ederdi. Burada imamlığı Hasan Hoca'ya devrederken, tarihinde ilk defa bir imam bir imama görev devrederken camide tören olmuştu. Bunu herkes yapamaz. Bu çok önemli bir şeydi. Onu da burada gördük. 
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1966'da İstanbul'a geldik. Ortaokulu Beykoz'da tamamladıktan sonra Sümer Holding Beykoz İşletmesine öğrenci kontenjanıyla başvurup lise ve üniversite eğitimimi de çalışarak sürdürdüm. 


Beykoz bizim için ayrı bir dünyaydı, hâlâ da öyle. Geldiğimiz dönemlerde İstanbul'u Beykoz'da tanıdık. Üsküdar'a belki 5 yıl sonra döndük. 
Yani Beykoz bizim için tanıdık bir ilçedir. Bugün Beykoz; artık cazibesi, tabiat şartları ve diğer şartlarından dolayı çok güzel bir ilçe. Beykoz bizim çocukluğumuz. Şunu söyleyebilirim: Sosyal yaşantım ve işimden dolayı dünyayı geziyorum, ama 5 gün dışarı çıkınca 4. gün yine Beykoz'u arıyorum. Yani bu kadar net. 


Beykoz çok şey değişti. Diğer ilçelere oranla biraz farklı bir konumda olmasına rağmen Beykoz'da çok gelişim var. Burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Beykoz'da son yıllarda, özellikle genç jenerasyonun aradığı, talep ettiği, bizim de talep ettiğimiz birçok yatırım yapıldı. 
Beykoz'un dışındaki ilçelerden hafta sonları buraya akın akın insan geliyor. Tabii bunun sebebi, Beykoz'un sosyal tesisleri ve yapılaşması. 
Tabii sorunları da var. Onlar da yavaş yavaş çözülüyor, ama Beykoz bir İstanbul cenneti. 


Çocukluk dönemimde bir eksiklik görmedim. Beykoz'da şu vardı: Sokakta tanımadığımız insanlar bile bizim bir amcamız, çok yakınımız gibiydi. Çocukluk dönemimiz çok güzel, çok samimi bir ortamda geçti. 


İlkokul ve ortaokul dönemlerinde spora yöneldim. Beykoz'da çocuklu- 


gumu çok iyi geçirdim. Bir çocuğun aradığı şey nedir? Spor yapacağı, gezeceği, dolaşacağı, rahat olacağı ortamın olması. Tedirgin olacağım bir ortamla hiç karşılaşmadım. Şimdilerde daha farklı bir döneme geldik, ama o dönemin bir bölümü kalsın isterdim. 


Şu anda imkânlar; teknoloji, ekonomi arttıkça geçmişte bizim bildiğimiz bazı değerler de kaybolmaya başladı, ama bu durum yine de 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diğer ilçelere oranla iyi. Biz eski Beykozlu oluşumuzdan dolayı sokakta yürüdüğümüzde 10 insanla karşılaştığımız zaman, mutlaka en az 3-4 tanesini tanırdık. O insanların birbirine olan samimiyeti, bağlılığı, Beykoz'u sevmesi bundan kaynaklanıyor. Aslında bu, tarif edilemez bir şey bizim için. Şunu söyleyeyim: Bir seyahate veya bir tatile gittiğim zaman artık Beykoz'u arıyorum ve buraya geri dönmek istiyorum. Yani bizim için Beykoz'un anlamı büyüktür. 


Hayatım 1976'dan 2006'ya kadar Sümer Holding Beykoz İşletmesin- de geçti. Lise ve üniversite eğitimimi çalışarak tamamladım. Bu arada mesleki eğitimler aldım: İtalya'da, Almanya'da ve dünyanın değişik yerlerinde, sektörün gerektirdiği yerlerde eğitim aldım. Beykoz'da birçok sivil toplum örgütünde, futbol kulüplerinde hizmet anlamında görevler yaptım. 2006'da emekli oldum. Sektördeki ve kamudaki tecrübem- den dolayı bir arkadaşımızla beraber Vaneda adında bir firma kurduk. 
Biz şu anda Milli Savunma Bakanlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin de kullandığı, üst seviye soğuk iklim montlarını üretiyoruz. Kamudan edindiğim tecrübeyi o firmada kullandım. Şu anda firmanın ortaklarındanım ve yönetim kurulu üyesiyim. Beykoz'da edindiğim tecrübeyi bizden sonraki jenerasyona aktarmak için hâlâ çalışıyoruz. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerine, Milli Savunma Sanayisine ve yurt dışına ihracatımız var. İşimizden ve Beykozlu oluşumuzdan dolayı, işimizin bir parçasım Beykoz'la paylaşıyoruz. Bunun anlamı, fason bazı birimleri burada yaptırıyoruz. Fabrikam Arnavutköy'de olmasına rağmen Beykozlunun ekonomik durumuna katkı olsun diye, bir Beykozlu olarak hâlâ Beykoz'da yaşıyorum. Beykoz, İstanbul'un incisi. Burada olmaktan çok memnunuz. Beykoz için hâlâ yapılması gereken, özellikle bize düşen görevler her zaman var. Bizler bugün, yarın ve öbür gün de Beykoz'a hizmet etmeye ve hizmet edenlere destek vermeye her zaman hazırız. 


Ben Sümerbank'ta üretim müdürlüğünden emekli oldum. Talebe oldum, sonra teknisyen oldum, şef oldum, üretim müdürü oldum ve emekli oldum. Çok büyük bir okuldu orası. Zaten ismi de oradan geliyor, “Beykoz kunduraları,” diye. Hâlâ değişmiyor. Biz de onu canlandırmanın çabası içindeyiz. Orası bir okuldu, benim gibi birçok arkadaşımız orada yetişti. Dünyaya ihracat yapan piyasadaki bazı firmaların kurucuları orada yetişti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Sümer Holding bizlere çok emek verdi, Beykoz'a çok emek verdi. Biz de borcumuzu ödemeye çalışıyoruz, ödemek zorundayız. Gençlere için, Beykoz'un yapılaşması için; spor alanında, sivil toplum birimlerinde yapmamız gereken ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. 

Mesleğime dair şöyle bir anım oldu: Teknisyenlikten şeflik aşamasına geçerken bir sınav oluyordu. O dönemde çalışıyordum. Tabii bu, yazh değil de sözlü bir sınavdı. O sınav komisyonunda rahmetli personel müdürümüz vardı, bir de devletin müdürü vardı. Onlardan biri idari 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personel olduğu için diğer arkadaş da üretim müdürlüğünden, başka bir sektörden gelmişti. Ben de temelden yetiştiğim için girdim, soru sordular. Personel Müdürü döndü: “Remzi Bey, biz şimdi bu arkadaşlara ne sorsak, bize yanlış bilgi verse bile biz buna inanmak zorundayız.” 
dedi. Orada şunu söylemeye çalıştı, yani biz bunu teorik olarak yapıyoruz, ama bu insan işinin ehli. Biz bunu idari anlamda tamamlamak durumundayız. Orada unutamadığım birçok anım oldu, ama şimdi tabii bunları zihnimde toparlayamıyorum. Mesleki anlamda, yetişme anlamında oranın benim için çok önemi vardır. Şu anda bütün arkadaşlarıma da onu söylüyorum. Benim yanımda idari personelin dışında, üretimde çalışan 130 tane insan var. İşletmenin içine girdiğim zaman o insan şunu biliyor: Ben, üretilen ürün için paketleme bölümüne gidip kutuyu açtığım ve ürünü elime aldığım zaman o üründe bir hata görürsem direkt o ürünü yapanın yanına giderim. İşletmede böyle bir imaj verdiğimiz için çalışan da şunu bilir: Buranın işletmecisi, sahibi artık bu işi biliyor. 
Dolayısıyla o kişi artık hata yapmama gayreti içerisinde oluyor. İşte bu tecrübelerimin tamamını bana Beykoz'dan edinmişimdir. Beykoz'un bize verdiklerini anlatmaya kelimeler yetmez. İşte şimdi bizler de elimizden gelen ne varsa onu Beykoz'a vermenin gayreti içerisindeyiz. 


Gençlerimize tavsiye verirken öncelikle şunu söyleyebilirim: Beykozlu ise önce Beykoz'u çok sevecekler. Beykoz'un ananesi, göreneği çok önemli. Beykoz onun için kalıcı oldu. Ben Beykoz'daki gençli- 
8i iyi görüyorum, iyi yolda görüyorum. Eksik olanlar vardır tabii. Sivil toplum örgütlerine ve spor kulüplerine burada çok büyük görev düşüyor, ama yerel yönetimler, belediyemiz bu konuda bayağı gayret ettiler. Sosyal tesisler yapıldı. Bugün Beykoz'da deniz kenarına akşam vaktinde çıktığımız zaman X90 genç nesli görüyorsunuz, birbiriyle kaynaşmış hâldeler. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bunlar bu ülkede hep gençlere yönelik yatırımlar. Beykoz'da da genelde gençlerle ilgili bu tip çalışmalar var. Bizim de gençlere yönelik gayretlerimiz var. Sportif faaliyetlerinde onların yanında oluyoruz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz, ama Beykoz'un gençliği şükür ki bizi endişelendirecek durumda değil. 
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1951 yılnda, Beykoz'un Ermeni Mahallesi denilen mevkiinde, -eskinin Kavakdere, şimdinin ise Mehmet Yavuz Caddesi'nde- 88 numarah evde dünyaya geldim. Çocukluğumda biz, anneannem ve bir de kız kardeşim olmak üzere 5 kişilik bir aileydik. 1960'n yılların başlarında Beykoz; şehir suyunun geldiği, bütün evlerin ahşap olduğu ve o evlerin 490'ımın tamamına yakınında kuyuların bulunduğu bir yerdi. Sular kuyulardan kullanılırdı ve çok sayıda boş arsa vardı. O boş arsalar da bizim çocukluğumuzda misket oynadığımız, saklambaç ve körebe oynadığımız, her türlü aktiviteyi yaptığımız yerlerdi ve Beykoz'un sokakları çok boştu. Benim çocukluk yıllarımda vasıta yok denecek kadar azdı. Mesela yakın yerlere ulaşımı faytonlar yapardı. Beykoz böyle bir yerdi ve büyükçe bir kasaba hüviyetindeydi. Yani bizim çocukluğumuzla şimdiki hâli arasında hakikaten inanılmaz bir fark var. Tabii yaşam çok değişti. 


Ben ailemin büyük evladı olarak 1951 yılında dünyaya geldim. 1954 
yılında da kız kardeşim dünyaya geldi ve biz birlikte büyüdük. Bizim çocukluğumuzda şimdiki gibi elektronik oyuncaklar yoktu. Tahtadan bir uçak, bir araba bulduğumuz zaman onlar bizim için hakikaten paha biçilmez nimetlerdi. Hele hele 5-6 yaşlarındayken üç tekerlekli bisiklet, adeta bir araba gibi büyük bir zenginlik, bir etkileşim getirmişti bize. 


Ben eğitim hayatıma İshakağa İlkokulunda başladım. Bu konuda şöyle bir anekdot anlatmam lazım: Annem, Beykoz'da yeni bir okul yapıldığını duymuş. O zaman caminin yanında yer alan iptidai bir okul var- 


dı ve annem, şimdiki İshakağa İlkokulunun olduğu yerde modem bir 


ilkokul yapılmakta olduğunu duymuş. Annem beni yeni okula gitmem için, 7 yaşıma gelmeme rağmen bir sene boyunca okula göndermedi ve ben eğitim hayatıma 1958-1959 yıllarında başladım. Okulumda, duygulanmamak mümkün değil, Kanhcah çok iyi bir hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Bizi çok donanımlı yetiştirdi. Bizim çocukluğumuzun 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ilkokul eğitimi, inanılmaz düzeyde bir eğitimdi. İlkokulun ikinci sınıfın- da okulumuzda mandolin kursları başlamıştı. Ben, o mandolin kursları ile müziği ve notaları tanımaya başladım. Beykoz Ortaokulunda okudum, ki okuldaki sınıf arkadaşlarımdan biri de sonraki yıllarda Türk tasavvuf müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Sami Savni Özer'dir. Benim ortaokuldan sınıf arkadaşımdır, kendisiyle hâlen görüşüyorum. Bu şekilde Beykoz Ortaokulunda okuduğum sıralarda da benim musikiye olan merakım biraz daha artmaya başladı. Müzik demiyorum, musiki diyorum, çünkü musiki zaman içinde ön plana geçti. 
Müziği severim, genel olarak severim. Şunu da söylemem lazım: Benim çocukluk dönemimdeki Beykoz'un sokaklarında, hele hele yaz gecelerinde, yaz akşamlarında, camların açık olduğu zamanlarda neredeyse her evden bir enstrüman terennümünü, bir şarkı terennümünü duymanız fazlaca olası idi. 


Babam, cam fabrikasında yağlı boya-badana ustabaşısıydı. Orada çalıştı. Yani, “Benim de kursağımdan Paşabahçe Cam Fabrikasının ekmeği geçmiştir” diyebilirim. İnsanlar, 1 kişinin çalışmasıyla 5 kişiye bakabilecek durumdaydı. Komşuluk ilişkileri üst düzeydeydi. Komşu, bir ailenin kan bağından daha önemli bir pozisyondaydı ve komşuya kapı her zaman açıktı. Kapılarda kilit yoktu. Çocukluğumuzda, inanılmaz bir adabımuaşeret ve disiplin vardı. Yani Osmanlı'dan gelen, payitahtın getirdiği adabımuaşeret ve terbiyenin, çocukluğumuzda da hüküm sürdüğü yıllardı. 


5 sene çalıştıktan sonra, 1971 yılında askerlik dönemim geldi ve askere alındım. Manisa'ya gittim. Askerlik üniformasını Manisa'da giydikten sonra 4 aylık acemilikten sonra Trakya'ya verildim. Keşan ve Pınarhisar'da 20 ay askerlik yaptıktan sonra terhis oldum. Yalnız 1,5 sene sonra, 1974 yılında Kıbrıs Harbi başlamıştı. Kıbrıs Harbi başlayınca akabinde de Yunanistan'la savaş olacağı düşünüldüğü için aşağı yukarı 4 tertip Trakya'da askerlik yapanları ihtiyat askeri olarak göreve çağırdılar. Yunanistan sınırına çok yakın yerlerde askerlik yapmamdan dolayı onların içinde ben de vardım. 1974 yılında, 1,5 ay olmak üzere, 
2. askerlik görevimi de yerine getirerek 21,5 ay askerlik yapmış oldum. 


1992 yılında işime tekrar döndükten sonra yaşamın biraz geçiyor 
olması dolayısıyla yakın çevremin baskıya yakın davranışlarıyla karşılaşınca, “İyi, evlenme zamanımız gelmiş o zaman” dedim ve böylece bir evlilik yaptım. Ben eşimle görücü usulü ile tanışmıştım ve o tanışıklık izdivaca gitmişti. Bir yıl sonra bir kız evladımız oldu. Sonra da onu yetiştirdik, okuttuk. Hatta müzik eğitimi aldırdım, yani kızım da müziği ve musikiyi bilen biridir. 

Ortaokul 2. sınıfta okurken babamı kaybettim. Babamı kaybedince -gerçi babamdan kalma emekli maaşı vardı ama- sıkıntılar oldu. Ben ortaokulu bitirdikten sonra Karaköy'de Perşembe Pazarı diye tabir 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edilen semtte aşağı yukarı 47 sene çalıştım; hırdavatçılık sektöründe, değişik şirketlerde yöneticilik konumunda çalışarak emekli oldum. 
Şu anda SGK emeklisiyim. Özel hayatımda ise 1980 yılından beri, 1776 
yılında inşa edilen, Beykoz'un en tarihi mekânlarından biri olan ve şu anda bahçesinde bulunduğumuz mekânın, vakfın da yöneticisiyim. 
Çünkü her ibadethane Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Camiler de öyledir, kiliseler de öyledir. Bütün ibadethaneler bu şekilde sivil yöneticilere verilir. 5 yılda bir seçimle gelen yöneticilere, devletin verdiği mazbata ile görev verilir. Ben o görevi 1980 yılından beri elimden geldiğince, diğer yönetici arkadaşlarımızla beraber deruhte etmeye çalışıyorum. Son olarak geçen sene, 6 Aralık 2022 tarihindeki seçimler- de tekrar bu göreve mazhar oldum. Devletime de şükranlarımı iletirim. 
Uzun süreler içinde olup da yorulmamıza rağmen -çünkü yorucu şeyler- bugünlere kadar geldik. Farklı musiki korolarında da varım. Ömrüm vefa ettiği, yettiği musikiye hizmet etmeye sürece devam edecegim. Rabbim inşallah musikiden beni uzaklaştırmasın. 


Fabrikalar cumartesileri öğlenden önce paydos ederlerdi. Beykoz'un da semt pazarının kurulduğu gün, malumunuz cumartesi günüdür. Cumartesi günleri fabrikadan çıkan binlerce kişi, pazara gidip de yaptığı pazar alışverişini ve o pazarın ekonomik değerinin ne kadar büyük olduğunu vurgulamak isterim. Beykoz esnafının da yararlandığı bu sosyokültürel ve sosyoekonomik durumdan bahsetmemek mümkün değil. 

Zaman içinde kundura fabrikasında sinema da açılmıştı ve orada değerli filmler gösterime girerdi. Beykoz'un o yıllarında sinema çok önemli bir şeydi. Yani insanların, bir ailenin pazar günleri tek eğlencesi sinemalardı. Ama pazar günlerinin olmazsa olmazı olan şey, ailenin bir arada gezmesiydi. Bu bir kültürdü. Şimdi görüyorum, aileler akşam yemeklerini bile bir arada yemekten yoksunlar. Tabii bu üzücü bir durum, ama maalesef bunlar çağın getirdiği şeyler. Fabrikalar çok daha önemli bir şey yapıyordu: Yalnız Beykoz'a değil, şöhreti bütün İstanbul'a yayılan sünnet düğünleri düzenliyorlardı. Bu sünnet düğünlerinin öncelikle tarihi belirlenirdi, ama hazırlıklar 1-1,5 ay önceden başlardı. Yalnız Beykoz'dan değil İstanbul'un uzak yerlerinden de gelenler olurdu. Neden? Çünkü Beykoz'un sünnet düğünlerine, bilhassa kundura fabrikasmn sünnet düğünlerine Zeki Müren dâhil olmak üzere dönemin en ünlü sahne sanatçıları gelir, sanatlarını icra ederlerdi. Zeki Müren gibi birini, sanat güneşimizi o yıllarda böyle Beykoz gibi mütevazı bir yerde, bir çayırda ağırlamak kolay değildi. İnanılmaz hazırlıklar yapılırdı ve 250-500 çocuk toplu hâlde sabahlara kadar sünnet edilirdi. Hakikaten bunları unutmam mümkün değil. 
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Beykoz Alibahadır'da doğdum, Alibahadır'da büyüdüm. Babam da Alibahadır doğumludur. Dedem buraya 19357 senesinde yerleşiyor. Dedem İstanbul'a gelince ona diyorlar ki: “Yaşamak için yer arıyorsan Beykoz'a, çalışmak için yer arıyorsan Alibahadır'a yerleşeceksin.” Dedem de buraya geliyor çalışmaya. O gün bugündür buradayız. Köyüm- den de Beykoz'dan da memnunum. Çünkü artık çoğu ilimizde hem denizi hem yeşilliği bir arada göremezsiniz. Burada hepsi var. Dedem buraya geldiğinde 5-4 dört hane varmış. Yani köyü köy yapanlardan birisidir dedem. 


Ortaokulu okumak için yatılı okula gittik, 12 Eylül olunca geri geldik; yatılı okullar kapandı. Sonra tekrar açıldı, düzeldi, ama dengeler bozuldu. Ortaokulu bitiremedim yani, sonra burada çobanlık yapmaya başladım. O zaman hayvan çoktu. 12 Eylül zamanları çok zordu. Biz okuldaydık, gece uyurken bastılar okulu; biz tabii çocuğuz, anlamıyoruz. 
Raflarda din kitapları vardı, hocalar kaldırdı onları, oraya güncel gazeteler koydular. Biz hiçbir şey anlamadık ama kapattılar okulu. Sağ-sol davası vardı o zamanlar. Solcu Beykoz'a gelemiyor, sağcı Paşabahçe'ye gidemiyordu. Hep bunları duyardık. O günler zordu. 


Tel arabası yapardık, akşama kadar sürerdik. Bisiklet bulurduk, ne jantı ne de tekeri olurdu. Ama bunlardan zevk alırdık, fazla modern oyunlarımız yoktu. Köyde aileler birbirini tanırdı, birbirine gelip gitme çoktu, ama o işler geride kaldı. Şimdi sorsak hiçbir çocuk o zamanlara dönmek istemez, çünkü şu an her bakımdan rahatlık var. Herkesin im- 


kânı var. Şu an daha da güzelleşiyor buralar. Eski zamanlar çok güzel- 


di, diyoruz ama şimdi de çok rahatız. Aslında köyde komşuluk ilişkileri çok değişmedi. Cenaze, düğün, bayram olunca herkes birbirinin yardımına hâlâ koşuyor. 
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Koca köyde sadece eniştemde televizyon vardı, bir de kahveye almışlardı. Biz kahveye giremezdik o zaman, yasaktı bize. Hepimiz eve dolardık, şimdi onlara çok zahmet vermişiz, diye düşünüyorum. Bütün köy onlara gider, gece saat 12'ye kadar kalkmazdık. Onlar da bizim yüzümüzden rahat edemezlerdi. 


Ben eşimle 1996 yılında düğün yaptım. Eşimin babası o zaman firmcıydı, bizim orada fırınları vardı ve öyle tanıştık. Aileler birbirini tanıdı, şimdiki gibi çıkıp gezme yoktu. Aileler beğenecek, sen beğeneceksin; sonra söz yaparsın, nişan yaparsın ve öyle konuşmaya başlarsın ancak. 


Beykoz'umuz güzeldi. 3 büyük fabrika vardı Beykoz'da. Tekel, Şişecam, Beykoz Deri ve Kundura fabrikaları vardı. Biz orada çalışmadık, ama arkadaşlarımız çalışıyordu. Buluşmaya giderdik. Yanlış olmasın şimdi ama 5 fabrikada 4 vardiya vardı, her vardiyada ikişer bin işçi çalışırdı, yaklaşık 25.000 kişi yani. Bu kadar insan ekmek yiyordu fabrikalardan. Ben hatırlıyorum; traktörle Beykoz Merkez'e, Soğuksu'ya, Paşabahçe'ye bir römork karpuz getirirdik ve bir saatte satılırdı. Salatahk, domates getirirdik. O zaman bolluk vardı. Bunları bir saatte satardık. Şimdi marketler çok, satmaya gidemiyoruz. 


Mesleğimle ilgili şunu unutamıyorum: Bir sene biz, bir kamyon lahana getirdik Paşabahçe'deki pazara. Hava sıcaktı hiç satamadık, moralimiz bozuldu. Bir iki gün sonra pazarımız vardı, çok kar yağdı. Çok kar yağınca pazara bir tane bile lahana gelmedi. Ben o gün 10 kamyon lahana parası aldım, o kadar satış yaptık. 


50 sene önceki Beykoz da güzeldi, şu anki de güzel. O zamanın 
şartlarıyla, o zaman güzeldi. O zaman burada araba yoktu, Beykoz'a gidemiyorduk. Kendi araban varsa giderdin veya Riva'ya bir kum arabası kum yüklemeye giderse üstüne çıkardık. Buraya 90'lardan sonra otobüs geldi. Ben 1988'de askerdim, telefon yoktu köyde. Doğulu arkadaşlarım bana kızardı, telefon numaramı vermiyorum, diye. Doğuya gitmişti, ama bize ev telefonu bile gelmemişti daha. 


Beykoz şu an gerçekten güzel. Çalışana, emek verene imkânlar hakikaten güzel. Beykoz'un sahili düzenlendi ve çok güzel oldu. Çalışmak isteyene iş imkânı da var. Yevmiye alsan de ekmeğini kazanıyorsun burada. Araba varsa şehir zaten yakın bizim köye. Yollar düzenlendi. Sahilde ailecek oturabileceğimiz yerler var. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Alibahadır'da belediyemizin yaptığı tesislerdeki hizmetler çok güzel. Yani kısacası Beykoz güzeldi, şimdi daha da güzel. 


Gençlerimize tavsiyem saygılı, sevgili olsunlar. Büyüklerini dinlesinler, onlarda tecrübe konuşur. Dürüst olsunlar. Herkes bir işle ilgilensin, sporla veya farklı bir işle. Boşta durmasınlar. 
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Ardahan'ın merkezinde doğdum. Beykoz'a taşındığımızda 11 yaşındaydım. O dönemden bu yana Soğuksu'da oturuyoruz. 359 yaşındayım. 
Yaklaşık 15 senedir dernek işleriyle uğraşıyorum. Şu an Beykoz Ardahanlılar Derneğinin başkanıyım. Ardahan'ın Merkez İlköğretim Okulunda bitirdim ilkokulu. Ondan sonra İstanbul'a taşındık. 1988'de buraya geldik. Bir yıl sonra bir daha geri dönüş yapmak zorunda kaldık, tekrardan 1990 yılında geri geldik. 


Beykoz'a geldiğimiz dönemler, burası İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biriydi. Fabrikaların, dolayısıyla iş sahalarının bol olduğu bir bölgeydi. O zamandan bu zamana kadar pek değişiklik yaşanmadı Beykoz'da. Buranın iyi yönü, Beykoz'daki herkesin birbirini tanıması. Küçük bir kasaba gibi, küçük bir köy gibi bir akrabalık bağı var burada. 
İnsanların arasında dostluk vardı. Bunun, Beykoz dışında İstanbul'da herhangi bir ilçede yaşandığını zannetmiyorum. O yüzden Beykoz'u tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesidir bu. Çocuklarımız okulda sıkı aile bağları içerisinde büyüyorlar. Sokakta oynarken rahat bir şekilde oynuyorlar. Biz Beykoz'dan bu açıdan çok memnunuz. 


Çocukluk dönemim Beykoz'da çok güzel geçti. Bağda, bahçede, sokakta top oynardık. Beykoz'da çocuk olmak bence güzel bir duygu. Biz yaşadık, çocuklarımız da şimdi yaşıyorlar. Yaşanabilecek en güzel çocukluğu biz yaşadık diyebiliriz. Rahat bir şekilde oynayabiliyorduk. 
Tehlike olmayan, insanların bizi hor görmediği, komşuluk bağının olduğu, çocukların ayırt edilmediği bir ortamımız vardı. 


1998 yılında Soğuksu'da börekçiliğe başladım, 2005'e kadar bir 
dönem orada çalıştım. 2003'ten sonra çalıştığım yeri devraldım, 2 
tane işletmem var şu anda. Bir tanesi Soğuksu Börekçisi, bir tanesi 


de Görele Mahallesi'nde Sarıyer Börekçisi. Fazla şube açmak da is- 


temiyorum, çünkü büyüdükçe kalitemizin bozulacağını düşünüyorum. 
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İşimi severek yapıyorum. Yıllardır buradayız, Beykoz halkı bizi tanır, benimsemişlerdir. 


Eşim benim akrabam, yabancı değil. Ben eşimi çok seviyordum, ama biz bunu bir türlü açıklayamıyorduk, söyleyemiyorduk. Akraba olunca hoş karşılanmaz, diye düşünüyorduk. Ama daha sonra biz bunu açıkladık. İyi ki de çekingen davranmamışız, açıklamışız ve evlenmişiz. 2009 
yılında evlendik. 3 çocuğum var: 1 oğlum, 2 kızım var. Mutluyuz, Allah herkese böyle evlilikler nasip etsin. 


Komşuluklar tabii ki çok iyiydi. Hani derler ya, “Ev alma, komşu al,” diye. Burası, komşulukların çok iyi olduğu bir yerdi. Biz kendi köyümüzde, akrabalarımızın dışındaki komşularımızla daha çok zaman geçiriyorduk. Hem aile hem hemşehriymişsin gibi dayanışma içerisindeydi insanlar. Beykoz'un dışında böyle bir komşuluğun olduğunu zannetmiyorum. Beykoz'da kimin cenazesi, düğünü olursa herkes birlik içinde hareket ediyor. Bu bizi çok onurlandırıyor. 


Günümüzün Beykoz'unu körleşmiş bir bıçak gibi düşünün. 80 ve 90'n yıllarda çok hızh bir şekilde gelişen, büyüyen bir Beykoz varken 2000'lerden sonra Beykoz kabuğuna çekildi, denilebilir. Hastanemiz aynı, 30-40 yıllık. Okullarımız yenilendi ama aynı yerdeler. İnsan sayısı burada belki de 400-500 bini bulması gerekirken şu an 200-250 bin bandındayız; bu da iş imkânının olmamasından dolayı. 


Gençlere çalışmaları için zemin hazırlamak lazım. Çocukluktan, okuldan başlayarak iş eğitimini sağlamak lazım. Günümüzde teknolojinin, hayatımızın tamamına yerleşmesiyle değişti hayatlarımız. Gençler eğitildikten sonra çok iyi işler yapabilirler. Beykoz için, Türkiye için, dünya için faydalı işleri gençlerimiz yapacak zaten. Yeter ki zemin hazırlayalım. 


“Beykoz'un dışında bir yerde yaşayabilir misin?” derseniz, çok denedik, ama olmadı. Yaşayanlar da oluyor ama Beykoz'da çok uzun süre yaşayıp da başka ilçelere gidenler kalamıyorlar orada. Beykoz gerçekten yaşanabilecek bir yer. Beykoz Belediyesine ve Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Beykoz'daki yaşayan herkese öncelikli olarak Allah sağlık, sıhhat, huzur versin. Beykoz Ardahanlılar Derneğinin bütün üyelerine ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Ben 1962 yılında, Tirebolu'nun Işıklı köyünde doğdum. Öğrencilik yıllarımın çoğu köyümde geçti. İlkokulu köyümde okudum. Ortaokulu Tirebolu merkezde, Cumhuriyet Ortaokulunda okudum. Liseye Giresun'da başladım, Tirebolu'da bitirdim. Hatta bitirmedim, lisenin finalini İstanbul'da yaptım. Lise tahsilinden sonra iş hayatım başladı. Özel sektörde çalıştım, arkasından askere gittim, dönüşte evlendik. Ama her nedense içimizdeki okuma aşkı bitmediğinden biz yeniden talebe olduk. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdim. Tabii iş hayatı devam ederken nasıl olduysa pek de bilemiyorum ama siyasete bulaştık. AK Partinin kurucu üyelerindenim ben. Sonra belediyecilik yıllarım başladı. Özel sektördeki çalışma hayatını sonlandırdık, belediyeci olduk. Çavuşbaşı Belediyesinde koordinatör belediye başkan yardımcısı olarak çalıştım. Akabinde Büyükşehir Kanununa göre beldeler ilçelerle birleştirilince Beykoz Belediyesinde başkan danışmanı olarak işime devam ettim. Rahmetli Yücel Çelikbilek”le bir dönem çalışmak nasip oldu. Daha sonra ben de emekli oldum. 


Tirebolu'dan da bir adaylığım var benim. Tirebolu'da belediye başkan aday adayı idim, kısmet olmadı. Siyasette her şey var. Biz de döndük, Beykoz Belediyesindeki işimize devam ettik. Aslında ben 


İstanbul'a ilk yerleştiğimde Beykozlu değildim. Ben Kocasinan'da otu- 


ruyordum o dönemlerde. Buraya da sık sık geliyordum. Burada benim kız kardeşim oturuyordu. Çok hoşuma gitti burası. Burası Karadeniz'e, Giresun'a, bizim köylere benziyor. Oturduğum yerin bir katı yapılmışt. Burayı teklif ettiler bana, adam satmayı düşünüyormuş. Biz burayı aldık, üzerlerini de biz yaptık, burada oturuyoruz. Aşağı yukarı 54 yıldır burada oturuyoruz. O dönemle bu dönemin arasında çok bir fark yok, sadece kısmen nüfus artışı var. Eskiden bu kadar bina yoktu, az bina vardı. Sayılıydı. Bir bina, iki bina, üç bina diye giderdi, ama şimdi 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etraf doldu, ama yaşam biçimi değişmedi. İnsanlar yine birbirlerini tanıyor, insanlar birbirine selam veriyor mahallede. Örneğin bizim mahallede çok karma bir yapı yok. Karadeniz ağırlıklı bir yapı var. Dolayısıyla herkes birbirini tanıyor. Samimi bir ortamda ömür geçip gidiyor. 


Beykoz; arazi yapısı, coğrafi yapısı, havası itibarıyla beni çekti daha çok. Yoksa insan yapısı ikinci planda geliyor, ama yerleştikten sonra anladım ki burası Giresun, Trabzon, Ordu ağırlıklı bir nüfus yapısına sahip. 


Bizim çocukluğumuz köyde geçti. Şimdi İstanbul çocuklarına bakıyorum da çok zayıf buluyorum. Hatta ilkokul karnelerinde eskiden “Kendi kendine iş yapabilme yetisi” diye bir not hanesi vardı. O notu hak edenler, köylerde yetişen çocuklar. Çocuklar köyde sabah uyanır, apar topar okula giderlerdi. Okuldan geldikten sonra da inek yayarlardı. 
Okullar da öyle çok yakında filan değil. Hani öyle servis de yok. Mesela ben ortaokulun 1. sınıfına 7 kilometre yürüyerek gidip geldim. Şimdiki çocuklar aslında bir yandan şansh, bir bakıma da şanssız bence. Çünkü her şeyi öğrenemiyorlar, her şeyleri hazır. Şurada araç ayağına geliyor, servise biniyor, okula gidiyor. Hayat mücadelesi yok. Mesela köyde benim çocukluk yıllarıma bakacak olursak aslında müthiş bir arkadaşlık vardı. Mahalle arkadaşınızla berabersiniz. Onlarla top oynarsınız. Top, en büyük eğlence aracımızdı. Sonra biz ona “mile” derdik, misket diyorlar şimdi. Müthiş bir oyun aracıydı. Çok ilginç bir şey daha var, akşamları da babalarımız sohbete giderdi birbirlerine. Biz de onların yanında komşuya giderdik. Ama biz sadece dinleyici olurduk. Büyüklerin sözüne karışılmazdı ama keyifli bir hayattı. Şimdi her şey suni. Gençler telefonlardan başını kaldırmıyor. Mesela biz lisede talebe iken ders çalışmak için kütüphanelere giderdik. Bir öğrenci bir konuyu ararken kitapta başka bir maddeye rastlar, onu da okurdu, bilgi sahibi olurdu. 


Ama şimdi ödevleri internetten kopyala yapıştır yapıyorlar. 
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Benim askerlik hikâyem de biraz ilginçtir. 1977 yıllında lise öğrencisiydim. O yıllar, Türkiye'de siyasi olayların tavan yaptığı, zirve yaptığı yıllardır. Okulun sınıflarında öğretmenin bir ağırlığı yoktu. Okulu birileri basıp seminer verirdi. Bizim lise yıllarında kaybımız da oldu. Liseyi bitirdikten sonra askerlik şubesinden bir çağrı daveti geldi. Biz “yokla- 


12 


ma kaçağı” sıfatıyla askere çağırıldık. Onun için apar topar asker oldum. 


Görücü usulü ile evlendim. Ama dediysem de şöyle değil: Çok eskiden babasından istiyorlarmış kızı, “Verdin mi?” “Verdim.” şeklinde degil bizim evliliğimiz. Sadece vesile olanlar vardı, tanışmamıza vesile oldular. Ondan sonrasında biz konuştuk, anlaştık, evliliğe karar verdik. 
Şimdiki gençler şunu yapıyorlar mesela: Kız arkadaşlar oluyor, flört ediyorlar. Bunun aslında çok sağlıklı bir netice doğurmadığına inanıyorum ben. Bıkkınlık geliyor, evliliği sonlandırıyorlar. Oysa o görücü usulü dediğimizde, evliliğin içinde gençler birbirini tanıyorlar ve âşık oluyorlar. Daha mutlu bir hayat ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim evliliğimiz de mutlu geçti. İki çocuğum var: 1 oğlum, 1 kızım var. Kızım evlendi, bir de torunumuz var. Torun da çok sevimliymiş. Yani öyle derlerdi, pek inanmazdım, ama yaşayınca öyle olduğunu gördüm. Allah hepsine uzun ömürler versin. Mutlu olsunlar. 


Ben 1980 darbesini yaşadım. Köydeydim o zaman, Tirebolu'nun Işıklı köyünde. Sabah uyandım. Ben iyi bir radyo dinleyicisiydim o yillarda. Sabahleyin istekler olurdu, onu dinlemek için radyoyu açtım. 
Baktım ki radyoda ihtilallerin sanatçısı Hasan Mutlucan türkü söylüyor. Arkasından biri konuştu, baktım Evren Paşa “Yönetime el koyduk,” diyor. Biz köyde hapis kaldık. Köyün bir ucundan bir ucuna gidemiyorsunuz, korkuyorsunuz. İlçeye inemezsiniz. O yılları yaşadık. 
Kötü bir yaşam biçimiydi ama beni sanki bir parça da mutlu eden bir tarafı oldu, açık söyleyeyim. Bugünleri yaşadığım için Türkiye'de siyasi olayların durması da beni mutlu etti, ama sonraki yıllarda daha sağlıkh düşününce kendi kendime dedim: “Ey Evren Paşa! Zaten Türkiye'de sıkıyönetim ilan edilmişti. Yönetimin başı da sendin. Niye olayları durdurmadın da darbe yaptın?” Ama ben akan kan durduğu için bir parça da mutlu olmuştum işin doğrusu. 


Babamın bir sözü aklımdan hiç çıkmaz: “Ben sizin babanızım ama aslında ben aramızdaki ilişkiyi baba-evlat gibi görmüyorum. Siz benim kardeşlerimsiniz,” derdi. Çünkü babam hayatta yalnızdı. Kardeşi yoktu. Onun için bizi evlat olarak görmedi, arkadaş gibi gördü, arkadaş olarak sohbet etti. Mesela bir olayı tartışacaksak, “Ben babayım, benim dediğim olacak!” diye ısrar etmezdi. En sonunda, “Tamam, sizin dediğiniz gibi olsun,” derdi. Annem ev hanımıydı. Annemi de 61 yaşımda erken kaybettik. Annem hep bizlerle, ahırda ineklerle, bağ bahçe ile uğraşmış olan birisidir. Baktığım zaman bütün hayatı o köyde, o tarlada, o bahçede geçmiştir. Annem de öyle bir hayat yaşadı. Bugün keşke 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mümkün olsaydı da İstanbul'da yanımızda bulunsaydı. Ne kadar mutlu olurum, ama mümkün değil. 


Sizin bu havayı İstanbul'un başka ilçelerinde bulabilmeniz mümkün değil ki. Esenyurt'ta hiç olay olmadan bir gün geçmez mi arkadaş! Her gün olay var, adli olaylar. Beykoz'da böyle şeylere çok rastlayamazsmız. Burada oturan, mesela şu Fatih Mahallesi'nde oturan birisi kalkıp Tokatköy'e gitse, “Merhaba” diyecek tamdık bir isme rastlar orada. 
Diğer ilçelerde insanlar yabancı birbirine, aynı apartmanda bile birbirlerini tanımıyorlar. Beykoz'da site hayatı, apartman hayatı pek yok. 
O apartmanlarda oturanlar o binanın sahibiyle, çocuklarıyla oturuyor, ama başka ilçelerde siteler var. Aynı merdiveni kullanıyorsunuz ama birbirinizi tanımıyorsunuz. Beykoz'da bu yok. Onun için Beykoz'da kardeşlik havası daha yaygın. Beykoz'da mutluyum. İstanbul'un başka ilçelerine baktığımda, gidince ben Beykoz'dan daha iyi bir hayat mı yaşayacağım orada? Yaşamayacağım. Beykoz'u seviyorum. 


Ben Işıklı Köyü Derneğini, kendi köyümün derneğini kurdum. Kurucu başkanıyım. Hemen akabinde Tirebolu Dernekler Federasyonunu kurduk. Beykoz Giresunlular Derneğinde iki dönem yönetimde bulundum. Fuat Kuş başkanlığındaki yönetimde ben de başkan yardımcısıydım, başkan vekiliydim. En uzun soluklusu da Beykoz Giresunlar Demeği oldu. 35. yılını yaşıyor. Bunlar keyif verici şeyler. Mesleki yaşantımda; belediyecilikte olsun, dernekçilikte olsun, ilgili kurum ve kuruluşlar plaketlerle ödüllendirdiler. Mesela dernekçilik yaparken oradaki birçok insan “Aa, bu siyaset yapıyor. Derneği siyasete alet edecek” gibi yaklaşımlarda bulunurlardı. Ben de bunlara hep şiddetle karşı çıkardım. Arkadaş, siyaset dünya üzerinde var olan bir şey. 
Bu derneğin içinden siyaset de çıkacak ki dernek onların da sayesinde daha iyi bir yerlere gelsin. Niye siyasetten bu kadar korkuyorsun? 
Herkes inandığı yerde inandığı siyasi kuruluşta siyaset yapabilir. Bugün hâlâ aynı görüşteyim. Gençlere de onu öğütlüyorum: Siyasetten korkmayın. Sosyal faaliyetlerden kaçınmayın. Özellikle dernekçilik bir toplumun yüz akıdır. Geçmiş kültürü yaşatma açısından da oralar çok önemli kurum ve kuruluşlardır. Gençler okusunlar. Okumak çok önemli. Okumayı ihmal etmesinler. 
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1961 yılında, Tirebolu'nun Ede köyünde doğdum. Ben Şişecam'dan 
emekliyim. 9,5 sene Şişecam'da görev yaptım. 2002'de Paşabahçe Şişecam kapandı, Kırklareli'ne gittim. Emekli oldum, Beykoz'a döndüm. 


Askerliği İzmir Gaziemir'de yaptım. Oradan İstanbul Kâğıthane'ye, oradan da Trakya Vize'ye gittim. Kemençe yüzünden askerde çok çektim. Askere kemençe götürdüm. 3-5 nöbete götürdüler beni. Çavuşa “Bu adama nöbet yazmayacağız,” dediler. Tabii subayların haberi yok. Adam da beni nöbete yolladı. Dağıtıma geldim, dağıtımdan yine Saray'a gittim. 
Orada bir asker çantası vardı, boynuma takıyorum. Kemençe de içinde. İnzibat da Trabzonlu imiş. Baktı, “Kemençe de var bunda,” dedi. Beni 
aldı, doğru firma götürdü, ekmek fırınına. 5 ay orada fırında çalıştım. 50 
kilo yük taşıdık. Her gün un boşaltıyorduk. O arada askerliği bitirdik. 


Biz eskiden birkaç yerden kız istedik. Kimi “Bıyığı yok,” deyip kız vermedi. Ben bir düğüne gittim. Düğünde kemençe çalarken eşimle tanıştık. 
Ondan sonra eşimi bana istediler. Düğün yaptık, evlendik. 4 çocuğum 


var; 2 kızım, 2 oğlum. Çocuklarımdan 4 torunum var. 


Ben kemençe çalıyordum. Rahmetli abimin 5 tane kemençesi vardı. 
Abim askere giderken tekini aldı, gitti. Tabii o askerde kemençe çalamadı. O askerdeyken tekini ben çalhyordum kemençenin, tekini biraderim Tuncay çalıyordu. Biz, o askerden gelene kadar kemençeyi öğrendik. 
“Ben bu zamana kadar bunu çalamadım. Uğraştım. Ben askere gittim geldim, siz kemençeyi öğrendiniz” dedi ve kemençeyi çarptı, kırdı. Ben ondan sonra düğünlere gitmeye başladım. Köylerde tanındık artık. Ekip olarak folklor oynatmaya, Tirebolu'da okullara giderdik. Tanındık ve her yere gitmeye başladık. 


Köyde biz iş olduğunda işe giderdik. Odun keserdik, yarmaça yarardık; kütüklere biz yarmaca, deriz. Parasıyla amelelik yapar, çalışırdık. 
Ondan sonra iş oldukça ötede beride, inşaatlarda çalışırdık. Fındık toplardık, çay toplardık. İneğe giderdik, inek yayardık. 
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Eskiden kemençe teli yoktu. Dalaklarının içinde eski teller olur, onlardan takardım, öyle çalardım ben. Yine de doğru yerinden çıkmazdı. 
Allah rahmet eylesin, Osman amca vardı. O da kemençeciydi. “Sen benim oğlana kemençe öğretiyormuşsun. Bir daha ona bir şey öğretir- sen kulağını çekerim,” dedi. Tabii oğlu bir şey anlamıyor. Yanıma geldi. 
“Oğlum bak! Baban bana bozuk atıyor, bir daha yanıma gelme!” dedim. Sonra ben kemençeyi ayarlarken benim inek kayboldu. İnek gitmiş, komşunun tarlasına girmiş. Akşam eve gittim, babam beni dövdü. 
“Oğlum, sen neredesin de bu inek başkasının tarlasına girdi.” Yani bu işler böyleydi. Hüseyin'e ben öğrettim kemençeyi. 


Eşimi aldım, ben buraya geldim. O zaman bir oğlum vardı. Buraya gezmeye geldik, ondan sonra biz burada kaldık. Ne yatak ne yorgan var. Geldik buraya, bir yaz günüydü. Abim, falanca yardım etti de öyle yaptık. Mutfak yok. Hamsi kasasıyla mutfakta yemek yapıyoruz. Oraya tezgâh yaptık, tüpü koyduk üstüne. Eskiden böyle uzun Aygaz olurdu. Başka bir şey yoktu ki! 


Ben Şişecam'da yandım. Oksijenle keserken C53'ü, gazı kesmişiz. 
Küresel vananın üstüne boru oturmuş. Ben kestikçe meğer vanayı açıyormuşum. Bir şey arkadan puf ediyor, bana vuruyor. Bakıyorum, bir şey yok. Bu top gibi geldi, bir vurdu bana! C55 kasası, en tehlikeli kasa. 
Ben başladım yanmaya. Şaloma, boru, tüp... Gidiyorum yana yana. Ondan sonra benim arkadaş aşağıdan bağırıyor. 5 metre vardı, ben kendimi aşağıya attım. Müdürler falan hep oraya gelmiş, dolmuşlar oraya. 
Benim yanımda hep “Bu nasıl olur, nasıl eder,” falan diye konuşmuşlar. 


1999 yılında deprem gecesi biz fabrikadaydık, çalışıyorduk o zaman. 
5-6 tonluk bir makine, ayakları demirli. Dört tane tekeri var. Bir ileri geri bir böyle gidiyor, bir böyle geliyor. Bardak basardık o makinede. Baktım, deprem oluyor. Sonra oradan bir fırladım, merdivenlerden düştüm. Merdiveni tutamadım, o şekil dışarı çıktım. Paşabahçe'yi hatrhyorum. Baktım bacaya, fabrikanın bacası duruyor hâlâ. Ama baca gidip geliyor. Oradan ben dışarı atladım bir daha, Şişecam'ın ana yoluna geçtim. Ondan sonra baktım, millet hep orada. Hep çıkmışlar dışam. Mağazalar, mağazaların içindeki kristaller falan hepsi yerle bir. Darmadağın olmuş. Her taraf kırılmış. 


Eski yaşandı, tarih oldu. Şimdi her taraf kalabalık, her tarafta adam var. Önceki gibi değil. Önceden ne güzeldi, yollar bomboştu. Git gel. 
Şimdi git, sahiller dolu. Yabancılarla taşmış. İnsanlar eskiden gidip gelirlerdi birbirlerine. Şimdi o yok artık, kalktı. Ne yeğen arar, ne yeğeni oarar,ne benim çocuklar halalarını arar, ne yeğenlerim beni arar... Hiç aramazlar, ne bayram ne seyran. Öyle bu işler. 


Belediyeye buradan, böyle bir program yaptığı için teşekkür ediyorum. 
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1962, Beykoz doğumluyum. Babam, dedem, ben ve oğlum hepimiz Beykozluyuz. Burada doğduk, büyüdük. Babam Beykoz'un ilk belediye çalışanlarındandır. O zaman belediye değildi Beykoz. Beykoz'un belediye olmadığı zamanlarda tahsil şefliği vardı. Bizler, balıkçı bir ailenin içinde büyüdük. Babam balıkçıydı, dedem de balıkçıydı. Balığın en kesif olduğu, en yoğun olduğu zamanlarda biz Boğaz'da balık tuttuk. Balığı tutarken incitmedik, balığı heba etmedik. Balığı çok fazla tutup da çürütmedik. Balığı tutmanın sebepleri hem geçime hem de sofraya katkısıydı. Balığımızı tuttuğumuz zaman Beykoz'da satamadığımız veya satamayacaklarımızı Azapkapı'daki balıkhaneye götürürdük. Rahmetli Nimet abi, babamın kürek öğrencisiydi. Beykoz'daki yegâne balıkçıydı. 
Bizi her sabah buradan Azapkapı'ya arabasıyla götürürdü. 


Dalyanlarda balıkların nasıl tutulduğunu, özellikle manyat ığrıplar- da balıkların nasıl tutulduğunu bilirim. Kancabaş küreğinde yıllarca hamla küreği çektim. Babam da Nimet abiyi yetiştiren yegâne hocalardan bir tanesiydi. Her zaman anlatırlardı. Balığımızı tutarken özellikle mevsim geçişlerinde iki tür balık yakalardık: Balıklar yukarı, Karadeniz'e çıkarken. Onun orijinal ismi “anavaşya”dır. Bir de 20 Ağustos'ta aşağı inerken, yani kışlığa inerken. Onun ismi de “katavasya”dır. Bu balıkların içerisinde birinci balık; dedemler, babamlar için kılıçbalığıymış. Biz ona yetişemedik ama biz lüferi, kofanayı, toriği tuttuk. Bizim için de balıkların birincisi, krah, kraliçesi her zaman lüferdi ve hâlâ lü- 


ferdir. İkincisi tekir, sonrası zaten zevke kalmış bir şeydir. Beykoz'da 


özellikle büyük alanın olması ve balığın burada harman olup detaylı bir şekilde yemlenmesi, balığın birinci kuşakta burada tutulmasına neden olur. İkinci kuşakta balık, Sarıyer Büyükdere açıklarında tutulur. Bunlar, balığın avlak yerleridir. Dişli bahk diye tabir ettiğimiz lüferler giderken ve gelirken buralarda yemlenirler. 


Yavuz Kocabalkan 511 


Bizim çocukluğumuzun Beykoz'unda her yer yeşil, her yer park, her yer doğal olarak bir çayır edasına bürünürdü. Biz burada özgürce top oynar, uçurtma uçurur, her türlü oyunlarımızı oynardık. Tabii o zamanlar cep telefonu yok, televizyon çok çok kısıtlı. Onun için biz kendi kendimize oyunlar geliştirirdik ve yaşamımızı zenginleştirirdik. Bilgilerimiz, öğrendiklerimiz hiç unutulmamıştır. Özellikle ben hiç unutmadım. 


Uzun zaman okul hayatım oldu. Sonra Paşabahçe'nin bir satış mağazasında çalışmaya başladım. Oradan Vakko'ya geçtim. Vakko'daki çalışmam 2-5 sene sürdü. Askerlik hayatımdan sonra 20 sene bankacılık yaptım. Çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra zirve derecesinde bıraktım. Bankayı bıraktıktan sonra küçük bir restoran, esnaf lokantası tarzında bir yer açtım. Burada kimsenin yiyemeyeceği değil; herkesin yiyebileceği ama rekabetin hiç olamayacağı tatlar oluşturduk. 
Türkiye'nin her tarafındaki lezzetleri Beykoz'a getirdik. Burada bulunmayan, kullanılmayan zeytinyağları, Hatay'dan bir sürü meze malzemeleri, güneşte kurumuş salçalar, hiç kimsenin ulaşamadığı köylerle irtibat kurarak o köylerden malzemeler getirdik. Burada tutulan balıklarla bunları harman yaptık ve insanlarımıza sunduk. Hâlen bu işi keyfekeder olarak devam ettiriyorum, ama çok nadiren olsa da müşteri, daha doğrusu misafir kabul ediyoruz. Çok nadiren işler yapıyoruz. 
Artık fiilen bıraktık. Bunun neticesinde insanlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız çok çok fazla oldu. Özellikle Beykoz dışından buraya gelip olta balığı yemek isteyenler, olta balığının keyfine varanlar, “Deniz kokan balıklar yedik sizde” diyenler çok fazla oldu. Bizim yaşadığımız zamanlarda, gençliğimizde özellikle, balık tutmak veya balığa ulaşmak hiçbir zaman zor değildi. Hepimizin kayığı vardı. Biz de hiç kayık- 


sız kalmadık. Ayvansaray'da kendi kayığımızın yapımında dahi çalıştık. 
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Denizle ilgili hemen hemen her şeyi biliriz. Özellikle İstanbul Boğazı'nda olta bırakmadığım yer yoktur. Bütün kerterizleri, nişanları, balıklarn zamanlarını, havanın nereden nereye döneceğini, hava kaçak yaparsa nereye sığınacağımızı; yani her şeyi biliriz. Rahmetli babamızdan çok şey öğrendik. Kendimiz de üstüne koyduk. Şimdi de teknoloji ile bunları daha da pekiştirdik. 


İşimizle ilgili unutamadığımız anılar: Benim babamın ilkokul arkadaşı olan Sadri Alışık'ın Paşabahçe'ye gelip (hiç telefonun olmadığı, haberleşmenin olmadığı zamanlarda nasıl haber gönderiyorlarsa) Şirzat abinin kahvesinde buluşmaları. Benim buradan, babamın ve benim tuttuğum lüferleri oraya götürmem, Sadri Baba'nın elini öpmem, ondan şiir ve şarkılar dinlediğim zamanları hiç unutmam. Sonra beni göndermeleri, kendilerinin arkadaşlarıyla konuşmaları, şakalaşmaları, saatler süren muhabbetleri hiç unutamadığım şeylerdi. En önemli şeylerden bir tanesi, biz Sadri Baba'yı sinemada ve televizyonda görüyorduk. Bir anda karşınızda gördüğünüz zaman babanızın arkadaşı olduğuna inanamıyorsunuz. Şimdiki gibi iletişim de yoktu. Sadece ve sadece “Sadri Alışık gelmiş,” denildiği zaman akan sular dururdu. 


Çocukluğumuzda herkesin bahçesine girip çıkabilirdik. Kimin bahçesinde hangi ağaçlar, meyveler var; hepsini bilirdik. Bizler kendi bahçemizdeki meyvelerden, başka komşularımıza götürdüğümüz zaman onlar da kendi meyvelerinden bizim tabaklarımıza doldurur, geri gönderirlerdi. Bahçemizde yaklaşık 4 tane büyük dut ağacı vardı. O ağaçtaki dutlar her gün silkelenir, büyük sini ile beraber dışarıya, kapının önüne konurdu. Sultaniye otobüs durağı bizim evin tam önündeydi. İnsanlar denklerini veya elindeki fazlalıklarını bizim kapıyı açarak, bahçenin kenarında bir yerimiz vardı, oraya bırakırlardı. O dutlardan hiç kimse yemezdi. Dutlar yensin diye koyduğumuz hâlde ertesi gün dutlardan bir tane bile alınmadığını, hiçbir şeyin ellenmediğini ve orada kaldığını görürdük. 


Beykoz gençliği için konuşulacak konu çok fazla, ama asıl önemlisi Beykoz'daki gençlerin bir şekilde rehabilite edilmesi lazım. Ben genelde basketbol, hentbol maçlarına giderim. Eski bir basketbolcuyum. 
Oğlum hem Beşiktaş'ta hem Beykoz'da senelerce oynadı. Arkadaşlarm A sınıfı basketbol koçları olarak burada Beykoz'u 1. Lig'e taşıdılar ve orada tuttular, 2. Lig'de tuttular. Fakat Beykoz'un bir sorunu var. Bu sorunun birincisi, ailelerdeki eğitim; ikincisi, okuldaki eğitim. “Aman boşver,” demekle olmuyor. Gençlerin mutlaka sporla rehabilite edilmeleri lazım. Bir iş sahibi olacaklarsa yine Beykoz çevresinde olacaklar. 
Sanatkâr olmuyorlar. Bakın, mahallemizde bir elektrikçi yok. Elektrikçi bakıyorsunuz, en ufak bir arızayı kendiniz gidermek zorundasınız. 
Çünkü elektrikçi yok. Elektrikçi olmadığı gibi marangoz bile çok az. 
Bunlar küçük şeyler belki ama insanlar bunlara ihtiyaç duyuyorlar. 
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Bu gençlerin el sanatları ile ilgilenip kendilerini geliştirmesi ve sporla desteklenmesi gerekiyor, en önemli şey bu. Benim hocalarımdan bir tanesi Şahin Köktürk'tü. Bizi o kadar iyi yetiştirmiş ki askere gittiğimiz zaman hiçbir rahatsızlık çekmedik ve bize anlatmıştı bunun böyle olduğunu. Demişti ki: “Siz askerde rahat edeceksiniz” Evet, belki biraz fazla sıkı ve disiplinliydi, ama bunun neticelerini biz askerde rahat ederek gördük. İnsanlara para kazandırmak değil, insanlara hayatı kazandırmak önemli. Siz ne kadar kazanırsanız kazanın, hazır paranız biter. Hiçbir şekilde parayla insanlık olmaz. 


Beykoz'da yaşamaktan memnunuz. Beykoz'da yaşamaktan niye memnunuz? Çünkü kendi doğduğum köyde yaşıyorum. Babamın doğduğu köyde yaşıyorum ve bundan son derece hoşnutum. Hoşnut olmamın sebeplerinden bir tanesi şu: Herkes beni tanıyor, ben herkesi tanıyorum. Hiç kimseye “Şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu şöyle yapmayalım mı,” diye danışmıyoruz. Herkes bize saygı göstermeye çalışıyor. Evimden, dükkânımdan çıkmadığım hâlde pazar esnafından bazıları kamyonetiyle malımı bırakıyorlar. İstediğim şeyler bana kadar gelebiliyor. Bunun bir önceki adımı, benim için önemli olan şuydu: Ben bu çalışan kesimin, bu esnaf kesimin dedelerini tanıyorum. Onlar da benim babamı tanıyorlar. Beni tanıyorlar. Onun için hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Tek zorladığımız yer: Beykoz'a dönüşler ya da Beykoz'dan gidişler. Akşam bir yere gittiniz, bir konsere gittiniz, Kadıköy'e gittiniz. 
Kadıköy'den dönemezsiniz. Çünkü araç kaça kadar geliyor, kaça kadar gidiyor? AKM'ye gittiniz, Sarıyer'e gittiniz veyahut Bakırköy'e gittiniz. 
Dönüşünüz çok eziyetli. Belli saatlerin dışında Beykoz'a ulaşım yok. 
Bunun mutlaka çözülmesi lazım. Ulaşım olmayan yere kimse gitmiyor. 
Ben kendi aracımla gidecek olduktan sonra zaten bir anlamı yok. Ben gidebilirim ama başkaları nasıl gidecek? 


Ben Orhan Veliciyim. Beykoz'umuzdan onlarca, belki yüzlerce -şimdi sayı vermek çok abesle iştigal olur ama- yazar geçmiştir. Bunlardan birçoğunu Beykoz halkı hatırlamıyor. Kim kimdir, zaten bilmiyor. Ama Orhan Veli'nin Beykoz'da olduğunu, Beykoz'da doğduğunu, babasının, annesinin özellikle burada olduğunu ve Yalıköy'de doğup büyüdüğünü herkes biliyor. Beykoz'a âşık olduğunu biliyor. Beykozlu birkaç arkadaşının olduğu biliniyor ve kendisi de bunu belirtmiş. 
Kardeşi yaşıyordu, birkaç ay önce vefat etti. Bunlarla röportajlar yapıldı. Orhan Veli'nin 100. doğum yıl dönümünde Beykoz Belediyesine baskı yaptık. Orhan Veli'nin 100. yıl dönümünü, doğum gününü kutlayın, diye. Anmalar sadece ve sadece çok çok önce bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapıldı ki o da Beykoz Vakfıdır. Onun neticelerinde Beykoz parkında “Orhan Veli Anma Gecesi” düzenlendi. 
Bu gecede şiirleri okundu, inanılmaz konuşmalar yapıldı, sonra Orhan Veli unutuldu. Yıllarca Aşiyan'daki mezarına gittim. Mezarı inanılmaz 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güzel, yontma taştan. Arkadaşı yapmış, hepsinin isimleri var bende. 
Ben Orhan Veliciyim. Çünkü Orhan Veli, Türk şiirini aruz vezninden kurtaran insandır. Sokak diline düşüren insandır. Sokaktaki insanın şiiri bilmesini, istemesini, özümsemesini sağlamıştır. Bunlar Garip akımı sayesinde olmuştur. Hemen yan sokağıma, “Garip Çıkmazı” diye isim vererek belki taltif ettiler, ama baktığınız zaman burada Orhan Veli anma törenleri için birkaç arkadaşımla beraber baskı yaptık. O baskının neticesinde Beykoz Belediyesi, Profesör Doktor Haluk Oral'ı getirdi. Sonra biz de kendi iş yerimize Haluk Hocayı davet ettik. 100. 
yıl için 100 yaşındayken ve onun bilinmeyen her türlü yönünü Haluk Hocadan dinledik. Haluk Oral bu konuda en kapsamlı kitapları yazmış insanlardan biridir. Yapı Kredi Yayınları, Orhan Veli'nin 100. yaşı için Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde bir anma haftası düzenledi. Orhan Veli'nin şiirlerinin hepsini. O manalar, o anlamlar; ufacık şiirdeki 
5 tane kelimeye dünyayı sığdırabilmek inanılmaz bir şeydir. Orhan Veliinin en çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesi: 


GÜN OLUR 

Gün olur, alır başımı giderim 

Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. 
Şu ada senin, bu ada benim, 

Yelkovan kuşlarının peşi sıra. 


Dünyalar vardır, düşünemezsiniz; 
Çiçekler gürültüyle açar, 
Gürültüyle çıkar duman topraktan. 


Hele martılar, hele martılar 
Her bir tüylerinde ayrı telaş 
Gün olur, başıma kadar mavi 
Gün olur, başıma kadar güneş 
Gün olur, deli gibi... 


Orhan Veli anısına saygılarımla. 


Bu çalışmalarımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Geçmişten geleceğe birkaç iz bırakabiliyorsak ne mutlu bize. 
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1964, Paşabahçe doğumluyum. Meslek hayatıma 1979'lu yıllarda Beykoz'da başladım. O gün bugündür erkek kuaförü olarak devam ediyorum. Annem ve babam aslen Kastamonulular, 1940'lı yılların başında Beykoz Yalıköy'e yerleşiyorlar, o zamandan beri Beykoz'dayız. 
Biz 6 kardeşiz, beşimiz Beykoz doğumlu, en büyük ablamız 1945 Kastamonu doğumlu. Ablam 2 yaşındayken hep birlikte Beykoz'a göçüyorlar. Babam Deri Kundura Fabrikasında işbaşı yapıyor, 25-350 sene kadar orada çalışıyor. Biz abimle aynı meslekteyiz. Ben 1979'da liseden ayrıldım ve kadın kuaförlüğü ile başladım mesleğe. İlk çıraklığım, Beykoz Merkez Mahallesi'ndeki Kuaför Süleyman Bey'in yanm- da oldu. Daha sonra ayrıldım ve bir müddet boşta gezdim, diyebilirim. 
Kısa bir dönem gemide çalıştım ama o beni çok sıktı, yapamadım. 
Daha sonra Yalıköy'de Çanakkaleli İsmail'in yanında çıraklığa başladım. 1980'in başında, Beykoz Şahinkaya'nın hemen başlangıcında, benim asıl ustam Hüseyin Zamur'un erkek kuaföründe çırak olarak başladım ve onun yanında 9 sene kadar devam ettim. Oradan ayrıldıktan sonra bir başka yere kalfa olarak girdim ve 1991 senesinde kendi dükkânımı açmak nasip oldu. 


Çocukluk dönemim harikaydı. Eski insanlardaki büyüğün küçüğe sevgisi, küçüğün büyüğe saygısı gerçekten güzeldi. O günleri anı- 


yor muyum, evet arıyorum. İnsanların birbirine sevgisi ve muhabbe- 


ti vardı. Bir şey istenildiği zaman koşa koşa yapardık. Şimdiki gençliğin durumu bizim durumumuza zıt. O dönemler harikaydı. Yaşadığım Ortaçeşme'de boş bir arsamız vardı. Eğer okul yoksa sabah gider, yaz günleri gecenin 12'sine kadar orada çeşitli oyunlar oynardık kendimize göre. Mahalledeki abilerimiz de gelirdi. Voleybol oynayacaksak voleybol sahası kurardık, basket oynayacaksak ağaçlara pota çakıp basket oynardık. Ondan da sıkılırsak kendimize bir futbol sahası kurup futbol 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından bu röportaja ulaşabilirsiniz. 


oynardık. Bu yüzden benim çocukluğum çok güzel geçti. 
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Eşimle tanışmam 1985'li yıllara dayanıyor. O, lise son sınıfa gidiyordu, ben de askerden yeni gelmiştim. Ben Kuaför Hüseyin'in dükkânında kalfa iken tanıştık. Onlar bir ramazan günü karşımızdaki Kısmet Pastanesi'ne gelmişlerdi. Şu anda orası yok, pastane Verem Savaş Dispanserinin altındaydı. Bir dondurma ile başladı bizim hikâyemiz. Ondan sonra da gelişti, 1988 yılına kadar görüşüp konuşmaya devam ettik. 1988 yılında, artık evlenmeye karar verdik. Eşimle çok mutluyum. 
2 çocuğumuz var: büyüğü kız, küçüğü oğlan. Onlarla beraber mutlu bir 
hayat sürüyoruz. 


Bizim oturduğumuz yerde komşuluk üst düzeydeydi. Mahallemizin eski adı Viranbahçe'ydi, şimdiki adı Çamlıbahçe. Birisi rahatsızlandığı zaman, birinin bir sıkıntısı veya isteği olduğu zaman büyükten küçüğe herkes koşar ve yardımcı olurdu. Mesela bizim mahallemizde o zamanlar su yoktu, elektrik de yeni gelmişti. Benim bahçemde kuyu vardı, mahalleli gece gündüz bizden su taşırdı. Gecenin hangi saati olsa fark etmez, kapı çalınır, suya ihtiyacı olan kovaları ile beraber gelir ve suyunu alırdı. Birisi hasta olduğu zaman yahut gecenin herhangi bir saatinde seslenildiği zaman o insanların yardımına gidilirdi. Böyle bir komşuluktu bizimkisi. 


Çıraklığımın ilk başlarıydı, mesleği öğrenmeye o kadar hevesliydim ki. O dönemin en meşhur tıraşı alaburus tıraşıydı. O dönem el makineleri vardı, elektrikli makineler yoktu. Çok yorardı beni. Bir gün çocuk tıraşında zorlandım. Ustama dedim ki: “Usta, şurayı bana öğretir misin?” Ustam: “Oğlum, sen bu mesleği öğrenemeyeceksin, yapamayacaksın,” demişti. “Hayır, son defa gösteriyorsun ve ben bu işi bitiriyorum,” demiştim, hiç unutmam bunu. Ondan sonra ben bir daha kendisinden o konuda yardım istemedim. 


80 ihtilalinde ne olduğunu anlayamamıştık. Bir sabah kalktım, işe 
gideceğim, askerler her tarafı sarmıştı. “Nereye gidiyorsun?” dediler. 
“İşe gidiyorum,” dedim. “Haberin yok mu, ihtilal oldu, dön geri evine,” dediler. Hakikaten zor bir olay; insanlar akşam yatarken hiçbir şey yok, sabah kalkınca ülkede askerler etrafı sarıyor. Sokağa çıkamıyorsunuz günlerce ve bu, yukarıdan aşağı herkesi etkiliyor. Ülkenin tüm gündemini değiştiriyor. Ben o olayı hiçbir zaman unutamam. 


Gençler çalışsınlar, çok çalışsınlar, derim. Sadece okumakla kalmasınlar. Çağ, bilişim çağı, teknoloji çağı. Buna ayak uydurmaya çalışsınlar. Bilgisayarla, cep telefonuyla haşır neşir olup orada vakitlerini tüketmesinler. Bir dil, bir insandır. Farklı dillere meyletsinler. Kendilerini geliştirsinler, eğitsinler ve yetiştirsinler. Bunun için çaba göstersinler. 


Beykoz geçmişte böyle değildi. Gün geçtikçe belediyenin çalışmalarıyla Beykoz'da gelişmeler oluyor, Beykoz bir değişime uğruyor. 
Beykoz'umuzun büyük bir kesimi gecekonduydu, buna benim doğup 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büyüdüğüm ev de dâhil. Kentsel dönüşümlerle yavaş yavaş Beykoz, yapısal bir değişikliğe doğru gidiyor. Bundan sonra durmayacak, daha da gelişecek, diye düşünüyorum. Geçmişte yollar, altyapı ve üstyapı, ulaşım hakikaten sıkıntıydı ama Beykoz artık bir atılım çağında. Burada yaşıyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Beykoz bir sevgili, Beykoz bir aşk, Beykoz bir başka semt. İstanbul'da, hatta diyebilirim ki Türkiye'de Beykoz çok farklı bir yer. Karadeniz ve Marmara'nın birleştiği, yani iki sevgilinin buluştuğu yer. Murat Başkan'ıma çok teşekkür 


ederim. Son dönemde büyük atılımlar yaptı ve Başkanımızın sayesinde Beykoz'da büyük gelişmeler oldu, çok farklı işler yapıldı. 
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1964 doğumluyum. Doğma büyüme Beykozluyum. Çocukluğumuzu yaşayabildik mi, orası meçhul. Çocukluğumuz çalışarak geçti. İlkokulu bitirdikten sonra Paşabahçe Şişecam Fabrikasının dekor kursuna girdim ve kursu birincilikle bitirdim. Beni fabrikada işe almak istediler. 
Ben, “Okuyacağım.” diye ısrar ettim ama olmadı. Evin altında bir dekor atölyesi açtım, orayı eski kömürlü dekor atölyesine çevirdik. Çocuklugum burada geçti diyebilirim, tamamen camla ilgileniyordum. Tam tamına 48 yıldan beri camın içindeyim. Gençliğimizde mahallede arkadaşlarımızla futbol oynardık. O dönemler özel telefonumuz yoktu, en büyük zevkimiz, buradan Gülhane Parkı'na gitmekti. 


Beykoz'da Şişecam Fabrikasının 3.000 çalışanı vardı eskiden. O zamanlar Beykoz'un inanılmaz bir atmosferi vardı. Vardiyalı çalışıyordu fabrikalar, insanlar sürekli sokaklardaydı, gelir giderlerdi. Herkes birbirini tanırdı bu nedenle. Beykoz'un en güzel yanı şudur: Sokağa çıktığımz zaman bir şekilde herkes birbirini tanır. Tabii şu an öyle değil, o dönemler için söylüyorum bunları. Şu anda da gençlerin yüzüne bakarak tahmin edebiliyoruz kim olduklarını. Bu konuda şöyle bir anım var: Askerden geldikten sonra kimliğimi almak için memlekete gittim. Köyde su başında durduk, oraya bir bayanla bey geldi. Kadın bana dedi ki: “Sen Bayramgilllerdensin, değil mi?” Ben şok oldum, çünkü hayatımda ilk defa köye gitmişim ve kadın benim yüzüme bakarak annemin, babamın adımı söyledi. O zaman buna çok şaşırdım, ama şimdi Beykoz'da o kadını anlıyorum. Şu an ben de gençleri gördüğüm zaman kimin çocugu olduğunu çıkarabiliyorum. Beykoz böyle bir yer, bence dünyanın en güzel yeri. Yukarımız orman, aşağımız deniz. Beykoz taşıyla toprağıyla çok güzel ve keyifli bir yer. 

Evliğimize, Abdullah amcamız vardı, Allah gani gani rahmet eylesin, o vesile oldu. Baba dostumuzdur. Beni bir gün yemeğe çağırdı ve orada eşimle tanıştırdı. O günden bugüne tam 32 yıl geçti. 52 yıldan beri evliyiz. Allah'ıma şükürler olsun. 1 kızım, 1 oğlum var. 
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Askerliğimi 1985'te yaptım. Acemi birliğim Diyarbakır'daydı, usta birliğim Mardin'de. Jandarma olarak 18 ay askerlik yaptım. O sürede de doğunun bütün güzelliklerini yaşadık, diyebilirim. Askerlik anılarım çok güzel. Oradaki 17 arkadaşımla hâlâ birebir görüşüyoruz, yeni nesle ayak uydurarak bir grup kurduk ve hâlâ iletişimdeyiz. Yaşımız şu an 59 ama biz arkadaşlarımla beraber olunca hâlâ yirmili yaşlarımız- da gibiyiz. 

Camı hiç bırakmadım. Beykoz Cam adıyla bir firma kurduk ve o gün bugündür hâlâ bu işe devam ediyoruz. Paşabahçe Cam Fabrikası kapandıktan sonra Paşabahçe mağazalarına iş yapmaya başladım. 
O dönemlerde Paşabahçe mağazalarının genel müdürü Erkin Saygı'ydı, ona numuneler götürürdüm. Ona da minnettarım, bunu her zaman söylerim, bendeki yeri çok farklıdır. Sektöre katılmama o vesile oldu. 
Dekor çok vardı ama kumlama, altın yaldız gibi işler çok yoktu. Erkin abi Osmanlı ve Anadolu medeniyetleriyle ilgileniyordu, bu nedenle onu çok önemserim. Bir gün bana dedi ki: “Yılmaz, sen bu işi başarırsın, gel şu Osmanlı tuğrasını yap.” Ben, “Mümkün değil,” dedim, ama şartlar öyle bir noktaya geldi ki bu iş üzerine çalışma yapmaya başladım, üzerine düştüm, ama bir şey bulamıyordum. En son tam pes edecekken bir gün Eminönü-Üsküdar vapurunda kafeteryanın olduğu yerin üzerindeki cam dikkatimi çekti, oraya bir kadın motifi işlemişlerdi. 
“Eğer bu düz cama yapılıyorsa ben de Osmanlı tuğralarını bardaklara, 


YO, 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vazolara yapabilirim,” diye düşündüm. Başarılı da oldum, çok iyi işler çıktı ortaya. Biz başlattık ama çok ilerlediler, inanılmaz işler çıktı ortaya. Biz böylelikle bugün ta Osmanlı'daki motifleri dünyanın her tarafına yollayabiliyoruz. Osmanlı 650 yıl hüküm sürmüş ama biz bugün Osmanlı ürünleriyle herkesin evine girmiş oluyoruz. Bu da bir gerçek. 


Benim ürün çeşitliliğim çok. Ben hep söylerim, camdan yapamayacağımız hiçbir şey olamaz. Camın en güzel olayı da budur, hamur gibi yoğurup istediğimiz şekli verebiliriz ona. Desenler de aynı şekilde. Yeter ki beynimizi çalıştıralım; düşünelim ve hayal edelim. Bu işte her şey bizim hayal gücümüze kalmış. İşimizin şöyle bir yanı da var: Bazı ürünler inanılmaz satar, bazı ürünler az satar. Bu doğaldır. 59 yıldır çalışıyor olmama rağmen zevkle yapıyorum bu işi. Hobimi yapıyorum aslında ve bunun için insanlar bana para ödüyor. Bu çok büyük bir imkân ve güzellik. 


Beykoz'un dünü ile bugünü çok farklı. Beykoz hep söylediğim gibi, bir köy, burada herkes birbirini tanır. Tabii bu dönemde Beykoz'a geliş gidiş çoğaldığı için maalesef ortam değişti. Sokağa çıktığımızda Beykoz'da, nereye gidersek gidelim mutlaka bir dostumuzla veya tanıdıgımızla karşılaşırdık, ama dediğim gibi ortam değişiyor. Bu değişimde telefonların ve sosyal medyanın da etkisi oldu. Biz çocukluğumuzda saklambaç gibi oyunlar oynardık mahallelerde. Şimdiki çocuklar bu oyunları bilmiyorlar. Beykoz'un eskileri çok farklıydı, biz o dönemlerde yetiştiğimiz için mi güzel geliyor, bilmiyorum, ama bana göre Beykoz'un öncesi kesinlikle daha güzeldi. Beykoz'a gelen, buranın havasını soluyan bir daha geri gidemez. Burası çok farklı bir yer. Bir zaman sonra buradaki komşuluk ve tanışıklık da her şey gibi mazide kalacak, diye düşünüyorum. Eski Beykoz'u bizim anlattıklarımızdan öğrenecek yeni nesil, 


Bu firsatları bize sunduğu için Beykoz Belediyesine ve bilhassa Murat Aydın Başkanıma çok teşekkür ederim. Onun meclis üyesi olmak çok ayrı bir gurur, bunu da ifade edeyim. Başkanın ne kadar iyi işler yaptığını birçok insan bugün yeterince fark etmese de ileride herkes, birçok işte Murat Aydın'ın imzası olduğunu görecek. 
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Yusuf Kesici 


1967 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinin Aşıklar köyünde doğdum. İlkokul eğitimimi orada aldım. Çocukluğumuz oralarda geçti. Köy hayatıydı. Çay topluyorduk, tarımcılık ve hayvancılık yapıyorduk. Herhangi bir köylünün yaşadığını biz de köyümüzde yaşadık, ta ki askerlik yıllarma kadar. Askerlik görevimi yapıp İstanbul'a geldim, ilk olarak Beyoğlu civarında yaşadım. Orada arkadaşlarla beraber bekâr evlerinde kalıyorduk. Bir odada 4-5 kişi kahyorduk o dönemler. Farklı işlerde çalıştım. Kunduracıda, berberde, terzide çalıştım. Böyle deneyimlerim oldu. Daha sonra Beykoz Kavacık'a yerleştim. Esnaf olduk, işletmeler açtık. Hâlen ticaret yapmaktayım. İtalyan ve İngiliz kumaşları ithal ediyorum, özel dikim yapıyoruz. Yani ısmarlama ceket ve gömlek dikimi yapıyoruz. Bir nevi modayla ilgileniyorum şu an. Yaklaşık 30 yıldır Kavacık'ta ikamet ediyorum. Kavacık'ta iki dönem muhtarlık yaptım, 10 
yıl. Kavacık Spor Kulübünün başkanlığını yaptım. Birçok sivil toplum örgütünde görevlerde bulundum. Şu an bunların hiçbirinde aktif değilim. Kendi işimi yapmaktayım. 


Halka hizmeti, insanlara dokunmayı çok seviyordum. Bu nedenle muhtar adayı oldum. Bu konuda bir de şöyle bir anım var: Bir arkadaşım Kavacık Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Çok yakın bir arkadaşımdı, Hamza Sağlam. Muhtarlığı çok küçük bir oy farkı ile kaybetti. Çok üzülmüştü. O zaman kendisine dedim ki, “Hiç üzülme kardeşim, 
5 yıl sonra, ben girerim, seni de aza yazarım. Muhtarlık nasıl kazanı- 


lhyormuş, görürsün o zaman” Nihayetinde kader bizi aynen o şekilde yönlendirdi. 5 yıl sonra ben aday oldum, kazandım ve o arkadaşımı da aza yaptım. Muhtarlığı kazandık, çok güzel bir şekilde muhtarlık yap- 


tığıma inanıyorum. Garip gurebanın, hastaların yanında olup onlara yardımcı oldum. 


Karekodu okutarak 

Beykoz Kültür Sanat 

Youtube hesabından 
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Çocukluk dönemimiz köyde çalışmakla, Rize'de çay toplamakla geçti ama çok güzeldi. Tabii ki köylerde oyun oynardık ama öyle bir dönemdi ki 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o zamanlar: 1975-1980 arası. O zamanlar oynadığımız oyundan dolayı bile büyüklerden azar işitebilirdik. Hatta dayak bile yediğimiz olmuştu. 
Misket oynardık, top oynardık. 


80 ihtilalinde, ihtilal olduğunu söylediklerinde biz onun ne oldugunu bilmiyorduk. Çocuktuk o zaman. 12-15 yaşındayız, köydeyiz. Bir gün, “Jandarma gelecek, köyü basacak,” dediler. Büyükler tabancalarmı toprağa gömdüler, küçükler cebindeki çakılarını gömdüler. İhtilali böyle hatırlıyorum. 


O dönemlerde komşuluk ilişkileri çok daha iyiydi, çünkü sosyal medya yoktu. Maalesef bugün hepimizin kullandığı sosyal medya bu ilişkileri biraz daha bitirdi. Komşuları ve akrabaları artık sosyal medyadan takip ediyoruz. O döneme göre ilişkiler hâliyle bozuldu. 


1991 yılında Beykoz Kavacık'a yerleştim, o tarihten bu yana da Beykoz'dayım. 30-32 yıl oldu. 1995 yılında evlendim. Eşimle restoran gibi bir ortamda tanıştık. Sonra ilişkiler ilerledi, evlendik. 


O dönem Beykoz'da şimdiki gibi çok insan yoktu. Tamamen köy havasında bir yerdi burası. Biz de Karadenizliyiz, böyle yerleri daha çok sevdiğimiz için burayı tercih ettik ama bizi daha çok tetikleyen, buraya gelmemize sebep olan şey, burada akrabalarımızın olmasıydı. Onların sayesinde biz de Beykozlu olduk, onlar da kendilerinden önce gelenler sayesinde buraya gelmişlerdi. Genelde hep böyle oluyor, insanlar tetikliyor birbirini. 

Çok akılı ve çok güzel bir gençliğimiz var aslında, ama biz manevi değerleri kaybettik. Herhalde ebeveynler olarak gençlerimize bu eğitimi veremiyoruz. Gençlerimiz çok iyiler, sadece biraz şu sosyal medyadan geri kalıp özlerine dönmeleri gerekiyor, sosyal işler yaparlarsa çok daha başarılı bir gençlik ortaya çıkar. Gençlerimiz çalışkan, dürüst, adil olsunlar. Onlar bizim geleceğimiz ve onlardan çok ümitliyim. 


İdarecilerimiz estetik anlamda burada çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Özellikle sahil kesimimiz çok güzel. Biz gençlik dönemimizde, Kavacık'a ilk geldiğimiz zamanlarda, gezmeye Sarıyer'e, Üsküdar'a giderdik ama şimdi bizim sahilimiz çok güzel düzenlendi. Kanlıca'dan, Anadoluhisarı'ndan Beykoz'un merkezine kadar çok güzel bir sahilimiz var. Şu anki Belediye Başkanımız çok güzel çalşmalar yaptı. O sahil bölgelesindeki restoranı çok güzel bir hâle getirdi. Sahilimiz düzeldi, köylerimiz güzel. Beykoz'dan ve idarecilerimizden çok memnunuz. 
İlçemiz güzel; doğasıyla, ormanıyla, yeşilliğiyle Beykoz'u seviyorum. 
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1965, Trabzon Çaykara doğumluyum. 4. sımfa kadar Trabzon Çaykara'da okuyup 4. sınıftan sonra Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde Fatinhoca İlköğretim Okulunda öğrenim hayatıma başladım. Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulunda ortaokulu bitirdim. Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde lise tahsilimi tamamladım. Üniversite sınavlarına girdim ve yüksekokulu kazandım, fakat çeşitli nedenlerden dolayı yüksekokulu tamamlayamadım. 1985 senesinde askerlik görevimi yapmak üzere Iğdır'a gittim. Iğdır, o zaman Kars'ın bir ilçesiydi. 1985'te terhis olduktan sonra yine Beykoz'a geldim. 1988'de evlendim, 2 çocuğum var. Özel bir firmada satın alma müdürü olarak 21-22 sene civarında görev yaptm. Emekli olduktan sonra, 2014 yılnda Kanlıca Mahallesi'nde seçime girerek muhtarlık görevini aldım ve 2014'ten beri de bu görevi devam ettiriyorum. 


Benim Beykoz'a geliş tarihim 1967. 4 yaşından sonra Trabzon Çaykara'dan Beykoz'a geldim fakat dedem, dedemin babası 1945'li yıllarda Beykoz'a yerleşmişler. Onların kanalıyla babadan oğula geçerek Beykoz'a yerleşmiş olduk. Beykoz'un o dönemki insanlarının beşeri münasebetleri son derece sağlam, birbirlerine olan güvenleri tammış. Her taraf yeşil alan içerisinde burada. O dönemin Beykoz'u çok daha doğaldı. Çocukluk dönemimiz bizim Sultaniye Parkı'nda geçti. Yeşil alan içerisindeydik, meyve bahçelerimiz vardı. Top sahamız yoktu; yol kenarlarında, toprak alanlarda oynardık. 


52 yılık bir evliliğim vardı, eşimi böbrek yetmezliğinden dolayı 2015 
yılımda kaybettim. 2 çocuğum var: 1 kız, 1 oğlan. İkisi de yüksekokul 


mezunu. İkisini de evlendirdik, hayatlarını kendileri kazanarak devam 


ettiriyorlar. Kanlıca Mahallesi'nde yaklaşık 30 sene süren bir mücadeleden sonra Atatürk Sahası'nın yeniden Kanlıca'ya Beykoz'a kazandırılması için verilen mücadeleler muhteşemdi. Bunu Beykoz'a ve Beykoz halkına kazandırdığım için de kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. 
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Kanlıca Meydanı da Beykoz'un hemen hemen en güzel altyapısına sahip olan bir meydan hâline gelmiştir, örnek bir alandır. Muhtarlık yapmak ayrı bir onur verici. 


Az önce de söylediğim gibi 1965 doğumluyum ve 12 Eylül ihtilali ile hayata atıldık, diyebilirim. Gencecik birisiydim, lise talebesi bir öğrenciydim. Biz, o dönemin yoğunluğu ve baskısı ile büyüdük. Daha sonra 
15 Temmuz olaylarını yaşayınca insanlar tabii ki biraz ürkmeye ve çekinmeye başladılar. 80 ihtilalini gördükten sonra, ikinci bir darbe girişiminin de olması bizi biraz tedirgin etti, fakat 15 Temmuz olayının akıbetinde 12 Eylül'ü gördükten sonra onun girişimden öte olmadığına kanaat getirdik. Çünkü biz 12 Eylül ihtilalinde köprüleri işgal edip yolları kapatarak değil, direkt sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya kaldık. İki arkadaşın yan yana gezemediği bir dönemden geldiğimiz için, 
15 Temmuz Darbesi'nin sadece bir girişim aşamasında kalacağını düşünüyorduk ki nihayetinde de öyle oldu. 


Eskiden insanlar herhangi bir olay karşısında birbirlerine son derece yardımsever davranıyorlardı. Çünkü o dönem imar, kentsel dönüşüm ya da toplumsal barış sıkıntısı söz konusu değildi. Alevi'si, Sünni'si, Laz, Çerkez'i olmak üzere herkes birbirleriyle barışık vaziyetteydi. O ruhla yetişerek bugünlere gelindi. Biz keşke 1970-1980'lerde kalmış olsaydık. O günlerde ağlayan bir çocuk yahut bir kadın gördüğü zaman, herkes yardımına koşardı. Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin yaparlardı bunu, ama maalesef bugün geldiğimiz dönemde insanların 


birbirlerine güveni kalmış değil. 
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Ben bir Beykozluyum. Tamam, belki Trabzon doğumluyum ama kesinlikle Beykozluyum. Beykoz'da büyüdüm, Allah kısmet ederse de Beykoz'da ölüp gideceğim öbür dünyaya. Niyetimiz, hedefimiz budur. 
Hangi görev ve nasıl bir görev olursa olsun, Beykoz'a ve Beykoz halkına hizmet etmekten gerçekten çok büyük bir onur ve şeref duyuyorum. 


Gençlerimiz vatana, millete yaşadıkları yerlere sahip çıksınlar. Kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılığından uzak dursunlar. Spor için ellerinden ne gelirse yapsınlar. Biz de onlara destek olmak amacıyla Kanhca'da yıllardır kapalı olan Kanlıca Atatürk Stadı'nı yeniden topluma kazandırdık. Gençlerimiz, çocuklarımız sporla ilgilensinler. Kötü alışkanlıklarından, huylardan arınsınlar. Kendilerini son derece iyi yetiştirip bu vatana, millete hayırlı bir evlat olsunlar. 


Temsilcisi ve mensubu olduğum Kanlıca Mahallesi'nde tarihi bir mekân olan, Kanlıca'nın merkezinde bulunan İskender Paşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış ve Mimar Sinan'ın ilk eserlerinden birisidir. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından İskender Paşa ve oğlu Ahmet Paşa'nın türbesi de burada bulunmaktadır. Ayrıca Mihrabat Korusu, Hidiv Kasrı gibi tarihi mekânlarımız mevcuttur. Kanlıca'da 11 tane tarihi çeşmemiz var fakat bu çeşmelerin 7 tanesi şu veya bu şekilde ortadan kaybolmuş vaziyette. Maalesef ki biz bu tarihi değerleri koruyamıyoruz, koruyamadık. Bu hususta çok üzgünüm. 


27 senedir düzenlenmesi yapılmayan Kanlıca Meydanı'nı düzenledik ve Beykoz'un en iyi altyapısına sahip olan bir meydan hâline getirdik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü koruma adı altında askeriyenin 15. Füze Üs Komutanlığı'nın merkezi hâline getirilmek istenen ve 1990'lı yıllardan itibaren el konulan, eski adıyla Kanlıca Atatürk Stadı olan mekânı, yeniden Beykoz halkına kazandırdık. Ayrıca Kanlıca'nın sokaklarını ve parklarını güvenlik kameralarıyla donattık. Çünkü bir dönem çok ciddi şekilde buranın gelir seviyesi yüksek bir muhit olması nedeniyle hırsızlık ve saldırma olaylarının bir hayli arttığı bir dönem yaşandı. Burada bunları engellemek amacıyla güvenlik önlemlerini ciddi bir şekilde artırdık. Altyapımız iyi, mahallemizi X80'i tamamlanmış, herhangi bir sıkıntısı olmayan bir yer hâline dönüştürdük. Kısmetse kalan kısımların tamamlanması için ömrümüz yettiği sürece mücadelemize devam edeceğiz. 


2019 seçimlerinde Beykoz'a geldikten sonra, burada köklü ve radikal değişiklikler yapmaya başlayan ve Beykoz'un görünümünü, şeklini değiştiren Değerli Belediye Başkanımız Murat Aydın'a teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim. 
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1967, Ordu doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 1994 yılından beri Beykoz'da ikamet ediyorum. Şu anda avukatlık yapıyorum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu'da bitirdim. Daha sonra Trakya Üniversitesi Eğitim Yüksekokulundan, sonrasında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. O günden bugüne serbest avukatlıkla iştigal ediyorum. 2004-2014 yılları arasında da Beykoz Belediyesinde meclis üyeliği ve belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Küçük çocuğum hâkimlik yapıyor; büyüğü avukatlık yapıyor, beraber çalışıyoruz. 


İlk geldiğimde 5 yıl Paşabahçe'de oturdum, o günden bugüne de Çubuklu Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Ordu'dan geldiğim zaman öğretmenlik yapıyordum. Hukuk fakültesini kazanınca ailece buraya geldik, yerleştik. Aynı zamanda eğitim fakültesi mezunu olduğum için meslek yaşamımın 10,5 yılında öğretmenlik yaptım. 


Ben Ordu'nun Ulubey ilçesinde doğdum. Biz çiftçi bir ailenin çocuguyuz. Bizim memleketimizde fındık vardı, ailemizin başlıca gelir kaynağı fındıktı. Bununla geçinirdik. Ailenin en büyüğü bendim. Annem hâlâ hayatta. Biz 4 kardeşiz: 5 erkek, 1 kız. Hepimiz de şu anda belli görevlerdeyiz. Biz çok sevgiyle büyüdük, ilkokulu bitirinceye kadar annemiz ve babamızla hep bir aradaydık. Sonra eğitimimiz nedeniyle ayrılmak zorunda kaldık. Köyde doğup büyüdük, köyümüzde okul vardı ama ben babama “Ben, Ordu'da okumak istiyorum,” dedim. Babam da izin verdi. Ortaokul ve liseyi Ordu merkezde okudum. Çocukluk yıllarım böyle geçti, ama yazları yine hep köydeydim. Köyde yapılan her türlü işi de bilirim. Babamla ve kardeşlerimle, aklınıza ne iş gelirse yaptık. 


1988 yılında eşimle evlendik. Ben, ilk görev yerim olan Kars'a tayin 
olmuştum. Kayınbiraderim de aynı okulda öğretmendi, eşimle o sayede 


tanıştık ve evlendik. 6 ay nişanlık dönemimiz oldu. Bir yıl kaldım orada. 
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Daha sonra babam rahmetli olunca, annemin de hastalıkları vardı zaten, tayinimizi memlekete istedik. Bir süre de memlekette çalıştım. Hukuk fakültesini kazanınca da temelli olarak buraya geldik. 20 yaşından beri çalışıyorum kısacası. 


Öğretmenlik yılları aslında hayatımın en güzel yıllarıydı. Bir memleketin, ülkenin geleceğinde çocukların ne kadar önemli olduğunu, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kiymetli olduğunu şu yaşıma gelince daha iyi anladım. 55 yaşındayım. Hem memleketim Ordu'da öğretmenlik yaptım hem de Kars'ta yaptım. Beykoz'a geldim sonra, Fatinhoca İlköğretim Okulunda görev yaptım. Kısa bir süre Soğuksu İlkokulunda çalıştım, Ziya Ünsel Ortaokulunda geçici olarak Türkçe derslerine girdim. Meslek hayatımın en güzel yıllarıydı. Hâlen daha karşılaşıyorum öğrencilerimle. 1998'de bırakmıştım mesleği. Avukatlık yaparken, 
2004 yılındaki yerel seçimlerden önce Belediye Başkanımız Muharrem Ergül Bey'le birlikte çalıştım, meclis üyesi oldum. Hem de idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Daha sonra dönem bitti. 2009'da rahmetli Başkanımız Yücel Çelikbilek, belediye başkanlığına getirildi. Onunla da kesintisiz olarak çalıştık. 


Beykoz'a ilk geldiğimde şunu gözlemledim: İstanbul'un diğer yerlerini de biliyorum, diğer yerlerine de gidiyorum ama burası o yıllarda daha çok bir Anadolu kasabasını andırıyordu. Komşuluk ilişkileri, hemşehriler arasındaki diyaloglar, insanların iyi ve kötü günlerinde- ki birliktelikleri İstanbul'da diğer ilçelerde çok görülmeyecek örneklerdir. Hâlâ da rastlıyoruz buna. Burada bir konuda insanlar çok çabuk bir araya gelebiliyorlar, iyi bir iletişim var. Komşu komşudan haberdar. 


İlçemiz ilk zamanlarda tipik bir balıkçı yeriymiş, insanlar hayatlarını balıkçılıkla idame ettiriyorlarmış. Cumhuriyet Dönemi'nde fabrikalarının kurulması ile Anadolu'nun çeşitli yerlerinden, özellikle Karadeniz'den insanlar gelip buraya yerleşmişler. Böylece büyümüş burası. 
Bugün aslında İstanbul ölçeğinde nüfus itibarıyla küçük bir ilçe olsa da toprak büyüklüğü bakımından bizim ilçemiz Şile'den, Çatalca'dan sonra bildiğim kadarıyla İstanbul'un üçüncü büyük ilçesi. Bir kıyas olsun diye söylüyorum, Kadıköy ilçesi 50 km’, bizim ilçemiz 312 km”. Yani hem topoğrafik yapısı hem nüfus yapısı ile komşuluk ilişkileri ve sosyal hayat açısından da diğer ilçelerden çok farkh. Yaşadığım yeri de çok seviyorum. Ben ölene kadar burada otururum, başka hiçbir yere gitme planım yok, çocuklarımla beraber burada yaşamayı hayal ediyorum. 


Beykoz ekonomi ve ticaretin çok gelişmediği bir yer, istihdam alanları da oldukça sınırlı. Bizim zamanımızda da sokağa çıktığımızda bu taleple karşılaşıyorduk. İnsanlar iş istiyorlar çocuklarına. Ama herkese işmümkün değil ki. İmar sorunu hep vardı Beykoz'da, ama görüyorum ki yeni yönetimle beraber, belediye başkanımız sayesinde bu da sonuca kavuşacak inşallah, işler hızlandı çünkü. 
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Beykoz'un 45 mahallesinden neredeyse herkesle tanışıyor, görüşü- 


yorum. Herkesin evine de giderim, iş yerine de. Sağ olsunlar, beni her zaman çok güler yüzle karşıladılar. Belediyede görevdeyken de serbest meslek icra ettiğim zamanda da kendilerinden son derece ilgi ve sevgi gördüm. Benim de onlara aynı şekilde karşılık verdiğimi düşünüyorum. Dostluklarımız hâlâ devam ediyor. 


Gençler bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı. Gençlerimiz artk sadece ilçesini, ilini, ülkesini değil de bütün dünyayı takip etmeliler. Bu iletişim çağında teknolojiyi iyi bir şekilde kullanarak hem kendileri hem aileleri hem de ülkemiz için iyi işler yapsınlar. Etraflarındaki insanlara iyi örnek olsunlar, ailelerini mahcup edebilecek bir davranışta bulunmasınlar. Hangi meslekte olurlarsa olsunlar en iyisini yapmaya çalışsınlar. Bugün fabrikada bir işçi de olabiliriz, bir devlet dairesinde memur da olabiliriz, bir atölyede tamirci de olabiliriz, ama en güzelini yaparsak bundan hem kendimiz haz alırız hem de karşılaştığımız insanlar bizden memnun ayrılırlar. Gençlerimizden ben ümitliyim. 


Ben hem Belediye Başkanımıza hem de Başkan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmada bizleri de hatırlamaları bizim için çok önemliydi. Çok teşekkür ederiz. 
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Zeki Aksu 


1959, İstanbul Beykoz doğumluyum. 63 yaşındayım. 4 kardeşiz. Aslen Ordu Mesudiyeliyim. Babam 8 yaşındayken Beykoz'a gelmiş. Biz de ikinci kuşağız. Evliyim, 3 çocuğum var. 1985 yılından beri tekstil işiyle uğraşıyordum ancak 2019 yılında tekstil işini bıraktım. Beykoz'un ilk yerel gazetesinin, Beykoz Haber gazetesinin sahibiyim. Gazete işini de bırakalı bir 10 sene oldu. Kendimi Beykoz Spor Kulübüne vakfettim, Beykoz Spor Kulübü için mücadele ediyorum. 


Maslak'ta, Maslak Camii'nin altındaki ufak bir evde doğmuşum. 
Komşuluk ilişkilerimiz gayet iyiydi. O zamanlar Beykoz'da Rum kökenli insanlar da bayağı vardı. Beraber büyüdük. Kabataş Ticaret Lisesinden mezun oldum. İlkokulu Paşabahçe İlköğretim Okulunda, ortaöğretimi de Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulunda tamamladım. 22-23 yaşımdan beri ticaretle uğraşıyorum. 


Televizyonu ilk olarak 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra rahmetli amcam bize getirmişti. Bizim mahallede tek televizyon bizdeydi, herkes bizde toplanırdı. Herkes birbirine gidip gelirdi. Top oynardık. Her kapı- 


yı çalardık. Her kapıdan suyumuzu içerdik. İlişkilerimiz de gayet iyiydi. 


Bizim karşı komşumuz vardı, vefat etti. 12-135 yaşındaydım. Beşiktaş maçı vardı, radyodan onu dinliyordum. Rahmetli annem fırça attı. Aramızda da şöyle 200-300 metre olmasına rağmen ses oraya gider diye kısık sesle dinlerdik, onu hiç unutmam. Bu bende güzel bir anı olarak kaldı. Şimdilerde komşuluk ilişkileri maalesef yok. Alt kattaki üst kattakini, üst kattaki yanındakini tanımıyor. Selamlar bile nezaketle veriliyor artık, çoğu zaman verilmiyor bile. Komşuluk ilişkileri yok, ailevi ilişkiler yok, aile yakınlarıyla ilişkiler yok. Herkes kendi ekonomik sıkıntılan içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Moraller de bozuk, diye değerlendiriyorum. O zaman ekonomik sıkıntı yoktu, biz ticaret yapıyorduk mesela. Vergi Dairesi sıkmazdı bizi. Elektriği, suyu 6-8 ay ödemezdiniz. 
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Faiz denilen bir kavram yoktu, faiz günahtı. Fabrikadan emekli olan bir insan getirip emekli ikramiyesini size teslim edebiliyordu, ihtiyaç olduğu zaman alabiliyordu. Piyasadaki ilişkilerde de 10 ay, 12 ay, 14 ay vadeler dönüyordu. Söz yetiyordu; senet geçmiyordu, çek geçmiyordu. Sözle hareket ediliyordu. Rahmetli babam bir telefon ediyordu, bir kamyon mal geliyordu. O zamanlar ekonomik sıkıntı olsa bile insanlar küçük şeylerden mutlu olabiliyorlardı. Biz, domatesi veya muzu senede 2-3 ay görebiliyorduk. Babamızın mali durumu iyi olduğu için onları aldığı zaman komşularımıza göstermemeye özel bir gayret gösteriyorduk. 


1986 yılında eşim Birsen Aksu'yla görücü usulü ile evlendim. Rahmetli amcam Seyfettin Aksu'nun ve rahmetli yengemin aracılığıyla evlendik. Astsubaydı rahmetli kayınpederim. Kayınvalidem hâlâ sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Karamürsel Orduevi'nde nişan yaptık, Paşabahçe'de düğünümüzü yaptık. Duygu, Bora ve Ece adında da 3 çocuğumuz var. Annemizle ilişkilerimiz daha iyiydi ama babam biraz daha resmiydi, daha despottu. İnşaat yapıyordu, yatırım yapıyordu. Ben de hep kaytarıyordum, top oynuyordum. Küçük kardeşim Zekâi inşaatlarda yardım ediyordu. Babam hep resmi idi ama askerden gelince daha samimi olduk. 


1983 yılında Anavatan Partisinde kurucu üye oldum. İlçe yönetim 
kademelerinde görev yaptım. 1989-1994 yerel seçimlerinde Beykoz Belediyesinin en genç meclis üyesi olarak görev aldım. 1990 yılında Beykoz Spor Kulübüne üye oldum. Selahattin Saygan listesinden listeye girdim. Ama Selahattin Bey ayrılınca 1990-1991 sezonunda Türkiye'nin en genç başkanı olarak 51 yaşında kulüp başkanı olmak nasip oldu. Beykoz'u daha önce takip ediyorduk. Deplasmanlarına gidiyorduk, tribünlerinden giriyorduk. Kendimiz de zaten amatör olarak top oynuyorduk, yani bir türlü bırakamadık. Allah bizim kaderimizi böyle yazmış. Aralıklarla 25 yıla yakın zamandır kulüp başkanlığı yapıyorum. 
Dibi de zirveyi de gördük. Basketbolda en üste, Süper Lig'e de çıkardık takımımızı. Birkaç tane sponsora bıraktık, Tepe grubuna bıraktık. 
Ondan sonra Beykoz Belediyesi, yan kuruluşları kanalıyla kulübe sahip çıktı. Türkiye'de şirketleşen en eski kulüplerden birisiyiz. 4. kulübüz. Kulübümüz kuruluş bakımından Yazar Ahmet Mithat Efendi'nin kurduğu köklü ve olumlu bir maziye sahip. Tarihi bir kulüp. İlk maçı oynayan, ilk gece maçını oynayan, ilk maçta gol yiyen, penaltısı ilk maçta yaşanan, basketbolda 1946 yılında ilk Türkiye şampiyonu olan bir kulüp. Deniz kenarındaki kulüp binası bugün maalesef yok. Orada birçok kupamız var. 1925'lerde, 1928'lerde teniste sporcumuz var; yüzme, kürek, bu dallarda yarışıyoruz. Türkiye liglerinde de profesyonel olarak en fazla oynayan kulüplerden birisiyiz. Yaklaşık 51 yıl profesyonel liglerde kaldık. Yüzüncü yılda Türkiye'de şampiyon olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonraki 5 kulüpten birisiyiz. Bugünkü tarih 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itibarıyla da dünyada kuruluş bakımından yüzüncü yılda profesyonel olan on beş takımdan birisiyiz. Dönemin belediye başkanı Sayın Muharrem Ergül'ün çok desteği oldu. Biz o zaman basketbola bakıyorduk. 
Şirket de başarıl oldu, biz de başarıl olduk. Yani biz Süper Lig'de oynuyorduk. Futbol takımımız da 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmıştı. Kupalarımızı nadide olarak güzel bir yerde saklıyoruz. birçok kupamız var ama maalesef şu an kulüp binamız yok. 


Eski Beykoz'da araçların sayısı çok azdı. Herkes birbirini tanıyordu. 
Herkes birbiriyle daha samimiydi. Büyükler küçükleri seviyordu; küçükler de büyüklere daha saygılıydı. Mahalle kültürü vardı. Beykoz kasaba görünümlüydü: Anadolu'nun bir kasabası gibiydi. Daha bakirdi, inşaat daha azdı. İnşaat yasak, sit alanı olmasına rağmen Beykoz son yıllarda gelişti. 5 tane fabrika vardı. O fabrikaların kapanmasıyla artık turizme döndü. Şimdiki belediye başkanımız Sayın Murat Aydın tarafından sahilimiz halka açıldı. Gayet de güzel oldu. Kendisine bir Beykozlu olarak şahsen çok teşekkür ediyorum. Başarılı işler de yaptı. Artk bir geri dönüşüme girdi Beykoz. Bu geri dönüşüm ile Beykoz'un daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. 


Buradaki en büyük sıkıntı: Konut ve yerleşim sıkıntısı. Bunların da önümüzdeki bir 5-10 yılık zaman dilimi içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Şimdiki gençlerimizin vatanına, milletine saygılı bir nesil olmasını istiyorum. Olaylara hep Polyanna gibi pozitif bakmaları istiyorum. 
Her şeyin para olmadığını düşünmeleri gerekiyor. 


İstanbul'da büyüdüm. Metropol bir şehir, artık geri dönüşlerin başlayacağım düşünüyorum. Ülkemizin, vatandaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan hepimiz Anadolu'daki evlerimizi bırakıp buraya geldik. Geriye dönüş yolunda tarıma daha fazla önem verilmesi gerekir, diye düşünüyorum. Benim gençlere tavsiyem: Büyüklerine, özellikle anne babalarına karşı daha saygılı, sevgili olsunlar. Çünkü ancak kaybettikleri zaman anne babalarının değerini anlayacaklar. 


Beykoz'u çok seviyorum. Beykoz'a hizmet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Hizmet ettiğime inanıyorum. 25 senemi Beykoz Spor Kulübüne verdim, sosyal hayatına verdim, siyasi yaşantısına verdim, sivil toplum hareketlerinde bulundum. Yani hep verdim, aldığımı da hiç düşünmüyorum. Her şeyim feda olsun Beykoz Spor Kulübüne, Beykoz camiasına. Feda da oldu zaten. 


Ziyaretinizden oldukça mutlu oldum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Değer görmek, değer bulmak güzel bir şey. Beykoz'da tarihe adımı yazdırdığımı düşünüyorum. Yani 115 yılık kulübün 25 yılında, yaşamımın da üçte birinden fazlasında başkanlık yapmak benim için büyük bir onur. Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıl dönümünde, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde bu kulübe başkanlık yaptım. Beykoz 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Haber gazetesi 150-160 sayı çıktı. Gelecek kuşaklar, 100-200 yıl sonra Beykoz'u bu gazeteden takip edecekler. Onları ciltledim. Kütüphanelerde de var, ilgili yerlerde de var. Güzel bir miras bıraktığımı düşünüyorum, güzel bir isim bıraktığımı düşünüyorum. İnsanlar tabii ki öldükten sonra daha değerleniyorlar. Bizim de büyüklerimizin değerini bilmediğimiz gibi sağken kimse kimsenin değerini bilmiyor. 


Beykoz Spor Kulübünü bir an önce daha üst liglerde görmek için arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
2007-2008 sezonunda aldığımız kupa, bize göre en değerli ikinci kupa. 
Milli Türk Talebe Birliğinin düzenlemiş olduğu bir kupa var, Atatürk Kupası. 3 büyükleri yenerek aldığımız bir kupa. Onun manevi değeri büyük, ama bunun da sportif anlamda değeri çok büyük. Her takıma Allah 100. yılında kupa nasip etmeyebilir. Bu kupayı 100. yılda almak ayrı bir onur, ayrı bir mutluluktu. Çok gururlandık, çok güzeldi. O günkü kalabalığı, heyecanı gözlerimin önüne getiriyorum; herkes, bütün Beykoz mutlu olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonunun yüz yıla erişen kulüplere vermiş olduğu bir plaketimiz var. Biz de bunu almış olmanın mutlulugunu yaşadık. Ne mutlu ki Allah bize Beykoz Spor Kulübünün 100. yılında hem şampiyonluğunu hem de 100. yılını gösterdi. Şu an kulübümüz 
115 yaşında. İlk şampiyon kupamız, Türkiye Basketbol Şampiyonası'ndandı. 1957-58 sezonunda Milli Türk Talebe Birliği talebelerinin harçlıkları ile düzenlemiş olduğu bir Atatürk Kupası, 1.71 metre boyunda 200 
kilogram ağırlığında bir kupa. Bu kupa iki kere düzenlenir; bir tanesi Adalet'te, bir tanesi Beykoz'da. Fakat Adalet'teki kupa kaybolmuş. Biz, altı takımın katıldığı turnuvada 1. olarak kupayı aldık ve bizim için çok çok değerli. Atatürk'le ilgili olduğu için çok değerli bir kupa, çok mutluyuz. Bu kupayı kazanan bütün sporcularımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ölmüşlere Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun, diyoruz. Gurur verici bir kupa. Beykoz Spor Kulübü sevilmeyecek bir kulüp değil, bir değer. Dünya durduğu müddetçe ilelebet yaşayacak. 
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İlkokulu İshakağa İlkokulunda okudum. Ortaokulu Beykoz Ortaokulu ve Ziya Ünsel Ortaokulunda okudum, daha sonra da Haydarpaşa Meslek Lisesini bitirdim. 1966 yılında, babamın işi burada olduğundan dolayı Beykoz'a yerleştik. 


O zamanlar Beykoz'da gemiler sökülüyordu. Su Ürünleri Lisesi henüz yapılmamıştı. Japonlar o zaman orayı yapmaya başlamamışlard. Orada gemi bozum yeri vardı. Gemiler orada bozuluyordu, aynı şu anki Aliağa gibi. Beykoz Su Ürünleri Lisesinin olduğu yerde incir ağaçları vardı. Beykoz'da yerleşim azdı. İnsanlar birbirini hep tanıyordu. 
“Beykoz'un nesi meşhur?” diye sorduğunuzda size hemen şunları söylerlerdi: Kalkan balığı, cevizi, incir ağaçları, kestanesi ve çilekleri... Bizim şimdi bulunduğumuz Gümüşsuyu Mahallesi, çileğiyle meşhurdu. 
Hayvancılık vardı. Her evde 1-2 tane hayvan vardı. Tabii onlar da daha sonraları kalktı. 


Köyden gelenler daha çoktu. O dönem dostluklar daha fazlaydı. İn- 


sanlar birbirini severdi ve herkes birbirini tanırdı. Mahalleden ziyade köy gibiydi. Beykoz zaten bir köy. Biz hep aynı yerde, Gümüşsuyu'nda kaldığımız için denizle çok sıkı fikı olduk. Mesleğimin büyük kısmında hem okudum hem de okul yıllarımda denizde balıkçılık yaptım. Bu yaşıma geldim, hâlâ daha devam ediyorum. 


Çocukluk dönemimizde Gümüşsuyu'ndaki top sahasının orası bahçeydi, top oynardık orada. “Kocakarının bahçesi,” derdik oraya. 1965 
tarihlerinden bahsediyorum. Bunun dışında denize girerdik, deniz kıyısında yüzerdik. Bizim Su Ürünleri Lisesinin orası kumluktu. Orada gece vakti kadınlar, gündüz vakti erkekler denize girerdi. Gayet neşeli bir ortamımız vardı. Hatta Yahköy’de herkesin gittiği Dalyan Kahve vardı. Deniz üzerinde çay bahçemiz vardı. 3-4 tane yazlık sinemamız vardı. O yıllarda Beykoz'un gençlerinin gideceği mekânlardan en iyisi 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sinemaydı. Beykoz'da bir tane vardı, hemen vapur iskelesinin arka tarafındaydı. Kapalı sinema vardı: Zafer Sineması. Onun haricinde Tokatköy'de vardı, Paşabahçe'de vardı. 4-5 tane sinema vardı. Halk gece olunca oralara giderdi. Gündüz herkes işinde gücündeydi. 


Üç tane fabrikamız vardı burada: cam, Tekel ve kundura fabrikaları. Bu 5 fabrikada 10.000 işçi çalışıyordu. Ben 1976 yılında lisede okurken stajımı kundura fabrikasında yaptım. Bu üç fabrika Beykoz'a çok katkı sağlıyordu. Her evin altı şantiyeydi. Çoğu evin altında atölyelerimiz vardı. İnsanlar mutluydu, zengindi, herkesin parası vardı. Fakat bu fabrikaların hepsi belli bir dönemden sonra kapandığı için, Beykoz şu anda hizmetli yeri oldu. Buranın gençleri artık burada durmuyor. Bizim dönemimizde biz çok mutluyduk. Şimdi gençleri bulmak zor, herkes buradan göç ediyor. 


Komşuluk ilişkilerimiz çok güzeldi. Herkes birbirine gider gelirdi. 
Ben iyi hatırlıyorum, komşular birbirine yemek getirirdi. Eğlenceye giderlerdi. Komşuluk ilişkileri daha farklıydı. Bugün Beykoz'da o yok. Biraz da dışarıdan göç aldığı için de bunu söyleyebiliriz. Göç aldığı için insanlar birbirini az tanıyorlar. Beykoz'un geneli Karadenizli. Güneydoğulu az var. Kars'tan Ardahan'dan gelenler var, Samsunlu var, Kastamonulu var, Ordulular var... Yani Karadenizlilerin nüfusu burada fazla. Bizim dönemimizde kapılar kapanmazdı. Dükkânların anahtarları üzerindeydi. Herkes birbirine girip çıkardı. Komşu olarak girip çıkardı; akraba olarak değil. Zaten fazla ev yoktu, belli bir çevrede 15-20 ev vardı. Bu evler, bir yere kümelenmiş değildi. Caminin etrafına gidilirdi. Kahvehane vardı, orada durulurdu. Gençlerin zaten sinema giderlerdi. İşte böyle geçerdi günler. 


Beykoz'un halkı daha zengindi. Beykoz şu anda emekli cenneti. Şöyle bir örnek vereyim: Benim bulunduğum fırın, iş yerim 1978-1980 yıllarında 8.000-10.000 ekmek yapıyordu. Şu anki yaptığı ekmek sayısı: 2.000. Yani demek ki bu arada İstanbul'un nüfusu arttı ama Beykoz'un nüfusu azaldı. 


Beykoz, İstanbul ilçelerinin yüz ölçümü olarak en büyüğü, öyle biliyorum. Ama nüfusu en çok azalan, göç veren yer de Beykoz. Beykoz'da şu anki belediyenin yapmış olduğu sahil bandı takdire şayan. 
Halkın da çok ilgisini çekti. Çok daha evvel olması gereken bir şeydi. 
Belediye Başkanımıza bu sahil bandı için teşekkür ediyoruz. 


80 darbesinin öncesinde devamlı baskın yapılıyordu. Sabaha karşı geliniyordu. Terörün yuvalandığı yerlerdi. Mesela ben 1976 Haydarpaşa mezunuyum. Biz buradan Haydarpaşa'ya giderdik lise yıllarında. Paşabahçe'den öteye geçemezdik. Beykoz'dan otobüsle Üsküdar'a, 


Usküdar'dan otobüslerle Haydarpaşa'ya giderdik. Haydarpaşa da ikiye bölünmüştü. Orada çiçekçiden öteye gidemezdik. Yani sağ-sol 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çatışması bizim okumamızı, üniversite hayatımızı engelledi. Üniversiteyi kazandık. 80'li yıllarda Eğitim Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü'ne kayıt yaptırmaya Fikirtepe'ye gittim. Silahla tarandık ve geri döndüm. 
Ondan sonra darbe oldu ve baskınlar... Darbe ile biz burada karşılaştik. Arkadaşlarımızdan çoğunu içeriye aldılar. Biz daha genç olduğumuz için girmedik, ama o dönem çok sıkıntılıydı. Gençler rahatsızdı, huzursuzdu. 


Şu anda bilgisayar çağındayız. Z kuşağımız, gençlerimiz şu anda masabaşı işlerde çalışmak istiyorlar. Bu memlekete okumaları lazım. 
Bilgili olsunlar, masabaşında olmazsalar da olur. Onu da istiyoruz. Bil- 
8iyi her yerde bulmaları, yakalamaları lazım. Geleceğimiz onlara bağh. Bir de şunu söyleyeyim: Bizim yeni neslimizde bayanların, annelerin çok önemi var. Annelerden yetişecek neslimizin okumuş olması lazım. 
Anneler bilgili olsun, okumuş olsun, tahsilli olsun ki gelecek nesil de onların elinde büyüsün. Güven versin. 


Keşke Beykoz'un kıymetini ayrılan değil, Beykoz'da oturan bilse. 
Çünkü ben Deniz Yollarında çalışırken yurt dışına giderdim. Boğaz'dan 1-2 ay ayrı kaldığın zaman, sonrasında bir sevinç içinde dönüyorsun Boğaz'a. Yokluğunda arıyorsun. Bulduğunda da onu hiç hissetmiyorsun. Beykoz'un bu dönem yapılan mesire yerleri ve piknik alanları, yeşil alanları yazın gidip oturabileceğimiz yerler. Gördüğüm şu: Dışarıdan buraya geliniyor ama Beykoz'un yerlisi buradaki imkânlardan faydalanmıyor. Buna benim ailem de dâhil. Faydalanamıyoruz. Mesela mesire yerlerine benim ailem 5-10 defa çıkmamıştır. Cumhuriyetköy'de orada bazı değişiklikler yapılmış ama gidip gelmiyoruz. Yani bazı şeyleri yaşayamıyoruz. Bu da Beykozlunun eksikliği. Yapılan işler çok yerinde, hatta pek çok şeyin daha evvelden olması gerekirdi. Geç oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 
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